
Voortgezette catechese 13 oktober 2010                 De orde des heils                                De roeping. 
 
Zingen  Psalm 95:3,4                                Gebed                                Schriftlezing Mattheus 22:1-14  
 
Het heil is werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. 
De Heilige Geest haalt zondaren daar waar ze zijn en brengt ze waar ze komen zullen: in de 
hemel. In dat werk van de Heilige Geest zit een zekere (volg)orde: bijv. Rom 8:29 
 
                      geloof                    rechtvaardiging                volharding 
roeping  -     wedergeboorte  -  aanneming tot kind     -    heiliging      -     heerlijkmaking  
                      bekering               zicht op uitverkiezing       groei 
 
“De roeping is een genadewerk Gods,  
de zondaar door het Evangelie nodigende uit de staat der zonde en toorn over te gaan tot 
Christus, om door Hem verzoening met God, godzaligheid en zaligheid te verkrijgen en 
de Zijnen door de Heilige Geest krachtdadig tot die staat overbrengende.”  (W. á Brakel) 
 
De roeping: (Rom 1:6, I Cor 1:9, I Cor 1:26, Efeze 4:1, Col 3:15, II Petr 1:3, II Petr 1:10) 
Zie Genesis 3, God roept Adam. Wat een wonder:onverdiend/ongevraagd/ongewenst. 
* God roept ieder die onder het Woord komt: (Matth 22:3; en 14, Lucas 14:17) 
Dus: zondaren zijn welkom bij Hem. Zondaren mogen komen.  
* God roept welmenend: (Matth 23:37, Luc 19:41-42) Het behaagt Hem dat wij komen. 
* God roept onvoorwaardelijk: (Luc 5:32, Jes 55:7, Spr 8:4,5; 9:4,5, Jes 45:22) 
Dus: niemand hoeft eerst een begin van vroomheid of ernst te hebben. Ieder word geroepen.  
De roeping getuigt van de goedwillendheid van de Heere. (Ezechiel 33:11) 
Juist de Dordtse Leerregels zijn hier duidelijk in. (Hoofdstuk I,3; II,5; III/IV, 8) 
* De inhoud van de roeping: Niet een voorwaarde: als u zo of zo bent dan mag u komen.                                                                              
              Niet een mededeling: Jezus stierf voor u, geloof dat. 
Maar met een appél: Jezus is gestorven en is opgestaan: in Hem is vergeving en  vernieuwing. In 
Hem is vrijspraak en leven met God. Kom tot Hem. Lopers naar het verderf worden terug- 
geroepen. Th. Boston: Jezus gaat tussen u en het verderf in staan. 
In deze roeping zijn wet en Evangelie. De wet is de naald, het Evangelie is de draad. 
Wet zonder Evangelie maakt moedeloos en uitzichtloos.  
Evangelie zonder wet maakt zorgeloos en laat onheilig blijven.   
 
Deze roeping heeft tweeërlei uitwerking. Komen en niet komen, bekering en afweer. 
Niet komen is eigen schuld en verzwaart het oordeel. (Matth. 22:4-7, Luc 14:18-21)  
Komen is alleen te danken aan de HEERE. Wedergeboorte.  
Komen is: Jezus nodig krijgen tot verzoening en vernieuwing. Ik mag komen want ik 
werd geroepen. Die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen en mag weten: Jezus stierf 
voor mij! Ik zou ook geweigerd hebben, maar Hij Die mij riep mij trok mij. Geroepen, 
gekomen, want getrokken door de Geest, want gekocht door de Zoon, want verkoren 
door de Vader.  (Rom 8:29; 9:24, I Tim 1:9, Hebr 9:15, I Petr 2:9)  
 
W. á Brakel: 
Roept God allen die onder de bediening van het Evangelie zijn ook degenen die niet zalig  
worden, of alleen de uitverkorenen?  
Ik antwoord: God roept allen en een ieder die onder de bediening van het Evangelie leven. Dit 
dient wel opgemerkt, opdat men vrijmoedigheid hebbe om Christus aan te nemen, hetwelk men 
niet zou doen indien het Evangelie niet aangeboden werd, en opdat men erkenne de 
rechtvaardigheid Gods in het straffen van hen die op zo groot een zaligheid geen acht geven en 
het Evangelie niet gehoorzaam zijn.  
 
Was de gast zonder bruiloftskleed in de Bijbel niet genodigd?  
Ja, het was zijn misdaad niet dat hij kwam, maar dat hij niet recht kwam, zonder bruiloftskleed. 
Zo is het klaar dat een ieder die onder de bediening is tot Christus geroepen en genodigd wordt. 
Daar is een algemene uitroep tot allen, zonder enige bepaling. Die dorst, geen geld heeft, die wil. 



 
 
 


