
Voortgezette catechese 27 mei 2014                 De orde des heils                         De heerlijkmaking 

Psalm 73:12                            Gebed                Schriftlezing: Filippenzen 1:19-23 en II Petrus 3:9-14            

Het heil is werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. De Heilige Geest haalt 

zondaren daar waar ze zijn en brengt ze waar ze komen zullen: in de hemel. In dat werk van de 

Heilige Geest zit een zekere (volg)orde: bijv. Rom 8:28         

                       geloof                        rechtvaardiging                  heiliging 

roeping    -    wedergeboorte  -    aanneming tot kind     -     volharding      -        heerlijkmaking  

                       bekering                    zicht op uitverkiezing        groei          

Romeinen 8:30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij 

geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft 

Hij ook verheerlijkt.                                                                                                                                                   

Romeinen 8:17,18 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 

medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt 

worden.  Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen 

tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.                                                                        

Hebreeen 2:9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Heerlijkheid naar lichaam en 

geest. Dus: Het gelijkvormig zijn aan Jezus. 

Dan gaat het over de periode na dit leven: in het sterven en in de wederopstanding der doden.  

A: In het sterven. Naar de hemel. Beter: met Christus zijn.                                                                                      

Lucas 23:43  En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.    

Fil 1:23, Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en 

met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.                                                                                                   

I Thess 4:17  Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden 

in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.                  

HC zondag 22 Dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus,haar Hoofd, zal opgenomen 

worden.  

Ongestoorde, volmaakte gemeenschap met Christus. Beeld van Rutherford over een man en zijn 

vrouw. Matglas ertussen. Maar dan: het matglas ertussenuit. Vreugde in God, liefde tot God, 

heiligheid voor God.    

In dit leven geeft God het beginsel ervan: de Heilige Geest: eersteling (Romeinen 8:23) en 

onderpand (Efeze 1:13; II Corinthe 5:5)                                                                                                                     

Daarom mag het zeker zijn: Psalm 73:23-24  Ik zal dan geduriglijk bij U zijn; Gij hebt mijn rechterhand 

gevat; Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.                               

Psalm 49:16 Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want Hij zal mij opnemen.               

II Tim 4:7-8 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd, ik heb het geloof 

behouden;  Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de 

rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning 

liefgehad hebben.                                                                                                                                                                 

HC z 22 Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?                                                                       

Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hartgevoel , ik na dit leven volkomen 

zaligheid bezitten zal, die geen ooggezien, geen oor gehoord heeft, en in geens mensen hart 

opgeklommen is, en dat,om God daarin eeuwiglijk te prijzen. 



B: De wederopstanding der doden: 

Een tweede oordeel?  Ja, publiekelijk én ook het lichaam.                                                                                         

I Corinthe 15:42-44  Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in 

verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;  Het wordt gezaaid in oneer, het wordt 

opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.  Een 

natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk 

lichaam, en er is een geestelijk lichaam.                                                                                                                    

Lucas 20:34-36  En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw trouwen, en worden 

ten huwelijk uitgegeven;  Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de 

opstanding uit de doden, zullen noch trouwen, noch ten huwelijk uitgegeven worden; Want zij 

kunnen niet meer sterven, want zij zijn den engelen gelijk; en zij zijn kinderen Gods, dewijl zij 

kinderen der opstanding zijn.   

De schepping vernieuwd/hersteld  (Romeinen 8:19-22)    en heel de aarde vol van Gods lof. (Jesaja 

11:9)  

Enkele vragen: is er herkenning in de hemel?   W. á Brakel                                                                                                     

Is er verschil in de hemel?   W. á Brakel 

C: Verlangen en verwachting:                                                                                                                                             

Naar het sterven: Fil 1:21  Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.  Maar of te 

leven in het vlees, hetzelve mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.  Want ik word van 

deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want 

dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil.     

Zien op Jezus: Bruidegom en bruid: verlangen naar de bruiloft     En: smart over zonde en 

onvolmaaktheid in het kennen van Jezus doet uitzien naar de heerlijkheid.  Hier Romeinen 7:14 ev 

en Hooglied 5:2 ev. Daar: Psalm 45:7 berijmd “Ter bruiloft treen in ’t koninklijke hof”. 

Naar de wederkomst: Wat heb ik eraan? Wat heeft God eraan! De schepping is dan hernieuwd als 

in den beginne. Zijn eer volmaakt in hemel en op aarde.                                                                                  

Daarom: de schepping zucht Romeinen 8:22-23 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen 

zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.  En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de 

eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de 

aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.                                                                       

De martelaren bidden onder het altaar. Openbaringen 6:10 En zij riepen met grote stem, zeggende: 

”Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van hen die op de 

aarde wonen?”  

Zou Gods kind dat niet ter harte gaan?  II Petrus 3:12-14  Verwachtende en haastende tot de 

toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en 

de elementen brandende zullen versmelten.  Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe 

hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.  Daarom, geliefden, verwachtende 

deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in 

vrede;                                                                                                                                                                                   

Fil 3:20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 

den Heere Jezus Christus;                                                                                                                                             

 

 



Wat tempert dat verlangen?   Aardsgezindheid, goedheid van dit leven, zorg over geliefden. 

Wat bevordert dat verlangen?  Omgang met de Heere Jezus en van daaruit: gerichtheid op Gods 

eer, smart over alle ontering van God. 

Lijden en heerlijkheid. 1) Loutering.  I Petrus 4:17-18  Want het is de tijd, dat het oordeel beginne 

van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het 

Evangelie van God ongehoorzaam zijn?  En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal 

de goddeloze en zondaar verschijnen?                                                                                                                             

I Corinthe 15:19 Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van 

alle mensen                                                                                                                                                                           

2) Het is het waard   II Cor 4:17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons 

een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid.                                                                                   

NGB art 37 slot  Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te 

genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. 

Om thuis na te lezen:                                                                                                                                                                                                                                                           

Enkele uitspraken van Calvijn Institutie boek III hoofdstuk IX  “Over de overdenking van het 

toekomende leven”                                                                                                                                                             

En door welk soort van verdrukking wij ook gedrukt worden, altijd moeten wij zien op dit doel dat wij 

ons gewennen tot de verachting van het tegenwoordige leven en daardoor opgewekt worden tot de 

overdenking van het toekomende.                                                                                                                              

Dus: indien wij de Heere moeten leven en sterven moeten we de grens van onze dood en ons leven 

aan Zijn goeddunken overlaten; maar zo, dat wij branden van ijver naar de dood en voortdurend 

bezig zijn met de overdenking daarvan; maar dat wij het leven verachten in vergelijking met de 

toekomende onsterfelijkheid en wegens de dienstbaarheid der zonde verlangen het vaarwel te 

zeggen wanneer het de Heere zal behagen.                                                                                                                  

Maar laat ons dit voor vastgesteld houden dat niemand goede vordering gemaakt heeft in de 

leerschool van Christus, dan hij die de dag van zijn dood en van de laatste opstanding met vreugde 

verwacht.                                                                                                                                                                              

Want Hij zal komen als onze Verlosser om ons uit deze onmetelijke poel van zonden en ellenden te 

trekken en ons te voeren naar dat gelukzalige leven en de erfenis van Zijn heerlijkheid.                                 

Om met één woord te besluiten, dan eerst triomfeert in de harten van de gelovigen het kruis van 

Christus over de duivel, het vlees, de zonde en de goddelozen, wanneer hun ogen gericht worden op 

de kracht der opstanding. 

 

 


