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Voortgezette catechese 24 okt 2012               De orde des heils                           Aanneming tot kind 
 
Zingen Psalm  33:11                  Gebed                Schriftlezing: Romeinen 8:11-17 en Galaten 4:1-6    
Het heil is werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.  
De Heilige Geest haalt zondaren daar waar ze zijn en brengt ze waar ze komen zullen: in de 
hemel. In dat werk van de Heilige Geest zit een zekere (volg)orde: bijv. Rom 8:28 
                      geloof                    rechtvaardiging                volharding 
roeping  -     wedergeboorte  -  zicht op uitverkiezing -    heiliging      -     heerlijkmaking  
                      bekering               aanneming tot kind          groei 
 
A: Wie zijn het? 
Allen die tot geloof in Christus komen ontvangen twee weldaden: de rechtvaardiging en de 
aanneming tot kind. Tweelingweldaden.     
Johannes 1:12-13 
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen 
Gods te worden, [namelijk] die in Zijn Naam geloven; 
Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit 
God geboren zijn 
Galaten 3:26 
Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. 
 
Dit doet God omdat Hij zó goed is.  
I Johannes 3:1-2 
Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, [namelijk] dat wij kinderen Gods 
genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. 
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn 
zullen. Maar wij weten, dat als [Hij] zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen, want 
we zullen Hem zien gelijk Hij is. 
Vgl het voorbeeld van de rechter die zijn zoon geeft om in plaats van de misdadiger de straf te 
dragen én die de misdadiger opneemt in zijn gezin. 
Al de ware gelovigen zijn dus kinderen van God vanwege Gods onbegrijpelijke goedheid.  
 
Deze aanneming tot kind is dus niet hetzelfde als het kind van het verbond zijn. Want dat zijn 
allen die uit gelovige ouders worden geboren. Maar daarvan geldt dat er tweerlei kinderen des 
verbonds zijn. Er is een roemen in het kind-zijn dat weersproken wordt door hart en leven.  
Het is ook niet hetzelfde als het feit dat ieder mens door God geschapen heeft. Maleachi 2:10 
“Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij 
dan trouwelooslijk de één tegen de ander, ontheiligende het verbond onzer vaderen?” 
 
B: Wat is het? 
Deze weldaad is er omdat God de Vader allen die Hij heeft uitverkoren, heeft uitverkoren om 
tot Zijn kind te worden aangenomen zodra zij tot geloof komen.  
Efeze 1:4-5 
Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat 
wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; 
Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus 
Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
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Deze weldaad is er omdat God de Zoon mens geworden is om ons van de vloek der wet 
verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kind zouden verkrijgen. 
Galaten 4:4-5 
Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, 
geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; 
Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, [en] opdat wij de 
aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. 
  
Deze weldaad wordt verzegeld en bewezen doordat God de Geest van Zijn Zoon schenkt in de 
harten van allen die geloven/die Hij tot kind heeft aangenomen.   
Galaten 4:6 
En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in 
uw harten, Die roept: Abba, Vader! 
Al de kinderen van God ontvangen de Heilige Geest. Daardoor gaan zij ook de trekken van 
hun Vader dragen en beginnen zij op Hem te lijken in heiligheid.  
Romeinen 8:14 
Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 
 
Grote catechismus van Westminster vr en antw 74.: 
Wat is de aanneming tot kinderen? 
Aanneming tot kinderen is een daad van Gods vrije genade (1) in en om Zijn enige Zoon 
Jezus Christus (2) waarbij allen die gerechtvaardigd zijn worden opgenomen onder het getal 
van Zijn kinderen (3).  
Zijn Naam wordt hun gegeven (4) en de Geest van Zijn Zoon. (5)  
Zij leven onder Zijn vaderlijke zorg en beschikkingen (6)  
Zij krijgen toegang tot alle vrijheden en voorrechten van de zonen Gods, en worden gemaakt 
tot erfgenamen van alle beloften en mede-erfgenamen met Christus in heerlijkheid. (7) 
 
1 I Johannes 3:1                                       2 Efeze 1:5, Galaten 4:4,5 
3 Johannes 1:12                                        4 II Corinthe 6:18, Openbaringen 3:12 
5 Galaten 4:6                                            6 Psalm 103:13, Spreuken 14:26, Mattheus 6:32 
7 Hebreeen 6:12, Romeinen 8:17 
 
Wat een wonder: van kind des duivels, kind des toorns, aangenomen tot kind van God.  
Getuigenis van á Brakel: 
Ik, die gelijk alle andere mensen, dar lag in mijn zonden, en onder de toorn van God, hatelijk, 
walgelijk en onverdragelijk, ik van eeuwigheid van God gekend, in Zijn besluit tot kind 
verordineerd, en in de tijd opgenomen uit de hel, en tot kind van die grote God aangenomen! 
Ik veracht, mismaakte…die dood was in zonden en misdaden, ik levend gemaakt door de 
almachtige kracht van de Heilige Geest! Ik, uit God geboren! Dit is onbegrijpelijk, dit gaat 
alle verwondering te boven. Maar , als is het wonderlijk in mijn ogen het is evenwel van de 
Heere geschied. Daarom verblijd ik mij over die er en heerlijkheid; over die liefde en 
weldadigheid, ik zal Hem wederom liefhebben en Zijn Naam verheerlijken in alle 
eeuwigheid.   
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C: Hoe weet ik het? 
Al de gelovigen zijn dus kinderen van God. Hoe worden zij zich hiervan bewust? 
Ten eerste: door gelovig te zien op Christus en wat Hij verworven heeft. De Heilige Geest 
leert dan zeggen: “Abba, Vader”.  
Romeinen 8:15 
Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; 
maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij 
roepen: Abba, Vader! 
Ten tweede: door de beloften van het Woord te geloven die zeggen dat ieder die gelooft is 
aangenomen tot kind. De Heilige Geest leert de beloften te geloven meer dan mijn gevoel. 
Ten derde: doordat de Heilige Geest laat zien dat trekken van het kindschap: zoals vreze 
Gods, liefde tot Gods geboden, oprechtheid, zachtmoedigheid, trouw, lankmoedigheid, 
vertrouwen, onderwerping, God willen behagen, in ons zijn.  
Het voorbeeld van John Owen. De kopie van het contract is beduimeld en bevlekt. Dan haalt 
iemand het origineel. En vergelijking toont aan dat het echt is.  
Romeinen 8:16 
Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 
 
Het klein geloof kan het niet bevatten. Is als een vingerhoed waar het meest van de emmer 
overheen spoelt. Het groot geloof kan er meer van bevatten: in een kopje kan meer dan in een 
vingerhoed. Maar beiden zijn zij even waarachtig kind en delen zij in dezelfde voorrechten.   
 
D: Wat houdt het in?  
* liefde. Er is geen grotere liefde dan die van een vader voor zijn kind. Hoe laat vader/Vader 
dat merken?  Erskine: een vader neemt een klein kind op schoot, een groter kind niet meer. 
 
* erfenis.  
Romeinen 8:17 
En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met [Hem] lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden 
Die erfenis is God Zelf en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Deze erfenis wordt bewaard 
in de hemelen. 
      
* ontferming.  
Psalm 103:13-14 
Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over 
degenen, die Hem vrezen.  
Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. 
Mattheus 6:8 
Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt 
Mattheus 6:32 
Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen 
behoeft 
Want een vader kent elk van zijn kinderen.  
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* bewaard te worden.  
Maleachi 3:17b 
en Ik zal hem verschonen (sparen/ontzien) gelijk een man zijn zoon verschoont die hem dient 
Want een vader ontziet zijn kind voor wat het kind niet aan kan. 
 
* verzorgd te worden. Want een vader geeft zijn kinderen graag goede gaven.  
Mattheus 6:26 
Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen 
in de schuren; en uw hemelse Vader voedt [nochtans] dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel 
te boven? 
Lucas 11:13 
Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te 
meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden? 
 
* gekastijd te worden. Want een vader voedt zijn kinderen op opdat zij in de maatschappij 
kunnen functioneren. Zijn buurjongens voedt hij niet op.    
Hebreeen 12:5-12 
5 En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht 
niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; 
6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij 
aanneemt. 
7 Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want 
wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?) 
8 Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt 
gij dan bastaarden, en niet zonen. 
9 Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen 
hen; zullen wij [dan] niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven? 
10 Want genen hebben [ons] wel voor een korten tijd, naar dat het hun goed dacht, 
gekastijd; maar Deze kastijdt [ons] tot [ons] nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden 
deelachtig worden. 
11 En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen [zaak] van vreugde, maar 
van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der 
gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn. 
12 Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe knieen; 
 
Kastijding: is niet gelijk aan straf. God kastijdt ons om ons op te voeden. Tot ons nut. 
Dat kan velerlei zijn. (ontdekken aan zonden, bewaren voor zonden, onthechten van de aarde, 
gerichtheid op de wezenlijke en eeuwige dingen, uitzien naar de heerlijkheid, verheerlijking 
van Gods genade) Samengevat: Zijn heiligheid deelachtig worden en de vreedzame vrucht der 
gerechtigheid.  Dus ipv moedeloosheid of vertwijfeling: onderwerping aan Gods opvoeding.  
 
Samengevat in de Heidelberger Catechismus zondag 9 vr/antw 26 
Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus….om Zijns Zoons Christus’ wil mijn 
God en mijn Vader is op Welke ik alzo vertrouw dat ik niet twijfel of Hij zal mij met alle 
nooddruft naar lichaam en ziel verzorgen en ook al het kwaad dat Hij mij in dit jammerdal 
toeschikt mij ten beste keren omdat Hij dat doen kan als een almachtig God en ook doen wil 
als een getrouw Vader. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


