
Voortgezette catechese                    Het 1e gebod                           18 februari 2015                                                                                
Gij zult geen andere goden voor Mijn Aangezicht hebben. 
Gebed                               Mattheus 10:27-28  16:21-27                Psalm 81:1,9,10 
 
Vervolg op: orde des heils. Oa: heiliging. 
 
Bij elk gebod zijn er 4 leesregels. 
1: het gaat om het innerlijk.  
2: de zonde is als een boom: vrucht (daad) – tak (woord) – stam (plan) – wortel 
(gedachte/opwelling) 
3: als iets negatiefs verboden wordt, wordt het positieve geboden 
4: het volmaakte wordt geeist.  
 
Verbond  - wet – Evangelie – wet. In dat licht met elkaar nadenken.  
 
We zouden Gods Aangezicht kunnen vergelijken met de zon. De God van het verbond. 
De God van heil. Zijn Aangezicht straalt van liefde en gunst. Van licht en warmte als 
van de zon. Maar dat verandert als er wolken voor de zon komen. Dan valt er schaduw. 
En het wordt donkerder en kouder. De helderheid neemt af, de zekerheid ebt weg, de 
vreugde word vlak. 
 
1 Wat verbiedt God?  
Geen andere goden voor Mijn Aangezicht. Dat betekent allereerst: geen afgoden. 
Afgoderij is in plaats van of naast God iets hebben waar je je vertrouwen op zet. Het 
voorbeeld is dat van een kompas. Met een naald die naar het noorden wijst. Maar nu 
kunnen om dat kompas heen magneten gezet wordt. En als we dan een grote magneet te 
dicht bij het kompas leggen, dan gaat de naald trillen en afbuigen. Wijst niet meer naar 
het noorden, maar wordt aangetrokken naar die magneet.  
Ons hart is als een kompas. Met zijn verlangens. De bedoeling van ons hart is: naar 
boven wijzen, gericht op God. Met ons verlangen, ons doel, onze aandacht. Maar dingen 
van dit leven kunnen als magneet functioneren. Vaak als ze spanning bieden of  boeien 
of succes bieden.  
Ons innerlijk/verlangen/concentratie wordt afgeleid van God. De zin om te bidden, de 
concentratie onder het Woord, het denken aan de eeuwigheid wordt steeds minder.  
Onze tijd wordt erdoor gevuld. Tijd voor God wordt weggedrukt en minder en minder. 
Waar gaat ons hart ’s morgens het eerst naar uit en ’s avonds het laatst? 
Onze gehoorzaamheid wordt doorkruist. Afgoden brengen tot ongehoorzaamheid aan 
Gods gebod. Zijn dienst moet wijken. 
 
Welke afgoden zijn er in ons leven? Het gaat sluipend.  
Als iets een afgod is, wat dan? Dat betekent eerst: Ga er anders mee om. Minder vaak, 
minder heftig, minder fanatiek.  
En als dat niet lukt? Dan zijn er dingen waarvan je zeggen moet wat Jezus zei: indien 
uw rechteroog u ergert ruk het uit en werp het van u, het is beter met één oog ten leven 
in te gaan dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden.  
 
Uiteindelijk bereikt dit gebod zijn spits in tijden  van vervolging: wat is mij meer waard? 
God of mijn werk, mijn huis, mijn vrouw, mijn vrijh eid, mijn leven? Jezus zegt in 
Mattheus 10:28. Die Mij volgt en liefheeft man of vrouw, kinderen, geld of goed ja zijn 
eigen leven boven Mij die is Mij niet waardig. 
 
Waarom de wet zo scherp? Zondag 44 HC. Allereerst om mij aan mijn zondige aard hoe 
langer hoe meer te ontdekken, zodat ik de genade van Christus steeds meer nodig krijg. 
Vervolgens opdat ik niet zelfvoldaan zal wezen, maar me beijveren en bidden om meer 
en meer naar Gods gebod te leven en te verlangen naar de volmaaktheid na dit leven.  
  
 
 



2 Wat gebiedt God? 
 
Dan zegt antwoord 94: dat ik de enige ware God recht leer kennen. Een bloem die 
openbloeit voor de HEERE. En het hart van die bloem is: Hem recht leer kennen. En 
Jezus Christus Die Hij gezonden heeft. Kennen dat is omgaan met in de Bijbel. En 
leren kennen, dus dat is een proces, dat is een leerschool. Hem leren kennen. Omgaan 
met de Vader in Zijn heiligheid en liefde.  
 
Dat is het hart van die bloem. En om dat hart zes kelken.                         
*De eerste: Hem alleen vertrouwen. Denk aan Abraham. Die Izak moest offeren en er zo 
slecht voorstond. Maar hij vertrouwde de HEERE. Dat is Hij waard. Wantrouwen is 
zonde.  
*Tweede kelk: in alle ootmoed en lijdzaamheid mij Hem alleen onderwerpe. 
Onderwerpen. Aan Gods wil en weg. Denk aan Job. Die alles kwijtraakte en toch zich 
onderwierp:zouden wij het goede wel ontvangen en het kwade niet? Dat is Hij waard. 
Murmureren is zonde.                               
*Derde kelk: van Hem alleen alles goeds verwachte. Denk aan Jacobus die zegt: indien 
de Heere wil en wij leven zullen wij dit of dat doen. Al staan we er nog zo goed voor, dat 
garandeert niks. Klakkelooosheid is zonde. 
*Vierde kelk: Hem liefhebben. Denk aan Mozes. Verkiezende liever met het volk van 
God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. 
Wat/wie is mij het meeste waard? God is het waard. Anders is het zonde. 
*Vijfde kelk: vrezen. Denk aan Jozef. Die toen de vrouw van Potifar hem tot zonde 
verleidde, zei: hoe zou ik zondigen en zo groot kwaad doen tegen God? Tegen God. Dat 
is het ergste. Hij is alle gehoorzaamheid waard. Ongehoorzaamheid is zonde. 
*Zesde kelk: eren. Hem alleen danken voor alles. Denk aan Paulus die ergens zegt: wat 
hebt gij dat gij niet ontvangen heb. Of: doch niet ik, maar de genade Gods die met mij 
is. God de eer geven. Hoogmoed is zonde.  
 
Waarom de wet zo scherp? Zondag 44 HC. Allereerst om mij aan                                                                                 
mijn zondige aard hoe langer hoe meer te ontdekken, zodat ik de genade van Christus 
steeds meer nodig krijg. Vervolgens opdat ik niet zelfvoldaan zal wezen, maar me 
beijveren en bidden om meer en meer naar Gods gebod te leven en te verlangen naar de 
volmaaktheid na dit leven. 
 
Gespreksvragen: 
1 Welk van de 4 leesregels over de wet vergeten we het makkelijkste? 
2 Wat kan er zoal een afgod voor u/jou zijn? 
3 Hoe strijden we tegen een afgod?  
4 Welk van de 6 kelken raakt uw zwakste plek? 
5 “Dit gebod is niet te houden”. Hoe hiermee om te gaan? 
 
Literatuur: 
Ds R. van Kooten – Geen afgoden, geen beelden (uitgebreide serie 
over de 10 geboden) 
Ds D. W. Tuinier – Groot loon (2 delen over de 10 geboden, uitgelegd 
voor jongeren) 
Ds W. Harinck – Tien geboden voor tieners 
Dr J. Douma – De tien geboden (uitgebreid, wat pittiger)  
Catechismusverklaringen 
 


