
 

Voortgezette catechese 16 oktober 2013     De orde des heils                   Geestelijke groei 

Zingen  Psalm 1:1,2                           Gebed                               Schriftlezing         Efeze 4:11-16     

Het heil is werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. De Heilige Geest haalt 

zondaren daar waar ze zijn en brengt ze waar ze komen zullen: in de hemel. In dat werk 

van de Heilige Geest zit een zekere (volg)orde: bijv. Rom 8:28 

                      geloof                      rechtvaardiging                 heiliging 

roeping  -     wedergeboorte  -  aanneming tot kind     -   volharding      -     heerlijkmaking  

                      bekering                  zicht op uitverkiezing       groei 

Citaat van J.C. Ryle:                                                                                                                                                              

“Als ik spreek over groei in de genade bedoel ik niet dat een gelovige kan groeien in 

behoudenis, zijn aanneming door God of zijn veiligheid. Als ik spreek over groei in de 

genade bedoel ik een toename in de mate, grootte, sterkte en kracht van de zegeningen 

die de Heilige Geest in het hart van de gelovige plant. Ik houd staande dat bekering, 

geloof, hoop, liefde, nederigheid, ijver, moed en dergelijke in het leven van een christen 

aanzienlijk kunnen varieren. Als ik spreek over een mens die groeit in de genade bedoel ik 

eenvoudig dat zijn besef van zonden dieper wordt, zijn geloof sterker, zijn hoop groter, zijn 

liefde uitgebreider, zijn geestelijke gezindheid duidelijker (en het verlangen naar God en 

naar de wedekomst vuriger) Hij gevoelt meer van de goddelijke kracht in zijn hart en laat 

daarvan meer in zijn leven zien.“ 

U/jij deed een tijd(je) geleden belijdenis. Bent u/jij gegroeid in de genade?                               

Leven wil groeien. Vergelijk een pasgeboren baby die niet groeit. Dat is hoogst zorgelijk. 

Dat is een wezenlijke vraag, want er is ook sprake van verachtering (Hebreenbrief). Dat wil 

zeggen: tot stilstand komen in de loopbaan. En die haalt de eindstreep niet en zal niet in 

de overwinning delen.   

A: Groei is Bijbels.  

Op verschillende manieren komt het in de Bijbel voor. 

Opwassen/wasdom:  I Petrus 2:2   En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar 

de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; 

Kind-volmaakt/volwassen  Hebreen 5:13-14   Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, 

die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind. Maar der volmaakten is 

de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding 

beide des goeds en des kwaads. 

Vermeerderen/vervullen/overvloeien: II Corinthe 4:15    Want al deze dingen zijn om 

uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade, door de dankzegging van velen, overvloedig 

worde ter heerlijkheid Gods.  I Thessalonicenzen 3:12   En de Heere vermeerdere u, en make 

u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u; 

Het plafond is hoog, er is heel veel te ontvangen van de Heere. mag dat eens doen 

verlangen naar meer? Rijker, voller? Wie zou zelfgenoegzaam kunnen zijn…. 

B: Hoe hebben we ons deze groei voor te stellen?  Centraal: groeien in het geloof of boven 

het geloof uit. Uitleg van Romeinen 7:14-26 is cruciaal.  



Romeinen 7:18-19 en 24-25  Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; 

want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat 

ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.  En:   Ik ellendig mens, wie zal 

mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo 

dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. 

Spreekt Paulus hier over het leven voor zijn bekering (Arminius, vele evangelischen) of na 

zijn bekering. En als het over het leven na zijn bekering is, is de taal van Romeinen 7 dan 

een bewijs van een ingezonken geestelijk leven (ds W.J. Ouweneel, Arjan Baan, Heart Cry) 

of van een gezond geestelijk leven. (Calvijn, Kohlbrugge enz.)  Dan gaat het erom: is wat in 

Romeinen 7 staat in tegenspraak met Romeinen 8 of kan dat samengaan? 

We letten op de volgende dingen: 

* vergelijking met Filippenzen 3 leert dat Paulus voor zijn bekering heel anders over 

zichzelf dacht. 

* een vermaak hebben in de wet Gods hoort bij het wedergeboren leven 

* “Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” is het verlangen van een 

wedergeboren mens (vgl Romeinen 8:23) 

* vers 24 en vers 25 moeten altijd in nauwe samenhang met elkaar gezien worden.  

Groei in het geloof is groeien in alle opzichten, zoals een ballon die voller opgeblazen 

wordt en dan naar alle kanten toe uitdijt. Zo worden bij groei in het geloof alle elementen 

versterkt en verdiept, ook schuldbesef en besef van afhankelijkheid. Je overwint zondige 

gewoonten en krijgt tegelijkertijd scherper oog voor andere zonden. Minder zonde doen, 

groter zondaar worden.  

C: Groei en Christus. 

Drie manieren van spreken: 

* uit Hem. Collossenzen 2:19  En het Hoofd niet behoudende, uit Hetwelk het gehele 

lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, 

opwast met goddelijken wasdom.   Efeze 4:15c en 16   namelijk Christus; uit Welken het 

gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle 

voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom 

des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 

Het Hoofd Christus is de voedingsbron, Bewerker van de groei van het lichaam.  

* in Hem.  Efeze 4:15    Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen 

in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;   II Petrus 3:18     Maar wast op in de genade en 

kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in 

den dag der eeuwigheid. Amen. 

Dwz.: in de omgang, de gemeenschap, de verbinding met Hem. Zoals een schroef steeds 

vaster en dieper in de muur draait, steeds dieper en vaster in Hem. Zoals een plant steeds 

dieper en vaster in de grond wortelt, zo wortelt de gelovige steeds dieper en vaster in 

Hem. Dat geeft meer vastheid (schroef) en vrucht (plant). Dat hout dan ook in: in Christus 

je vrede met God en aanneming tot kind aflezen, al zijn de omstandigheden vol kastijding 

en slagen, al is je gevoel doods en donker, al lijkt de hemel van koper.    



* tot Hem, naar Hem toe. Efeze 4:13  Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des 

geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de 

grootte der volheid van Christus; en Romeinen 8:29 (Zijn beeld gelijkvormig wordende) 

Dat is een hoog doel. Dat deed Paulus zeggen: ”ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht” 

D: Deze groei blijkt:                                                                                                                                     

Tav. God:  

* meer zicht op en vertrouwen in de betrouwbaarheid en macht van God in Christus, 

tegenover het onmogelijke in. In de Evangelien is dan sprake van een groot ( of klein) 

geloof. De Kananese vrouw  en de discipelen en Petrus tijdens de storm op zee. 

* meer kennis van Zijn wil.  Filippenzen 1:9-11  En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en 

meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen; Opdat gij beproeft de dingen, die 

daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van 

Christus; Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot 

heerlijkheid en prijs van God.  Collossenzen 1:9-10  Waarom ook wij, van dien dag af dat wij 

het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld 

worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; Opdat gij moogt 

wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht 

dragende, en wassende in de kennis van God;  Romeinen 15:14  Doch, mijn broeders, ook ik 

zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelven vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, 

machtig om ook elkander te vermanen. 

Kennis in de zin van aanvoelen. De zonde zo aanvoelen zoals God die aanvoelt, de 

gerechtigheid beminnen zoals God die bemint. Aanvoelen wat Hem behaagt, ook in de 

dagelijkse levenspraktijk. 

Tav. de gemeente: 

* liefde, dwz.: offervaardigheid en dienstbaarheid.   Handelingen 9:36  En te Joppe was een 

zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was 

vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed.  I Cor 14:5b  Opdat de Gemeente stichting 

moge ontvangen.  II Corinthe 8:2  Dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed 

hunner blijdschap, en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot den rijkdom 

hunner goeddadigheid. 

* bekwaamheid om anderen te onderwijzen en te vermanen.  Romeinen 15:14  Doch, mijn 

broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelven vol zijt van goedheid, vervuld 

met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen.  Hebreen 5:12a Want gij, daar gij 

leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke 

de eerste beginselen zijn der woorden Gods; 

Tav. anderen: getuigenis. Vrijmoedig spreken.  Handelingen 4:31 En als zij gebeden hadden, 

werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den 

Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid.  Handelingen 13:9-10  Doch 

Saulus (die ook Paulus genaamd is), vervuld met den Heiligen Geest, en de ogen op hem 

houdende, zeide: O gij kind des duivels, vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand 

van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren? 

Tav.: het lijden: Blijdschap en verdraagzaamheid  Rom 15:13 De God nu der hoop vervulle 

ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de 



hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.  Col 1:11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar 

de sterkte Zijner heerlijkheid tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap 

Samengevat: in het geestelijke als een kind zijn dwz.: me jezelf en je gaven te koop lopen 

en jaloezie/ruziezoekerij/gelijkhebberij, hangen aan mensen. Gebrek aan onderscheidings- 

vermogen en dus gevaar van afval, beinvloedbaar, makkelijk heen en weer geslingerd. Dus 

ook: niet in staat anderen te onderwijzen. 

Geestelijk volwassen zijn is dan: gericht zijn op het heil en nut van mijn naaste is 

belangijker dan eigen eer en aandacht. Gericht op de hoofdzaak in Christus. 

Onderscheidingsvermogen, doorzicht en inzicht in kennis en leer, vastheid, in staat zijn 

anderen te leren.  I Corinthe 3:1-3  En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot 

geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk 

gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog 

niet. Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij 

niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens? 

E: Geestelijke groei komt voor onder twee gezichtspunten: 

Geschenk en oproep. 

*Geschenk. We zagen dat al: het is groei uit Christus. Het zal gegeven worden.  Psalm 

92:13-14  De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom 

op Libanon. Die in het huis des Heeren geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de 

voorhoven onzes Gods. II Corinthe 9:8  En God is machtig alle genade te doen overvloedig 

zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk 

overvloedig moogt zijn. 

Denk ook aan het Heilig Avondmaal. Teken en zegel dat God Zelf het geestelijk leven voedt 

en onderhoudt zodat het zal blijven en zal groeien en toenemen.  

*Oproep. I Thessalonicenzen 4:1 en 10  Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in 

den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode 

behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt.en: Want gij doet ook hetzelfde aan al de 

broederen, die in geheel Macedonie zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer 

overvloedig wordt; 

Het geestelijk leven is nooit en niveau dat bereikt is en daar zijn we dus al. Nee, het kan 

juist ook weer inkrimpen. Vgl een plant die kan groeien, maar ook weer kan verdorren. Dit 

komt temeer omdat onze zondige natuur altijd weer terug wil trekken. Vgl een veer die je 

uitrekt. Hoe meer je hem uitrekt, hoe sterker de tegenkrachten worden. Het is al een 

wonder als het blijft zoals het is. Want inkrimpen gaat vanzelf. En daarom de oproep tot 

groei, tot toename.  

Zo komt er steeds weer en steeds meer het verlangen naar de volmaaktheid, achter de 

horizon van dit leven. Enerzijds vanuit de smart dat de zonde blijft en dat we de  

volmaaktheid hier nooit bereiken zullen, anderzijds vanuit het verlangen naar dat 

volmaakte, dat nog zoveel meer en rijker en voller is dan het rijkste en meest volgroeide 

hier op aarde.  Filippenzen 3:12  Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt 

ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook 

gegrepen ben. 

 

 



F: Belemmeringen voor deze groei: 

1 individualisme: gebrek aan trouw, het moet me aanstaan, makkelijk ergens weggaan, ik 

geloof zoals ik wil, je niet willen laten bevruchten of corrigeren door anderen.                                    

2 vluchtig leven: geen tijd nemen.                                                                                                                    

3 materialisme: hangen aan luxe, welvaart. Gebrek aan soberheid en vreemdelingschap                   

4 wereldgelijkvormigheid: niet buigen voor God, niet alleen willen staan, ‘ik vind’ en ‘ik 

voel’ bepalen alles.                                                                                                                                                       

5 karikatuurbeelden van God: God als lievige man of als onberekenbare en grillige rechter.           

6 zelfgenoegzaamheid: neerkijken op anderen, geen oog voor eigen tekort en zonden.                       

7 twijfelzucht: is het ook dat God gezegd heeft…..                                                                                             

8 onbeleden zonden.  

G: Middelen voor de geestelijke groei: 

1 

2 

3 

4 

5 

Heidelberger Catechismus    Vraag en antwoord 115                                                                         

Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand 

in dit leven houden kan?                                                                                                                                  

Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard hoe langer hoe meer leren 

kennen, en des te begeriger zijn, om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in 

Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen, en God bidden 

om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld 

Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven 

geraken. 

Uit de Institutie van Calvijn:                                                                                                                      

Daarom ben ik van oordeel dat hij het meest gevorderd is die zichzelf het meest heeft 

leren mishagen; niet om in dit slijk te blijven steken en niet verder voort te gaan, maar 

meer om zich tot God te haasten en naar Hem te verlangen  (III h 3, par 20)                                                       

Laat ons dus niet ophouden het hierop toe te leggen, dat wij voortdurend iets vorderen op 

de weg des Heeren, en niet de moed laten zinken vanwege de geringheid der vordering. 

Want ook al beantwoordt de vordering niet aan onze wens, nochtans is de moeite niet 

verloren wanneer de dag van heden die van gisteren overtreft.  (III, h 4 par 5)                                

Maar laat ons dit voor vastgesteld houden dat niemand goede vordering gemaakt in de 

leerschool van Christus dan hij die de dag van zijn dood en der laatste opstanding met 

vreugde verwacht (III, h 9, par 5) 

Om te lezen:         

J.I. Packer          Jagen naar heiliging.                                                                                                                           

G van der End   Groeien in het geloof.                                                                                                           

H van den Belt  Bloeien, snoeien en groeien. 

   

 


