
 

Bijbelteksten: 

Groeien/opwassen                                                                                                                                         

I Petrus 2:2   En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke   

onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;                                                                  

Efeze 2:21   Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot 

een heiligen tempel in den Heere;                                                                                                              

Efeze 4:15  Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die 

het Hoofd is, namelijk Christus;                                                                                                         

Collossenzen 1:10   Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, 

in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;                            

Collossenzen 2:19    En het Hoofd niet behoudende, uit Hetwelk het gehele lichaam, door de 

samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met 

goddelijken wasdom.                                                                                                                                           

II Thessalonicenzen 1:3  Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, 

omdat uw geloof zeer wast, en dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander 

overvloedig wordt;                                                                                                                                               

II Petrus 3:18     Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus 

Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.                         

Psalm 92:13-14   De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een 

cederboom op Libanon. Die in het huis des Heeren geplant zijn, dien zal gegeven worden te 

groeien in de voorhoven onzes Gods. 

Kinderen-volwassenen                                                                                                                                            

I Corinthe 3:1-3     En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot 

vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste 

spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Want gij zijt nog 

vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt 

gij niet naar den mens?                                                                                                                                       

I Corinthe 14:20   Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de 

boosheid, en wordt in het verstand volwassen.                                                                                       

Efeze 4:13-14   Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van 

den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 

Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 

met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 

dwaling te brengen;                                                                                                                               

Hebreeen 5:12-14  Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt 

wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en 

gij zijt geworden, als die melk van node hebben, en niet vaste spijze. Want een iegelijk, die 

der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind. 

Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend 

hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. 

 

 

 

 



Groeien in het geloof 

Romeinen 7:18-19 en 24-25    Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed 

woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het 

goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus 

Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het 

vlees de wet der zonde. 

Groei en Christus 

Collossenzen 2:19  En het Hoofd niet behoudende, uit Hetwelk het gehele lichaam, door de 

samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met 

goddelijken wasdom.                                                                                                                                       

Efeze 4:15c en 16   namelijk Christus; Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk 

samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de 

werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs 

opbouwing in de liefde. 

Efeze 4:15  Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die 

het Hoofd is, namelijk Christus;                                                                                                                           

II Petrus 3:18  Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus 

Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen. 

Efeze 4:13   Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den 

Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 

Vermeerderen, vermenigvuldigen, overvloedig, vervullen 

II Corinthe 4:15   Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade, 

door de dankzegging van velen, overvloedig worde ter heerlijkheid Gods.                                              

I Thessalonicenzen 3:12   En de Heere vermeerdere u, en make u overvloedig in de liefde 

jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u;                                                          

Romeinen 15:13-14 De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het 

geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes. 

Doch, mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelven vol zijt van goedheid, 

vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen.                                                        

II Corinthe 7:4  Ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u, ik heb veel roems over u; 

ik ben vervuld met vertroosting; ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze 

verdrukking.                                                                                                                                             

Filippenzen 1:9-11  En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in 

erkentenis en alle gevoelen; Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij 

oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus; Vervuld met vruchten 

der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.                  

Collossenzen 1:9-10  Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet 

ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van 

Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den 

Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de 

kennis van God;                                                                                                                                   

Handelingen 6:3   Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis 

hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige 

zaak.                                                                                                                                                      



Handelingen 7:55-56  Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar 

den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods. En hij zeide: 

Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods. 

Handelingen 9:36    En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk 

overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij 

deed.                                                                                                                                                                                                               

Efeze 5:18-21   En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met 

den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, 

zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende te allen tijd over alle dingen God en 

den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus; Elkander onderdanig zijnde in de 

vreze Gods.                                                                                                                                                

Handelingen 13:9-10 Doch Saulus (die ook Paulus genaamd is), vervuld met den Heiligen 

Geest, en de ogen op hem houdende, zeide: O gij kind des duivels, vol van alle bedrog, en 

van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de 

rechte wegen des Heeren?                                                                                                                

Handelingen 4:31  En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, 

bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods 

met vrijmoedigheid.                                                                                                                                            

II Corinthe 8:2   Dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap, en 

hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot den rijkdom hunner goeddadigheid.                    

II Corinthe 9:8 En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles 

te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. 

Collossenzen 2:7  Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs 

gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.                                                                                                                               

I Thessalonicenzen 4:1 en 10  Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere 

Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij 

daarin meer overvloedig wordt.  Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen, die in 

geheel Macedonie zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt;                     

Verder nog: 

II Timotheus 3:17  Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk 

toegerust. 

Filippenzen 3:12   Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag 

er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. 

 

 

 


