
                                       Psalm 45:8 

“Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o 

God, Uw God gezalfd met vreugde olie, boen Uw medegenoten” 

De Koning 1 verlost  2 vernieuwt  3 verdrijft  4 verdedigt 

 Gemeente, 

 Het Heilig Avondmaal. Volgende week mag het Deo Volente, 

weer zover zijn. Aan de ene kant heeft het misschien iets moeilijks, iets 

onbegrijpelijks in zich. Wat is het precies, voor wie is het wel en voor 

wie niet? Aan de andere kant is de kern ook weer heel duidelijk. Brood 

en wijn zien op het lichaam en bloed van de Heere Jezus. Gebroken en 

vergoten. Het gaat in het Heilig Avondmaal om Hem, de Heere Jezus. En 

het is voor diegenen die van Hem zijn, die door Hem gekocht en bemind 

zijn, en die daarom Hem liefhebben.  

 Dat is ook de verbinding met Psalm 45. Want ook in deze Psalm 

gaat het om de Heere Jezus. De koning over Wie het gaat is uiteindelijk 

Hij, de Heere Jezus. In de eerste plaats zal het Salomo zijn, die bedoeld 

en bezongen wordt, maar Salomo is voorafspiegeling van de Heere 

Jezus.  

 Wat is er in Psalm 45 aan de hand? Wat voor gelegenheid is er? 

Nou, je kunt zeggen Psalm 45 lijkt op een trouwfoto. Een foto, gemaakt 

op de trouwdag, waar ze allebei opstaan, de bruid en de bruidegom. En 

als je zo’n foto laat zien kun je er vaak wat bij vertellen. Over de kleren 

van de bruidegom, de jurk van de bruid. Waar gekocht, hoe precies 

klaargemaakt of aangepast. Nou, dat doe de dichter van Psalm 45 ook. 

Hij vertelt over de trouwfoto van Salomo en zijn bruid. Misschien nog 

beter gezegd: hij schildert hun portret en vertelt wat hij schildert. En het 

is wel duidelijk: de eerste en meeste aandacht gaat uit naar de 

bruidegom. Salomo, Jezus. Vers 1 t/m 10. Samengevat in onze tekst zegt 

de dichter 4 dingen over de bruidegom. Over de Heere Jezus. Die hopen 

we uit te diepen vanmorgen. En te vragen: hebt u Hem lief gekregen? En 

dan moeten we dat zo zien: we hebben Hem lief gekregen en dan 

hebben we Hem helemaal lief, in alle 4 die aspecten. Of we hebben Hem 

niet lief, in geen enkel opzicht. Die 4 onderdelen zijn 1 geheel. En 

tekenen ons uit: dit is de hemelse Bruidegom Koning: Jezus Christus. 

1 Hij verlost 

 Wat is het eerste wat de dichter in onze tekst gaat zeggen over 

de bruidegom? Hij heeft gerechtigheid lief. Ja, dat is het eerste. 

Misschien hadden we gedacht of gehoopt dat er zou staan: Hij heeft  

 



 

zondaren lief. Armen en ellendigen lief. Nu, dat is ook zo, dat is zeker zo. 

Hij heeft zondaren lief. Maar hier staat: Hij heeft gerechtigheid lief. 

Gerechtigheid is om kort te zeggen: Gods wil. Hij heeft de wil van God 

lief.  

 Dat zien wij bij koning Salomo. Hij heeft geleefd naar de wil van 

God. Tenminste, ten dele. Hij heeft geregeerd volgens de wil van God. 

Psalm 72 bezingt dat. Hoe Salomo nooddruftigen, armen, slachtoffers 

heeft geholpen en misdadigers, verdrukkers heeft gestraft. Salomo had 

gerechtigheid lief, de wil van God. Veel meer geldt dat de Heere Jezus. 

Kijk, de Bruidegom Die Gods wil liefheeft. Hoe lief? Hoe lief? Liever dan 

Zijn leven. Gods wil mocht Hem Zijn leven kosten. Vader, in 

Gethsemané, Uw wil geschiede. Tot in de dood. Ja, sterker nog. De dood 

aan het kruis, de vloekdood, de nederdaling ter hel in Godverlatenheid 

was het Hem waard. Om de wil van God te doen. De wil van God om 

gehoorzaam te zijn, om de zonde der wereld te dragen, plaatsvervan- 

gend voor al de Zijnen. Zo lief heeft Jezus de gerechtigheid, de wil van 

God.  

 Dat betekent dat Hij zondaren, die Hij liefheeft, niet maar kan 

laten ontsnappen, maar kan verlossen. Kijk, als je een gevangene wilt 

bevrijden, omdat je hem liefhebt, kun je dat doen door stiekem een 

deur open te laten staan, of door een ontsnappingsoperatie op touw te 

zetten met een gegraven gang of een helikopter. Dan laat je iemand 

ontsnappen. Tegen de wil van de staat en de rechter in. Iemand is dan 

ook geen moment veilig en gerust, hij kan altijd weer gepakt worden en 

weer terug moeten in de gevangenis.  

 Jezus heeft zondaren lief. Zondaren die gevangen zitten. Achter 

het slot van de vloek der wet. En Hij bevrijdt ze. Maar niet door ze te 

laten ontsnappen. Tegen de wil van God in, op illegale manier. Maar 

door ze te verlossen. Legaal. Want Hij heeft gerechtigheid lief. De wil 

van God heeft Hij lief. En zo verlost Hij zondaren. Naar de wil van God. 

Door de straf te dragen, door de schuld weg te nemen, alle 

gehoorzaamheid te volbrengen. Ik voor u daar gij anders de eeuwige 

dood had moeten sterven. Zie het vergoten bloed en Mijn verbroken 

lichaam. Zo verlost Hij.  

 Dat schildert de Psalmist uit over de koning, de bruidegom. En de 

vraag voor de eerste keer is: kent u Hem, hebt u Hem lief gekregen? Zo, 

zoals Hij is en zoals Hij verlost. Liefhebben ligt heel dicht aan tegen nodig 

hebben. Hebt u zulk een Zaligmaker nodig? Omdat u er anders niet uit 

komt, uit de gevangenis. Er eeuwig in moet blijven. Ontsnappen helpt 

niet, is jezelf bedriegen. Zelf ontsnappen of met hulp van een ander is 



misleiding. Verlossing heb ik nodig. Verlossing door Iemand Die voor mij 

de straf draagt, de gerechtigheid volbrengt, de schuld verzoent. Hebt u 

zo iemand nodig? En tussen nodig hebben en liefhebben ligt dan in: de 

overgave, de overgave aan Hem die je nodig hebt. Kent u Hem, Die 

verlost door gerechtigheid? Hebt u Jezus lief?  

 Allen dan die alzo gezind zijn zal God gewis welkom heten aan 

Zijn tafel. En wie niet alzo gezind is en dat volgende week zondag nog 

niet is, die blijve af. 

2 Hij vernieuwt 

 Het tweede wat de Psalmist schildert ligt in deze zelfde woorden 

opgesloten. Hij heeft gerechtigheid lief. Hij heeft Gods wil lief. Dan zal 

Hij ook die wil van Zijn God terug willen zien in het leven van al Zijn 

verlosten. Dan gaat het erom dat Hij gerechtigheid wil zien in het leven 

van allen die Hem kennen, die Hij verlost heeft. Daar gaat het om. Zoals 

de catechismus zegt: dat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed verlost 

ons ook door Zijn Heilige Geest vernieuwt. Heiligt naar Gods wil. Die 

gerechtigheid, die wil van God, bewerkt Hij in je leven.  

 Nu heeft dat woord gerechtigheid, Gods wil, twee kanten. Een 

binnenkant en een buitenkant. En die binnenkant gaat voorop. 

Gerechtigheid, Gods wil, geeft allereerst aan dat je de juiste houding 

aanneemt tov iemand, van God. Dat je je plaats weet. Als iemand een 

beetje al te grof en brutaal zich opstelt, als leerling in de klas tegen je 

leraar en een grote mond het, dan kun je te horen krijgen, nou nou, je 

mag je plaats wel een beetje weten. Die mogen we wel weten tav God. 

God is Schepper in de hemel, wij zijn schepsel op aarde. God geeft ons 

alles, heeft alles in Zijn macht en hand, wij zijn volstrekt afhankelijk, zijn 

aangewezen op wat we krijgen. God is heilig en vol majesteit, wij zijn 

zondig en onrein. Dan mogen wij ons wel opstellen in een houding van 

nederigheid, afhankelijkheid en onderwerping. God is niet een soort 

buurman bij wie je even binnenloopt, nog veel minder een broer die je 

even roept. Hij is God. Ik ben mens, zondig mens. Spreek Heere Uw 

knecht hoort. Treed niet met mij in het gericht. Maak mij bekend de weg 

die ik te gaan heb. Doe met mij naar Uw Woord. Wie ben ik dat U naar 

mij omziet. Dat is de houding die past. Die naar Gods wil is, 

gerechtigheid.  

 En koning Jezus wil dat bewerken in je hart. Als Hij je verlost 

heeft, dan leert Hij je ook je plaats.  

 En dan die buitenkant. De wil van God. Leven naar al Zijn 

geboden. Alles moet op zijn plek staan. Je kan je leven vergelijken met 

een huiskamer waar van alles in staat van nature. Helemaal vol. Maar 

alle meubels staan door en op elkaar. En er staan ook afzichtelijke 



meubels in en schilderijen. En de nieuwe bewoner gaat alles op zijn plek 

zetten: de tafel in het midden, stoelen eromheen. Planten in de 

vensterbank. En alle rommel eruit in de container naar de stort. Zo 

oefent Jezus gerechtigheid uit. Alle dingen worden op hun plek gezet. 

God in het midden. Gezin en werk en gezondheid daaromheen. Passend 

bij de tafel. Andere dingen nog weer verder in het raam en andere 

dingen eruit. Die achter Mij komt die verloochene zichzelf en neme zijn 

kruis op zich. En die hate, stelle ten achter, man, vrouw, kinderen, werk, 

gezin, ontspanning, cursussen enz.  

 Dat merk je in je leven. Christus oefent gerechtigheid uit. Hij gaat 

je leven vormen, heiligen. Zuiveren en reinigen. God, Zijn eer en dienst 

centraal. Al het andere eromheen en eronder. Dat laat Hij er niet bij 

zitten. Hij komt er telkens weer op terug. Hij gunt je geen rust in de 

zonde. Hij werpt je neer als je je plek niet meer weet en overmoedig en 

hoogmoedig je heel wat denkt te kunnen zeggen en te voelen. Hij haalt 

en trekt de tafel weer naar het midden toe onder het stof vandaan. God 

in het midden. Zijn eer, Zijn dienst.  

 Zo schildert de Psalmist de Koning uit. Kent u Hem? Hebt u Hem 

lief gekregen? Juist omdat Hij u niet met rust laat? Juist omdat Hij u  

neerwerpt in het stof van vernedering? Juist omdat Hij u niet laat 

opgaan in aardse dingen omdat Hij niet toelaat en kan aanzien dat God 

weer naar de rand verdwijnt? Juist omdat Hij Gods wil laat voorgaan. 

Het vlees kruisigt, de oude natuur doodt om in een nieuw godzalig leven 

te wandelen? Hebt u Hem lief? 

 Allen dan die alzo gezin zijn zal Hij gewis welkom heten aan Zijn 

tafel.   En wie niet alzo gezind is en dat volgende week zondag nog niet 

is, die blijve af.         

3 Hij verdrijft 

 Het derde wat van de Bruidegom vertelt wordt, geschilderd 

wordt. En haat de goddeloosheid. En haat de goddeloosheid. Dat is sterk 

uitgedrukt. Sterker woord dan haten is er niet. Dat is: niet kunnen 

luchten of zien. Elke mogelijkheid aangrijpen om wat je haat, wie je haat 

kwaad te kunnen doen. Zinnen en brainstormen op gelegenheden en 

middelen om diegene te kunnen dwarszitten en bevechten. Dat is 

haten. Gij haat de goddeloosheid. Hebt er een gloeiende hekel aan. 

 Even een voorbeeld. Misschien kan je moeder heel slecht tegen 

rommel. Tegen een kamer die niet netjes opgeruimd is. Daar heeft ze 

een gloeiende hekel aan. Dan zal ze dat ook tegen jou zeggen: ruim je 

kamer nou eens op. Die bende. Ruim nou eens op. En het kan zelfs zijn 

als dat te lang duurt dat ze op een dag zelf je kamer inloopt en jouw 



kamer op gaat ruimen. Ik kon het niet meer aanzien, nou heb ik zelf 

maar wat opgeruimd.   

 Jezus, Koning, Bruidegom Hij kan het niet aanzien. In het leven 

van Zijn verlosten: de goddeloosheid. Die moet opgeruimd, die moet 

weg. En goddeloosheid wat is dat? Ja, alles wat tegen Gods wil is, alle 

zonden. Dan is het gevaar dat je gaat selecteren. De ene dominee 

noemt steeds je kleding. De andere steeds je smartphone. De derde 

steeds het roken. De vierde het overdadig eten en uitgaven doen. De 

vijfde de vervuiling van het milieu, de schepping. De zesde het slapen op 

zondag en de tijd verspillen. De zevende het laf zijn en niet getuigen. De 

achtste seksuele zonden. De negende het handig zijn met belasting. De 

tiende het voorbij zien aan vluchtelingen en daklozen enz. Maar je moet 

het natuurlijk allemaal bij elkaar nemen. Goddeloosheid is 

goddeloosheid. Geen uitzondering. Alles wat tegen Gods wil ingaat. 

Jezus haat het! Hij wil het weghebben. Uitroeien. Wegschroeien.  

 Dat merk je als je van Hem bent. Dat wordt je gewaar. Hij duldt 

niet dat je het goedpraat, dat je het weglacht, dat je het stiekem doet, 

dat je het voor je uitschuift. Hij haat het. Hij laat je niet met rust. Hij 

blijft je ermee achtervolgen dat Hij het weg wil hebben. Bestrijden en 

bevechten wil in je. Herkent u dat?  

 En dan is het wonderlijke dit: dat Hij de goddeloosheid haat en 

de goddeloze liefheeft. Dat Hij dat laat merken aan Zijn tafel: de 

goddeloze heb Ik lief: eindeloos lief, eeuwig lief, tot elke prijs lief. Maar 

de goddeloosheid in je leven die haat Ik. Die wil Ik weghebben. Die 

perste Mij het bloed uit Mijn wonden. Twee sporen, twee draden. Liefde 

voor de goddeloze, haat tegen de goddeloosheid. Eigenlijk één in elkaar 

geweven draad, want het is niet te scheiden: terwijl hij mij, de 

goddeloze liefheeft haat Hij de goddeloosheid en terwijl Hij de 

goddeloosheid haat, heeft Hij mij de goddeloze lief. Je kunt het niet 

scheiden. Als u het wel kunt, hebt u een andere Jezus dan die van Psalm 

45, dan die van de Schrift, een zelfbedachte Jezus. En die kan niet 

redden. 

 Zo schilder de Psalmist de Koning uit. Hij haat de goddeloosheid. 

Hebt u Hem zo lief? Juist omdat Hij zo is? Geen Jezus Die je verlost en 

dan lekker laat doorleven op je eigen zin en gemak. Maar een Jezus, Die 

de goddeloosheid haat. Tot in de schuilhoeken van je hart toe. Hebt u 

deze Jezus lief?  

 Allen dan die alzo gezind zijn zal God gewis welkom heten aan 

Zijn tafel.  En wie niet alzo gezind is en dat volgende week zondag nog 

niet is, die blijve af.         

 



4 Hij verdedigt 

 Daarom heeft u o God, Uw God gezalfd. Zalven was in die cultuur 

zoveel als installeren, aanwijzen, beëdigen. Aangeven: deze is het! De 

burgemeester, de commissaris van de koning: deze is het. Daarom 

wordt hij dan beëdigd, geïnstalleerd. Als God Zijn Zoon zalft, dan wijst 

Hij Hem aan: Deze is het. De Zaligmaker. Ik heb Mijn welbehagen in 

Hem. Dat heeft God al gedaan van eeuwigheid. Maar ook bij de doop in 

de Jordaan: Deze is het. Maar ook met Pasen en hemelvaart: Deze is 

het. Hij is de Zaligmaker. In Hem heb Ik Mijn welbehagen. Want Hij heeft 

gerechtigheid liefgehad. 

 Nu hanteert Hij het zwaard van het Woord. Nu rijdt Hij op de 

wagen van Zijn Woord. Nu schiet Hij de pijlen af van Zijn Woord. Het 

zwaard om je te raken en stil te zetten, te vellen in je verzet. De pijl om 

je te raken, verwonden. Je laten roepen: wat moeten wij doen om zalig 

te worden? Is er nog een middel om de verdiende straf te ontgaan en 

tot genade te komen? Laat je toch raken, en treffen door dat zwaard, 

door zo’n pijl. Red mij, verlos mij of ik kom eeuwig om.  

 En je merkt het: genade is op Zijn lippen uitgestort. Genade die 

verzoent, die vergeeft, die aanneemt. Die heiligt en reinigt. Genade op 

Zijn lippen. En op de wagen van het Evangelie neemt Hij je mee en 

brengt Hij je in veiligheid.  

              Dan ziet de Psalmist nog iets op de trouwfoto. Hij schildert nog 

iets. Dat zit hem in beide woorden: gerechtigheid en goddeloosheid. Als 

je koning bent, zeker in die dagen, hebben die woorden nog een lading. 

Als je koning en legeraanvoerder bent dan heb je de taak om je 

onderdanen te beschermen tegen goddeloosheid. Tegen mensen die 

met misdaad, diefstal, beroving, uitbuiting onderdanen willen 

onderdrukken en het recht van de sterkste willen laten gelden. En om 

hen die in oprechtheid willen leven te beschermen en te verdedigen. 

Dat heeft Salomo gedaan. Niet zozeer tegen buitenlandse indringers, die 

waren er tijdens zijn regering niet of nauwelijks, maar tegen inlandse 

bedreigers van de rechtsorde. Daarom wordt er in de vorige verzen 

gesproken over zwaard, wagens en pijlen. Die heeft Salomo gebruikt om 

misdadigers uit te schakelen en trouwe onderdanen te beschermen. Om 

orde op zaken te stellen.  

 En Salomo is afspiegeling van Jezus. Hij zal orde op zaken stellen. 

Hij zal al Zijn vijanden bestrijden. Die nu als vervolgers de overhand 

lijken te hebben. Maar ook al Zijn vijanden die niet zo opvallen. Maar die 

zich tegen Hem verzetten. Die Zijn gerechtigheid niet aanvaarden en Zijn 

haat tegen de goddeloosheid niet kunnen verdragen. Die zich aan Hem 

onttrekken. Ben je dan een vijand van Hem? Ja, want de Vader stelt 



Hem voor: Hem heb Ik gezalfd. Ik heb Mijn welbehagen in Hem. Ik 

bedien Hem u, Ik breng Hem tot u. ik leg Hem voor u neer: laat u met 

God verzoenen. Om verder te leven met je over Hem heenstappen. 

Moet je door Zijn bloed heen waden. Moet op Hem trappen om verder 

te kunnen gaan. Vijand van de Koning.  

 Hij zal ze allemaal verslaan. Hij zal al Zijn en mijn vijanden in de 

eeuwige verdoemenis werpen. Koning Jezus. Hij zuivert Zijn rijk van 

vijandige elementen die Zijn eeuwig Koninkrijk zouden verstoren en 

verontrusten. Buiten, weggeworpen. Gerechtigheid!  

              En met diezelfde macht zal Hij Zijn volk beschermen. Al de Zijnen 

verdedigen. Gerechtigheid. Gods wil. Niemand van hen zal verloren 

gaan. Hij zal Zijn volk beschermen. Niet altijd tegen beproeving, 

verdrukking of vervolging, zelfs niet altijd tegen de dood, een jonge 

dood, een marteldood. Maar toch beschermen: want niets zal ons 

kunnen scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus, onze Heere. Hij 

voedt en onderhoudt in het ware geloof. Hij geeft daar teken van van 

brood en wijn. Ik zal voeden en onderhouden. Dat uw geloof niet zal 

ophouden.  

 De trouwfoto, schilderij. De bruid bleef wat buiten beeld, komt 

volgende week bij leven en welzijn. De Bruidegom, de Koning wordt ons 

geschilderd. Hij mag onze aandacht hebben. Hij, Die gerechtigheid 

liefheeft liever dan Zijn Eigen leven en Die zo verlost van vloek en 

schuld. Hij, Die gerechtigheid liefheeft en dat bewerkt in het leven van 

de Zijnen, steeds weer terugkomt op Gods eer en wetten. Hij Die 

goddeloosheid haat. En dat steeds laat merken, ontdekkend, 

bestrijdend, bevechtend. En Hij Die de Zijnen beschermt en bewaart 

door alle verdrukkingen heen. In Hem heeft God Zijn welbehagen. God 

heeft Hem lief. 

 En u, wat dunkt u van deze Christus? Hebt u Hem lief zoals Hij is, 

helemaal. Allen dan die alzo gezind zijn zal God gewis welkom heten aan 

Zijn tafel.  En wie niet alzo gezind is en dat volgende week zondag nog 

niet is, die blijve af.  Wat dunkt u van deze Koning?       

                                              Amen   


