
Lucas 1:46 en 49a en 51     
 
En Maria zeide: ‘Mijn ziel maakt groot de HEERE…    
Want grote dingen heeft Hij aan mij gedaan 
Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm”  
 
Maria’s lofzang  1 verwondering 2 verwachting  
 
 Gemeente, 
 Er worden door onze kinderen en jongeren heel wat Psalmverzen 
en teksten uit het hoofd geleerd. We zijn dankbaar dat dit op de 
christelijke scholen  gebeurd. Elke week weer. Dat het op onze 
zondagsschool gebeurd: Psalmvers en Bijbeltekst. En op catechisatie 
leren bijna alle groepen ook elke week een tekst uit de Bijbel of de 
catechismus. Nou heb je daar niet altijd even zin en dus heb je wel eens 
gevraagd waarom dat eigenlijk moet. Dan kan er gezegd worden denk je 
eens in als je ooit in de gevangenis komt en je Bijbel wordt afgepakt. 
Zoals in Noord Korea of Laos of Somalie nu. Wie weet over 50 jaar als 
jij 60 of 70 mag zijn. Dan heb je het in je hoofd op voorraad. Of als je op 
die leeftijd slecht lezen kunt. Zodat je het moet hebben van wat je in je 
hoofd hebt zitten.  
 Maar nog een andere reden is als je dingen in je leven meemaakt. 
Hele mooie dingen, of hele erge dingen of dingen waar je je geen raad 
mee hebt. Je levensschip slingert op de golven heen en weer. Wat is het 
dan belangrijk dat je iemand in de Bijbel weet die ook zoiets heeft 
meegemaakt. Ja, daar en daar in de Bijbel gebeurde ook zoiets. En daar 
hoort die en die Psalm bij. Daar vind ik het in terug. Zodat je je leven 
kan vastleggen. Anders blijft je levensschip ronddobberen zonder vast 
punt omdat je niet kunt plaatsen wat er nou gebeurt. En je hebt er geen 
woorden voor en geen zicht op.  
 Dat zien we bij Maria in Lucas 1. Ze is op wonderlijke wijze in 
verwachting geraakt. Anderen zijn gepasseerd, maar zij is hiertoe 
verkoren door God. Ze is in verwachting van de Messias, de Zaligmaker. 
Haar Kind zal zich wijden aan de dienst des HEEREN. En dan weet ze, 
als meisje van 17 of 18, dat lijkt op wat Hanna overkwam. In I Samuel. 
Die toen haar lofzang zong. I Samuel 2. En in Psalm 113 staat ook 
zoiets. Daar heeft ze haar leven in herkend. En kijk maar eens hoeveel 
woorden en gedachten ze uit Hanna’s lofzang heeft overgenomen in haar 
lofzang. Ze kende die en zingt hem nu met het oog op haar situatie. Rijk 
is dat: als je in je leven dingen meemaakt waarvan je zegt: dat herken ik 
bij Abraham, of bij David, of in Psalm 25 of in Psalm 73.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1 verwondering  
De lofzang van Maria. Echt een lofzang. Dat blijkt als je let op de 
structuur van deze lofzang. Eigelijk kun je hem in tweeen verdelen. Vers 
46 en 47 Mijn ziel maakt groot en mijn geest verheugt zich. En dan alle  
andere verzen: omdat Hij…, want grote dingen heeft aan mij gedaan 
Hij…. Hij heeft, Hij heeft zeven keer. Mijn ziel verheft Gods eer want 
Hij…. Een zuivere lofzang. Ze meet niet breed uit hoezeer zij God 
grootmaakt, kijk mij eens loven en prijzen en praisen. Daar is ze in twee 
verzen mee klaar. Maar ze wijdt uit over de reden van haar loven en 
prijzen: want Hij heeft…… Niet want ik heb, maar want Hij heeft….. 
Dat is de stemvork voor Gods lof en het loven van Hem. We hopen daar 
nog op terug te komen. 
 Wat heeft de HEERE dan voor groots gedaan? Waarom looft 
Maria de HEERE? Nu, dat is wel duidelijk uit Lucas 1. De HEERE heeft 
haar verkoren om de moeder van de Messias te zijn. De Messias, op Wie 
zolang gewacht is, de Messias, Die zo grote betekenis zou hebben. Alle 
beloften zou gaan vervullen. Dat vind Maria zo groot. Ze is verkoren 
door God tot een taak in Zijn rijk. Een bijzondere taak zoals er maar één 
meisje geweest is. Dat vind ze groot. 
 Goed om daar eens over na te denken. Dus dat is het waar Maria 
zo veel reden tot lof en dank in ziet: ze ontvangt een taak in Gods rijk. 
Zijn er velen onder ons die daar naar verlangen? Als je jong bent, kind, 
jongere. Ja, wat hoop je nou later te bereiken, te gaan doen? Ja, je denkt 
misschien aan een groot bedrijf waar je directeur van bent, niet gek. Of 
aan een tak van sport waar je heel ver in komt, dat lijkt wel wat. Salaris 
van 5 cijfers per jaar, interviews in Elsevier en NRC. Daar droom je wel 
eens, en een beetje minder zou ook al mooi zijn.  
 Of, als Maria, als ik nou later eens ouderling zou mogen worden 
of diaken: taak in Gods rijk. Of leidinggevende van een club. Of moeder, 
vader om kinderen tot Jezus te brengen. Of een beroep waarin je voor 
Gods rijk iets betekenen mag. Of extra tijd om te bidden, omdat je 
verder uitgeschakeld bent. Of dat je kind een taak krijgt in Gods rijk, in 
de zending of in het ambt.  
 Dat je zegt, ja dan zou ik zingen: grote dingen heeft aan mij 
gedaan Hij Die machtig is. Wat een wonder als je er van mag zingen, ja 
HEERE dat hebt U gedaan, U hebt me een taak gegeven in Uw rijk. In  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Uw Gemeente. Want dat ik net zo min als Maria, verwacht. Nee, dat had 
Maria niet verwacht. Ze was in zo’n nederheid, zo’n lage staat. En daar 
wordt hier mee bedoeld: ze woonde in Galilea, het Galilea der heidenen, 
in Nazareth, kan uit Nazareth iets goeds komen, en het huis van David  
waar ze van was, was diep vervallen in armoede en in niks herkenbaar 
als een koninklijk geslacht.  Nee, dan zou je eerder denken aan 
Jeruzalem, de stad van de tempel, aan de hogepriester Annas of één van 
zijn dochters, of aan het paleis van Herodes, de machtige koning, of aan 
een dochter van een farizeeer, van een ambtsdrager. Daar zou je 
verwachten. En het ergste was: dat dachten ze daar zelf ook. Maar nou is 
God al die plaatsen en geslachten en mensen voorbijgegaan en heeft naar 
Maria omgezien als moeder van Gods Zoon. Hoe is het mogelijk? Zoals 
David eens zei toen zijn huis de tempel des Heeren zou mogen bouwen:  
wie ben ik en wat is mijn huis…? Hoe is het mogelijk dat U mij 
daarvoor genomen hebt? Voor clubleiding, voor ambtsdrager, voor deze 
plaats in Uw rijk, om te bidden, om op te voeden?  
 Dat is genade als je daar verwondert over bent! Want voor je het 
weet is er geen verwondering maar verheffing. Als je zoals Maria een 
engel ziet, als je moeder van Gods Zoon wordt, als Elisabeth haar zegt: 
gezegend zijt gij onder de vrouwen. Als je zulke dingen meemaakt, als 
anderen zulke dingen van je zeggen, we hebben zoveel aan je gehad, je 
hebt zoveel voor ons betekend. O, je gaat er zo mee de hoogte in. En je 
voelt je ook heel wat, met je gaven. Als je eens drie tienen achter elkaar 
haalt voor wiskunde. Net een ballon met heliumgas. Die wil de lucht in. 
Alle grote dingen die God doet, alles wat mensen ervan zeggen is 
heliumgas. Er moet wel een steen aanhangen om aan de grond te blijven, 
de steen van ootmoed, van nederigheid, want anders ga je jezelf 
verheffen. Paulus had zelfs een doorn in vlees nodig toen. En wat van 
jezelf denken, en je vind het bij je horen. Alsof godsvrucht en gaven 
eigenschappen zijn die je zelf in de hand hebt en voor het grijpen hebt. 
Wat een genade als je beleven en zingen mag: mijn ziel verheft Gods eer 
want Hij heeft mij aangezien, hoe is het mogelijk dat ik dit doen mag 
betekenen mag! 
 En om dat dan te blijven. Want wat denkt u van Maria. Geweldig 
ze mocht moeder des Heeren worden. Wat een eer, voorrecht. Maar 
later. Toen Jezus haar terechtwees in de tempel toen hij 12 was. Toen 
Jezus haar terechtwees in Kana op de bruiloft. Toen Jezus ging lijden en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
door farizeeën vals bejegend werd. Toen Jezus gevangen werd genomen 
en het ze lukte Hem te veroordelen. Toen Jezus gekruisigd werd en 
Maria erbij stond en een zwaard door haar ziel ging. En niemand meer 
geleden heeft dan Maria, omdat zij als Zijn moeder Hem zag pijn  
lijden. Zou ze het toen nog zo’n voorrecht hebben gevonden dat zij zij 
tot moeder des Heeren was verkoren?  
 Dat kan er wel eens wat afgaan die glans. Elke taak in Gods rijk 
heeft ook een keerzijde. Als je als ouderling of diaken hele lastige 
huisbezoeken hebt te doen waar je je weggekeken voelt. Als je als 
leidinggevende met een lastige groep kinderen te doen krijgt. Als 
moeder en vader met grote zorgen over je kind. Als vader en moeder van 
een kind dat in Gods rijk de zending in gaat zodat je je kleinkinderen een 
paar jaar niet ziet? Hoe groot is dan de verzoeking niet dat de 
verwondering eraf gaat. Het wordt sleur, je zucht eronder. Je moppert 
erover, je krimpt in elkaar, nee dat niet, zo niet….  
  Dan nog verwonderd zijn? Mijn ziel maakt groot de HEERE? 
wie ben ik dat ik hiertoe verkoren ben? Als het zoveel moeite kost en 
pijn doet lijden? Zouden we dan niet nog een tree dieper moeten en 
mogen zien? Dat de HEERE mij verkoren heeft tot een taak in Zijn rijk 
is groot, maar daarachter ligt dat andere dat Hij mij verkoren heeft tot 
Zijn rijk op zich. Dat ik niet buiten ben gebleven. Dat Hij mij niet 
voorbij is gegaan toen het om de ingang in Zijn rijk ging. Ik was zo 
ongeschikt:droeg alle trekken van ongeschiktheid: gericht op mezelf, uit 
op eigen eer, ontvangen in zonden en schuld, zoekend wat mij te pas 
komt, hatelijk tegen God….. en Hij ging mij niet voorbij. Hij zocht mij 
en verkoos mij. Gaf Zijn Zoon aan mij. Degenen die verloren gaan zijn 
net als ik, ik en precies als zij. En zij verloren en ik erbinnen gebracht. 
En de Zoon gaf Zijn leven. En de verhoogde Zoon gaf mij Zijn Geest en 
geloof en leven. Dat ik in Uw rijk mag zijn HEERE, is zo wonderlijk, zo 
onverdiend. Dat is zuivere lofzang van verwondering. Dan is verder 
alles goed, dan is verder elke plaats een wonder. Dan zegt Maria 
eigenlijk ook: als het dan voor mij kon, als de HEERE mij in dienst 
wilde nemen, dan kan het voor u ook, zou het niet?  
  
2 verwachting. 
 Wat zie je nogal eens in de wereld? En zelfs ook in de kerk? Dat 
brutale mensen de halve wereld hebben. Hoogmoedigen en rijken die 
hebben macht en gebruiken of misbruiken die macht. En mensen met 
minder die worden onderdrukt en aan de kant geschoven. Dat kun je  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
soms al zien op een schoolplein. Een groep jongens of meisjes met een 
sterk of mooi lichaam en veel flair maken er één die heel schuchter en 
onzeker en eerlijk is het leven zuur. Dat zie je in het groot in sommige  
landen van de wereld waar geld en corruptie beslist over de macht. Dat 
zie je in Nederland niet zo gelukkig, maar je vraagt je wel eens af: waar 
hangt populariteit van af? Van de inhoud van iemands programma of 
speelt de flair en bluf van zij presentatie ook een flink woordje mee. En 
in hoeveel landen onderdrukken de machtigen en rijken de arme 
eenvoudige christenen. Het onrecht in de wereld, lees Prediker maar.
 Maar nu zingt Maria ergens van. Maria heeft iets opgemerkt van 
wat er nu gebeurd is. Want er zijn twee soorten mensen. De ene soort 
noemt ze de hoogmoedigen, de rijken en de machtigen. En de andere dat 
zijn de nederigen en de hongerigen. Twee categorien: de hoogmoedigen. 
Je wilt meer lijken dan je bent. En je bent schepsel. Alles gekregen, in 
niets zelf tot iets in staat. Maar je doet alsof je zelf alles in beheer hebt 
en over kunt beschikken. Onbewust van het feit dat als God één keer zó 
doet je helemaal niks meer kunt. Je gaat prat op Gods gaven. Tot eigen 
eer en roem. En juist als je veel macht hebt en veel gaven hebt is dat 
extra verleidelijk om je zo wat te voelen. Als je veel macht hebt, je hebt 
het voor het zeggen over veel dingen. Dan voel je je ook rijk. Rijk in 
eigen oog aan goede dingen. Rijk aan deugden. Rijk aan wat heel wat 
lijkt voor God. Je hebt iets. Wat dat iets ook is: status, gezondheid, 
macht, goede werken, ambt of een combinatie van dat alles. De brief aan 
Laodicea zegt: gij zegt ik ben rijk en verrijkt en heb aan geen ding 
gebrek. Blind voor je innerlijke verdorvenheid en hoogmoed en leegheid 
aan liefde en God gerichtheid. En als het erom gaat dat sta je voor je 
gevoel best vooraan in de rij die in aanmerking komt voor Gods 
koninkrijk. Een spiegel: ziet u uzelf erin: iemand die nooit Jezus te voet 
gevallen is. 
 En dan zijn er de nederigen en hongerigen. Geschenk van de 
Heilige Geest. Nederigheid. Dat je beseft dat alle goeds van God komt, 
daar heb ik Hem voor te danken. Ik kan niets goeds en ben tot alle 
kwaad in staat. God is God en ik ben mens, schepsel. Die dat eigenlijk 
helemaal niet zijn wil, maar die in wezen hoogmoedig ben en wil zijn. 
Maar ik ben afhankelijk is alles van Hem. Nederigheid. Nederigheid 
hangt altijd op je rug om zo te zeggen. Je ziet het zelf dus nooit. Want 
als je je eigen nederigheid ziet dan word je hoogmoedig: kijk eens ik ben  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
nederig, ik voel me ootmoedig. Of ik denk: o ik ben niet nederig genoeg, 
ik moet nederiger zijn. Ware nederigheid maakt hongerig staat er: 
hongerigen. Hongerig naar God en wat Hij geeft. Aan gezondheid, aan 
wijsheid, aan inzicht, aan genade. Alles zoeken in Christus. Honger dat  
komt elke dag terug. Je moet elke dag eten. Zo komt deze honger elke 
dag terug: elke dag alles van Hem nodig hebben. Voor de kleinste en de  
grootste dingen. Hongerig, dagelijks smeken tot Christus om alles. Want 
niets heb ik zelf. Opnieuw een spiegel: ziet u uzelf in deze spiegel staan? 
 En nu heeft Maria iets gezien. Maria heeft gezien hoe God 
handelt in Christus. Hij is al die hoogmoedigen en rijken in Jeruzalem 
voorbijgegaan. Die rijk waren met hun macht, hun ambt, hun status die 
is Hij voorbijgegaan. En Hij heeft omgezien naar haar: Maria. Haar 
verhoogd om moeder des Heeren te zijn. Zo zal Jezus Koning zijn. En 
dan nemen we een hele grote stap. Zo zal Hij Koning zijn als Hij weer 
komt op de wolken. Hij zal hoogmoedigen, rijken, machtigen 
verstrooien, leeg heenzenden, van de troon aftrekken. Hij zal hen 
beangsten voor eeuwig, Hij zal hen wegwerpen in de buitenste 
duisternis. Hij zal hen leeg wegzenden van de hemelpoort. Want Hij zal 
het hart aanzien: of er vreze Gods is, honger naar de gerechtigheid. 
 En de nederigen en hongerigen zal Hij verhogen. Verhogen tot 
hemelse heerlijkheid en glorie, om met Jezus te zitten op Zijn troon en 
verzadigen met vreugde, blijdschap liefde heiligheid ja met Zichzelf 
voor altijd. Zo zal Jezus Koning zijn! Hij ziet het hart aan. Hij ziet niet 
aan wat voor positie je hebt, wat voor plaats of ambt. Maar of er vreze 
Gods is in je hart. Daar ziet Hij naar.  
 En soms zie je merk je daar ook hier en nu al wat van. Dat Jezus 
hoogmoedigen, machtigen, rijken verstrooit. Als je merkt dat iemand die 
rijk is en verrijkt iets meemaakt en helemaal in paniek raakt, niet weet 
waar hij het zoeken moet. Als iemand die rijk en machtig is ziek wordt 
en wegvalt uit het volle leven. Maar ook andersom: als Jezus een 
nederige en hongerige verhoogt zoals Daniel aan het hof van Perzie, 
zoals een christen die een lintje krijgt. Of een hongerige die verzadigt 
wordt van heil in de dienst of aan de tafel. En je verheugt je in God Die 
je geeft de vreugde van Zijn heil. Dat zijn allemaal voortekenen van Zijn 
koningschap in eeuwigheid. Zo zal Hij Koning zijn!  
 Dat geeft verwachting. Verwachting voor wie hongert naar 
Christus en naar wat Hij heeft. Omdat in Hem het Leven is en in Hem  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
alles is om te leven en te sterven. Nu word je soms verdrukt, 
aangevochten, onderdrukt, wandel je onder het kruis, en valt het zwaar, 
maar Jezus is Koning, Hij verhoogt nu al en verzadigt nu al bij tijden. En 
eens zal het volkomen zijn. Zal er zijn een gans zeer uitnemend eeuwig  
gewicht der heerlijkheid. Dat ligt klaar. Dat zal komen. Verwacht het 
dan. Zoek de dingen die Boven zijn. En laat dat je hart moed en hoop en 
volharding geven. Het lijden van deze wereld weegt er niet tegenop.   
 Jezus is en zal Koning zijn op Zijn wijze. Maar Hij is nu ook nog 
Profeet. Profeet tegen alle hoogmoedigen en rijken in zichzelf. Die het 
zegt: gij zegt ik en rijk en verrijkt en heb geen ding gebrek, en gij weet 
niet dat gij zijt ellendig jammerlijk arm en naakt. Koop van mij ogenzalf 
opdat gij zien moogt. Erken toch wat Ik van u zeg. Buig toch voor Mijn 
woord. Opdat je hart verbrijzelt en verslagen wordt. Heel de toren waar 
je op zat instort. Want je posities en gaven die tellen niet. Je deugden 
zijn van binnen vermolmd en leeg. Geen gerichtheid op God, geen liefde 
tot God erin. En heel de toren stort in. Alles waar je op steunde begeeft 
het. En een verslagen hart en verbroken gemoed houd je over. Scherven 
van je hoogmoed en je vermeende rijkdom die nergens toe dienen. Die je 
uitdrijven naar Christus. Om mee te vluchten tot Jezus als Priester. Die 
ze hebben wil. En Die verzoent en alles verworven heeft. Nederigen 
worden verhoogt en hongerigen met goederen vervult.  
 En je zingt: mijn ziel verheft Gods eer…. 
                                              Amen       
       
  
 
     


