
                                            I Koningen 17:2-10a 
                                               Kerntekst vers 5 
“Hij dan ging heen en deed naar het woord des HEEREN; want hij 
ging en woonde aan de beek Krith, die vooraan de Jordaan is.”  
1 naar de Krith    2 aan de Krith  3 van de Krith vandaan 
 Gemeente, 
 Uitgeschakeld zijn. Terwijl je broertjes en zusjes lekker buiten 
zwemmen, zelf ziek op bed liggen, niet mee kunnen doen. Terwijl er 
bergen werk verzet moeten worden, zelf machteloos in huis moeten 
blijven door ziekte. Terwijl je gezin in de leeftijd van 6 tot 16 is, zelf 
door gebrek aan energie op bed moeten blijven. Je taken moeten afstoten 
en teruggeven, want het gaat niet meer. Dat is moeilijk! 
 We kijken vanmorgen opnieuw naar Elia. De man, de profeet, de 
Thisbiet uit Gliead. Die daar ineens onverwachts ongevraagd voor 
Achab stond. En de prediking liet horen: geen dauw of regen, tenzij dan 
naar mijn woord. Dat moet wel in heel Samaria bekend geworden zijn. 
En later in heel Israel. Al ging dat allemaal natuurlijk langzamer dan in 
onze tijd. Maar toch: het gerucht over die man die de koning de wacht 
had aangezegd dat ging rond. En gedreven door Gods Woord, gericht op 
Gods eer, bewogen met het behoud van het volk, zal Elia verder gewild 
hebben. Dat kun je je zo voorstellen. Als dat je hart mag hebben. Dat 
Elia in Samaria had willen preken, in daar rondom, en in heel Israel. Om 
iets te doen aan het verval in Israel. Want het was zo nodig.  
 Je kunt zoveel werk zien liggen. Omdat er zoveel verval is. Wat 
is het nodig om je in te zetten voor de christelijke politiek, in besturen 
van organisaties om daar het christelijk geluid te laten horen. Om in het 
christelijk onderwijs werkzaam te zijn. In de gemeente, in het gezin. 
Want kan allemaal zo terug gaan dat het nodig is om er te zijn en om je 
stem te laten horen en op de bres te staan. We kunnen ons dan wel  
indenken hoe Elia gebrand heeft van ijver om er verder op uit te gaan. 
1 naar de Krith  
En dan zegt God hem: Elia, ga weg, ga uit Samaria, uit Israel, naar het 
overJordaanse, terug waar je vandaan komt. Ga naar de beek Krith, ten 
oosten van de Jordaan. Helemaal buiten het centrum. Je zou zeggen: in 
Zeeuws Vlaanderen.  En daar ten oosten van de Jordaan, wordt het snel 
bergachtig tot zo’n 1000 meter hoogte. Het is er kaal en rotsachtig. 
Onherbergzaam, onbewoond gebied. Elia, ga daarheen.  Als er dan 
staat dat Elia gaat naar het Woord des HEEREN dan is  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dat een enorme zelfverloochening. Want dit betekent dat Elia 
uitgeschakeld word, menselijk gezien. Terwijl het verval van land en 
volk schreeuwt om iets aan te doen, moet Elia zich laten uitschakelen. 
Dat is moeilijk Dat is zelfverloochening. Als de HEERE daarin 
Zijn weg zo met je gaat. En wil leren: Ik heb jou niet nodig, Ik kan ook 
zonder u Mijn raad volvoeren. Kijk, zolang als je ertoe in staat bent 
geldt: wees ijverig, altijd standvastig, onbewegelijk, overvloedig zijnde 
in het werk des HEEREN.  Maar er kan ook een tijd komen dat God je 
leert: zonder jou, zonder u doe Ik Mijn werk ook.  
 Dat is en harde les. Vooral als daarbij komt wat God tegen Elia 
zegt: ga naar de beek Krith: onherbergzaam, kaal, onbewoond gebied 
waar niks groeit, dus in tijden van hongersnood al helemaal niet. Je zou 
zeggen: Heere, dat kan niet, daar houd ik het niet vol. Daar kan ik niet 
heen, daar kan ik niet leven. U vraagt iets onmogelijks! U vraagt teveel. 
Als ik ergens heen moet waar ik mis wat ik niet kan missen: mijn 
gezondheid, mijn psychische kracht. Dat kan niet, Heere. Mijn man of 
vrouw, Heere dat kan niet. U vraagt het onmogelijke.  
 Elia gaat. De eenzaamheid in, de onherbergzaamheid 
de onmogelijke situatie in. Wat kan je het er moeilijk mee hebben. Wat 
kan alles tegenspartelen en er tegenin komen, in opstand komen. dit kan 
niet, dit wil ik niet, hoe moet dit?  
 Ooit ging Eén Iemand nog dieper. Weggezonden. Zonder eten, 
zonder drinken. Uitgeschakeld naar het leek. Daar gaat de Heere Jezus 
naar Golgotha. En de hemel sluit zich, geen Woord Gods is meer te 
horen voor Hem. Maar Hij gaat. Naar het Woord des HEEREN dat hem 
zond naar het vloekhout. En de Heere Jezus ging, gewillig. Om de wil 
van Zijn God en Vader te doen.  
 Hebt u gezien, geleerd dat Hij daar ging om uwentwil? Dragend 
mijn zonden op Zijn rug, Zijn ziel. Laat Hij Zich uitdrijven en hangt daar 
dorstend en verlaten aan het kruis. Zo diep ging Hij. Wie ben ik dan, dat 
ik klagen zou? Als ik mijn weg vergelijk met Zijn weg. “Je moet maar 
naar je mindere kijken”, zeggen mensen tegen je. Inderdaad kijk maar 
naar de Minste: de Heere Jezus. Ik deed dat U aan, en U ging geheel 
gewillig weg naar het kruis. Weet u daarvan? Hoe dichter bij Christus, 
hoe stiller en volgzamer. Ga het maar na, als je hart vol opstand en 
verzet is, bitterheid en weerzin, dan is het zicht op Hem verduisterd, dan 
ben je van de heuvel Golgotha vandaan. Want dichtbij het kruis zeg ik: 
wie ben ik dat ik zou klagen? Als ik naar het kruis mij richt valt mijn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



eigen last mij licht.  
 En Elia gaat. Vanuit Christus. Hij leert de weg te gaan die de 
HEERE te gaan geeft. Hij ging Zelf zo gewillig, worstelde in 
Gethsemane om tegen vlees en bloed in toch te volgen waar de HEERE 
riep. Hij schenkt gewilligheid. Hij schenkt genade om te volgen. Al je 
eigen denkbeelden verloochend: ik had gedacht dat ik zus en zo veel 
meer zou kunnen doen voor Gods rijk. En volgens mijn gevoel zal ik dit 
aan kunnen en kunnen volhouden. Een kruis erdoor. Hem volgen in 
onderwerping, in vertrouwen. Daar zorgt de Heere Jezus voor. Hebt u 
volgzaamheid nodig? Gewilligheid met Gods weg? Zelfverloochening? 
Hij schenkt het. En je kunt Zijn weg gaan. Ook als je uitgeschakeld 
word. Los moet laten. Als die jonge moeder haar gezin moet loslaten 
omdat ze weggenomen word. Heere, U zult zorgen, U had mij niet 
nodig, U zult zonder Mij Uw werk doen in mijn nageslacht.  
 
2 aan de Krith 
 Zo gaat Elia naar de beek Krith. U ook, jij ook? Tegen vlees en 
bloed in, met het gevoel: dat kan niet, dat houd ik niet vol. Maar met één 
ding: het Woord des HEEREN. De belofte Gods:”en het zal geschieden 
dat gij uit de beek drinken zult en Ik heb de raven geboden dat zij u daar 
onderhouden zullen.” Dat lijkt uit twee dingen te bestaan. Eén voor ons 
besef  wat gewoon: uit de beek zult gij water drinken. Dat lijkt vrij 
begrijpelijk en voor de hand liggend. Maar ook één bijzonder: de raven 
zullen u onderhouden. Raven, onreine dieren, vooral ook roofdieren. Die 
alles wat ze oppikken, zelf opeten. Dat is hun instinct, dat is hun leven in 
de struggle for life: opeten wat ze te pakken krijgen. Maar zij zullen u 
onderhouden en netjes brood en vlees bij je brengen. Wonderlijk. Let 
wel op één woordje: Ik heb ze geboden dat zij u ‘dáár’ onderhouden. 
Daar: aan de beek Krith. Elia zou ergens anders heen kunnen gaan, naar 
een wat beter lijkend plek: wat dichter bij Israel, wat minder onbewoond 
en onherbergzaam, maar daar komen de raven niet. Die komen alleen als 
Elia daar, aan de Krith zal zijn.  
 Je kan een weg gaan die zo logisch lijkt. Zo voor de hand 
liggend. Maar niet naar het Woord des HEEREN. Je gaat in je 
verkeringstijd samen op vakantie in een tentje, je weet toch zeker dat je 
wilt gaan trouwen dus….waarom zou je nog wachten? Je moet die 
uitbreiding doen van je werk, je hoeft maar af en toe op zondag te 
werken, iedereen zou het met twee handen aangrijpen, je bent een dief  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
van je eigen portemonnee als je het niet doet. Het lijkt zo logisch dat je 
die weg inslaat….maar tegen het Woord des HEEREN in is er geen be- 
lofte die meegaat. Geen voedsel. Je ziel zal uitdrogen. De omgang met 
God lege vorm worden. Het getuigenis en de standvastigheid naar 
anderen toe valt stil. Hij doet verlaters van Zijn wet in het dorre wonen. 
Dat is iets om onszelf in te beproeven, gemeente.  
 Maar als onze weg een weg is naar het Woord des HEEREN, dan 
gaat Zijn belofte mee! Iets om ons op te beproeven: als je een opleiding 
gaat beginnen of werk, als je verkering hebt en wilt gaan trouwen, als je 
iets aanneemt in je vrije tijd, als je iets aanschaft voor je amusement: 
Heere, is het naar Uw Woord? Dan alleen gaat uw belofte mee. Daar 
zullen zij U onderhouden. Daar zal Ik u onderhouden. En Elia gaat, met 
Gods belofte. Meer niet: God zal mij onderhouden. Maar daar kon hij 
dus op terugvallen. Als hij aan die beek kwam: Heere, U hebt beloofd 
mij te zullen voeden.  
 Zoals God dat belooft aan Zijn tafel aan Zijn kinderen. Ik zal u 
onderhouden. Op gewone of buitengewone manier. God zal ons 
onderhouden met eten en drinken. Of met medicijnen en operatieve 
ingrepen. Dat noemen wij dan gewoon. Of op buitengewone manier: in 
de oorlog dat er een zak aardappels voor de deur stond toen de voorraad 
op was, in een ziekte dat tegen medische verwachting in er genezing 
komt en leven teruggeven word. Ik zal u onderhouden. Door de 
kerkdiensten, door het stukje Bijbellezen elke dag. Dat noemen wij dan 
vaak gewoon. Of buitengewoon als je in het land loopt, of op je ziekbed 
ligt of in de gevangenis zit om het geloof en God komt zo direct over in 
je hart dat je hart vol is van Hem en Zijn liefde. Ik zal u onderhouden.     
Hoe ik het doe zo doe Ik het zegt God, maar uw geloof zal niet 
ophouden. Ik beloof het. Dat is het Heilig Avondmaal. De belofte Gods 
verzegeld. Uit Christus. Al dat onderhoud is uit Hem. Verworven door 
Hem. ja ten diepste is alle geestelijk voedsel Zijn eigen offer, Zijn eigen 
lichaam en bloed.  
 Zouden wij niet veel meer mogen bidden, niet veel meer pleiten: 
HEERE, dat hebt U beloofd. Allen die in Uw wegen wandelen, en 
verzegeld aan Uw tafel: HEERE, vervul het vandaag. Onderhoud mij. 
Voed mijn ziel. Oefen het geloof. Zouden we niet veel meer uit die 
belofte moeten leven? Veel meer daar dagelijks op terugvallen? Meer 
heb ik niet, maar HEERE, U hebt het beloofd! 
 Zouden we niet veel meer danken: Heere, dat U mij onderhouden 
hebt, in leven en in het geloof, gisteren en vandaag, wat kostbaar, wat 
rijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Aan de beek Krith, maar niets dan Gods belofte. Helemaal 
afgezonderd van de buitenwereld. God heeft ook niet bevolen dat 
mensen hem eten komen brengen, maar stomme dieren. Helemaal 
afgezonderd van de buitenwereld. Zou dat niet een bedoeling hebben 
van de HEERE? Dat Hij daar zijn zal, eenzaam, maar met zijn God. 
Gods verborgen omgang vinden zal? Uitgeschakeld in eigen oog, maar 
kan hij misschien hier het meeste betekenen als hij bidt voor het volk?  
Uitgeschakeld voor dit moment, maar door God voorbereid om straks op 
de Karmel te staan voor heel het volk en alle vals profeten? Dat wist Elia 
nog niet, maar God wel. Dat God hem daarom wilde oefenen in de 
omgang met Hem? 
 Loopt de Krith door uw leven heen, door jouw leven heen? Ik 
bedoel, kijk als wij naar de Krith zouden gaan, echt waar hij nu is, wij 
zouden ons mobiel meenemen, onze blackberry of i Phone, want we 
willen in contact blijven met de bewoonde wereld, bereikbaar zijn. Dus 
dat helpt er niet aan. Maar hebben de Krith door ons leven lopen? Tijden 
dat we afgezonderd zijn van de buitenwereld. Geen mobiel aan die weer 
piepjes geeft als je een sms krijgt. Geen radio aan die je toch weer 
afleidt. Geen gezoem van de laptop op de achtergrond zodat je even 
kijken kunt of je wat binnen hebt gekregen. Geen contact met de 
buitenwereld, maar alleen met God. Als je altijd bereikbaar bent, ben je 
waarschijnlijk nauwelijks bereikbaar voor God. Omgang met God. Zou 
God daarom je uitschakelen uit de drukte van het leven? Zou dat onze 
roeping zijn voor elke dag? Omgang met God. ’s Morgens, ’s avonds, 
overdag. Dat zijn de longen van het geestelijk leven. En als de longen 
niet functioneren, gaat alles achteruit. En: zou Elia soms nooit zo nuttig 
geweest zijn als in deze tijd? Biddend voor land en volk. Zou één gebed 
tot God soms meer kracht doen dan duizend inspanningen van mensen?  
Daar aan de Krith heeft Elia gebeden voor land en volk. Wij 
overschatten zo gruwelijk makkelijk het werk dat wij kunnen verzetten, 
en onderschatten zo gruwelijk het werk van God op het gebed.  
 Daarom dat verblijf aan de beek Krith. 
 
3 van de Krith vandaan 
 Je kunt je voorstellen dat het zo voor Elia zo slecht nog niet is 
geweest. Hij werd onderhouden door water uit de beek en voedsel van 
de raven en was er met de HEERE. Het was toch nog goed gemaakt door 
de HEERE. dat kan toch….dat je een weg van de HEERE moest gaan 
waar je ontzaglijk tegenop zag en dat je na verloop van tijd mag zeggen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
het is toch wonderlijk meegevallen. Ik had gedacht dat kan niet, maar 
het gaat met Gods hulp bijzonder wel. Eerst dacht je, alleen door het 
leven, ongetrouwd, of weer alleen na jaren van een huwelijk het kan 
niet, maar: het is gegaan dankzij de HEERE. Eerst dacht je dit kruis in 
ons gezin of in het niet ontvangen van kinderen is te zwaar, en in de 
HEERE mag het gaan. Of je dacht met die handicap kan ik niet leven, en 
het mag toch gaan.  
 Maar dan….het water in de beek raakt op! Het leek allemaal zo 
goed te gaan voor Elia en zo vertrouwd te worden, en nu komt er onrust, 
opschudding. Nou is dat natuurlijk iets geweest wat Elia aan heeft zien 
komen. Hij zag wel dat de waterstand in de Krith achteruit liep. En hij is 
er zo’n jaar geweest denkt men, dus hij on dat wel wat inschatten, 
hoeveel cm per week het omlaag ging. Dus over een week of 4 is het op, 
valt hij droog als er niks gebeurt. En later: over 2 weken. Over 7 dagen, 
en toen de dag dat hij wist: morgen is de beek droog, ik heb er vandaan 
nog een beetje uit kunnen scheppen met moeite, maar morgen is er niks 
meer. Hoe moet dat? De tijd hier aan de Krith is te lang. Langer dan dat 
er watervoorraad is. 
 Ja, dat kun je zo aanvoelen komen. Dat je aanvoelt: ik trek het 
niet langer. Psychisch, mentaal niet. Geestelijk niet. Ik houd het niet 
meer vol onder het kruis. Het duurt te lang. Het ging tot nu toe allemaal 
nog wel goed, maar de draad breekt een keer. Ik houd het niet meer vol, 
overal alleen voor staan, mijn handicap, geen kinderzegen. Het duurt te 
lang.  
 Je zou zo gaan denken: HEERE, U vergeet me, U overschat me, 
U vraagt teveel van me. Kent U me dan niet goed genoeg om te weten 
dat dit echt niet meer gaat? Vergeet U me soms? Laat U me omkomen? 
 Waarom laat de HEERE het dan zover komen? Waarom doet Hij 
zo?  
 Nou daar valt wel wat van te zeggen. Laten we eerst eens denken 
hieraan: we zijn als mensen zo geneigd om aan dingen te gaan wennen. 
Zelfs de wonderlijkste zorg van God kan voor ons gevoel, onze beleving 
gewoon worden. Die eerste dag was dat natuurlijk adembenemend voor 
Elia geweest. Raven die eten laten vallen voor hem. Onvoorstelbaar! 
Maar als je dat 7 dagen, 7 weken, 7 maanden meemaakt achter 
elkaar….kun je zelfs daar aan wennen. Is het niet? De verwondering ebt 
weg. Dat God om Christus wil onderhoudt. Met eten en medicijnen, met 
het Woord en de Bijbel, met overkomsten in je ziel, je gaat het gewoon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
vinden. De verwondering erover ebt weg. Als Israel met het manna in de 
woestijn. 
 En ten tweede is er het gevaar dat je je vertrouwen gaat stellen op 
de gaven ipv op God. Zo’n goede dokter is er, zoveel mensen om me 
heen, ik mag zoveel vinden in de Bijbel…..en je gaat ervan uit dat als 
die dokter en die mensen en jouw Bijbelstudie maar blijven het wel goed 
blijft gaan. En de afhankelijkheid ebt weg.  
 En dan schudt God het bed weer eens op zogezegd. Al het stof 
moet eruit en ertussenuit. Alle stof van vanzelfsprekendheid en 
gewenning. En God maakt en bocht in je leven, of een haakse hoek. En 
je denkt; dit gaat niet meer. Dit houd ik niet meer vol. Alle 
vanzelfsprekendheid en gewenning schudt eraf. En precies op tijd 
spreekt God weer tot Elia. Niet van tevoren. Elia, over een week of tien 
is die beek droog, maar dan moet je naar een weduwe in Zarfath gaan. 
Ja, dan zou het niet zo moeilijk zijn, geen oefening zijn. Als je van 
tevoren wist hoe God het zal gaan doen. Maar eerst droogt die beek uit 
en dan spreekt God. Geen dag eerder, geen dag later. Dat vraagt 
vertrouwen, dat oefent het geloof! HEERE, U zult uitkomst geven en 
tonen, als het nodig is. Dan pas, dan zeker. Dan mag je ook merken: 
HEERE, U bent bezig mij te louteren, te oefenen, toe te bereiden. Dat is 
blijk van Uw Vaderlijke opvoeding. Gemeente, u merkt toch wel dat 
God u oefent en loutert in het leven? Dat is geen best teken als dat niet 
gebeurt!   
 Naar Zarfath! Dat ligt in Sidon. Daar kwam Izebel vandaan. Dat 
is het hol van de leeuw. Wie zou Elia daar naartoe sturen, daar is alles 
vijandig tegen Israels God en wat met Hem te maken heeft. En dan een  
weduwe. Dus zeker toen en daar een arme vrouw. Geen koopman, met 
een paleis en grote onderneming, maar een weduwe. Wat valt in dat 
opzicht daarvan te verwachten voor Elia? Weer geldt: op het Woord des 
HEEREN gaat Elia. Alleen op dat Woord. Eigen gedachten kruisigen en 
God de weg laten bepalen.  
 Zo leidt God Zijn kinderen en pelgrims. Om te oefenen. Want 
Elia moet naar de Karmel. Hij zal daar Gods eer moeten handhaven voor 
heel het volk. Dat is Gods doel met al Zijn zorg. Dat ons leven tot Zijn 
eer zal zijn. In zijn dienst. Het is toch wat als God zoveel zorg je leven 
geeft. Hij geeft je adem en hartslag, geeft je moed en kracht. Geeft je 
levenslust en levenskracht. Geeft je Zijn woord en Zijn zorg. Dag in dag 
uit. En aan het eind van je leven vraagt God: aan Wie heb je nou dat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
alles besteed? Alles wat Ik je gaf? En je moet erkennen: HEERE, niet 
aan U, ik wilde het we hebben, daar was U goed voor, voor beterschap 
en gezondheid en leuke baan en gezin en fijne tijdsinvulling. Maar ik 
heb alles wat U gaf besteed aan mijzelf, aan de duivel. Gegeven aan de 
wereld. De God in wiens hand uw adem is en bij wie al uw paden zijn 
hebt gij niet verheerlijkt. Geen bekering, geen dienst aan God, alleen 
maar voor mijzelf. Vreselijk is het dan te vallen in de handen van de 
levend God. 
 Zalig is het geoefend te worden. Gelouterd, geleerd in 
afhankelijkheid en verwondering. Een leven lang. Op Gods leerschool 
van zelfverloochening, afhankelijkheid en verwachting. Met al 
bijvakken verwondering, dankbaarheid, smeking, zachtmoedigheid en 
zoveel meer. Op die leerschool krijg je en houd je steeds weer en meer 
Christus nodig. Alles uit Hem want ik kan en heb niets van mijzelf. Om 
op Gods tijd op de Karmel te staan en Zijn Naam hoog te houden. Daar 
doet God het voor! Om toe te bereiden oer de Karmel heen voor de rust 
die overblijft voor het volk van God. Rust in eeuwigheid.  
                                            Amen  


