
                                                        Colossenzen 2:14-15 

Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was,                           

in inzettingen bestaande, dat, zeg ik, enigerwijze ons tegen was,          

en heeft dat uit het midden weggenomen,                                                     

het aan het kruis genageld hebbende;                                                             

En de overheden en de machten uitgetogen hebbende,                               

heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld,                                                  

en heeft door het kruis over hen getriomfeerd.” 

 

1 het handschrift aan het kruis 

2 de overwinning door het kruis 

 Gemeente, 

 Ruim 4 jaar geleden mocht ik onder u intrede doen met die tekst 

over de slang in de woestijn. De koperen slang, die schittert in de zon en 

zichtbaar is voor iedereen. Voor iedereen die gebeten was door de 

slangen, vergiftigd, ten dode opgeschreven. Die slang is Christus. Aan 

het kruis verhoogd.  In de prediking verhoogd. Opdat iedereen Hem zien 

kan, Hem aan kan roepen. Iedereen, gebeten door de slang, de duivel, 

iedereen, vergiftigd door de zonde, iedereen ten eeuwige dode 

opgeschreven. Zie op Jezus, Die verhoogd is aan het kruis en wordt in de 

prediking. Onze tekst voor vanavond is zo’n stok. Een stok waarop de 

Heere Jezus wordt hooggehouden. Hoog opgeheven zodat iedereen 

Hem zien kan. Hem zo zal en kan zien dat iedereen zal roepen en 

bidden: Heere Jezus, help mij, ontferm u, maak mij zalig. En dan ben je 

zalig.  

1 het handschrift aan het kruis 

 In de eerste plaats zegt onze tekst dat er aan het kruis een 

handschrift is genageld. Handschrift betekent zoveel als document, 

aanklacht, aanslag, belastende verklaring, vordering. U kent ze wel, de 

brieven van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Een bekeuring voor 

een verkeersovertreding. Aanklacht, een aanslag, een boete. En u weet 

wel hoe het gaat: bij geen betaling wordt de aanslag verhoogd en als 

dan nog achterwege blijft komt de deurwaarder. Voorkom verhoging, 

betaal op tijd. Daar ligt hij in de brievenbus: zo’n aanklacht, aanslag. Kijk, 

je kan natuurlijk denken: weet je wat, ik maak die envelop niet open, ik 

wil het niet zien. Je kunt hem ook kapotscheuren. Of je kunt zeggen: ik 

haal hem niet eens uit de brievenbus, ik laat hem rustig zitten. Maar dat 

zijn natuurlijk drogredenen, daarmee vervalt de aanklacht heus niet. Dat 

helpt er niet aan.  



Elke zondag valt er een aanklacht, aanslag in onze brievenbus. 

Als de wet gelezen wordt. En de volmaakte wet, die van binnen en van 

buiten oordeelt, daad en hart beziet, over heel de breedte van mijn 

leven, heeft heel wat overtredingen gesignaleerd. Foto’s gemaakt van 

mijn gedachten, begeerten, bedoelingen, woorden en daden. Geflitst! 

Weer een aanklacht, een aanslag. Vervloekt is een ieder die niet blijft in 

het boek der wet om te doen al hetgeen daarin geschreven is. Ver- 

vloekt, vervloekt, vervloekt, de ene na de andere keer. Er worden wat 

enveloppen in de brievenbus gedeponeerd. Kijk, je kan er niet eens naar 

luisteren. Je kunt die aanklachten, dat handschrift dicht laten, 

verscheuren. Niet eens naar willen kijken en luisteren. Maar helpt dat? 

Helpt dat als je bedenkt dat eens de deurwaarder komt. De 

deurwaarder van de dood die je meeneemt naar de Rechter. En de 

Rechter houdt al die handschriften je voor en leest ze voor. En de 

Rechter spreekt uit dat ze allen geldig zijn en onbetaald, niet voldaan. 

Gaat weg van Mij, zal Hij uitspreken. Schuldig, de eeuwige gevangenis. 

Je zou het er benauwd onder krijgen. Of niet? Als je bedenkt hoeveel 

aanklachten er al liggen. Hoeveel overtredingen. Alles bij elkaar één 

handschrift. Eén aanklacht. Betaal. Maar ik kan het niet overdoen, ik kan 

het niet goedmaken, en ik kan het niet dragen. Ik kan niet betalen, in 

eeuwigheid niet dragen de straf. Zoals Jezus beangst was in 

Gethsemané, zo kan ik het er benauwd van krijgen. 

Maar wat zien wij in Goede Vrijdag? Het handschrift dat tegen 

ons was, dat enigerwijze, bedoeld wordt, dat op alle mogelijke manieren 

tegen ons was, dat is uit ons midden weggedaan, opgeheven en aan het 

kruis genageld. Waar is die aanklacht? Daar, aan het kruis! Die aanklacht 

is voldaan, betaald!  

 Maar dan vallen er twee dingen op. Ten eerste zie ik aan 

het kruis Jezus hangen, Hij is aan het kruis genageld. Ja, maar Hij heeft 

Zich helemaal vereenzelvigd met die aanklacht en die vloek. Zoals een 

spons die je in het water doet. Dan vallen die twee helemaal samen, 

overal waar spons is daar is water. Heel die spons is doortrokken van 

water. Zo is Jezus helemaal doortrokken van die vloek. II Corinthe 5 zegt: 

hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde gemaakt voor ons. 

Niet eens: Hij heeft de zonde op Hem gelegd, maar heeft Hem zonde 

gemaakt. En in Galaten 3: Jezus is een vloek geworden voor ons. Niet: 

heeft de vloek gedragen, maar is een vloek geworden. Jezus hangt aan 

 

 

 



het kruis genageld. Maar Hij is doortrokken van de vloek van dat 

handschrift, van die aanklacht. Waar Jezus genageld is, is dat handschrift 

genageld aan het kruis.  Voldaan, betaald!  

 En het tweede dat opvalt is: er staat hier dat God het aan het 

kruis genageld heeft. Maar denken we als we de Evangelien lezen: de 

soldaten hebben Hem toch aan het kruis genageld. Zij hebben de hamer 

gebruikt en de spijkers erdoorheen geslagen en Jezus aan het kruis 

genageld. Ja, en toch….dat was naar de raad en voorkennis Gods. 

Handelingen zegt dat vaak: om alzo te doen hetgeen God tevoren 

bepaald had. God Zelf nagelt Zijn Zoon, die aanklachten, aan het kruis. 

Zo wilde God dat er betaald zou worden, voldaan.  

 Van Godswege in Christus zijn alle aanklachten vervallen. 

Voldaan. Er is niet één meer over. Als je geweten je aanklaagt en hierop 

wijst en daarop wijst, als de wet je aanspreekt en dit aanwijst en dat en 

nog veel meer, dan mag je zien: het handschrift hangt aan het kruis. 

Jezus heeft betaald, Jezus is de betaling. U weet dat de duivel ooit bij 

Luther kwam en hem zonden voorhield. Luther bleef er rustig onder en 

zei: weet je er nog meer? Noem er die dan ook maar bij. Is dat alles?  

vroeg Luther. Nou, dan weet ik er nog wel wat meer die jij niet eens 

gezien hebt, die schrijf ik er wel bij dan. En toen nam hij een rode pen en 

schreef erdoorheen: het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van 

alle zonden. Voldaan. Betaald. Aan het kruis. En als ik gedagvaard wordt 

in het gericht, als de dood tot mij komt om mij te halen, dan houd ik dat 

handschrift voor de HEERE: voldaan, betaald. En ik mag zo doorlopen.  

 Mag dat u, jou gelden? Voldaan, ook voor mij! Laten we wel 

wezen: dat is de vraag. Jezus heeft voldaan voor de Zijnen. Voor die 

Hem van Zijn Vader gegeven zijn. We zeggen niet: Jezus voldeed voor 

iedereen, omdat dat niet in de Bijbel staat. Jezus voldeed alles, 

overvloedig genoeg, Hij droeg de zonde der wereld, maar voor wie? Ook 

voor u, jou, mij?  

 Daarom is er de prediking op Goede Vrijdag. Want in de 

prediking komt Christus langs. En Hij vraagt: hebt u er nog liggen? 

Aanklachten, aanslagen van overtredingen. Dan mag u ze Mij meegeven, 

dan neem Ik ze van u over. Ooit meegemaakt? Je moet het eens 

proberen als je zo’n bekeuring hebt en je vraagt aan mensen: wilt u hem 

van me overnemen, wilt u hem voor mij voldoen? U kunt raden wat ze  

 

 

 

 



zeggen. En je blijft er mooi mee zitten. Maar hier komt er Eén bij u langs 

Die er om vraagt: hebt u handschriften? Aanklachten van de wet? Geef 

ze Mij mee. Ik kom ze ophalen. Alles wat de wet bij u bezorgt mag u Mij 

geven. Hebt u aanklachten? Hebt u er zoveel, dat u er niet mee verder 

durft? Dat u er niet meer mee leven kunt, niet meer gerust mee slapen 

kunt? Het zijn er teveel, ze zijn te zwaar en terecht, als ik ze blijf houden 

kom ik voor eeuwig om! Hier, geef ze Mij zegt Jezus. Ik neem ze mee. Zo 

krijgt u er deel aan. Zo, of niet. Maar zo wel. Zie op het kruis. Daar hangt 

Jezus, daar hangen uw aanklachten. En ik zie hoe langer hoe meer 

hoeveel het er zijn. Ik ga steeds beter lezen wat erop staat. Ik was zo 

blind eerst las ik die lettertjes niet eens.  Maar ik zie steeds scherper wat 

er allemaal op staat. Veel meer dan ik eerst dacht en dan toen ik voor 

het eerst voelde dat ik het niet zou kunnen goedmaken en dragen. In 

Hem allemaal voldaan en betaald. O Jezus, mijn Jezus, dat deed U voor 

mij. Dat, zo veel, zo zwaar. Zo volkomen, zo radicaal. Mijn Borg, mijn 

Middelaar. Nu is alles voldaan door U voor mij. Als had ik zelf in eigen 

persoon voor al mijn zonde betaald, ja als had ik zelf volbracht wat Jezus 

voor mij volbracht heeft. Zalig, zalig ben ik zal ik worden. 

 Of: liggen de enveloppen nog ongeopend, ongelezen? Of bent u 

zelf aan het betalen? Denkt u dat dat kan, ooit een keer? Denkt u dat 

het zo zwaar niet is, of dat u het wel kunt, of denkt u er eigenlijk 

helemaal niet aan? Laat u Jezus voorbijgaan vanavond, en je blijft met 

het handschrift zitten. En je zit er niet mee. Maar eens, straks, 

gedagvaard, voor de Rechter.  Allemaal onbetaalde rekeningen. 

Allemaal schulden, onvoldaan, onbetaald.  

2 de overwinning door het kruis 

 Ja, Goede Vrijdag voor mij. Goede Vrijdag, daar is voldaan door 

Jezus voor mij. Voor het geloof is deze Vrijdag Goede Vrijdag. Maar voor 

Jezus Zelf? Een bittere, vreselijke, vloekbrengende vrijdag.  Maar dat is 

één kant, we lezen verder: en Hij heeft de machten en overheden 

uitgetogen, ontwapend en over hen getriomfeerd. Getriomfeerd. 

Overwonnen.  

 Vreemd, Goede Vrijdag. De sterfdag van Jezus die je een goede 

dag noemt. Nu weet u wel hoe we dat bedoelen in de kerk, in het 

geloof. Het was een bittere dag voor Jezus, maar daarom een goede dag 

voor al de Zijnen. Hij stierf voor hen. Hij vervloekt opdat wij nimmer 

vervloekt zouden worden. Daarom: Goede Vrijdag. Zeker waar. En toch 

kun je de dag van Jezus sterven ook voor Hemzelf een goede dag  

 

 



 

noemen. Namelijk overwinningsdag. Dat is vreemd. Sterven doet 

denken aan verliezen. Je leest dat wel eens in advertenties: dat iemand 

de ongelijke strijd tegen een ziekte verloren heeft. Sterven is dan het 

verliezen van de strijd om te willen leven. Maar als Jezus sterft is het 

juist zo dat Hij overwonnen heeft. Getriomfeerd heeft staat er. Jezus 

heeft stervende getriomfeerd over al de duivelse machten. Daarom ook 

voor Jezus: Goede Vrijdag. Hoe zit dat? De machten en de 

overheden. Dat zijn de duivelse machten, de satan en al zijn kwade 

engelen, handlangers. Dat zijn machten, want zij hebben heel wat 

invloed gekregen sinds de zondeval. Het zijn overheden want zij hebben 

een zekere rangorde onder elkaar. En bovenal: ze zijn uit op verderf, 

dood en ondergang. En wij hebben ons door hen gevangen laten 

nemen. Gevangen in het rijk van de vorst der duisternis. Als in een 

kasteel. Een kasteelkamer waar de overheden en machten ons 

opgesloten houden. En voor de ophaalbrug staat satan. Niemand komt 

erin, niemand komt eruit. Trouwens, we willen er niet eens uit, zo 

bedwelmd en zo verdorven zijn wij.  

 Nu zegt onze tekst dat Jezus over de duivel heeft getriomfeerd, 

overwonnen. Door het kruis. Jezus’ leven was een loopbaan naar het 

kruis. Om in gehoorzaamheid te komen tot het kruis en daar de last de 

zonde te dragen. Satan heeft gestreden om het te voorkomen. Om Hem 

te laten struikelen. Om Hem te laten vallen. Verzoeking in de woestijn. 

Verzoeking bij monde van Petrus. Satan heeft gestreden om Hem terug 

te jagen: in Gethsemané. Aan het kruis: indien Gij Gods Zoon zijt kom af 

van het kruis. Satan streed om Jezus van Zijn gehoorzaamheid, van Zijn 

kruislijden af te houden. Voortijdig te laten terugkeren en omkeren. 

Maar door het kruis heeft Jezus overwonnen. Satan heeft Hem niet 

kunnen laten vallen. Jezus heeft het kruis bereikt! Jezus heeft het kruis 

gedragen. Jezus is Overwinnaar! De kruisdood van Jezus laat zien: satan 

is verslagen, Jezus heeft gewonnen. De duivel is openbaar 

tentoongesteld, te kijk gezet als overwonnene. Jezus heeft 

getriomfeerd!    

Jezus is Overwinnaar. Hangend aan het kruis! Goede Vrijdag. Hij 

kan het kasteel van satan binnenkomen en verlossen wie Hij wil. Satan 

kan het niet tegenhouden: hij zou willen zeggen: dat mag niet, dat kan 

niet, want het is een zondaar, maar Jezus zegt: die aanklacht geldt niet! 

Dat wapen heb je niet meer, want Ik heb betaald, die aanklacht 

 

 

 



weggenomen. Ik neem je hem af. Ik verlos hem, Ik maak hem van dood 

levend. Ik vernieuw zijn hart, Ik geef hem liefde tot God en de naaste. Ik 

geef verlangen naar gerechtigheid en gerichtheid op God. Jezus verlost! 

Uit satans macht. Wie Hij maar wil. Hij kan en mag uit satans macht 

bevrijden. Zo komt Hij langs. Verlossend, overzettend, levendmakend. 

Weet u daarvan? Dan weet u: dat is alleen aan Hem te danken en door 

Hem. Anders was het nooit nooit gebeurd. 

Jezus heeft gestreden. Tegen de duivel. Met zijn aanklachten, 

verzoekingen en dood. Hij heeft gewonnen. Dat zult u en jij niet. Echt 

niet. Van de duivel verlies je het. Je komt niet los, je rukt je niet los, je 

ontdoet je niet van de aanklachten, je bent niet bestand tegen 

verzoekingen tot vertwijfeling, wanhoop, of juist biddeloosheid en 

onverschilligheid. Je rukt je niet los van de dood die je brengt naar de 

eeuwige dood. Mijn strijd tegen satan loopt op verlies uit. Echt. Tenzij, 

tenzij dat je het Hem laat doen. De strijd in Zijn handen geeft.  Roept u, 

jij Hem aan? Heere Jezus ontferm U mijner. Ik lig machteloos gebonden, 

ik krijg U niet lief, ik heb de zonde lief, ik heb geen zin om te bidden en 

serieus te zijn, maar Heere Jezus: help mij, ontferm U mijner. En Hij 

verlost. Satan is verslagen.    

 Nu zegt vers 15 dat God deze machten en overheden uitgetogen, 

ontwapend heeft je komt dat wel eens tegen als de politie een 

drugsbende heeft opgerold. Dan worden alle wapens op een tafel 

tentoongesteld die afhandig zijn gemaakt. Een arsenaal aan pistolen, 

geweren, granaten, bommen. Dat geeft dan twee dingen aan: ze zijn 

ingerekend. Als je iemands wapens hebt afhandig gemaakt dan is de 

persoon zelf gepakt en gevangen gezet. In handen van de politie 

gevallen. En ten tweede geeft het aan: de misdadiger is nu ongevaarlijk, 

onschadelijk gemaakt, hij is ongewapend.  

 Zo heeft God in Jezus Christus de duivel en zijn engelen 

ontwapend. Welke wapens hadden ze dan zoal? Nou, om te beginnen 

de vloek der wet. Dat gebruikt de duivel zo graag om je moedeloos en 

wanhopig te maken. Dat handschrift van je overtredingen, de duivel 

wrijft het je graag onder de neus. Zie je wel: kan nooit, zie je wel: 

onmogelijk. Zie je wel: onverbeterlijk ben je, veel je slecht en te 

ongeschikt. En zijn tweede wapen is de dood als voorportaal van de 

eeuwige dood. De dood in satans handen is het wapen waarmee hij 

zondaren wegsleurt de eeuwige dood, de hel in. Satans wapens: de 

vloek der wet en de dood.  

 

 

 



 Maar kijk nou eens naar het kruis: Daar hangen die aanklachten. 

Dat handschrift. Het is tegen Jezus gebruikt en in Hem blijven steken. 

Dat zwaard heeft Hij in Zich gekregen. Daarom is Hij vervloekt. En kijk 

nog eens: de dood, de eeuwige dood van Godverlatenheid, die draagt 

Jezus. Daar is de eeuwige dood: op Golgotha, aan het vloekhout. Daar is 

de dood: Jezus sterft de dood aan het kruis. Daar, aan het kruis worden 

de wapens ten toon gesteld: aanklachten, verzoekingen, de dood. In 

Jezus worden ze aan het kruis getoond aan heel de wereld.  

 Dat predikt ons twee dingen: ten eerste: dan is de satan 

ingerekend, overwonnen. Als zijn wapens hem afhandig zijn gemaakt 

dan is hij zelf gepakt, ingerekend. Aan banden gelegd. Satan is 

overwonnen. En ten tweede: hij is ontwapend. Zijn wapens is hij kwijt. 

Zoals een wesp die zijn angel kwijt is. Als ik in mijn vinger de angel van 

een wesp laat zien is dat het bewijs dat die wesp zijn angel kwijt is en 

niet meer gebruiken kan. Jezus laat de angels van de duivel zien op 

Golgotha: de aanklachten, de verzoekingen, de dood. Ze zitten in Mijn 

lichaam. Dus de duivel is ze kwijt. Kan ze niet meer gebruiken. Aan het 

kruis toont Jezus: de aanklachten? Ik heb ze gedragen. De verzoekingen? 

Ik heb ze doorstaan. De dood en de eeuwige dood? Ik heb het 

ondergaan. Zie maar. Ik heb overwonnen.  Getriomfeerd! Voor allen die 

van Mij zijn. Om al de gegevenen van de Vader te verlossen voor 

eeuwig.  

 En Jezus heeft de dood in dienst genomen. De dood is geen 

knecht meer van satan, maar knecht van Jezus. Wapen om je mee te 

nemen naar en te brengen in de heerlijkheid. Om je mee te leiden naar 

daar waar Hij Zelf is. Satan is dat wapen kwijt, Jezus heeft het in handen 

om al de Zijnen tot Zich te nemen in eeuwigheid. Jezus aan het kruis is 

Overwinnaar. In Hem is God Overwinnaar. Satan is onttroond, Jezus is 

Vorst en Koning. Hij doet met het Zijne wat Hij wil: verlossen, bewaren, 

verheerlijken.  En dan mogen we zingen: weg aan ten hemel in en erven 

koninkrijken. 

 En als er aanvechting komt, als satan het toch weer probeert en 

fluistert: het kan niet, je zonden, je schuld, je onmacht, je zwakheid, je 

onverbeterlijkheid en goddeloosheid. Zie op het kruis. Daar hangt Jezus, 

daar hangen al de aanklachten satan. Daar hangt Jezus triomferend, je 

hebt verloren satan. Ik ben zwak, maar Jezus heeft je verslagen. Zien op  

 

 

 



het kruis dat neemt alle twijfel weg. Want daar is alles volbracht. Kunt u 

nog leven zonder op het kruis te zien? O duivel, je bereikt alleen maar 

dat ik nog meer op het kruis zie, hoe meer je me aanvecht en bang wil 

maken, hoe meer ik zie op het kruis. 

 En zo, zo zal ook mijn sterfdag een goede dag zijn. Geen 

nederlaag, geen verliezen van een strijd, maar overwinning. Goede 

sterfdag. Want Jezus heeft voldaan en Jezus heeft overwonnen: ik heb 

de goede strijd gestreden, de loop beeindigd het geloof behouden, 

voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid die de Heere, de 

rechtvaardige Rechter geven zal aan mij en aan allen die Zijn 

verschijning hebben lief gekregen. 

                                                   Amen  

 

 

 

    

    

   

 


