
                             HA formulier 3e punt zelfbeproeving 
 
 
 Gemeente, 
 Hoe moet je leven om ten avondmaal te gaan? Hoe heilig moet je 
leven dan zijn? Dat is een goede vraag en een wezenlijk punt. Nu kun je 
op deze vraag twee antwoorden geven. Aan de ene kant kun je zeggen: 
dan moet ik toch wel een graad van heiligheid hebben bereikt. Een niveau 
dat boven het gewone, gemiddelde uitstijgt. Uiterlijk, en ook innerlijk. 
Zondige gedachten en verlangens mogen niet meer in me opkomen. Van 
buiten en van binnen moet het ermee door kunnen en gaaf zijn. Dat is wel 
heel moeilijk. Aan de andere kant kun je ook zeggen: daar moet je niet op 
letten. Dat doet er ook niet zo toe. Het gaat erom dat je gelooft. En 
natuurlijk blijf je zondigen, word je niet volmaakt, en ga je wel eens over 
de schreef, maar ja, dat kan nu eenmaal niet anders. Dan wordt het wel 
heel makkelijk.  
 Hierover gaat het ook in het 3e punt van zelfbeproeving. En dat 
wijst ons een weg, de weg, de koninklijke weg. De weg van Koning 
Christus. Er wordt gevraagd naar gezindheid en voornemen. Zeg maar: 
verlangen. Gevraagd wordt niet dat het lukt, dat we bij machte zijn, maar 
dat wij verlangen. God ziet het hart aan. Denk eens aan Petrus die 3 keer  
verloochend had met vloeken en zweren en toen vroeg Jezus naar zijn 
hart/gezindheid: heb jij Mij lief. Die loopt er precies tussendoor zou je 
kunnen denken. Dus; hij is niet heel moeilijk, niet heel makkelijk, maar 
een beetje tussenin. Nee. Deze weg is niet moeilijk, niet makkelijk, hij is 
onmogelijk. Onmogelijk voor een onherboren mens. Maar is mogelijk, is 
geschenk van Christus.   
  
 Het gaat om de gezindheid, het verlangen, om waarachtige 
dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. Waarachtige 
dankbaarheid, en straks gaat het om waarachtige liefde. Want je zou 
denken: wie is er nu nooit eens dankbaar? Als je een goede uitslag krijgt 
voor examens, een goede uitslag van onderzoeken waarover je in spanning 
zat, op je trouwdag of bij de geboorte van een kind, of jubileum: zou je 
niet dankbaar zijn? Alleen, dat is een dankbaarheid die net zo veranderlijk 
kan zijn als het weer. Als de zon schijnt zijn we dankbaar, als er wolken 
komen is onze dankbaarheid weg. Dan hangt onze dankbaarheid af van de 
hoeveelheid van Gods gaven. Denk aan Israel in de woestijn, en een dag 
later liepen ze te murmureren als er iets niet was naar hun zin en op hun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
tijd. Maar hier staat bij: met zijn ganse leven. Dus heel mijn leven door en 
lang, in alle omstandigheden.    
 Waarachtige dankbaarheid hangt niet af van Gods gaven, maar van 
God Zelf. Van Zijn genade. Is dankbaarheid om Christus wil. Voor de 
gave van Zijn leven. Voor Zijn lijden en sterven. Dat in Hem toegang tot 
de Vader is en vergeving van zonden. Dankbaarheid zegt; dat heeft Hij 
gedaan! Wat ik nooit had kunnen doen. Waardoor ik voor eeuwig ten 
onder zou zijn gegaan in zonden en ellenden. Maar wat ik nooit kan 
gekund dat heeft Hij gedaan. Willen doen. Waarachtige dankbaarheid is 
dankbaarheid om Christus. En dan kunnen andere dingen daar nog extra 
accent aan geven, maar daar hangt het niet van af. En donkere wolken 
kunnen het wel onder druk zetten, maar ten diepste hoe donker het ook is: 
om Christus wil is er toegang tot God, doet Hij niet naar mijn zonden, 
maar is er vergeving en eeuwig leven. De HEERE heeft gegeven, de 
HEERE heeft genomen, Zijn Naam zij geloofd! Om Christus wil. 
 Dan zit er ook het tweede in. Een ernstig voornemen om van u 
voortaan waarachtige liefde en eensgezindheid te leven. Weer de 
waarachtige liefde. Er is wel liefde op zich. Die erop lijkt. Dat je graag 
mensen helpt en dat je vriendelijk bent voor wie vriendelijk is voor jou en 
dat je voor je vrienden door het vuur gaat. Maar dat is weer veranderlijk. 
Als die ander lelijk gaat doen, dan houd het op. Zolang die ander een zon 
is voor mij, gaat het wel en wil ik wel, maar als die ander een donkere 
wolk word dan gaat het over. 
 Waarachtige liefde is liefde vanuit Christus. Christus die mij lief 
heeft gehad toen ik nog vijand was. Die het goede voor mij zocht en 
ZichZelf daarvoor gaf. Denk aan de gelijkenis van die onbarmhartige 
dienstknecht. Zelf was hij 10.000 talenten kwijtgescholden en toen kwam 
hij iemand tegen die 10 talenten schuldig was aan hem. Die verhouding. 
Nooit kan iemand mij zoveel aandoen als dat ik Christus heb aangedaan. 
En God is goed. Hij geeft nooit aanleiding om kwaad te doen. Ik ben niet 
goed, ik geef altijd wel enige aanleiding dat iemand mij kwaad zou doen. 
Waarachtige liefde is liefde uit Christus. Liefde als I Corinthe 13 die het 
goede zoekt en blijft zoeken voor anderen, ook voor hen die het voor mij 
niet zoeken.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Nu denken wij bij dankbaarheid vaak aan een gevoel, een 
stemming. Je voelt je dankbaar. Maar daar zal het niet bij blijven. 
Waarachtige dankbaarheid uit zich ook in het leven. Uit zich juist in het 
leven. Namelijk om voor het Aangezicht van God oprecht te wandelen. 
Voor het Aangezicht van God. Dat verdiept het enorm. Voor het 
aangezicht van mensen dat gaat veel minder ver. Mensen zien alleen de 
buitenkant, wat je doet en zegt. Maar God ziet ook de binnenkant: waarom 
je doet of zegt en met welke bedoeling. En God ziet ook wat je denkt, 
verlangt, begeert. Voor het Aangezicht van God. En mensen zien je ook 
niet altijd. Er zijn tijden dat niemand je ziet, alleen op je kamer, of dat 
niemand die je kent je ziet, ergens op een station, in een stad. Maar God 
ziet je altijd en overal.  
 Dan komt dat hele leven weer terug uit het eerste stukje. Omgang 
met geld en met kleding, met media en met buren, met vrije tijd en met 
mijn collega’s. Dan komt dat wandelen ook in wat ander licht te staan. 
Wandelen heeft een beetje de klank in onze taal van: gemoedelijk, gezellig 
een beetje rondlopen en een ommetje maken. Dat zit er in de Bijbel niet in. 
Dan betekent wandelen vooral: gaan. Rechtdoor gaan. Niet om dingen 
heentrekken maar rechtdoor gaan. Door de lastige gebieden heen, door de 
moeilijke terreinen heen, rechtdoor. Voor Gods Aangezicht 
wandelen: rechtdoor gaan in het dienen van Hem. Niet om de moeilijke 
punten heen van kritiek, dat er wat van gezegd wordt, of dat het moeilijk 
is, dat het zwaar valt, dat het strijd kost. Daar niet omheen, maar doorheen. 
Tegen je natuur in, wat er ook over je heen komt: rechtdoor gaan. Tot op 
het schavot, tot op de brandstapel: rechtdoor gaan.   
 En de Bijbel gebruikt dan in het Nieuwe Testament niet het woord 
wandelen, maar jagen. Filippenzenbrief. Ik jaag ernaar of ik het ook 
grijpen mocht. Naar het doel toe: en dat is: volmaaktheid. Jagen: verder 
willen komen, heiliger willen worden. De atleet op de loopbaan, die niet 
tevreden is als hij van de 800 meter er al 600 gehad heeft en dan maar 
rustig aan gaat doen, nee, blijven jagen, niet stoppen voor de eindstreep. 
Was ik maar volmaakt, was ik maar van zonden vrij, was ik al maar heilig 
zoals God en Zijn beeld gelijkvormig. 
 Dus niet: je moet toch minsten al bij meter 700 zijn voor je aan 
mag aan het Heilig Avondmaal. Maar ook niet: o, als je maar bij 300 
meter bent dan ben je wel tevreden, je komt toch niet bij het volmaakte eer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
je sterft. Maar: verlangen naar het volmaakte.  
 Dat is alomvattend. Ware dankbaarheid, mijn hele leven, voor 
Gods Aangezicht wandelen, jagen. Dan weer zo iets absoluuts: afleggende 
alle haat nijd en vijandschap. Afleggende: tegenwoordig deelwoord, geen 
voltooid deelwoord. Niet iets wat je voltooid hebt, maar wat elke keer 
weer  opnieuw gebeuren moet. Het gedeelde leven wordt ontmaskerd. Als 
een zijweg. Een doodlopende weg. Gedeeld, voor de buiten kant mooi, 
maar van binnen geen gezindheid, verlangen. Of van binnen wel vurig, 
maar voor de buitenkant, och dat komt zo nauw niet. Of met sommigen 
wel, maar met die één, nee nooit van mijn leven.   
 
En dan denk ik aan dat voorbeeld van een tijdje terug. Die wilde konijntjes 
in de tuin. Die kun je op twee manieren aanpakken. De ene, makkelijkste 
manier is: je zet een klein hoekje van de tuin af en daar mogen ze komen. 
Verder mogen ze nergens aankomen, alleen in dat kleine hoekje laat je ze 
met rust. Dat is het schijngeloof, de onwaarachtige dankbaarheid: zonden, 
of één zonde sluit ik af in een hoekje van mijn leven. Verder mag de zonde 
niet komen en zich niet laten gelden, maar op dat plekje, op die tijden, dan 
mag het, daar krijgen ze ruimte en ga ik er graag even naar toe. Maar 
waarachtige dankbaarheid voor Gods Aangezicht wil het altijd allemaal 
weghebben. Overal en altijd mag er geen wild konijn in de tuin komen. 
Voortdurend waken aan de grenzen. Overal je ogen de kost geven of er 
toch niet één binnen wil komen. Waarachtige dankbaarheid voor Gods 
aangezicht, zegt de catechismus: ten allen tijd alle zonde vijand zijn. Nog 
niet één gedachte mag ermee besmet worden. Voor Gods Aangezicht: 
Heere, U mag het zien, als er nog zonden zijn in mijn leven, wijst U ze 
aan, ontdekt U mij eraan. Uw oog ziet meer, scherpe, eerlijker, dieper dan 
mijn oog.  
 Het gedeelde leven wordt ontmaskerd. Als een zijweg. Een 
doodlopende weg. Gedeeld, voor de buiten kant mooi, maar van binnen 
geen gezindheid, verlangen. Of van binnen wel vurig, maar voor de 
buitenkant, och dat komt zo nauw niet. Of op vele punten correct, maar dat 
één punt daar heerst mijn eigenzinnigheid en dat moet blijven kunnen.  
 
 Wie heeft dit nou? Deze gezindheid. Niemand toch?! Een mens is 
toch geneigd om God en zijn naaste te haten. Een mens is toch, ik ben 
toch, één en al zonde en ongerechtigheid. In zonden ontvangen en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
geboren. Verdorven van wil en genegenheden en verlangens? Geneigd tot 
het kwaad. Tot zelfzucht, tot gemakzucht, tot eerzucht hebzucht 
enzovoort. Wie heeft dan de gezindheid van dit 3e punt? Wie anders dan 
die tot Jezus Christus kwam en in Hem heil vond. Want de Heere Jezus is 
de volkomen Zaligmaker. Hij heeft twee handen. In Zijn ene hand is Zijn 
bloed. In Zijn andere hand Zijn Geest. Hij maakt zondaren zalig van hun 
zonden. En zonde is een schuld, brengt vloek, oordeel. Met Zijn bloed 
neemt Hij de schuld van de zonde weg. Zonde is ook een macht. Een 
macht uit de afgrond van Gode vijandigheid, vertakt in tientallen 
verkeerde begeerten en verlangens. Met Zijn Geest geeft Hij een 
gezindheid om daartegen te strijden. Een nieuw hart en een nieuwe geest. 
Deze Jezus word verkondigd. De Christus der Schriften. Die verzoent en 
vernieuwt. Die schuld wegneemt en de macht van de zonde bestrijdt. Wie 
kan ja zeggen op dit 3e punt? Die bij Christus terechtkwam. De hele 
Christus, de volkomen Christus. Die ontvangt de gezindheid van Hem.  
En die gezindheid leeft van Hem en uit Hem. En leeft te sterker naarmate 
je meer met Christus omgaat.  
 Want je kan een tijd hebben dat je je afvraagt: ja heb ik die 
gezindheid wel? Echt en oprecht? Verlang ik echt, verlang ik echt te jagen 
en voor Gods Aangezicht te leven. Of is dat maar vorm? Dat is een slecht 
teken. Want de Psalmen zingen ervan en weten het heel Psalm 119 door. 
En hoe word dat beter? Niet door van Christus vandaan te blijven. Door 
dat op zichzelf te gaan ontleden: verlang ik nou echt of net echt? Nog eens 
kijken nog eens kijken hoe de vezels liggen. Maar door tot Christus te 
vluchten als een goddeloze die van nature niet verlangt en zondig is. En 
hoe meer je omgaat met Christus hoe helderder en sterker die gezindheid 
word. Hoe hartelijker je zegt: ja Heere, dat is mijn verlangen en de lust 
van mijn leven. 
 Dan is het ook een strijd. Gezind God te dienen en geneigd te 
zondigen. Dat moet wel tegen elkaar in gaan. Geneigd tot het één, gezind 
tot het tegenovergestelde. Daarom is Psalm 119 ook belijdenis en gebed 
direct op elkaar volgend, in elkaar overgaand. Let dus op: niet bij machte 
maar gezind. Niet bij machte om God altijd dankbaar te zijn, o dat 
murmureren, bitter worden als het tegenzit, in opstand komen, maar wel 
gezind: kon ik het maar!  Niet bij machte met mijn hele leven voor Gods 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aangezicht te leven, er schieten gedachten naar binnen en er komen 
begeerten en gevoelens in mij, op maar wel gezind. Niet bij machte te 
jagen naar het volmaakte, ik ben het niet en ik word het hier niet, en ik 
jaag soms helemaal niet, maar sta stil en slenter maar wat en vind het wel 
goed,  maar wel gezind. Heere, Gij weet alle dingen gij weet dat ik U 
liefheb. U ziet het hart aan! 
 En die gezindheid zal ook de middelen zoeken te gebruiken.  Het 
Woord, de kerkdiensten. Die gezindheid zal zichzelf ook niet verzoeking 
brengen door de randen op te zoeken. Door dichtbij de zonde zich op te 
houden of de zonde dichtbij te laten komen. Dat wil weer eens beproefd 
worden in de voorbereidingsweek: Heere, gebruik ik de middelen wel, en 
hoe gebruik ik ze? Heere, leef ik te dicht naar het randje toe in wat ik lees, 
kijk en hoor? Heere, doorgrond gij mij en ken mijn hart.  
 
 En dat geeft berouw, berouw over al dat onvolmaakte. Al dat 
onheilige, vooral in mijn hart, gedachten en gevoelens. Berouw omdat ik 
de Heere daarmee tekort doe en bedroef. Dat valt zwaar: want berouw gaat 
terug naar het kruis en moet zeggen: Heere Jezus, toch toch heb ik weer U  
pijn gedaan, toch heb ik Uw lijden weer verzwaard. Had ik dat maar niet 
gedaan, ik wilde wel dat ik het niet meer doen zou. Vergeef mij in Uw 
bloed. En van het 3e punt kom je in het 1e overdenken van mijn zonden en 
vervloeking en mijzelf mishagen en verootmoedigen. En weer bij het 
tweede: dat Hij mij om Christus wil vergeeft en mij aanziet in Hem als 
volmaakt. En weer bij het 3e dat ik verlang met mijn hele leven oprecht 
voor God te wandelen.   
 Het gaat om ellende verlossing en dankbaarheid. Verootmoediging, 
verwondering en verlangen. Wie het kennen mag, die heeft het van 
Christus. Hij is de Profeet, de Priester de Koning Die het geeft en leert. Te 
danken aan Hem. Aan Zijn voeten, uit Zijn wonden. Altijd weer en meer. 
 En wie het mist, wie het niet vind bij zichzelf. Verootmoediging, ik 
heb het niet, verwondering ik ken het niet, verlangen het is zo doods, zo 
lauw, zo leeg. Die mag weten bij Wie hij het zoeken mag, Bij Christus. De 
Profeet Die verootmoedigt, de Priester Die verzoent en verwondert, de 
Koning Die verlangen geeft en gezindheid en voornemen.  
 Wie vallen er buiten?  Het schijngeloof. Dat dient God wel voor 
het oog van mensen, maar niet van harte en niet met zijn gehele leven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Wie vallen er buiten? Het dood geloof, dat zegt: och als je maar gelooft,  
zondig blijf je toch, daar kun je toch niks aan doen, dus maak je daar niet 
al te druk om.       
 
 Een ernstig voornemen. Weer dat verlangen. En toch niet te 
kunnen. Weer die vlucht tot Christus, weer dat berouw. Niet bij machte, 
maar wel gezind, verlangend. Naar die eensgezindheid. Dat lukt niet altijd. 
Ik heb dat niet in de hand. Voor eensgezindheid zijn er twee nodig. Maar  
wel een ernstig voornemen: ik doe wat in mijn vermogen is. En ik neem 
de eerste stap. Al heeft de ander een veel groter aandeel, dan zal ik toch 
beginnen met mijn kleinste aandeel te erkennen. Biddend en hopend dat de 
ander daadoor tot inkeer komt en ook genegen wordt. En als ik van mijn 
kant gedaan heb wat ik kon doen en de ander geeft niet thuis, dan hoeft het 
mij niet te hinderen om recht voor God te staan en aan te gaan.  
 
 Ten derde onderzoeke een ieder zijn geweten. Of hij deze 
gezindheid en dit ernstig voornemen heeft. Geweten, dat betekent: wat wij 
weten met God. Voor Gods aangezicht. Dat ik mijn leven en mijn hart 
breng voor de Heere. HEERE, doorgrond en ken mijn hart, zie of bij mij 
een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige.  Dat is een weten dat 
plaats vind in het gebed. Voor Zijn aangezicht. Waar ik mij helemaal aan 
Hem overgeef. Dat is de schrik als je onoprecht bent. Want het gaat niet 
om de buitenkant alleen, niet dat mensen me trouw en ijverig vinden, niet 
dat ik met niemand ruzie heb en met iedereen overweg kan. Maar God laat 
merken: je bent gedeeld, je bent niet oprecht.  
 Maar het is de troost voor de oprechte: al zitten er vlekken op mijn  
leven en in mijn gedachten, al liggen er verbroken verhoudingen die niet 
te helen zijn ondanks mijn moeite en verlangen, al viel ik in zonde: de 
Heere ziet het hart aan:hebt gij Mij lief?  
   Amen    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


