
                                           Jesaja 53:12 
“Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen en  
  Hij zal de machtigen als een roof delen, 
  Omdat Hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood 
  En met de overtreders is geteld geweest, 
  En Hij veler zonden gedragen heeft 
  En voor de overtreders gebeden heeft.” 
 
1 Zijn lijden   2 Zijn loon  3 Zijn lof 
 
 Gemeente, 
 Welke is de hoogste berg ter wereld? Dat zou een vraag bij 
aardrijkskunde kunnen zijn. Het antwoord weten we: de Mount Everest 
in de Himalaya, hoogte ruim 8800 meter.  
 Vandaag stellen we de vraag ook? Welke is de hoogst berg ter 
wereld? We geven een ander antwoord: Golgotha. Dat is in meters 
uitgedrukt niet waar natuurlijk. Golgotha was en is een heuvel, niet meer 
dan 20 meter boven de omgeving uit. En die is zo’n 800 meer hoog. 
Maar we bedoelen het dan ook anders. De Mount Everest is door een 
aantal mensen beklommen. Ja, er zijn ook mensen op verongelukt, die in 
de beklimming zijn doodgevroren of in ravijnen gevallen. Maar meer 
dan één hebben de top weten te bereiken. En nu gaat het over de top van 
de heuvel Golgotha. Daar waar dat middelste kruis stond. Die top heeft 
nooit iemand bereikt. Ja, Eén. De Knecht des Heeren, Hij heeft als Enige 
die top bereikt waar dat middelste kruis stond.  
1 Zijn lijden 
 Jesaja 53 vers 12b geeft aan hoe lang en zwaar die weg geweest 
is. De weg naar Golgotha. En die bestond uit 4 delen, 4 elementen. Het 
eerste wat bij de weg naar de top van Golgotha hoorde is: 
Hij heeft Zijn ziel uitgestort in de dood. Uitgestort, leeggegoten. Daar 
hoor je in dat Hij alles heeft gegeven. Zoals wij wel eens zeggen dat 
iemand zich helemaal in zijn werk stort. Dan bedoelen we met al zijn 
kracht en energie geeft hij er zich aan en voor. Jezus stortte Zijn ziel uit 
in de dood. In de dood: en dat was de gehoorzaamheid aan God. Daar 
leidde de gehoorzaamheid aan Zijn Vader toe. En daar heeft Hij Zijn ziel 
in uitgestort. Alles wat in Zijn ziel was heeft Hij daarvoor gegeven. En 
onze ziel is de zetel van leven, van liefde, van kracht. Al Zijn liefde, al 
Zijn kracht, al zijn leven heeft Hij gegeven voor die gehoorzaamheid aan 
Zijn vader tot de dood des kruises. Hij kon met recht zeggen: Het is vol-
bracht. ‘k Heb Mij voluit gegeven, alles wat Ik heb en ben heb ik gelegd 
in Mijn gehoorzaamheid. Niets achtergehouden. Volkomen gegeven aan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
de gehoorzaamheid. 
Het tweede wat dit vers ervan zegt is: Hij is met de overtreders geteld 
geweest. Ingedeeld, op één lijn gezet. Door mensen. Zij hebben Hem 
gerekend en behandeld als een overtreder. Gevangen genomen en 
geboeid. Voorgeleid en beschuldigd. Veroordeeld en gekruisigd. En met 
Hem twee moordenaars, misdadigers, aan elke zijde één. Ze moesten het 
ons een doen. Als de politie op een station voetbalvandalen in een hoek 
drijft. En ze duwen er u ook mee in. Protest. Ik heb er part noch deel 
aan. Kan ik helpen dat ik hier net langs liep. Hij werd ermee geteld en: 
Hij liet zich met hen tellen. Door mensen. 
En door God. Behandeld als een goddeloze. Aan het kruis genageld. En 
al wie aan het hout hangt die is vervloekt. Dat was uitgesproken over 
wetsovertreders. Al wie niet blijft om te doen al wat in het boek der wet 
geschreven is die is vervloekt. Hij liet zich erbij tellen. Wij hebben er al 
zo’n moeite mee als het terecht is en voor ons is het terecht. Dan draaien 
we aan onze zonden om ze te verkleinen, te verdedigen. Hij liet zich 
tellen. Zachtmoedigheid ten top. Al wat God Hem aanrekent laat Hij 
komen, neemt Hij op. 
Het derde wat dit vers zegt is: dat Hij veler zonden gedragen heeft. 
Dragen. Je hebt mensen die in de bouw werken. Die kunnen heel wat 
dragen aan materiaal. Planken, stenen. In vroeger tijd droegen boeren 
een mud aardappels, 70 kilo. Dat was zwaar. Maar ze droegen het. Maar 
het allerzwaarste om te dragen is:zonden. Alleen, je kunt doen alsof het 
niks is, niks weegt. Dat kun je lang volhouden, een leven lang zelfs. Dan 
voel je het pas in de eeuwigheid. Maar als God er iets van voelen laat: 
hoe zwaar zonden wegen. Zijn toorn weegt. Dan krijg je het benauwd. 
Dan kun je niet meer. Dan krimp je ineen van angst. Jezus droeg veler 
zonden. Dat woog zo zwaar:L Hij viel op de grond in Gethsemame. 
Zweette bloed. Was ten dode toe bedroefd en zeer beangst. Zo zwaar 
woog het Hem. En Hij droeg en bleef dragen. Totdat Hij neerzonk in de 
hel van Godverlatenheid. Gewilligheid ten top. Tot elke prijs. 
En het vierde is: Hij heeft voor overtreders gebeden. We horen het op 
Golgotha: Vader, vergeef het hun zij weten niet wat zij doen. Maar het 
betekent eigenlijk nog meer: het betekent tussenbeide treden, 
tussenbeide stellen. Als een steen van een berg rolt en regelrecht op een 
kind afkomt. Dat kind zal erdoor verpletterd worden. Maar één springt 
ertussen. Wordt verpletterd, maar het kind ziet het en kan weglopen. Ja, 
maar dan niet voor kinderen, voor overtreders, vijanden. Die het 
doodvonnis krijgen. Het peloton wordt in stelling gebracht, en één 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
springt ervoor en vangt de kogel op voor de misdadiger. Toppunt van 
opoffering. Hij stelt Zich ertussen. En vangt het oordeel op. En bidt.  
 Zo heeft Jezus de berg Golgotha beklommen. Dat was de weg 
naar de top van die heuvel. Een weg van gehoorzaamheid ten volle. Zijn 
ziel uitgestort in de dood. Hij kreeg er een tien voor. Een weg van 
zachtmoedigheid. Met overtreders geteld. Hij kreeg er een tien voor. Een 
weg van gewilligheid. Veler zonden gedragen. Ook een tien. Een weg 
van opoffering. Voor overtreders gebeden want Zich tussenbeid gesteld. 
Ook een tien. Nooit één misstap. En zo heeft Hij de top bereikt. Als 
Eerste en Enige. En daar, we zullen dat nog nader zien, daar op die top 
ligt het heil. Achter het kruis ligt de vrede met God. Ligt het eeuwige 
leven.  
 Wie vrede met God begeert en eeuwig leven die beklimme de 
heuvel Golgotha. Die volbrenge volkomen gehoorzaamheid, 
zachtmoedigheid, gewilligheid en opoffering. En dan: aan het einde der 
wet, daar ligt het heil. Je kunt proberen het te bereiken. Op weg gaan, 
totdat je verongelukt. En weer op weg gaan, en weer en weer, maar je 
komt er niet. Elke poging lijdt schipbreuk. En valt terug en moet weer 
opnieuw beginnen. Proberen totdat je het op moet geven, op leert geven. 
Het lukt mij nooit. Mijn hele leven niet, al zou ik nog drie keer mogen 
leven, in eeuwigheid niet. 
 Je kunt denken: ik ben er. Dat lijken ook mensen te denken: die 
top is zo hoog niet. God neemt er wel genoegen mee. God zal wel 
tevreden zijn. Soms al wel heel gauw, soms na lange, ernstige 
worsteling. Maar opent God je ogen, dan zie je: ik ben er nog lang niet, 
ik en nog maar halverwege. Opent God je ogen verder, dan zie je: ik ben 
nog lang niet halverwege. Opent God je ogen nog verder dan zie je: ik 
kom er nooit, helemaal nooit.  
 Maar Hij is er gekomen. Hij gaat de berg Golgotha op. Hij 
bereikt de top. En dat is mijn redding en enige hoop: dat Hij voor mij. 
Dat Hij voor mij het doet. Dat Hij voor mij het gaat halen en bereiken. 
Hij komt langs bij ons vanavond. Zal Ik ook voor u gaan? Zal Ik voor 
u….daar gij anders de eeuwige dood moet sterven?  
 
2 Zijn loon 
 En omdat Jezus de top bereikt heeft in volkomen 
gehoorzaamheid, zachtmoedigheid, gewilligheid en opoffering daarom 
zegt het begin van Jesaja 53:12, daarom zal Ik, God Hem een deel geven 
van velen en Hij zal de machtigen als een roof delen. Dus twee keer loon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
op Zijn arbeid. Omdat Hij deze arbeid heeft volbracht daarom zal Ik, de 
Vader, Hem een deel geven van velen. En daarom zal Ik geven dat Hij 
de machtigen als een roof delen zal. 
 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen. Dus velen zal Hij 
ontvangen als vrucht, als zaad, als eigendom. Wie ook dat werk van de 
Zoon veracht, of zijn schouders over ophaalt of het weinig bijzonders 
vindt, de Vader acht het zeer hoog en zeer veel waard. De Vader zal hem 
rijk belonen met velen die Hem gaan toebehoren. Hij schikt, wijst er 
Hem velen toe. Hij zal ze Hem geven. Dat komen we enerzijds tegen als 
iets dat in de eeuwigheid gebeurd is. Waar we in Johannes over horen 
spreken: de gegevenen des Vaders, Die de Vader voor de grondlegging 
der wereld heeft gegeven aan Zijn Zoon. Dat is de voor ons verborgen 
achterzijde. Maar er is ook een ander geven: de zichtbare voorzijde 
ervan. Al wat Mij de Vader geeft, tegenwoordige tijd zal tot Mij komen. 
Zo geeft de Vader zondaren aan de Zoon: Hij laat ze tot Hem komen. En 
dat geven wordt hier bedoeld. De Vader zal velen doen komen tot de 
Zoon. En daarom zullen er ook komen. Geef mij Jezus of ik sterf buiten 
Hem geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Anders moet ik zelf de 
top bereiken. En dat lukt mij nooit. Nooit zal ik heil en vrede kunnen 
behalen en binnen handbereik brengen of krijgen. Heere Jezus, Gij voor 
mij, dat is het enige. Dat smeek ik U, dat vertrouw ik van U, dat geloof 
ik van U, dat U ook voor mij dat deed. 
 En let eens op: daar zal de Vader voor zorgen. Hij zal Hem 
geven. Daar zal de Vader voor zorgen. Als loon op zijn arbeid. Dus 
omdat Jezus het heeft verdiend. Daar ligt de pleitgrond. Niet in onszelf. 
Waarom zou de Heere ons tot Zijn Zoon brengen? Is er in ons iets te 
vinden waarom Hij dat zou doen? Omdat ik meer dan en ander, beter 
dan een ander, omdat ik enige gerechtigheid, enige goedheid heb in 
Mijzelf? Al die pleitronden deugen niet en doen het niet. Heere, Uw 
Zoon is het toch waard dat U Hem zondaren geeft. Wil het doen om Uw 
Zoon loon te geven. Om Hem te eren. Ook door mijn komst tot Hem. 
 En komend tot Hem zal Hij u zeker aannemen. Weet u waarom 
dat zo zeker is? Ja, je voelt vaak net andersom. Hoe dichter je bij Hem 
komt hoe meer je voelt: ik verdien het niet, ik ben schuldig, Hij zou me 
weg kunnen sturen, af kunnen wijzen. Maar: dat kan niet. Waarom niet: 
kan de Zoon iets weigeren wat de Vader Hem geeft? Zou de Zoon 
iemand niet willen hebben die de Vader Hem geven wil? Nee toch. Dat 
bestaat niet. Die tot Hem komt zal Hij geenszins uitwerpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Het tweede is: hij zal de machtigen als een roof delen. Dat leggen 
we uit als: de machtigen als aantal. Niet machtig in kracht maar machtig 
velen. Talrijken. En we vatten dat zo op: Hij zal met talrijken de roof 
delen. Wat Hij verkreeg als roof als buit dat houdt Hij niet voor Zichzelf, 
maar dat deelt Hij met die velen.  
 Wat is die buit? Want zo wordt dat woord gebruikt: na een 
oorlog, na een gevecht komt de overwinnaar terug en die heeft heel wat 
goederen buit gemaakt. En die goederen, die buit, deelt hij uit aan het 
volk dat achterbleef.  
 Nu wat de buit is, is wel duidelijk. De buit van de vrede met 
God, de gunst van God, de Heilige Geest, het eeuwige leven, de 
gerechtigheid die voor God bestaan kan. Dat is de buit die Jezus heeft 
verkregen. Waarvoor Hij gestreden heeft. En dat wordt een buit 
genoemd omdat Hij daarvoor moest strijden. Omdat er vijanden waren 
die die buit wilden weghouden van Hem, wilden uit Zijn handen houden. 
Die die buit bewaakten. De burcht waar die buit inlag werd bewaakt 
door de wet, door Gods recht, door de duivel, door de zonde. Die 
bewaakten al die schatten en wilden ze niet kwijt, niet afstaan. Jezus’ 
lijden en sterven is strijd geweest. Strijd tegen die bewakers. En toen Hij 
op Golgotha’s heuvel kwam en de top bereikte toen had Hij die 
bewakers uitgeschakeld. De wet had Hij vervuld, helemaal en volkomen. 
Het recht van God had Hij voldaan, dat eiste niets meer. De duivel had 
Hij verslagen, al zijn verzoekingen weerstaan en satan overwonnen. De 
zonde had hij verzoend, die was niet meer te vinden. En zo kreeg Hij de 
buit in handen. Op de Paasmorgen staat Hij als Overwinnaar op en Hij 
ontvangt de buit. Vrede met God, gunst van God, eeuwige leven, 
eeuwige gerechtigheid, de Heilige Geest.  
 Hij zal de buit met velen delen. Hij wil die buit uitdelen aan die 
allen die tot Hem komen, die de Vader Hem geeft. En Hij deelt het uit 
aan die allen. Allen die tot Hem komen delen erin mee. Zij komen met 
vloek en ze ontvangen zegen. Zij komen met zonde en krijgen 
gerechtigheid. Zij komen met zondigheid en ontvangen de Heilige 
Geest. Zij komen met oordeel en ontvangen de vrede. Wie erin bedeeld 
wordt, die zegt: Heere, het is teveel voor mij, dat kan niet gelden, dat 
kan niet waar zijn.  
 En wat zegt God dan? Daarom omdat Hij heeft uitgestort, Hij 
heeft laten tellen, Hij heeft gedragen en Hij heeft gebeden, daarom deelt 
Hij het uit aan u. Daarom komt het u toe, is het u gegund, omdat Hij…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Weet u daarvan? Wat een wonder! Ik ontvang om dat Hij. En de 
Vader geeft hem velen omdat Hij…. Hij volbrengt het werk en de Vader 
beloont Hem en ik…..ik mag erin delen. Zonder mijn toedoen word ik 
zalig, zonder mij toedoen word ik rijk in Hem en door Hem.   
  
3 Zijn lof 
Zullen we nog eens Zijn arbeid bezien? Waarom ben ik Hem gegeven en 
waarom deelt Hij mij zoveel uit? Omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort. 
Volkomen gehoorzaam. Ik ben zo ongehoorzaam. Mijn ziel houdt zoveel 
achter aan liefde, kracht en leven. Daarom is voor mij de dood een 
ondergang. Ik kan de prijs der ziel dat rantsoen ooit voldoen. Maar Hij 
was gehoorzaam. Hij geeft Zijn leven voor mij. Hij maakt de dood 
doorgang tot het eeuwige leven voor mij.  
 Omdat Hij Zich liet tellen met overtreders. Ik nooit, Ik ben zo 
vijandig. Tegen God in, altijd maar weer. Ik wil niet geteld worden met 
zondaren en overtreders. Maar Hij is zo zachtmoedig. Hij voor mij. 
Zwijgend laat Hij het Zich aanrekenen. En gaat Hij voor mij. 
 Omdat Hij veler zonden gedragen heeft. Ik verdiende het, om ze 
te dragen, het waren mijn zonden, waar ik voor moest opdraaien en de 
gevolgen voor instaan. Maar wat ik verdiende, droeg U. En in ruil voor 
schuld krijg ik genade, in ruil voor zonden, krijg ik gerechtigheid. 
Omdat Hij wilde dragen en nooit heeft afgeworpen of afgeschud wat ik 
Hem te dragen gaf.  
 Omdat Hij voor overtreders gebeden heeft. Tussenbeide is 
gekomen. Op mij komt het af, de vloek, het oordeel, Maar Hij komt 
tussenbeide. Vangt het op voor mij. Die Zichzelf voor mij gegeven 
heeft. Maar ook de verzoeking, de zonde, de greep van satan komt op 
mij af. Maar Hij stelt Zich tussenbeide. Op grond van Zijn offer bidt Hij 
en als Voorspraak neemt Hij het op voor mij. Stelt Hij Zich tussenbeide 
dat ik niet en nooit ten prooi val aan satan. Dat niets en niemand mij kan 
scheiden van Zijn liefde.  
 Zulk één is mijn Heiland, Mijn Borg, mijn Middelaar. O zonder 
hem waar blijft een mens. Je komt nooit en te nimmer bij de vrede met 
God uit. je kunt god niet geven waar Hij recht op heeft. En je zult alles 
zelf moeten doorstaan wat Jezus heeft doorstaan.  
 Wie zegt het na, Jezus mijn Heiland, hoe groot is Uwe liefde. 
En aan de voet van Golgotha’s heuvel mag ik Hem zien. Hij voor mij. 
Dat U dit deed voor mij. Dit was nodig door mijn zonden. Heere, wat 
zijn mijn zonden erg. Wat deed ik U aan. En dit deed U voor mij. Zoveel 
liefde hebt U gehad. Voor mij. Als U het niet gedaan had ik was voor  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
eeuwig verloren geweest en gebleven. Maar U deed het. U voor mij. 
                                             Amen      
     


