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Het gebed om Christus’ koninkrijk 
1 Zijn knechten 
2 Zijn Kerk 
3 Zijn Woord 
4 Zijn wederkomst. 
 
 Gemeente, 
 Het ging over ons morgengebed. We stellen ons dat zo voor. Er is 
zoveel om voor te danken: de nacht, de slaap, het ontwaken. Zoveel om 
voor te bidden: bescherming, wijsheid, bewaring voor zonden, 
gelegenheden tot getuigen. Elke morgen sluiten we onze ogen en vouwen 
we onze handen voor we de dag ingaan.  
 En de Heere Jezus liet ons eerst nadenken over het begin van dat 
gebed. Onze Vader. Vader in de hemel. Wat voor kind ben ik dan 
eigenlijk? Een echt kind ziet zo graag dat de Naam van Vader wordt 
geheiligd. Dat iedereen God de Vader als de sterkste en de beste en de 
heerlijkste Vader kent en erkent en grootmaakt. Zo mag ik me ook 
koesteren in de liefde, de zorg, de bescherming van deze mijn hemelse 
Vader. Ook vandaag weer. 
 Maar, dat kind van de Vader, is ook een soldaat. Als kind maakt 
het deel uit van Gods gezin, als soldaat van Gods leger. Als kind is het in 
huis, als soldaat op het slagveld, in het strijdperk. Het slagveld van deze 
wereld. Waarover Christus Koning is. Geworden is. Want Hij heeft de 
duivel, de vorst der duisternis onttroond. Hem in een bittere strijd ten 
onder gebracht. Strijd Zijn leven lang, strijd in Getsemané, strijd aan het 
kruis. Strijd tot in de dood. Maar Jezus overwon de duivel. De duivel is 
verslagen. Opgesloten in de gevangenis. Maar via zijn onderdanen en 
handlangers vecht hij nog door. Je zou zeggen: de hoofdstad is 
ingenomen, de koning is afgezet. Nu moet het hele land nog onder de 
regering worden gebracht. En nu gaat het erom dat Christus heerschappij 
hoe langer hoe meer gaat doorwerken. Dat de invloeden van de duivel hoe 
langer hoe meer worden teruggedrongen. Dat Christus’ heerschappij zich 
doorzet in volken en culturen, in gemeenten en kerken, in mensenlevens 
en in je eigen leven. Totdat heel het land, heel de aarde is onderworpen 
aan Koning Jezus. Uw Koninkrijk kome. 
 In dat strijdperk staan wij, staan die kinderen van de hemelse 
Vader. En in een strijdperk heb je wapens nodig. Dat is helder. Vroeger 
was dat pijl en boog. Je had pijlen nodig, maar ook een boog om die pijlen 
af te schieten en kracht te geven. Pijlen zijn er wel: vertellingen uit de 
Bijbel, preken, lezen uit de Bijbel. Maar zonder gebed zijn het pijlen in je 
losse hand. En daar is nog nooit iemand bang voor geweest. Het gebed is 
de boog om deze pijlen af te schieten. Dus als strijder in Gods Koninkrijk 
ben ik allereerst geroepen tot gebed. Elke dag weer. Het gebed is de boog 
waarop de pijlen worden afgeschoten. Hoe inniger, intenser, vuriger, het 
 
 
 
 



gebed, hoe dieper de boog gespannen wordt, hoe meer kracht de pijl krijgt.  
Elke morgen. Voor alle werk in Gods rijk en gemeente. naar de zondag 
toe: zaterdagavond, zondagmorgen, gebed opdat de pijl van het Woord 
kracht zal hebben. Het stil gebed als de voorganger onder aan de kansel 
staat: dan spitst zich dat toe, o HEERE, geef kracht aan Uw Woord. Zijn 
wij zulke strijders in Gods rijk? Elke ochtend 10 minuten? Zondagmorgen 
een kwartier of langer? Of bent u een soldaat die zonder boog van gebed 
de kerk inkomt, het strijdperk oploopt? 
 Anders vindt de duivel het prima: vertel maar uit de Bijbel in de 
klas, op de club, lees maar Bijbel op huisbezoek, preek maar in de kerk, 
voor losse pijlen die op de grond liggen hoeft hij net bang te zijn. Maar als 
ze op de boog van het gebed liggen en afgeschoten worden…..  
 Mooi ook, dat zo die vrouw, die man op leeftijd strijden kan. Die 
vrouw op Urk met de kerkbode naast haar stoel: maandag bidden voor de 
catechese en het koor, dinsdag voor mannen- vrouwenvereniging, 
kinderkoor, woensdag voor de kerk, donderdag voor kompas en jv, vrijdag 
zaterdag voor club en jos, dagelijks strijden in de gebeden zoals Paulus dat 
vraagt in zijn brieven: strijdt voor mij in de gebeden. 
 Geen wonder dat de tegenstander, de duivel, zijn aanvallen richt op 
het gebed. Als hij die boog kan uitschakelen of slap maken, dan hoeft hij 
voor de pijlen ook niet bang te zijn. Dus: laat ze het maar druk hebben 
elke dag, dat ze niet bidden voor de opvoeding en de gemeente, laat ze 
zaterdagavond maar laat thuis zijn van een onrustige avond dat ze niet 
bidden kunnen voor de zondag, laat ze zondagmorgen maar uitslapen dat 
ze niet bidden kunnen voor kerktijd. Echt, gemeente hier vindt de strijd 
plaats. Daarom reikt Jezus het aan: Uw Koninkrijk kome. Laat Uw 
heerschappij doorbreken.  
 
1 Zijn knechten 
 En wat zullen we dan bidden? Allereerst regeer ons alzo door uw 
Geest en Woord en wij ons aan U hoe langer hoe meer onderwerpen. Kijk, 
we hadden het over de boog. Maar de pijl is natuurlijk ook belangrijk. Dat 
die pijl recht is, scherp is, niet verroest is. Dat is het gebed: laat mijn leven 
als een pijl zijn. Een scherpe, rechte pijl die het rijk van de vijand schade 
toe mag brengen. En daarvoor is nodig dat wij ons aan de HEERE 
onderwerpen hoe langer hoe meer. Dat wij zoeken de belangen van het 
Koninkrijk van God. Dat betekent die tekst ook allereerst uit Mattheus 6. 
Zoekt eerst het Koninkrijk van God. De belangen van dat rijk. De 
voortgang van dat rijk en dat mijn, ons leven daar dienstbaar aan mag zijn.    
HEERE, laat ons leven van nut zijn voor Uw rijk. Dat wij Uw rijk mogen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
bevorderen in de samenleving. Dat mijn beroepskeuze daar deel van 
uitmaakt. Dat wij getuige van U zijn op ons werk, dat wij ons voor 
christelijke gebruiken niet schamen.  
Dat  we Uw rijk mogen bevorderen in de samenleving. Zoek de dingen die 
daar nuttig voor kunnen zijn. Geef je tijd eens aan vrijwilligerswerk, geef 
je stem aan een partij die Gods belangen voorstaat.  
Dat we Uw rijk mogen bevorderen in de gemeente. Onze bijdrage daaraan  
geven, een plaats zoeken die bij onze gaven past. 
Dat wij Uw rijk mogen bevorderen in ons gezin. Voorlevend, erover 
getuigend en sprekend.  
Dat wij Uw rijk mogen bevorderen in onze vriendengroep: goede 
gesprekken openen, goed voorbeeld geven, jaloers maken op het leven met 
Hem.  
Dat wij ons inspannen voor die dingen die de heerschappij van Christus 
bevorderen in onze omgeving. Dat heeft te maken met de media, met wat  
je tot je neemt aan lectuur. En wat je weert en buiten de deur houdt. Dat 
heeft te maken met besteding van je geld, van je tijd, je gaven en talenten. 
Dat het ten diepste niet gaat om mijn om ons geluk, maar om Zijn rijk en 
de voortgang daarvan? En het heerlijkste is: als mijn leven, ons 
huwelijksleven middel mag zijn om dat rijk uit te breiden. Anderen te 
leiden tot die poort en tot Jezus Christus. 
 Dat wij in heel ons leven bij al onze keuzes ons afvragen: wat is 
het beste voor God en Zijn rijk? Hoe is ons leven een pijl, scherp en recht 
voor Zijn rijk. Dat dringt diep door in je leven. Dat is ten diepste dat in de 
strijd tussen Geest en vlees de Geest de overhand zal krijgen en mijn vlees 
zal verliezen, gekruisigd wordt. De begeerten van het vlees gedood 
worden, en de invloed van de Geest toe zal nemen. Het vlees wil zelf 
gezien en geeerd worden, het vlees wil toegeven en de makkelijkste weg 
en zich sparen, strijd ontlopen. De frontlinie loopt dwars door mijn eigen 
leven heen, door mijn eigen hart. Om niet te leven voor mijn levensgeluk 
en gemak en genot, maar voor de HEERE en Zijn rijk en heerschappij.  
 En in die strijd reikt Jezus het wapen aan van het gebed. De boog 
van het gebed. Regeer ons door Uw Geest en Woord. Laat Uw Woord de 
teugel zijn, laat Uw Woord uitmaken wat ik doen en laten zal. Laat Uw 
Woord het beslissende gezag zijn. En laat Uw Geest mij verlangen en 
kracht geven om Uw Woord na te volgen. Laat Uw Geest verlangen en 
kracht geven om te breken met zonden, laat Uw Geest verlangen en kracht 
geven om ons leven U te wijden en U ter beschikking te stellen. Zonder 
dat gebed is de duivel er echt niet bang voor. Richt het echt niks uit en 
doet het zijn rijk geen schade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Zijn Kerk 
 Wat zullen we nog meer bidden? Bewaar en vermeerder Uw Kerk. 
Uw leger op aarde. Dat is Uw Kerk. Degenen die door U zijn verlost uit de 
heerschappij van de duivel. Die zijn overgezet uit satans rijk en lager in 
Uw rijk. Weggehaald uit Zijn regime en ondergebracht onder Uw 
regering. Dat is de Kerk, Uw Kerk.  
 Heere, bewaar Uw Kerk. Want die is mikpunt van de duivel. Dat is 
het leger waar satan zijn pijlen op richt. Op Uw Kerk in het groot. Door 
vervolging: dreiging van gevangenneming, foltering, marteldood. Wel 
goed om dat bij te houden via bijv. Open Doors, Friedesstimme. Maar 
satan richt ook zijn pijlen van verzoeking op de Kerk. Verzoeking in 
welvaart, rijkdom, drukte. En pijlen van verleiding: dwaalleer, vervaging 
van eeuwigheid, zonde en genade. Bewaar Uw Kerk. Sterk Uw vervolgde 
Kerk met kracht en wapen Uw Kerk hier met waakzaamheid. Wist u dat 
de kandelaar weggenomen kan worden? Dat in de gemeenten van Klein 
Azie nu haast geen Kerk meer is? In Efeze, in Smyrna, in Thyatira? En dat 
dat in twee generaties zover komen kan? Grootouders dienen de HEERE, 
hun kinderen vinden het maar gewoon en raken er wat op uitgekeken en 
uitgeluisterd, kleinkinderen weten nauwelijks nog van God en de Bijbel af. 
Zo hard kan dat gaan. Bewaar Uw Kerk, de generaties door.  
 Bewaar Uw Kerk. Voor vallen in zonden. Noach viel in 
dronkenschap, Izak in eigen voorkeur, David in overspel, Petrus in 
verloochening, Paulus in verbittering met Barnabas. Bewaar Uw Kerk 
voor vallen in zulke zonden. Want dat doet Uw rijk zoveel kwaad, dat is 
zo’n machtig middel in satans handen om te gebruiken tegen Uw rijk. En 
als ik mezelf ken, dan zou het zomaar kunnen gebeuren. Vandaag nog, 
mogen zeker. Bewaar Uw Kerk. 
 Vermeerder Uw Kerk. Kijk als mensen bij onze kerk komen dan is 
maar verplaatsing binnen Gods leger. Dat is voor Zijn rijk in die zin geen 
winst. Maar als mensen bij Gods Kerk komen dat is winst, winst op de 
duivel. Versterking van Gods leger op aarde. Vermeerder Uw Kerk. Als 
iemand ziek is kun je vurig bidden om genezing om Gods wonderen. En 
dat is goed. Dat gebeurt dan ook wel. Maar als iemand, een jongere, een 
oudere, de gemeente verlaat, uit desinteresse niet meer naar catechisatie 
komt, de wereld intrekt wat dan? Ze zijn er ook in onze gemeente. Die niet 
meer naar catechisatie komen, die de kerkgang los aan het laten zijn. 
Heere, trek ze terug! Vermeerder Uw Kerk. Onder ons nageslacht,  onder 
onze familie, in onze straten en dorpen , onder Uw volk Israel, onder al de 
volken, want zondaren zijn als schelpen op het strand van de hel. Als het 
vloed wordt en de zee komt op dan storten de golven zich op de schelpen 
en sleuren ze mee de zee in, voorgoed. Zondaren liggen op het strand van 
de hel. En 
 
 
 
 
 
 
 
 



eens komt de golf van de dood en sleept ze voor eeuwig mee, tenzij tenzij 
op tijd zijn weggehaald, ingezameld in Gods rijk. Zo liggen mensen op de 
stranden van de hel en….wij zouden niet bidden….? Wij zouden ons druk 
maken om ons comfort en om ons bankstel en onze club? Terwijl 
zondaren dreigen weggesleept te worden in de eeuwige afgrond…..!    
Vermeerder Uw Kerk! Laten zielen gewonnen worden voor Koning Jezus! 
 Als dat niet nauwelijks gebeurt, komt het dan soms omdat de boog 
niet gebruikt wordt? Door de predikant niet, de kerkenraad niet, de 
kinderen Gods niet? En we zijn tevreden over ons kerkelijk leven….. 
terwijl er geen vermeerdering plaatsvindt van Zijn Kerk. McCheyne bad 
Zondagnacht van 3 tot 7 uur, de kerkenraad van Spurgeon bleef voor de 
helft in de consistorie om daar te bidden onder kerktijd, in tijden van 
opwekking gingen gemeenteleden een uur in gebed voor de kerkdienst 
begon. En wij…..? 
 
3 Zijn Woord 
 Nu de andere kant: verstoor, verbreek de werken van de duivel en 
alles wat zich tegen U verheft. Bidden tegen de vijand. Dat zijn werken 
verstoord worden. Je kan ook zeggen dat zijn aanslagen verijdeld worden. 
Dat komt voor: aanslag verijdeld. Er was een aanslag beraamd tegen een 
hoge ambtenaar van een regering. Maar de veiligheidsdienst heeft de 
aanslag verijdeld. Gelukkig maar, anders was er een moordpartij of 
bloedbad geweest.  
 Nou in die sfeer zitten we hier. De duivel beraamt een aanslagen. 
Aan één stuk door. Aanslagen op God, op Zijn Kerk, op Zijn Woord. Dmv 
werken en geweld staat er. Want kijk, de duivel zelf die krijg je niet te 
zien. Dan zou je hem kunnen herkennen en weten ‘daar is hij’. Maar hij 
werkt altijd undercover, altijd door middel van. Door middel van een 
tijdgeest, zo ongrijpbaar. Door middel van gewoontes en gedachten, zo 
onherkenbaar. Door middel van kinderen van God, door middel van de 
mond van Petrus zelfs, zo onverwacht. Aanslagen tegen God. Om Hem 
van de troon te stoten, Zijn invloed terug te dringen in een land, een kerk. 
Door andere wetten, door alles vrij te geven, steeds meer vrij te geven: de 
zondag, het leven, de prostitutie, enz. Aanslagen tegen Gods Kerk, om die    
in slaap te krijgen, te verblinden. Heere, verijdel die aanslagen! Desnoods, 
als het niet anders kan, door mensen het zwijgen op te leggen. Dan begrijp 
je ook een beetje de wraakpsalmen, toen er nog zoveel minder zicht was 
op de bekering van heidenen, Heere, laat ze dan te gronde gaan in plaats 
van nog langer zich tegen U te verheffen.  
 En vooral: aanslagen tegen Uw Woord. Tegen het gezag van Uw 
Woord. Och, dat was voor toen, dat hoeven we nu niet meer zo over te  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
nemen. Tegen de zeggingskracht van Uw Woord. Och, dat klikt zo bekend 
en vertrouwd, wie gelooft wordt zalig wie niet geloofd blijft verdoemd, zal 
ik naar mijn vriend of mijn familie gaan naar de kerk, zal ik morgen de 
trein van 5 voor of 5 over 8 nemen? Tegen de plaats van het Woord: wat 
minder vaak lezen thuis, wat minder centraal in de kerkdienst, wat korter 
vooral. Aanslagen tegen Gods Woord. Heere, verijdel ze!  
 Dat was het gebed van die vrouw in Putten. Toen ds L. Kievit op 
huisbezoek kwam na de oorlog. En ook deze vrouw had de razzia 
meegemaakt van 1944. En ze vertelde: dominee, toen hadden ze mijn man 
en mijn zoon opgepakt en ik zat in de kelder onder ons huis te bidden. En 
ik bidden. Maar mijn man is niet teruggekomen. En ik bidden tot God. En 
mijn zoon is nooit meer teruggekeerd. Maar God heeft mijn gebed 
verhoord dominee. Ja, want ik bad in die kelder toen: o HEERE wat en 
wie U ook laat wegnemen, laat Uw Woord in Putten blijven. Op de kansel, 
in de huizen. En God heeft verhoord, want het Woord wordt nog steeds 
bediend in Putten. En zijn er nou nooit moment waarop je dekt: ja 
HEERE, al zou U mijn man, mij vrouw, mijn kind wegnemen, als Uw 
Woord maar blijven zou…..   
 Jezus reikt het ons aan: verijdel de aanslagen van de boze. 
Ondertussen bepaalt het ons wel bij onszelf. Is het wel een spiegel voor 
ons. Waar maken wij ons druk om? En hoe ongevoelig kan ik zijn voor de 
belangen van Gods rijk? Of ik wel pijl ben in Zijn koker, hoe Zijn Kerk er 
voor staat, wereldwijd en hier, hoe satan voortgaat in ons land en volk, en 
het Woord ontkracht. En ik maar druk met duizend en één andere dingen 
waar ik me over opwind en nog meer. Jezus reikt het medicijn aan: Uw 
rijk kome. Het gebed oefent om Zijn belangen te zien en hoog te achten. 
Dit gebed is het medicijn tegen die instelling die zich zo weinig aan Gods 
rijk gelegen laat liggen. Die slapende strijders wakker maakt, die lauwe 
strijders vurig maakt.    
 
4 Zijn wederkomst 
 En dan : totdat de volkomenheid van Uw rijk komen zal waarin Gij 
alles zult zijn in allen. De volkomenheid van Uw rijk. Dat hemel en aarde 
vol zullen zijn van Gods volk. En dat Jezus’ heerschappij hen allen totaal 
vervullen zal. Dan zal ook Gods Naam volmaakt geheiligd worden. Dan 
zal er niemand anders meer zijn in hemel en op aarde. En niets anders dan 
Jezus’ heerschappij. En geen enkele invloed van satan zal er ooit meer 
binnenkomen of binnendringen. Dan zal satan voor eeuwig zijn opgesloten 
in de poel van vuur en sulfer. En al zijn medestrijders ook, engelen en 
mensen. En zij zullen buigen onder de voeten van Koning Jezus, 
rampzalig en gedwongen, maar zij zullen Hem erkennen. Die 
volkomenheid komt. Totdat zegt de catechismus. In dat woordje ‘totdat’ 
 
 
 
 
 
 
 



zitten twee dingen: allereerst zekerheid. Die volkomenheid komt. Jezus 
heeft overwonnen! Elke zonnestraal is een bewijs dat de dag aan zal 
breken. Elke glimp van Gods rijk is een bewijs dat de volle dag daarvan 
zal komen. Die dag komt! Dan is wel de vraag: kun je daarom bidden? 
Kun je bidden dat die dag komen zal als je zelf nog niet klaar bent? Als je 
zelf nog in het rijk van satan bent en leeft? Het komen van Jezus’ rijk 
betekent ook de ondergang van satans rijk en ieder die daarbij hoort. Weet 
ik wel wat ik vraag als ik bid: Uw rijk kome? Als ik dat bid terwijl ik zelf 
nog los van Christus leef, dan bid ik om mijn eigen ondergang. Daarom 
zet dit gebed zet Jezus mij in dit gebed wel de pijl op het hart: zorg dat je 
er klaar voor bent. Nu kan het nog, bekeer je, wend je tot Mij, val Mij te 
voet. Staak je verzet tegen Mij en Mijn Woord. Laat je maken tot 
onderdaan van Mijn rijk.  
 En er spreekt verlangen uit. Totdat, Calvijn bad vaak: totdat wij 
eindelijk. Eindelijk Uw rijk mogen zien, eindelijk onszelf U volkomen 
onderwerpen, eindelijk de strijd te boven zullen zijn, eindelijk satan niet 
meer aan zal vallen. Eindelijk God alles en in allen. Heere Jezus, kom , 
kom haastig bidt de Geest, bidt de bruid. Dan mag ik U zien in uw 
schoonheid, de Koning zien. Borg, Middelaar, Bruidegom.  
 Verlangen, en tegelijkertijd, dat vind je in de Bijbel zelf: 
bewogenheid met hen die Hem niet kennen. Want als Jezus terugkomt en 
mijn man, mijn vrouw, mijn kind, mijn vriend, mijn ouders vindt Hij als 
vijand? Als onderdanen in satans leger? Dan zien wij Jezus staan en Hij 
weent over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem….. Je kunt niet bewogen 
genoeg zijn met anderen. En anderzijds: als Gods rijk komt, en Hij Zijn 
oordeel heeft voltrokken, dan zingt de hemel, juicht de hemel, dus al de 
zaligen: rechtvaardig en heilig zijt Gij HEERE in al uw werken en 
oordelen. Halleluja. Dan wel, dan volkomen. Al Uw vijanden zijn vergaan 
en ten onder gebracht. Gij zijt nu alles en in allen. Uw rijk is volmaakt. 
                                              Amen   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


