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1 belijdenis 
2 begeerte 
3 bedoeling 
 
 Gemeente, 
 Ons bidden. Soms denk je bij jezelf: “het is net een verlanglijstje”. 
Waar zoveel op staat. Je hebt zoveel te vragen. Om gezondheid en 
beterschap in ziekte, om bewaring onderweg, om succes op je werk en op 
school, voor je zelf, voor je man of vrouw, voor je geliefden, je vrienden. 
HEERE, wilt U dit…. HEERE, wilt U dat…. Of dat verkeerd is? Nee, 
zeker niet, dat mag allemaal een plaats hebben. Als de HEERE zegt: Stort 
voor Mij uit uw ganse hart, dan mag je ook alles wat in je hart is Hem 
voorleggen. Het mag een plaats hebben. Het mag een plaats hebben in het 
schip van het gebed. Als…als het maar niet het roer is van het schip. Dat 
de koers bepaalt. Als mijn gebed maar niet bepaald wordt door het 
gegeven: HEERE, wilt U mijn wil doen? Want echt bidden wordt bepaald 
door precies het tegenovergestelde: HEERE, leer mij Uw wil te doen. Uw 
wil geschiede door mij. In plaats van: mijn wil geschiede door U. Al je 
verlangens mogen in het schip van het gebed meegegeven worden, maar 
dan is het laatste het beslissende niet: HEERE, wilt U er zijn om mijn wil 
te doen, maar: laat mij er zijn om Uw wil te doen. Om Uw geboden te 
doen uit dankbaarheid. En dat is een heel ding. Dat is niet minder dan 
bekering. Uw wil geschiede. Dat je gebed bepaalt wordt door de geboden 
van God. Dat je gebed meer bepaald wordt door Gods geboden dan door je 
eigen verlangens. 
 Zo is deze 3e bede van het Onze Vader opnieuw een spiegel. Wat is 
mijn gebed? Wat is het in dat licht vaak vervormd en liggen de 
verhoudingen verkeerd en scheef. Met zo’n blinde vlek voor Gods 
geboden en wetten. Lijd ik aan de ziekte van eigen-wijsheid, juist in mijn 
gebed. Bacterien van ervan uitgaan van wat ik goed vind en nodig acht. 
Als dat nou maar gebeuren zou, dan…. Nou, dan kon het weleens 
helemaal verkeerd gaan. Want mijn verstand is zo verduisterd en zo 
kortzichtig. Dan reikt de Heere Jezus hier het medicijn aan: Uw wil 
geschiede. Om in te nemen. Om in elk gebed op te nemen.  
 
1 belijdenis 
 Als je dit bid:”Uw wil geschiede”, dan ligt daar een geweldige 
belijdenis achter. Namelijk dat die wil goed is, alleen goed is. Die 
belijdenis komt ook in antwoord 124 terug: Uw wil die alleen goed is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En daarom is er niets beters en anders te bidden dan dat die wil geschieden 
zal. Waar hebben wij het dan eigenlijk over? Als we het hebben over de 
wil van God? Allereerst en fundamenteel over Gods wil zoals die in Zijn 
verbond tot ons komt. En dat is de wil van Zijn heil dat wij in Christus 
geloven zullen. Dat wij in Hem gelovende het eeuwige leven zullen 
hebben. De vergeving, het kindschap, de Heilige Geest, het eeuwige leven. 
Dat is de wil van God in Christus Jezus over ons. Dat wij in de Zoon 
geloven. Zijn verbond.  
 Vervolgens is het de wil van God naar Zijn geboden. Dat is Zijn 
wil over ons leven, dat wij Zijn wetten onderhouden uit dankbaarheid. 
Opdat we zullen leven tot Zijn eer. Wandelen in Zijn wegen. En die 
worden ons aangewezen in Zijn wetten. De wil van Zijn geboden. God wil 
heiligheid in Zijn dienst, Zijn Naam, Zijn dag; God wil eerbied voor het 
leven, het huwelijk, het bezit, de waarheid. Zijn mond.  
 Tenslotte is het de wil van God in Zijn leiding van ons leven. Dat 
weet je nooit van tevoren, maar achteraf mag je in hoe de dingen gegaan 
zijn Gods wil zien. Want Hij leidt mijn leven naar Zijn wil. Omdat alle 
dingen niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. En 
zonder de wil van mijn hemelse Vader kan geen haar van mijn hoofd 
vallen. Zijn hand. 
 Uw wil, die alleen goed is. Dat is een enorme belijdenis! Om dat te 
belijden. Ook al lijkt het er niet op, omdat ik twijfel aan Gods heilswil in 
Zijn verbond. Omdat ik er zo weinig van ervaar. Omdat ik God zover weg 
ervaar. Omdat Gods oordeel mij neerslaat en alles afneemt. Dat is een 
enorme belijdenis. Omdat de wil van Gods mond, zo tegen mijn vlees 
ingaat. Zijn wet keurt af waar ik zo van geniet en zo aan vastzit. Gods wet 
steekt raak waar ik verzot op ben en verslaafd aan ben, Heel mijn vlees 
komt ertegen in dat zonde verkeerd is. Dat is een enorme belijdenis. 
Omdat de wil van Gods hand zoveel pijn doet aan mijn vlees en bloed. Me 
kan laten kreunen en zuchten. Zo tegen mijn inzichten ingaat. Er zit diep 
van binnen een brandhaard van verzet tegen Gods wil. Tegen Zijn leiding, 
tegen Zijn wetten, tegen Zijn verbond dat roept: bekeert u. Wat ik wil dat 
is: mijn eigen gang gaan. Mijn wil doorzetten. Zoveel mogelijk erdoor 
krijgen. Op het roer van mijn wil varen. Gods wil ligt me niet. Ligt geen 
mens.  
 Ja toch, Eén Mens. Ik hoor Iemand zeggen. Zie, Ik kom o God om 
Uw wil te doen. Uw wil te doen. Want die is goed. Het is de Heere Jezus. 
Uw wil. Om naar de wereld te komen. Daar tegen de duivel te strijden. 
Daar Me in alle dingen te laten verzoeken. Daar gehoorzaam te blijven tot 
in de dood aan het kruis. Daar de straf te dragen op de zonde, tot in de hel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En Jezus zei: Uw wil is goed, Vader, Ik kom om hem te doen. En toen 
kwam het op aan. Toen kwam in Gethsemané alles op Hem af. Het 
zwaarste deel: door mensen verlaten, door satan verzocht, door zonden 
gedrukt, door God verlaten, door de toorn verstoten. En Jezus bad: Indien 
het mogelijk is laat deze drinkbeker Mij voorbijgaan, doch niet Mijn wil 
maar de Uwe geschiede. Uw wil geschiede. Dat Ik verloren ga, dat Ik 
nederdaal ter hel, dat Ik Uw toorn onderga, Uw wil geschiede, dat 
zondaren zalig zullen worden, dat zondaren worden opgenomen in de 
hemel, dat zondaren Uw gunst ontvangen, dat zondaren zalig worden. 
Gods wil is goed voor zondaren. Gods wil is heil voor het verlorene. Gods 
wil in Christus Jezus Die onder Gods wil boog tot in de hel toe.  
 Wie daar zicht op krijgt die bid: Uw wil geschiede. Laat Uw wil 
geschieden, want die is goed, die zoekt mijn zaligheid in Christus. Laat 
Uw wil geschieden, dan zal ik zalig worden. Want Uw wil is mijn 
zaligheid in Christus Jezus. Volvoer Uw wil in Hem aan mij. Kent u dat? 
Is Gods wil uw redding geworden? Aan Zijn wil uw behoud te danken in 
Christus Jezus. Mijn wil zou me naar het verderf gevoerd hebben, maar 
Uw wil was mijn behoud. 
 C.S. Lewis zegt ergens: uiteindelijk zijn er maar twee soorten 
mensen. Mensen die door genade leren zeggen: O God, Uw wil geschiede. 
Zaligheid. En mensen tegen wie, door eigen schuld, God eens zal zeggen: 
mens, uw wil geschiede. Verderf. Wat voor mens zijn wij, bent u, jij, ik? 
 
 Van Hem uit, leren wij bidden: Uw wil geschiede. Uw wil die 
alleen goed is. Geef dat wij die zonder enig tegenspreken gehoorzamen. 
Dat is de ene kant. En de andere kant is: geef dat wij onze eigen wil 
verzaken. Wat bid je dan? Dat je Gods wil, de wil van Zijn mond, van Zijn 
geboden zonder enige tegenspreken gehoorzaamt. Zoals Abraham toen hij 
uit Ur werd weggeroepen. En hij ging. Zoals Abraham toen hij werd 
geroepen om Izak te offeren. En hij stond ’s morgens vroeg op en ging. 
Zonder enig tegenspreken. Ja, maar hoe kunt U dat vragen? Ja, maar dat 
wil ik niet. Ja, maar hoe moet dat dan? Zonder enig tegenspreken. 
 En de andere kant: dat wij onze wil verzaken. Dat betekent hier: 
onze zondig verlangens kruisigen, doden. Doodt dan uw leden die op 
aarde zijn. Niet wat onderdrukken, of wat op een kleiner plekje wegzetten, 
wat minder ruimte geven, naar, doden, kruisigen. Zondige begeerten 
mogen geen beweging meer maken, geen opwelling meer geven.  
 Heere, geef….. Dat is weer die hand van de bedelaar. Geef. Dat is 
een belijdenis: Heere, van mezelf lukt dat niet, ligt me dat niet, krijg ik dat 
niet voor elkaar. Mijn tegenspreken krijg ik er niet onder, en mijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
zonden krijg ik niet klein en krachteloos, mijn begeerten krijg ik niet 
verstikt. Heere, geef, geef Gij het mij. Dat is tegelijk een rijkdom: dat ik 
dat vragen mag. Dat Hij dat wel kan! Dat Hij dat geven wil door Christus’ 
kracht en Geest. Dat Hij handen vol heeft daarvan. En dat Hij zegt: vraag 
het mij: o HEERE geef…  
 Dan bidt je eigenlijk om 3 dingen. Dan bidt je geef mij verlangen. 
Verlangen om uw wil te doen. Verlangen, sterk verlangen vanuit 
wederliefde. O, die wederliefde is zo zwak vaak, dat verlangen kan zo slap 
zijn. HEERE, geef, geef verlangen naar Uw wil. Dat mijn hart brandt, 
mijn ziel vurig begeert om Uw wil te doen. 
 Dan bidt je om wijsheid. HEERE, maak mij bekend wat Uw wil is. 
Ik wil zo graag weten wat Uw wil is. Voor mijn opleiding en beroep, mijn 
vrijetijdsbesteding en geldbesteding, mijn omgang met media en 
zaterdagavond, met muziek en film. En ik zo bang voor mijn wil. Zo bang 
dat ik die maar erdoor probeer te krijgen, en Uw wet net zo lang oprek en 
uitrek tot mijn wil er precies nog inpast. HEERE, bewaar me daarvoor. 
Maak mij Uw wil bekend  
 Dan bidt je om kracht. Als ik dan verlang naar Uw wil, als ik dan 
mag weten wat Gods wil is, o HEERE, geef mij kracht. Kracht om 
zondige gewoontes te doorbreken en om te zetten, kracht om mijn zondige 
verlangens tegen te staan. Ik ben zo zwak, ik kan er niet tegenop. Maar 
geef mij kracht.  
 En dat voor mij, voor ons, en alle mensen. Geef dat alle mensen 
Uw wil zullen doen. Want U bent het waard. Als je dat bidt, dan zeg je 
ook:”HEERE, ik ben bereid hen erop te wijzen.” Hoe langer je met 
iemand omgaat hoe beter je iemand kent, hoe groter onze verantwoorde- 
lijkheid om hem erop te wijzen als hij Gods wil overtreedt. Leer mij dat, 
HEERE. Om met wijsheid en voorzichtigheid, met vrijmoedigheid en 
standvastigheid anderen op Uw wil te wijzen.   
 
 Dan dat tweede aspect van Gods wil. De wil van Zijn leiding, van 
Zijn hand. Die alleen goed is. Ziende op God in Christus Jezus. Dat Hij in 
Christus als Vader van alle goed verzorgt alle kwaad weert of ten beste 
keert. Om Gods wil van Zijn leiding zonder enig tegenspreken te 
gehoorzamen. Dat houdt dan in: vertrouwend te volgen, geduldig te 
dragen, verwachtend te ondergaan. Zonder enig tegenspreken. Als Job in 
het begin: de HEERE heeft gegeven, de HEERE heeft genomen, de Naam 
des HEEREN zij geloofd.  
 En onze eigen wil verzaken. Dat moeten we hier goed opvatten. 
Dat betekent hier niet: doden, kruisigen. Nee, ons vlees en bloed hoeven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



we mogen we niet doden. De pijn, het verdriet, de moeite. Die mag je juist 
allemaal in het schip van het gebed leggen. Van tevoren: je mag vragen 
om vervulling van ingeschapen verlangens: mbt werk, verkering, 
kinderwens, gezondheid, beterschap. En achteraf: je verdriet, je pijn, je 
moeite. Maar verzaken betekent dan: ze onder Gods wil stellen. Gods wil 
het roer laten zijn.  
 HEERE, geef. Dat is die lege hand van de bedelaar. Dat is een  
belijdenis. HEERE, ik krijg mijn tegenspreken niet eronder. Ik kan niet 
volgen zonder tegenspraak. Ik denk het beter te weten en dat het anders 
beter zou zijn. HEERE, ik kan mijn wil niet onder de Uwe stellen, dat valt 
me zo zwaar. Ik laat me er zo door meenemen door mijn wens of mijn 
verdriet, en dan bepaalt dat de koers van mijn levenschip. Wil ik mijn toch 
doorzetten, kan ik mijn verdriet niet zonder opstand laten zijn. HEERE, 
geef, geef toch…. 
 Dat is ook een rijkdom: dat ik dat vragen mag. Dat Hij dat wel kan! 
Dat Hij dat geven wil door Christus’ kracht en Geest. Dat Hij handen vol 
heeft daarvan. En dat Hij zegt: vraag het mij: o HEERE geef…  
 
 Dan is er nog een apart aspect van deze wil van Gods hand. Dat is 
als wij worden geroepen om te lijden om Zijn Naams wil. Dan zegt Jezus: 
die achter Mij wil kome, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op 
en volge mij. Als Gods wil dat vraagt. Om voor Zijn Naam uit te komen, 
om te laten merken dat je christen bent en je weet: dan word ik 
uitgelachen, dan zetten ze me in een hoek. Of om Zijn wil te doen en niet 
te trouwen met een ongelovige meisje/jongen, terwijl je vlees en bloed zo 
naar het huwelijk verlangt. Dan kun je dat kruis laten liggen. En ervoor 
kiezen niets te laten merken en toch te trouwen. Maar dan vraagt de 
HEERE: doe Mijn wil zonder tegenspreken en verzaak je eigen wil: zeg 
nee tegen je vlees en bloed. Om Mijnentwil. In Noord Korea weten ze 
daar nog veel meer van: je kunt ervoor kiezen om het kruis te ontlopen.  
En om dan ‘nee’ te zeggen tegen je vlees en bloed.  
 HEERE, geef….. Bedelaarshand. Belijdenis: Ik kan dat niet. Ik 
kies de makkelijkste weg, ik geef toe aan mijn vlees en bloed, ik wil om 
het kruis heen. Niks laten merken. HEERE, geef…geef. Wat een rijkdom. 
dat ik dat vragen mag. Dat Hij dat wel kan! Dat Hij dat geven wil door 
Christus’ kracht en Geest. Dat Hij handen vol heeft daarvan. En dat Hij 
zegt: vraag het mij: o HEERE geef…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Opdat Uw wil geschiede gelijk in de hemel zo ook op aarde. En bij 
‘in de hemel’ denken we aan de engelen. Die volvoeren Gods wil zo 
spontaan, zo direct. Echt voorbeelden. Engelen verschijnen ook wel in de 
Bijbel met 6 vleugels. Om aan te geven: zo wendbaar zijn ze. Ze kunnen 
direct van koers veranderen als God hen wenkt. Met twee vleugels moet je 
nog een soort bocht maken om een andere kant op te gaan, maar met 6 
vleugels kun je direct en ander richting op. En in Ezechiel komen engelen 
voor in bepaalde gedaante, maar met ronde kogels in plaats van voeten. 
Om aan te geven zodra God ze aantikt, gaan ze een andere kant op. Als 
een kogel: die direct een andere kant opgaat als je ertegenaan stoot, bijna 
geen wrijvingscoefficient heeft, direct van richting verandert. Om aan te 
geven: zo gehoorzaam zijn de engelen in de hemel. 
 En het gebed is: dat uw wil geschiede gelijk in de hemel zo ook op 
aarde. Dat betekent dan niet alleen dat Gods wil gebeurt ook op aarde, 
maar ook: hoe. Op dezelfde manier als in de hemel. Want je kunt Gods wil 
ook doen met een zuur gezicht omdat het moet. Of met een bitter hart 
omdat het jammer genoeg ook al niet mag. Je kunt Gods wil ondergaan 
met een gevoel van: nou ja, je kan er toch niks aan veranderen; het zijn 
geen mensen die het je aandoen; ik schik me er maar in; er zit niet veel 
anders op. Maar op dezelfde manier als in de hemel is natuurlijk heel 
anders. Namelijk, gewillig en getrouw. Gewillig, letterlijk: met vreugde. 
Met innerlijke blijdschap en vertrouwen. En getrouw: ook al is er verzet 
en kost het wat, getrouw blijven.  
 En zo je ambt en je beroep doen. Ambt dat betekent hier: de 
roeping die elk mens heeft: om God te loven en te eren. Dat is het ambt 
van ieder mens. Het hoge doel waartoe de mens geschapen is. En beroep 
betekent hier: de verschillende situatie van elk mens. I Corinthe 7. Ieder 
op zijn/haar eigen plaats. De één als getrouwde, de ander als ongehuwde,  
De één als ingenieur, de ander als bouwvakker, de één in een gezin, een 
ander daarbuiten, de één als ambtsdrager, de ander als leidinggevende of 
elders in de gemeente. Ieder op zijn of haar plaats die God heeft 
toegeschikt.  
 Dat is de bedoeling: ieder op zijn of haar plaats God eren en Hem 
verheerlijken met vreugde in Gods wil en getrouw aan Zijn wil. Dan, dan 
zal Gods Koninkrijk komen. Dan zal Christus’ heerschappij toenemen en 
werken des duivels verbroken worden. Dan zal Gods Naam worden 
geheiligd. Zijn Naam worden grootgemaakt en geprezen door ons en door 
anderen vanwege ons. Dat is al een stukje hemel op aarde. Dan daalt al 
iets van de hemel neer op aarde. En dan is er op aarde al een voorsmaak 
van de hemel. Want dat is de hemel voor alles: de plaats waar Gods wil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



volmaakt geschiedt. De hemel is: volmaakte heiligheid. Ja, ook volmaakte 
goedheid. Geen moeite meer, geen verdriet, geen dood, geen rouw. Maar 
bovenal: geen zonde meer, geen tegenspreken meer, geen zondige eigen 
wil meer. In de hemel is alles vervult van Gods wil.  
 Lijkt ons dat wat? Dat klinkt eenvoudig maar is heel diep. Zou u, 
zou jij het daar uit kunnen houden waar Gods wil alles is en geen ruimte 
voor zonde is? Of moet je eerlijk zeggen: ik zou dat verschrikkelijk 
vinden. Ik zou het daar niet kunnen uithouden, nooit meer mogen 
zondigen, nooit meer mijn eigen zin ongelimiteerd kunnen doen. Moet je 
eerlijk zeggen: ik hoor daar niet thuis, ik zou daar niet kunnen wezen. Niet 
willen wezen ook….  
 Of: zou dat de vervulling zijn van het diepste verlangen? Dat je 
zeggen mag: daar jaag ik naar, hier en nu al. Zoals Paulus in Filippenzen 
3: ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Jagend naar het wit, het doel, 
naar de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Dat is 
het! Dat is mijn doel, mijn verlangen. Dat Uw wil geschiede in mijn leven, 
meer en meer. Dat verlangen naar heilig leven, zo heilig als het maar kan 
op aarde. HEERE, geef, HEERE geef…. Dat is een zalig verlangen, 
heerlijk verlangen. Dat verlangen wordt verhoord. Dat verlangen wordt 
vervuld. Eens is mijn zondige wil voorgoed gedood, mijn vlees en bloed 
zal nooit meer parten spelen, maar dan is mijn leven vervuld van de wil 
van God.                                       Amen 
 
 
              
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
     


