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Plaats en roeping van de vrouw 

1 de bruidsgemeente    2 de vrouw    3 de praktijk 

 Gemeente, 

             Een fanfare, orkest kan een prachtig muziekstuk hebben. Een 

gave en opgave om te spelen. Hoe kan dat tot zijn recht komen? Nou, in 

elk geval als ieder orkestlid zijn eigen plek inneemt, zijn eigen partij 

speelt en zich daaraan houdt. Als de trompettist de partij van de 

saxofoon gaat spelen, en de saxofonist de partij van de trombone, en de 

trombonist de partij van de bassist, ja dan komt er nooit wat van 

terecht. Ieder moet zich houden aan zijn eigen partij en zijn eigen plek 

weten.  

 Nou, dat geldt dan ook voor dat prachtige stuk van het 

huwelijksleven. Wanneer kan dat tot zijn recht komen? Als beiden hun 

eigen partij spelen, beiden hun eigen plaats weten en zich daaraan 

houden. En wat is die plaats dan? Wie zal dat aangeven? Voor een 

orkest is dat de componist. Voor het huwelijk is dat God. God, Die man 

en vrouw geschapen heeft én het huwelijk heeft ingezet. Hij weet als 

geen ander wie op welke plaats hoort te staan in het huwelijk.  

 En daarvoor gaan we te rade in de Bijbel. Daaruit weten we hoe 

God het heeft bedoeld. Op grond van de Bijbel zult gij man weten hoe 

gij u gedragen zult tegenover uw vrouw en zult gij vrouw weten hoe gij 

uw gedragen zult tegenover uw man.  

 De man is het hoofd. Zoals Jezus het Hoofd van de Gemeente is 

En God stelt de man op de plaats van Christus. Om Zijn beeld te 

vertonen. Beschermend, zich opofferend, regerend, vertegenwoordi- 

gend. In de gemeente en in het huwelijk. En de vrouw, die stelt God op 

de plaats van de Gemeente. De Bruidsgemeente.  

1 de Bruidsgemeente 

 Wat houdt dat in? Nu, het kenmerk van de Gemeente, van de 

gelovigen is, dat zij van Christus is. Eigendom van Christus. De 

gemeente, de gelovige, laat zich door Hem verzorgen. Daar zorgt de 

Heilige Geest voor. Laat zich Zijn zorg welgevallen. Laat zich door Hem 

redden, zaligmaken. Laat zich Zijn liefde welgevallen. Hij, Die Zich 

gegeven heeft voor de zonde, Die de Geest verworven heeft, Die regeert 

vanuit de hemel, Die beschermt en bewaart tot het eeuwige leven, 

 



 Heere Jezus, doe met mij naar Uw wil en Uw werk. En de gemeente 

volgt Christus. Laat zich door Hem leiden en regeren. Volgt Zijn 

woorden, Zijn aanwijzingen, Zijn weg.  

 Je kunt je afvragen: waarom doet een gelovige dat, verlangt een 

gelovige dat? Nu, omdat je weet, als ik mijn Heiland volg, dan leef ik tot 

Gods eer. Dan wordt Zijn Naam geheiligd. O ja, dat kost 

zelfverloochening, dat geeft strijd. Niet mijn zin, niet mijn begeerten, 

niet mijn gemak, niet mijn eer moet het om gaan en mag het om gaan, 

maar Gods eer en Naam. Dat is het doel van ons leven, dat is het doel 

van het gemeenteleven. Het ultieme doel   zogezegd. Want zeker: de 

zaligheid, de uitbreiding van Gods rijk, de dienst aan elkaar, de zorg voor 

de naaste zijn ook allemaal doel van het leven en van het 

gemeenteleven. Maar het uiterste doel is, de spits van al die dingen is 

dan: dat God geeerd zal worden, dat Zijn Naam verhoogd zal worden en 

geprezen door ons en door zoveel mogelijk anderen. En ja, dat geef 

strijd, dat gaat tegen mijn vlees in. Als het goed gaat heb ik zo graag zelf 

eer en roem, en ik doe zo graag wat mij goed uitkomt, het meest 

oplevert, het makkelijkste is.  

 En toch: dat is voor de gelovige, de bruids kerk de lust van haar 

leven geworden. Dat levensdoel. Dat alles ondergeschikt zal zijn aan Zijn 

eer en lof en Naam.  

 Kent u dat leven? Kent u de bron van zo’n leven? Christus en Zijn 

liefde. Kent u de vreugde van zo’n leven? Innerlijke vrede en vreugde in 

God. Kent u de zegen van zo’n leven: dat de HEERE nabij is.  

 Als je dat leven niet kent…. Wat zou je dan in de hemel moeten 

doen? Hoe zul je het anders uithouden in de hemel? Daar waar alles 

ruist van Gods eer en lof en Naam. Als je daar op aarde nooit iets om 

hebt gegeven? Als je eigen naam en eer en eigen gemak en voordeel je 

motieven en leidraden waren? Hoe zul je dan in de hemel het kunnen 

uithouden? Je zult het daar verschrikkelijk vinden, verstikkend. Je zult er 

dan ook niet komen. Nooit komen. Dat kan niet vanwege je schuld, dat 

mag niet vanwege Gods heiligheid, dat wil je niet vanwege je zondigheid 

en gerichtheid op eigen eer. 

 Maar voor de bruid, de gelovige, is de hemel het summum, het 

toppunt. Daar ben ik verlost, eindelijk verlost van mijn bijbedoelingen en 

nevenmotieven. Daar ben ik helemaal tot Gods eer en lof en roem 

geworden. Daar is dat verlangen vervuld. Dat is de gelovige, de 

bruidsgemeente. 

 

 



2 de vrouw 

 En nu zegt God tegen elke vrouw in de gemeente en met name in 

het huwelijk: vrouw, jij hoort op die plaats te staan. Op de plaats van de 

gemeente. Om de gemeente te weerspiegelen in uw houding naar uw 

man toe. Als vriendin naar je vriend toe. Dat moet elke vrouw weten uit 

het Woord van God, zo begint ons gedeelte van het formulier. Dus niet 

vanuit de cultuur van die dagen. Want het komt op uit de schepping. 

Eerst is Adam gemaakt, daarna Eva. En uit de zondeval: eerst heeft Eva 

gezondigd, toen Adam. Dat is niet meer terug te draaien, dat is voor 

altijd gegeven met de scheppingsorde. En dus voor alle tijden en 

culturen geldig.  

 Daarom: man is het hoofd. Vrouw is lichaam. In die zin: man 

regeert, de vrouw is onderdanig. Dat wil zeggen: de vrouw is geroepen 

om in haar houding naar haar man toe te laten zien wat de gemeente is, 

hoe de Heilige Geest werkt. Zodat, om het nu zo te zeggen, zodat als we 

kinderen mogen hebben en één van onze kinderen zegt: ik snap dat niet 

hoor, ik vind dat zo moeilijk, de Heilige Geest. Wat doet Hij, hoe merk je 

dat Hij er is, ik kan me er weinig of niks bij voorstellen. Dat je man dan 

zegt: jo, let eens op je moeder, hoe je moeder is ten opzichte van je 

vader. Let daar eens op. Dan zie jij hoe de Geest werkt. Dan zie jij wat 

dat inhoudt.  

 Want als je moeder met mij omgaat, op me reageert, feedback 

geeft, mij aanspreekt dan laat ze zich altijd leiden door één doel: wat is 

tot Gods eer? Hoe word Zijn lof vergroot? Als ik het druk heb met mijn 

werk, en nog meer erbij wil doen, als ik plannen heb om uit te breiden, 

als ik beslissingen neem over mijn personeel, als ik uitgaven wil doen 

voor een nieuwe auto of een verbouw van mijn huis, dan zal je moeder 

steeds inbrengen: zou Gods eer erdoor gediend worden? Mensen zullen 

er Gods Naam toch niet door gaan minachten. Zo van: ja, ja, zondags 

vooraan in de kerk zitten, maar moet je zakelijk en privé eens zien wat 

hij dat. Wordt Gods lof erdoor vergroot? Dat brengt je moeder altijd 

naar voren toe. Daar gaat het je moeder om. En dan zegt ze wel eens 

tegen me: denk nog eens na of je hier wel verstandig en goed aan doet. 

Zakelijk is het wel mooi en past het precies, maar heb je echt nagedacht 

of het Gods Naam verheerlijkt? Ook om vader voor zijn kinderen te zijn. 

 Welke vrouw, welke meisje moet niet beschaamd het hoofd 

buigen? Je reactie kan zo anders zijn, zo door andere gevoelens bepaald 

en beheerst worden. Welke vrouw, welke meisje kan zonder vergeving 

en verzoening? Zonder gewassen te worden in Jezus’ bloed?  

Je kunt ook anders vrouw zijn. Heel anders naar je man kijken: 

beetje trots zijn op hun man. Ja, hij heeft weer bedrijfsuitbreiding, hij 



heeft promotie gemaakt. Hij moet vaak naar het buitenland. Heerlijk om 

over te vertellen. Of over te vertellen van je kinderen: hun kwaliteiten 

en prestaties in de lucht steken. Zo ook over je man. Zo ver en zo hoog. 

Heeft contact met die en die uit de politiek. Gouden armband voor mijn 

verjaardag hoeft heus geen probleem te zijn. En een tweede mooie auto 

ook niet. Waar ben je dan op gericht: op Gods eer, op Zijn Naam?  

 Of bent u blij en dankbaar als u merkt en hoort in zijn gebed dat 

uw man worstelt met zijn keuzes. Kan ik dat zakelijk wel doen als ik een 

oogje dicht moet knijpen voor zwart werk en eerlijkheid? Hoe kan ik 

mensen moeten ontslaan zonder dat God erdoor onteerd wordt? Hoe 

kan ik mijn geld zo besteden dat Gods rijk er goed mee is? Als u hem 

hoort worstelen in zijn gebed: hoe ik leven zonder dat Gods Naam te 

schande word gemaakt om wat ik doe of niet doe? En volgt u dan? Kijk 

maar naar je moeder, dan zie je hoe de Geest werkt.  

 Zo kan Sara het gezegd hebben tegen Abraham: Abraham, 

moeten we uit Ur weg naar een land dat we niet weten? Is dat wijs voor 

ons vee, en onze familie, moeten we die achterlaten, dat zou ik zo 

moeilijk vinden. Maar ze begreep het: God heeft gesproken tot 

Abraham, Hij heeft het uit Zijn mond gehoord. En ze ging, ze volgde haar 

man op zijn weg met God en naar Gods bevel. Man: Christus. Vrouw 

gemeente.   

 Het kan zo mooi zijn. Want wat past er nu beter bij elkaar dan 

een man die op Christus lijkt en een vrouw die de eer van God zoekt? 

Wat is dat mooi, wat sluit dat op elkaar aan. Dank de Heere voor alle 

tijden dat dat zo zijn mag. Belijd Hem schuld voor alle zonde. Vertel Hem 

alle pijn als dat niet zo was, net zo is.   

 Mannen, met zo’n vrouw ben je goed af! Ben je gezegend! Een 

vrouw die als doel heeft: Gods eer en Zijn Naam en lof. Dan ben je 

gezegend. Met zo’n hulp tegenover je. Die daarop toetst en zich 

daardoor laat leiden. Die kan je voor veel misstappen bewaren. Die kan 

je voor veel ontsporingen behoeden.  

 Jongens, zoek zo’n vrouw. Zo’n meisje. Een meisje dat niet gaat 

voor stoer en groot. Voor hoog en ver. Om zo’n meisje mag je bidden. 

Heere, geef me een meisje dat mij wijst op Uw Naam en eer en lof. Zo’n 

meisje vind je niet overal. Op bepaalde plekken is de kans erg klein dat 

je daar zo’n meisje vind, want zo’n meisje komt daar niet.  

 Meisje, vrouw zegt God: op die plaats zet Ik je. Om afspiegeling 

te zijn van de gemeente, de bruidsgemeente, die op God en Zijn eer 

gericht is. Hoe zou je dan meisje, vrouw kunnen zijn als je onbekeerd 

bent? Hoe kun je dan gericht zijn op God naar je vriend, je man toe? In 

de trouwdienst belijd je voor God met je ja-woord dat je je man zult 



liefhebben, vrezen en eren, gehoorzaam zal zijn in alles wat recht en 

goed is, hem te dienen, nl om tot Gods eer te leven, als een vrome en 

getrouwe vrouw. Hoe kun je daar ja op zeggen? Alleen als je de Heilige 

Geest hebt. Anders sta je hier haaks op en tegenin. En bij Wie moet je 

dan zijn? Jezus Christus. Hij deelt de Heilige Geest uit. Hij heeft Hem 

verworven met Zijn bloed. Hij deelt Hem uit. Hoe veel te meer zal de 

hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die Hem bidden? 

Dagelijks weer. Elke dag opnieuw. Hoe zou je anders kunnen? Anders 

laat je je weer leiden door wat jij graag wilt en wat jij leuk vind en wat 

jou uitkomt alleen.  

 Begin daar vroeg mee. Jong mee. Je kunt niet zeggen: nou ik ben 

te jong voor verkering, ik heb geen verkering, dus wat heb ik eraan? Ik 

ga me wel op Gods eer richten als ik verkering krijg als dat zo hoor. Alsof 

je dan een knopje om kunt zetten van de ene op de andere dag. Oefen 

je daar in van jongs af aan, dan is het nog strijd genoeg. 

 Vrouw, beeld van de Gemeente naar Christus toe. Ja, en die 

gemeente kan dat altijd restloos doen: Jezus volgen. Want Jezus is altijd 

Hoofd zoals Hij het moet zijn. Volmaakt. Jezus volgen daar word je altijd 

beter van, dat pakt nooit verkeerd uit. Dat kun je van een man niet 

zeggen. Een man kan gebrekkig hoofd zijn, kan Gods eer naast zich 

neerleggen. Niet gediend willen zijn van correctie op dat gebied. Niets 

willen horen over eer van God en Naam van God. En toch zijn plan 

trekken en zijn zin doen. 

 De HEERE weet van Zijn maaksel is te wachten. Hoe enorm 

moeilijk het dan is. Om zolang het kan en mag hem toch te volgen. 

Zolang het niet recht tegen Gods gebod ingaat. Zolang het geen schade 

doet aan jezelf of aan je gezin. Bidden om geduld, verdraagzaamheid. 

Nog erger wordt het als je man dan toch volgzaamheid of zwijgzaamheid 

eist met een beroep op de Bijbel: je met mij volgen en eren, want ik ben 

je hoofd. Dan kan er een grens komen dat je tegen je man in moet gaan 

en toch spreken, en toch weigeren. Maar wanneer precies, en hoe? 

Vraag wijsheid aan God, maar ook  hulpverlening of ambtsdragers.  

            De HEERE weet van Zijn maaksel is te wachten.  Als je man het 

niet meer kan. Leiding geven, beslissingen nemen. Heeft er de 

mogelijkheden en vermogens niet meer voor. En je moet als vrouw 

eigenlijk man en vrouw tegelijk zijn. Zoek ook daarvoor wijsheid bij God 

en betrouwbare mensen. 

3 de praktijk 

 De praktijk. Vier lijnen voor de praktijk trekken we door. Dan 

gaat over dingen waarvan je zeggen kunt, en nu goed luisteren, de hele 

zin: het zit hem er niet in, maar het gaat er wel om. Het zit hem er niet 



in, het zit hem in het geloof in Christus. Dat Hij mijn Borg en Middelaar is 

en mij de Geest verwerft. Maar waarom geeft God mij geloof? Waarom 

schenkt Hij een zondaar Christus? opdat die zondaar weer gaat leven 

naar Zijn wil.  Het geloof is het middel, het enige middel, waardoor dat 

weer gebeuren kan. Leven naar Gods wil. En daar gaat het om. Dus zeg 

dat maar tegen uw vriendinnen en jou klasgenoot als die zo zegt: nou, 

volgens mij zit hem daar niet in. Klopt, maar daar gaat het wel om. Wie 

Hem daarin ongehoorzaam is bedroefd de Geest.   

 Eerste lijn: I Corinthe 11. Over de gemeentelijke samenkomst. 

Die zag er toen wat anders uit dan nu. Dat was een soort kerkdienst en 

gemeente avond inéén. Mannen zijn het hoofd. Zij tonen ook hun 

hoofd. De vrouwen zijn het hoofd niet, zij bedekken daarom haar hoofd. 

Maar sommige vrouwen als in die samenkomst gaan bidden en 

profeteren doen dan hun hoofdbedekking, sluier, af. Nee, zegt Paulus 

ook als je vol van de Geest bent blijf je ondergeschikt aan de man. Blijf je 

geroepen om het symbool daarvan te dragen: je hoofdbedekking. Zo wil 

God het. Als symbool van Zijn orde en als herinnering voor elk meisje, 

elke vrouw: ik ben het lichaam, geroepen om op Gods eer en lof gericht 

te zijn. Als je je hoofdbedekking opzet, denk daar dan aan: want je                    

vergeet het zomaar: ik ben geroepen om gericht te zijn op Gods eer en 

Naam naar mijn man toe, naar de gemeente toe.   

 Mooi is dat, zo heeft ieder zijn eigen plek: de man als hoofd, de 

vrouw als lichaam. Wat een mooie plaats trouwens. Er is geen 

godsdienst of levensbeschouwing waarin de vrouw zo’n eervolle plaats 

heeft als het Bijbels christendom. Kijk, je hebt mannen: zonder 

hoofdbedekking. Je hebt vrouwen met hoofdbedekking. En je hebt 

hoeren en praktiserende lesbiennes: die zijn kaalgeschoren in Corinthe. 

Zonder hoed of kaal geschoren je bent in allebei de gevallen niet op je 

plek. In onze tijd zou je zeggen: hoeren zitten onder de laag make up en 

met diep decolleté. Vrouw, meisje, je mag je eigen plaats innemen: niet 

als hoer, vol make up, niet als man, zonder hoofdbedekking, maar als 

vrouw: met hoofdbedekking.  Je bent niet bedoeld als man, niet als 

hoer, maar als vrouw. Draag het met ere. Op zijn minst in de 

erediensten, dat is wel het minimum om gestalte te geven.  

 Leer het onze meisjes maar aan van jongs af aan. Zelf blijmoedig 

en gehoorzaam. En naar onze meisjes toe blijmoedig en in het begin een 

beetje speels. Maar wel gewoon volhouden en niet te gauw opgeven.  

Laat de Heilige Geest niet bedroefd worden.    

 Tweede lijn. We denken mee hoop ik. man en vrouw: verschil in 

plaats en positie. Verschil in roeping. Verschil in hoofdbedekking – geen 

hoofdbedekking. Verschil in haardracht. Vrouw lang haar, niet als 



hoofdbedekking, dat is een ander woord, maar om aan te geven: mooi 

zoiets op je hoofd. Verschil in kleding. Deuteronomium 22 vers 5 noemt 

eigenlijk attributen. Sieraden, oorbellen, kleding en nog veel meer. Wat 

kan daar op tegen zijn om dan ook in kleding verschil te laten blijken? 

Zie het eens zo: wat kan daar op tegen zijn. Het past helemaal in die 

Bijbelse lijn en Deuteronomium 22:5 staat ook in de Bijbel. En als je 

vriend of uw man ’s ochtends in een spijkerrok naar je toekomt, wat 

denk je dan? Je vriend in een spijkerrokje. Dat we een vrouw in een 

spijkerbroek niet vreemd vinden, is dat dan godsvrucht of toch 

gewenning aan een van oorsprong niet-christelijke praktijk?   

 Derde lijn. u zult op uw huishouding goede acht hebben. Als we 

dat Bijbels bezien, het woord huis, dan is dat allereerst huisgezin. Dus 

niet allereerst stofzuigen en ramen zemen, maar het gezin verzorgen. 

Daarom is de vrouw van Spreuken 31 zo bezig. Terwijl haar man in de 

poort is, dus de stad bestuur en rechtspreekt, is zij bezig om haar gezin 

van aandacht en kleding te voorzien. Genesis 3 wijst er ook op dat 

kinderen baren ook het specifieke is voor een vrouw. Waarom de pijn 

ook zo groot is als dat niet gegeven word, dat raakt zo diep in het vrouw 

zijn. En als het kon gaf de vrouw borstvoeding in Israel. Drie of 3 ½ jaar.  

Tot de volgende zwangerschap. Daar was de vrouw dus heel wat jaren 

druk mee als er 3 of 4 of meer kinderen mochten komen.  

Nou hoeft dat en zal dat bij ons niet exact gelijk te gaan. Maar 

het principe is duidelijk: het gaat erom om acht te geven op haar 

huisgezin. Kinderen met een ziel en een geest. Met gevoelens en een 

hart. Die later de spillen worden van gemeente en samenleving. Die op 

weg zijn naar de eeuwigheid. Je kunt met mindere dingen druk zijn. 

Misschien dat de man dan maar eens moet stofzuigen zodat de vrouw 

rustig borstvoeding kan geven en ondertussen kan vertellen en zingen 

van de Psalmen van God. Op uw huisgezin goede acht hebben. Want dat 

huisgezin dat zijn zielen voor de eeuwigheid. Dat huisgezin dat is 

geroepen tot Gods koninkrijk om daarin tot zegen te zijn.  

             Dat is, naast haar man, haar eerste roeping. Laat dat de eerste 

roeping blijven. Verwaarloosde zielen en geesten zijn niet te vergoeden 

met een extra laptop of extra speelgoed en dure smartphone.    

 Vierde lijn. Dat de vrouw dus in alle zedigheid en eerbaarheid zal 

leven en een goed voorbeeld van zedigheid zal geven. Wat ouderwetse 

woorden, betekenen heel eenvoudig dat de vrouw zich zo kleedt dat ze 

niemand op erotische gedachten brengt. En dus bedekt wat bedekt 

moet blijven. En omdat het het laatste is wat je als meisje of vrouw wilt 

om iemand tot zonde te brengen, ook in gedachten, bedek je liever wat 

teveel dan iets te weinig. En dan kun je er nog leuk uitzien. Dat geldt in 

een trouwdienst, maar altijd en overal. En eerbaarheid. Dat je er niet uit 



wilt zien als een hoer: korte rokjes en onder een laag make-up. En 

zonder wereldlijke pracht. Als je wat meer verdient dan anderen, hoef je 

dat niet in je kleding te laten zien. Soberheid, eenvoud en matigheid zijn 

Bijbelse trefwoorden voor een christin.  

 Want je hebt zo’n invloed als vrouw, als meisje. Je kan zoveel 

invloed en goede hebben, hoeveel jongens zijn niet door hun vriendin 

bij de kerk gebleven. Ik zie ze zitten. Maar ook zoveel kwade invloed. 

Meegesleurd in uiterlijkheid en lichamelijkheid. Maar ook zo mag je 

laten zien: gaat het mij om Gods eer of mij eigen populariteit?  Gaat het 

mij om mijn uiterlijk dat gezien moet worden, of om Gods Naam en lof? 

Ja, waar gaat het je om? 

 I Petrus 3 zegt: kijk, je haar vlechten, mooie kleren aandoen, 

sieraden hebben, het mag wel, maar het mag iets anders niet schaden. 

Namelijk de zachtmoedige en stille geest voor God. Dat je je geest, ziel 

laat leiden door God. Door Zijn geboden en wetten. En je geest stil is, 

luistert naar God en geniet van de vrede met God, gespitst is op de 

invloeden van God. Om op te merken als God Zijn wenkbrauwen fronst, 

Zijn Aangezicht verbergt. Want dat is onverderfelijk. Oei, het andere is 

dus verderfelijk: gaat voorbij. Uiterlijk schoon gaat voorbij. Als je ouder 

word, of een ziekte krijgt. Voorbij. Het gaat om het innerlijk dat blijft en 

wordt steeds mooier als het goed is.  

 Ik dacht aan autorijden. Als je autorijdt kun je wel wat anders 

doen erbij: je praat met je passagiers en je kijkt naar de omgeving. 

Maar: niet teveel. Niet zo dat het je autorijden in gevaar brengt. Dat je 

scheef gaat rijden en dingen niet ziet op de weg. Kijk, de zorg voor je 

innerlijk is dat autorijden. En de zorg voor je lichaam is dat andere. Dat 

mag wel wat, maar niet zoveel dat je het autorijden eronder lijdt: de 

zorg voor je ziel, je tijd voor God, je aandacht voor God. ’s Ochtend, ‘s 

avonds. Stel je voor, je sleurt je innerlijk mee het rechte spoor af.  

 Ook daarin heb je elkaar weer nodig: en man die daar wijs mee 

omgaat. Een man die het fijn vindt als je er leuk uitziet, maar meestal 

eerst vraagt: heb je al stille tijd gehouden vandaag? Die je leert en 

oefent om aandacht voor je ziel te hebben en te houden. Daar mag je je 

man om vragen: let je een beetje op me? Dat ik niet teveel tijd voor de 

spiegel sta ’s morgens, en dat de bijbel dicht blijft of gauw, gauw 

gelezen wordt? En let je er op bij me dat ik niet heel makkelijk ben als 

het om geld voor kleren of sieraden gaat maar heel moeilijk als het om 

giften voor een goed doel en collectes gaat? 

 Man en vrouw, jongen en meisje. Hoofd en lichaam, Jezus en Zijn 

Kerk. We hopen met de preken over het huwelijksformulier u gediend te 

hebben. Gediend om ook in 2017 heilig met God te leven.  Want wie 



met Hem leeft en naar Zijn wil, die zal Gods zegen ontvangen. En Gods 

zegen bidden we u en jullie daarin toe.                                                

                                                     Amen  


