
                                        Openbaringen 14:4b 

“Dezen zijn gekocht uit de mensen, eerstelingen voor God en het 

Lam.” 

 

 Gemeente, 

 Opnieuw kijken we uit over de wereldgeschiedenis. In hoofdstuk 

12 t/m 14. Verschillende omgangen hoger op de wenteltrap. Nu onder 

het gezichtspunt van strijd. Heel de geschiedenis is strijd. Strijd tussen 

de vrouw en het Kind en: de draak en het beest uit de zee. En daarna 

strijd tussen een beest uit de aarde en het Lam. Wat een 

tegenstellingen: draak en Kind, beest en Lam. Geen wonder dat het 

draak en het beest het lijken te winnen. Met geweld en vervolging. Wat 

kan een kind beginnen tegen een draak? Een Lam tegen een beest?  

 Maar ook dit uitzicht eindigt met een blik op het einde. Waar het 

op uitloopt. Zie maar: op de berg Sion staat het Lam met 144000. Sion: 

daar waar God woont. Zijn eeuwige hemelse tempel, nieuwe hemel en 

nieuwe aarde. Daar staat het Lam met 12 maal 12 maal 1000 zaligen. 12 

stammen van Israel, 12 apostelen keer 1000. Een volheid uit Israel en 

heidenvolkeren. En wie zijn dat? Wie zullen daar staan? 

 Zij, die niet met vrouwen bevlekt zijn want zij zijn maagden. Zij 

dus, die God alleen gediend hebben. Hun hart niet gedeeld hebben 

tussen God en een afgod. Niet in geestelijke hoererij geleefd hebben, 

wel erin gevallen, tot smart en berouw, maar niet erin geleefd. Zij 

hebben het Lam gevolgd waar het ook heengaat. Het Lam, Jezus gevolgd 

waar Het Zijn voetstappen zette: zelfverloochening, kruisdragen. Tot in 

de dood. Geen bedrog is in hun mond gevonden, dwz. zij beleden dat zij 

geloofden en dat was ook zo. Hun belijdenis was geen bedrog, geen 

mooie taal alleen, maar kwam uit het hart. En we zagen vorige week: 

dezen horen ook aan de tafel van het Heilig Avondmaal! Die rechte lijn: 

het hoort zo te zijn dat wie deel heeft aan de eeuwige heerlijkheid ook 

nu deel heeft aan Zijn tafel. En wie geen deel heeft aan de eeuwige 

heerlijkheid die mag hier geen deel hebben aan het Heilig Avondmaal. 

              En wat is daar nu het geheim van? Hoe komt een mens zover dat 

hij God alleen dienen, het Lam overal volgt, en dat hart en mond één 

stem zijn?  

 Nu, dezen zijn gekocht uit de mensen. Gekocht. Gods kinderen 

zijn gekochte mensen. Gekocht door Jezus, het Lam. En in dat woord 

“gekocht” zitten in elk geval twee elementen. Want wanneer koop je 

iets? Als je het wilt hebben. Wanneer koop je die smartphone, die app, 



die auto? Als je hem hebben wilt: je vindt het mooi, waardevol en 

daarom wil je het hebben.   

 En ten tweede natuurlijk: dan heb je er ook wat voor over. Want 

het kost geld, soms veel geld. Je kunt wel eens iets moois tegenkomen, 

maar zie je het prijskaartje en dan denk je: ja hoor ’s dat heb ik er niet 

voor over. Als je het koopt, gekocht hebt, heb je er wat voor over.  

 Deze zijn gekocht. Iemand wilde ze dus hebben. God wilde ze dus 

hebben. Die zaligen in de hemel, die gelovigen aan de tafel die hebben 

een geheim: God wilde me hebben. En wat is dat een wonder! Want ik 

ben niet mooi of waardevol voor Hem. Integendeel. Ik ben afzichtelijk 

en weerzinwekkende. Mijn zondige aard. Mijn zondige hart. Alles wat 

daarin krioelt en leeft en uit op kan komen. Daar heeft God werkelijk 

niets aan. Zo heeft Hij ook niks me in Zijn Koninkrijk. Maar toch: U wilde 

mij hebben. Wonderlijk. Iets van dat wonder doorleef je ook. Ja straks in 

de heerlijkheid, maar ook hier en nu al. Heere, wilde U mij hebben? Wilt 

U mij zien aan Uw Koninkrijk? 

 En gekocht, dwz.: Hij had er ook wat voor over. En dan voelt u 

wel dat we heel diep moeten en mogen gaan. Hij had voor mij Zijn Zoon 

over. De Vader had Zijn Zoon ervoor over om mij te kopen. Om mij als 

Zijn eigendom te mogen hebben. Dat doe ik nooit. Ik geef toch mijn kind 

niet weg om iets te kunnen kopen? En zeker geef ik mijn kind niet weg 

om een ander kind, crimineel, misdadig en onhandelbaar te adopteren. 

De Vader gaf Zijn Zoon. En de Zoon had er Zijn bloed voor over. De Zoon 

gaf Zijn leven. De prijs die Hij betaalde. Lijden, bloed zweten, kruisigen, 

nederdaling ter hel, Godverlatenheid, de dood. Dat wilde Hij geven. Om 

mij ten eigendom te krijgen.  

              Zo zijn zij er gekomen. Door liefde die overal aan vooraf gaat, 

tegenin gaat. Liefde die zelf de prijs ten volle betaald en niets verwacht 

van ons. Wie zegt er: zulke liefde heb ik nodig? 

 Dezen zijn het. Die zullen staan op Sion met het Lam. Dezen zijn 

het die worden genodigd te zitten aan Zijn tafel. En om te ontvangen 

brood en wijn. Tekenen en zegelen van die prijs. Mijn lichaam 

verbroken, Mijn bloed vergoten. Daarmee kocht Ik u. Daarmee. Kocht. 

Ik. U. En wederliefde welt in mij op. Wederliefde. En verwondering. 

Want waarom kocht U mij? Onnut, onbruikbaar. Weerzinwekkend in 

hart en nieren. In aard en gedachten en gedrag. Waarom mij? Die U 

alleen maar afstoot en tegen ben. Waarom hebt U mij gekocht. En dan 

staat er achter: uit de mensen. Uit het geheel van de mensen mij 

gekocht. Anderen niet. Niet allen gekocht. Maar mij wel. O, waarom was 

het op mij gemunt terwijl zoveel anderen gaan verloren……  Wat een 

wonder!  



 En dan nog iets: gekocht, dwz.: de vorige eigenaar mag het niet 

meer terug komen halen. Dat is gekocht zijn. Dan is iets rechtmatig je 

eigendom en mag niemand, ook de vorige eigenaar niet, het komen 

halen. En: je bent er zelf ook zuinig op, zeker als het je veel geld kostte, 

dan laat je het ook niet slingeren of onbeheerd achter. Gekocht door het 

Lam. Dan ben ik Zijn rechtmatig eigendom. De vorige eigenaar, de duivel 

of de wet, mag me niet terug komen halen. En duur gekocht zal de 

Heere mij niet laten slingeren of onbeheerd achterlaten. Maar over mij 

waken en mij behouden.  

 En dat tekent en verzegelt het Heilig Avondmaal: Ik vergeet U 

niet. Ik blijf u gedenken als Mijn eigendom. Ik voed u en bewaar u vanuit 

de hemel, want gij zijt Mijn. Mijn onvervreemdbaar eigendom om het 

eeuwige te blijven!  

 Gekocht te zijn. Eerstelingen voor God en het Lam. De 

eerstelingen, dat was de eerste opbrengst van de oogst. En die 

eerstelingen waren bestemd voor de HEERE. Die werden in de tempel 

gebracht en daar neergelegd voor Hem of geofferd voor Hem. Helemaal 

bestemd voor God. En de rest, die werd voor andere dingen gebruikt, 

had een andere bestemming. Gekocht tot eerstelingen. Dwz. gekocht 

door het Lam dat ben je om geheel bestemd te zijn voor God en 

Christus. De rest niet. Lees vers 14 ev maar. Dan gaat het over de rest 

van de oogst. De sikkel is in handen van Gods Zoon om te maaien. De 

rest van de mensheid. En wierp die in de wijnpersbak van de toorn 

Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er is bloed uit 

de wijnpersbak gekomen. De anderen worden verzameld tot een 

voedsel voor Gods toorn. Vreselijk. Geen deel in de heerlijkheid straks, 

geen plaats aan Zijn tafel nu. Ontwaak en bekeert u….. 

 Alleen de eerstelingen, de gekochten, zijn voor God en het Lam. 

Helemaal Hem toegewijd. In de hemel, maar ook nu al hier op aarde. 

Bestemd om God en het Lam te dienen. Er voor Hen te zijn. En dat is ook 

precies watje vreugde en verlangen is geworden. Dat is je vreugde in de 

hemel en op aarde: Hem zijn toegewijd. En je verlangen: o was ik het, 

kon ik het maar meer. Leven voor Hem Die mij kocht. Wiens bloed mij                    

kocht, Wiens liefde mij zocht. En het Heilig Avondmaal verzegelt het: dat 

komt zover. Dat zal eens zo zijn. Eens eeuwig Hem gelijk en voor Hem 

leven. 

                                                        Amen    

 


