
                                         Openbaringen 12:4b-6a 

“En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind 

zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben.                                           

En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met 

een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. 

En de vrouw vluchtte in de woestijn.” 

1 draak      2  Kind   3 vrouw  

 Gemeente, 

 Het is net een wenteltrap. Dat Bijbelboek Openbaringen. Een 

wenteltrap. Zo’n trap die om en pilaar heen cirkelt, steeds een etage 

hoger komt. Vanaf zo’n wenteltrap zie dus alle dingen meerdere keren. 

Eerst op de hoogte van de 1e etage, dan op de hoogte van de 2e etage, 

enz. Je ziet steeds hetzelfde, maar toch weer anders, vanaf een andere 

hoogte, een ander gezichtspunt. Dat gebeurt nu ook in het boek 

Openbaringen. Steeds krijgen we hetzelfde te zien. De wereldgeschie- 

denis tot aan de wederkomst van de Heere Jezus. Maar steeds krijgen 

we daar uitzicht op vanaf een ander gezichtspunt. Zo ook in de 

hoofdstukken 12 t/m 14. Voor de 4
e
 keer ziet Johannes uit over de 

geschiedenis. En nu heel duidelijk onder het teken van strijd. Strijd 

tussen het Kind en de draak en de beesten. En in da kader staat ook 

kerst. Kerst is het begin van Gods offensief. Kerst is het begin van Gods 

offensief.  

 Dat blijkt al direct uit het hart van onze tekst. Daar is het kerst: 

want zij baarde een mannelijke zoon. Jezus is geboren. En dan direct 

erachter: die al de heidenen hoeden zou met een ijzeren roede. Dat is 

het doel van kerst. Dit Kind zal al de heidenen hoeden met een ijzeren 

roede. Woorden uit Psalm 2 worden vervuld. En dat zijn woorden en 

begrippen die doen denken aan een herder. Een herder die met zijn 

kudde rondloopt. Maar in het Oude Oosten altijd bedreigd werd door 

roofdieren. Leeuwen, beren, wolven. Daar valt niet tegen te vechten. 

Een leeuw heeft zo een schaap te pakken. Daarom heeft elke herder een 

knots bij zich: ijzeren roede. Korte knots om hard uit te halen. En de 

leeuw te treffen, de wolf te raken zodat die haastig wegvlucht. En de 

kudde is veilig. Die knots heeft als doel om daarmee de kudde te 

beveiligen. Dat er geen enkel schaap ten prooi valt en geroofd wordt. 

 Daar zien we de kudde van de goede Herder in. Al Zijn schapen. 

Schapen zijn degenen, die Zijn stem kennen. Ze zijn van Hem gekend. Hij 

heeft hen gekregen voor de grondlegging der wereld. Door hem bemind 

en liefgehad. En zij hebben Hem lief met wederliefde. Ze kennen die 

stem die zegt: Strijd tegen de zonde in Mijn kracht. Die stem die zegt: 



komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt. En dicht bij Hem is het 

goed. Schapen. Bent u er één van? Jij?  

1 Kind 

 De kudde wordt aangevallen. Wereldwijd. De satan gaat rond om 

te verslinden. Als roofdieren om de kudde, loert de satan op de 

gelovigen. Met vervolgingen, met verzoekingen, misleidingen, 

aanvechtingen. Kan niet schelen hoe, als hij maar kan weghalen. Het 

geloof kan laten breken. Of hij wil voorkomen dat iemand tot geloof 

komt. Weghouden van Jezus en het volgen van Hem. En ten diepste 

hebben wij hem toegelaten op aarde, binnengehaald en laten komen. 

Zo is satan bezig, vanaf de zondeval alle eeuwen door. Schapen 

weghalen, wegsleuren, meenemen naar het verderf. 

 Maar zij baarde een mannelijke Zoon die al de heidenen hoeden 

zou. De heidenen. Dat zijn de volken in opstand tegen God. In het Oude 

Testament de volken rond Israel. Vol verzet tegen God en Zijn volk en 

Zijn Gezalfden. Maar dat gaat naar een climax in het Nieuwe Testament. 

In Handelingen 4 haalt Petrus ook deze woorden aan. Als Pilatus en 

Herodes, maar ook Annas en Kajafas in opstand zijn gekomen tegen 

Christus. Dan zijn de heidenen ook in Israel te vinden. Het is heel de 

mensheid zover niet tot God bekeerd. Zover niet herboren in Christus 

tot nieuw leven. En als zodanig handlangers van satan, vijanden van de 

kudde. Komend uit de poorten van de hel om de kudde te overweldigen. 

 Maar de Heere Jezus is geboren om al de heidenen te hoeden 

met die knots. Dit Kind van Bethlehem gaat het recht verwerven om te 

heersen. Door gehoorzaam te leven, de zonde te dragen, satan te 

weerstaan, de kruisdood te sterven zal Hij Koning worden. Wordt satan 

van de troon gestoten en krijgt Hij alle macht in hemel en op aarde. En 

zal Hij de heidenen hoeden met een ijzeren staf. Om Zijn kudde te 

beschermen te beveiligen. Zijn kudde die anders ten dode opgeschreven 

zou zijn. Ze is veilig. Beschermd, verdedigd door Hem. O, je zou het zelf 

wel duizend keer verliezen, je zou zelf je geloof duizend keer kwijtreken 

en verloochenen. Dat zijn die schapen en dat weten ze: ik zou me zo 

laten meesleuren, mijn geloof zou zo breken en wegsijpelen. Maar: Hij 

beschermd, Hij bewaard. Niet één ervan wordt weggehaald of zal 

ontbreken. Het gaat er niet om hoe sterk ik en, hoe lang ik vol kan 

houden, maar hoe sterk Hij is. Een sterk schaap dat niet bij de kudde 

hoort, wordt zo gepakt, een zwak schaap dat bij de kudde hoort wordt 

verdedigd door de Herder en overleeft. Niet één ervan zal omkomen. 

Ook niet het lammetjes, ook niet het zieke schaap, ook niet de 

allerzwakste, die onder aanvechting dreigt te bezwijken, die in 

verzoeking onder dreigt te gaan, die in verdrukking opgeeft. Heel de 

kudde komt er. Als ik maar het Hem in handen leerde geven. Mijn 



zaligheid, mijn volharding, als ik het maar Hem in handen gaf. Zodat het 

Zijn zaak en eer is. Dan ben ik veilig. Zo zullen wij de schapen Uwer 

weide in eeuwigheid uw lof Uw eer verbreiden. Al gaat het door een 

strafkamp heen, door een ziekte heen, door aanvechtingen heen en 

depressies heen. Wij zullen veilig zijn. Eeuwig! 

 Want dit Kind zal al de heidenen hoeden met een ijzeren knots. 

Daarvoor is Het geboren en gekomen. Om satan en al zijn handlangers, 

allen die niet voor Christus ingewonnen werden te hoeden met die 

knots. Weg te slaan. Uiteen te drijven. Eeuwig uit de buurt van de kudde 

te houden. Eeuwig te slaan met de knots van Zijn almacht en toorn. Om 

al de vijanden van de kudde uit te schakelen kwam het Kind naar 

Bethlehem. God zal niet dulden dat één onbekeerde op vrije voeten 

blijft en een gevaar voor de kudde kan blijven. Ben je onbekeerd? Buiten 

Christus, ken je Jezus niet? Eens zul je buigen onder die knots. 

Knarsetandend van woede. Gedwongen. Kleingekregen. Gegarandeerd. 

Daarvoor werd het ook kerst. Om te zorgen dat ieder die buiten de 

kudde is toch buigen zal. Buigen moet. Ook jij, ook u.  

 O, buig dan toch nu. Eens moet je buigen gedwongen, nu mag je 

buigen uit liefde. Van harte. Zou je dat niet beter kunnen doen? Nu 

buigen: Heere, regeer me, behoud me, maak me als een schaap van Uw 

kudde. Zou dat niet wijzer zijn? Wijzer dan te wachten tot je wel moet , 

maar dan gedwongen? Laat het zover niet komen……! 

2 draak 

 Kijk, in dit licht kunnen we ook begrijpen waarom de duivel er zo 

op tegen was. Want kerst is dus het begin van Gods offensief om Zijn 

kudde te beschermen en de duivel te verslaan. Geen wonder dat satan 

er zo op tegen is geweest! En allereerst alles heeft gedaan om die 

geboorte te voorkomen. Want Jezus zou geboren worden uit de vrouw. 

Uit de kerk. Die toen uit het  volk Israel was verzameld en later uit al de 

volkeren. Dat is die vrouw. Bekleed met de zon. Gods heerlijkheid. De 

maan onder haar voeten. Heersend over de nacht. Kroon van 12 

sterren: twaalf stammen Israels. Deze vrouw zou het Kind voortbrengen, 

naar de belofte van Genesis 3:15. Maar de duivel wil dat natuurlijk niet. 

De duivel, de draak, de oude slang. Rood van bloeddorstigheid. 7 

koppen van vernuft en sluwheid. 10 hoornen van kracht en felheid. Eén 

derde deel van de sterren, van de engelen meegetrokken in zijn val. Hij 

wil die geboorte verhinderen. Die zal zijn ondergang inluiden. Daarom 

doet hij alles om die geboorte te verhinderen. Lees maar: 

   Denk aan de hongersnood in Israel ttv Jakob. Om het huis van 

Jakob te laten uithongeren. Als Jozef niet vooruit gezonden was…..            

Denk aan de moord in Egypte van alle jongetjes in de Nijl. Als Mozes niet 



gered was…..                                                                                                             

Denk aan de aanval van Amalek in de woestijn om Israel uit te roeien. 

Als Mozes de staf niet omhoog gehouden had…..                                                    

Denk aan moord door Athalia op alle nakomelingen van David. Als Joas 

niet verstopt was…..                                                                                               

Denk aan Hamans plan ttv Esther. Als Mordechai niet tussenbeide 

gekomen was……                                                                                                  

De duivel wil de geboorte verhinderen. Daarom is de vrouw in 

barensnood. Dat is pijnlijk, ja kunt het uitschreeuwen van pijn. Israel lijdt 

en wordt verdrukt al die eeuwen door. En barensnood is vol van 

verlangen. Hoe lang nog, laat het kind toch komen. Zo is Israel in 

barensnood geweest totdat, totdat Hij toch geboren werd! Kerst. De 

draak heeft het niet kunnen verhinderen. Zijn geboorte is al 

overwinning.  

 Maar dan staat de draak voor de vrouw. Om het Kind te 

verslinden zodra het geboren is. Het mag Zijn missie niet volbrengen. 

Herodes en de kindermoord van Bethlehem. Mislukt. De verzoekingen in 

de woestijn. Mislukt. De aanslag door Petrus. Mislukt. Hij volbrengt Zijn 

roeping. En het Kind wordt weggerukt tot God en Zijn troon. Zonder de 

duivel het heeft kunnen verhinderen neemt God dit Kind, na volbracht 

werk, weer op in de hemel. En krijgt de plaats op de troon. Krijgt die 

knots en die heerschappij in handen.  

 En wat heb ik daar aan? Nou, dat moet u zo zien. Denk maar 

eens aan David en Goliath. Dat weten de kinderen ook wel. Toen David 

en Goliath gingen vechten toen vochten eigenlijk Israel en de Filistijnen. 

Want zou David winnen dan had heel Israel gewonnen. En mocht David 

met de Filistijnen doen wat hij wilde. Zou Goliath winnen dan hadden al 

de Filistijnen gewonnen en had heel Israel verloren. Zo is het ook met 

die strijd tussen het Kind Jezus en de draak, de duivel. Had de duivel 

gewonnen dan had hij mogen doen wat wilde met al mensen, heel de 

mensheid. Maar nu Christus heeft gewonnen heeft heel Zijn Kerk 

gewonnen. En wie schaap is die weet: o Heere Jezus, dank U voor Uw 

komst. Vader, dank U voor Uw gave. Want ik zou verloren hebben. Ik 

zou ten onder gegaan zijn. Ingepalmd door  de duivel, teruggevallen in 

zijn macht, ja ik zou nooit aan hem ontkomen zijn. Eeuwig gevangen 

gebleven zijn. Maar dankzij Uw komst, Uw strijd, Uw overwinning ben ik 

verlost, gered. Ben ik Uw schaap om het eeuwig te blijven. U kwam voor 

mij. U streed voor mij. U overwon voor mij. Want van eeuwigheid had U 

mij gekregen van Uw Vader. Uw overwinning is mijn overwinning.  En o 

Vader, daarom liet U Uw Zoon geboren worden. Schikte U heel de 

geschiedenis zo, dat niets dat kon verhinderen. Allemaal aangelegd op 

mijn verlossing en zaligheid. Ik kniel aan Uw kribbe neer.  



              En omdat Jezus won, mag Hij doen met satans rijk wat Hij wil. Hij 

mag het rijk van satan binnenkomen. En overzetten, er weghalen uit 

satans macht en overzetten in Zijn Koninkrijk. Hij mag satans rijk 

binnenkomen. Heeft bevoegdheid van Zijn Vader. En zondaren 

weghalen en overzetten. Door Zijn Geest, die levend maakt en geloof 

schenkt. Zoveel als Hij maar wil. Dat is Evangelie. Evangelie voor wie er 

zelf niet uit komt. Voor wie het nooit van satan wint. Altijd weer 

terugvalt. Altijd weer tegenvalt. Verzoekingen in meegaat. Listen te laat 

doorziet. Aanvechtingen niet aan kan. En altijd weer en weer toegeeft. 

Hij zet over. Hij heeft overwonnen!   

 En daarvoor gebruikt Hij dat andere attribuut. Want de herder 

heeft niet alleen een knots van ijzer, ook een staf van hout. Een staf om 

schapen terug te halen. Hij loopt naar schapen die afdwalen toe en legt 

die staf om hun hals en trekt ze terug. De Heere heeft ook de staf van 

Zijn Woord. Hij loopt naar je toe en legt die staf om je hals. De staf van 

de nodiging: kom tot Mij. Wend U naar mij toe. Zie op Mij. De staf van 

Zijn roeping: bekeert u. Zoek Mij en leef. De staf van waarschuwing: 

anders gaat u verloren, anders blijft u eeuwig weg. O kom tot Mij. Ik doe 

het. Gelooft u dat? Vertrouwde u zich toe aan Hem? Anders nu, op dit 

moment. 

3 vrouw 

 Kijk, nu kunnen we ook begrijpen dat het Kind Jezus vrede op 

aarde brengt en ook juist niet. Want kerst betekent: satan heeft 

verloren. Deel 1 heeft hij verloren: de weg naar de komst van Jezus. En 

straks verliest hij ook deel 2: het Kind wordt weggehaald, opgenomen 

naar de troon zonder dat satan zijn werk heeft kunnen verhinderen. 

Satan heeft verloren. En hij wordt op aarde geworpen. In het Oude 

Testament mocht hij soms in de hemel komen toen de kinderen Gods 

verzamelden over Job. En satan was daar ook bij. Maar dat is over. Nu 

wordt hij voorgoed uit de hemel geworpen. En hij is woedend. 

Woedend. Maar Jezus, dat Kind kan hij niet meer bij. Niet meer 

aanvallen. Dan Zijn volgelingen maar, dan die vrouw. Zonder beleid en 

nadenken, puur uit woede slaat hij om zich heen. Juist geen vrede op 

aarde, maar woeste aanvallen van de duivel. Hij ziet zijn oordeel komen: 

straks eeuwig onder die knots gepijnigd, en in blinde woede slaat hij om 

zich heen nu hij dat nog kan. Als een woeste leeuw die dodelijk gewond 

is en met zijn laats krachten woedend overal op afvliegt en om zich heen 

slaat.  

 En de vrouw vlucht naar de woestijn. Dat is letterlijk gebeurd in 

70 na Christus, toen Jeruzalem door de Romeinen verwoest werd zijn 

vele vromen weggevlucht naar Pella, een plaatsje in de woestijn van 

Juda. Maar de woestijn heeft ook een geestelijke dimensie in zich. 



Woestijn doet denken aan Israel tussen Egypte en Kanaan in. Aan Mozes 

in de woestijn 40 jaar. Aan de 70 jarige ballingschap die ook een 

woestijn genoemd word. Aan Johannes de Doper in de woestijn. 

Woestijn is plaats van beproeving. Van hitte, zand en zon en droogte. De 

kudde Gods word beproefd. Moeite, verdriet, lijden, kruisdragen. Dn 

hebben we het over hen die genoemd worden: die de geboden God 

bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Hun kracht is het 

bloed van het Lam en het woord van hun getuigenis.                                                                                

               Dat is leven na kerst! Aangevallen leven. Satan met zijn 

verzoekingen. Zonden, gemakzucht, toegeeflijkheid. Doe maar mee. 

Maak het je niet moeilijk. Je moet toch wat aan je leven hebben. Jij 

moet het toch de moeite waard vinden om te leven. Verleidingen: och, 

het zit toch wel goed, och maak je niet druk, kan altijd nog wel, je sterft 

nog lang niet, later is nog vroeg genoeg. Aanvechtingen: och dat is toch 

niet voor jou, zoals je bent is er geen denken aan en zo kan het nooit 

voor je. Teveel gezondigd en te diep in de zonde. Verdrukkingen en de 

angst ervoor: o er komt nog zoveel ergs: zoveel strijd, zo veel moeite. 

Zoveel verdrukking. Ze lachen je uit, je telt niet meer mee, je hoort er 

niet meer bij, ze doen je wat of nog erger. Oorlog op aarde, geestelijke 

oorlog.  

              Je ziet het wereldwijd gebeuren: in het één deel vervolging, in 

het andere deel Westerse goddeloosheid, in het andere deel misleiding 

van andere religies. Zou je nou willen dat dat altijd zo blijven zou? 

Vinden we het wel goed? Laat nog maar mijn leven duren. Als ik het nog 

maar aardig naar mijn zin heb. Is dat niet beschamend? Trekken we ons 

het zo weinig aan dat we in de woestijn leven? De kudde Gods in de 

woestijn is?  

 Maar Het Kind is gekomen en heeft overwonnen. De woestijn is 

niet alleen de tijd van beproeving, maar ook van doorgang. De woestijn  

is het einde niet, het laatste niet. De woestijn is tussentijd, onderweg. 

Achter de woestijn ligt Kanaan. De kudde komt erdoorheen en zal er 

niet blijven, niet achterblijven, niet een ervan. Daarom is het ook de tijd 

van loutering. Van gereedmaken voor de heerlijkheid, van oefening in 

afhankelijkheid. In de woestijn leer je soms in één dag meer van God 

dan in 10 jaar in de oase. Aan besef van afhankelijkheid, aan gerichtheid 

op de eeuwigheid. Aan zoeken van vrede met God en de ervaring 

daarvan. Aan verwachting van Gods hulp en kracht. In de woestijn.  

 En in die woestijn wordt zij door God gevoed en onderhouden. 

Bereidt God haar een plaats. In Zijn Gemeente, onder Zijn Woord, aan 

Zijn tafel. Om gevoed te worden en het vol te kunnen houden. 

Rustplaatsen. Drinkplaatsen. Pleisterplaatsen. Heerlijk die plaatsen in de 

woestijn. Achtervolgd, belaagd door satan, maar plaats van rust en 



versterking. Anders zou je het niet vol houden. Daar is het vrede op 

aarde. Dan is het vrede in je hart. Middenin de oorlog.  

 En zo is het net als toen. De vrouw in barensnood. Lijdend onder 

verdrukking en verlangend naar de komst van Hem. Zo leeft de Kerk van 

het Nieuwe Testament. Opnieuw als barensnood. Zoals de schepping 

zucht als barensnood. Maar ook wij die de eerstelingen van de Geest 

hebben zuchten in onszelf. Onder de verdrukkingen en van verlangen 

naar de komst van Hem. Die met ijzeren knots de heidenen hoeden zal. 

En dan is de kudde veilig. Voor altijd de strijd te boven. Eeuwig veilig.  

                                                 Amen       

  

  

 


