
 

    Mattheus 28:20 

“En ziet Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.” 

Herbevestiging 

1 in deze tijd 

2 met Zijn belofte 

 Gemeente, te herbevestigen ambtsdragers, 

 Een herbevestiging. Daar lijkt het wel op in Mattheus 28. Als de 

Heere Jezus de discipelen roept om heen te gaan onder al de volken. 

Want ze waren al eerder geroepen door Hem. En hadden ook toen een 

taak gekregen om het Evangelie te verkondigen. Zo’n 3 jaar geleden 

waren ze geroepen. En door Jezus verkoren tot het discipelschap. De 

twaalven. En ze waren uitgezonden, Mattheus 10, om te prediken in 

Israel. En nu worden ze opnieuw geroepen en uitgezonden, nu onder  al 

de volken. Een herbevestiging. Wel een wonderlijke! Want in die eerste 

periode hebben ze niet direct blijk gegeven van veel trouw en inzicht. Ze 

hebben Hem allemaal verlaten, ze zijn gevlucht. Bij één van hen is het 

wel heel duidelijk geweest. Petrus. Zelfs zijn Meester verloochend. Drie 

maal. En toch neemt Jezus geen andere. Toch heeft Hij geen nieuwe 

discipelen gezocht. Nee, deze wil Hij een nieuwe taak geven, in dienst 

houden voor Zijn volgende, nog grotere opdracht. Wat een wonder! 

Herbevestigd! 

 Dan is een herbevestiging meer dan een formaliteit! As je 

bedenkt hoe je die eerste periode het er van af hebt gebracht. En toen 

wij in de kerkenraadsvergadering daarover spraken kwam dat ook naar 

voren toe. Wat ben ik voor een ambtsdrager geweest? Zelf vaak zo ver 

van de Heere vandaan en weg. Wie ben ik dat ik het nog zou mogen 

doen? Als je zo vaak spreekt als je zwijgen moest, zweeg als je spreken 

moest, achteraf voelt ik het andere dingen moeten zeggen of ik had het 

anders, met meer hart en bewogenheid moeten zeggen.  In het licht van 

Gods heilige wet en Jezus’ voorbeeld blijft er geen goede ambtsdrager 

over, geen ambtsdrager die het er keurig van af gebracht heeft, maar 

een ambtsdrager die zoveel zonden heeft, zo onbruikbaar is, zo onnut…. 

En toch: herbevestiging! Jezus neemt zulken weer in dienst.  Voor een 

nieuwe periode. Omdat Hij geen bekwaamheid in ons zoekt, maar 

omdat Hij bekwaamheid geeft. En omdat Hij wel wist wie Hij in dienst 

nam aan het begin. En omdat Hij trouw is en trouw blijft. Ziende op 

 

 



 

Hem: Heere, wie ben ik dat ik herbevestigd mag worden? Hoe durft U 

het weer aan met mij? Hoe komt het dat U het mij toevertrouwd?  

 Nou, omdat Hij zijn belofte geeft: Ziet Ik ben met u al de dagen 

tot de voleinding der wereld. Omdat Ik met u ben. Niet omdat u goed 

genoeg bent om het ambt te doen, maar omdat Ik goed genoeg ben om 

u te helpen en bij te staan. Omdat Ik dat doen zal, tot de voleinding der 

wereld. 

1 in deze tijd 

 Tot de voleinding der wereld. Dan moeten we bij wereld niet 

zozeer denken aan de aarde. Maar bedenken dat het letterlijk gaat om 

een tijdsperiode. De wereld, dat is het tijdvak tussen de zondeval en de 

wederkomst. Eigenlijk zijn er dus drie periodes in de geschiedenis: de 

periode tussen de schepping en de zondeval, in het paradijs. De periode 

tussen zondeval en wederkomst, nu. En de periode die aan zal breken 

bij de wederkomst: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en een 

buitenste duisternis. En met wereld wordt dus die middelste periode 

aangeduid: tussen zondeval en wederkomst. Die is totaal anders dan de 

periode daarvoor, omdat de duivel nu invloed heeft. Satan hebben wij 

binnengelaten op aarde. En die zal zijn invloed meer en meer laten 

gelden. Naar de voleinding van deze periode toe. In voleinding zit het 

woord ‘vol’. Of: ‘rijp’. Satan zal zich rijp maken voor het oordeel. De 

maat van ongerechtigheid vol maken. Vol van zijn duivelse plannen en 

invloeden. We lazen daarvan in Mattheus 24. Meer en meer zal de 

duivel verleiden met dwaalleer. De gemeente proberen te vergiftigen. 

Hij zal willen verdrukken met vervolging. De gemeente, de gelovigen 

belasten met kruis en lijden. Hij zal verzoeken met zonden. De 

gemeente, de gelovigen meetrekken van God en Zijn vreze afvoeren. 

Door zonden, door drukte en bezigheden. Dat is de tijd waarin wij leven. 

Satan gaat rond als een briesende leeuw om te verslinden. Verleiding, 

verdrukking, verzoeking. Hij omsingelt er de gemeente mee om 

sommigen of meerderen los te weken.  

 En daarom geeft God ambtsdragers! Als wachters, zegt Ezechiel.  

Om als wachters op de muren van de stad, de gemeente, te waken. Op 

de uitkijk te staan. Dwaalleer te ontmaskeren en aan te wijzen. In 

theologien, in uitspraken, in liederen. Om voor verdrukking te wapenen: 

te waarschuwen tegen verloochening of ontvluchten. Aan te sporen niet 

van het spoor af te gaan, hoe moeilijk het ook is. Om voor verzoeking te  

 

 



 

 

waarschuwen.  Verzoeking om mee te doen met popmuziek, met 

uitgaan op zaterdagavond, met geslachtsgemeenschap voor het 

huwelijk. Als er zoveel zijn die het doen, is de verzoeking wel groot. 

Ambtsdragers waarschuwen. Tegen de verzoeking om in de drukte op te 

gaan. Stille tijd te laten wegdrukken, de zondag helemaal uitgeteld te 

zijn, de eeuwige dingen uit te stellen. Ambtsdragers zijn wachters. Op de 

stadsmuren van de gemeente. Om de gemeente, om uw, jouw ziel niet 

te laten wegslepen.  

 En ambtsdragers hebben de taak om aan te geven dat het naar 

de voleinding gaat. Dat is meer dan einde. De wereld gaat naar zijn eind. 

Ja, maar hoe? Naar de voleinding! En dat is de scheiding, het oordeel. In 

gelijkenissen heeft Jezus dat gezegd: de scheiding tussen onkruid en 

tarwe, tussen goede en kwade vissen uit het net. Het onkruid wordt 

verbrand, kwade vissen worden weggeworpen. Maar de tarwe wordt 

verzameld en de goede vissen worden bewaard. Daar gaat het heen. 

Naar het doel. De satan en zijn handlangers rijp voor het oordeel. Dat 

doel wordt bereikt. En het oordeel zal vreselijk wezen. Maar de Heere 

Jezus en Zijn Kerk rijp voor de heerlijkheid. Opgenomen in heerlijkheid. 

Altoos met de Heere zijn. Daar gaat het heen, dat lijdt geen twijfel. Daar 

staat Jezus voor in en garant voor. Hij heeft satan overwonnen. Zijn Kerk 

gekocht. En met Hem in de hemel gezet. Ambtsdragers wijzen op Hem, 

Die komt. En Die alles voleinden zal. De ondergang van Zijn vijanden en 

de zaligheid van Zijn volgelingen.  

 Ambtsdragers, wat een taak! Als wachter waarschuwen. Op 

huisbezoek. Als wachter heenwijzen. Dat doet u ook mee in de 

prediking. Want dat is werkelijk niet alleen een taak van de dominee. U 

omringt uw predikant met uw meedenken, uw reageren, bespreken van 

Schriftgedeelten, aangeven van wezenlijke punten. U vormt mede de 

prediking. En u bidt. Als geen ander. Draagt u de prediking en de 

predikant in de gebeden. Bidt u voor de prediking, tijdens de prediking 

misschien wel, na de prediking. HEERE, zegen het Woord. Weer er de 

boze door.  Bewaar en vermeerder Uw Kerk. Dat is uw roeping! 

Wachters van de stad Gods, Zijn Gemeente. 

 Ambtsdragers. Daarom moet de satan vooral u hebben. Eén 

wachter is hem meer waard dan 10 gemeenteleden. Als hij u kan doen 

in slaap sukkelen, niet opmerken de gevaren, niet signaleren. Als hij u 

kan weghouden van de ernst der voleinding en de bazuin van Jezus’  

 



 

 

komst, dan heeft hij heel de stad in zijn greep en invloed. U moet hij 

hebben.  

 Gemeente, ontvangt u ambtsdragers met blijdschap, 

dankbaarheid? Dat God ze ons geeft om te waarschuwen en aan te 

sporen! Om heen te wijzen naar gericht en Jezus’ komst? Als dat niet 

zou gebeuren? Geen prediking en huisbezoek. Geen voorbede en 

bewogenheid van deze wachters? Zou dat geen oordeel zijn? Geen 

teken dat God Zijn gemeente prijsgeeft. Geen wachters, geen 

bazuinblazers bij gevaar, geen bazuinblazers van Jezus’ komst. Wat dan? 

Zou je niet toegeven aan verzoeking, niet meegaan in dwaalleer, niet 

bezwijken als he moeilijk wordt? Niet vergeten de voleinding, het 

gericht, Jezus’ komst? Als je daar niet op gewezen wordt……dan ebt dat 

toch weg. Dan leef je op den duur maar wat voor dit leven, voor je 

gemak en wat jou leuk lijkt en goed uitkomt. Als er toch geen wachters 

waren….. HEERE, dank dat U ze geeft! 

2 met Zijn belofte 

 En ziet, Ik ben met u. We zijn die ‘u’? Als we direct in het verband 

kijken, dan zien wij discipelen aan wie Jezus is verschenen en die Hem 

aanbidden. Ze ontmoeten hun Meester in Galilea. Waar ze bedenken 

hoe het is begonnen en Hij ontmoet hen daar weer! Zijn trouw en 

ontferming tegenover hun ontrouw. En ze aanbidden Hem: overgave, U 

mag alles met mij doen, U vertrouw ik mijn leven toe, helemaal. Mijn 

leven is van u, in Uw hand, en voor U. Zonder dat kan het niet, geen dag. 

Broeders, dat is de hartslag van het ambtelijke leven. Jezus ontmoeten 

en Hem aanbidden. Dat is de bron van de fontein. En als die bron 

uitdroogt geeft de fontein geen water meer. Wees dagelijks aan het hart 

van uw Heiland en Zender. Maar sommigen twijfelden. Ja, dat kan. Ook 

ambtsdragers kunnen twijfelen. Zo overmand worden door ongeloof, 

door wantrouwen, door aanvechting, door tegenwind, dat zij twijfelen. 

Leeft Jezus wel? Heeft Hij mij wel geroepen? Is het wel echt? Ook 

ambtsdragers zijn daar niet te goed voor. Maar ook zij worden 

herbevestigd. Ook hen neemt Jezus in dienst. Ook daar weet Hij raad 

mee.  

 En zij krijgen de opdracht: temidden van die wereld waarin satan 

rondgaat als briesende leeuw; dopen en leren. Dopen. De Naam van de 

drie enige God. Zijn werk en genade. Leren. Leren over deze God. De 

Vader en verkiezing, de Zoon en verzoening, de Geest en vernieuwing. 

Leren over Zijn inzettingen. De zondag, de sacramenten, de prediking.  



 

 

 

De 10 geboden in de Bergrede. Die Hij ons geboden heeft. Daarom altijd 

luisteren. Calvijn zegt: hangen aan de mond van de Heere Jezus. En 

uitstralen dat dat ons juwelen zijn, zoveel waard is. Om over te dragen 

aan de volgende generatie. Dat wat ons is toevertrouwd, waar in 

Waarder vorige kerkenraden en predikanten voor gestaan hebben, dat 

overdragen en bewaren. Dat niet laten ontroven door de satan! Dat is 

uw roeping. En vanmorgen aanvaard u die: opnieuw! Ja, Heere, daartoe 

laat ik me roepen: om te leren en te onderhouden. 

 Ziet, Ik ben met u. Ik. Dat is Hij Die alle macht heeft. Dat zegt Hij, 

Die de bevoegdheid van de Vader heeft gekregen om alles uit de hemel 

uit te delen: hemelse geestelijke zegeningen, geloof, hoop en liefde, 

kracht en genade. Zijn Heilige Geest. Dat zegt Hij Die aan Gods 

rechterhand is gezeten en bij Wie alles en iedereen aan de ketting ligt. 

De duivel, alle mensen, ze kunnen niet verder komen dan Hij de ketting 

geeft. Daarvoor is Hij gestorven, gaf Hij Zijn leven, vermorzelde de kop 

van de satan, daalde neer ter hel. Volbracht de gehoorzaamheid. Ik, Ik 

ben met u.  

 Ik ben met u. Met u. Niet bij u. Bij u ziet op afstand. Maar iemand 

kan bij je zijn zonder dat je er enige verbondenheid mee hebt. Een lamp 

kan bij een stroomcentrale staan, er tegenaan staan, vlakbij zijn, maar 

als er geen aansluiting is, verbinding is, dan haalt dat niets uit. Maar iets 

kan  heel ver weg zijn terwijl er toch verbinding is. Je elkaar spreken kunt 

al is de ander in Australie. Ik ben met u. Hoewel Ik ver weg ben in de 

hemel, ben Ik met u. Ben Ik voor u, ten gunste van u. Door Mijn Geest 

met u, om u te helpen, te geven wijsheid, inzicht, kracht voor uw 

roeping. Ik ben met u: Ik geef u gemeenschap met Mijn liefde, met Mijn 

Geest, met Mijn genade.  

 Als we nagaan in de Bijbel dan zien we dat dat bijna altijd staat in 

het kader van een roeping. Exodus 3:12 Mozes wordt geroepen naar 

farao te gaan: Ik zal met u zijn. Jozua 1:5. Jozua wordt geroepen Israel in 

Kanaan te brengen: Ik zal met u zijn. Richteren 6:16. Gideon wordt 

geroepen Midian te verslaan: en Ik ben met u. Haggai 1:13. Zerubbabel 

wordt geroepen de tempel te bouwen: want Ik zal met u zijn. Ik zal met 

u zijn: die belofte heeft dus één doel: om onze roeping van God te 

kunnen volbrengen. Zo wil die belofte dus gebruikt worden: Heere, 

wees met mij, leer mij mijn roeping te vervullen. Nu ik zo’n moeilijk 

bezoek heb, nu ik zo’n lastig gesprek heb, nu ik zo’n gewichtige  



 

 

 

vergadering heb, nu ik zo’n grote verantwoordelijkheid heb. Wees met 

mij en geef wijsheid, moed, trouw. Heerlijk, dat u dat ondervonden 

hebt. Ook daar ging het over op die vergadering dat u zei: als ik zie hoe 

de Heere met me is geweest de afgelopen periode, dan is ‘nee’ zeggen 

nu geen mogelijkheid. Hij is altijd met ons geweest, elke keer weer. Als 

wij daar maar behoefte aan hebben elke keer. Ook in een 2
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periode. Ons hulpbehoevend weten, ons afhankelijk voelen. En smeken, 

voor elk bezoek voor elke vergadering: Heere, wees met mij, met ons. 

Als wij maar niet aan ervaring en routine genoeg hebben en daar zoveel 

aan hebben, dat wij om Jezus niet meer verlegen zijn……. Je zou soms 

wel altijd zo teer willen blijven als die eerste keer dat je voorging in 

gebed, op bezoek ging…… 

 Gemeente, die belofte van de Heere Jezus:’Ik met u’ is dus 

verbonden aan onze roeping. Als we buiten onze roeping gaan, tegen 

onze roeping ingaan dan is dit woord niet meer aan onze kant. Dan 

wordt het: Ik ben tegen u.  Hebt u dat nooit opgemerkt? Als je van God 

afleeft, je eigen zin doet, dan is Jezus tegen je. Dan wijkt Hij met Zijn 

Geest, dan geeft Hij geen licht, geen liefde, geen vriendelijk aangezicht. 

Dan laat Hij merken: Ik ben tegen je. Want je loopt van Mij vandaan, je 

gaat tegen Mij in, je bent Mij ongehoorzaam. En dat Hij je zo weer 

terugbracht en terugriep?  

 Ik ben met u. Om tegenover dwaalleer trouw te blijven, om in 

verdrukking kracht te krijgen, om in verzoeking staande te blijven. Als je 

huwelijk moeilijk is en het lacht je toe om me een ander verder te gaan. 

Als je vrijgezel bent en het lacht je toe om met die jongen te gaan 

verloven die nergens aan doet. Als je op je werk bent en het lacht je toe 

om maar niks te zeggen van het vloeken en niks te laten merken voor en 

naar het eten. Als je je gedachten zuiver wilt houden, maar het trekt aan 

je om films en dvd te gaan kijken en popmuziek mee te luisteren. Als je 

geen geslachtsgemeenschap wilt voor het huwelijk, maar je vriend blijft 

druk uitoefenen en houdt maar niet op. En de Heere roept om in Zijn 

weg te gaan en te blijven.  

 Toegeven? Meegaan? De makkelijkste weg kiezen? Jezus zal je 

verlaten. Zijn Geest wijkt. Hij verbergt Zich. Met maar één bedoeling: 

keer terug! Heb berouw en breek ermee! Andres wijkt Mijn Geest nog 

verder en verder…totdat: je niet meer luisteren kunt in de kerk, geen zin 

meer hebt om te bidden, je het eigenlijk zoveel niet meer schelen kan. Is  



dat gaande in je leven?  Wie dan nog doorgaat, die moet niet vreemd 

opkijken als hij eeuwig zonder Jezus zal zijn.  

Maar je wilt niet anders door genade. Zijn stem volgen, Zijn 

roeping trouw blijven. Maar je weet niet hoe. Ik ben met u. Ik geef 

kracht, wijsheid, moed, standvastigheid. Kracht om alleen te blijven, 

wijsheid om iemand te waarschuwen en te beginnen over zijn gevloek. 

Moed om ‘nee’ te zeggen tegen je leeftijdgenoten. En wat er dan op 

volgt? Kruisdragen, strijd, bespotting, Ik ben met u al de dagen. Al de 

dagen: ook de kwade, de moeilijke, de dag dat je het niet meer ziet en 

niet meer voelt. Ik ben met u. Heel de dag mag je ook vertalen: ieder 

uur, elke seconde: geen ogenblik verbreekt Hij de verbinding van Zijn 

Geest Die wijsheid moed en kracht geeft. In de nachten. 

 Ziet. Als een schijnwerper. Opdat ook in de nacht je het weten 

zult: Hij is met mij. Het Woord van Jezus wordt in het licht gezet zodat 

ook in de nacht het leesbaar zal zijn. Ik ben met u. Ambtsdragers en 

gemeente, opdat u Mijn roeping trouw zult blijven, in Mijn weg zult 

wandelen. Al de dagen tot de voleinding der wereld. 

 En dan is het oordeel daar. De duivel buitengeworpen. Voor 

eeuwig in de poel van vuur en sulfer. Jezus Koning, met allen die Hem 

hebben liefgekregen en die het Lam gevolgd hebben waar het ook 

heengaat. Hij is met degene die Hem zoeken, maar is tegen degenen die 

Hem verlaten. Eeuwig. Aan welke kant zult u staan? Zullen wij 

ambtsdragers staan? En u, en jij, gewaarschuwd en gewezen? Weet u 

wat het is om Jezus met u te hebben? Zijn gunst, Zijn Geest, Zijn liefde. 

En daarna: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En alzo zullen wij altijd 

met de Heere zijn. En bij de Heere zijn.  

    Amen  


