
                                      Mattheus 28:1b en 6a 

“…om het graf te bezien.”                                                                                                                                                               

“Hij is hier niet, want Hij is opgestaan gelijk Hij gezegd heeft” 

1 bezien    2  zien      3 uitzien 

 

 Gemeente, 

 We zagen het na de verschrikkelijke rampen met de MH 17 in de 

Oekraine en de Duitse Airbus in Frankrijk. Na vreselijke gebeurtenissen 

wordt er een onderzoeksteam uitgezonden om de situatie in 

ogenschouw te nemen. Min of meer is wel duidelijk wat ze aan zullen 

treffen. Een enorme ravage, wrakstukken van een toestel en resten van 

overledenen.  Maar ze gaan ernaartoe om te bezien hoe het er precies 

aan toe is, hoe het gegaan is. Ze worden er naartoe getrokken, ook om 

nog de te doen wat ze kunnen voor lichamen van slachtoffers en 

nabestaanden. Ze gaan ernaartoe om te bezien.  

1 bezien 

 Zo gaan meer mensen op pad. Om te bezien. Je weet wel 

ongeveer of precies wat je aan zult treffen, maar je gaat er toch naartoe. 

Om te bezien. Zo gaan weduwen of weduwnaren wel naar het graf van 

een geliefde man of vrouw om te bezien. Je weet wat je er aan treft, 

maar je wordt ernaartoe getrokken om te bezien. Je verwacht ook niet 

dat je er iets vindt, maar toch.   

 Zo gaan mensen het leven door. Zonder veel vreugde of 

verwachting. Elke dag hetzelfde. Elke dag naar je werk of naar school, of 

niet naar je werk en je weet wel weer zo ongeveer wat je aan zult 

treffen. Dezelfde moeilijkheden, dezelfde mensen, dezelfde taken. Je 

gaat ermaar weer heen om te bezien.  

 Zo gaan mensen ook naar de kerk. Je weet wel zo ongeveer wat 

er vinden zult en hoe het zijn zal. Dat was vorige keer ook zo. En echt 

anders zal het vanmorgen ook wel weer niet zijn. Maar je gaat er maar 

naartoe om te bezien. Zonder al teveel verwachting.  

 En als je thuiskomt zal het ook wel weer hetzelfde zijn. Uw zoon 

of dochter, die u niet meekrijgt naar de kerk, zal wel weer net als anders 

nauwelijks uit bed zijn en geen interesse hebben. Dat is al maanden, al 

jaren zo. Of je kinderen die getrouwd zijn zullen op de koffie komen en 

zelf niet naar de kerk geweest zijn, dat doen ze al jaren niet meer. Je 

gaat naar huis en weet wel hoe je het aan zal treffen. Je gaat maar weer 

om het te bezien.  



              En als je deze week de krant inkijkt, zal het wel hetzelfde zijn als 

de laatste tijd. Veel narigheid en Nederland glijdt steeds verder af. 

Moreel verval, abortussen, winkelopening op zondag. Zo is het de 

laatste jaren steeds gegaan. Of al tientallen jaren. En je pakt de krant 

maar weer eens om het te bezien, maar eigenlijk weet je het onderhand 

wel.  

 Op de vroege morgen van de zondag na Goede Vrijdag gaan 

twee vrouwen naar het graf in het Mattheusevangelie. Maria 

Magdalena en de andere Maria. En ze weten wel wat ze aan zullen 

treffen, ze hebben het vrijdagavond zelf gezien. Jezus werd in het graf 

gelegd en een steen ervoor gewenteld. Dat zal nu nog wel zo zijn, daar 

zal niet veel aan veranderd zijn. maar ze worden er toch wel naar 

toegetrokken om het te bezien.  

 Dat is de houding, de stemming van een Paasloos leven. Dat zien 

we hier wel uit. Een Paasloos leven. Een leven zonder verwachting, 

zonder verwachting van verandering ten goede. Of je nou naar de kerk 

gaat of naar je gezin of familie, in de krant kijkt of in de samenleving, het 

zal wel weer en nog net zo zijn als het gisteren was. Wie zal zeggen 

hoeveel mensen een Paasloos leven leiden? Buiten de kerk, nou ja, dat 

kun je in zekere zin begrijpen. Maar binnen de kerk dan? Ongelovigen, 

nu ja dat kun je in zekere zin begrijpen, maar gelovigen dan, kinderen 

van God?  

 Ja, het kan best ergens menselijk te verklaren zijn, door alles wat 

je al meegemaakt hebt. Door alle teleurstellingen die je overkomen zijn, 

dan je geen verwachting hebt, meer hebt. Dat je bang bent om nog iets 

moois te verwachten, want dan krijg je misschien weer een nieuwe 

domper. Misschien bent u zo iemand, die van lieverlee het hopen 

verleerd heeft. Het hopen op bekering. Het hopen op echt een 

onvergetelijke kerkdienst. Het hopen op verandering bij je kinderen of 

kleinkinderen. Het hopen op verandering in Nederland. Misschien leeft 

u, leef jij ook Paasloos. Je gaat steeds overal naartoe om te bezien. Het 

zal wel net als anders zijn en je kunt het wel een beetje voorspellen hoe 

dat is. Paasloos.  

2 zien 

 Dan zien we oplichten wat Pasen is. Want toen die vrouwen 

kwamen naar het graf om te bezien, en ze dachten wel te weten hoe dat 

er uit zou zien, toen was het heel anders. En dat andere kun je nog het 

beste uit laten komen door te letten op die steen. Die steen die voor de 

grafopening stond. Die grafopening, zo groot als een kleine deur. De 

ingang tot de grafspelonk in de rotsen. Die steen die stond daarvoor, 

rechtop. Daarachter was Jezus weggelegd. Dat was het laatste van de 



begrafenisplechtigheid. Daarmee was de plechtigheid ten einde: de 

steen ervoor. Maar die steen staat niet meer, hij ligt, plat op de grond. 

En op die steen zit een engel. Een engel die het Paasevangelie gaat 

verkondigen. Die steen is een preekstoel geworden. En eigenlijk is elke 

preekstoel zo’n steen. Zo’n bewijs van het open graf. Elke preekstoel is 

teken van het open graf van Jezus Christus. En vandaaraf wordt 

verkondigd. Daar gaat het Hem om.  

           Let maar op de engel in Mattheus 28. Kijk, we moeten er goed op 

letten, Jezus was al opgestaan. En door de dichte steen uitgegaan uit het 

graf. Dat is eerst gebeurd. We moeten het niet voorstellen dat die engel 

komen moest om de steen weg te rollen omdat Jezus er anders niet uit 

had gekund. Jezus kan ten eerste Zelf wel die steen wegrollen en ten 

tweede kan Jezus met Zijn opstandingslichaam door dichte deuren en 

stenen heen. Maar die engel was er om het die vrouwen te verkondigen. 

En dat leek onmogelijk. Want er waren wachters voor het graf gezet. En 

de steen was verzegeld. Want de vijanden hadden gedacht: misschien 

willen Zijn volgelingen Zijn Woord Zelf vervullen gaan en Hem stelen en 

dan zeggen dat Hij opgestaan is. Beschamend, de vijanden dachten wel 

aan Jezus woorden, maar Zijn discipelen en volgelingen niet. Maar wat is 

een wacht? Wat is een verzegeld graf, met touwen en een slot? God 

lacht erom en jaagt de wachters weg en verbreekt het slot van mensen. 

Alles wat is gedaan om het tegen te houden stelt niks voor. Het moet 

verkondigd worden! Dat is God alles waard, daartoe zet Hij al Zijn macht 

in. Wat is het ons waard? De verkondiging van het Evangelie? En de 

voortgang daarvan? En de verbreiding ervan? In moeite, in gebed, in het 

ter beschikking stelen van geld, van ons leven?    

 Hij is hier niet, Hij is opgestaan. Jezus leeft. Van Hem geldt wat 

Hij alleen zeggen: Ik ben dood geweest en zie Ik leef. Net als voor Goede 

Vrijdag. Net als voorheen. Ja, dat denken wij vaak, zo stellen wij ons dat 

dan voor.  Maar Jezus leeft niet zoals voorheen. Dat is een grote 

misvatting. Jezus leeft, maar niet zoals voorheen. Daar is een wereld van 

verschil tussen. Ga maar na. Toen Jezus op aarde kwam, in de schoot 

van Maria, in de stal van Bethlehem, en leefde tot Zijn dood, kruisdood 

toe, toen leefde Hij als Borg. Hij leefde in vernedering. Hij droeg de 

vloek en schuld. Onder de donkere wolk van Gods toorn. En die vloek en 

Gods toorn die zakten steeds lager over Hem heen, drukten steeds 

zwaarder op Hem. Hij droeg wat wij verdiend hebben.  

 En daarin vond het geloof Zijn diepste troost. Daar gaat Hij, leeft 

Hij. In mijn plaats. Hij leeft mijn leven. Hij draagt schuld, vloek en toorn 

Gods, net als ik. En Hij draagt dat weg, weg, het kruis op, het graf in. En 

daarin en daarom heb ik Hem liefgekregen. Daarom is voor het geloof 

Jezus zo dierbaar. Hij leeft mijn leven. Wat ik verdiend heb, wat ik 



ernaar gemaakt heb. Onder Gods toorn, naar het kruis en de 

Godverlatenheid.  En het kostbaarste voor het geloof is: Hij voor mij. 

Kent u dat? Is Hij u dierbaar geworden, daarom en daarin? Omdat je uw 

zonden op Hem mocht leggen. En dat mag nog, vanmorgen. Je schuld 

leggen op dit Lam. Het is ervoor gestorven aan het einde van Zijn leven. 

              En de engel zegt: Hij leeft weer. Ja, maar dan een totaal ander 

leven. Niet meer onder vloek en schuld, niet meer op weg naar een 

kruis, niet meer als Borg, maar als Hoofd van Zijn Kerk. Dat wil zeggen: 

Hij leeft nu een leven in vrede met God. Onder een open hemel. Een 

leven door God aangenomen en gezegend. Een leven onder de zon van 

Gods vriend’lijk en verzoend Aangezicht. Een leven op weg naar het 

eeuwige leven, met de hemel voor Zich. Leven met de volle dag voor 

Zich. En daarvan geldt: wij met Hem. De keerzijde van Hij voor mij is wij 

met Hem. Hij geeft al de Zijnen hetzelfde leven. Leven onder de zon van 

een verzoend God, in vrede met God, onder een open hemel, naar het 

Vaderhuis. En Hij waakt over dat leven. Hij leeft altijd om de Zijnen te 

beschermen, te zegenen, voor de Zijnen te bidden. Dat is leven, zo rijk, 

zo helder, zo klaar. Dat leven wordt verkondigd vanaf die steen, vanaf 

de kansel.  

 Leven voor wie het niet vinden kan, niet bereiken. Leven om te 

zoeken buiten jezelf in Hem. Hebt u geen vrede met God? Hij geeft die. 

Hebt u geen uitzicht door de dood heen? Hij geeft het. Kunt u geen 

vergeving bewerken? Hij geeft het. Kun je de Heilige Geest niet 

verdienen? Hij geeft Hem.  

 Want Hij is opgestaan. Letterlijk staat er: opgewekt. En dan zit er 

nog een tegenstelling in. Want vers 5 eindigt met: Jezus, Die gekruisigd 

was. En vers 6 zegt: Die opgewekt is. Maar daar is wel verschil tussen: 

want gekruisigd is Hij door mensen. Veroordeeld, bespot, veracht. Maar 

opgewekt is Hij door God. Door Zijn Vader. Die heeft Hem opgewekt, Die 

heeft Zijn welbehagen in Hem. God maak ermee bekend: In Hem heb Ik 

Mijn welbehagen. Dat is om je naar te schrikken. Om je naar te 

schrikken als je Jezus veracht hebt. Verworpen hebt. Niet liefgekregen 

hebt. Verstoten hebt. Weggeduwd hebt, elke keer als je in de kerk was 

of Bijbel las. Doet u dat? Doe jij dat? Dan moet je net zo schrikken als die 

jongen die een pop zag liggen en dacht weg ermee, hij schopte hem zo 

de sloot in. Toen kwam er een woedende man aan, die zei: je hebt ons 

kind in de sloot geschopt. Dat was ons kind waar wij van houden, dat wij 

liefhebben en die heb je weggeschopt. Wie Jezus verwerpt, die zal eens 

horen van God: je hebt Mijn Zoon verworpen, veracht. Vreselijk dat te 

moeten verantwoorden. Je schrikt je naar op die dag.  

 Val Hem toch te voet. Hij is Gods Geliefde. Dat zie je met Pasen. 

En wie Jezus liefheeft, die heeft God mee. Duizend redenen dat God 



tegen je zou zijn: al je zonden, al je dwaasheden, al je schuld, maar wie 

Jezus liefheeft, die heeft God mee. Al zou je dan alles en iedereen tegen 

hebben: God is met je. Daar doen ze het mee in vervolging. Al is 

iedereen tegen, de overheid de rechter, de familie, maar God is voor 

ons.  

3 uitzien 

 Wat betekent dat voor mensen die kwamen om te bezien? 

Geweldig veel.  Dat bezien omslaat in uitzien. De engel die wijst daar 

ook op, want die zegt er nog achter: Jezus is opgestaan, zoals Hij gezegd 

heeft. Je had het kunnen verwachten, je had het moeten verwachten, je 

had ernaar uit mogen ja moeten zien, want Hij had het gezegd. En wat 

Hij heeft gezegd, dat doet Hij ook, daar mag je naar uitzien. Bezien 

wordt uitzien. Niet bezien hoe het is en gisteren was, maar uitzien naar 

wat Hij heeft beloofd. 

 Speur de Bijbel daar op na. Wat heeft Hij beloofd? En al lezend 

delf ik beloften op van God. De Bijbel is een goudmijn van beloften. Zoek 

naar de beloften. En schrijft ze maar op, rubriceer ze maar. Beloften van 

het verbond, voor kinderen en kleinkinderen. Voor gedoopten. Alle 

dingen zullen meewerken ten goede. Alle kwaad zal Ik ten beste keren. 

Beloften van de Heere Jezus. Hij zal vergeven en in Hem is verzoening. 

Die tot Hem komt zal Hij geenszins uitwerpen. Beloften van de Heilige 

Geest. Die zal God geven ieder die Hem bidt. En Die zal harten 

vernieuwen en de wet in het hart schrijven.  Beloften voor gedoopten, 

voor kinderen en kleinkinderen. Ja, al uw kinderen zullen van de Heere 

geleerd zijn en er is verwachting voor uw nakomelingen.  

 Bezien mag uitzien worden. U hebt het gezegd en U bent 

machtig en getrouw. Zou het vandaag al zijn? 

 Beloften voor ieder die tot God komt. Wie Hem verwacht zal niet 

beschaamd worden. Wie Hem zoekt zal vinden. Wie tot Hem komt zal 

Hij geenszins uitwerpen. Wie zijn zonden belijdt zal barmhartigheid 

vinden.   

 Bezien mag uitzien worden. U hebt het gezegd en U bent 

machtig en getrouw. Zou het vandaag al zijn? 

 Beloften voor allen die Hem kennen. De HEERE zal het 

voleindigen. Niemand zal ze uit Zijn hand rukken. De HEERE zal u 

bewaren voor de erfenis, die voor u bewaard wordt. De HEERE zal niet 

toelaten dat uw voet wankelt. De HEERE zal maken dat de satan haast 

onder uw voeten verpletterd wordt. En wie in Mij blijft die draagt veel 

vrucht.  



 Bezien mag uitzien worden. U hebt het gezegd en U bent 

machtig en getrouw. Zou het vandaag al zijn? 

             Beloften waar 2 of 3 in Zijn Naam samen zijn, zoals nu, beloften 

dat Zijn Woord niet ledig wederkeert. 

 Bezien mag uitzien worden. U hebt het gezegd en U bent 

machtig en getrouw. Zou het vandaag al zijn? 

 Beloften voor het volk Israel. Dat de HEERE Zijn Naam 

verheerlijken zal onder dat volk. Dat Hij velen van dat volk de ogen 

openen zal. Dat er een aanneming van Israel zal zijn.    

 Bezien mag uitzien worden. U hebt het gezegd en U bent 

machtig en getrouw. Zou het vandaag al zijn? 

             Beloften voor de heidenen. Dat de HEERE wonderen doet op het 

gebed, dat Hij zegen geeft waar wij ons verootmoedigen. Dat Hij 

gebeden om herleving verhoort. Dat de aanneming van Israel het leven 

de wereld zal zijn.   

 Bezien mag uitzien worden. U hebt het gezegd en U bent 

machtig en getrouw. Zou het vandaag al zijn? 

             God heeft Zijn Zoon uit de doden opgewekt. En Hij heeft alle 

macht om te doen wat Hij gezegd heeft. Ziet u uit? Het plafond van onze 

verwachting hoeft niet te zijn wat wij voor mogelijk houden, maar wat 

God beloofd heeft. Ziet u uit? Naar wat Hij heeft gezegd? Je kunt zo 

overspoeld zijn, dat je helemaal vergeet wat God beloofd heeft, dat dat 

helemaal geen kracht doet. Kijk maar naar die vrouwen. Zoek naar Gods 

beloften in de Schrift. Schrijf ze op, lees en herlees ze. Opdat bezien, 

uitzien wordt. Een Paasleven.  

 Echt Paasleven. Kijk, je kunt er ook wat van maken door te hopen 

op wat God niet beloofd heeft. Een houding van optimisme alleen: kom 

op, het komt best goed. Je moet geloven dat het meevalt en dat je het 

kunt. Dokters kunnen veel tegenwoordig. Kom op, morgen gaat het vast 

beter. Niet te pessimistisch, je komt er heus wel in de hemel, als jij er 

niet komt komt er niemand. Vol optimisme en goede moed. Maar heeft 

u daar een belofte Gods voor? Heeft het grond in Zijn Woord? Zo niet, 

dan bedrieg je je. Dan bouw je op zand en stort het een keer helemaal 

in.  

          Echt Paasleven, ja, dat wordt beproefd. Nog niet vervuld, nog niets 

van te merken. Weer niet gezegend voor mijn gevoel. Dat wordt 

beproefd, maar: grijpt zich te sterker vast aan wat Hij heeft gezegd. Hoe 

harder de satan en de aanvechting rukt hoe vaster het geloof de belofte 

vastklemt. Totdat…..Hij doet wat Hij gezegd heeft. 



 Wat heeft Hij gezegd? Ik kom weder. Ik zal komen en u tot Mij 

nemen. Ik zal komen en een nieuwe hemel en aarde scheppen. Ik kom 

haastig en neem Mijn bruid tot Mij.   

  Bezien mag uitzien worden. U hebt het gezegd en U bent 

machtig en getrouw. Zou het vandaag al zijn? Paasleven, uitzien, onder 

het stof weer opgeblazen. Onder het bezien weer opgewekt. Met 

reikhalzend verlangen. Want Hij zal doen zoals Hij heeft gezegd. 

                                                        Amen  

 


