Lucas 21:28

“Als nu deze dingen beginnen te geschieden,
zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is”

1 verschrikking 2 verlossing 3 verwachting
Gemeente,

In Lucas komt 21 de coronapandemie voor. We zouden die kunnen
scharen onder de pestilentien van vers 11. Eén van deze dingen waar onze
tekst op doelt. En daarover gaat het in Lucas 21: deze dingen. In vers 9 waar
staat: want deze dingen moeten geschieden, maar nog is terstond het einde
niet. In onze tekst vers 28: als nu deze dingen beginnen te geschieden. In vers
36 waar het gaat om deze dingen te ontvlieden.

En van deze dingen zijn pestilentien, waaronder het coronavirus te
rekenen valt, er één. Eén van de verschrikkingen. Vers 9 tot 11 noemt verder
oorlogen, aardbevingen en hongersnoden. Dus het coronavirus is 1 element
van de vele soorten verschrikkingen. Omdat het ook ons en onze samenleving
raakt en omdat het wereldwijd is, heeft dat onze aandacht. Maar het is één
van de ziekten, er is ook nog malaria of ebola. Aan malaria sterven elke week
10.000 kinderen in de wereld. Ebola is vele malen besmettelijker en
dodelijker. Trouwens, als het aantal doden in Nederland door corona zou
dalen tot 80 per week, is dat hetzelfde aantal als het aantal abortussen per
week. Dan zijn er nog hongersnoden er dreigt weer een sprinkhanenplaagin
Afrika, per dag sterven er 27.000 mensen wereldwijd door honger. Of corona
echt het ergste is, valt nog te bezien.

En die verschrikkingen zijn dan weer 1 van de 3 categorien van deze
dingen die Jezus noemt in Lucas 21. Jezus heeft daarvoor in vers 8 over
verleidingen. Velen zullen komen in Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus.
Hoeveel mensen worden door pseudo godsdienst verleid en van God
weggetrokken? Buiten het christendom door verlossers en religies, binnen het
christendom door dwalingen en valse Jezus voorstellingen. Met eeuwige
consequenties.

En in vers 12 noemt Jezus dan nog de vervolgingen. 245 miljoen
christenen in de wereld worden vervolgd.

Dus de coronapandemie staat in een breed kader. Het kader van
verschrikkingen, verleidingen en vervolgingen wereldwijd. En nu dan ook wat
dit virus betreft in Nederland. Maar die andere dingen kunnen dus ook zich
voordoen. Corona staat in een breed verband. Onze tekst heeft het niet voor
niets over als deze dingen beginnen te geschieden. Beginnen. Dus dan komt er



meer, dan komt er een vervolg. Misschien ook van oorlog, of hongersnood of
aardbeving. Nee, dat lijkt niet erg waarschijnlijk in Nederland. Maar ja, dat
dachten we nieuwjaarsdag ook van een lockdown die de samenleving raken
zou. We hebben wel geleerd, tenminste dat zou kunnen, dat is te hopen, dat
iets wat wij onwaarschijnlijk vinden, toch heel goed plaats kan vinden.

Dus dat we ons daar maar het beste op voor kunnen bereiden. Dat we
onze schuilplaats in de Allerhoogste hebben en vernachten in de schaduw van
de Almachtige. Dat wij geborgen zijn en zekerheid hebben voordat de
verschrikkingen komen. Dat we voorbereid zijn op een verschrikking die ons
leven ineens kan wegnemen. Dat wij bereid zijn in Christus.

En die verschrikkingen gaan samen op met verleiding. Dat iemand zich
voordoet als de Messias en ook trekken van Jezus vertoont. In Openbaringen
13 gaat het over een beest dat dodelijk verwond raakt aan het hoofd. Maar
het geneest wonderlijk. Haast een opstanding uit de doden. En een beest met
2 hoornen, de hoornen van het Lam gelijk. En het doet grote tekenen en laat
vuur van de hemel komen, zoals eens Elia. En het maakt een beeld levend
zodat het spreken gaat. En de hele aarde verwonde zich. De antichrist lijkt
sprekend op de ware Christus. Bootst Jezus na.

Dus we moeten ons daar maar op voorbereiden. Dat wij de Schrift zo
goed kennen dat wij het verschil zullen zien tussen een valse Christus en de
ware Christus. Ook al kan die valse Christus heel veel. En heel veel geven,
welvaart en gezondheid, en heel veel nadoen. Dat wij weten wat de echte
Christus typeert. De Christus der Schriften. Zodat wij verschil zien tussen de
echte en de valse Christussen, al loopt de meerderheid de valse achterna. Ken
uw Bijbel, weet wat de Schriften zeggen.

En naast verschrikkingen en verleidingen kwamen wij vervolgingen
tegen. Je zou denken: dat zie ik nog niet gebeuren in Nederland de komende
10 jaar. Maar ja, dat dachten over een virus ook. Ze zullen u overleveren in
gevangenissen, en u zult getrokken worden voor stadhouders en koningen.
Dor familie en gezinsleden. En sommigen zullen zij doden.

Dus het geloof kan ons wel eens heel wat gaan kosten. Laten we ons
daarop voorbereiden. Ons erin oefenen dat het geloof iets kosten mag, dat wij
ergens van afzien, of ons iets laten afnemen, iets aan ons voorbij laten gaan.
Jazeker, God zal Zijn kinderen staande houden, maar dat is geen tovermiddel.
Als we nu nooit iets willen laten staan omwille van het geloof, moeten we er
niet van uitgaan dat wij straks ineens wel onze vrijheid of ons leven ervoor
over zullen hebben. God oefent nu al. Kunnen we iets opgeven, ons iets
ontzeggen omwille van het geloof? Oefen u daarin, oefen je daarin.



Om bereid te zijn tot lijden.

Als we nu niet ons oefenen om bereid te zijn in Christus, om de
Schriften te kennen, om te lijJden om Zijns Naams wil, hoe zullen we dan
staande blijven? Hoe zullen we dan staande blijven als deze dingen
verdergaan, als hun begin een vervolg krijgt?

In dat alles blijft er iets anders doorgaan: de stroom van de
verkondiging. De verkondiging van het Evangelie gaat als een stroom de tijden
en de wereld door. Opdat die dorst heeft kome en neme van het water des
levens om niet

Onze tekst zegt: als nu deze dingen, verschrikking, verleiding,
vervolging beginnen te geschieden. Wereldwijd was dat al langer, veel langer
het geval. En vorige generaties, denk aan 1940-1945 maakten het ook mee.
Maar voor een heel generatie die nu leeft lijkt dit wel het begin te zijn: de
coronapandemie. Nu raakt het ons, voor ons gevoel ineens, maar dat is nog
maar de vraag. Ziende op de wereld en op het verleden is het niet zo
onverwachts als het lijkt dat ook wij er iets van beginnen mee te maken. Ik zeg
dat nu achteraf, als ik profeet was, had ik het u van tevoren gezegd.

2 verlossing

Maar het geldt ons nu dus wel, nu toch zeker: als deze dingen
beginnen te geschieden, zo heft uw ogen op omhoog en heft uw hoofden
opwaarts, naar boven. Dat geeft een houding aan van uitzien, hoopvol
verwachten. Je zit op iemand te wachten en je bent de tijd een beetje aan het
doden. Dan hoor je het geluid van een auto waar die persoon in kan zitten. Je
komt omhoog, je rekt je hals, je hoofd uit om te zien: is hij het? Komt hij er nu
aan? Ja, ja, het is zijn auto, het is het hem precies, hij komt eraan.

Dat doe je bijiemand die je kent, die je goed kent.

Als je Hem kent, Jezus kent. De Verlosser. De Bruidegom. Hij zal komen
voor de bruiloft. En mag u weten wat de catechismus zegt: Dat is Hij Die Zich
tevoren om Mijnentwil onder de vloek gesteld heeft. Die Zich liet en laat
verkondigen als de Zaligmaker van zondaren. Die Zich wil laten omhelzen door
zondaren. Mag u weten: Hij heeft Zich ook voor mij onder de vloek gesteld. En
Hij zal komen. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, kom overeind en
rek je hals uit: Hij is in aantocht. Blij uitzien, een verlangd verwachten. Zoals
een bruid betaamt voor haar bruidegom. Reikhalzend uitzien.

Dat staat tegenover de benauwdheid der volken en hun
twijfelmoedigheid van vers 25. En het hart van de mensen dat zal bezwijken
van angst voor de dingen die nog komen zullen. Als de zee en watergolven,
vaak een beeld van de volkeren en de oorlogen, geluid zullen geven. Rusland,



China, Iran, Amerika, Noord Korea allemaal hun beheersing verliezen en
wapens gebruiken. En tegenover de paniek en radeloosheid van de groten der
aarde in Openbaringen 16 die zich verbergen in de grotten van de steenrotsen
en roepen: heuvelen bedekt ons want ze zijn zo bang, zo bang.

Kijk gemeente, de Bijbel geeft ons niet de indruk dat de
wereldgeschiedenis zich langzaamaan beweegt naar de nieuwe hemel en
nieuwe aarde toe. Dat je daar steeds meer van gaat zien zodat je zegt en
denkt: nu kan het niet lang meer duren, de nieuwe hemel en nieuwe aarde
zijn er bijna, je ziet er al zoveel van. Het tipt er al aan, het zit er vlakbij. Nee,
integendeel. De wereld zal overspoeld worden met verschrikkingen en
oorlogen. Vervolgingen en verleidingen. Het blote oog zal alleen maar
angstaanjagende dingen zien. De bekering van Israel bv, en het bereiken van
alle volken met het Evangelie ziet het blote oog niet. Dat ziet alleen de
verschrikkingen. Alsof de wereld lijkt te vergaan en zichzelf dreigt te
verwoesten. En alle mensen zijn radeloos en in paniek. Net zo in paniek als dat
Jeruzalem in 70 was toen de Romeinse legers voor en rond de stad lagen.

En dan, ineens, komt Jezus terug. Als een bliksemflits voor alle
inwoners der aarde, overal tegelijk. God verlossingen komen in de Bijbel vaak
op het moment dat het er er het veste vandaan lijkt. Toen Israel het meest
verdrukt werd in Egypte, toen ging God verlossen. Als de wereld het meest
vreselijk eraan toe lijkt zijn, dan komt de Verlosser, de verlossing.

Als deze dingen beginnen te geschieden, waardoor alle mensen
radeloos en in paniek zijn, heft uw ogen omhoog en uw hoofden naar boven.
Uw verlossing komt. En door alle verschrikkingen heen bewaart Hij Zijn Kerk.
Bewaart Hij al de Zijnen. Die Hem lief hebben gekregen. Want door Hem
gezocht, door Hem gekocht, door Hem gekregen van Zijn Vader. En Hij
bewaart door alle verschrikkingen heen. Hij doet alles meewerken ten goede.
En door alle verleidingen. Hij bewaart allen die Hij heeft gekocht. En door alle
vervolgingen. We hoorden het: want Ik zal u mond en wijsheid geven, niet één
haar van uw hoofd zal verloren gaan. Laat staan uw ziel. Ik trek er u doorheen.
Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden.

Zo heft uw ogen of uzelf omhoog en uw hoofden naar boven, want uw
verlossing is nabij. Uw bevrijding, waarvan? Hier wordt bedoeld, van alles wat
je als christen neerdrukt, belast en mee beladen bent. Lijden. Kruis. Innerlijk
lijden. Aan wat in wereld, land en volk gebeurt. Hoe God wordt onteerd en
miskend. Zijn inzettingen worden veracht. Lijden en lasten van innerlijke strijd
met je inwonende zonde. Strijd en lijden van aanvechting en verzoekingen.



Je bent wel verzoend, maar nog niet van alles verlost. Het christenleven heeft
en houdt altijd iets wat neerdrukt, wat belast, wat pijn doet.

Hoe mooi het ook kan zijn, hoe veel God ook geeft in allerlei opzicht,
er blijft een kruis doorheen lopen. Er blijft een last op liggen. O, die ontering
van God in de wereld, in onze samenleving. O, die verachting van Zijn
inzettingen, dat miskennen van Zijn rechten. O dat kruis van mijn inwonende
zonde, van mij terugkerende zondigheid. Het ware geloofsleven blijft altijd
iets houden wat zeer doet, pijn doet. Wie van Christus is herkent dat. Daarom
hoop ik zo dat u, dat jij het herkent. Wel verzoend, maar nog niet verlost.
Voelt u dat mee, kent u dat?

Daarom is de wederkomst van Jezus ook zo positief. Dat is de verlossing.
Van al die lasten en pijnen. De wederkomst is voor een christen een heerlijk
iets. Waar hij of zij beter van wordt. Uw verlossing. Vanwege de Verlosser.
Even Dezelfde Die Zich tevoren om Mijnentwil onder de vloek gesteld heeft.
Degene Die mij zo liefheeft, zo veel voor mij overhad en Zichzelf geen heeft.
En Die mij nu zal verlossen van alle kruis, alle last en lijden. Mij zal
overbrengen in een land waar alles God verheerlijkt, ieder Hem dient en
erkent, ik zelf Hem volmaakt zal kennen en dienen, waar niets meer in mij en
rondom mij is wat verdriet doet en pijn geeft.

3 verwachting

Laat je dan niet meetrekken in paniek en angst als deze dingen
beginnen te geschieden. Laat je niet meezuigen met radeloosheid en schrik,
maar heft u omhoog en richt uw hoofden naar boven. Hij komt! Uw
Bruidegom, Die verlossing brengt.

Ja, maar dat zegt de kerk al zowat 2000 jaar. En deze dingen zijn al
2000 jaar begonnen en bezig en nog is Jezus niet gekomen. Dus wie zegt dat
het niet nog 2000 jaar zal duren?

Gemeente, zou het ook zo kunnen zijn? Dat die twee met elkaar
samenhangen: Het moment dat Jezus komt én de mate waarin Hij verwacht
wordt. Dat God die heeft samenverbonden. Ik bedoel dit. Neem het voorbeeld
van een juffrouw op school die jarig is of jubileert. Groot feest. De juf 25 jaar
juf. En de klas maakt alles klaar en gereed om haar te ontvangen. En dan komt
de juf eraan met enkele anderen van de feestcommissie. Ze is al in de gang,
vlakbij. En één gaat even in de klas kijken: en, alles al klaar? Nee, nog niet
precies, even wachten nog. En ze seint naar de juf: even stilhouden, even
blijven waar u bent nog niet alles is klaar, niet iedereen is zover. En zo gaat dat
een paar keer, totdat heel de klas klaar is en dan seint iemand naar de juf:
kom maar.



Zeker God heeft de tijd van Jezus wederkomst bepaald. Maar daarin
kan Hij wel dit meegenomen hebben. Dat dan heel Zijn Kerk, klas er klaar voor
is. Hem verwacht en de hoofden naar boven heeft en uitziet. En dat tot nu toe
de engelen steeds terugseinen nog: nee, nog niet heel Uw kerk is klaar en
verwacht U even wachten nog. En zo gaat het al bijna 2000 jaar. Hij is al
vlakbij, maar Zijn Kerk is nog niet klaar. Als heel Zijn Kerk Hem verwacht, als
ook u, ook jij, ook ik Hem verwacht, dan zal Hij komen! Direct en terstond.

En al deze dingen zijn Gods middelen om Zijn Kerk tot uitzien te
bewegen. Om Zijn Kerk te doen horen in al deze dingen de bazuinklanken die
Hem aankondigen. De plagen die de verlossing inluiden. De weeen die de
aankomst van de nieuwe hemel en aarde bespoedigen. Hebben we al zo de
coronacrisis beleeft: oproep om Jezus’ komst te verwachten? Om uit te zien
en reikhalzend te verwachten de verlossing die Hij zal brengen? Dan hebben
we het nog niet echt verstaan. Of moest u toen denken: maar ik ben niet
klaar, ik zit niet in zijn klas, ik hoor niet bij Zijn Kerk, ik ben nog vreemd aan
Hem? O, nog is God lankmoedig, niet willende dat sommigen verloren gaan,
maar dat zij allen, ook u, ook jij tot bekering komt. Hebben we dat dan
verstaan?

Maar u, heft uw ogen omhoog en uw hoofden naar boven. En in dat
kader staat dan de oproep van vers 34. Wacht uzelf dat uw harten niet
bezwaard worden. Door een roes, door dronkenschap, zorgvuldigheden/
bezigheden van dit leven. Dan gaat het over dingen die je niet omhoog doen
komen en niet je hoofden op doen heffen, maar je laten slapen: hoofd naar
beneden en gebogen naar de grond.

Een roes die je bedwelmt. De roes van de dingen waar je in opgaat.
Zo vol van leuke dingen, waar je van geniet, op het randje van de zonde of net
erover. Dat je je roes uitslaapt en geestelijk niet wakker bent. Of
dronkenschap. Van sterke drank of van dingen die je dronken maken, de
dingen niet meer recht doen zien, niet meer doen zien in het licht van de
eeuwigheid of van het oordeel. En de bezigheden van het leven: dat ziet er
het onschuldigste uit: bezig, bezig, bezig, me top zich nuttige dingen.
Levensonderhoud, levenswerk, levensvoorwaarden, levensvulling van werk,
van druk zijn. Maar je hart is erdoor verzwaard. |k denk aan een nijlpaard. Dat
ligt de slapen in de zon. En als ik daar dan bij sta en ik roep, of ik maak geluid,
of ik knal ergens mee, och dat nijlpaard doet even zijn oog open en slaapt
weer verder en blijft lekker liggen. Zwaar en log als het is. Dat ik zo lig te
slapen, bezwaard en log en die coronacrisis, ik doe even mijn oog open, even
schrik een beetje en denk wat is dit toch allemaal, en als het over is val ik
weer in slaap en ga lekker verder in mijn roes, dronkenschap en bezigheden.



Wacht u daarvoor! Anders komt die dag onverwachts voor je.
Onvoorbereid. Zoals toen de zondvloed kwam. Ineens, en de mensen
schrokken toen het te laat was. Nou ja, ineens, 120 jaar lang had Noach
getimmerd en aan de ark gebouwd. Dus zo onverwachts was het niet. Maar
als je de hamerslagen niet meer hoorde en niet lette op de ark, ja dan was het
onverwachts. Als je de bazuinen niet hoort, als je de prediking niet waardeert,
ja dan is Jezus komst onverwachts.

Wacht u, want ook gelovigen kunnen in slaap vallen. Weest nuchter.
Zie de dingen zoals ze zijn in Gods licht, in Bijbels licht. En bidt, bidt dat je zult
mogen ontvlieden al deze dingen. Weer deze dingen. Dat je eruit ontvlieden
mag. Dat je erdoorheen mag komen. Eraan ontkomen kan niemand, want
deze dingen komen over de wereld. Maar dat je er doorheen mag komen er
weer uit mag komen in geloof en verwachting. En doorheen mag komen,
bewaard in het geloof. Bidt daarom, niet omdat je daaraan twijfelt, maar
omdat God alleen het geven kan en geven zal. En omdat dat het is waar het
om gaat: dat ik het geloof mag behouden.

En dat ik zal mogen staan voor de Zoon des mensen. Niet zal worden
weggestormd en weggevaagd vanwege mijn zonden door de storm van Gods
toorn en straf. Dat ik zal mogen staan, in Christus beveiligd. Want zo Gij in het
recht zult treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan?
Niemand. Maar nee, daar is vergeving. En dat ik zal mogen staan in Christus
veilig en geborgen. Ik ben een veertje dat wegwaait in Gods toorn, maar dat
veertje in een stalen kluis blijft op zijn plaats.

En te mogen staan: dat betekent ook: zal mogen dienen, Zijn bevelen
opvolgen, dat is mooi, dat is heerlijk, dat ik dan voor Hem zal staan, als de
engelen zo bereidwillig en zo gehoorzaam. Dat is om naar uit te zien! Dat is
om maar uit te zien: helemaal volledig God te dienen en Hem gehoorzaam te
zijn.

Heft dan ogen op en uw hoofden omhoog, want corona meldt ons: uw
verlossing is nabij!

Amen



