
                                                  Lucas 2:10m 

“Ziet, ik verkondig u grote blijdschap” 
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 Gemeente, 

 Als je blij bent……dan gaat alles makkelijker. Als je somber bent, in de 

put zit, dan gaat alles moeizaam, traag. Dan is het zwoegen en het schiet maar 

niet op. Maar als je blij bent dan gaan de dingen een stuk vlotter, ze kosten 

minder energie en je hebt er plezier in. 

             Als je blij bent….. Dat geldt dan ook voor het geloof. Blijdschap in het 

geloof maakt alles veel minder moeizaam. Geeft vaart.                    

 Iemand maakte eens de vergelijking: als je blij bent is het geloofsleven 

net een zeilboot met de wind in de zeilen. Die glijdt vooruit. Als je somber 

bent is je geloofsleven net een roeiboot, waarin je zwaar aan de riemen moet 

trekken en je er moe van wordt.  

  Blijdschap in het geloven. Dat is precies wat de engel verkondigt als 

Jezus is geboren. De herders horen de engel de woorden zeggen: ziet, ik 

verkondig u grote blijdschap. Een oorzaak van grote blijdschap deel ik u mee, 

evangeliseer ik u. Iets waar je ontzettend blij van wordt. 

1 boodschap 

 Dan bedoelt de engel blijdschap in God. Kerst laat ons zien: God geeft 

Zijn Zoon. Wij zijn zondaren. Overtreders van Gods wet. Gods rechtvaardig- 

heid eist straf: de ondergang, de eeuwige dood. Maar Gods barmhartigheid 

eist behoud, redding van zondaren. En dan geeft God Zijn Zoon. Niet wij doen 

iets, niet wij  bedenken iets. God bedenkt en doet het. En Hij geeft Zijn Zoon, 

Zijn Geliefde, om plaatsvervangend de straf te dragen. En Gods rechtvaardig- 

heid is voldaan. En Gods barmhartigheid is voldaan.  God. Blijdschap in God. 

Dat Hij is zoals Hij is. Doet wat Hij doet. 

               Blijdschap in het heil van God.  Dat heil van God. Daarbij kun je dat 

van vier kanten bezien. Bij het heil van God kun je letten op de kant waarvan 

je dan verlost bent. Van het grootst kwaad. Van de zonde en de vloek der 

zonde, de toorn van God waaronder een mens eeuwig zou verzinken. Van de 

zonde zelf die de tentakel van de duivel is om je mee te slepen naar het 

eeuwige verderf. Gods heil is dat je daarvan verlost bent. 

 Je kunt het heil van God ook bekijken van de kant waartoe het een 

mens brengt. Wat het geeft, teruggeeft. Dat is vrede met God, toegang tot de 



Vader. Dat is het geschenk van de Heilige Geest. Dat is een nieuw hart dat 

verlangt naar God en Zijn dienst.  

 Je kunt het heil van God ook bekijken van de kant: wat het nog te goed 

heeft. Wat nog te wachten staat. Het eeuwige leven. Het altijd met de Heere 

zijn. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God alles en in allen. Zonder 

verdriet en dood, zonder einde. Maar eeuwig in volmaakt geluk en volmaakte 

harmonie. 

 En je kunt het ook nog bekijken van de kant van: wat heeft het gekost? 

Weke prijs is ervoor betaald? Hoe is iemand eraan gekomen? Door het bloed 

van Jezus. Door Zijn leven en opoffering tot in de nederdaling ter hel. Zo duur 

gekocht, deze prijs. Dat is een zaak geweest van oneindige, onbevattelijke 

zondaarsliefde. Liefde eindeloos groot.  

 Reden tot grote blijdschap! In God en in Zijn heil. Deze blijdschap is er. 

Deze blijdschap wordt geschonken. En dat verkondig ik u, zegt de engel. Het is 

een blijdschap die al het volk, geheel het volk zal zijn. Die verkondigd wordt 

aan heel het volk. Eerst Israel, later onder alle volken. Deze blijdschap is 

beschikbaar, is bereikbaar voor een ieder. Want deze blijdschap is een zaak 

van genade. Deze blijdschap is onvoorwaardelijk  en om niet. 

Onvoorwaardelijk. Deze blijdschap wordt niet verkondigd aan de vromen 

onder het volk. Aan de zoekers onder het volk. Aan degenen die ernst maken 

met het dienen van God. Aan diegenen onder het volk die een beetje boven 

het geestelijk gemiddelde uitsteken. Nee, onvoorwaardelijk. Aan heel het 

volk. Ook vanmorgen: aan ieder die het hoort. Deze blijdschap schenkt God, is 

in Hem verkrijgbaar.  

 En om niet. Want de prijs ervoor is betaald, is voldaan. Jezus heeft de 

prijs voldaan. Daarom kan die blijdschap nu om niet weggegeven worden. Het 

is toch eigenlijk onvoorstelbaar: in al die kerstfolders staan mooie dingen. 

Vaak dingen die een paar dagen of weken goed blijven, waar je even wat aan 

hebt. En overal staat een prijs achter. Soms een prijs met korting. Maar altijd 

een prijs. Maar het grootste, het mooiste, de blijdschap die eeuwig is en blijft, 

die wordt aangeboden voor niets. Die kan afgehaald worden, opgehaald 

worden in Jezus, het Kind van Bethlehem. 

 Dat verkondig ik u. Namens de engel die het toen deed. En die deed 

het weer namens God. Dus God verkondigt u en jou vanmorgen: deze 

blijdschap is bij Mij af te halen. Bij het Kind van Bethlehem. U wordt genodigd. 

U wordt het verkondigd. Jij wordt bedoeld.  



 Kerstevangelie. Ziet ik verkondig u grote blijdschap. Kniel bij de kribbe 

en u ontvangt hem. Vertrouw u toe aan die Kind en u krijgt hem en u hebt 

hem. Grote blijdschap.  

  Ziet ik verkondig u grote blijdschap. En niet alleen u, heel het volk en 

onder alle volken. 

2 bron 

 En nu moet je eens luisteren naar het volgende. Op een dag komt je 

moeder thuis uit de winkel. Jullie zitten in de kamer bij elkaar en je moeder 

komt de kamer binnenlopen. Ze heeft haar handen achter haar rug en je kunt 

wel zien, daar houdt ze iets mee vast wat je nog niet mag zien. En je kunt het 

wel aan haar gezicht zien ook: het is iets moois. En dat zegt ze ook: jongens, ik 

heb iets gekocht en meegebracht voor jullie. Iets waar jullie heel blij van 

worden. Wat we straks gaan eten. Nou dat wil je wel eten. En dan haalt ze 

haar handen achter haar rug en ze laat het zien en zegt het: spruitjes!  

 Nou, en daar ben jij helemaal niet blij van. Jij houdt helemaal niet van 

spruitjes. Misschien je broertje wel of je vader, maar jij helemaal niet. Je krijgt 

ze niet naar binnen. Je wordt er helemaal niet blij van. Waarom niet? Je hebt 

er geen smaak van. Je vind ze niet lekker. Je wil eigenlijk zeggen: ik lust ze 

niet. Ik leg ze het liefste gelijk weer terug op mijn bord als ik ze in mijn mond 

heb.  

 Dat is de diepe, onthutsende werkelijkheid van het kerstevangelie van 

die grote blijdschap.  Wij mensen lusten het niet, hebben er geen smaak in. 

Spugen de grote blijdschap uit.  

 We vinden onze blijdschap in ander dingen. Waar wordt je blij van? 

Waar werd je blij van het afgelopen jaar? Nou toen je bericht kreeg dat je 

geslaagd was. Toen je verkering kreeg. Toen je kindje geboren werd. Toen je 

bericht kreeg dat je kleinkind geboren was. Toen het bericht kwam dat de 

behandelingen goed resultaat bleken te hebben. Ja, toen werd je blij!  

 Dat is niet verkeerd, nee zeker niet. Daar mag je wel blij van worden. 

Maar…..we lijken maar al te vaak op die mensen die in 1912 hadden geboekt 

voor de Titanic. Dat grote schip dat zijn eerste reis zou maken via de 

noordelijke route van de atlantische oceaan via Groenland. En in de grote zaal 

zaten de mensen allerlei spelletjes te doen. Ze hadden nog niet door dat er 

iets was gebeurd. Dat het schip op een ijsberg was gevaren. En dat er een 

scheur in het scheepswand zat, een gat. Waardoor water naar binnen liep en 

schip zou gaan zinken. Maar dat was nog niet tot ze doorgedrongen. En ze 

zaten in de grote zaal spelletjes te doen. En één won er een spel en was blij. 

En een ander won ene prijs met bingo, en was blij. En een derde genoot van 



een mooi concert en was blij. Maar….het schip was aan het zinken. Ze hadden 

iets anders nodig. Ze hadden een reddingsvest nodig. Want straks zou het 

schip zinken en dan dreven alle prijzen over de oceaan. Niks geen waarde 

meer. Alleen reddingsvest zou dan waarde hebben. Wat zouden ze blij zijn als 

ze dan een reddingsvest vonden.  

 We lijken op mensen die je wel eens op een plaatje ziet: twee oudere 

mensen die de lotto hebben gewonnen. En met hun arme in de lucht  juichen 

om een paar miljoen euro. Maar: op een zinkend schip leven. En wat heb je 

dan aan een paar miljoen waar je blij mee was? Wat heb je daaraan als je op 

weg bent naar je sterven. En meer nog: naar de rechterstoel van God.  

 Weet u wat we allemaal nodig hebben? Wedergeboorte. Dat onze 

ogen opengaan dat we op een Titanic leven. Een ondergaand schip. Er zit een 

gat ins ons leven. Het gat van de zonde. Wat zeg ik: één gat? Een reeks met 

gaten. Die ons levensschip lek maken we krijgen water binnen. Het water van 

Gods toorn. Van het sterfelijke. Van het oordeel van God. Ogen gaan open in 

de wedergeboorte. En wedergeboorte geeft smaak in die grote blijdschap van 

kerst. Smaak in God. Smaak in Zijn heil. Dorst naar God en Zijn heil.  

 Hebt u dat gekregen? Smaak in God en Zijn heil? Je spuugt het niet uit, 

maar drinkt het in. En de blijdschap komt in je hart. Je hebt er dorst naar, je 

krijgt er smaak in. De blijdschap komt in je.  

 Dat kent u of dat kent u niet. En als je het niet kent, dan leef je op een 

zinkend schip. Dat kan snel gaan. Of wat langzamer. Maar zinken doet het. 

Eeuwig zinken.  

 En als je het kent dan is er blijdschap in je. Als je het hoort: ziet, ik 

verkondig u grote blijdschap. Wat is de bron van die grote blijdschap? We 

hoorden dat: wedergeboorte. Maar er is ook een tweede antwoord dat wij er 

heel dichtbij houden: Jezus. Lees maar: dat u heden geboren is de Zaligmaker. 

Wat betekent dat? Dat Hij Zijn werk beginnen gaat. De geboorte van de 

Zaligmaker Jezus is hetzelfde als wanneer ergens in rimboe van Papoea Nieuw 

Guinea een ramp is gebeurd en er zitten mensen ingesloten in dat gebied. En 

een reddingsgroep vanuit Europa is op weg gegaan en landt op Nieuw Guinea 

en bereikt de rimboe waar ze opgesloten zitten. Dan is de redding nabij. Dan 

kunnen ze gaan beginnen en is het een kwestie van tijd.  

 De geboorte van de Heere Jezus is Zijn aankomst. Hij gaat Zijn 

reddingswerk beginnen. Het is nu nog een kwestie van tijd en de redding is 

voltooid. Zo moeten we kerst zien. De aankomst in het rampgebied. Jezus 

Christus is geboren. Zie Hem gaan: Hij zal lijden en daarmee Gods toorn 

wegdragen. Hij zal in Gethsemané strijden met satan en daarmee de satan 



overwinnen voor mij. Hij zal veroordeeld worden en daarmee ons van het 

oordeel bevrijden. Hij zal gekruisigd worden en ons daarmee van de vloek 

verlossen. Hij zal sterven en daarmee voor ons de dood van zijn schrik 

beroven. Hij zal begraven worden en daarmee voor ons het graf tot rustplaats 

maken. Hij zal nederdalen ter hel en daarmee ons van de helse smarten 

verlossen. Hij voor mij.  

 En Hij zal opstaan en ook mij laten delen in de vrede met God. Hij zal 

opvaren ten hemel en ook voor mij daar plaats bereiden. Hij zit aan Gods 

rechterhand en zal ook mij beschermen en behoeden. Hij zal wederkomen en 

ook mij tot Zich nemen in eeuwigheid. Ik door Hem zo rijk, zo heerlijk.  

 Ja, dan stroomt er blijdschap in mij. Wat Jezus deed voor mij en wat ik 

ontvang door Hem dat is zo rijk. Dat is meer dan alle blijdschap in de aardse 

dingen, hoe mooi ze ook kunnen zijn. Hoe ze er nog bij kunnen komen. Maar 

als zij wegvallen dan blijft de blijdschap over. Deze blijdschap, grote 

blijdschap. Zie Hem gaan. Neemt u daar wel eens tijd voor? Vandaag, en 

morgen ook. Om te overdenken die weg van de geboren kerstkind. Want die 

blijdschap is onuitputtelijk, maar ons hart is een vergiet. Die raakt het kwijt. 

Het sijpelt eruit, het stroomt eruit. En dan is overdenking de kraan die weer 

blijdschap in laat stromen. Zonder overdenking raakt het hart leeg en het blijft 

leeg. Overdenk het kerstkind in Zijn weg van lijden en verheerlijking. Zie God 

in Hem. Rechtvaardigheid en barmhartigheid in één. Zie Hem gaan. Waarvan 

verlost Hij? Wat geeft Hij? Wat staat me nog te wachten? Wat heeft het Hem 

gekost?  

 Waar komt het vandaan als en christen zo zonder blijdschap is? Je 

neemt geen tijd om Christus te overdenken. Zijn komst en Zijn weg van lijden 

en verheerlijking. Je denkt alleen aan aardse dingen, eigen plannen, je denkt 

aan zonden. Maar je overdenkt niet het Kind van Bethlehem.  

3 belofte 

 Terwijl blijdschap zo’n wind in de zeilen geeft. Blijdschap maakt alles 

anders. Dat zien wij bij de herders. Gaan we maar na.         

            Blijdschap maakt aktief tot het goede. De herders gaan met haast (vs 

15) Blijdschap verlost van zoveel bedenkingen en bezwaren. Blijdschap 

bevrijdt van zoveel tegenwerpingen en ja maars. Blijdschap maakt ijverig om 

het leven in Gods rijk te besteden.  

             Blijdschap maakt bereid tot evangelisatie. (vs 17) de herders maken 

alom bekend het woord dat hun geschied is. Blijdschap doet het je ook aan 

anderen gunnen. 



 Blijdschap stelt tot zegen voor anderen. Blijdschap trekt altijd anderen 

aan. (vs 18)  Allen verwonderen zich over wat door de herders gezegd wordt. 

Somberheid stoot af. Het is zo afstotend als een christen zijn hele leven 

zwaarmoedig over de aarde gaat en tot het laatste toe nog alleen maar zucht 

en steunt en klaagt. Dat trekt een anderen aan. Dat doet denken: waar zou je 

het voor doen? Geeft de wereld dan toch meer dan God? Maar blijdschap 

trekt aan. Blijdschap kan laten denken: ik wilde wel dat ik ook zo’n leven had, 

zo’n God kende.  

               Blijdschap maakt dat je leeft tot Gods eer. (vs 20) De herders 

verheerlijken God en loven Hem. Blijdschap in God en Zijn heil maakt 

verlangend om Hem te danken en te eren. Blijdschap verlost van zoveel 

eigenbelang, en richt op God en hoe Hij dank een er waard is.  

 Blijdschap leert ook beproevingen dragen. Want beproevingen zijn niet 

voorbij als je vreugde in God vindt, eerder integendeel. Eerder zo, dat de 

duivel het zo verschrikkelijk vindt en je het niet gunt en er op afkomt. Maar 

blijdschap leert beproevingen dragen. Blijdschap in God en Zijn heil dat zoveel 

zwaarder weegt dan de beproeving. In een balans afgewogen weegt de 

oorzaak van blijdschap veel zwaarder dan de beproeving. En dat leert mij 

dragen en doorstaan.    

 Dat bleek wel. Dat bleek wel in het leven van John Harper, die in 1912 

omkwam tijdens de ramp met de Titanic. Harper was een christen, een 

blijmoedig christen. Hij had vaak op straathoeken in Amerika de grote 

blijdschap verkondigd. Van zaterdag op zondag bracht hij vaak uren in gebed 

door. Over hem sprak George Henry Cavell. Vier jaar later, na de ramp van de 

Titanic, was er een bijeenkomst van overlevenden van de ramp met de 

Titanic. En daar voerde Cavell het woord. Hij zie dat hij al snel te water was 

geraakt. Met vele anderen. Maar er waren te weinig reddingsvesten aan 

boord. En als je te water was gekomen en een plank of stuk hout had 

gevonden om je aan vast te houden, dan zou je zonder reddingvest toch van 

kou uiteindelijk wegzinken naar de oceaanbodem.  Ik had geen reddingsvest 

zei hij. Maar ik zag dat iemand met een reddingsvest naar zoveel mogelijk 

mensen in het water toezwom. En toen hij bij mij kwam vroeg hij: ben jij 

gered? Nee, moest ik zeggen. Hier, neem jij mijn reddingsvest. Dan kan jij nog 

blijven leven. En geloof in Jezus Christus. En op die plaats waar Harper mij zijn 

reddingsvest gaf zonk hij even lager weg in de golven en kwam niet meer 

boven. En ik was zo onder de indruk van een man die dat deed dat ik daar tot 

geloof kwam in de Heiland die hij me aanprees.  

 Blijdschap doet wat. Met jezelf. Het maakt gericht op Gods eer, het 

maakt ijverig in het goede, het leert beproevingen ondergaan. Blijdschap doet 



wat met anderen: het maakt indruk, het geeft zegen, het is middel in Gods 

hand om anderen tot het heil te leiden. 

 Ziet ik verkondig u grote blijdschap. En blijdschap stroomt in mij als 

wedergeboorte mij smaak geeft in God en Zijn heil. Dan komt blijdschap in 

mij. Telkens weer. Totdat allen die blijdschap kenden hun aardse leven 

eindigen zullen. Dan verandert het: dan komt de blijdschap niet in mij, dan 

kom ik in de blijdschap. Dat zal me een verschil wezen. Het verschil tussen een 

glas water dat ik in mij op kan nemen. Het water in mij. Met als ik in de 

oceaan zwem. Als een vis in het water. Dat zal heel wat meer dan 1 of 2 

bekertjes. De blijdschap in mij op aarde dat zijn 1 of 2 bekertjes. Ik in de 

blijdschap in de hemel dat is in een oceaan van blijdschap binnenkomen. 

Waar ik ook kijk, hoever ik ook kijk, alleen maar blijdschap. Enkel blijdschap. 

Onder me, voor me, naast me, boven me, zover ik zien kan alle kanten op: 

blijdschap. In God en Zijn heil.  

 Als ik hier in dit leven geen blijdschap in God en Zijn heil ken, dan zal ik 

het niet uit kunnen houden. Als 1 of 2 bekertjes me al tegenstaan, wat moet 

een oceaan dan voor me zijn? Als ik alleen blijdschap vind in aardse dingen, 

dan is het een blijdschap die voorbijgaat. Al is het blijdschap in mooie dingen 

en gaven. Het gaat voorbij. Het eindigt in eeuwige smart. Overal vuur, waar ik 

ook kijk en over ik kijk, overal vuur. 

 Maar ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Ook u, ook jou. In het 

Kerstkind. In Jezus, de geboren Zaligmaker.  

                                                        Amen   


