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“en	het	geschiedde	als	zij	daar	waren	dat	de	dagen	vervuld	werden	dat	
zij	baren	zou”	

1	Jezus	en	Bethlehem			2	Jozef	en	Bethlehem		3	de	herders	en	
Bethlehem					4	wij	en	Bethlehem.	

	 Gemeente,	

	 Daar.	Dat	is	in	Bethlehem.	Een	dorpje	in	de	schaduw	van	
Jeruzalem.	Jeruzalem,	de	hoofdstad.	Met	prachtige	gebouwen	en	
belangrijke	plaatsen.	Bethlehem,	7	kilometer	ten	zuiden	daarvan.	Zoals	
Waarder	tov	Woerden.	Bethlehem,	een	klein	dorpje,	laten	we	zeggen	
inderdaad	net	als	Waarder,	Driebruggen,	Nieuwerbrug.	Zo’n	1500	
inwoners.	Het	is	alleen	wat	hoger	gelegen:	Bethlehem	ligt	700	meter	
boven	de	zeespiegel.		

	 Daar,	daar	is	Jezus	geboren.	Maakt	dat	nog	wat	uit?	Had	Jezus	
niet	zo	goed	in	Nazareth	of	Jeruzalem	geboren	kunnen	worden?	Maar	is	
het	toevallig	Bethlehem	geworden?	Nee,	daar	heeft	God	op	
aangewerkt.	God	heeft	die	volkstelling	van	keizer	Augustus	plaats	laten	
vinden	om	Jozef	en	Maria	er	te	laten	komen.	En	God	heeft	de	
bevruchting	van	Maria	op	dat	moment	laten	plaatsvinden	dat	toen	zij	
daar,	in	Bethlehem	was,	de	bevalling	zou	plaatsvinden.	Echt,	het	moest	
Bethlehem	zijn.	
	

1	Jezus	en	Bethlehem	

	 Want	Bethlehem	is	de	stad	van	David.	Dat	staat	ook	in	vers	4	en	
11	erbij.	De	stad	van	David.	Waar	David	geboren	en	getogen	was.	David,	
de	koning	van	Israel.	En	als	Jezus	in	Bethlehem	geboren	wordt,	wordt	
duidelijk:	Hij	is	de	Zoon	van	David.	Hij	zal	de	Opvolger	van	koning	David	
zijn.	Koning.	Eerste	vernederd,	vervolgd	en	daarna	verhoogd	en	
verheerlijkt.	Wat	deed	een	koning	toen?	Regeren.	Zoals	David	regeerde,	
zo	zal	Jezus	regeren	over	de	harten	om	de	dienst	aan	God	te	leren.	Om	
onze	harten	te	vervullen	met	liefde	tot	God	en	de	aanbidding	van	Hem.	
Uitdelen.	Zoals	David	uitdeelde.	Als	hij	gevochten	en	gewonnen	had	dan	
deelde	Hij	de	buit	uit.	Zo	zal	Jezus	uitdelen:	hemelse	vrede,	hemelse	
vreugde.	Vrede	met	God	en	eeuwig	leven.	Beschermen.	Zoals	David	zijn	
volk	beschermde	als	er	buitenlandse	of	binnenlandse	dreiging	was.	Zo	
zal	Jezus	beschermen.	Als	de	duivel	dreigt	en	aanvalt,	Hij	zal	Zijn	volk	
beschermen	zodat	het	niet	terugvalt	in	de	handen	van	de	duivel.	Jezus	is	
geboren	in	Bethlehem.	Hij	is	Koning	uit	Davids	huis.	Hij	zal	regeren,	
zegenen	en	beschermen.		



	 Daarom	had	de	profeet	Micha	het	ook	geprofeteerd.	En	gij	
Bethlehem	Juda,	uit	u	zal	Mij	voortkomen	Die	een	Heerser	zal	zijn.	
Bethlehem.		

	 In	Bethlehem.	Dat	betekent	ook	iets:	Bethlehem.	Huis	van	brood.	
Blijkbaar	was	het	een	vruchtbare	streek.	Met	goede	oogsten.	En	dus	
met	brood.	Waar	te	eten	was.	Maar	nu	wordt	Bethlehem	echt	gevuld	
met	brood.	Brood	des	Levens.	Brood	heb	je	nodig,	elke	dag,	om	te	
kunnen	leven.	Jezus	vult	Bethlehem	met	Brood.	Wat	je	nodig	hebt	om	te	
leven,	je	ziel	te	leven,	eeuwig	te	leven.	Hij	is	en	geeft	het	leven	met	God,	
Hij	is	en	geeft	liefde,	kracht,	de	Heilige	Geest.	Waardoor	je	leeft	met	
God.	Verlangt	naar	God,	Hem	liefhebt,	Hem	eert,	naar	Hem	uitziet.	Voor	
dat	leven	is	Jezus	het	Brood.		

	 Jezus	wordt	geboren	in	Bethlehem.	Stel	je	voor.	Vergelijk	het	
eens.	Hij	was	in	de	hemel	–	Hij		komt	naar	Bethlehem.	Hij	was	in	de	
schoot	van	Zijn	Vader	–	Hij	komt	in	een	stal.	Hij	was	omringd	door	
engelenzang	–	Hij	komt	omringd	door	koude	gure	wind	door	de	spleten	
van	de	stal.	Hij	was	bekleed	met	heerlijkheid	–	Hij	komt	in	doeken	in	een	
kribbe.	Hij	was	in	zuivere,	heilige	sferen	–	Hij	komt	op	aarde	in	de	sfeer	
van	zonde	en	ongerechtigheid.	Hij	was	rijk	–	Hij	wordt	arm.	In	
Bethlehem.	Om	aan	te	geven:	Ik	ben	Davids	Zoon	en	het	Brood	des	
Levens.		

	 Dat	is	kerstevangelie.	Kerstevangelie	voor	wie	de	duivel	dient	en	
onderworpen	is.	Voor	wie	niets	heeft	aan	echte	rijkdom.	Voor	wie	niet	
tegen	de	duivel	op	kan.	Hier	is	uw	Koning.	Hij	regeert,	Hij	zegent	en	hij	
beschermt.	Daarvoor	is	Hij	gekomen,	voor	mensen	zoals	u	en	jij	en	ik.	
Om	te	regeren,	te	vernieuwen	voor	de	dienst	aan	God.	Om	te	zegenen	
met	vrede	met	God	en	eeuwig	leven.	Om	te	beschermen	tegen	de	
duivel.		

	 Dat	is	kerstevangelie.	Kerstevangelie	voor	wie	God	niet	kent,	het	
leven	met	God	mist.	Voor	u	dus	want	van	nature	missen	we	het	
allemaal.	Evangelie	voor	wie	niet	zoeken	kan,	niet	bidden,	niet	
verlangen,	niet	uitzien	naar	God.	het	komt	er	niet	van,	en	het	zakt	
steeds	weer	in	en	gaat	steeds	weer	weg.	Daarvoor	is	Hij	gekomen.	Het	
levende	Brood.	Hij	leert	en	onderhoudt	zoeken,	bidden,	verlangen	en	
uitzien.			

	 Ooit	beseft:	deze	Jezus	heb	ik	nodig?	Dit	kerstkind	kan	mij	
zaligmaken?	Al	was	het	nooit,	besef	het	dan	nu	voor	het	eerst.	Zulk	een	
Zaligmaker	heb	ik	nodig.		

	
	



2	Jozef	en	Bethlehem	

	 Toen	zij	daar	waren.	In	Bethlehem	dus.	En	dat	verandert	alles.	
Kijk	maar	naar	Jozef	en	Maria.	Want	omdat	Jezus	geboren	zal	en	moet	
worden	in	Bethlehem	zijn	zij	daarheen	op	weg.	Vers	4.	En	Jozef	ging	ook	
op,	van	Galilea	uit	de	stad	Nazareth	tot	de	stad	Davids	die	Bethlehem	
genoemd	wordt.		

	 Moeten	we	ons	dat	eens	indenken!	Jozef	en	Maria	naar	
Bethlehem.	Twee	verloofden.	Nog	jong.	17	en	18,	of	19	en	20	misschien.	
Jozef	de	timmerman.	We	zouden	zeggen	de	zzp’er.	Drukke	tijd,	drukke	
dagen.	En	Maria,	die	wonderlijk	van	de	Heilige	Geest	in	verwachting	is.	
En	toen	kwam	dat	bevel	van	de	keizer:	iedereen	moet	naar	de	stad	van	
zijn	voorgeslacht.	Waar	zijn	voorgeslacht	vandaan	komt.	Nu,	direct.	
Jozef	schrikt.	Want	zij	wonen	in	Nazareth,	maar	laten	we	zeggen	zijn	opa	
en	oma	komen	uit	Bethlehem.	120	kilometer	naar	het	noorden.	Op	een	
ezeltje.	Daar	doe	je	dagen	over.	Daar	moet	Jozef	zijn	werk	minstens	een	
week	lang	voor	stilleggen.	Ineens.	Stel	je	voor	als	zzp’er.	En	dat	wordt	je	
zomaar	even	bevolen.	Er	wordt	niks	aan	je	gevraagd:	komt	dat	uit,	schikt	
dat,	nee	hoor,	zo’n	keizer	die	doet	maar	en	verwacht	geen	
ongehoorzaamheid.	En	het	komt	ook	zo	slecht	uit.	Net	nu	Maria	
hoogzwanger	is,	8	maanden	in	verwachting	of	meer.	Dat	kan	niet	
ongelukkiger.	Maar	het	zal	moeten,	er	zit	niks	anders	op.	En	je	kan	je	
voorstellen	dat	Jozef	en	Maria	onderweg	gaan,	mopperend,	chagrijnig.	
Scheldend	op	die	keizer.	Het	kan	ook	niet	beroerder.		

	 Hoeveel	mensen	gaan	zo	niet	door	het	leven?	Hoeveel	mensen	
gaan	bij	tijden	niet	zo	door	het	leven.	Als	dingen	gebeuren.	Waar	je	toch	
niks	aan	veranderen	kunt.	Maar	het	komt	zo	ongelukkig	uit.	Maar	ja,	
daar	wordt	niet	naar	gevraagd.	Er	zit	niets	anders	op.	Je	met	het	ermee	
doen.	Door	hoeveel	mensenlevens	loopt	niet	bij	tijden	zo’n	bittere	
draad	heen?		

	 Of	zouden	Jozef	en	Maria	beseft	hebben:	wij	gaan	niet	zomaar	
op	reis,	we	gaan	naar	Bethlehem.	Zouden	ze	de	Bijbel	gekend	hebben	en	
geweten	hebben	van	die	belofte:	Davids	Zoon,	Jezus,	zal	in	Bethlehem	
geboren	worden?	Dan	zullen	ze	anders	gereis	hebben.	We	gaan	naar	
Bethlehem,	naar	de	plaats	waar	God	Zijn	belofte	gaat	vervullen.	En	wij,	
wij	mogen	in	dienst	staan	van	Gods	werk.	Wij	worden	door	God	
verwaardigd	om	instrument	te	zijn	bij	de	vervulling	van	Zijn	belofte?	
Kijk,	als	dat	zo	is	geweest,	dan	heeft	er	glans	gelegen	over	die	reis	naar	
Bethlehem.	Een	diepe	vreugde.	Dat	wij	door	de	Heere	worden	gebruikt.		

	 Kijk,	dat	brengt	glans	in	het	leven.	God	is	bezig	om	Zijn	beloften	
te	vervullen.	Nog	steeds.	En	wat	er	ook	gebeurt,	hoe	ons	leven	ook	gaat,	
het	staat	in	dienst	van	Gods	werken.	Van	de	vervulling	van	Zijn	beloften.	



Dan	kunnen	dingen	slecht	uitkomen,	helemaal	niet	leuk	zijn,	heel	je	
levenspad	omgooien.	Maar:	het	is	zo	dat	alle	dingen	zullen	dienen	voor	
Zijn	raad	en	Zijn	beloften.	Dat	geeft	glans	aan	je	wegen	en	je	taken.	Aan	
wegen	die	moeilijk	zijn	en	onbegrepen.	Aan	taken	die	klein	en	nutteloos	
lijken.	Maar	het	dient	om	Gods	beloften	te	vervullen.	Het	is	niet		
vergeefs.	Dat	geeft	glans	en	hoop	aan	het	leven.		

	 Dat	maakt	Hij	tot	ons	gebed!	Dat	mag	ons	gebed	zijn.	O	HEERE,	
geef	dat	ik	dat	wij	in	Uw	dienst	mogen	staan.	Neem	ons	leven,	Heere,	
om	in	Uw	dienst	te	mogen	staan.	Dat	is	onze	diepste	vreugde	en	
verwondering.	U	zou	het	ook	zonder	ons	kunnen	doen,	door	engelen	of	
nog	weer	anders,	maar	U	wilt	ons,	mij	ervoor	gebruiken.	Wie	zijn	wij	dat	
wij	in	uw	dienst	mogen	staan?	Mogen	dienen	om	Uw	werk	te	vervullen!	
Dan	schaam	ik	me	over	mijn	gemopper	en	mijn	ontevredenheid.		

	 Dan	is	je	leven	gelukkiger	en	rijker	met	een	moeilijke	weg	of	een	
onaanzienlijke	taak,	dan	een	ander	die	alles	voor	de	wind	gaat	en	heel	
veel	aanzien	heeft.	Iemand	die	kampioen	wordt,	iemand	die	welvaart	
heeft	in	zijn	bedrijf.	Maar	niet	leeft	in	het	besef	dat	in	Gods	dienst	te	
staan	het	hoogste	geluk	is.	Die	mist	deze	vreugde	en	vrede	van	hart.	Die	
mist	het	wezenlijke.	En…..raakt	eens	alles	kwijt	eeuwig	kwijt.	

	 Zalig	als	je	hebt	leren	bidden:	Heere,	laat	mij	Uw	weg	gaan.	Wat	
U	ook	maar	voor	mij	hebt	bepaald.	Ik	ben	er	toe	bereid.	Leer	mij	U	
volgen	op	Uw	wegen.	Want	zo	wilt	U	Uw	werk	volvoeren,	op	weg	naar	
de	vervulling	van	al	Uw	beloften.	Zo	ben	ik	eigenlijk	ook	op	reis	naar	
Bethlehem.	De	plaats	waar	U	Uw	beloften	vervult.	
	

3	de	herders	en	Bethlehem	

	 Toen	zie	daar	waren.	In	Bethlehem	dus.	En	dat	verandert	alles.	
Kijk	maar	naar	de	herders.	Want	omdat	Jezus	in	Bethlehem	geboren	is,	
gaan	zij	daarheen	op	weg.	De	herders	op	weg	naar	Bethlehem.	Dat	heeft	
de	engel	hen	duidelijk	gezegd.	De	ene	engel:	dat	u	heden	geboren	is	de	
Zaligmaker,	Welke	is	Christus,	de	Heere,	in	de	stad	van	David.	En	de	
herders	zeggen	dan	ook	tegen	elkaar	in	vers	15	laat	ons	dan	heengaan	
naar	Bethlehem.	Van	Efratha	naar	Bethlehem.		

	 Dat	zal	zo’n	2	of	3,4	kilometer	zijn	geweest.	Dus	zo	bij	Papekop	of	
of	richting	Barwoutswaarder.	En	van	lezen	we	dat	zij	naar	Bethlehem	
gaan.	Letterlijk	staat	er:	oversteken.	Ze	nemen	de	kortste	weg.	Recht	
toe	recht	aan	naar	Bethlehem.	Vanuit	Papekop	niet	over	de	Tureluur,	
maar	zo	recht	door	de	weilanden.	Vanaf	Barwoutswaarder	niet	over	
Nieuwerbrug,	maar	recht	door	de	weilanden.	Zo’n	haast	hebben	ze.	Ze	
kwamen	met	haast.	Ze	nemen	de	kortste	weg,	ze	gaan	direct	en	ze	
lopen	hard.	Naar	Bethlehem.		



	 Waarom?	Omdat	Bethlehem	de	plaats	is	waar	Jezus	ligt.	Daar	is	
het	Kerstkind	te	vinden.	Bethlehem	is	de	plaats	waar	Jezus	is.	Ze	hadden	
natuurlijk	kunnen	zeggen:	nou,	morgenochtend	als	het	licht	is,	ligt	dat	
kind	er	nog	wel,	dat	loopt	niet	weg	met	een	dag.	En	we	nemen	de	
wegen	die	er	zijn	dan	blijft	alles	wel	zo	netjes.	En	we	lopen	op	ons	
gemak.	Maar	nee,	ze	steken	over,	direct,	met	haast.	Waarom,	wat	zit	
daar	achter?		

	 Dan	denk	ik	even	aan	een	jong	echtpaar	dat	vanaf	de	andere	
kant	van	de	oceaan	weer	naar	Nederland	terugkomt.	En	weer	
thuiskomt.	Waarom	zegt	de		familie	dan	niet:	och,	die	kunnen	we	
volgende	week	ook	wel	zien,	voorlopig	zullen	ze	niet	weer	weggaan.	
Waarom	zeggen	die	ouders,	die	broers	dat	niet?	Ja,	omdat	ze	verlangen,	
omdat	ze	ernaar	uitzien.	Dat	doet	de	liefde.	Liefde	doet	verlangen	en	
uitzien	en	wil	niet	wachten.	

	 Kijk,	dat	maakt	alles	anders.	Om	te	gaan	naar	de	plaats	waar	
Jezus	is.	Dat	is	nu	de	Bijbel,	de	kerkdiensten,	het	Woord,	de	
sacramenten,	het	gebed.	de	plaatsen	waar	Jezus	te	vinden	is.	En	Hij	
trekt	zo,	van	Hem	gaat	zo’n	aantrekkingskracht	uit.	Dat	je	je	gaat	
haasten.	Met	zo’n	verlangen	en	zo’n	uitzien	om	Hem	te	vinden.	Dat	
geeft	glans	aan	je	kerkgang.	Dan	ga	je	niet	omdat	het	hoort,	dan	ga	je	
niet	met	zware	voeten.	Dan	haast	je	je.	Je	ziet	er	zo	naar	uit.	Hoe	eerder	
zondag	hoe	liever.	Hoe	eerder	Heilig	Avondmaal	hoe	mooier.	Hoe	meer	
diensten	hoe	mooier.	Jammer,	dit	jaar	niet	zo	veel	als	vorig	jaar.	Komen	
met	haast.	Dat	geeft	glans	aan	je	kerkgang.	Dat	is	wat	anders	dan	de	
haast	om	net	niet	te	laat	te	zijn,	dat	is	de	haast	van	verlangen.		

	 Zo	graag	Bijbellezen	en	bidden.	Met	haast.	Nee,	niet	de	haast	van	
nou,	gauw	eventjes	dan,	maar	de	haast	van	verlangen,	uitzien,	zin	in	
hebben.	Dat	geeft	er	glans	aan.	Dan	hoef	je	je	niet	ertoe	te	zetten,	
omdat	het	moet,	dan	hoef	je	je	gedachten	niet	erbij	te	slepen,	dan	stel	
je	het	niet	uit	door	je	maar	wat	te	zitten	vervelen.	Nee,	de	glans	van																				
verlangen	en	uitzien	doet	je	je	Bijbel	pakken	en	je	handen	vouwen.	Wat	
heerlijk!	Dat	maakt	het	anders!	

	 Jezus	trekt	zo,	Hij	openbaart	Zich	zo,	Hij	geeft	je	zo’n	zicht	op	
Hem,	dat	je	met	haast	komt.	Naar	de	plaats	waar	Hij	is.	Kent	u	daar	wat	
van?	Wat	moeten	we	ons	dikwijls	schamen.	Over	onze	lusteloosheid.	
Onze	traagheid.	Onze	on-zin.	Geen	zin	hebben	en	voelen.		

	 Ja,	Hij	doet	zelfs	verlangen	naar	Hem	in	de	hemel.	Om	altijd	met	
de	Heere	te	mogen	zijn.	Verlangen	naar	Zijn	wederkomst.	

	

	



4	wij	en	Bethlehem	

	 		 En	het	geschiedde	toen	zij	daar	waren.	In	Bethlehem,	de	
stad	van	koning	David.	De	stad	waar	God	Zijn	belofte	vervult.	De	stad	
waar	Jezus	te	vinden	is.	De	stad	waar	Gods	Zoon	is	neergedaald	in	het	
vlees	en	geboren	is.	De	stad	waar	Jozef	en	Maria	heengingen	in	
vertrouwen.	De	stad	waar	de	herders	zich	naar	toe	haasten.	Dat	zijn	er	
al	drie.	Drie	zijden.	Want	kijk,	je	weet	wel,	elke	ruimte,	kamer,	huis,	of	
wat	dan	ook	heeft	vier	zijden.	Nou	Gods	Koninkrijk	heeft	ook	vier	zijden.	
Vier	muren.	De	ene	muur	is	Jezus,	Die	naar	Bethlehem	is	gekomen.	De	
tweede	muur	zijn	Jozef	en	Maria	die	zijn	gekomen.	De	derde	muur	zijn	
de	herders,	die	zijn	gekomen.	Drie	muren.	Maar	dan	is	Gods	Koninkrijk	
nog	niet	dicht.	Eén	kant	is	nog	open.	Er	is	dus	nog	opening.	Er	kunnen	
dus	nog	meer	mensen	komen.	Gods	Koninkrijk	is	nog	open.	Er	kunnen	
nog	mensen	door	naar	binnen.	

	 Daarom	zegt	het	Evangelie:	kom!	U,	jij,	kom!	Er	is	nog	ruimte,	er	
is	nog	opening.	Kom.	Kom	ook	naar	Bethlehem.	Nee,	niet	met	het	
vliegtuig.	Het	vliegtuig	naar	Tel	Aviv	of	Jeruzalem	en	dan	met	de	auto	of	
bus	naar	Bethlehem.	Dat	kun	en	mag	je	wel	doen,	maar	daarmee	kom	je	
niet	Gods	Koninkrijk	binnen.	Hoe	kom	je	tot	Jezus,	in	Bethlehem?	Niet	
met	het	vliegtuig,	maar	met	je	hart.	Met	je	hart	dat	erkent:	ik	mis	alles.	
Ik	heb	die	onderwerping	aan	Gods	wil	niet.	Ik	heb	geen	vreugde	in	de	
weg	van	God.	Ik	kan	alleen	maar	mopperen	als	het	tegenzit	en	dwars	
zijn.	En	ik	heb	geen	verlangen	om	naar	de	kerk	te	gaan,	om	te	bidden,	
om	Bijbel	te	lezen.	Ik	heb	het	niet	en	hoe	ik	ook	geprobeerd	heb,	het	
komt	er	niet	ook.	Ik	maak	het	ook	niet.	En	daarom	heb	ik	Jezus	nodig.	
Want	ik	weet	dat	zonder	bekering	niemand	in	de	hemel	komt.	Zonder	
bekering	komt	niemand	het	Koninkrijk	van	God	binnen.	Maar	de	deur	is	
nog	open.	En	je	haast	je.	Maar	dan	met	de	haast	omdat	het	gevaarlijk	is.	
Straks	gaat	die	deur	een	keer	dicht.	Als	de	laatste	der	verkorenen	
binnen	is.	Als	het	uur	van	mijn	sterven	slaat.	Dan	kan	het	niet	meer,	dan	
kan	ik	niet	meer	komen.	Daarom	kom	ik	nu.	Met	mijn	onbekeerde	hart.	
O	Heere	Jezus,	vult	U	het	met	onderwerping	en	vreugde	in	de	
beschikbaarheid	aan	God.	Vult	U	het	met	verlangen	naar	Uzelf.	Want	
zonder	dat	komt	niemand	in	de	hemel.	Nu	niet	en	nooit.	Maar	geeft	U	
het.		

	 Kom	tot	Jezus.	Met	je	hart.	Je	onbekeerlijke	hart.	Kom	tot	Jezus.	
Nog	is	het	Koninkrijk	open,	de	deur	is	nog	niet	dicht.	Kom,	want	anders	
blijf	je	in	de	greep	van	satan.	In	de	greep	van	de	dood.	In	de	greep	van	
de	vorst	der	duisternis	en	de	eeuwige	honger.	Haast	u	om	uws	levens	
wil.	

	 In	Bethlehem	is	Jezus	niet	meer.	Daar	vinden	we	Hem	niet.	Hij	is	
naar	het	kruis	gegaan	en	begraven.	Opgestaan	en	ten	hemel	gevaren.	Hij	



zal	als	Koning	terugkomen.	En	al	Zijn	onderdanen	tot	Zich	nemen.	Al	Zijn	
gekenden	binnenbrengen	in	het	eeuwig	koninkrijk	van	nieuwe	hemel	en	
nieuwe	aarde.	Als	Hij	je	dan	toch	niet	roept,	als	Hij	je	dan	toch	buiten	
laat…..omdat		je	niet	gekomen	bent.	Dan	is	het	voor	eeuwig	te	laat.	

	 Nog	is	de	deur	open.	Kom	tot	Jezus.	Kom	tot	Hem.	De	Koning.	
Het	Brood	des	Levens.	Die	zin	en	doel	geeft	aan	het	leven.	Die	trekt,	
aantrekt	opdat	u	komt.		

																																														Amen		


