
                                                      Lucas 2:11 
“Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker,  
  Welke is Christus, de Heere, in de stad van David.” 
 
 
 Gemeente, 
 Het geboortekaartje. Daarmee wordt het bekend gemaakt. 
Natuurlijk zijn er wel andere manieren. Je ouders die bel je. Vrienden doe 
je via facebook. Maar de officiële manier is toch nog steeds het 
geboortekaartje. Dat kies je ook met zorg uit. En wat je daarop zet denk je 
ook goed over na.   
 Om te beginnen mag er dank aan de HEERE in laten doorklinken. 
Dat in elk geval Zijn Naam op het kaartje wordt genoemd. Als getuigenis 
en belijdenis. Laten we dat vooral blijven doen. 
 Dan natuurlijk de namen van het kindje. Hoe het heet. Doopnamen, 
roepnaam.  
 Enkele feitjes zet je er meestal ook wel op: welke datum geboren, 
hoe lang, hoeveel het weegt. 
 De namen van de ouders staan er op. En het adres. Mensen moeten 
toch weten wie ze kunnen feliciteren en waar ze naar toe kunnen op 
bezoek of waarheen ze een kaartje kunnen sturen.    
 
 Ook de geboorte van de Heere Jezus wordt wereldkundig gemaakt. 
Je zou onze tekst het geboortebericht van het kerstkind kunnen noemen. 
Het uitgesproken geboortekaartje, bezorgd bij de herders op het veld. En 
zo ooit dan hier: dank aan God. En die wordt ook gebracht. Want het 
eindigt met de engelenzang: ere zij God. Eer en dank aan God voor dit 
Kind.  
 Verder staat er heel wat niet op: geen lengte en gewicht van het 
Kindje. En de geboortedatum? Heden! Vandaag. Omdat God Zijn engelen 
zendt. Zo snel is het bericht op de plaats van bestemming. Al lang voordat 
wij onze digitale mogelijkheden hebben: heden is geboren. Zo snel wordt 
het bekend.    
 De namen van de ouders worden niet genoemd. Blijkbaar gaat het 
niet om hen, hoeft dat niet zonodig direct bekend te zijn bij de herders. 
Een adres staat er niet op. Alleen staat erbij: in de stad van David. Dat is 
blijkbaar belangrijker dan de straat en het huisnummer. 
 En dan wat het meest opvalt. Er staan geen namen op van het Kind. 
Die had Maria al wel genoemd: Jezus. Maar die Naam krijgt hij pas 
officieel op de 8e dag, bij de besnijdenis, dat met vers 21. Wat er wel op  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



staat van dit Kind dat zijn enkel titels. De Zaligmaker, Welke is Christus, 
de Heere. Dat zijn niet echt namen, meer titels. Dat kan bij ons natuurlijk 
nooit. Je weet dat niet van tevoren. Niemand weet wat een pas geboren 
kindje zal gaan worden of bereiken. Zelfs niet of het de jaren van leven 
krijgt om iets te worden. Er wordt nooit een geboortekaartje gemaakt van: 
geboren is ingenieur, manager, directeur geboren. Dat weet je niet, dat kun 
je niet zeggen op dat moment.     
 Maar bij het kerstkind wel. Het is al bekend wat Hij zal gaan doen. 
Het is al bekend waarvoor Hij in de wieg, de kribbe, is gelegd. Allereerst 
om Zaligmaker, Redder te zijn. Dat zal Hij zijn, dat is Hij! Redder, dat 
woord kennen wij bijvoorbeeld uit de Koninklijke Nederlandse 
Reddingsmaatschappij. Die bij rampen op zee overlevenden probeert te 
redden uit het water, of van het schip te halen. Redden, dan is er dus wat 
aan de hand, een noodsituatie, een gevaar.  
 Als je dat vraagt aan mensen, dan geeft iedereen bijna hetzelfde 
antwoord in onze tijd, eind 2012. De grootste nood van deze tijd is de 
crisis, economisch, financieel, werkgelegenheid. Dat is in het algemeen 
voor ieder hetzelfde. Persoonlijk kan dat verschillen: afhankelijk van wat 
je meegemaakt hebt: verlies van je baan, of bij een ander: uitgaan van 
verkering, of ziekte, of spanningen in het gezin, of verlies van geliefde. 
Dat is dan je persoonlijke grootste zorg. Maar als we denken aan de 
Zaligmaker, de Redder, het kerstkind, dan gaat het over de grootste nood. 
De nood van de zonde. Zonden, dat is het overtreden van de 10 geboden. 
Met een daad, een woord, een gedachte, een begeerte, een bedoeling. En 
dat is de grootste nood, het grootste gevaar voor een mens. Want wij 
denken daar veel te makkelijk over. Wij denken dat wij af en toe 
zondigen. Dat wij er af en toe voor kiezen om te zondigen. Dat wij 
bepalen of wij een keer zondigen. Of vaker zondigen. Maar dat is een 
volstrekte verblinde voorstelling van zaken. Wij zondigen niet af en toe, 
alsof wij baas zijn over de zonde en bepalen kunnen wanneer wij 
zondigen. Nee, de zonde is de macht die ons in zijn greep heeft. De macht 
die ons vasthoudt als een inktvis met zijn tentakels. Als een draaikolk die 
ons meezuigt naar beneden toe. Verder en verder. Als een gebied van 
drijfzand. Zonden trekken ons mee naar het verderf. En elke losse zonde is 
een bewijs ervan dat wij in die greep, die macht zijn. Die ons meesleurt 
naar het eeuwig verderf, de rampzaligheid. 
 Maar Hij is de Zaligmaker, Redder. Hij redt van zonden. Hij trekt 
uit die draaikolk. Hij verlost van de zonde. Hij geeft een nieuw hart en een 
nieuwe geest die de zonde haat en die verlangt de Heere te dienen. Hij 
onttrekt aan de draaikolk van de zonde. Niet dat dat in één keer gebeurd is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nee, dat duurt een levenlang. Hij begint te trekken in het uur van je 
wedergeboorte en geloof en Hij gaat er een leven lang mee door. Totdat 
Hij je helemaal gered heeft. Door de dood heen in de hemel. Helemaal 
gered van zonden. Van zonden vrij. Helemaal voor God. De Zaligmaker, 
Redder. 
 Daarvoor is wat anders nodig. Daarvoor moet eerst de schuld van 
de zonde worden weggenomen. Als het ware moet eerst het hek dat voor 
dat gebied van drijfzand staat opengebroken worden. Het hek van de vloek 
der wet en de schuld der zonde. Dat zal Hij dan ook doen: de vloek der 
wet, de schuld der zonde dragen. Daarom is Hij ook geboren. Mens 
geworden, om dat te kunnen doen. Om de zonde te kunnen dragen, bij ons 
te kunnen komen. Zodat Hij het recht heeft om bij de zondaar zelf te 
komen en die los te trekken uit de macht van de zonde. 
 Dat is Zijn werk. Zaligmaker, Redder. Toen, in die kerstnacht ging 
de hemel open, en daalden engelen neer met deze boodschap. Maar als dat 
vanmorgen verkondigt wordt gaat de hemel weer open. En er daalt als het 
ware een touw uit de hemel neer. Tot vlak voor uw hart. De HEERE laat 
het neer vanuit de hemel. Een touw tot vlak voor u. Tot vlak voor 
zondaren die dreigen weg te zinken in de golven van hun zonden, in het 
drijfzand van hun zonden. Zaligmaker, Redder. Dat wil Hij zijn, dat wil 
Hij doen. Daarvoor is Hij in de kribbe gelegd.  
 
 Dat klinkt zo eenvoudig! Te eenvoudig haast. Zodat je je af kunt 
vragen: is dat wel zo? Want je zou je toch maar eens bedriegen. Je zou 
toch maar eens denken dat alles goed zit, dat je Jezus heb aangegrepen, 
maar als je straks voor God staat moet het wel deugdelijk blijken. Stel je 
voor, dat je hier dacht dat het goed met je was en dat dan zal blijken dat 
het niet in de gunst van God is….  
 Let dan eens op de volgende titel van het geboortebericht: de 
Zaligmaker,Welke is Christus. Christus, en dat betekent: Gezalfde. En 
gezalfd  dat is wat in onze tijd is: aangesteld, beedigd. Zoals dat geldt voor 
verschillende beroepen in onze tijd. Je kunt niet zomaar zeggen: ik wil 
graag huisarts zijn, of tandarts, of taxateur, ik richt een praktijkje in en ik 
ga aan de gang. Nee, daar zijn landelijk instanties die je moeten aanstellen. 
Die bezien of je kundig en betrouwbaar bent. Die laten je de eed afleggen. 
En dan wordt je aangesteld tot huisarts of tandarts of taxateur. Dat zit 
allemaal in het woord gezalfd. Gezalfd door God wel te verstaan. Vooral 
bij de doop in de Jordaan. Toen de Heilige Geest in de gedaante van een 
duif op Jezus kwam. Door God aangesteld. Hij is Zaligmaker, met 
volkomen vergunning, permissie, toestemming van Zijn God en Vader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hij heeft de Goddelijke bevoegdheid om Redder te zijn. De Vader vindt 
het goed dat Hij dat doet, sterker nog, de Vader heeft Hem Zelf 
aangesteld, gegeven. De Vader Zelf zorgt voor de Zaligmaker.  
 Dan kun je alleen maar zeggen; maar daar hadden wij toch voor 
moeten zorgen? Wij hadden toch voor hulp moeten zorgen? Want wij 
hebben God onteerd en beledigd. Wij hebben Zijn Naam en eer 
geschonden. Wij zijn ahw de tuin van de buurman ingereden en hebben 
daar een enorme schade aangericht. Dan moeten wij toch zorgen dat de 
boel weer in orde komt? Dat hoeft die buurman niet te doen, die heeft er 
niet om gevraagd en die is er de schuld niet van. Wij moeten zorgen dat er 
iemand komt die de boel weer opknapt. Wij hebben Gods Naam en eer 
geschonden. Wij hebben Zijn recht geschonden. Zijn heiligheid aangetast.  
Dat is aan ons te wijten. Dan moeten wij ervoor zorgen dat dat weer in 
orde komt. Dan moeten wij voor iemand zorgen die dat weer recht trekt. 
Maar wij, och wij beseffen het niet eens. Wij leven door alsof er niks 
gebeurd is. Wij zitten er niet mee. We hebben niet in de gaten, wij voelen 
niet dat wij iets misdaan hebben. En dat Gods toorn dreigt en Zijn 
majesteit een verterend vuur is dat naderbij komt. Wij zitten er niet mee. 
En als wij erbij stil komen te staan. Als ik ermee kom te zitten, dan blijkt: 
ik kan het niet in orde maken. Wat gebeurd is kan niet teruggedraaid 
worden. En wat ik probeer te doen, ik maak niks klaar wat voor God 
bestaan kan. Ik kan Zijn wraak niet afkeren en ongedaan maken.  
 Maar God Zelf zorgt ervoor! Hij zorgt ervoor, Hij geeft Iemand, 
Hij zendt Iemand om het recht te zetten. Om de schuld te dragen, het over 
te doen, het volmaakt te doen. Wat een wonder! Die buurman komt naar 
buiten gelopen en zegt: hier, ik heb al iemand geregeld en betaald die het 
weer netjes maakt zoals het was. En Die zendt Hij. Die wordt geboren. 
Komt in onze nood in en voldoet de wet en draagt de schuld. Jezus, de 
Redder, Zaligmaker. Van God gezalfd. Hij mag zondaren zalig maken, 
redden. Zijn Vader heeft Hem ertoe aangesteld. Dat koord uit de hemel 
heeft twee strengen. Jezus wil mij zaligmaken en Jezus mag mij 
zaligmaken. Hij heeft Goddelijke bevoegdheid om het te doen.       
 Zou je dat koord niet aangrijpen? In de golven van je zonden, in de 
draaikolken van de machten van de zonde? Het is aangrijpen of 
wegzinken. Het is aanklampen of voor eeuwig omkomen in de zonde en 
de toorn Gods. Zou je dat koord niet grijpen? Jezus Hij wil en Hij mag je 
zaligmaken! 
 
 Nog een titel staat erachter. Zaligmaker, Welke is Christus, de 
Heere. De Heere. Dat is de titel die Jezus eigenlijk krijgt na Pasen. De  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heere. De Machthebber, de Bezitter. Degene Die alle macht heeft in 
hemel en op aarde. Dat is Hij, dit Kind. Alle macht. Alles staat Hem ter 
beschikking. Alles wat in hemel en op aarde is. Hij heeft de beschikking 
over de Heilige Geest. Alle engelen staan Hem ter beschikking. Alle 
hemelse zegeningen staan Hem ter beschikking om uit te delen: nieuwe 
harten, troost, bekering, geloof, heilig leven. Hij heeft er de beschikking 
over. Hij kan alle mensen en situaties leiden. Zodat iemand onder het 
Woord komt op ongedachte wegen en manieren. Alle dingen zijn in Zijn 
hand gegeven. Staan Hem ter beschikking. Om iemand met het Woord in 
aanraking te brengen. Hij kan alles arrangeren en sturen zodat dat gebeurt. 
Hij kan ieder hart binnenkomen met Zijn Geest en kracht. Zodat het 
Woord binnenkomt in mensenharten die zo verblind, zo onverschillig, zo 
vijandig, zo ongelovig tegenover staan. Hij kan zaligmaken en redden. 
Alles staat Hem ter beschikking om je daar te brengen waar dat koord uit 
de hemel neerdaalt voor je. Vanuit de Bijbel en Zijn dienst. Al zou iemand 
er niet bij opgevoed zijn, er nooit van gehoord hebben een eind vandaan 
leven, Hij kan je brengen waar Zijn Woord is. En Hij kan zorgen dat je 
ogen opengaan voor je nood. Dat je je handen uitstrekt naar dat koord. Dat 
je gaat verlangen en inzien niet zonder te kunnen.  
 Zo heeft dat koord eigenlijk 3 strengen: Hij wil, Hij mag en Hij kan 
zaligmaken, redden. Ga er maar aan hangen aan dat koord. Ik kan en wil 
niet, ik durf niet, ik en verloren, maar bij U is redding, zaligheid. Zo daalt 
dat koord vanuit de hemel neer.  
  
 Dan staat er iets in dit geboortebericht wat op geen enkel ander 
geboortekaartje staat. Er staat op: u is heden geboren. U. Dat is vreemd. 
Want denk maar even mee. Van elke geboorte geldt dat het kindje ‘ons’ 
geboren is. De ouders. Het kindje wordt aan de ouders toevertrouwd. Zo 
staat het dan ook vaak op een kaartje: dat ons is toevertrouwd. Het leven 
van de ouders wordt er enorm door veranderd. Het wordt de ouders 
gegeven. Ja, zij zouden het kunnen weigeren. Er geen zorg voor willen 
dragen. Het kind weggeven. Niet willen hebben, maar daar wil je niet aan 
denken. Maar van dit Kind heet het dat het ‘u’ geboren is. Niet allereerst 
de ouders, maar ‘ú’, die dit bericht hoort of leest. De herders, maar ieder 
die het ooit nog horen zal. Ook nu, de gemeente van Waarder. Waarom is 
dit kind ‘ú’ geboren? Verandert dit Kind dan de levens van wie het hoort? 
Wordt dit Kind toevertrouwd, geschonken aan wie het hoort? 
 Ja, aan de herders allereerst. En u weet misschien wel er is al vaak 
nagedacht, wat waren dat voor mensen? Bij de kerstviering van de HGVV 
werd gezegd: wat bij ons asielzoekers zijn waren toen herders. Ja soms 
doen mensen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
daar wel eens heel lelijk over, over asielzoekers. Mag je als christen nooit 
in meegaan natuurlijk. Zo deden mensen toen wel eens heel lelijk over 
herders. Maar wat voor mensen waren dat dan? In kinderbijbels vindt je 
wel eens dat zij zaten te treuren over de toestand in Israel, zaten te 
verlangen naar de Messias. In andere kinderbijbels vindt je juist dat dat 
niet zo was. Wat waren het? Leden van het verbondsvolk. En daar heb je 
er allerlei van. Net als de verbondsgemeente van nu. Heilbegerigen en 
onverschilligen en alles ertussen in. En dan maakt de engel geen 
onderscheid van: voor sommigen wel, voor anderen niet. Nee, u. Zo ook 
vanmorgen in de verkondiging: u is geboren. Nee, niet heden, maar 
omtrent 2012 jaar geleden, maar dat maakt geen verschil. Zoveel jaar 
geleden is u geboren, de Zaligmaker, Welke is Christus, de Heere. Weet u 
wat dat zeggen wil?  
 Nou, dat is net als een sirene. Als je een sirene het dorp hoort 
binnenkomen van de brandweer. Dan luister je onwillekeurig een beetje: 
waar gaat het geluid heen. Welke kant het dorp in of weer uit. En je 
luistert en je hoort dat het dichterbij komt. Warempel, het komt de straat 
in, zo schel wordt het geluid. En dan zie je vanuit het raam dat de auto’s 
voor jouw huis stoppen. En even later wordt er aangebeld, en er worden 
slangen uitgerold. Voor uw huis, aan uw deur. Dan is er wat aan de hand, 
dan staat uw huis in brand, dan bent u in gevaar! En dan denken: och, ik 
zit zo lekker, laat me zitten? Ik wil nou even lekker blijven gamen of 
lezen.  
 Als dat touw met die strengen: Ik wil en mag en kan u zaligmaken 
van zonden voor u wordt neergelaten. De Redder moet bij u zijn. Dan ben 
ik in nood en gevaar. Dan is mijn leven in de draaikolk van de zonde, 
wegzinkend naar het eeuwig verderf toe. U is geboren. En dan lekker 
blijven leven: laat me maar lekker verderleven, ik wil niet nadenken, en 
niet ophouden met mijn leventje. Laat me maar lekker met rust, ik zit zo 
lekker, ik voel me zo lekker. Dwaas, die brandweer stopt toch niet voor 
niets voor uw deur! Dwaas, de Zaligmaker wordt toch niet voor niets u 
aangeboden. Dat koord daalt niet voor niets voor u neer. Zou je niet 
roepen: Zaligmaker, trek mij omhoog! Zaligmaker, maak mij zalig. Van 
begin tot eind. Leer mij mijn ellende, leer mij U aangrijpen, leer mij U 
geloven en U dienen.  
 Wat doet u met het koord dat heden voor u neergelaten wordt? Hij 
wil, mag en kan u zaligmaken! Vreselijk als je daar geen boodschap aan 
hebt. Je niet rampzalig waant omdat je je niet ongelukkig voelt. Maar wie 
weet het nou beter: jouw gevoel of Gods verkondiging? Vreselijk als je er 
geen boodschap aan hebt. Je niet laat redden omdat je vindt dat het niet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
kan of mag. Wie weet het nou beter, jij of Gods verkondiging die zegt: Hij 
kan en Hij mag. Vreselijk als je er geen boodschap aan hebt omdat je 
denkt: wil Hij het wel bij mij. Wie weet het nu beter? Jij, of Hij Wiens 
Naam is Zaligmaker, Redder.  
 Grijp dat koord aan. Hij wil en mag en kan zaligmaken! En dat is 
betrouwbaar, want Hij is geboren in de stad van David. Dat wil zeggen: 
Hij vervult Gods belofte. Deze belofte heeft Hij al in Zijn geboorte 
vervuld. Dat is de inzet van Zijn werk. Vervuller van de beloften. En de 
stad van David. Hij zal de opvolger van David zijn. De koning. Hij zal 
Davids rijk bevestigen tot een eeuwig koninkrijk. Zijn Koninkrijk zal 
Davids rijk ver overstijgen en eeuwig zijn. In Zijn rijk zal God gediend 
worden eeuwig en volmaakt. Meer dan in het rijk van David. In de 
eeuwige tempel van het nieuw Jeruzalem. Hij zal al de beloften vervullen 
in heerlijkheid. Van de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Waar Zijn volk zal 
wonen zonder vrees en zonder zonde. Zonder pijn en zonder rouw. Waar 
Zijn volk vol zal zijn van vreugde, liefde en heiligheid. Hij vervult alles. 
Vanuit de stad van David loopt de lijn naar de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde waar wij ten volle zullen genieten al de beloften Gods in Christus 
Jezus onze Heere. 
 Zo daalt dat touw neer uit de hemel voor ons hart. Daar hangt het: 
u geboren., Hij wil en mag en kan zaligmaken. Ook u, ook jou. Eens wordt 
dat koord weer opgehaald. Wordt de verkondiging aan ons leven 
weggenomen. In ons sterven. Dan haalt God het koord weer op. En wie er 
niet aan hangt die blijft achter. Die blijft achter in de draaikolk van zonde 
en toorn van God. Die zal nog grijpen willen, maar te laat, te laat, het 
koord gaat omhoog de hemel in en je hangt er niet aan….. Voor eeuwig te 
laat. 
 Wie eraan hangt wordt mee opgetrokken. God haalt Zijn vangst 
binnen. De vangst van en voor de Zaligmaker. Wie hangen eraan? Armen, 
ellendigen, blinden, kreupelen, geestelijk daklozen en zwervers. Die niets 
hadden, die het niet konden laten om het koord vast te grijpen. Ze moesten 
wel en zij mochten ook. Opgetrokken de hemel in. In het uur van hun 
dood. En dan zal het bericht van de engelen klinken: heden is opgenomen 
in heerlijkheid. Het overlijdensbericht. Opnemingsbericht. Heden is 
opgenomen in heerlijkheid een arm zondaar die in Jezus de zaligheid 
vond.                                   Amen              


