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“Wat zal toch dit kindeke wezen?”
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Gemeente

Veel christenen zijn redelijk somber. Op zich geen wonder want
je ziet allerwege teruggang. Landelijk verliezen kerken duizenden leden
per jaar. In sommige geslachten en gezinnen zijn er meerderen die met
de kerk gebroken hebben. En als je naar je eigen leven kijkt, hoe dat
tobt en moddert, word je niet vrolijk van, eerder moedeloos. En je kunt
gaan denken: de kerk zal wel steeds kleiner en kleiner worden in
Nederland en steeds minder invloed hebben. Mijn kinderen of
kleinkinderen zullen wel nooit meer terugkomen naar de kerk, want ze
zijn volstrekt ongeinteresseerd. En ik zal wel nooit tot echt geloof en
zekerheid komen, want het loopt toch steeds weer op teleurstelling uit.

En toch is Advent de tijd van verwachten. Als er één gestalte is
die past bij Advent dan is het verwachten. Verwachting zoals die spreekt
uit de vraag van de mensen in het gebergte van Judea. Als zij zich
verwonderd en verwachtingsvol afvragen: “Wat zal toch dit kindeke
wezen?” Ze verwachten iets bijzonders voor dit kind van Zacharias en
Elisabeth.

Hoezo dan? Nou, dat was niet omdat de situatie er zoveel beter
uitzag van bij ons vandaag de dag. Integendeel. Er was geen koning uit
Davids huis, maar koning Herodes. En de keizer moest als god vereerd
worden: Augustus, de verhevene. En het kerkelijke godsdienstige leven
was voor het merendeel verstard in farizeisme of vrijzinnig in
sadduceisme. Dus daar kwam die verwachting, die hoop niet vandaan.
Maar hoezo dan wel? Hoe kwam het, waardoor kwam het dat er zo’n
verwachting leefde in het bergland van Judea?

1 door de Heere verwekt

Nu, dat kwam door wat God gedaan had! Allereerst was er
wonderlijk een kind geboren. Uit mensen van in de 70. En dat kindje dat
had al heel vroeg blijk gegeven van geestelijk leven. Toen het nog niet
geboren was sprong het van vreugde op in de schoot van zijn moeder.
Ten tweede was er nog iets gebeurd, zojuist. lets waar Lucas weer zijn



markeerstift onderzet: vers 59 ‘en het geschiedde....” Maw.: hier gaat de
hemel open, hier brengt God heil. Wat was er dan gebeurd: het kindje
was besneden, had het teken van Gods verbond ontvangen. Dat mar-
keert Lucas als heel bijzonder. En ten derde wat er gebeurde rond zijn
naam. Ze dachten dat zal wel Zacharias zijn. Maar het moest Johannes
wezen. God is genadig. Dit kind was teken en bewijs dat God genadig is.
En toen, toen ging zijn vader God loven. Die werd verlost van zijn
ongeloof en zijn straf van zwijgen en ging zingen tot Gods eer. God
werkte in Judea. Dat was allemaal gebeurd en dat hadden ze ter harte
genomen, in hun hart gelegd. En daardoor kregen ze de verwachting die
bleek in die vraag: "wat zal toch dit kindeke wezen?” Al was het een
donkere tijd, verwachting op grond van wat God gedaan had.

Zou dan Advent voor ons ook niet verwachting kunnen geven?
Nog veel meer en voller dan toen in de bergen van Judea? Want God
heeft grote dingen gedaan. Er is een Kind geboren. Nog veel
wonderlijker dan toen Johannes. Er is een Kind geboren: Jezus is Zijn
Naam. Gods Zoon. Immanuel. God met ons. God Die met ons lot
bewogen is. Die ons bezoekt en Die Zich onze ellende aantrekt. Die in
onze ellende inkomt en die op Zich neemt. Gods Zoon in Wie God Zijn
beloften is gaan vervullen. De beloften van Zijn omzien naar de wereld,
van het Rijsje uit Isai’s tronk, het Zaad dat de kop van de slang
vermorzelen zal. Dan zal God ook Zijn andere beloften vervullen.
Beloften aan Zijn Kerk, beloften aan Zijn volk Israel, beloften van een
aarde die vol is van de kennis des Heeren en waar de duivel van
verdreven is.

En dan: nog steeds geschiedt het. Het afgelopen jaar ook weer in
onze gemeente: het teken en zegel van Gods verbond wordt bediend
aan kinderen. Hele kleine kinderen, al iets oudere kinderen in ons
midden. Dan gaat de hemel open, dan brengt God heil. Je kan zeggen, ja
natuurlijk worden kindjes gedoopt, dat gaat heus wel door, daar zorgt
de kerk wel voor, daar kijk ik niet van op. Nee, en het geschiedde. Dan
opent God de hemel. En geeft teken van Zijn verbondstrouw en —
belofte.

En ook: de Heere werkt. Onder jongeren en ouderen. Onder
kinderen. Misschien hoort u het uw kind wel eens zeggen: mama, papa,
de Heere is de Allerliefste hé? Ik wil zo graag bij Hem zijn. Een kind van 4
of 5. Onder jongeren: die belijdenis deden, die op belijdeniscatechisatie
komen, die God zoeken. Onder ouderen, die voor het eerst ten
avondmaal komen. De HEERE werkt, in een kleine Johannes, een oudere
Zacharias.



Mag dat geen verwachting geven? Verwachting voor Israel, voor
de Kerk, de gemeente? Mag dat verwachting geven voor al die gedoopte
kinderen van Gods verbondstrouw? Voor mezelf dat de HEERE Zijn
verbond gedenken wil? Mag dat geen verwachting geven voor zo’n kind,
zo’n jongere? Mag dat geen verwachting geven, als de Heere in anderen
werkt, Heere, U bent om zo te zeggen met Uw Geest in de buurt, kom
nader. Als U in anderen werkt, o Heere, dan kan het voor mij ook.
Verwachting op grond van wat God doet! In de geboorte van Zijn Zoon,
in elke doopbediening, in anderen. Adventstijd: tijd van verwachting:
wat zal toch dit kindeke wezen? Wat zal er toch gebeuren gaan?

Is dat zo? Of hoegenaamd niet. Nauwelijks verwachting, uitzien
naar wat God zal doen. Omdat wij niet ter harte nemen. Ja, Gods Zoon is
geboren, dat weet ik ook wel onderhand. Ja, natuurlijk worden er
kinderen gedoopt, daar ben ik allang aan gewend. Ja, God werkt in
anderen, maar wat moet ik daarmee, trouwens wie zegt me dat het
allemaal waar is en echt bij die anderen. Je leeft erlangs heen wat God
doet, je redeneert het stuk en verdenkt het weg. Geen wonder: geen
verwachting. Voor Israel niet, voor de kerk niet, voor de jonge generatie
voor de gemeente niet, je kinderen niet, voor jezelf niet. En waar je dat
aan merkt? Dat gebrek aan verwachting? Je bidt er nauwelijks om. Het
schip van Gods beloften ligt voor de kust. En met een kabel trekt iemand
het schip naar de kust toe. Het gebed trekt het schip van Gods beloften
naderbij. Maar als de kabel van de verwachting slaphangt, dan begint
het gebed niks. We nemen niet ter harte wat God doet.

En God heeft zoveel gedaan en doet zoveel. Om verwachting te
wekken. En toch is die er niet. Is het misschien omdat we op heel andere
dingen gericht zijn? We op heel andere dingen letten? Dingen van dit
leven. Dingen van aards leven. Van studie en opleiding, Werk en
inkomen. Pleziertjes en genot. O, als er daar iets van langskomt, dan
proberen we wel. Maar als het schip van Gods daden langskomt dan
interesseert het ons niet. We laten het voorbijvaren. We kunnen het
best uithouden zo, dan maar geen kinderen tot bekering, dan maar geen
uitbreiding van de gemeente, dan maar geen bekering van Israel, dan
maar geen verzekerd geloofsleven, ik leef toch wel met plezier........ 0
ontwaakt gij die slaapt.

God doet grote dingen om ons tot verwachting te brengen. Door
Zijn Geest verwachting te wekken. En verwachting uit zich in gebed. En
die verwachting is als een strakgespannen koord waarmee het gebed
trekt. Zoals Daniel in hoofdstuk 9. O HEERE, hoor, o HEERE doe het,
want Uw stad en Uw volk zijn naar Uw Naam genoemd. Uw Zoon is
begonnen Uw beloften te vervullen, Uw verbond geeft hoop, en U werkt
in onze omgeving, o HEERE doe het. Laat ons nog meer zien van Uw



werken en Uw heil. Laat mij nog meer ervan zien. Elke ochtend, elke
avond aan het strakgespannen touw trekken. Je kunt het niet laten. Is
dat Adventtijd voor ons?

En uiteindelijk, uiteindelijk is het gebed het echte Adventsgebed:
o Heere Jezus, vervul al Uw beloften. De spits van Advent. O HEERE
vervul al Uw beloften. Dan is Uw huis vol en zult U komen. Zult u de
duivel en al Zijn onderdanen verdrijven en de hemel en aarde vol laten
zijn van Uzelf. Alles en in allen. We zullen ten volle genieten al de
beloften Gods in Jezus Christus onze Heere. Raakt uw adventsver-
wachting wel eens daaraan? Reikt die zover?

2 door de Heere vervuld

Nu trap ik om zo te zeggen een open deur in. Waar God
Adventsverwachting verwekt, daar zal Hij die ook vervullen. Daar zullen
wij denk ik het wel over eens zijn. Wat op grond van Gods Woord en
belofte wordt verwacht, dat zal de HEERE doen. Dat is zeker. Want al
Gods beloften zijn in Jezus Christus ja en amen. Omdat de Heere Jezus
ze als parels heeft opgedoken van de bodem van de oceaan van Gods
toorn. En uit de nederdaling ter hel weer opkwam met de beloften Gods
in Zijn doorboorde handen. En toen gaf Hij die beloften aan ons, ja ook,
maar niet allereerst. Toen gaf Hij ze eerst aan Zijn Vader: Vader Ik heb
elke beloften met Mijn bloed gekocht, wilt U ze nu vervullen? Ik heb
ervoor betaald. Jezus gaf de beloften allereerst aan Zijn Vader. En wat
de Zoon vraagt, doet de Vader altijd. Waar God verwachting geeft op
grond van Zijn beloften en werk daar vervult Hij die ook. Dat is zeker.

Alleen, alleen, anders dan wij denken vaak. Kijk maar naar onze
tekst. Wat zal toch dit kindeke wezen? Ze hebben verwachting van dit
kind, terecht. Ze verwachten dat dit kind groot zal worden in Gods rijk,
dat God dit kind gebruiken zal in Zijn dienst. In dit kind zal laten zien dat
Hij regeert in Israel en de wereld. Maar, maar zullen ze dan dit verwacht
hebben?

Jarenlang verdwijnt dit kind uit beeld. Laten we zeggen van zijn
12° tot zijn 30°% is hij in de woestijn. Niemand ziet hem meer in het
bergland van Judea, ze horen niks van hem. Misschien dat een enkeling
nog wel eens wat gevraagd zal hebben: zeg, van die Johannes dat kind
van Zacharias en Elisabeth hoor jij daar nog wel eens wat van? Nee, hij
schijnt in de woestijn zich terug te trekken. Totdat de verwachting van
die mensen toch vervuld werd! Johannes kwam in de bewoonde wereld
terug. Bij de Jordaan. Hij preekt en doopt. Hij roept tot bekering en wijst
op het Lam Gods. Hij kondigt de Heere Jezus aan. En sommigen komen
eerst tot Johannes en als ze dan Jezus horen en zien worden ze
discipelen van de Heere Jezus. Johannes treedt op in de openbaarheid.



God vervult de verwachtingen die Hij gewekt heeft. Maar zou iemand
hebben gedacht dat dat zo kort zou duren en zo zou aflopen?

Na een half jaar neemt Herodes hem gevangen. En zwijgt zijn
stem. En hij zit in de gevangenis. En wie er ook op bezoek komt bij hem:
Jezus niet. Hij komt in een crisis terecht: zo diep dat hij laat vragen: bent
U het eigenlijk wel, of heb ik de verkeerde voor ogen gehad? En nog wat
later komt er een scherprechter de cel binnen die zijn hoofd omlegt en
afhakt. 31 jaar is hij dan: omgebracht.

Wat zal toch dit kindeke wezen? Vol verwachting. Maar er zal er
niet één zijn, die dat zo gedacht heeft. God vervult de verwachting die
Hij verwekt heeft, maar op Zijn tijd en wijze. Ook dat hoort bij Advent.
God doet er wel eens veel langer over dan wij dachten. Een hele tijd lijkt
het er niet op. Rond het volk Israel gebeurt maar niks. Geestelijk gezien
blijft het zo stil. Dat groepje Messiasbelijdende Joden blijft zo klein.
Rondom de kerk en de gemeente blijft het maar zo stil. Afkalving en
kerkverlating gaan gestaag door. Rondom je kind merk je niks. Je had er
toen het jong was zo veel verwachting van: rond de geboorte en de
doop, en toen het jong was kon het zo teer en gevoelig zijn voor de
dingen van de Heere. Maar al jaren is het stil. En in je eigen leven, je had
zo’'n hoop op zekerheid, een doorbraak, echte geestelijke vreugde,
maar: het blijft zo hangen en komt niet verder. Weken, maanden, jaren.
Het blijf zo stil.

Ja, de Heere doet Zijn werk nog wel eens in stilte, lange tijd,
voorbereidend werk. God lijkt Zijn belofte vergeten te zijn. En Hij neemt
er nog wel eens de tijd voor, langer dan wij hadden gedacht. En
misschien, of meer dan misschien heeft Johannes zelf wel eens
gevraagd: Heere, is dit het nou. Ik zou zo graag U willen dienen, in Uw
dienst willen staan, maar ik loop hier maar door het zand. Al jaren. Zo’n
15 jaar lang. Je kunt zelf wel eens denken: Heere, ik wil U zo graag
dienen, ik verlang er zo naar iets te mogen doen in Uw rijk, maar er
komt geen gelegenheid, geen roeping, geen open deur. Alsof God geen
plek voor je heeft en zegt: Ik doe het wel zonder jouw diensten.

Dan wordt de verwachting beproefd. Geschud, gezeefd. Totdat je
maar één ding overhoudt. Gedenk aan het Woord gesproken tot Uw
knecht waarop Gij mij verwachting hebt gegeven. Alleen het Woord,
alleen de HEERE, alleen Zijn belofte. En achteraf zeg je, zul je zeggen: het
was louteringstijd. Voorbereidingstijd. God nam er de tijd voor om mij te
kneden en te zuiveren. Zoals Mozes 40 jaar moest oefenen met schapen
in de woestijn voor hij bereidgemaakt was om het mensen te gaan
doen.



En soms gaat het nog tegenstrijdiger. Dan blijft het niet stil, maar
gaat het de andere kant op. Er vandaan. Niet naar de vervulling toe,
maar ervan af. De kerk wordt kleiner, jongeren haken meer en meer af.
Je kind waar je zoveel van verwachtte gaat de wereld in, de goot in. En
je hart wordt zo donker en duister en koud en ongevoelig. Manasse ging
de wereld in en pas toen zijn vader Hizkia gestorven was keerde hij
terug en bracht God hem terug. En je wordt hardhandig geworpen op
het Woord alleen. Als het niet op het Woord is dan zinkt al je
verwachting weg. Dan zou je geen gebed meer overhouden. Maar als
het Woord er is, is er toch nog verwachting en gebed tegen alles in.
Oefening door beproeving.

Maar dan: God vervult. Op zijn tijd. Johannes preekt en doopt. En
je ziet het voor je: samen met Jezus zal Hij optrekken, samen met Jezus
vele jaren arbeiden in Gods rijk, hij had het graag gewild. Samen naast
zijn Meester. Het begin was veelbelovend. Maar: na een half jaar wordt
hij uitgeschakeld. En nog even later onthoofd. Dat verwacht je ook niet
dan. Dat als God Zijn beloften vervult, het van zo korte duur is, op aarde
dan, van zo korte duur, en zo uitgeschakeld. Veel te vroeg zijn wij
geneigd te zeggen. Zo jong al overspannen of burn out of een
hartinfarct. Zo jong uitgeschakeld. Zo jong gestorven. In Johannes geval
weten we de reden wel. Hij mag de Heere Jezus niet voor de voeten
lopen. Hij mag Jezus aankondigen, maar als Jezus dan Zelf komt moet hij
zwijgen. lemand die een spreker aankondigt komt even in beeld, maar
daarna verdwijnt hij en zwijgt hij.

Kun je dat plaatsen, accepteren? Als je dat andere Kind kent. Dat
Kind Jezus. Wat zal toch dat Kind wezen? Borg en Middelaar. En daarom
op weg naar het kruis. Dragend de toorn Gods tegen de zonde van de
hele wereld. Om als Borg en Middelaar vrijlating te verwerven. Eeuwig
leven te ontvangen. Verlossing van de vloek der wet en eeuwig leven in
Hem te leggen. Kent u Hem zo? Hij voor mij anders had ik de eeuwige
dood moeten sterven. Kent u Hem zo? Anders geeft u er een keer de
brui aan. Anders zeg je een keer: als het zo moet bedank ik ervoor. Ik
leef maar één keer en dan wil ik er wat aan hebben en beleven ook. En
als dan God je niet vasthoudt, de Borg je niet vasthoudt........

Kent u dat Kind als uw Borg en Middelaar? Die Zichzelf gaf. En mij
redde van de vloek en toorn Gods. Hij voor mij. Kijk, dan, dan zeg je ten
diepste: Heere, U mag mij hebben, ik stel me beschikbaar, zolang en
zoals U het wilt. Graag zou ik U heel lang willen dienen en heel zegenrijk
en met veel vrucht om te zien. Maar als U het anders beter acht: hier
ben ik. Kort en op de achtergrond mag ook. Niet dat dat vanzelf gaat:
denk aan Jeremia, aan Job. Maar de borg houdt vast. Ook daar
doorheen.



Want de Heere gebruikt ons als glas. En glas is bedoeld om
doorheen te kijken. Een raam met glas. Je kijkt erdoorheen en ziet wat
erachter staat. Maar wij zijn zo graag gebrandschilderd raam. Dat
bewondert iedereen, wat een mooi glas, raam. Maar door een
gebrandschilderd raam kun je niet zien wat erachter staat. Dat
verduistert het zicht. Ik wil zo graag zelf bewonderd worden. Maar dan
verduister ik het zicht op Jezus. Ik heb enkel glas te zijn, meer niet.
Doorzichtig tot op Christus. Da’s ook een oefening. Zeker voor wie en
beetje op de voorgrond staat.

Maar Heere, als ik maar U van dienst mag zijn. Al is het maar
even, en al kost het veel. Dan nog, elke minuut dat ik u dienen mag is
een geschenk. Al kost het lijden, gevangenschap. Ver van Jezus zeg je:
hoe kan dat nou, dan dien je God en je krijgt narigheid als dank. Maar
dicht bij Hem zeg je: o Heere, alle narigheid is het meer dan waard dat ik
U heb mogen dienen, dat U mij hebt willen gebruiken, al is het maar
eventjes.

En zo vervult God Zijn belofte. Zo vervult Hij verwachting die Hij
verwekt. In heerlijkheid. Johannes mocht ingaan. Voor Zijn Meester uit.
Wat zal toch dit kindeke wezen? Het zal een korte tijd branden als een
kaars, en dan eeuwig zalig leven. Amen



