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1. Basisschoolkinderen zingen bij binnenkomst
“Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht”

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,

dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn,

jij in jouw klein hoekje en ik in’t mijn.

2. Samenzang “ Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht” vers 2 en 3

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,

of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,

jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,

overal op aarde zonde en droefenis.

Laat ons danin ’t duister held 're lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in’t mijn.

3. Welkom en gebed door meneer van Herk
4. Schriftlezing oudste groep zondagsschool

Jurrian Notenboom
Genesis 1:1-5:

Ezra Bouman
Jesaja 9:1-6

Karel van Leeuwen
Johannes 1:1-6

5. Samenzang Psalm 134:3 en 2

Dat ’s Heeren zegen op u daal’,

Zijn gunst uit Sion u bestraal’.

Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer;
looft, looft dan aller heren Heer’!

Heft uwe handen naar omhoog,
slaat naar het heiligdom uw oog
en knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren Heer’!



6. Declamatie club Benjamin

Rosa Treur

In de Bijbel staat geschreven,

God gaf alles eens het leven.

Mensen, dieren, bloem en gras,

God maakte alles en mooi dat het was!

Evi Hogendoorn

In het Paradijs mochten ze leven,
maar dit is niet zo gebleven.

Adam en Eva luisterden naar de slang,
wat werden ze toen bang.

Ruben Treur

Ze kruipen voor God weg,
maar weet je wat God zegt?
Ook al zal het nog even duren,
Ik zal een Verlosser sturen.

Esther Graveland

Hij zal de straf gaan dragen,

voor mensen die naar Hem vragen.
Welk Kindje, o zo klein,

Zal toch de Messias zijn?

7. Declamatie middelste groep zondagsschool

Hadassah van den Berg

Jezus, lang verwachte Heiland,

U, de grote Koning Knecht,
Raadsman, Redder van de wereld,
werd in een kribbe neergelegd.

Thijmen Verburg

U, die eer en glorie toekomt,
vol van Majesteit en Kracht,
kwam op aarde als een baby,
in die lang verwachte nacht.

Roosmarijn van de Boogert

Morgenster, vol van schoonheid blinkend,
Vredevorst wordt U genoemd,

de Heerschappij rust op Uw schouders,
Uw Naam wordt wereldwijd geroemd!

Juda Bouman

En als de Engelen dan verschijnen,

In een Hemels legermacht,

Vertellen ze: “de Heiland is geboren”
In deze stille Heilige nacht.



8. Zingen middelste groep zondagsschool en club Benjamin
“In het begin was het Woord”

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, bij God.

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God.
Het Woord is bij ons gekomen, het kwam als een licht in de nacht.

Om onder de mensen te wonen.

Maar wie had een Kindje verwacht?

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, bij God.

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God.

Het Woord is aan ons gegeven, al lang van tevoren beloofd.

De weg en de waarheid, het leven.

Voor wie in het Kindje gelooft.

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, bij God.

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God.

9. Gezamenlijke declamatie jongste groep zondagsschool
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad ( Psalm 119:105)

10. Zingen jongste groep zondagsschool
“Kom laat je lichtje helder branden”

Kom laat je lichtje helder branden,
laat het stralen om je heen.

Laat het zien dat er nog hoop is,
hoop voor jou en iedereen

Wees een lichtje voor de mensen,
overal waar zorg is en pijn.

Zing er is hoop zing voor Jezus,
laat zo je lichtje helder zijn!

11. Samenzang “Daar is uit s werelds duist’re wolken”

Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot Zijn schijnsel alle volken,
en gij, mijn ziele bid het aan!

Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.

De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

12. Muzikaal intermezzo

13. Bijbelse vertelling door Janita Bik



14. Samenzang “Licht in de nacht”

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.

"n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;

Stralend breekt die held’re morgen aan.

Prijst nu Zijn naam,
Samen met de engelen.
0, nacht vol licht,

O, nacht dat Jezus kwam
O, nacht vol licht,

O, nacht dat Jezus kwam

15. Declamatie club Immanuél

Lisa van den Berg

Daar lopen twee mensen, ze zijn toch zo moe,
ze moeten van de keizer naar Bethlehem toe.
"t Zijn Jozef en Maria, ze hebben een geheim:
Zij krijgen van de Heere, een kindje, zo klein.

Deborah den Hollander

Deur na deur gaat langzaam open,
deur na deur gaat ook weer toe.
Niemand laat ze binnenkomen,
en ze zijn zo vreselijk moe.

Nafthali Bouman

Eindelijk vinden zij een plaatsje,
voor de lange, donkere nacht.
Samen zijn zij om te rusten,

in een arme stal gebracht.

Wilbert Boogert

Maar, toen kwam er grote blijdschap,
In die arme beestenstal.

Kregen zij het kindje Jezus

't was de Koning van 't heelal.

16. Zingen oudste groep zondagsschool en club Immanuél
“Kerstnacht boven Bethlehem”

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.

En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!

En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.



Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen

ons vandaag opnieuw omgeven.

Laat de echo van hun lofgezang

blijven klinken in ons leven.

Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein

voor de God, die zelf een kind werd?

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij Hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

17. Vrij verhaal door mevrouw Boogert
18. Samenzang Lofzang van Zacharias vers 4 en 5

Dus wordt des Heeren volk geleid

door 't licht, dat nu ontstoken is,

tot kennis van de zaligheid,

in hunne schuldvergiffenis;

die nooit in schoner glans verscheen,

dan nu, door Gods barmhartigheen.

Die, met ons lot bewogen,

om ons van zond’ en ongeval t'ontslaan,
een ster in Jacob op doet gaan,

de zon des heils doet aan de kimmen staan.



Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez’ zon een helder licht,
dat hem in schauw des doods bestraalt,
op 't vredepad zijn voeten richt.

19. Lied vrijdagavond clubs en JV
“Een toekomst vol van hoop”

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen.

20. Sluiting door Ds. Tramper



21. Samenzang “ Ere zij God” (staande)

Ere zij God, ere zij God,

In de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde

in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen, in de mensen, een welbehagen.
In de mensen, in de mensen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,

in de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

In de mensen een welbehagen.

Amen, amen

De collecte is bestemd voor de boeken van de zondagsschool en de clubs.

Bij de ingang van de kerk staat ook iets lekkers klaar voor de kinderen die niet op de zondagsschool
of de club zitten.



