Jozua 20:6m
“totdat de hogepriester sterft”
Gemeente,

Voorbeelden van de Heere Jezus. Daar is de vrijstad er één van.
Net als de ark, het Pascha, de wolk- en vuurkolom, het manna. De
Persoon en waarde van de Heere Jezus en Zijn werk is zo rijk en groot
dat daar een heleboel voorbeelden voor nodig zijn in het Oude
Testament. En een volgend voorbeeld was de hogepriester. Van hem
staat geschreven in onze tekst dat als hij stierf, iedereen die naar de
vrijstad was gevlucht weer naar huis mocht.

Hoe zit dat precies?

Het was natuurlijk heel mooi. De vrijstad. De doodslager die
daarheen gevlucht was mocht in leven blijven. Werd niet door de
bloedwreker meegesleurd om gedood te worden. Maar....het was ook
wel weer beperkt. Want als de doodslager buiten de vrijstad zou komen,
dan mocht de bloedwreker hem wel aanvliegen en doden. De
bloedwreker was zijn rechten nog niet kwijt. Alleen in de vrijstad mocht
hij niet komen. Maar zijn rechten had hij nog wel, alleen in de vrijstad
was er ontheffing, vrijstelling voor de vluchteling. Maar buiten de
vrijstad moest hij direct duizend angsten uitstaan voor het geval de
bloedwreker hem op het spoor zou komen. De vrijstad gaf ontheffing,
opschorting, niet meer, niet minder.

Totdat de hogepriester zou sterven. Dan kwam het anders te
liggen. Dan mocht iedereen die naar een vrijstad gevlucht was weer naar
huis. Terug naar huis en haard, naar gezin en familie, terug naar waar hij
vandaan kwam. Weer vrij man. En: zonder bang te zijn. Al zou hij dan de
bloedwreker tegenkomen, geen angst is nodig: zijn rechten zijn
vervallen.

Waarom was dat? Nu, de hogepriester die deed zijn ambt
namens het volk, voor het volk. De hogepriester offerde. Dagelijks.
Namens het volk. De hogepriester ging éénmaal per jaar in het heilige
der heiligen om offerbloed te brengen in het heiligdom. Namens het
volk. Hij droeg de namen van de stammen op zijn hart. Die
vertegenwoordigde hij. Wat hij deed, werd door God gerekend dat heel
het volk het had gedaan. En als nu de hogepriester stierf gold hetzelfde.
Dan werd door God dat gezien alsof ieder in de vrijstad gestorven was.
Zijn dood telde als hun dood. De wet was vervuld. De bloedwraak was
voldaan. Nu had de bloedwerker niets meer te eisen, want er was
voldaan. De dood was ingetreden, het vonnis was voltrokken. Dus de
bloedwreker had geen rechten meer.

Ook de hogepriester is voorbeeld van de Heere Jezus. De Heere
Jezus is ook gekomen om de ware Hogepriester te zijn. Hij offert zichzelf



voor zondaren. Lam Gods dat de zonde der wereld wegnheemt,
wegdraagt. Want: ook ons geldt dat het recht der wet is opgeschort.
Zolang wij leven geld dat de vloek der wet is opgeschort over ons. Het
vonnis over de zonde wordt niet aan ons voltrokken. We mogen leven.
Maar laat niemand denken dat dat recht der wet niet meer geld. Dat de
vloek der wet er niet meer is. Die is er wel degelijk nog steeds. Alleen: hij
is opgeschort, God houdt hem tegen. Totdat we sterven en dan heeft de
vloek der wet wél zeggenschap over ons, recht over ons. Dat is zo
levensgevaarlijk omdat je leeft, omdat het vonnis opgeschort is, er niks
van merkt en voelt daarom denken dat het ook voorbij is en geen recht
meer op je heeft.

Daarvoor is meer nodig. De dood van de Hogepriester Jezus.
Want als Jezus sterft dan wordt de wet voldaan. Dan wordt het vonnis
der wet weggenomen. Dan is er voldaan, de straf is gedragen, het recht
heeft zijn loop gehad. Er is vergolden. Zondaren gaan vrijuit.

Want het vonnis der wet is niet langer opgeschort, maar voldaan.
En dat betekent dat zondaren naar recht vrij zijn. Verloste zondaren zijn
niet ontsnapt, of ontkomen. Als iemand uit de gevangenis of uit een
gijzeling ontsnapt dan moet hij altijd op zijn hoede blijven. Als hij gezien
word dan kan hij weer gepakt worden. Hij is wel op vrije voeten, maar
illegaal, onwettig. En dus moet hij altijd rekening houden met de
mogelijkheid dat hij weer teruggezet wordt. Maar als iemand vrijgekocht
is, als er losgeld is betaald, dan ligt dat anders. Dan kan hij met een
gerust hart rondlopen. Hij kan en mag niet meer ingerekend worden. De
dood van Jezus, de Hogepriester betekent dat zondaren zijn vrijgekocht.
Niet ontsnapt, dan zou je altijd weer bang moeten blijven. Het kan weer
anders worden. Maar gekocht. Dan hoef ik nooit meer bang te zijn. Ik
mag niet meer teruggehaald worden. Het vonnis van de wet, het
oordeel van de dood, de toorn van God, al komt het viakbij, ik hoef niet
bang te zijn. Want ik en rechtens bevrijd en kan en mag en zal niet meer
teruggehaald worden. Voor eeuwig vrij! Nu jaagt de dood geen angst
meer aan. En de wet niet, en Gods toorn niet. Niets!

Voor wie geldt dat? Voor ieder die in de vrijstad was. Dat zagen
we vorige week. Hoe nodig dat is. Wie geldt dat? leder die in Christus
Jezus is, ieder die tot Hem gevlucht kwam. Dat hebben we ons
afgevraagd in de voorbereidingsweek. Ben ik gekomen, niet gewandeld,
maar gevlucht tot Jezus. Geef mij Jezus of ik sterf, buiten Hem geen
leven maar eeuwig zielsverderf.

En ieder die gevlucht kwam tot de Vrijstad, tot Jezus, die kome
tot de tafel. En daar wordt het betekend en verzegeld: vrij. Eeuwig vrij.
Door de dood van de Hogepriester. Brood en wijn zijn teken: Hij voor u.
Zie en proef. Zijn dood. Dat was een offerdood voor u. Een door God
gegeven offer. Dat was een vrijwillige dood. Vrijwillige liet Hij Zich doden
en kruisigen. Ik voor u. Dat was een vreselijke dood. Onder de vloek der



wet, de toorn van God. Nederdalend ter hel, van God verlaten. En toch:
vrijwillig en gewillig. Deze Mijn dood is uw vrijheid. Uw eeuwige vrijheid.
U mag terug. Terug naar waar u vandaan komt. Terug naar God. De
Schepper, de Almachtige. U mag terug. Terug naar de Vader. Naar Zijn
verzoend Vaderhart. Naar de erfenis van het Vaderhuis. Naar de
heerlijkheid er engelen en de zaligheid van de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde. Door de dood van de Hogepriester. Ik gaf Mijzelf voor u.

En het Heilig Avondmaal is zegel. Nu denk Ik aan u. Nu, nu Ik in
de hemel ben, gedenk ik u. Als de Hogepriester, Die Zijn leven gaf tot in
de dood. En nu met dat offer ben ingegaan in het hemels heiligdom. Ik
leef om voor u te bidden. Ik houd altijd Mijn volbrachte werk namens u
voor de Vader. Ik zuiver uw gebeden. Ik bid als u vergeet te bidden, niet
meer kunt bidden. Dat prachtige artikel 26 van de NGB. Want er is
niemand in de hemel noch op de aarde Die ons liever heeft dan Jezus
Christus. Want er is niemand, noch in den hemel, noch op de aarde,
onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus; Dewelke,
hoewel Hij in de gestaltenis Gods was, nochtans Zichzelven vernietigd
heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis eens mensen en eens
dienstknechts voor ons, en is in alles Zijn broederen gelijk geworden.
Indien wij nu een anderen middelaar zoeken moesten, die ons
goedgunstig ware, wien zouden wij kunnen vinden die ons meer
beminde dan Hij, Die Zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij Zijn
vijanden waren ? En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is
er die daarvan zoveel heeft als Degene Die gezeten is ter rechterhand
Zijns Vaders, en Die alle macht heeft in den hemel en op de aarde ? En
wie zal eer verhoord worden dan de eigen welbeminde Zone Gods? En
hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn; want het
heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid
zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid
van onzen Heere Jezus Christus, Wiens rechtvaardigheid de onze is door
het geloof. Daarom, de apostel, willende deze zotte vrees, of veelmeer
dat mistrouwen, van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus Zijn
broederen in alles gelijk geworden is, opdat Hij een barmhartig en een
getrouw Hogepriester zou zijn, om de zonden des volks te verzoenen;
want in hetgeen Hij Zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan Hij degenen
die verzocht worden, te hulp komen.

Vrees niet. Zijn dood is uw vrijheid. Zijn leven is uw bescherming.
Zijn wederkomst uw volkomen verlossing.

Amen



