
 

                                               Johannes 21:15 

1 de herinnering door Jezus 

2 de beantwoording van Petrus 

3 de roeping voor ons  

 

 Gemeente, doopouders, 

 Opnieuw mogen jullie, Ronald en Renate, een kindje ten doop 

houden. Jullie ja-woord heeft geklonken in het midden van de 

gemeente.  

 En daarmee is er een verband met onze tekst. Daar heeft Petrus 

zijn ja-woord gegeven. Ja, Heere, Gij weet dat ik U liefheb. Opnieuw mag 

Petrus de taak, de roeping van discipel ontvangen. In het midden van de 

discipelkring. Maar de Heere Jezus doet dat op een heel bijzondere 

manier. Op een heel bijzondere plaats, die Petrus veel te denken heeft 

gegeven.  

1 de herinnering door Jezus 

 Het gebeurde aan de zee van Tiberias. Toen Petrus aan land 

kwam zag hij daar een kolenvuur liggen. En de Heere Jezus stelt drie 

keer die vraag aan hem: hebt gij Mij lief? Of nee, Jezus stelt eerst de 

vraag: hebt gij Mij liever dan deze? Dat geeft Petrus veel te denken. 

             Een kolenvuur. Dat woord komt nog op één andere plaats voor in 

de Evangelien. Kolenvuur. 18:18. En de dienstknechten en de dienaars 

stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt. En Petrus stond bij hen en 

warmde zich. Waar was dat? In de zaal van de hogepriester. Petrus’ 

gedachten gaan terug. Toen en daar bij dat kolenvuur. En ook daar en               

toen werd drie keer een vraag gesteld. Zijt gij ook niet één van hen? Eén 

van die die bij deze Jezus hoort? En dat terwijl Petrus daarvoor gezegd 

had: al zouden ze ook allen U verlaten, ik niet, want ik zal U beter volgen 

dan dezen. Het kan niet anders of Petrus ziet het weer voor zich: toen 

en daar in de zaal van de hogepriester. Hij ziet zich daar weer staan.  

 Zou de Heere Jezus jullie, Ronald en Renate, dat ook niet willen 

doen? Willen laten herinneren? De vragen die jullie gesteld werden, de 

gang naar het doopvont, en de doop die bediend werd. Denk eens 

terug. En je ziet jezelf weer staan. De vorige keer jullie eerste kindje.       

Je ziet het weer voor je. Je herinnert het je. En zo wil de HEERE 

vanmorgen zovele ouders weer in herinnering brengen: hier stond u ook 

eens. Vorig jaar, paar jaar geleden, langer geleden. Je ziet jezelf weer 



staan. Bij de doop van elk van je kinderen. Of bij dat ander ja-woord dat 

je gaf: huwelijk, ambt, openbare geloofsbelijdenis. Denk eens terug aan 

toen je zelf gedoopt werd. Ook daar herinnert elke doopdienst weer 

aan. Of je geleefd hebt met deze God lief te hebben en aan te hangen 

met heel je ziel. Je oude natuur te doden, de wereld te verzaken en in 

nieuw godzalig leven te wandelen    

 En waarom roept Jezus dat in herinnering? Opdat Petrus zal 

gedenken hoe het gegaan was. Dat kolenvuur, die 3 vragen. En toen: 

wat hij gedaan had: bij dat kolenvuur, tot drie maal toe, terwijl hij 

gezegd had: ik zal het meeste, het beste, het langste U volgen, meer dan 

deze. Och, hij had driemaal zijn Meester verloochend. Driemaal gezegd: 

ik ken Hem niet, en uiteindelijk gezworen dat hij Jezus niet kende. 

Petrus, hij hoort het zichzelf weer doen en zeggen. Dat heb ik ervan 

terechtgebracht.  

 Zou de Heere Jezus er bij jullie, bij ons een andere bedoeling mee 

hebben? Als Hij terug laat denken aan die vorige keer, vorige keren: je 

ja-woord, het doopvont, de doopbediening. Hoe is het toen gegaan? 

Wat is er toen gebeurd? Daarna? Toen je ‘ja’ had gezegd op de vraag dat 

onze kinderen de verdoemenis onderworpen zijn. Maar nochtans in 

Christus geheiligd. Erfzonde en genadeverbond. En heeft dat elke dag de 

opvoeding gestempeld? Intens gebed gegeven dat het wedergeboren 

zal worden? Intens besef dat het eeuwige deel ermee gemoeid is? En 

toen je ‘ja’ gezegd had op de vraag dat de leer van de Bijbel de 

volkomen leer der zaligheid is. Om die lief te hebben, om het Woord lief 

te hebben, om Zijn dienst lief te hebben? Brandde je hart altijd van 

verlangen? Was heel de godsdienst vol van liefde altijd? Gevuld met 

liefde tot de randen toe? Heerlijk om te lezen, te bidden, naar de kerk te 

gaan? En toen je ‘ja’ zei op de vraag om naar uw vermogen te 

onderwijzen in de leer der zaligheid. Is dat naar uw vermogen gebeurd? 

Elke gelegenheid zoekend en gebruikend? Om gelegenheden biddend 

en daarnaar verlangend? Grenzen bewarend en uitleggend. Worstelend 

om die vast te houden en over te brengen.   

 Denk eens terug. Wat is ervan gekomen. Hoevaak gelegenheden 

onbenut en niet gezocht. Hoevaak je er maar met een draai vanaf 

gemaakt. Hoevaak toch maar grenzen opgerekt, dat scheelt een hoop 

gepraat en is ook wel makkelijk. Hoevaak geen brandend hart, geen hart 

gevuld met liefde, maar sleur of zelfs mopperen. Hoevaak geen zicht op 

erfzonde en genadeverbond. Geen gevoel van die werkelijkheden. Geen 

intens gebed. Misschien had je nog wel eens gedacht: en wij, wij gaan 

het beter doen dan onze ouders.  

 De Heere Jezus laat ons terugdenken vanmorgen. En roept weer 

in herinnering. En er blijft van je hoogmoed niet veel over. Van je gevoel 



dat je goede opvoeder bent ook niet. Dat je het beter doet dan die of 

die ook niet. Het smelt allemaal weg. Als Jezus je terug laat denken en in 

herinnering roept en brengt. En je opvoeding stelt in de spiegel van je ja-

woord dat je gaf. 

 Maar waarom doet Jezus dat? Waarom richt Jezus alles zo in dat 

het zo terug doet denken. Aan die zaal van de hogepriester, aan die 

verloocheningen, aan die vorige ja-woorden en aan je afwijkingen? Is 

dat om nog eens goed zout in de wond te strooien, om nog een trap na 

te geven, en stoot onder de gordel? Expres pijn te doen. Nee, zo is de 

Heere niet, wie Hem kent die weet: nee, zo is Jezus niet. Als Jezus in 

herinnering brengt je zonden dan heeft Hij een ander doel. Twee zelfs 

bij Petrus. In de eerste plaats om hem temidden van de andere 

discipelen in het ambt te herstellen. Zodat ze allemaal zien en horen: 

Jezus weet wat Petrus heeft gedaan, maar neemt hem toch weer in 

dienst. Petrus maakt zichzelf geen apostel na alles wat er gebeurt is, 

maar Jezus heeft hem toch weer aangenomen. En ten tweede wil Jezus 

dat Petrus die aanstelling tot apostel in de juiste gezindheid zal 

ontvangen. In de juiste houding zal gaan op zich nemen. Niet zoals 

voorheen: ik zal… en zouden ze allemaal, dan zal ik….. Maar anders: 

afhankelijk, verwonderd. Daarom roept de Heere Jezus het ook bij jullie 

in herinnering.  

2 de beantwoording van Petrus 

 Want hoe wonderlijk is de vraag die Jezus stellen gaat. 

Wonderlijk ja. Want als je zo terugdenkt. Als Petrus zo terugdenkt dan 

zou je toch verwachten dat het ongeveer zo verlopen zou: Petrus, je 

begrijpt het zeker al wel he? Ik heb meer last dan gemak van je gehad. 

Drie jaar heb Ik in je geinvesteerd en het einde? Verloochening, 

afzwering. Je bent voor Mijn rijk meer tot schade dan tot nut geweest. 

Mensen zijn door jou eerder gaan neerzien op Mijn volk dan dat ze er 

jaloers op zijn gaan worden. En dat na zoveel tijd en moeite en 

onderwijs dat Ik je gegeven had. Petrus, je begrijpt het zeker wel: Ik ga 

er een punt achter zetten. Voor jou een ander. Ik zorg voor een 

afvloeiingsregeling en daarmee is het voor jou verleden tijd. Ik vertrouw 

jou het niet meer toe. En ooit in je leven zeg je: Heere, ik zou het 

helemaal kunnen begrijpen. Dat U mij afdankt en niet meer de roeping 

geeft. Dat was eens maar nooit meer.  

 Maar: zo gaat het niet. Jezus ropet alles in herinnering. En dan                   

stelt Hij één vraag. Eén vraag uit duizenden. Inderdaad: uit duizenden. 

Hij had kunnen vragen: Petrus, Ronald, Renate, wie u ook bent: na uw 

ja-woord bij doop, belijdenis doen, huwelijk, ambt: ben je Mij trouw 

geweest?  Petrus, heb je je woord waargemaakt? Petrus, heb je je 

roeping trouw vervuld? Petrus, zul je het voortaan beter doen, beloof je 



dat? Petrus, garandeer je me dat dat nooit meer gebeuren zal? Allemaal 

vragen waarop Petrus had moeten antwoorden: ”nee, Heere”. Maar 

Jezus stelt die ene vraag uit duizenden: Petrus, hebt gij Mij lief?   

 Wat is daarop uw antwoord? Ja, Heere? Dat is de enige vraag 

waar ik ‘ja’ op mag zeggen. Wat een wonder dat U die vraag stelt! Juist 

die. En niet al die andere, maar deze: Hebt gij Mij lief? Ja, Heere, U kan 

ik niet missen, zonder U ben ik verloren, radeloos en reddeloos. Ja 

Heere, U heb ik lief!  

 Kijk, dat belijdt Petrus hier in het openbaar, net als jullie 

vanmorgen. Maar daar gaat wat aan vooraf. Daar gaat iets aan vooraf 

onder 4 ogen. Want we weten dat de Heere waarlijk is opgestaan van 

Simon is gezien. Jezus heeft Petrus onder 4 ogen genomen. Dat gaat aan 

elk oprecht ja-woord in de kerk vooraf. Een ja-woord onder 4 ogen. 

Want Jezus heeft het met Petrus uitgepraat onder 4 ogen. Dat moet. Dat 

is net als wanneer jij iets hebt gedaan wat niet door de beugel kan. En je 

moeder voelt dat wel aan, moeders voelen alles aan. En jij doet alsof er 

niks gebeurd is, maar je moeder voelt dat dat niet zo is. En ’s avonds als 

je naar bed gaat komt moeder op de rand van je bed zitten en als het 

donker is zegt ze: nou, zeg het maar, wat verzwijg je voor me, wat heb je 

gedaan? En dan smelt je hart en het komt eruit. En dan….dan is het 

weer goed, dan ligt het weer open.  

 Zo ligt het ook tussen God en mens. Het moet open liggen. 

Onbeleden zonden verstoppen de leiding. Zodat Gods gunst niet meer 

erdoor stroomt. Onbeleden zonden zijn als modder in de sloot, die de 

geul verstoppen. En van tijd tot tijd moet de sloot uitgebaggerd worden. 

Alles eruit gehaald. Dan stroomt het water weer. God maakt de geul 

schoon. En haalt alles op wat er ligt. En verstopt. Onder 4 ogen komt 

God erop terug. Je verborgen zonden, je onbeleden zonden, je 

gewoonte zonden. Hij haalt ze op, je ziet ze en erkent ze, en Hij legt ze 

op Zijn rug. En draagt ze weg. Naar Golgotha.  

             Weet je daarvan? Wanneer gebeurde dat voor het laatst? Dat de 

geul werd uitgebaggerd? En Hij je liet zien wat er allemaal in je leven 

terechtgekomen is, wat stremt en verstopt. En het kwam weer open.  

 Weet u daarvan? En als Hij vraagt: Hebt gij Mij lief? Dan weet je: 

ja Heere, zou ik U niet liefhebben? U Die mij opzoekt en niet afdankt. U 

Die mij terechtbrengt en mijn zonden ophaalt en op uw rug neemt. U, 

Die het weer open maakt tussen God en mijn ziel. Ja Heere, Gij weet dat 

ik U liefheb. Voor je openlijk je ja-woord geeft, had je het onder 4 ogen 

gegeven.  

 En wat een wonder. Ik mag verder. Verder in Zijn dienst. Verder 

in Zijn Koninkrijk. Wat een wonder: Hij geeft mij weer verantwoordelijk- 



heid en roeping. Hij vertrouwt jullie weer een kindje toe. En heel de 

gemeente mag het zien. De HEERE vertrouwt jullie opnieuw de zorg over 

een kindje toe. Hij zegt het Zelf vanmorgen: weid mijn lammeren. 

Weiden jullie dit lammetje.  

3 de roeping voor ons 

Weid mijn lammeren. Dat doet natuurlijk denken aan een 

herder. Een soort gids. En wat is er nodig om gids te zijn? Dat je zelf het 

gebied kent. Als je een groep mensen moet rondleiden in een kasteel of 

grot, en je bent er nooit zelf geweest, je komt er zelf ook voor het eerst. 

Ja, dat kan niet natuurlijk. En als u zelf één keer ergens geweest bent en 

ze vragen u om gids te zijn voor en groep, dan durft u dat eigenlijk niet 

aan. Ja hoor eens, ik ben er 1 keer zelf geweest, dan kun je toch niet 

verwachten dat ik gelijk gids kan zijn voor anderen. Weid mij lammeren 

in Gods koninkrijk. Om herder, gids te zijn, moet u er zelf meer dan eens 

geweest zijn. Telkens weer komen: op Golgotha, in het dal van 

verootmoediging, in de weide van Gods gunst, aan de wateren der rust, 

in het spoor der gerechtigheid. Als u er zelf nog nooit geweest bent, hoe 

kunt dan anderen weiden en voorgaan? Als het al heel lang geleden is 

dat je er zelf wel eens een keertje geweest bent, hoe kun je dan anderen 

weiden? Laat dat maar de klem zijn voor ouders, aanstaande ouders: 

Heere, hoe kan ik mijn kinderen opvoeden als ik zelf U niet ken? Dan kan 

ik geen ja-woord geven. Maar als ik het niet geef kan mijn kind niet 

gedoopt worden en dat kan niet, mag niet. Heere, help mij! Zo toeleven 

naar de bevalling en naar de doop van je kind. 

 Weid Mijn lammeren. Lammeren. Het gaat dus om kleine 

schaapjes. Kinderen, baby’s. In leeftijd of in het geloof. Lammetjes. Die 

moeten geweid worden. Dus niet mee wachten. Niet denken: och ze zijn 

nou nog zo klein wat kun je nu doen? Ze begrijpen toch pas iets als ze 4 

of 5 zijn op zijn vroegst? Als u niet weidt en geen voedsel geeft, doet de 

duivel het wel. Die wacht niet tot ze 4 of 5 zijn. Echt niet. Dan maakt hij 

er wel gewoonte van om zomaar te gaan eten en niet te bidden voor het 

slapen gaan. Leert u geen gewoontes aan dan doet de duivel het wel. En 

juist lammeren zijn zo ontvankelijk en zo kwetsbaar. Een kind kan alles 

geloven wat u zegt; dat gaat later wel over. Een kind is kwetsbaar. Heeft 

weinig weerstand, kan geen bacterien verdragen. Juist een kind moet 

zuiver voedsel krijgen en goede gewoontes aanleren. Bid maar, zing 

maar, lees maar voor aan de lammeren. Als het goed is zijn lammeren 

daar juist ontvankelijk voor. Vragen die om onderwijs. Pas tot geloof 

gekomen en graag meer willen weten. Al maak je ook wel eens anders 

mee. Dan zijn mensen die pas tot geloof gekomen zijn zo eigenwijs. 

Denken alles te weten al en geen onderwijs meer nodig te hebben. En 



wat Calvijn ergens van vond en de kerk der eeuwen is allemaal niet 

belangrijk, dat weten we zelf wel, een half jaar na onze bekering.  

 Weid Mijn lammeren. Hoort u dat? Jezus noemt ze: Mijn 

lammeren. Ja, uw kind is Zijn lammetje. Het is Zijn verbondskind. Zijn 

verbondseigendom. U bent oppas. Meer niet, minder niet. Zoals nu op 

de kinderoppas anderen op onze kinderen passen. Stel je voor dat je zelf 

oppas hebt en er gebeurt iets met een kind van een ander. Dat vind je 

naar. Omdat jij niet oplette een kind van een ander dat iets in zijn mond 

gestopt heeft en schade heeft. We zijn altijd oppas. Oppas op Zijn 

lammeren. Hij vraagt ernaar: heb je gewaakt? Of heeft zijn ziel schade 

geleden? Stel je voor: je hebt het schade laten lijden. Zijn ziel laten 

beinvloeden door de boze. Ja, voor een video wegzetten is wel zo 

makkelijk, maar zou voorlezen uit de kerkgeschiedenis niet beter zijn? 

Dat besteedt zo maar niet uit aan anderen, zeker niet aan anderen die 

de Heere niet kennen. Je werk moet je soms minderen of laten rusten 

om oppas te zijn over Zijn verbondseigendom. God heeft het u 

toevertrouwd. Is het dan goed om het drie dagen per week weg te 

brengen? Is het dan goed om het steeds te laten eten bij de buurvrouw 

of de dagopvang die niet weet van God?   

 Weid Mijn lammeren: geef ze voedsel dus. Juist de lammeren 

hebben goed voedsel nodig. Baby voeding luistert nauw. Moedermelk is 

zo zorgvuldig samengesteld. Juist een baby, een kind, heeft precies 

goede voeding nodig. Spurgeon zegt er drie dingen over in het mooie 

boekje: rondom de schaapskooi. Ten eerste zegt hij: het moet zuiver 

voedsel zijn. Juist bij een kind. Zuiver: wet en Evangelie. Schuld en 

vergeving. Plaatsvervanging en heilig leven. Juist een kind moet de 

waarheden eerlijk en zuiver ontvangen. Weid Mijn lammeren.  

 Ten tweede: besef het belang. Als je aardrijkskunde leert en je 

wijst de noordpool op een verkeerde plek aan och, dat zal zo erg niet 

zijn, maar als je lammeren weidt en je wijst verkeerde plaatsen aan, 

daar hangt hemel en hel vanaf. Daar hangt ingaan of buiten blijven 

vanaf. Besef dat het hier om gaat bij het weiden van de lammeren. De 

verschrikking van verloren gaan en de heerlijkheid van Jezus kennen en 

volgen. Kinderen, jongeren, er wordt gestreden om jullie ziel. Geestelijk 

gestreden om je hart te winnen voor de Heere en Zijn dienst. Mijn zoon, 

mijn dochter geef Mij je hart. Daarom worstelen je ouders, de 

kerkenraad, de gemeente. Besef je al dat het daarom gaat? 

 Ten derde: besef dat het kind, het lammetje niet neutraal is, 

geen blanco blad. Maar geneigd tot kwaad, onbekwaam ten goede, 

geneigd God en de naaste haten. Zulke lammetjes moet u weiden. Zulke 

kinderen zijn onze kinderen. Opvoeden is worstelen, is strijden om het 

behoud. Opvoeden is doen van het onmogelijke. Dat een vijand Jezus 



gaat liefhebben. Dat een zondaar gaat haten wat hij liefheeft en zoeken 

waar hij een afkeer van heeft. Opvoeden is bidden. Heere, U gaf ons dit 

kindje. Wie zijn wij dat wij opnieuw mogen opvoeden? Wie zijn wij en 

wie is ons kind dat het zou gaan geloven? Heere, maar het is Uw 

lammetje, het ligt onder Uw beloften. Heere, om Uws Naams wil, geef 

het geloof! Zegen de opvoeding. U begint daar toch pas niet mee als u 

ziet dat uw kind afdwaalt? U begint daar toch wel mee als het nog jong 

is, als het nog ongeboren is? 

              Weid Mijn lammeren.  

                                                  Amen 

                   

 


