
                                            Johannes 19:33 en 36 

“Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was,                                

zo braken zij Zijn benen niet.                                                                                                   

Want deze dingen zijn geschied opdat de Schrift vervuld worde:                                   

‘Geen been van Hem zal verbroken worden’ ” 

Jezus is 1 de ware Zaligmaker   2 het enige Paaslam   3 de echte 

Rechtvaardige 

 Gemeente, 

 De kruisdood is een vreselijke dood. Met pijn, wondkoorts, scheurende 

spieren en nog veel meer. Maar één van de dingen die de kruisdood zo 

vreselijk maakt is dat hij zo lang duurt. Hoe dichterbij de dood komt hoe erger 

de pijn wordt. Door wondkoorts van de uitscheurende wonden in handen en 

voeten. Maar dat was ook weer niet zo, dat dat direct dodelijk was. Uren, 

soms dagen kon het duren dat de gekruisigde bleef hangen aan het kruis. 

Maar in Deuteronomium 21:23 staat dat dat in Israel niet mag. Voor de nacht 

invalt moet de gekruisigde van het kruis gehaald zijn. En daarom gaan de 

Joden naar Pilatus toe om daar ook nu voor te zorgen. En daarom: voor de 

avond inviel kwamen soldaten kijken. En om de lichamen niet ’s nachts te 

laten hangen maakten zij er dan wat sneller een eind aan. Door de beenderen 

van de knien of ellebogen met een hamer te breken. Dan werd het 

stervensproces versneld. Dat verkortte de lijdensweg dan nog enigszins. Dus 

elke gekruisigde ging met gebroken beenderen het graf in.  

               Maar dat gaat bij Jezus anders, zoals eigenlijk alles anders ging bij 

Hem. Want de Heere Jezus is al gestorven voor het donker wordt. Dan was 

apart, zeldzaam, een gekruisigde die in zo relatief korte tijd gestorven is. Dan 

heeft een reden: Jezus heeft Zijn leven afgelegd. Hij is in de Godverlatenheid 

geweest. Hij heeft Zijn werk volbracht. Nu kan Hij, mag Hij sterven. Als 

Overwinnaar gaat Hij de dood tegemoet. Hij heeft Zijn taak volbracht, 

afgerond. Daarom is het ook Goede Vrijdag. Jezus sterft niet door uitputting, 

niet door einde van krachten, maar als Overwinnaar. Ver voor de nacht invalt 

geeft Jezus Zijn geest in de handen van Zijn Vader. En daarom worden van 

Hem de beenderen niet gebroken, dat hoeft niet. 

1 de ware Zaligmaker 

 Nu lijkt dit maar een detail, een bijkomstigheid, maar Johannes wijst 

ons erop dat het meer is. Dat er een boodschap van uit gaat. Want hierdoor is 

de Schrift vervuld. Dit was in het Oude Testament voorzegd. Geen been van 

Hem zou gebroken worde. En ook dat wordt bewaarheid. Om aan te geven: 



Hij is het echt! Hij is echt Degene Die komen zou. Het is ahw een soort 

certificaat van echtheid.  

 Zo’n certificaat wordt wel eens gebruikt in het gewone leven. Bijv. bij 

kostbare schilderijen van beroemde schilders. Die daarom ook graag 

nagemaakt worden. Om geld mee te vangen. Dan werkt men vaak met een 

certificaat. Een papier waarop de beroemde schilder aangeeft dat dit 

exemplaar door hem zelf gemaakt is en waar hij zijn handtekening op zet. 

Certificaat van echtheid.  

 Je komt het ook tegen bij medicijnen. Dat luistert natuurlijk heel nauw. 

Stel dat er een vaccin tegen corona komt, dan moet je wel zeker weten dat 

het echt is. En geen namaak om geld mee af te troggelen.  

 Zo zijn er meer dingen denkbaar: reddingsloepen, parachutes, 

beschermende kleding, die koop je niet klakkeloos op een rommelmarkt. Die 

koop je in een speciaalzaak, en je koopt een gemerkt, gecertificeerd 

exemplaar.  

 Zo kunnen we die beenderen van de Heere Jezus beschouwen. Die zijn 

certificaat van echtheid. Hij is het echt. De beloofde Messias, de Zaligmaker 

van God gegeven. En in het verband van onze tekst kunnen we zeggen: Hij is 

het, het ware Pascha, het ware Paaslam. En de ware Rechtvaardige. Door God 

gecertificeerd.   

 Want we moeten als we nadenken over de kruisdood van Jezus altijd 

goed zien tegen welke achtergrond die plaatsvindt. Wat is de waarde van 

Jezus sterven? Waarom is Jezus’ sterven voor het christendom zo belangrijk? 

Dat verstaan we nooit als we niet de achtergrond kennen van ons mens zijn, 

ons zondaar zijn. Dat wij zondaren zijn, en daarom allerhande ellendigheid, de 

verdoemenis zelf onderworpen. Het oordeel is al over ons uitgesproken, het 

wachten is op de uitvoering. Wij hebben onszelf Gods oordeel waardig 

gemaakt. Ons leven loopt uit op een sterven dat ons brengt de uitvoering van 

het vonnis.  

              En wij zijn mensen die nooit het Koninkrijk van God kunnen beerven. 

Die nooit de poort bereiken van Zijn rijk. Nooit aanspraak kunnen maken op 

de Heilige Geest, het eeuwige leven, de gunst van God. Die zijn allemaal 

onbereikbaar voor ons. We verdienen die nooit en komen nooit op een punt 

dat dat wel zo wordt of zal zijn. Heil, zaligheid ligt allemaal onbereikbaar ver 

weg voor ons.  

 Mens zijn, zondaar zijn dat is: onder Gods oordeel liggen en nooit tot 

heil kunnen komen. Als wij dat niet beamen blijft de kruisdood van Jezus ons 

een vraagteken, zelfs een aanstoot en ergernis. Dan kun je er proberen een 



duiding aan te geven, maar waarde heeft het niet, niet echt. Het blijft een 

vreemd iets voor ons. Waar we hooguit waardering voor kunnen hebben of 

medelijden, maar niet meer dan dat.  

 Gemeente, de kruisdood van Jezus krijgt waarde als wij toestemmen 

dor de Heilige Geest wat God over ons zegt: onder het oordeel, onbereikbaar 

ver zijn heil en zaligheid van ons verwijderd. Als de Heilige Geest ons overtuigt 

van onze zonden, begint te overtuigen in het licht van Gods wet. Hier en daar, 

en daar en daar, zonden groeien op het land van mijn leven, ze zitten net 

onder de grond, ze zitten diep onder de grond, overal. Meer en meer zie je 

dat. En zonden kunnen niet ongestraft blijven. God toornt erover en Hij straft 

de zonden. Ook de mijne. Anders zou God geen God meer zijn. Als Hij het 

recht niet handhaaft, zou Hij geen God zijn. God straft de zonde. Kwam u tot 

de vraag: is er enig middel om de welverdiende straf te ontgaan en weer tot 

genade te komen? 

 O er zijn middelen die worden aangereikt: niet aan denken, niet zo 

zwaar nemen. Of: doe je best, houd vol en het komt wel goed. Maar die 

middelen zijn niet gecertificeerd, ze werken averechts, ze laten je vallen.  

 En dat kruis, die kruisdood van Jezus, is het enige middel om daaraan 

te ontkomen. Het enige reddingsmiddel en geneesmiddel. Dat echt verlost en 

echt redt. Dat ons door God wordt toegediend en aangereikt. Gecertificeerd 

door de heel gebleven beenderen die niet verbroken zijn.  

2 het enige Paaslam  

 Dat doet ten eerste denken aan Exodus 12. De eerste tekst is die van 

Exodus 12. Daar wordt het Pascha ingesteld. En het hart van het Pascha was 

het slachten van een Lam. Waarvan het bloed aan de deurposten gestreken 

moest worden. Want in de nacht zou de verderfengel van God voorbijgaan. In 

Egypte. En die zou in elk huis alle eerstgeborenen doden. Doden door de 

toorn van God. Ja, maar ook in Israel. Een Israeliet was niet op voorhand 

uitgezonderd. Ook een Israeliet viel onder het gericht. En die straf kon alleen 

ontkomen worden door een lam te slachten. En het bloed aan de deurpost te 

doen en dan: binnen te blijven. Niet de straat opgaan alsof het zo’n vaart niet 

loopt, niet de straat opgaan, wegvluchten in paniek en angst. Dan ging de 

verderfengel voorbij met zijn straffende hand. Was men veilig.  

               Maar dat mocht niet zomaar een lam zijn. Het eerste het beste wat in 

de kudde te vinden was. Nee, dat moest een volkomen lam zijn. Helemaal 

gaaf en gezond. Zozeer zelfs dat er uitdrukkelijk van geschreven staat in 

Exodus 12:46: en geen been ervan zal gebroken worden. Dat is het Paaslam. 

Dan kan het fungeren als Paaslam om de verderfengel te doen voorbijgaan.  



 Dat licht schijnt nu op Jezus’ lichaam aan het kruis. Geen been van 

Hem is gebroken. Maar….dan is Hij dus het Paaslam. Dan valt het licht op 

Jezus dat Hij het Paaslam is. Zoals Paulus later zal uitjubelen: ook ons Pascha is 

geslacht, namelijk Jezus. In Wie zondaren veilig zijn, van de straf ontheven 

zullen zijn.  

 Want nog wordt de verderfengel worden uitgezonden. Gaat de 

verderfengel huizen langs. En in het uur van ons sterven haalt Hij mensen op. 

Om hen naar het verderf te brengen.  Met hun ziel. En eens op de dag des 

oordeels komt de verderfengel weer om de lichamen in het verderf te stoten. 

Ziel en lichaam van ieder die gezondigd heeft. Van ieder die de wet niet heeft 

gehouden en volbracht. Het is de mens gezet te sterven en daarna het 

oordeel. En de ziel die zondigt die zal sterven, zal de eeuwige dood sterven. En 

met die order wordt de verderfengel uitgezonden keer op keer. Hij gaat geen 

huis voorbij, hij slaat geen mensenleven over. Een kerkganger is niet daarvan 

ontheven. Deelt in hetzelfde als ieder ander mens, zondaar als we zijn.  

 Maar….er is een Paaslam. Daar schijnt het licht op Jezus’ lichaam aan 

het kruis. Geen been ervan is gebroken. Dan is Hij het Paaslam. Dan zijn 

zondaren veilig achter Hem. Als Zijn bloed op onze deurposten is. Dan gaat de 

verderfengel voorbij. Dan komt hij wel om ons te halen, sterven moeten we, 

maar hij moet ons loslaten, hij mag ons niet in het verderf werpen. Hij moet 

ons en zal ons doorleiden tot in het hemels Kanaan. Ontkomen aan de straf. 

Uitgeleid uit dit leven in Kanaan. Het land overvloeiende van Gods gunst en 

goedheid.  

 En in het verbond wordt dit bloed op ons huis aangebracht. Bevestigd 

in de kinderdoop. Dit gezin is achter het bloed gebracht. Maar blijf erachter. 

Breek het verbond niet door ongeloof. Ongeloof in Gods spreken en oordeel. 

Laatdunkend doen over het gericht van God. En uit het huis van het verbond 

weglopen in innerlijk. Meer waarde toekennen aan de wereld dan aan het 

Paaslam. Niet in paniek weglopen, en in ongeloof wanhopig worden.    

 Hier is Hij: het Paaslam. De lamp schijnt op Jezus: Ons Pascha. Het 

Paaslam. Eén Lam, genoeg voor heel de wereld. Kreeg u Het nodig? Werd voor 

God verschijnen onmogelijk? De straf onontkoombaar? Wat moeten wij doen 

om de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Wat 

hebben wij nodig? Het Paaslam. Jezus, zoals Hij hangt aan het kruis. Eén Lam 

genoeg voor heel de wereld. Hij is het echt! Geen been van Hem is gebroken. 

Hij is het. Hij voldoet. Hij is door God gecertificeerd als het Lam, het Paaslam , 

dat redt van het verderf, het gericht. Hij is op u berekend, Hij kan u aan met al 

uw schuld en zonde, Hij doet wat Hij beloofd. Hij stelt nooit teleur.   



              Maak toch gebruik van dat Lam. Het Lam is bevoegd, het Lam is 

afdoende, het Lam bedriegt nooit en is voor ieder genoeg en bij machte.  

Zoals de Heere eens vroeg aan Kohlbrugge: Zijt gij met Mijn Lam tevreden? En 

bevend zei Kohlbrugge, ja Heere. Dan ben Ik met u tevreden sprak de Heere 

tot hem. Dan is God met u tevreden, als u met het Lam tevreden bent.  

 Als de engel je dan halen komt…..je sterfdag. Dan is dat een goede dag. 

Je sterfdag een goede dag. Toch wel, juist wel. De dag dat je wordt ingeleid in 

het hemelse Kanaan. Beveiligd en geborgen. Dan is je sterfdag een goede dag. 

Daarom heet goede Vrijdag goede Vrijdag. Omdat het mijn sterfdag tot een 

goede dag maakt. Wat heb ik Jezus lief, als het Paaslam, mijn Paaslam. Wat 

heb ik God lief, Die zo’n Lam gegeven heeft.   

 Maar wie het Lam niet heeft. Wie met het Lam niet tevreden is, wie 

het Lam niet nodig heeft, die sterft zonder Lam. Zonder beveiliging, 

bedekking. Wie het Lam niet vertrouwt en zelf bedekkingen zoekt, erbij zoekt, 

wie het Lam niet capabel genoeg acht, die wordt door de verderfengel 

meegenomen en geslagen. Geslagen met de straffen van de eeuwige dood. 

Daar hielp geen rijkdom aan, of positie, of wat dan ook. Daar helpt geen 

rijkdom, geen ambt, geen kerkgang, geen Bijbel in huis. Zonder Lam laat de 

verderfengel je nooit meer los, in eeuwigheid niet.  

3 de echte Rechtvaardige 

 Maar er is nog een tweede Schriftplaats die vervuld wordt in onze 

tekst. Want de woorden: “Geen been van Hem zal gebroken worden” komen 

later nog een keer voor, in Psalm 34. Daar gaat het over de rechtvaardige. De 

rechtvaardige, dat is de man die de HEERE vreest, die de HEERE zoekt. Die Zijn 

tong bewaart van het kwaad, zijn lippen van bedrog. De man die afwijkt van 

het kwaad, en het goede doet. Die de vrede zoekt en die najaagt.  

Dat is het eerste dat van de rechtvaardige wordt gezegd. Maar er 

wordt nog iets over de rechtvaardige gezegd: Hij maakt veel tegenspoeden 

mee. Maar uit die alle redt hem God. Want de ogen des HEEREN zijn op hem. 

De HEERE hoort hun geroep en redt hem uit. De rechtvaardige komt door alle 

benauwdheden heen, hij komt er niet in om, hij komt er doorheen.   

 En dan wordt er nog één ding gezegd van die rechtvaardige: de Heere 

bewaart al zijn beenderen en niet één van die beenderen wordt gebroken. 

Dat geldt de rechtvaardige. En dan zien wij in deze lamp, in dit licht Jezus 

hangen aan het kruis. Zonder dat een been van Hem gebroken is. Dan is Hij de 

Rechtvaardige. Dé rechtvaardige bij uitstek. Hij heeft Zijn leven lang de HEERE 

gevreesd en gezocht. Hij heeft nooit kwaad gesproken, enkel goed. Hij is altijd 

afgeweken van het kwaad. Hij zocht altijd de vrede.  



                  Het is ook waar: vele waren Zijn tegenspoeden. Vreselijk en 

verschrikkelijk wat Hem is aangedaan: gekruisigd zelfs. Maar: dan zal van Hem 

gelden: uit die alle redt Hem God. De HEERE hoort Zijn geroep. Dan zal Hij 

uitgered worden. Dat is ook gebeurd! Het zal Pasen worden. Hij wordt 

uitgered en verlost uit al Zijn benauwdheden. De HEERE zal Zijn oog op Hem 

laten rusten in gunst en liefde. Dat verwerft Hij! De uitredding en de bewaring 

onder Vaders oog en gunst. 

 Op de top van de berg van gehoorzaamheid en rechtvaardigheid ligt 

Gods uitredding en bewaring, daar wacht Gods vriend’lijk Aangezicht. Wie 

komt daar? Wie klimt die berg des HEEREN op? U, jij, ik? Rechtvaardig? Altijd 

God vrezen, Hem de hoogste eer geven? Altijd God zoeken? Altijd je tong 

weerhouden van het kwaad, elk moment afwijken van het kwaad? Hoever 

komt u op die berg? Voordat je weer een misstap maakt en terugvalt. En weer 

begint en het je beter voorneemt: nu echt God zoeken, nu echt Hem het 

laatste Woord geven, nu echt het kwade haten. Hoever kwam je? Voor je 

weer uitgleed en onderaan terechtkwam? Wie klimt de berg des Heeren op? 

Zou iemand ooit de top bereiken? U, jij, ik? Nee, niemand. Het duurt soms 

lang voor je erachter komt en je pogingen opgeeft en niet meer denkt: als ik 

het nou nog eens probeer, dan misschien…. Maar dan bereikt niemand de 

uitredding van God. De uitkomst. Niemand Gods vriend’lijk Aangezicht. Dan is 

dat onbereikbaar. Niemand zal uitgered worden uit de dood en Gods 

Aangezicht zien. Dan moet ik omkomen in alle rampen en eeuwig ondergaan. 

Want ik blijf buiten Gods rijk. 

 Zie daar: in het licht van psalm 34. Hij is er gekomen, bovenop de berg. 

De Rechtvaardige. Eén is er gekomen. En heeft het verworven. De uitredding 

van het eeuwige leven en het gunstig Aangezicht van God. En Hij deelt het uit. 

Hij heeft het verworven om het uit te delen. En Hij komt in de prediking zo 

dichtbij. Hier ben Ik, hier ben Ik. Wie geen beklimming meer waagt, die 

ontvangt het uit Jezus’ handen. Hier en nu. Ik hoef niet op te klimmen op de 

berg van gehoorzaamheid en heiligheid, maar ik mag me laten vallen in Zijn 

armen. De armen van de Rechtvaardige Die de uitredding van het eeuwige 

leven en Gods vriend’lijk Aangezicht verworven heeft. Wie het van Hem 

ontvangt, die heeft het. Wie het van Hem niet ontvangt, die moet zelf het 

bereiken. De top van die berg. Maar dat is onmogelijk, dat lukt je nooit, ook 

niet als je ouder bent of oud bent, ook niet als je het met man en macht 

probeert. Dan grijp je ernaast. Dan blijft het buiten bereik. Dan grijp ik eeuwig 

mis.  

 Zie, zie de Rechtvaardige. Geen been van Hem is gebroken. Hij is de 

Rechtvaardige. Hij verwerft de zegen. En deelt die uit. In plaats van omhoog 

klimmen, mag u zich laten vallen. Hij vangt u op. En Hij is daartoe bekwaam en 



bevoegd. Hij is gecertificeerd door Zijn Vader. Geen been van Hem is 

gebroken. Hij is het! Hij kan het! Hij mag het! Ook u opvangen en naar boven 

dragen.  

               En in zijn spoor gaat een stoet rechtvaardigen de wereld door. 

Rechtvaardig gemaakten in Hem. Die het door Zijn Geest gaan leren om de 

HEERE te vrezen, Hem te zoeken, met vallen en opstaan. En het gaan leren om 

hun tong te bewaren van het kwaad, en om het kwade te haten en van af 

wijken. Met horten en stoten.  

               Deze rechtvaardigen in Christus wedervaren rampen en 

tegenspoeden. Dat blijft hen niet bespaard. Veel wederwaardigheden, veel 

rampen zijn hun lot. Maar……maar uit die alle redt hen God. Zijn komen er 

doorheen. Zij roepen en de HEERE hoort. De HEERE is hen nabij. Hij redt hen 

uit. In dit leven keer op keer, na dit leven eens en voor eeuwig. Uitgered. 

Erdoorheen gekomen. Misschien met vele littekens, met veel strijd. Gehavend 

en beproefd. Maar erdoorheen gekomen! Erdoorheen gedragen. En ook en 

zelfs door de dood heen gekomen. De tunnel die zo benauwd kan maken. Je 

moet er maar eens eerlijk aan denken of vlak voor staan. Maar uit die 

benauwdheid redt hem God. Door de dood heen. Om voor eeuwig Zijn 

Aangezicht aanschouwen.  

 Zalig, als je er daar één van bent, geworden bent. Levend van de 

Rechtvaardige en van wat Hij verwierf. Levend uit Christus.  

 En anders? Dan wordt het een desillusie, vreselijk. Mijn 

rechtvaardigheid in zichzelf gezien of wat ik dacht dat het was, die wordt niet 

toegelaten, die verwerft Gods gunst niet. Die wordt afgewezen. En ik sta 

eeuwig teleurgesteld als afgewezen aan de hemelpoort en moet buiten 

blijven. Eeuwig, mezelf bedrogen, het Evangelie ongehoorzaam en nu voor 

eeuwig buiten.  

 Christus krijgt waarde zeiden we als je ziet hoe je eraan toe bent. 

Schuldig en veroordeeld. Onrechtvaardig, en ver, ver van het rijk Gods 

vandaan.  

 Christus krijgt waarde als je ziet wat Hij verwerft: de redding van het 

gericht, de verlossing uit Egypte des duivels. De bewaring van de HEERE, de 

uitredding uit alle benauwdheden. 

 Christus krijgt waarde als je ziet hoe Hij dat deed: Hij was het Paaslam 

dat het gericht droeg en Zijn bloed gaf, Hij was de Rechtvaardige, Die nimmer  

toegaf en de strijd overwon.  



 Wat een waarde heeft Hij en heeft Zijn kruisdood. Zulk een is mijn 

Liefste! Mijn één en mijn al.  

              Hij was de Gekruisigde, Die stierf zonder dat Zijn benen werden 

gebroken. Hij is het: Paaslam en Rechtvaardige. Gecertificeerd door God voor 

zondaren. Kom tot Hem! 

                                                      Amen  

 


