
 

                                         Johannes 19:4,5 

“Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen:                                               

’Ziet, ik breng Hem tot u uit opdat gij weet dat ik in Hem geen schuld 

vind.’                                                                                                                              

Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen 

kleed.                                               En Pilatus zei tot hen: ‘Ziet, de mens’” 

1 wat Pilatus doet 2 wat God bedoelt 3 wat Jezus zoekt. 

 Gemeente, 

 Op z’n tijd vind je het wel eens leuk om een foto van jezelf te 

bekijken. Een foto toen je geslaagd bent, toen je op vakantie was, toen 

je iets gewonnen had. Of toen u een jubileum had of jarig was. Wel leuk 

om dan jezelf eens te zien. Tegenwoordig kun je zelfs een ‘selfie’ maken 

van een mooi moment en dat aan iedereen laten zien.  

 Vandaag krijgen we ook een foto van onszelf te zien. Een foto 

waaronder kan staan: “Dit ben ik.” Alleen is het minder aantrekkelijk om 

daarnaar te kijken, om deze foto te bezien. Liever zien we onszelf in een 

andere hoedanigheid. Maar de foto word ons voor gehouden. Door 

Pilatus. Ten diepste door de Heere. Een foto van Iemand met een 

doornenkroon en een purperen mantel en een open gegeselde rug. 

Geen mooie foto. Totdat….de Heilige Geest je zo leert kijken dat je zegt: 

wat een kostbare foto, wat heilzaam om daarnaar te kijken. Toch wel.  

1 Wat Pilatus doet 

 Als Pilatus dit doet is dat in het Johannes Evangelie al de derde 

poging van Hem om Jezus niet te hoeven veroordelen. Eerst heeft hij 

geprobeerd het van zich af te houden: 18:31. Laten die Joden zelf hun 

gang gaan met die Jezus en er hem niet in betrekken. Maar dat nemen 

ze niet en ze dwingen Pilatus om er zich in te mengen.  

 Dan probeert hij het doordat hij het volk laat kiezen. Als hij nu 

een moordenaar, Bar Abbas ernaast zet en dan het volk laat kiezen wie 

er vrijgelaten moet worden. Maar ze kiezen nota bene voor Bar Abbas 

en tegen Jezus. Ze hebben liever een moordenaar op vrije voeten dan 

Jezus, de Weldoener  

 Maar hoe langer hoe meer blijkt Pilatus: deze Jezus is niet des 

doods schuldig. Hij vindt geen schuld in Hem. Ondertussen heeft zijn 

vrouw nog gedroomd en laten zeggen: heb niet te doen met deze 

Rechtvaardige! Zorg dat je je handen niet vuil maakt aan Hem. Hoe 

komt hij hieruit? Hoe krijgt hij Jezus vrij? Derde poging: hij neemt Jezus 

en laat Hem geselen. Dat ging niet zachtzinnig. Touwen met stukjes lood 



eraan die sloegen op Jezus’ rug, totdat de soldaten het moe waren. En 

Jezus’ rug open met diepe voren in het vlees en bloedsporen. En hij laat 

toe dat zijn soldaten Hem bespottelijk maken. Ja, Hij zou een Koning 

zijn. Nu, dan een kroon, dat hoort erbij. Van dorens, denk aan bramen 

bijv., en die in Zijn hoofd gedrukt. En daar hoort een mantel bij. Nou, 

dan een oude soldatenjas die ook wat roodachtig is, purper, van kleur. 

En dan is Hij ook nog in Zijn gezicht geslagen zodat de blauwe plekken 

erop zitten.  

 Maar dat past wel bij Pilatus’ plan. Als hij Jezus nu zo presenteert 

aan het volk. Op een soort balkon van zijn rechthuis, een soort 

gemeentehuis, zodat alle mensen op het plein Hem kunnen zien. Ziet, 

de Mens. Wat kan zo’n Man nou nog voor kwaad doen? Die is toch te 

zielig om je verder druk om te maken. Laat zo’n Man toch vrij. Hij heeft 

toch wel genoeg gehad. Moet je, wil je Hem nou nog verder veroordelen 

en laten doden? Dat kun je toch eigenlijk niet maken. Laat Hem toch, en 

gun Hem Zijn vrijheid. Pilatus denkt wel te weten hoe hij het volk tot 

medelijden moet wekken en kan laten inzien dat ze er nou maar mee 

moeten stoppen. Daarom, ziet de Mens. Laten we Hem toch vrijlaten en 

met rust laten. 

 Pilatus, dat is geen rechtspraak! Pilatus, je laat het volk beslissen. 

Terwijl hij zelf de man is die moet rechtspreken en het voor Jezus op zou 

moeten nemen. Maar wat zien we? Een man, die het niet voor Jezus op 

durft te nemen, niet voor Jezus uit durft te komen. Want hij wil de 

mensen niet tegen zich in het harnas jagen. Hij wil de mensen te vriend 

houden en zijn positie niet in gevaar brengen. En…..ik herken mezelf in 

hem. Of u niet? Dat je het niet voor Jezus op durft te nemen, omdat je 

geen kwade gezichten wil maken, omdat je er niet op aangekeken wil 

worden, omdat je bang bent voor wat ze zullen zeggen of doen met je. 

En we komen maar niet voor Jezus uit en nemen het niet voor Hem op. 

In ons gezin, op schoolplein, in de kantine, op ons werk. En we laten hen 

maar doorgaan met praten over God en Jezus en verwijten. Ik neem het 

niet voor Hem op. En dat terwijl ik meer van Jezus weet dan Pilatus. 

Pilatus is sinds enkele uren met Jezus in aanraking gekomen. Wij veel 

langer. Pilatus weet nauwelijks iets van de achtergronden van de Bijbel 

over Jezus, wij veel meer. Wij weten veel beter dan Pilatus wie Jezus is. 

Ja, het kan zelfs zijn dat wij Hem kennen, echt kennen, weten Wie Hij is, 

zo heilig heerlijk barmhartig en genadig. Ook voor mij. En toch en nog 

nam ik het niet voor Hem op. Hield ik mijn mond, gaf ik niet thuis. Wie 

herkent zichzelf niet in Pilatus?  

 En Jezus? Jezus laat het gebeuren. Jezus zegt niets, scheldt niet, 

slaat niet, tekent geen protest aan, hoe onrechtvaardig dit allemaal ook 

is: Hij zwijgt. Als een lam dat ter slachting wordt geleid en als een schaap 



dat stemmeloos is doet Hij Zijn mond niet open. Ik, ik zou uit mijn vel 

springen, protest aantekenen, een advocaat inschakelen. Als de leraar 

weet dat ik het niet gedaan heb, en hij vraagt de klas ik het was en die 

zeggen van wel, dan kan ik me toch kwaad worden….. Als de baas weet 

ik het geld niet verduisterd heb, maar hij laat op aandrang van mijn 

collega’s mij er toch voor opdraaien….. Jezus zwijgt. Hij wil dit. Hij draagt 

dit. Hij laat het Zich aandoen. Hij zal spreken als Zijn Kerk word 

aangevallen. Terecht. Door de wet en door de duivel. Met allemaal 

terechte beschuldigingen. Dan zal Hij optreden en Zijn mond opendoen. 

En het niet laten gebeuren de vloek mij meesleurt en de duivel mij 

meetrekt in het verderf. Dan zal Hij optreden!  

 Wie heeft er zo’n Heiland nodig? Wie heeft Hem nodig? Om het 

voor mij op te nemen als ik terecht beschuldigt word? O Heere Jezus, 

wees Gij mijn Borg. En weet u wat je dan leert? Wat ze dan in Noord 

Korea leren? Als ik onterecht beschuldigd word vanwege mijn christen-

zijn, als mij een hak zetten omdat ik christen ben, dan zwijg ik. Dan laat 

ik mij om Zijnentwil benadelen en onrecht aandoen en raak slaan. Dan 

leert Hij mij zwijgen in Zijn spoor en in Zijn weg. Het is 1000 keer 

moeilijke om iets voor Jezus te lijden, dan om iets voor Jezus te doen. 

Maar ook dat leert Hij.  

2 wat God bedoelt 

 Daarom bracht Pilatus Hem uit. Gegeseld, geslagen, 

doornenkroon en purperen mantel. Ziet, de Mens. Er staat niet, ook niet 

in het Grieks, een Mens. Een mens. Dat zou betekenen: er is één mens 

die er zo aan toe is. Een mens. Zo zie je wel eens foto’s van een mens. 

Van iemand die een gouden medaille heeft gewonnen met 

wereldrecord, iemand die de Mount Everest bedwongen heeft, iemand 

die de Nobelprijs voor natuur- of scheikunde heeft gewonnen, iemand 

die Miss World geworden is. Dan weet je: je, dat is een mens, maar dat 

lukt niet iedereen, de meeste mensen lukt dat niet. Het is maar een 

mens, een paar mensen, één mens die dat lukt. Stiekem kun je er best 

graag naar kijken of over lezen en is het best aantrekkelijk als jij zo’n 

mens zou kunnen zijn of een beetje benaderen.  

 Maar hier zegt Pilatus niet: een Mens, maar de Mens. Dwz. ieder 

mens. Als je mens bent dan zie je hier wie je bent. Hoe je eruit ziet, hoe 

je eraan toe bent. Zo! Gegeseld, geslagen, met doornenkroon en 

purperen mantel. Dan is waar wat Jesaja zegt: Hij was veracht en de 

onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in 

krankheid en een ieder was als verbergende het aangezicht voor Hem.  

Maar de Heere, de Heilige Geest sommeert ons om te kijken. De Mens. 

En dat bent u, jij en ik ook.  



 Mens onder de tekenen van de vloek. Want al die gesels, slagen, 

doornen, en purperen mantel zijn tekenen van de vloek der wet. Van de 

toorn van God. De mens die ligt daaronder. Kind des toorns. Dat zegt de 

Bijbel, maar hier zie je het voor je. Het zijn er nog maar de eerste 

tekenen van  

               Wat een verschil met hoe ik was. Daar kunnen we niet omheen. 

Het wij geschapen zijn in het paradijs. Gaaf, puur, zonder pijn of spot, 

maar kroon der schepping. Sieraad van Gods werk. Glanzend van Zijn 

deugden en wijsheid. Psalm 8: een weinig minder dan de engelen 

gemaakt en met eer en heerlijkheid gekroond. Maar daar is niet veel 

meer van over. De duivel kan spotten met ons: ben jij nou ooit helemaal 

goed geweest? Zonder pijn? Ben jij nou ooit koning der schepping 

geweest? Heersend over al het gedierte en over de zonde? Wat kan de 

duivel spotten en leedvermaak hebben over ons. Wij zijn niet meer zoals 

we waren.  

              De definitieve vloek in volle omvang en kracht is nog veel erger: 

is de eeuwige straf naar lichaam en ziel. Enkel slagen, doornen en 

bespotting. Pure toorn van God. Daar gaat het heen met mij. 

 Ziet, de Mens. Onder de vloek. Eens koning, nu spotkoning, 

onderworpen aan zonde, dood, rampen en pijn. Op weg naar de vloek in 

volle omvang. En de heilige Geest leert zien en zeggen: de Mens, ja daar 

hoor ook ik bij, ook ik. Zo ben ik eraan toe. Zo ben ik geworden door 

eigen schuld. Ja, dat zie je er niet altijd direct aan af. Er zijn vele foto’s 

waarop ik en anderen er fraaier opstaan. Maar dit is de rontgen foto die 

er dwars doorheen kijkt. Dit is de waarheid van God over mij en van mij. 

O, misschien voel ik dat niet zo, ik voel me goed en helemaal niet bang. 

Dat kun je bij de dokter ook wel eens hebben: je voelt je goed en fit, 

maar de dokter zegt na foto’s bekeken te hebben: ja, u voelt u wel goed, 

maar ik zie andere dingen op de foto, u bent ziek, het is niet best. Wat 

doet u dan? Waar doet u dan goed aan? Door te denken: Och man, hou 

op, ik ga op mijn gevoel af en er niks aan de hand? Nee, hé. Al voel ik me 

goed en alsof er niks aan de hand is, God zegt en laat zien vanmorgen: 

er is wel degelijk wat aan de hand, u bent onder de vloek, u bent niet 

zoals u was in het paradijs, u gaat op weg naar de eeuwige vloek. Waar 

doe je dan verstandig aan? Och, ik voel niks, ik voel me gelukkig, niks 

van aantrekken….? Nee, he, door te buigen: Heere, wat u zegt is waar.  

 Ziet, de Mens. Maar nou kijk ik nog eens: De Mens. Maar Hij Die 

hier staat is toch God? Juist het begin van dit Evangelie, het 

Johannesevangelie zegt toch dat het Woord was bij God en was God. 

Gods Zoon, Die uit de hemel komt. Omringd met een stralenkrans van 

heerlijkheid. Gekoesterd in de schoot van Zijn Vader. Bekleed met 

heerlijkheid en heiligheid. Is Hij Mens? Zegt Pilatus van Hem: de Mens? 



Dan heeft Hij Zich diep vernederd. Dan heeft Hij de plaats van mensen 

ingenomen. Dan is Hij gekomen om in onze plaats te staan. Dan zie ik 

Hem hier staan. Hij neemt het mijne, en geeft mij het Zijne. Hij geeft 

zondaren de eer en heerlijkheid. Schenkt zondaren klederen des heils, 

kroon der overwinning. Hij maakt zondaren tot koningen en priesters. 

Hij schenkt zondaren de zegen ipv de vloek. Hij neemt de vloek op Zich 

om ons met Zijn zegening te vervullen.  

 Ziet, de Mens. En de Heilige Geest doet mij zingen van Hem. Hij 

voor mij, Hij in mijn plaats. Hij is gekomen waar ik ben, om mij te 

brengen waar Hij is. Hij daalt neer tot mijn diepte om mij te brengen tot 

Zijn hoogte. O Jezus, mijn Borg, mijn Middelaar. En weet u, dan zie ik in 

Hem mijn Borg en Middelaar, mijn Plaatsbekleder, Plaatsvervanger, mijn 

Offer dat telt en geldt bij God.   

 En als ik zo zie, dan zie ik het; die doornen, dat zijn mijn zonden, 

die geselslagen, die sloeg ik Hem met mijn zonden. Dat spotkleed, dat 

purper zijn de vlekken van mijn zonden. O mijn zonden deden Hem dit 

aan. Sloegen Hem staken Hem, bespotten Hem. Ik krijg hekel aan mijzelf 

en aan mijn zonden. En ik ben verwonderd dat Hij dat liet gebeuren en 

op Zich nam. Dat is kennis van Jezus in Zijn lijden. Kent u Hem?  

3 wat Jezus zoekt 

 Jezus dan kwam uit. Dus die kant zit er ook aan. In vers 4 staat 

dat Pilatus zegt: ik breng hem uit. Maar in vers 5 staat: Jezus dan kwam 

uit. Jezus komt Zelf uit het rechtsgebouw het balkon oplopen om Zich te 

vertonen aan het volk op het plein. Jezus hoeft niet geduwd te worden 

door soldaten. Nog minder gesleept en getrokken. Nee, Hij komt Zelf uit. 

Terwijl Hij weet waar dat op uitloopt: dat Hij massaal naar het kruis 

verwezen zal worden. Dat Hij naar het vloekhout geschreeuwd zal 

worden. Wat voor Pilatus nog onzeker was en hoopte dat het anders 

zou gaan, dat weet Jezus allang: als hij Zich zo vertoont aan het volk 

zullen ze Hem de straf van de kruisdood opleggen. En toch komt Hij uit.  

 Wat een verschil met mij. Met Adam. Toen die komen moest, 

verborg hij zich. Zo ben ik. Als God mij roept om verantwoording af te 

leggen en ik mijn vonnis aan moet horen, dan probeer ik te ontlopen, 

dan probeer ik te ontvluchten. Als Adam die zich met Eva verborg in de 

struiken. Maar Jezus dan komt tevoorschijn. Het oordeel tegemoet. 

Gewillig en vrijwillig neemt Hij het vonnis op Zich en laat Hij het over 

Zich uitspreken en Hem toeroepen: Kruis Hem, kruist Hem.  

 En het is ds L. Kievit geweest die erop gewezen heeft dat we hier 

toch ook meer in mogen zien. Jezus dan kwam uit. Zo komt Jezus tot ons 

uit in de prediking. Jezus wil Zich vertonen aan ons. Als de Mens en de 

Middelaar. Als de Mens, Die de straf op Zich nam. Jezus dan komt uit tot 



ons in de prediking. Daar toetst u de prediking maar aan: of Jezus erin te 

zien is. Of de prediking, zeker de lijdensprediking u en jou Jezus laat zien 

als Borg en Middelaar. De prediking is het balkon waarop Jezus u 

vertoont wordt. Jezus komt vanmorgen tot ons uit. Hij vertoont Zich, 

aan wie? 

 Aan mensen die zojuist toen ze moesten kiezen tussen Jezus en 

Bar Abbas voor Bar Abbas hebben gekozen en gestemd. Dus mensen die 

Hem niet welgezind zijn, die verblind en verdwaasd zijn. Die al zovaak 

aangaven dat ze alles belangrijker vinden dan Hij. Dus mensen zoals u, jij 

en ik zijn. Wie u ook bent, een onvoorwaardelijk aanbod van Hem. Hier 

ben Ik, zie Mij staan zegt Hij: Ik draag vloek en schuld en toorn. Dat 

neem Ik op Mij. En Ik geef gerechtigheid en eer en overwinning en 

klederen des heils. Hier ben Ik. Gemeente, u mag Hem hebben. Hij laat 

zich zien en nemen. Gelovig nemen, smekend nemen. Hij heeft niet 

liever dan dat u Hem nodig hebt. Deze Jezus, u neemt Hem of u veracht 

Hem. U smeekt Hem of u verwerpt Hem. U vlucht tot Hem of u loopt 

aan Hem voorbij.    

 Weet u, er zit nog één element in als Pilatus Jezus zo uitbrengt 

en Jezus zo uitkomt. Als Pilatus Hem zo laat zien dan is het ook dat daar 

de gedachte achter zit: beste mensen moet je nou voor zo Iemand bang 

zijn? Kan het nou gevaar om zo iemand los te laten en op vrije voeten te 

laten? Kom nou toch, zie de Mens, die kan echt geen kwaad doen. Als 

die vrij komt heb je echt geen last van Hem.  Ja, zo lijkt het: die Jezus Die 

in de prediking tot ons komt, och, voor Hem hoef je toch niet bang te 

zijn. Ja dat dacht het volk ook: we ruimen Hem uit de weg en dan zijn we 

van Hem af. Ja zo lijkt het: die Jezus, je doet met Hem wat je wilt en dat 

kan echt geen kwaad. Voorbijlopen, verachten, verwerpen en je leven 

gaat gewoon verder en wat dan nog? Maar dat is anders! Deze Mens is 

uit de doden opgestaan en heeft alle macht gekregen. En zal Rechter zijn 

van hemel en aarde. En zal wederkomen op de wolken en Zijn vijanden 

hoeden met een ijzeren staf. Zal als Koning heersen. En wee degenen 

die Hem veracht hebben. Daar mag je gerust bang voor zijn en voor 

vrezen….. 

 Andersom, het lijkt misschien als Jezus zo uitkomt, och wat kun 

je nou van Hem verwachten? Verbeeld je maar niks, het komt toch niet 

goed, flitst het door je heen. Maar: deze Jezus, Die hier lijdt, is 

opgestaan uit de doden. Hij verlost, Hij redt. Hij bevrijdt. Hij trekt uit de 

dood in het leven. Hij trekt uit de zondemacht in het leven met God. Hij 

is zo machtig. Hij doet wonderen! Verlossend uit dood en schuld en 

zonde. Trekkend in Gods rijk en een leven met Hem. Hier in beginsel en 

eens, straks, volkomen. Dan zal ik Hem zien. Als het Lam, staande als 

geslacht. En ik mag uitkomen, komen en naderen tot God. Om het 



leven, de zegen in ontvangst te nemen. Zoals de schare hem toeriep 

Kruis hem zullen de engelen mij toeroepen: ontvang hem, kroon hem.  

                                                         Amen  

 


