Johannes 17:22

“En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt;
opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn”.

1 geschenk 2 geloof 3 gebed
Gemeente,

Op een avond kun je niet in slaap komen. Je komt uit bed en
loopt naar beneden. Naar de kamer, en je hoort je vader en moeder
praten met elkaar. En je hoort dat ze het hebben over verhuizen. Daar
weet jij nog niks van, maar nu wel. En je hoort nog meer: je vader en
moeder vertellen elkaar dat jullie gaan verhuizen naar het mooiste huis
van Waarder, Driebruggen. Met de meeste kamers, de grootste tuin. En
je gaat stralen. Dat ook jij dan daar komt te wonen! Wat een nieuws. Je
kan wel huppelen door de gang. En tegelijk....echt goed voelt het ook
weer niet. Je hebt staan meeluisteren in de gang, of was het eigenlijk
afluisteren. Je weet het nu wel, maar.....helemaal lekker zit het ook weer
niet.

Vanmorgen luisteren wij mee. Maar we luisteren niet af. Want
het mag. We mogen meeluisteren als de Zoon spreekt met Zijn Vader.
We deden dat ook al in de belijdenisdienst met elkaar. Luisteren naar
wat de Heere Jezus bidt tot Zijn Vader. Een venster in de hemel noemde
we het toen. En dat is het nog. We mogen meeluisteren wat de Heere
Jezus zegt tegen Zijn Vader. Want Hij heeft het op laten schrijven in de
Bijbel, dus we mogen het weten. En wat horen we dan? Geweldig
nieuws. Niet over een nieuw huis, het mooiste huis, al heeft het
uiteindelijke wel met een woning te maken, maar het gaat in onze tekst
allereerst over heerlijkheid. De heerlijkheid die Gij Mij gegeven hebt,
heb Ik hun gegeven.

1 geschenk

De heerlijkheid. Dat is een Bijbels woord dat vaak voorkomt.
Heerlijkheid. Dat is dat waardoor iemand respect afdwingt, ontzag krijgt
van anderen. Kijk, als jij voor wiskunde meestal een 9 of hoger haalt, is
dat jouw heerlijkheid. Als jij in €én dag een mooi tuinstel in elkaar
timmert, is dat jouw heerlijkheid. Dat waar je werelds gezegd trots op
bent. Dankbaar is een beter woord. Dat wat jou bijzonder maakt, wat je
knapste gave is, dat is je heerlijkheid.

Wat is dan de heerlijkheid die de Vader Zijn Zoon gegeven heeft?
Vers 5 zegt: de heerlijkheid die Ik bij U had eer de wereld was. Wat was
dat? Nu, dat Hij als Zoon van God bij de Vader was, eeuwig leven had,
vrede met God had, in de schoot des Vaders was. Hemelse heerlijkheid.



Die had de Zoon. Die is Hij een tijdje kwijt geweest op aarde. Maar Hij
zal Hem weer krijgen als Opgestane en na de hemelvaart.

Maar vooral is dat één ding. Het meeste bijzondere, (vs 23,24,26)
jaloersmakende. De Vader heeft de Zoon lief. De Vader heeft Zijn
welbehagen in de Zoon. Al Zijn vriendelijkheid, gunst, goedheid is op Zijn
Zoon. Ook dat was op aarde bedekt. Toen werd die gunst van de Vader
in de Zoon steeds meer bedekt, overschaduwd door de toorn over de
zonde die op de Zoon kwam. Dat kreeg de overhand. Maar nu, en na
Pasen vooral, is het weer als toen. De Vader heeft de Zoon lief en laat
dat ten volle merken. Ja, de Vader heeft zo’n welgevallen aan Zijn Zoon,
als het kon nog meer dan eerst. Want de Zoon heeft het werk der
verzoening helemaal volbracht. Zo volmaakt afgerond. Dat de Vader
zo’n gunst heeft in Zijn Zoon: O Mijn Kind, wat bent U gehoorzaam
geweest, wat bent U gewillig geweest, wat hebt U Mijn werk goed
gedaan. O Mijn Kind, al Mijn welgevallen is in U. Zoals je als vader je
kind tegen je aan kunt drukken als het iets gedaan heeft wat zo goed is,
zo behulpzaam, met gevaar voor eigen leven de buurman gered uit het
water: o mijn kind, wat geweldig. Wat zijn we trots op je, dankbaar dat
je dit gedaan hebt. De Vader heeft Zijn Zoon lief. Daar hebben wij geen
voorstelling van, hoe lief de Vader Zijn Zoon heeft. Dat is de heerlijkheid
waar Jezus het over heeft.

De heerlijkheid die Ik bij U had eer de wereld was. En die nu
alleen maar nog dieper, nog rijker is geworden. Dat maakt Jezus zo
bijzonder. Dat is Zijn heerlijkheid. De Vader heeft Hem lief en de Vader
geeft Hem eeuwig leven, hemelse heerlijkheid, maar vooral: de Vader
heeft Hem lief.

Want vergelijk nu eens deze heerlijkheid met de heerlijkheid die
we nu hebben. Heerlijkheid waardoor we ons onderscheiden van andere
mensen. Positief opvallen. Goed in wiskunde of in bouw. Goed in sport
of in sociale vaardigheden. Goed in handig geld verdienen of in
gemeentewerk. Goed voor uw leeftijd nog, beter dan vele anderen van
70 of 80. Maar wat zegt de Bijbel daarvan: de heerlijkheid van de mens
is ...als het gras. | Petrus 1:24. Het gras is verdord en zijn bloem is
afgevallen. Die heerlijkheid houdt geen stand. Ontvalt ons eens. En we
keren weder tot stof. En onze ziel wordt geoordeeld. En staat erbuiten.
Buiten de heerlijkheid van de Zoon. Buiten de hemel. Dat is in de hel.

En nu mogen we meeluisteren wat de Zoon tegen Zijn Vader
zegt: Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij gegeven had. Deze
heerlijkheid heb ik en geef Ik ook anderen. Hun. Er zijn mensen die
dezelfde heerlijkheid krijgen, hebben als Ik heb. Zouden we niet willen
weten wie dat zijn? Weke mensen dat geldt? En of ook mij dat geldt? Of
kan gaan gelden?



2 geloof

Ik heb hun zegt Jezus. Dan moeten we even terugzoeken waar
dat op slaat. Dat vinden we in vers 20. Daar begint een nieuw stukje van
dit gebed. Want in vers 1-5 bidt Jezus vooral voor Zichzelf, in vers 6-19
vooral voor Zijn discipelen, en vanaf vers 20 voor allen die door hun
Woord in Mij geloven zullen. Dus niet alle mensen, alle kerkgangers,
belijdende leden per definitie, maar die door hun Woord in Mij geloven
zullen. In Mij geloven. Daar gaat het ook vanavond over. Dus dan
werken we dat uit. Niet omdat u dan denkt, nou ik heb het van
vanavond ook al gelijk gehoord, dus dan hoef ik niet meer. Maar juist
omdat u zeggen zou, wat ik er nu van hoor smaakt naar meer. Daar wil
ik meer van horen. Dat hoop ik echt, ook al bent u niet zo gewend om’s
avonds te komen. Probeer het eens en wat zullen we blij zijn als u/jij er
dan eens in een avonddienst bent.

In elk geval zien we hier dat geloven met het Woord te maken
heeft. Je bouwt niet meer op wat jezelf aanvoelt en wat jou logisch lijkt.
Nee, wat ik zomaar denk, vind, voel dat vertrouw ik niet langer meer.
Misschien is het voor mijn gevoel wel helemaal in orde, terwijl ik
geestelijk dood blijk te zijn. Misschien denk ik wel vanuit mijn gevoel dat
het toch niks is en wordt, terwijl de Bijbel zegt dat er hoop en uitkomst
is. Het Woord. Door het Woord in Mij geloven. Geloven dat Jezus de
Christus is, de Zoon van God. In Wie God Zich openbaart. In Wie God
laat zien Wie Hij is. Luister maar: de Wijn, in Wie de echte vreugde is.
Het Brood des Levens, wat ieder nodig heeft om echt te leven. Het Licht
der wereld, om niet in duisternis te verzinken. De Opstanding en het
Leven, anders blijf ik in de geestelijke dood. De Deur der schapen,
anders blijf ik buiten. De goede Herder, voor dwalenden en verlorenen.
De ware Wijnstok, in Wie ik vrucht ga dragen voor God.

Die door hun woord in Mij geloven. Niet meer zonder Mij
kunnen, zich aan Mij toevertrouwen, tot Mij komen. Geloven in Hem,
dat is het enige middel tot behoud. Om de toekomende toorn te
ontgaan is het geloof in Hem het enige. En dat geloven gaat samen met
liefhebben. Die in Hem gelooft die heeft Hem lief.

Die door hun Woord in Mij geloven. Geldt u dat? Geldt jou dat?
Luister eens mee. Luister goed. En dan horen we de Zoon zeggen: Ik heb
u, jou de heerlijkheid gegeven die Ik had eer de wereld was. Hoort u
dat? U hebt de heerlijkheid van de Zoon gekregen, daar deelt u in.
Eeuwig leven, hemelse heerlijkheid en: de Vader heeft u net zo lief als
Hij de Zoon liefheeft. Het welgevallen dat de Vader in Zoon heeft, heeft
Hij ook in u, in jou.



De Zoon zegt dat tegen Zijn Vader en wij mogen meeluisteren. En
dit horen. Je zou huppelend de kerk uitgaan. Ik ben net zo bemind en
geliefd als de Zoon dat is door de Vader. Ik deel net zo in eeuwig leven,
vrede met God, hemelse heerlijkheid als de Zoon dat heeft. Ik ben een
koninklijk kind door de Vader bemind.

En echt, ik mag het horen, meeluisteren. En dat is maar goed
ook, want dat ik zo bemind ben door de Vader dat merk ik niet altijd. Er
kan zoveel beproeving zijn, zoveel teleurstelling. Zoveel pijn en moeite
dat ik me niet zo bemind voel. Soms eerder het tegendeel ervaar. En van
binnen voel ik het ook niet altijd, kan ik me zo somber voelen, zo
verlaten van God juist, zo biddend en roepend zonder antwoord. En ik
kan me aangeklaagd voelen en weten: dat ik weer gezondigd heb, en
geen van Zijn geboden heb gehouden en vooral, nog steeds van binnen
zoveel verderf vindt en tegenkom en me tegenval. Dat ik erkennen moet
dat ik naar recht toorn en straf verdiend heb.

Maar....gelovend in Hem mag ik het meeluisterend horen: Ik heb
hun de heerlijkheid gegeven die Ik had eer de wereld was. Het is waar,
toch waar, eeuwig waar. Jezus zegt het tegen Zijn Vader. Hij heeft mij
dat gegeven. Hij. Ik heb het hun gegeven. Dat is Jezus, Die mij kocht met
Zijn bloed. Die Zichzelf voor Mij heeft overgegeven in de dood. Die Zijn
bloed heeft gestort. Die van God verlaten is geweest en Die aan de vloek
heeft weggedragen. Daarom is het, daarom kan het. Omdat Hij. Omdat
Hij het heeft verdiend kan Hij het zeggen: Ik heb hun gegeven de
heerlijkheid die Ik had en voor hen terugverdiend heb.

En als je niet hoort bij degenen die in Hem geloven? Als je niet de
zaligheid buiten jezelf zoekt in Jezus Christus. Omdat je sowieso geen
zaligheid zoekt, of omdat je als je die zoekt hem overal zoekt maar nog
niet in Jezus Christus. Dan geldt dit je niet. Dan heb je hier geen deel
aan. Dan is dat voor ons niet waar. Dan zou je jezelf misleiden en
bedriegen als je er toch van uitgaat dat het zo is.

Maar, je mocht wel meeluisteren hoor. Echt, ook dan mag je wel
meeluisteren om te horen hoe rijk het is om wel in Hem te geloven. Zou
je niet gaan verlangen daarnaar? Zou het niet mooi zijn, het mooiste zijn
als ook u dat mocht gelden? Daarom laat Hij je meeluisteren om je aan
te trekken, om u tot Zich te trekken. Tot de Zoon te doen komen, in wie
deze heerlijkheid te ontvangen is. Kom tot Christus.

3 gebed

Weet je het nog? We zijn aan het meeluisteren met de Heere
Jezus, Die praat tot Zijn Vader. Zoals jij mee zou luisteren toen je uit bed
kwam en in de kamer je vader en moeder hoorde praten over dat
nieuwe, mooiste huis. Maar wij mogen meeluisteren naar de Zoon Die



spreekt met Zijn Vader. En we luisteren verder. Waarom geeft Jezus
allen die Hem geloven die heerlijkheid? Opdat zij één zijn gelijk als Wij
één zijn. Dat is het doel van de Heere Jezus. Daarom geef Ik hen allen
dezelfde heerlijkheid. En daar bidt Jezus ook om in vers 21 en 23. Opdat
zij allen één zijn. Allen die in Mij geloven één zullen zijn.

Ja, en dan denk je gelijk aan al die kerken in Nederland. En in
Waarder en Driebruggen en Nieuwerbrug. En tegelijk beseffen we: de
Heere Jezus bedoelt meer dan dat alle christenen in één kerkverband
moeten zijn. Dat zou wel moeten, maar als uiting van een veel diepere
eenheid. Een eenheid zoals de Vader en de Zoon één zijn. En de Vader
en de Zoon zijn één, Zij verblijven in één en dezelfde hemel, maar veel
meer, dieper, Zij willen precies hetzelfde. Hun eenheid is een eenheid in
wil, in gezindheid, in bedoeling. Zoals wij wel eens zeggen van een
jongen: die lijkt als twee druppels water op zijn vader. Zijn houding, zijn
lopen, maar ook zijn ideeen en zijn plannen. Precies z'n vader.

De Vader en de Zoon zijn één. De Zoon wil alles wat de Vader wil.
De Zoon deed alles wat de Vader wilde. De Vader wilde Zijn Zoon geven
en de Zoon wilde Zichzelf geven voor dat doel. Vader en Zoon beiden
één in de gerichtheid op Gods eer. Gods eer en deugden te laten
schitteren. Eén in de wil om Gods kinderen, Gods gegeven te heiligen,
dat Gods Kerk een heilige Kerk zal zijn. Eén in de wil om verlorenen te
zoeken en te behouden. De Vader en de Zoon zijn één. Tot elke prijs. De
Vader mag het Zijn Zoon kosten en de Zoon mag het Zijn leven kosten.
Voor Gods eer, Gods Kerk, en Gods zoekende liefde.

Opdat zij één zijn zoals Wij één zijn. Dat wat de Vader en de Zoon
willen zij dat ook willen. Die eer van God, die heiligheid van Zijn Kerk,
dat zoeken van het verlorene. Met verloochening van zichzelf, tot elke
prijs, dat mag hen alles kosten. Zoals het Ons alles heeft gekost.

Eén gelijk Wij. Eén in Ons. Vergelijk het met een magneet
waarvoor je allerlei ijzeren dingetjes uitstrooit. Wat zie je dan? Al die
ijzeren dingetjes richten zich allemaal dezelfde kant op. Naar die
magneet toe. Als die dingetjes dicht genoeg bij de magneet liggen
richten ze zich allemaal naar die magneet, dezelfde kant, één van
richting, één van wil en doel. Als je maar dicht genoeg bij Christus bent.
En hoe dichter die ijzeren naalden en spijkers bij de magneet liggen, hoe
dichter ze ook bij elkaar liggen. En hoe dichter je bij Jezus bent, hoe
dichter je ook bij elkaar bent. Hoe dichter, hoe vaker je bij Jezus komt,
hoe minder je zonder Hem kunt doen, hoe meer Hij je Brood en Licht en
Wijn en Opstanding en Leven en Deur en Herder en Wijnstok is, hoe
dichter bij Hem, hoe dichter bij elkaar.



Let op Christus. Denk aan het volgende voorbeeld. Er is een
vader die één biologische zoon heeft. Die al jaren zijn kind is. Van jong af
aan is opgevoed door zijn vader, die kent zijn vader wel, door en door.
Die vader neemt later nog enkele pleegkinderen aan of adoptiekinde-
ren. Als vader dan een tijdje weg moet, hoe kunnen dan die kinderen
weten wat vader wil? Hoe vader het hebben wil? Nou, als ze goed kijken
naar die ene biologische zoon. Als ze goed op hem letten, dan zien ze
hoe vader is.

Hoe weten geadopteerde kinderen de wil van God? Laat ze maar
goed letten op die Ene, natuurlijke, eeuwige Zoon, Jezus. Let goed op
hoe Hij deed, en sprak en wilde. Hoe Hij omging met mensen, met
farizeers, een bloedvloeiende vrouw, een Nicodemus, een Kananese
vrouw. Lees, spel de Evangelien, Zijn daden, woorden, Bergrede. Let op
die ene Zoon. Hoe heilig, hoe lankmoedig, hoe zachtmoedig, hoe eerlijk,
hoe verdraagzaam, hoe waarschuwend, hoe zoekend, hoe op Gods eer
gericht Hij is. Dicht bij Jezus, is dichtbij God en dichtbij elkaar.

En daar gaat wat vanuit. Opdat de wereld gelove dat Gij Mij
gezonden heeft, opdat de wereld bekenne dat Gij Mij gezonden hebt. En
dat God hen liefheeft gelijk Hij mij liefgehad heeft. Dat er iets bijzonders
is aan die christenen. Dat heeft uitstraling naar de wereld toe.

Moeten wij ons niet schamen? Hoevaak gaat er van ons niet dit
getuigenis uit want ik leef te ver van Jezus vandaan, ik heb Hem zo
weinig nodig? Zo weinig vurig en hulpeloos in mezelf? Ik kan zolang
zonder Hem en bij Hem vandaan blijven? En dat ik me zo vaak laat
leiden door andere dingen en doelen dan Gods eer, heiligheid van de
kerk en zoeken van het verlorene. Zelfverloochening is mijn sterke kant
niet, eigen belang en eer opzij zetten valt me zo zwaar. O, wat moet ik
me schamen als ik Jezus hoor bidden. Ik buig mijn hoofd en weet me
schuldig. Ik schaam mij diep. Misschien begint daar de eenheid wel,
waar we zo gezamenlijk ons schamen voor de Heere. In het besef dat
het feit er nog gemeenten zijn alleen aan Hem te danken is.

En dan nog, ook als ik zo dichtbij Jezus ben dan nog. Wat zijn
christenen verdeeld. Door verschil van inzicht. Ik noem wat punten van
heel verschillende orde. Zelfs al mag aan Jezus voeten de wil er zijn, en
toch ..... in 2004 konden we elkaar toch niet vasthouden. In zoveel één
en toch..... verdeeld uit elkaar. En toch ..... verschil in geloofsbeleving en
belijdenis waarmee samenhangt verschil in verstaan van de doop drijft
uiteen. En toch..... verschil in inzicht en beleid maakt verschillende
kerken tot verschillende klimaten zonder herkenning. En toch......verschil
van inzicht brengt tot verschil in levensstijl.



Nou kun je zeggen, goed, er kan ook iets moois inzitten, dat er
een bepaalde verscheidenheid is die laat zien dat er plaats is voor
verschillende karakters en mensen met verschillende achtergronden en
je hoeft niet allemaal precies de zondagsrust op de vierkante millimeter
gelijk op te vatten, maar het gaat zo vaak verder en dieper. Dan maakt
het niet jaloers, dan leidt de eer van God schade, dan is het een anti
reclame.

Als we Jezus horen bidden zouden we ons niet schamen? We
schamen ons diep dat wij elkaar niet kunnen overtuigen. Dat we met
dezelfde Bijbel zo verschillend uit kunnen komen. En het lukt ons niet
om het de ander zo te laten zien zoals volgens ons Bijbels is. Als we
Jezus horen bidden en we zien de praktijk zouden we dan onze
hoogmoed niet afleren? Er hoeft maar dit gebeuren of een gemeente
spat uit elkaar. Onze hoogmoed mag wel afsterven. In diepe schaamte
wat zij....nee wat wij ervan gemaakt hebben. Wat kan Jezus ons
aanklagen? Is dit waarvoor |k gebeden heb? Is dit waar Mijn Vader en Ik
op uit zijn? Zouden we ons diep schamen? En dan ook nog dat we er
doorgaans zo weinig last van hebben? Van een steenpuist of misgelopen
kans hebben vaak meer last dan hiervan? En hoe intens en hoe vaak is
het in ons gebed?

We luisteren mee en we schamen ons hoe langer hoe meer.
Maar hoor, we mogen nog verder luisteren. We blijven nog even staan.
Hoor, luister mee. Vader |k wil dat waar Ik ben ook zij zijn die Gij Mij
gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Mogen
zien. En als we die heerlijkheid zien dat zullen we er helemaal mee
vervuld worden, aan gelijk gemaakt worden. Ja, toch waar; We gaan
verhuizen, naar het mooiste huis, de mooiste woning, de hemel. Daar
zullen we Hem gelijk zijn, één met de Vader en de Zoon, volmaakt. Hem
zien is Hem gelijk zijn.

We mochten meeluisteren: ieder in Hem gelooft, die gaat weer
verder, aan het werk, maar met zo’n rijk vooruitzicht. Met zo’n rijkdom
te weten.

En wie niet, nog niet, in Hem gelooft: laat toch deze heerlijkheid
ons aan Jezus voeten brengen om genade.

Amen



