Johannes 14:6a
Jezus zeide tot Hem: ”lk ben de Weg en de Waarheid en het Leven.”
1 de Weg ben Ik
2 de Waarheid breng lk

3 het Leven geef lk

Gemeente,

Je gaat niet zomaar weg zonder wat te zeggen. Als je de deur
uitloopt om bij een vriendje te gaan spelen, dan zeg je dat even. Naar
wie je gaat. Je zegt het even tegen je ouders als je met vrienden
weggaat, anders worden ze ongerust waar je bent. Als de deur uitgaat
dan zeg je even tegen je gezin dat je boodschappen gaat doen. En zeker
als je voor je werk enkele dagen naar buitenland moet, ja dan ga je niet
weg zonder wat te zeggen over hoe en waarheen. Anders laat je je
familie in verwarring en onzekerheid achter.

Dan trekken we de lijn direct maar door tot het einde. Eens gaan
wij heen, uit dit leven, laten we onze geliefden achter. En ik weet en
besef heel goed: dat ligt anders. Daar over praat je minder makkelijk,
en: je weet niet wanneer dat zijn zal. Maar toch: zou het niet heel nodig
en nuttig zijn dat we aangeven waar we heengaan als het zover komt?
Dat we onze man of vrouw, kinderen of ouders, vriend, vriendin niet in
verwarring en onzekerheid achter zullen laten. Zo van: ja, hij ging altijd
mee naar de kerk, maar heeft nooit gezegd hoe en waarom eigenlijk.
Dat kan toch niet! Dat mag toch niet! Je geliefden zo in verwarring en
onzekerheid achterlaten. Geef toch aan waar je heengaat. Waar de reis
heen is. En als je zegt: dat weet ik nou juist niet, zeg het dan ook: dan
kun die ander voor je bidden, je wijzen op Bijbelwoorden. Laat elkaar
niet achter in onzekerheid, in verwarring. En wacht daar niet mee, want
het kan ook vlakbij het begin liggen van de preek: die keer dat je even
naar vrienden gaat, even om boodschappen, even gauw naar je werk,
kan ook de keer zijn dat je heengaat en niet meer terugkomt.

Zo wil Jezus Zijn discipelen niet in verwarring en onzekerheid
achterlaten. Hij zal hen gaan verlaten, heengaan, van hen weggaan.
Maar niet zomaar, niet zonder iets te zeggen. Daarin is Hij ook tot een
Voorbeeld. Van Zijn heengaan spreekt hoofdstuk 13 al. En dan geeft Hij
eerst een voorbeeld van Zijn dienen, dan spreekt Hij tot en met
hoofdstuk 16 met Zijn discipelen, daarna bidt Hij in hoofdstuk 17 voor



hen. Hij laat hen niet in het onzekere achter. Hij spreekt over Zijn
heengaan. Waar Hij heengaat: tot Degene Die Mij gezonden heeft. Tot

Zijn Vader. Om u plaats te bereiden. En hoe dat gaan zal zegt Hij ook:
gevangenneming. Kruisiging en sterven. Opstanding en hemelvaart: zo
zal Hij heengaan. Zo en daar ga Ik heen om u plaats te bereiden.

De reacties zijn verschillend: Petrus wil meegaan, direct volgen.
Thomas kan niet volgen, want hoe kun je volgen als je niet eens weet
waarheen. Verschillende karakters, verschillende opmerkingen en beide
hebben ze niet echt gehoord wat Jezus zei. Maar dan zal Jezus het nog
een keer duidelijk zeggen: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven.

1 de Weg ben Ik

Ik ben de Weg. Een weg verbindt twee plaatsen met elkaar. Een
weg zorgt voor verbinding en dat je ergens komen kunt. Voordat er een
weg was, was er weiland, of struiken, huizen of boerderijen, sloten of
vaarten, soms heuvels en bergen. Onbegaanbaar, ontoegankelijk
gebied. Een weg verbindt twee plaatsen met elkaar. De Groendijck
verbindt Waarder en Driebruggen met elkaar.

Twee plaatsen. Dan denk je eerst aan de aarde en de hemel. Dan
kun je denken: hoever liggen die van elkaar vandaan? Moet je dan in
lichtjaren denken? Maar nader ingevuld is dat: wij en God. En dat is pas
echt een afstand. Want wij zijn schuldig, onheilig, onrein. En God is
heilig, zuiver en vol majesteit. En daartussen is ene grote vlakte, en
bergen van schuld, muren van vloek. Ooit over nagedacht: hoe kom ik
van hier naar daar? Hoe kom ik als mens tot God? En als ik eens tot Hem
moet komen, in mijn sterven hoe dan?

Hoe kom je van hier naar daar: in de hemel bij God? Daar is de
Bijbel helder in: bekering, schuldbelijdenis, strijd tegen de zonde,
kruisdragen, berouw, volharden, God dienen. Misschien kun je nog
meer noemen. En echt: zonder dat komt niemand in de hemel. Zonder
berouw komt niemand er, zonder bekering niet, zonder God dienen
niet, zonder strijd en kruisdragen niet. Zonder dat komt niemand in de
hemel. Zo kom je in de hemel bij God.

En wat zegt Jezus nu? Hij zegt niet: Ik wijs de weg. Ik verkondig
de weg. Als iemand de weg vraagt, dan zeg je: nou, u moet hier keren en
dan die kant op en bij de rotonde rechts en bij het kruispunt rechtdoor
en dan de 2° links. De weg wijzen. Strijden en bekeren, kruisdragen en
berouw hebben. En dan kom je er. Dat zegt Jezus niet. Hij zegt: Ik ben de
Weg. De Weg ben Ik. Alles is in Mij. Ik geef al die dingen. Mijn werk is de
Weg. In Mij is bekering, is berouw, is kruisdragen, is verlangen God te
dienen, is zelfverloochening. Dat is alles in Mij. Ik ben het, Ik geef het.



Calvijn heeft dat onnavolgbaar mooi gezegd in de Institutie. Als Hij Jezus
gang, Jezus heengaan langsgaat.

In Zijn heilige ontvangenis vinden wij bedekking van onze erfschuld

In Zijn geboorte als Mens vinden wij ontferming

In Zijn lijden vinden wij verlossing van de duivel

In Zijn veroordeling vinden wij vrijspraak van onze schuld

In Zijn bloed vinden wij verzoening van onze zonden

In Zijn kruisiging vinden wij de doding van ons viees

In Zijn opstanding vinden wij het nieuwe leven

In Zijn hemelvaart vinden wij bescherming en bewaring om te volharden

Ik ben de Weg. De muren van vloek haal Ik weg, de vlakten van
afstand overbrug Ik, de sloten van vastgehouden zonden haal Ik weg, de
bergen van schuld neem |k weg. Ik ben de Weg. Ik ben de Weg. Alles in
Christus te vinden. Zodat wij tot God kunnen gaan. Kunnen gaan in het
Vaderhuis met de vele woningen. Alles is nodig, maar alles is in Hem.
Van begin tot eind. Het begin van het leven met God is in Hem. De
voortgang, de volharding ervan is in Hem, de aankomst in de hemel is in
Hem. Ik ben de Weg: alles is in Mij te vinden en uit Mij te putten. Van
begin tot eind. Kijk, wij moeten meestal meerdere wegen volgen om
ergens te komen. Als je van Waarder naar Utrecht moet, dan moet je de
A12 hebben. Maar: vanuit Waarder moet je allicht eerst een stukje
andere wegen hebben: Molendijk, Kosterdijk, voor je op de weg, de A12
bent. En om in Utrecht op je bestemming te komen moet je van de A12
nog weer wat straten hebben naar de plaats van aankomst. Maar Jezus
is de Weg. Precies lang genoeg. Hij haalt je op waar je bent. En maakt je
levend. Hij brengt je in de hemel: tot in de hemel toe.

Ik ben de Weg: waarom zou u het Hem niet laten doen? Waarom
zou u Hem er u niet laten brengen? Tot leven, tot berouw, tot bekering,
tot wedergeboorte. Tot volharding, kruisdragen, dienen van God,
zoeken van Zijn eer. En tot ingaan in de hemel. Waarom zou u het Hem
niet laten doen? Hem laten zijn? De Weg. Alles is in en uit Hem. In Hem
is levendmaking, bekering en ingang in de hemel. Waarom zou u Hem
het niet laten doen en zijn?

Omdat je er geen belang in stelt. Je niet interesseert, nog niet in
elk geval. Ook dat is in Hem! Om je daar mee bezet te laten worden, om
je te doen ontwaken. Waarom niet? Omdat je voor het leven de dood
verkiest.

Waarom niet? Omdat je een weg zoekt naar Hem toe? Een weg
van voorwaarden en ernst en ijver? Maar de weg is lang genoeg. De weg
is daar waar u/jij nu bent. Daar zoekt Hij u op. Daarvandaan brengt Hij u
waar u wezen moet. Alles moet wel: berouw, zeken van Gods eer, alles



moet wel, maar niet eerst. Niet vooraf, niet als oprit. Want Jezus is en
geeft het Zelf.

Hoe menigmaal heb Ik u willen vergaderen, maar gij hebt niet
gewild.

Ik ben de Weg. Laat Mij het zijn en het doen! Geef u Mij over.
Leg de zaak van uw zaligheid in Mijn hand. Laat Mij het doen. Ik ben de
Weg. Dat mag u laten doen. En dat moet u laten doen.

2 de Waarheid breng Ik

Want Hij is ook de Waarheid. Dat houdt ten eerste in: u mag dat laten
doen door Hem. Want Jezus is de Waarheid. Dat zegt alles over de
fundering van die weg. Over de pijlers onder die brug. Dat is natuurlijk
een belangrijk punt. Als je een brug over moet, dan moeten de pijlers
wel sterk genoeg zijn voor het gewicht. Je hebt wel wegen, bruggen,
waar een bordje voorstaat: max gewicht 3 ton. Anders zou je er wel
eens door kunnen zakken.

Jezus is de waarheid. Dat betekent allereerst dat Jezus de
vervulling is van het Oude Testament. De wet is door Mozes gegeven,
1:17, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden.
Jezus werk is precies de vervulling van de wet, de thora, het Oude
Testament. Alles wat voorzegd is profetien, alles wat afgeschaduwd is in
de offerdienst in de tempel in de priesters, heeft Jezus gedaan en
vervuld en volbracht. Hij is het zaad der vrouw dat de kop van de satan
vermorzeld. Hij is het Offer, de Priester. Het Oude Testament is
helemaal in Hem vervuld. Dwz.: het is Goddelijke geijkt en goedgekeurd.
Het draagt het stempel van Gods goedkeuring. Daarom is Jezus de
waarheid: Hij is als Weg de waarachtige, de betrouwbare. Want God Zelf
staat erachter.

God Zelf heeft Jezus verzegeld: Deze is Het. Hij is het. Voor
zondaren. Zonder beperking tot een bepaald gewicht toe. Vertrouw u
maar aan Jezus toe en u zult merken: Hij houdt u, u zakt er niet
doorheen, Hij weet raad met u. Want in Hem is het God Zelf Die tot u
komt. Aarzelt u, aarzel jij? Als iemand die bij een weg, een brug staat te
kijken. Alleen of met de auto. En je zet je voet erop en trekt hem weer
terug. Je rijdt je auto een klein stukje op de brug, en weer gauw
achteruit eraf. Als hij het eens niet houdt. Als het eens niet bedoeld of
berekend is voor mensen zoals ik .

Zo kun je staan bij Jezus. Aarzelend. Is Hij wel berekend voor
mensen zoals ik? Met zovele schuld, zoveel zonden, zo’n verleden? Is Hij
wel berekend op mensen zoals ik: zo zondig, zo dood, zo hangend aan
de zonde, zo aardsgezind, zo biddeloos, zo .... Ik ben de Waarheid. Laat



je maar vallen, geef je maar over: Ik houd het. Ik ben erop berekend.
Goddelijk betrouwbaar, Goddelijk sterk, Goddelijk genadig. Nog nooit is
iemand erdoor gezakt, nog nooit is iemand ongeholpen weggemoeten.
O kom, laat Mij het doen. Ik ben erop berekend en Ik heb goddelijke
volmacht. Waarachtig. Waarom zou u aarzelen, wegblijven, niet
toevertrouwen?

Er is een tweede lijn in het woord: Ik ben de Waarheid. In het
Johannes Evangelie komen tegenstellingen voor. Dat hebben we al
meerdere keren genoemd. God-wereld, leven-dood, licht-duisternis,
liefde-haat. En zo ook: waarheid-leugen. Tegenover waarheid staat
leugen. Kijk, toen je examen deed in bijv geschiedenis of aardrijkskunde
dan kun je een open vraag hebben waarvoor je 10 punten kunt krijgen.
maar als je antwoordt niet helemaal waar is, krijg je er 9 of 8 punten
voor. Als het voor een groot deel onwaar is, maar zit nog wat in, krijg je
nog 2 of 1 punten ervoor. Maar hier is het: waarheid of leugen. Jezus is
de Weg. En de Waarheid. Wie het anders ziet of probeert die is leugen.
En leugen geeft aan: bedrieglijk, onbetrouwbaar, onwaarachtig. Leugen
komt van de duivel, die de vader der leugen is. Die laat mensen denken:
je komt er wel, je komt wel bij God, het zit goed, je komt in de hemel als
je sterft, maar het is leugen, bedrieglijk. Fataal.

Jezus is de Weg. En als Hij het niet is voor u, dan bent u in de
greep van de leugen. Wie zonder berouw zonder bekering zonder
schuldbelijdenis, zonder zelfverloochening meent ook wel bij de Vader
te komen: dat is leugen. Bedrieglijk. Wie eerst berouw, eerst bekering,
eerst schuldbelijdenis, eerst zelfverloochening zoekt zonder dat in Jezus
te vinden: dat is leugen. Het is alles of niks: alles in Jezus, of niets
hebben en niets ontvangen, maar bedrogen uitkomen. Eeuwig bedrogen
en het nooit meer over kunnen doen. Door leugen je laten misleiden.
Menen in te gaan, maar Jezus zal zeggen: Ik ken u niet vanwaar gij zijt,
gaat weg van Mij gij werkers der ongerechtigheid. Ik ven de Weg, de
Weg, de enige, niemand komt tot de Vader dan door Mij.

3 het Leven geef Ik

En Ik ben het Leven. Dat is vrucht, de zegen van de Weg. Leven.
Dat had Jezus van eeuwigheid. In den beginne was het Woord en in
hetzelve was het Leven. Maar nu gaat het om het Leven dat Jezus ook
uitdeelt. Dat Hij verworven heeft. En dat heeft als tegenstelling: de
dood. Dat rijk van de duivel is een ondergrondse bunker. Daar heerst
duisternis, leugen, haat. Dat noemt de Bijbel: dood. Gevangen in de
sfeer van een leven zonder God. Zoals Efeze 2 benoemt: dood door de
misdaden en de zonden, wandelend naar de eeuw dezer wereld, naar
de overste van de macht der lucht, verkerend in de begeerlijkheden van
het vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten. Dat is:



dood. Toebehorend aan de duivel. En die bunker is hermetisch
afgesloten. Hij zit op slot met de grendel van onze schuld en de vloek
der wet, de toorn van God. En aan de achterkant heeft die bunker nog
een deur. De achterdeur van het sterven. Dan wordt iemand uit die
bunker gehaald en valt in de eeuwige dood. De poel die brandt van vuur
en sulfer. Daar leeft de mensheid. In die bunker. Daar woont, werkt,
slaapt, daar sport, kerkt, wandelt, fietst, daar studeert, speelt, trouwt de
mensheid. In die bunker waarvan de voordeur op slot zit en de
achterdeur geregeld opengaat en iemand weghaalt.

Als Jezus toch niet was gekomen...... Dan was dit het enige wat er
te vertellen was. Het enige wat er aan te zeggen was. Maar dankzij Gods
genade is Jezus gekomen. En Hij heeft Gods wil gedaan. Geen zonde
gekend of gedaan. De wil van de Vader verricht. Altijd God verheerlijkt.
Tot de dood, ja de dood aan het kruis. De zonde der wereld weggedra-
gen. Zijn leven gesteld voor Zijn schapen. Tot de dood toe. Goede
Vrijdag. Hij verdient het Leven. Daarom is Hij opgestaan uit de doden.
Pasen. Omdat Hij God altijd verheerlijkt heeft en Gods wil volkomen
volbracht heeft. Want Zijn leven na Zijn opstanding is een bijzonder
leven. Dat is geen herhaling van het leven daarvoor. Maar totaal nieuw
leven. Toen Jezus het leven kreeg als Mens in de stal van Bethlehem lag
Gods toorn op Hem, rustte de schuld op Hem, wachtte Hem de
nederdaling ter hel. Maar als Hij het Leven ontvangt met Pasen is dat
voorbij, voorgoed voorbij. Dat leeft Hij onder Gods gunst, dan straalt
Gods liefde over Hem, dan wacht Hem de hemel. Het oordeel ligt
voorgoed achter Hem en Hij baadt in de gunst van God. De hemel wacht
Hem. Dat is het Leven dat Hij verdient heeft.

Ik ben het Leven. Ik verdien dat én Ik verleen dat, deel dat uit.
Niet straks pas, maar hier en nu. Want Jezus komt de sleutel van Zijn
volbrachte werk naar die bunker toe. En die sleutel past op dat slot van
schuld en vloek. Hij doet die deur, die voordeur open. Het licht valt
erbinnen. Het licht van Gods liefde, van de prediking van het Evangelie.
Niet dat dat op zich helpt, want iedereen daarbinnen is blind en
tevreden waar hij is. Maar: Hij zet over. Hij haalt zondaren uit die bunker
en brengt ze boven de grond in het licht. Hij zet hen over uit het rijk van
de duivel in het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van leven, liefde,
waarheid, licht. Overzetten uit de dood in het leven. Opstaan. Ook u
heeft Hij mede opgewekt en mede levendgemaakt.

En Hij geeft het Leven. Het ware, volle leven. Dan leef je onder
Gods gunst. Dan leef je onder Gods liefde. Het oordeel ligt achter je,
voorgoed, de schuld is afgenomen, voor eeuwig. Gods gunst overstraalt
je. De hemel wacht je. Je bent van God. Voor eens en voor eeuwig. De
zon van Gods liefde schijnt. Leven in dat licht. Zijn eigendom. Dat is



leven. Leven in het licht van Gods volle, eeuwige gunst. Dat doet Jezus.
Want Hij zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven. Weet u, weet jij
daarvan? Dat je door Jezus bent opgewekt uit de dood, overgezet uit die
bunker. Bent overgezet in Gods rijk. Weet u dat? Weet jij dat? Dan ga je
dat merken: dan komt er wederliefde in je hart. Wederliefde tot God,
tot Jezus. Dan komt er verlangen in je hart, verlangen naar God, naar
Jezus. Dan komt er berouw in je hart, berouw en verdriet over je zonden
en je afdwalen. Dan komt er uitzien in je hart, uitzien naar de hemel,
naar de heerlijkheid. O ja, dat wisselt wel, want door mijn schuld
schuiven er wolken voor die zon, en ik verberg me voor die zon dat ik in
de schaduw kruip. Wat ik aan leven voel en ervaar, dat wisselt. Maar elk
sprankje leven is bewijs dat ik ben overgezet. Dat de schuld en vioek
achter mij ligt, dat ik het leven ben ingegaan. Leven onder de zon van
Gods gunst en op weg naar de hemel. Dat is het Leven op de Weg. Het
leven vanuit Christus. Zo ga je tot de Vader, zo kom je het Vaderhuis
binnen.

Kent u dat? Weet u hiervan? Nee, dan kom je niet daar waar
Jezus is. Je zou het niet kunnen uithouden ook trouwens. Je zou je in de
hemel als een vis op het droge voelen. Liggen te happen naar zonde,
naar eigen eer. En wegwillen. Buitengesloten worden. Voor eeuwig.

Kent u het? Als u Hem kent, kent u ook het leven. En dat is
garantie en voorschot, voorsmaak van de heerlijkheid. Dat ik nu al het
beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel is bewijs dat ik
hiernamaals eeuwige vreugde genieten zal. Ingaan in het Vaderhuis.
Plaats bereid. Eeuwig zingen van Gods goedertierenheen. Als het leven
openbloeit. Ten volle. Volkomen vreugde, liefde en heiligheid. Daarvoor
ga lk heen zei Jezus. Daarvoor ga Ik lijden, aan het kruis, sterven,
opstaan en ten hemel in. Om u plaats te bereiden.

Amen



