
 

                                           Johannes 10:11+14 

Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de 

schapen. Ik ben de goede Herder, en Ik ken de Mijnen en word van de 

Mijnen gekend.” 

1 Hij stelt Zijn leven     2 Hij kent Zijn schapen. 

 Gemeente, 

 Is dat niet mooi? Jezus is de goede Herder. Jazeker. En 

toch….toch zit er ook een andere kant aan. Als Jezus zegt: Ik ben de 

goede Herder. Dan kijkt hij de leiders, ambtsdragers, leidinggevenden 

aan van zijn dagen: je hebt ook huurlingen, zelfs dieven en 

moordenaars. Niet iedereen die herder heet, is het ook. Hoe is dat met 

jullie? En een herder heeft schapen. En zijn schapen kennen Hem en 

volgen Hem. En Jezus kijkt de schare aan, de hoorders: zijn jullie ook 

schapen van Mij? Of heet je wel zo, gemeentelid, kerkganger, maar je 

hoort niet bij Mij want je volgt Mij niet. Dat slaat zo in en is zo scherp 

dat er na afloop staat in vers 31: de Joden dan namen wederom stenen 

op om Hem te stenigen. En in vers 39 zij zochten dan wederom Hem te 

grijpen. Dus die gelijkenis van de goede Herder en de schapen kan ook 

kwaad bloed zetten, zo scherp, zo eerlijk, zo confronterend.  

 Je hebt dus herders en huurlingen. Het verschil? De Herder is 

eigenaar van de schapen. Vanaf dat ze een lammetje waren heeft hij 

voor ze gezorgd. Als er een wolf komt dan gaat hij het gevecht aan. Hij 

laat zich zijn eigendom niet zomaar afnemen. Zoals wanneer jij een 

hond, poes of cavia hebt. Als jong klein hondje, poesje gekregen en altijd 

voor gezorgd. De huurling is een slaaf die op contractbasis werkt. Die 

het doet voor zijn inkomen. Vandaag bij deze, misschien morgen voor 

een andere herder. Als er een wolf komt, kun je hebben dat deze man 

direct zich uit de voeten maakt. Morgen bij een ander in dienst en dan 

daar m’n geld verdienen.                       

1 de Herder stelt Zijn leven.                                                                                  

 Jezus zegt: Ik ben Herder. Dat betekent dus allereerst: Ik heb de 

schapen. Ik heb een kudde die Mijn eigendom is. Hoe dan? Hoe komt de 

Heere Jezus als mensen, zondaren die van Hem zijn? Het Johannes- 

evangelie is er duidelijk in: h 6, 17, en in hoofdstuk 10:29. Mijn Vader 

heeft ze Mij gegeven. Dat heeft de Vader gedaan in Zijn eeuwige, 

verkiezende liefde, voor de grondlegging der wereld. Daarom kan Jezus 

in vers 16 zeggen: Ik heb nog andere schapen, deze moet Ik ook 

toebrengen. Jezus moet ze nog gaan zoeken, en tot bekering brengen, 

maar ze zijn al van Hem. De Vader heeft ze al gegeven voor de 



grondlegging der wereld. Jezus heeft Zijn schapen, want Hij heeft ze 

gekregen van Zijn Vader.  

 En: Hij heeft ze aangenomen. Hij wilde ze krijgen van Zijn Vader. 

Dat is even wat! Want die schapen waren zwaar beladen. Met schuld en 

vloek. Als je iets zo krijgt: stel: je krijgt van iemand een stukje grond voor 

moestuin. Da’s mooi denk je. Maar zegt hij erbij: de grond is wel 

vervuild. Die zul je wel moeten saneren, kosten € 20.000,--. Wat zegt u 

dan: dank je, hou je grond maar voor jezelf. Of iemand geeft jou een 

poes. Mooi denk je. Maar, zegt hij erbij: hij is erg ziek, heeft een gezwel 

van binnen. Je moet er morgen mee naar de vee-arts. Kosten € 1000,--. 

Wat zegt u: dank je. Houd die poes maar zelf. God geeft Zijn Zoon Zijn 

uitverkoren zondaren. Beladen met schuld, vervuild van de zonde. Dat 

kost Jezus Zijn bloed. Dat kost Hem Zijn leven, de kruisdood, 

nederdalend ter hel. Maar: Jezus wilde ze hebben. Ja, Vader, Ik neem ze 

aan. Met alles wat er aan vast zit. Al hun schuld, en heel hun zondige 

aard. Ik neem ze aan uit Uw hand.  

 En nu, nu gaat het erom spannen. Nu Jezus op aarde is komt het 

erop aan. Daar komt de wolf. De satan. Om de schapen te roven, 

afhandig te maken. Mee te sleuren met hem, het verderf in. Hij zal hen 

beschuldigen. Kijk eens, God, ze zijn beladen, schuldig. Ze verdienen de 

vloek en het oordeel. En de satan zal hen verzoeken, overbelasten. Om 

hun geloof te laten breken en ophouden. Als hij ze nu zo bang kan 

maken, zo angstig, dan breekt hun geloof, dan bezwijken ze, dan 

worden ze ook van Hem. De satan komt op de schapen af. Beschuldi- 

gend en verzoekend.  

 Maar wat doet Jezus? Hij zal zeggen:”Indien gij dan Mij zoekt, zo 

laat dezen heengaan.” Hij stelt Zich ervoor. Hij levert Zich uit, en zorgt 

dat de schapen niet in handen van de vloek der wet vallen, niet in 

handen van de duivel vallen. Hij stelt Zijn leven voor de schapen. Herder 

is Hij. 

 Kijk, dan blijkt het verschil inderdaad. Zolang er geen gevaar is, 

merk je geen verschil tussen een herder en een huurling. Maar als er 

gevaar komt, dan blijkt het. Dan vlucht de huurling weg, die heeft er 

zichzelf niet voor over. Dat kost teveel. Jezus kijkt de kring rond van 

Joodse leiders. Wat zijn jullie? Herder of huurling. Jezus kijkt vanmorgen 

de kring rond van ambtsdragers en leidinggevenden, ouders en 

opvoeders. Als er gevaar dreigt, wat ben je dan? Gevaar van dwaling of 

van verzoeking. Gevaar van gebruik van sociale media, gevaar van 

makkelijk in het gehoor liggende liederen, gevaar van alles opslokkende 

hobby’s, gevaar van invloeden van popmuziek. Naar de gemeente toe, 

naar je gezin toe. Neem je de tijd om je erin te verdiepen, erover te 

praten, aan de orde te stellen. Bidt je voor gemeente en gezin, klas en 



club? Herder. Of……laat je het maar lopen? Je neemt geen tijd om je erin 

te verdiepen. Zeg je er maar niks van, bang voor commentaar. Bang dat 

je kinderen tegengas geven, bang dat het je teveel tijd kost, bang dat ze 

je geen fijne juf meer vinden, geen fijne ouderling, dominee. Je vlucht. 

Je laat het op zijn beloop. Je laat die zielen maar beschadigen en 

inpalmen door de duivel. Omdat je er zelf je tijd, je naam, je gemak niet 

voor overhebt. Huurling. 

 Jezus is Herder. De schapen zijn Zijn eigendom. Hun zaligheid 

gaat Hem ter harte. Meer nog: Jezus is de goede Herder. Zo, zoals er 

maar Eén is. Want wees eerlijk: als je herder bent, als je eigenaar bent 

van een dier, hoever ga je dan? Je vecht ervoor, je hebt er geld voor 

over om de vee arts te laten komen. Maar: als die poes de straat op 

loopt voor een auto en uw kind wil er achteraan, zegt u: niet doen. Dan 

die poes maar onder de auto, maar niet je kind. En als de herder moet 

vechten met een wolf voor een schaap, maar de wolf wint, dan geeft die 

herder uiteindelijk het schaap prijs en redt zijn eigen leven. Het leven 

van een mens telt zwaarder dan het leven van een dier. Een schaap 

moet zijn leven geven voor de herder.  

 Maar hier: precies andersom. De goede Herder stelt Zijn leven 

voor de schapen. Het leven van een schaap is meer waard dan dat van 

de herder. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan. Jezus stelt 

Zich ertussen. Neem mij. Dat Hij Zichzelf, Zijn lichaam en bloed geven 

zal. Prijsgeven zal. Overgeven zal. Aan de soldaten die Hem komen 

arresteren, aan het Sanhedrin dat Hem zal berechten, aan de knechten 

die Hem zullen geselen, aan de soldaten die Hem zullen kruisigen. Hij 

had met één woord, met één gebaar het kunnen voorkomen, maar Hij 

geeft Zichzelf. Hier ben ik: neem Mij maar, doe maar, Ik laat het met Mij 

doen. En ten diepste geeft Hij Zichzelf aan de toorn van God, de vloek 

der wet. Levert Hij Zich uit aan die machten en krachten. Hij loopt er 

niet voor weg, Hij verzet Zich niet, Hij geeft Zichzelf. Hier ben Ik, neem 

Mij maar, ontlaadt U maar: vloek, toorn en eeuwige dood. Neem Mij en 

laat de schapen heengaan. Die zouden anders de eeuwige dood sterven, 

die zouden anders bezwijken in het volgen. Ik voor hen. Ik stel Mijn 

leven voor de schapen.  Daarom zijn de schapen ook zo veilig. Want Ik 

verlos hen en Ik bescherm hen. Ik ben de goede Herder. Die uit satans 

macht verlost en voor satans aanvallen beschermt. Daarom zijn Mijn 

schapen eeuwig veilig. Gegarandeerd! In Zijn voorbidding begrepen. 

 Ik ben de goede Herder. En Zijn schapen weten het: zo’n Herder 

hebben we nodig. Geldt dat ook u, jou: zo’n Herder heb ik nodig. Als ik 

word beschuldigd door de duivel. Als ik aanklachten naar me toe krijg. 

Van mijn zonden, mijn schulden. Voor mijn bekering, na mijn bekering. 

Ik kan het niet pareren. Het is te veel, te waar. Ik kan het niet recht 



breien, niet goedpraten. Ik kan de vloek niet ontkomen en me 

schoonpraten. En als de duivel mij verzoekt en aanvalt: ik red het niet. Ik 

ben zo dwaas, ik ben te zwak, te blind. Ik laat me meeslepen. Zo 

geleidelijk dat ik het zelfs niet eens merk. In bitterheid, in 

moedeloosheid, in zelfbehoud. En ik bid steeds minder, en ik belijd 

steeds minder. Ik raak het kwijt. Absoluut. Ik heb Iemand nodig die 

ervoor gaat staan. Ertussen in gaat staan. Die de vloek van de wet 

tegenhoudt en opvangt. Die de satan aan banden legt en begrensd en 

terugtrekt. Ik ben Iemand nodig Die het voor mij doet. Ik ben de goede 

Herder. Hier is Hij. Uw Zaligmaker. Hebt u zulk een Zaligmaker nodig? Zo 

brengt de Vader de schapen bij de Herder. Zo horen ze bij de kudde. Ze 

weten één ding: ik heb een Herder nodig, Die Zich stelt. Die het voor mij 

opneemt. Op Golgotha, in mijn leven keer op keer, voor Gods 

rechterstoel. U, jij? 

 Wat een verwondering voor de schapen: o dat U Uzelf stelde in 

mijn plaats. Dat U mij kreeg van Uw Vader. En dat U mij niet afwees, 

maar wilde aannemen, wetend welk een prijs dat U zou kosten. De 

schapen worden daar zo zeker van. Zo zeker van hun zaligheid. Want die 

is niet meer in mijn handen, maar in Zijn handen. Mijn goede Herder 

zorgt ervoor dat ik zalig word. Mijn zaligheid ligt in Zijn hand, in Zijn hart. 

De Vader zal straks vragen: Zoon, hebt U ze allemaal? Al de schapen die 

Ik U gegeven heb? En de Zoon die zal kunnen zeggen: ja Vader, allemaal. 

Ik heb hen gered en beveiligd. Satan heeft ze niet kunnen houden en 

niet kunnen teruggrijpen. Want Ik heb Mijzelf voor hen gegeven. Aan 

het kruis. En Ik heb over hen gewaakt. Keer op keer in hun leven. 

Daarom word ik zalig.  

             Kent u, kent u de goede Herder? Of loopt u nog alleen rond. 

Omringd door de duivel. Wat is een schaap zonder herder in het Oude 

Oosten? Ten dode opgeschreven. Wolven, leeuwen, beren. Je bent er 

niet tegen opgewassen.                                                                                                       

2 de Herder kent Zijn schapen                                                                              

 Ik ben de goede Herder. Ik ken de Mijnen en word van de Mijnen 

gekend. Dat krijgt zijn relief als we denken aan het herdersleven in 

Israel. En aan het begin van hoofdstuk 10. Er is een schaapskooi. En als 

het avond word, dan brengen meerdere herders hun kudden in de 

schaapskooi. Dus in die schaapskooi lopen schapen van verschillende 

kuddes en herders door elkaar heen. ’s Nachts houdt een deurwachter 

de wacht. Als het morgen word komen de herders weer om hun eigen 

schapen op te halen. En: ze kennen doe.  Ze weten welk schaap van hen 

is. Zoals een boer zijn koeien kent bij ons. En het zou zien als er een 

vreemde koe in de stal of in het weiland loopt. Zo kent de herder zijn 

schapen. En Hij roept ze één voor één, allemaal. Hij gaat niet weg als er 



nog één schaap in de kooi is gebleven. En andersom: de schapen kennen 

de herder. Ze horen het aan de stem. Ze komen alleen als hun eigen 

herder roept. Zoals een dier, een hond, heel goed weet wie zijn baasje 

is. Zo weten de schapen wie hun herder is.  

 Zo is het nu tussen Mij en Mijn schapen bedoelt Jezus. Ik ken de 

Mijnen. Dat betekent allereerst: Ik heb ze lief. Kennen is liefhebben in 

de Bijbel. Ik ken Mijn schapen. Ik heb ze lief: Ik kreeg ze immers van Mijn 

Vader. Ik kocht ze met Mijn dierbaar bloed. Ik heb ze lief. Ik draag ze in 

Mijn hart. Ik heb ze zo lief dat Ik Mijn leven voor hen heb gesteld.                                             

              Ik ken ze: en daarom vergeet Ik er nooit één. Al Mijn schapen 

ken Ik en wil Ik steeds bij Mij hebben. Ik mis een schaap direct. Als het 

achterblijft. Achterop is geraakt. De herder die het éne schaap zoekt. 

Dat achtergebleven is. Bij het zoeken van eten en niet opletten of de 

kudde verdertrekt. Opgegaan in de drukte, in de verzoeking. Van de 

Herder vandaan geraakt. Niet meer het tere, nabije leven, niet meer het 

genieten van Zijn gunst. Maar de Herder zoekt. Zoekt totdat Hij het 

vindt. En Hij neemt het schaap en legt het op Zijn schouders en de kop 

van het schaap hangt op het hart van de Herder en hoort de harteklop: 

Ik voor u, Ik voor u. 

 Ik ken de schapen. Hij weet wat elk schaap voor karakter heeft, 

zoals een boer dat van zijn koeien weet. Hij weet of het schaap nukkig is, 

of schrikachtig, of traag. De Herder weet het. Hoe je karakter is, hoe je 

opvoeding is geweest, je achtergrond. En zo verzorgt Hij ieder schaap. 

Het weggedrevene. Weggedreven door aanvechting. Je bent niet 

uitverkoren, je hebt teveel gezondigd, je hebt geen heil bij God, je hoeft 

het heus niet te denken. Hij brengt het weder. Hij kent dat schaap. En 

weet ermee om te gaan. Het gebrokene. Het schaap dat veel 

meegemaakt heeft, al jong. Psychisch beschadigd is. Veel te dragen 

heeft. Verwond is. Innerlijk. Hij verbindt het schaap.                                     

Het zwakke, Hij kent het. Het schaap dat er niet meer tegenop kan. Dat 

zoveel te dragen heeft aan kruis en leed. Dat het bezwijkt. Hij sterkt het. 

De Herder kent elk van Zijn schapen. Ook als Hij kastijdt. Dan is dat uit 

liefde, uit verzorging. Zoals in dat verhaal dat er een schaap in de kudde 

liep met een gebroken poot. En dan zegt de herder: ja dat schaap liep 

steeds weg, altijd weer, keer op keer. Toen heb ik zelf het pootje 

gebroken om het dicht bij mij te houden. Ik ken de Mijnen.  

 Zo leren de schapen hun Herder kennen. Zo leer je je 

geloofsleven lang Hem kennen. Als de Herder Die mij zoekt, 

wederbrengt, verbindt, sterkt en kastijdt. Die mij bij Zich en toch Zich 

trekt keer op keer. Zulk Eén is mijn Liefste, mijn Herder. Zo leer je Hem 

kennen. Wonderlijk: dan kent Hij mij ook tot op de bodem van mijn hart. 

Wat daar leeft. Hij kent mij in mijn zondigheid. Veel dieper dan ik mezelf 



ken. En al lang voordat ik mezelf leerde kennen, wist en zag Hij het al. En 

hoewel Hij alles volmaakt weet en ruikt en inademt van mijn zondige 

natuur, heeft Hij mij lief. Hij houdt niet van mij omdat ik zo aantrekkelijk 

ben en zulke mooie dingen heb, maar Hij heeft mij lief, hoewel Hij mij 

kent in mijn walgelijkheid, mijn zondigheid, afkerigheid. En toch heeft 

Hij mij lief. Kent Hij mij. 

 Vreselijk, als je straks zult horen: Ik ken u niet. Gaat weg van Mij. 

Omdat je Hem niet kent. Niet hebt liefgekregen.  

 En Ik word van de Mijnen gekend. Wij hebben Hem lief omdat Hij 

ons eerst liefgehad heeft. Zou je Hem niet liefhebben, Die zo Herder is. 

O nee, ik had Hem niet lief. Ik ontliep Hem, ik wilde er niet aan dat ik 

Hem nodig heb, ik was blind, ik was onwillig, ik was dwalend op mijn 

eigen weg. En had het daar prima naar mijn zin. Ik haatte Hem, wilde 

Hem ontlopen. Als Hij me kwam zoeken, te na kwam, liep ik gauw 

verder. Stortte ik me weer op en in iets anders om die gedachten kwijt 

te raken. Ik heb alles gedaan om mijn bekering te ontkomen. En zo ben 

ik van nature nog. Maar nu, nu heb ik Hem lief. Ken ik Hem. Zo’n Herder. 

Omdat Hij mij kende.  

 En de schapen horen Zijn stem. Uit duizenden. Als de Herder 

roept om te volgen. De schapen herkennen de stem van de Herder. En 

dat is maar goed ook, want er zijn ook anderen: dieven en moordenaars. 

Die de schapen mee willen troggelen om te slachten en het vlees en de 

wol te verkopen en er beter van te worden.  Die zijn er: dieven en 

moordenaars, die het op je ziel en zaligheid gemunt hebben. Die zullen 

de schapen zeker niet volgen, omdat ze de stem van de vreemde niet 

kennen.  

 De stem die zegt: geef maar toe. Ja, echt, kan geen kwaad, geef 

maar toe. Maak het je niet te moeilijk. Je moet wat aan je leven hebben. 

Je kunt altijd nog terug. Kijken naar zonde en een beetje van genieten 

kan geen kwaad, geef maar toe. Je moet niet alleen staan, niet buiten de 

groep vallen. Geef maar toe. Dat is een dief en moordenaar, die wil je 

geestelijk leven slachten en verderven. Vermoorden. Maar de schapen 

herkennen het: dat is niet de stem van onze Herder.  

 De stem die zegt: je kunt niet zo terugkeren. Je moet eerst 

maken dat je je verbeterd hebt. Dat je een week lang die zonde niet 

gedaan hebt. Je moet eerst ernstiger zijn, eerst serieuzer zijn, eerst een 

hekel aan de zonde hebben, eerst wat dingen goed gedaan hebben, dan 

kun je terugkeren tot God. Dat is een dief en moordenaar. die wil je 

geestelijk leven slachten en verderven. Vermoorden. Maar de schapen 

herkennen het: dat is niet de stem van onze Herder.  



 De schapen herkennen de stem van de Herder. De goede Herder. 

Hij zegt: strijdt in Mijn kracht tegen de zonde. Geef niet toe, niet aan het 

gemak, niet aan de meerderheid, niet aan de verzoeking, niet aan het 

genieten van de zonde, niet in het ondergaan in de massa door niets te 

laten merken. Strijdt in Mijn kracht. Volg Mij. Ja, dat is de stem van Mijn 

liefste. Die zegt: Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt. Zondaren 

zijn welkom. Ik neem u zoals u bent, en ga u maken zoals u wezen moet.  

Maar kom, kom met enkel schuld, en met niets wat u aanbevelen kan. 

Ja, dat is de stem van onze Herder. Kent u die stem?  

 Jezus kijkt de kring rond, de schare rond. Jullie zijn van de schare, 

maar zijn jullie ook van Mijn schapen? Kennen jullie Mijn stem? Want 

kerkganger zijn is één ding, schaap zijn is nog wat anders. Dan zou u 

Mijn stem horen en volgen. Wie Mij niet kent, is niet van Mijn schapen.      

 De stem van de Herder. Die leidt uit naar de weide. Die roept 

altijd naar de weide. Naar het Woord. Naar de kerkdiensten. Zondags of 

woensdags of op andere dagen. De Herder roept Zijn schapen naar Zijn 

dienst en naar Zijn tafel. En daar zegt Hij het, daar klinkt Zijn stem: Ik 

voor u. Ik heb u gekregen, gekocht. Ik zal u bewaren en niemand zal u 

uit Mijn hand rukken. Ik geef ze het eeuwige leven. En de schapen horen 

Zijn stem. En dat maakt ze zo gelukkig. Zo intens gelukkig.  Eeuwig 

gelukkig. 

                                         Amen       

 


