
                                                      Jesaja 52:13 

“Ziet, Mijn Knecht zal verstandig handelen;                                                                 
Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden.” 

De Knecht des HEEREN  1 verhoogd  2 verstandig 

 Gemeente, 

 Soms zie je het niet meer zitten in de klas. De juf heeft 
zulke moeilijke sommen opgegeven dat je denkt: ik stop ermee, 
het lukt me toch niet, het is zo moeilijk. Maar dan zegt de juf: 
als jullie toch al die sommen proberen te maken dan lees ik 
straks 10 minuten voor uit het mooie boek. En je denkt: 
volhouden, ik ga toch door.  

 Soms denk je als je geopereerd moet worden en daarna 
een half jaar revalideren: dat lukt me niet, dat houd ik niet vol. 
Dat duurt te lang. Maar de artsen hebben gezegd. Meneer, 
mevrouw, ik verzeker u, na die tijd loopt u weer veel beter. En 
je denkt: dan hou ik toch vol, ik heb het ervoor over.  

1 verhoogd 

 Zoiets gebeurd hier in Jesaja 52. De Heere Jezus zal heel 
zwaar lijden. Zo diep en zo erg. Getsemané, de kruisiging, 
nederdalen ter hel. Zo zwaar. Zo diep. Maar de HEERE heeft 
gezegd: Ziet, Mijn Knecht zal verhoogd en verheven, ja zeer 
hoog worden. Daarna zal Ik Hem verheerlijken en eer geven. 
Opdat de Heere Jezus, Zijn Knecht, het toch vol zal houden. 
Zoals Hebreeen 12 zegt: Hij heeft de schande veracht en het 
kruisgedragen om de vreugde die Hem voorgesteld was. Dat hielp 
Hem volhouden en volbrengen.  

 Daar begint Jesaja 53 mee. Jesaja 53 is het 4e lied van de 
Knecht des Heeren. Het eerste is in Jesaja 42. Dat de Knecht des 
HEEREN niet zal schreeuwen en opvallen, maar toch tot licht der 
heidenen zal zijn. Het tweede is in Jesaja 49. Dat de Knecht des 
HEEREN lijkt vergeefs te arbeiden, zonder nut, maar Hij zal de 
heidenen redden. Het derde is in Jesaja 50. Dat de Knecht des 
HEEREN door mensen veracht en geslagen zal worden, maar de 
HEERE is met Hem. En dan Jesaja 53 het 4e lied van de Knecht 
des HEEREN, waar alle lijnen in samenkomen. In die prachtige 
teksten die je denk ik wel uit je hoofd kent van school of 
zondagsschool, zoals: Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op 
Zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen. Of: de straf, 
die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is 
ons genezing geworden. Of: Het behaagde de HEERE Hem te 
verbrijzelen, Hij heeft Hem krank gemaakt. Laten we zorgen dat 



we ze kennen, zulke teksten. Samenvattingen van het 
lijdensevangelie. 

 Maar, dat 4e lied van de Knecht des HEEREN begint niet in 
Jesaja 53 vers 1, maar al in Jesaja 52:13. Ziet, Mijn Knecht. En 
daar laat God al over het lijden heen zien. Boven het lijden uit. 
Achter lijden kijken. Mijn Knecht zal, door Mij, door God 
verhoogd, verheven, zeer hoog worden. Ik zal Hem 
verheerlijken. Zoals Filippenzen 2 ook aangaf. En dan denken we 
aan bijv. Jozef: na lijden verhoogd tot onderkoning. Aan David, 
na lijden verhoogd tot koning. Zo zal Ik Mijn Knecht Jezus 
verhogen. Pasen. Het onvergankelijk leven schenken in vrede en 
gunst. Hemelvaart. Hem naast Mij stellen en thuis ontvangen. 
Hem zetten aan Mijn rechterhand met alle macht in hemel en op 
aarde. Hem doen wederkomen ten oordeel om in heerlijkheid 
geopenbaard te worden voor het oog van heel de wereld. Jezus, 
met eer en heerlijkheid gekroond.  

 Dat is het vooruitzicht voor de Knecht, de Heere Jezus. Als 
het tijdens Zijn taak zwaar zal zijn. Want Zijn Vader heeft Hem 
een ontzaglijk zware opdracht gegeven. De satan verslaan, hem 
de kop vermorzelen. En dat kan alleen door de schuld te dragen 
en de vloek der wet op Zich te nemen. En onder die last en vloek 
gehoorzaam te zijn en te blijven. Zich nooit te laten afleiden of 
ongehoorzaam laten maken. Gehoorzaam alle verzoeking afslaan 
en alles volbrengen tot de dood, ja de dood van het kruis, 
verlaten zelfs door God.  

 Dat zal zo zwaar zijn zegt Jesaja 52 dat Zijn gelaat en 
gedaante verdorven zal zijn. Verdorven: getroffen door Gods 
wraak en toorn over de zonde. Jezus’ aanblik zal de aanblik zijn 
van Iemand Die door God geraakt wordt met Zijn toorn. Nog 
nooit heeft iemand zo geleden. Getroffen door Gods toorn, meer 
dan enig ander mens. Als je in de hel zou kunnen kijken, dan 
alleen zou je zoiets zien: de aanblik van een verdoemde. 
Kermend en steunend in eeuwigheid. Daarom zullen velen zich 
over Hem ontzetten. Want als je Gods wraak en toorn in de ogen 
kijkt, dan schrik je. Dan wil je daar met een grote boog omheen. 
En dat gebeurt ook: allen verlaten Hem. Ja, zelfs Zijn Eigen 
discipelen vluchten van Hem weg. Willen niet bij zo Iemand 
horen. Petrus vervloekt er zichzelf zelfs om: bij zo Iemand hoor 
ik niet. Velen hebben zich over Hem ontzet en hebben Hem 
gemeden en verlaten. 

 En het lijkt, het lijkt of al Zijn werk vergeefs is geweest. 
Waar zijn de scharen? Ze riepen “Kruis Hem”. Waar zijn Zijn 
discipelen? Gevlucht, en zij verlieten Hem allen. Verlaten door 
iedereen. Alsof het allemaal vergeefs, voor niets is geweest. Wat 



is het zwaar! Onuitsprekelijk zwaar! En het lijkt vergeefse 
moeite. Wat een verzoeking om te stoppen, om ermee op te 
houden, om op te geven. 

 Maar…..uit de Schrift wist Hij: Ik zal verhoogd en 
verheven, ja zeer hoog worden. Van Kinds af aan heeft Jezus de 
Schriften gekend. De proftien over Zichzelf gelezen. En dat hield 
Hem staande, dat deed Hem volhouden. Ik zal verhoogd en 
verheven ja zeer hoog worden. De Vader zal Mij kronen en zal 
Mij zegen geven. En het zal niet vergeefs zijn. Dat hield Hem 
mede staande.  

 Hoeveel te meer zal dat ons gelden. Al Zijn volgelingen 
gelden. Die het ook wel eens zwaar hebben. Niet zo zwaar als 
hun Meester, maar toch. Het kruis op je nemen doet pijn. De 
tuchtiging van God aanvaarden en dragen. Als de ene na de 
andere tuchtiging je treft. Lijden aan alle ontheiliging van God 
en Zijn Naam en rechten. In de samenleving, in je gezin, in je 
leven. Merken dat je niet geaccepteerd wordt vanwege Zijn 
Naam en je afgewezen voelen. Meelijden met anderen die zo 
zwaar moeten lijden. Onze roeping kan ook drukken en wegen. 
In je huwelijk, je gezin, je werk, je je kerkelijk werk, je ambt. 
En het lijkt soms allemaal vergeefs. Dat je toch geen anderen 
wint voor Jezus. Dat je gezin toch niet vast te houden is en dat 
je kind kleinkind toch wegdwaalt. Geen vrucht, alles lijkt voor 
niets. En God lijkt zo ver weg. God lijkt wel toorn uit te oefenen 
en Zich op te sluiten.  

 Wie zou daar niets van meekrijgen? Wie, de Jezus volgt, 
zal daar vreemd aan blijven? En wat houdt je dan staande? Hoe 
houd je het dan vol? Dat je niet bezwijkt en het opgeeft, 
moedeloos, of verbitterd, kwaad of teleurgesteld? Wat houdt je 
dan staande en gaande? Dít: dat God om Christus wil belooft: ik 
zal u verhogen en verheffen, je zult verhoogd en verheerlijkt 
worden. Na het lijden wacht de heerlijkheid. Na het kruis de 
kroon. Indien wij met Hem lijden zo zullen zij ook met Hem 
verheerlijkt worden.  

 Als Jezus de volmaakte Knecht des HEEREN dit 
vooruitzicht nodig had om vol te kunnen houden, wat zullen wij 
dan? Zouden wij het dan zonder dit vooruitzicht wel redden om 
niet te bezwijken? Nee toch. Als dit zicht wegraakt, als we dit uit 
de Schrift niet tot ons nemen, als de verwachting van de 
heerlijkheid wegvalt, denk niet dat je het dan nog redt om vol te 
houden. Dan zink je weg in moedeloosheid, in zelfbeklag, in 
boosheid of in teleurstelling, in wanhoop.   



 Maar daar klinkt het Woord van de Heere tot Zijn Knecht 
en al de Zijnen: en u zult verhoogd en verheven ja zeer hoog 
worden. Het lijden van deze tegenwoordige tijd zal niet te 
waarderen zijn, niet opwegen, tegen de heerlijkheid die ons zal 
geopenbaard worden. Denken we daar niet veel te weinig aan? Is 
dat niet veel te makkelijk buiten beeld? Maar zie dat nou eens 
voor je. Welk een vreugde, heerlijkheid er wacht. Hoe zeker de 
HEERE dat belooft. Hij zal… zij zullen…… Zou dat geen moed en 
kracht geven om vol te houden? Om geduld te oefenen? Om van 
kracht tot kracht voort te gaan, want eens zullen wij voor God in 
Sion staan!  

 Maar ook andersom: als wij het kruis ontlopen en ons deel 
in dit leven zoeken. Dan zegt God: u zult vernederd en verstoten 
worden. Ja zeer diep vernederd worden tot in de hel toe. Zou je 
daar niet meer op moeten zien? Zou dat niet veel meer op ons 
netvlies moeten staan? Zou dat geen drang geven tot bekering? 

2 verstandig 

 En: en dat is het tweede voor vanmorgen. Het zal niet 
vergeefs zijn. Ja, dat lijkt inderdaad wel eens zo, allemaal voor 
niks. Het breekt bij je handen af en heeft niks uitgehaald. Maar 
ook daarover zegt de HEERE wat in onze tekst. Ziet Mijn Knecht 
zal verstandig handelen. Dat betekent vooral: met voorspoed, 
succesvol, met gewenst resultaat, zegenrijk. En het staat in de 
Hebreeuwse tekst voorop: Ziet, Mijn Knecht, zegenrijk zal Hij 
zijn. Zijn werk zal vrucht dragen. Toch wel! Al lijkt het lange tijd 
van niet. Maar: daar is een moordenaar aan het kruis, daar is een 
hoofdman over honderd, daar zijn Zijn broers die in Handelingen 
1 bij de discipelen horen, daar zijn de 3000 op de 1e 
Pinksterdag, daar is de schare die niemand tellen kan uit alle 
volken. Zegenrijk, veel vrucht. En ook dat geldt al de Zijnen. 
Ook al zie je dat niet met het blote oog direct. Is dat soms 
verborgen voor je, blijft dat soms verborgen voor je. Omdat 
iemand zich aan je gezichtsveld onttrekt door verhuizing omdat 
je zelf een andere werkkring krijgt. Omdat iemand pas na jouw 
overlijden terugkeert tot de HEERE en Zijn dienst. Dat de 
wachttijd langer duurt dan je levenstijd. Niets van gezien en 
toch…toch vrucht, toch zegen. Dan valt dat zwaar, dan kan de 
wanhoop je zomaar aanvliegen, dan kan de moedeloosheid je zo 
overvallen. Maar: weest dan standvastig altijd overvloedig zijnde 
in het werk des Heeren als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in 
de Heere. Vrucht zult u dragen, zegenrijk zult u zijn.  

 Als dat uit beeld raakt, dan hou je het niet vol, dan geef 
je op, dan verbitter je. Maar laat dit tot ons komen en er zal 



volharding zijn, er zal volhouden zijn, trouw, doorgaan, want het 
is niet ijdel in de Heere.   

 Ziet Mijn Knecht, zegenrijk zal Hij zijn. Vers 15 gaat dat 
nader uitleggen en invullen. Alzo zal Hij vele heidenen 
besprengen. Alzo. Net zo zeker als het is dat Hij door velen 
gesmaad zal worden en vreselijk lijden zal, zo zeker is het ook 
dat Hij vrucht zal dragen en zien op Zijn arbeid. Hij zal vele 
heidenen besprengen.  

 Ja, onder Israel zal het lijken minimaal te zijn, onder 
Israel zal er weinig vrucht zijn, in meerderheid zal het Hem 
verwerpen, maar onder de heidenen zal Hij velen besprengen. 
Besprengen. Dat woord dat Jesaja hier gebruikt, dat God hier 
gebruikt, dat komt veel voor in Exodus en Leviticus. Soms 
worden voorwerpen besprengd met bloed. Voordat die 
voorwerpen in de tabernakel gebruikt gaan worden in de dienst 
van de Heere. Maar ook de priesters en levieten, mensen dus, 
worden dan besprengd. Bloed wordt over hen uitgestrooid, 
gesprenkeld. Voordat zij in de tabernakel kunnen en mogen 
dienen. Dus om hen geschikt te maken voor de dienst des Heeren 
en om hen te wijden aan de dienst van de Heere.  

 Maar na Zijn verhoging en verheerlijking zal Jezus dat 
doen. Heidenen inwinnen voor de dienst van de HEERE. Doordat 
Hij koningen het zwijgen oplegt in hun verzet. En doordat Hij de 
heidenen het niet alleen laat verkondigen en horen, maar ook 
doet zien en verstaan. Hij zal dus zondaren geschikt maken voor 
de dienst van Zijn Vader. Hij zal besprengen met Zijn bloed. 
Want Zijn bloed vergeeft en verzoent de schuld. Hoe zul je God 
kunnen dienen als je schuld niet is verzoend en vergeven? Hij zal 
met Zijn bloed de schuld verzoenen en vergeving schenken. En 
Hij zal met Zijn Geest wijden aan de dienst van Zijn Vader. Een 
nieuw hart geven. Nieuwe gezindheden, verlangen naar Zijn 
geboden, berouw over de zonde en het kwaad. Dat je ziet hoe 
het is tussen God en mens. Dat je verlangt om Hem te dienen. 
Dat zal Hij doen, zegenrijk en vruchtdragend!  

 Hij zal besprengen. Door Zijn bloed en Geest een volk 
maken tot Zijne dienst bereid.  Zoals we dat in de catechismus 
hoorden: dat Hij ons niet alleen door Zijn bloed heeft gekocht en 
ten eigendom gemaakt maar ook door Zijn Geest vernieuwd naar 
Zijn evenbeeld. Dat is Evangelie! Dat Hij dat zal doen! Vergeving 
schenken en vernieuwing. Schuld wegneemt en een nieuw hart 
geeft. Hij zal….. Zo komt Hij in het verbond, de doop, de 
prediking tot ons. Calvijn zegt: in de prediking druppelt het 
bloed van Christus op de gemeente.    



 Dan kan het ook voor u en jou en mij. Zeker weten. Als Híj 
dat doet, als Hij dat álles doet. Zou je niet bidden: o HEERE, doe 
dat ook aan mij, ook met mij. Hebt u dat niet nodig? Dat Jezus 
vergeeft. Want je hebt schuld. En je hebt een verkeerd hart, een 
verkeerde gezindheid. Maar Hij besprengt met Zijn Geest. En 
hebt u dat niet nodig? Dat niet alleen de preek hoort, de 
verkondiging maar dat Jezus je doet zien? Zien Wie God is en wie 
je zelf bent. Zien hoe het ervoor staat. Zien dat alleen Zijn offer 
redt voor de eeuwigheid. Dat Jezus je doet verstaan. Dat Hij je 
wil buigt en je verlangen geeft naar God en Zijn heil.  

 Hij zal….. Hij legt de koorden uit, de touwen uit op de 
levenszee van Zijn belofte opdat u die aangrijpt, opdat je die 
biddend vastgrijpt. Heere, doet U het, want anders word ik 
meegesleurd door mijn blindheid, mijn schuld, mijn hang naar 
het kwade en het tijdelijk genot. Heere red mij! 

 En, besprengen zegt: één druppel is genoeg. Eén druppel 
van Jezus bloed is genoeg voor een zee van schuld. Eén druppel 
van Christus’ Geest is genoeg voor het hardste hart.  

 Ziet, zo begint onze tekst. Dat woord dat veel voorkomt, 
zou je kunnen vergelijken met een schijnwerper. Bij sommige 
gebouwen staat een schijnwerper. Gericht op een kerktoren of 
op een ander gebouw. En als je daarlangs loopt dan is die 
schijnwerper een oproep, een uitnodi-             ging om die kant 
op te kijken. Daarheen te zien. Ziet. Een schijnwerper die 
uitnodigt om die kant op te kijken: welke kant op? Naar Mijn 
Knecht. Ziet, Mijn Knecht. Zie op Hem. Hij zal.   

 Als je denkt: het lukt niet, het kan niet. Ik zie mijn zonde 
ziet, ik heb er geen last van. Zie, Mijn Knecht. Als je denkt: ik 
heb zoveel schuld, ik weet er geen weg en raad mee: ziet, Mijn 
Knecht. Als je voelt: mijn hart wil niet, mijn verlangens zijn 
verkeerd, mijn begeerten gaan niet naar God, maar naar de 
wereld: ziet Mijn Knecht. Als dat bij jezelf zo is, ziet Mijn 
Knecht. Als dat bij anderen zo is, en je voelt aan: ik krijg ze niet 
tot bekering, het heeft geen nut, het draagt geen vrucht. Ziet, 
Mijn Knecht zal….. je kunt zo moedeloos, zo verloren, zo blind, 
zo schuldig, zo verkeerd niet zijn, of ziet, Mijn Knecht. Bij Hem 
is er doen aan! Als u maar ziet, ziet op Hem. Als u maar het 
overgeeft aan Hem, in vertrouwen. Als je maar het Hem in 
handen geeft: Heere Jezus, doet U het. Als ik ervoor moet 
zorgen, wordt het nooit wat, doet U het om Uws Naams wil. Dat 
is zien! En zou je dan durven denken dat het niks helpt? Zou je 
dan durven denken dat het niet goedkomt? Zou dat mogen?  



 Ziet, Mijn Knecht. Als je dat toch niet doet. Niet ziet op 
Jezus. Hem niet nodig hebt, weigert je door Hem zalig te laten 
maken. Dat Evangeliebevel van God negeert. En je hebt wel wat 
te zeggen. Ja, maar…. Ja, maar ik denk…. Ja maar  ik vind… 
Want we hebben wel wat om het uit te leggen en wat 
aannemelijk te maken hoe het komt. Maar dan zal onze mond 
verstommen. En hij verstomde staat er ergens. Zelfs koningen 
zullen hun mond over Hem toehouden. En moeten zwijgen. Jezus 
verachten, dat brei je nooit recht. Jezus niet zien, niet te voet 
vallen, dat praat je nooit goed. Dat is je ondergang. Eeuwig.  

 Hebt u het geleerd? God te dienen? Dat zijn dienst een 
liefdedienst is? Door de overgave aan deze Knecht des Heeren. 
Doordat Hij kocht met Zijn bloed en vernieuwde met Zijn Geest. 
Denk eens na in het licht van onze tekst. Dat heeft Hem wat 
gekost. Zo verdorven, getroffen door Gods toorn en vloek. Dat 
was nodig. Je zou kunnen zeggen: hier was ik, verloren, schuldig, 
vijandig, onwillig, blind. Daar was Jezus. En tussen ons in 
stroomde de hel. Brandend van Gods toorn. Wie er ook naar mij 
had willen komen, die had gezegd: nee, dit doe ik niet, ik zal je 
niet redden, de hel schrikt me zo af, daar ga ik niet doorheen, 
dan kom ik maar niet bij je. Maar de Knecht des Heeren in 
opdracht van Zijn Vader is wel gekomen. Door de stroom van 
Gods toorn heen naar mij. Waarom? Omdat Hij het wilde! Omdat 
Hij zei: Ja, Ik kom o God om uw wil te doen. Daarom was Hij zo 
verdorven, getroffen. Omdat het waar is: Hij is om onze 
overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is Hij 
verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Zo 
kwam Hij tot mij. Gezonden door Zijn Vader om Zijn verkorenen 
te redden, om die Hij had liefgehad van eeuwigheid te 
behouden, te besprengen, te doen zien en verstaan. Dat was 
nodig om mij tot geloof te brengen, tot leven met God te 
brengen.  

 Dat was nodig! O wat schaam ik me, o wat verootmoedig 
ik me. Dat dit nodig was.  

 Dat wilde Hij doen! O wat verwonder ik me. Dat U mij 
toch niet liet waar ik was, en niet zei: Ik zie er vanaf, Ik wil het 
niet door die stroom van vloek heen. Dat U dat wilde. O wat een 
verwondering en dankbaarheid. 

 Dat ik U dienen mag, dat ik door Uw bloed en Geest 
verzoend en gereinigd lief mag hebben. O Heere, wie ben ik. O 
HEERE, wie bent U! 

                                                     Amen


