
                                                Jeremia 20:7 
“HEERE! Gij hebt mij overreed, en ik ben overreed geworden;  
  Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht;  
   ik ben de ganse dag tot een belachen en ieder van hen bespot mij.” 
 
1 de klacht van Jeremia 
2 de lessen voor ons 
3 de trouw van God 
 
 Gemeente, 
 Jeremia’s leven. We hebben het in 12 preken gevolgd. 
Indrukwekkend. Geroepen in 626 voor Christus. Om af te breken en uit te 
rukken, ook om te bouwen. Dat heeft hij gedaan onder 3 koningen. Josia, 
Jojakim, Zedekia. En nog daarna, toen Jeruzalem gevallen was. Als 
eenzame vrijgezel. Trouwen mocht hij niet, maar ook geen begrafenissen 
of bruiloften en verjaardagen bijwonen. Als een teken dat God Zijn volk 
verlaten zou en alleen zou laten. Vrucht heeft hij niet gezien. Niet één keer 
luisterende er iemand naar zijn waarschuwingen en bekeerde zich. Zijn 
dorpsgenoten, buren, mensen uit de straat werden hem eerste zat en wilden 
hem uit de weg ruimen. Zijn familie volgde: broers, ooms, neefs: weg met 
die lastige jongen in onze familie. De vorsten werden het zat en sleepten 
hem voor de rechter om een doodvonnis gedaan te krijgen. Dat lukte niet, 
maar later kwam hij wel in de gevangenis. Zelfs in de put met modder 
waarin hij dreigde te stikken. En uiteindelijk, nadat ze zijn woorden weer 
in de wind sloegen, weggevoerd, afgevoerd naar Egypte. En ook daar 
bleef hij trouw aan zijn roeping, profeteren en het oordeel aankondigen, 
tenzij zij zich bekeren zouden. Totdat God hem thuishaalde, afloste van 
zijn post. Jeremia’s weg van zijn roeping tot zijn verheerlijking. 
 Maar die lijn is geen rechte lijn geweest. De keren dat Jeremia in 
zijn hart laat kijken, en dat zijn er wel een aantal, blijkt dat. En dat blijkt 
wel het duidelijkste in Jeremia 20. Als weer een keer zijn woorden niet in 
dank worden afgenomen. Jeremia heeft zojuist een pottenbakkerskruik 
stukgeslagen en geprofeteerd: zo zullen dit volk en deze stad verbroken 
worden dat er geen genezen aan zij. In de voorhof van de tempel zegt hij 
het nog eens: Dit volk van het verbond, deze stad van God: verbreken zal 
God ze. Dat wordt Pashur, de priester, de toezichthouder over de tempel, 
de ouderling-kerkrentmeester, teveel. Hij slaat Jeremia en sleept hem de 
gevangenis in. En daar zit hij, opgesloten, het zwijgen opgelegd. Alweer. 
 En dan knakt er iets in hem. Lang kon hij het allemaal verdragen, 
maar nu knapt er iets van binnen. En welt een gebed, als je het zo kunt 
noemen, in hem op, het golft eruit, hij lucht zijn hart. In vers 7-18.  
  
1 de klacht van Jeremia  
HEERE! Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden, Gij zijt mij 
te sterk geweest en hebt overmocht. Wat een mooie tekst denkt  
 
 
 
 
 



iemand. Daarin herken ik me helemaal. U, jij ook? Zo is het toch gegaan? 
De HEERE heeft mij overreed. Door Zijn Geest alle bezwaren en 
achterdocht, en wantrouwen ingenomen. Want ik had wat bezwaren: als ik 
U ga dienen HEERE, dan heb ik geen plezier meer in mijn leven, want dan 
moet ik zoveel laten schieten. Ik wil mijn leven nog blijven leiden zoals ik 
dat doe, want dat bevat me toch wel goed. Liever niet, nog niet. Ik had wat 
bezwaren: maar met zoveel schuld kan ik toch niet zo tot Hem vluchten? 
Zonder iets wat al verbeterd en veranderd is. En als je zo weinig 
schuldbesef hebt, dan moet dat toch eerst meer en beter zijn? Ik wil eerst 
proberen beter te worden, meer eraan te doen, meer ernst ermee te maken, 
want zo durf ik niet te komen. Maar Gij hebt mij overreed. Ingewonnen 
voor Uw goedheid, Uw onvoorwaardelijke nodiging, de heerlijkheid van 
Uw dienst. En Gij zijt mij te sterk geweest. Ik vocht zelf tegen U in. Ik 
maakte me sterk. Ik wilde mijn zonden niet loslaten, ik wilde niet 
erkennen dat ik zondig ben, dat door alle dingen heenloopt, dat ik niet 
voor U kan bestaan en het oordeel heb verdiend. Ik wilde niet me laten 
stilzetten. Ik wilde mijn gedachte over het gaan moet voor en in de 
bekering niet opgeven. Ik groef me erin in. En wilde me er niet uit laten 
halen. Ik maakt me sterk tegen U. Maar Gij zijt mij te sterk geweest, Gij 
hebt overwonnen. Mijn verzet omgesmolten, mijn weerstand ingewonnen. 
En met hart en ziel, huid en haar leverde ik me uit, gaf ik me over aan Uw 
Evangelie, aan de Zaligmaker. Gij hebt het gedaan. Daar herken ik me 
helemaal in? U ook, jij ook? Mijn God, U zal ik eeuwig loven, want Gij 
hebt het gedaan. Dat is het watermerk van wat echt is. Dat is het keurmerk 
van waarachtig geloof. Heeft uw godsdienst dat watermerk? Want anders 
vergaat hij weer. Wat we zelf oproepen en aanpraten dat laten we ook zelf 
weer een keer los en ontvalt ons. 
 Dit is kenmerk van het ware: mijn God U zal ik eeuwig loven want 
Gij hebt het gedaan. Prachtige tekst! Alleen, alleen, zo bedoelt Jeremia ze 
niet! Nu niet in elk geval. Jeremia zegt deze woorden niet als een lofzang 
op God, maar als een verwijt aan God. Hij bedoelt ermee te zeggen: had ik 
het me maar nooit laten doen. had ik maar voet bij stuk gehouden toen ik 
bezwaren had. Toen ik zei: HEERE, HEERE ik kan niet spreken want ik 
en jong. Was ik daar maar bij gebleven, had ik me maar niet om laten 
praten door God. had U het maar nooit gedaan, HEERE. U hebt me erin 
geluisd en ik heb me erin laten luizen. 
 Die klank heeft dat woord dat hier staat. Overreden in de slechte 
zin van het woord. Het wordt gebruikt voor Delila die Simson overreed. 
Het mooi voorspiegelt, maar zijn ondergang zoekt. Het wordt in Spreuken 
gebruikt voor de jongeling die zich makkelijk laat overhalen door de 
 
 
 
 
 
 
 
 



zondaren. Voor Efraim, die een botte duif is, een verleidbaar duif, zonder 
verstand. Voor de leugenprofeten die Achab moeten overreden om ten 
oorlog te gaan zodat hij gedood zal worden.  
 HEERE, zo bent U met mij bezig geweest: het mooi voorgespie- 
geld. Gezegd: Ik zal met u zijn. Jaja. Het leek zo mooi, ik ben erin getrapt. 
En Gij zijt mij te sterk geweest, dat woord wordt gebruikt voor een man 
die een meisje meelokt met mooie woorden en dan verkracht. Zo voelt 
Jeremia zich. Had U het maar nooit gedaan HEERE, had toch een ander 
genomen. En had ik maar nooit me laten inpakken door U voor dat 
profetenambt.  
 Kan een kind van God zo diep zinken? Kan een profeet zo zich 
tegen zijn God opstellen? Ja, dat kan…. En dan naar buiten toe, net 
hiervoor, vers 3-6 nog zo moedig spreken, weer uit de gevangenis Pashur 
nog eens zeggen het oordeel Gods. Gij zult naar Babel gaan en aldaar 
sterven. Naar buiten toe onverschrokken en standvastig, maar even later 
van binnen……zo heel anders. Ik denk ook aan Elia, machtig en 
onverschrokken op Karmel voor Achab en zijn duizenden, en even later 
onder de jeneverboom, zo ver van God. 
 
2 de lessen voor ons 
 Dat kan. Gelooft u, geloof je dat? Dat als God het touw laat vieren, 
dat je dan zo eraan toe kan komen? Dat we daar toe in staat zijn. Om spijt 
te krijgen van Zijn dienst en van waar we ons toe lieten roepen. Daar ben 
ik toe in staat. God gaat met ieder zo’n weg, verschillend, ja maar wel zo 
dat alle eigendunk eraan gaat. Dat alle verwachting van onszelf ons wordt 
ontnomen en verschroeid en versmelt. Eén keer en telkens weer om ons te 
leren: als het van mij moet komen om vol te houden in Zijn dienst, dan 
brak het af, dan liet ik het erbij zitten. En God leidt ons leven zo, dat we 
daar op uitkomen. Want het is een gevaar dat we dat vergeten. Dat we 
denken: dat kan ik me niet voorstellen, dat ik zou denken ooit, was God 
maar nooit met mij begonnen. Dat kan ik me niet indenken, dat ik spijt zou 
krijgen dat ik me heb laten roepen, inschakelen in een taak in Zijn rijk. Dat 
moet eraan, dat moet afgebrand worden. En daar zorgt de HEERE voor. 
Door Geest en Woord, door schade en schande. Daar moeten we 
doorheen. Door het nulpunt van de verwachting van jezelf. 
 Of: laten het zover niet komen? Als er iets in ons leven komt, als 
we ergens toe geroepen worden wat onze kracht te boven gaat, dan wijken 
we uit, dan gaan we eromheen. Als het strijd kost, een kruis geeft wat ons 
te zwaar lijkt, dan gaan we eromheen. Als God een zonde aanwijst om te 
bestrijden, een roeping geeft om te verrichten die ons te zwaar valt, dan 
rijden we om. Dan verzaken we Gods weg. Eromheen ipv erdoorheen. 
Maar de weg om de beproeving heen komt ergens anders uit. Dan kun je  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
denken: daarna en verder ga ik weer in Gods roeping door. Ik neem alleen 
een omweg, maar kom weer op hetzelfde uit. Dan laat je je overreden door 
de duivel. Die stelt het mooi voor, maar bedriegt voor eeuwig. Wie 
eromheen gaat, moet terug. Terug in schuldbelijdenis, terug in 
onderwerping en overgave, anders laat je je misleiden, echt misleiden. 
 De HEERE brengt Zijn kinderen erachter: het ene moment kan ik 
zingen: Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten, en als Hij het touw 
laat vieren, dan zeg ik even later: had U me maar nooit geroepen, maar 
nooit die taak op me gelegd, was ik er maar nooit aan begonnen. Die taak 
in de gemeente, die taak in de opvoeding van kinderen of van 
pleegkinderen, die taak in uw rijk. Als de mensen me erom uitlachen, als 
ik erom bespot wordt, als het me zo zwaar valt, als ik toch geen vrucht zie 
en het haalt toch niks uit, HEERE, dan ben ik in staat om te zeggen: was ik 
er maar nooit aan begonnen, had ik het me maar nooit door de HEERE 
laten opdringen. Misschien zit er iemand in de kerk vanmorgen die zegt: 
alle snaren van mij ziel trillen mee. Ik kerm eronder, onder de weg die ik 
moet gaan, onder de roeping die ik op me kreeg, in de gemeente, de 
familie, het gezin, het huwelijk, in Uw dienst…..had ik het maar nooit me 
laten gebeuren…. Ik weet dat ik het niet denken mag, maar het leeft in me, 
het borrelt en welt in me op. Net als Jeremia, geen haar beter. 
 Maar meer dan Jeremia is gekomen. De Heere Jezus. Gezonden 
door Zijn Vader. Geroepen om de waarheid bekend te maken, om te 
verklaren wat er in het hart van Zijn Vader is. En Hij heeft geprofeteerd. 
Over het Koninkrijk der hemelen. Over Zichzelf als de Gezonden des 
Vaders die het verloren zoekt en roept. Over de toorn van Zijn Vader over 
allen die Zijn Zoon verachten. Over de verwoesting van Jeruzalem die 
komen zou. Hoe is Hij bespot en veracht. Lastig gevallen met strikvragen. 
Aangevallen en gevangen genomen. Veroordeeld. Naar het kruis geleid. 
Hoe weinig vrucht zag Hij. Velen gingen niet meer met Hem. Zijn discipel 
verraadde Hem. De anderen verlieten Hem. Zwaarder verzocht dan 
Jeremia en dan u of ik is Hij. Want niet alleen mensen keerden zich tegen 
Hem, maar ook God. Liet Zijn toorn op Hem drukken over onze zonden.  
 Maar Hij bleef trouw! Hij verweet Zijn Vader niets, nooit. Hij 
klaagde niet: het is te zwaar, waarom hebt U Mij hiertoe geroepen. Hij 
streed en bad: Vader, niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede. Zo bleef Hij 
trouw, verzocht, maar zonder zonde. Voor mensen als Jeremia. Die hun 
rechten verspeeld hebben, die ontslag verdiend, want zelf gevraagd 
hebben. Wij hebben geen Hogepriester die niet kan medelijden hebben 
met onze zwakheden, maar Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht 
geweest, doch zonder zonde. In al onze benauwdheid was Hij benauwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Daarom dankt God Jeremia niet af. Daarom mag Hij profeet blijven. 
Daarom komen we hem verder nog tegen: toch nog als profeet in dienst 
van God. Uit genade, om Christus wil! Daarom zorgt de HEERE dat 
Jeremia er toch weer verlangen in krijgt. Toch weer verlangt Zijn weg en 
roeping te vervolgen. Jeremia, zo diep gezonken, zo zijn ambt voor Gods 
voeten gegooid: Hij krijgt er weer moed en kracht voor. Uit zo’n diepe put 
getrokken. Zo is de HEERE. zo machtig. Hij geeft je weer moed en kracht. 
Weer uitzicht en verlangen. Daar zorgt Hij voor, bij Jeremia, en bij al die 
Jeremia’s. En wat een wonder: ik mag Hem nog dienen. Ik mag nog een 
taak verrichten in Zijn rijk. Wat een wonder dat Hij me nog hebben wil. 
Mag u/jij zo staan in Zijn dienst? Wat een wonder HEERE dat ik U dienen 
mag, toch nog, nog steeds. Dat ik er weer verlangen in heb. Dat mijn hart 
er weer naar uit gaat. Dat ik het weer wil. En: dat U het ook nog wilt met 
mij. Dat U mij niet afdankt, maar het met mij volhoudt. 
 Twee lessen voor ons: dat wij van onszelf niet anders kunnen 
verwachten dan afval, opgeven. Maar dat we van de HEERE alles mogen 
verwachten. 
 
3 de toruw van God  
 Maar denkt je als je heel dit gebed leest, hoe zit het nou. Want het 
bestaat eigenlijk uit 3 stukken. Het eerste deel vers 7-10. Dan het tweede 
deel, vers 11-13. Van heel andere toon: maar de HEERE is met mij als een 
verschrikkelijk Held. Zingt de HEERE, prijst de HEERE, want Hij heeft 
de ziel van de nooddruftigen verlost. En dan vers 14-18 zakt het weer 
helemaal in, diep weg, dieper nog dan in het begin. Je zou het kunnen 
vergelijken met een rots in de zee, de branding. De storm is opgestoken en 
de golven worden hoog opgezweept. Er zijn tijden dat de golven boven de 
rots uitslaan. Je ziet de rots niet meer. Dan luwt de storm even en het 
water zakt wat en de rots komt weer boven water en is zichtbaar. En even 
later steekt er weer een stormvlaag op en de rots verdwijnt weer onder 
water.  
 Die rots is in de verzen 11-13. De HEERE is met mij. HEERE, al 
zeggen alle mensen dat ik raaskal en onzin uitkraam, dat ik met plezier 
oordelen aankondig, dat ik er behagen in heb om ze Uw oordeel aan te 
zeggen, al doen ze me ik weet niet wat, al schreeuwen ze dat ik niet door 
U gezonden ben, dat ik het mezelf verbeeld en dat ik mezelf heb 
opgeworpen, maar dat U er niet van weet. maar HEERE, Gij proeft de 
rechtvaardige. Gij ziet hart en nieren. U weet mijn diepste binnenste. U 
kent mijn bedoelen. En wat mensen dan ook zeggen of twitteren of denken 
van mij: mijn hart ligt voor U open. Gij weet alle dingen Gij weet dat ik U 
liefheb, Gij weet dat ik niet zelf me heb aangemeten, maar dat U mij riep. 
Ik heb Uw weg gezocht. Als je dat toch niet hebt, dan sta je zwak, dan val 
je om, dan moet je jezelf zien overeind te houden. En HEERE: doorgrond 
en ken mijn hart, zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de 
eeuwige weg. Is dat uw troost? Dat God alles weet? is die overgave aan  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Hem je troost? Dan is het waar; de HEERE is met mij. Waar dan ook heen 
en in welke beproeving of onder welk kruis dan ook. De HEERE is met 
mij. Met al Zijn engelen rondom mij, met Zijn Geest in mij, met Zijn 
Vaderlijke zorg onder mij. Hij heeft mij verlost, alsof het al zo is. Hij zal 
mij verlossen. Vijanden en de duivel trekken nooit aan het langste eind, de 
HEERE verlost. Hoe dan ook. In het leven of door het sterven heen, de 
klauwen van de boze zullen nooit me kunnen vasthouden. Hij verlost. De 
Rots. Even terug zien we hem ook al boven water uitkomen, in vers 9. 
Daarom zei ik: ik zal niet meer spreken in Zijn Naam, ik stop met 
profeteren. Maar het werd in mij als een brandend vuur en ik bemoeide 
mij om het te verdragen, maar konde niet. Ik wilde er de brui aan geven, 
maar kon niet. Uw roeping was een last van vuur op mijn ziel. 
Onverdraaglijk om ongehoorzaam te zijn. Dat is roeping, ook tot het ambt. 
Ik heb geprobeerd het van me af te zetten, weg te duwen, weg te drukken. 
Maar konde niet. Dan moet je dominee gaan worden. Maar konde niet:  
ongehoorzaam aan uw roeping ligt er een brandende last op mijn ziel die 
er alleen afgaat als ik ga waarheen U mij roept. 
 Dat is de Rots. Die boven de golven uitsteekt in het midden. Maar 
daarna, vers 14-18, steken de golven nog hoger op. Die rots is niet weg, 
maar wel onzichtbaar. Alleen merkbaar hieraan, dat Jeremia zijn vreselijke 
woorden uitspreekt naar God toe. Toch naar Hem toe. Dat is toch de 
kracht en het wezen van het geloof.  
 Lees maar mee. Vervloekt zij de dag dat ik geboren ben. Was ik 
het maar nooit. Vervloekt is mijn verjaardag, dan moet ik de ramp van 
mijn geboorte gedenken, de grootste misdaad die God heeft kunnen doen 
aan mij. De man die heeft gezegd dat ik geboren ben, die de 
geboortekaartjes heeft rondgebracht moesten ze ophangen of als Sodom 
verzwavelen. Had God me maar gedood in de baarmoeder, was ik maar 
een miskraam geweest, had mijn moeder me maar weg laten halen, was ik 
maar geaborteerd, dan had ik al deze ellende niet mee hoeven maken….. 
 Jeremia, man, dit is lasterlijk wat je zegt. Weet je dan niet dat je 
beter met de HEERE in ellende kunt zijn, dan zonder Hem in geluk? Weet 
je niet dat het lijden van dit leven niet opweegt tegen de heerlijkheid die 
wacht en komt? Het doet geen kracht in hem. Je kan het met je verstand 
weten of geweten hebben, maar het zegt je helemaal niks. Zover kan het 
gaan, zover gaat het als God de teugels laat vieren. Ook hiervan geldt zo 
diep kan ik zinken, zo diep kan ik terechtkomen. Echt, ik ben er niet te 
goed, te gelovig, te vroom, te verstandig, te theologisch onderlegd voor. Ik 
kan het zo goed weten dat er genade is voor de grootste der zondaren. 
Maar in de aanvechting als de duivel al mijn zonden en slechtheden op me 
aan laat vliegen, dan neemt de angst me mee, de wanhoop. Aan mezelf  
 
 
 
 



overgelaten….. 
  Daar eindigt Jeremia. Nee, in hoofdstuk 21 komt er geen omslag 
dat er nog een stukje volgt van het gebed. Hier eindigt Jeremia. En 
misschien, ik wens het niemand toe, maar misschien zit er iemand in de  
kerk die zegt: ik eindig hier ook: het leven hoeft voor mij niet meer. Was 
ik er maar niet meer, was ik maar nooit geboren, het is me te zwaar. Hier 
eindig ik, eindigt Jeremia. Maar God niet! 
 God laat niet los. God laat ook in deze diepte niet los. Hij laat niet 
varen wat Zijn hand begon. Alle Jeremia’s gaan niet verloren. Want, zo 
zegt Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 par 8 zo mooi. De gelovigen kunnen 
niet afvallen van het geloof. Ja wat henzelf betreft zou dit makkelijk 
kunnen geschieden en ook vast en zeker gebeuren. Maar wat God betreft 
kan en zal het niet. Omdat Zijn raad niet veranderd, Zijn roeping niet 
herroepen, de verdienste en voorbidding van Christus niet krachteloos 
gemaakt kan worden en de verzegeling met de Heilige Geest niet 
vernietigd kan worden. Daarom niet. En nooit!  
 Misschien dat iemand zegt: de smalle weg is veel te steil voor me, 
veel te smal. Jeremia kijkt u aan en zegt: voor mij ook. Ent och leerde God 
hem mij te gaan. Als dat voor mij kon, kan het voor u ook. Zeker weten.  
God houdt vast. Het is als met het jongetje in de bergen. Dat langs het 
ravijn loopt. En vader houdt zijn hand vast. Onder in het dal zijn ze 
begonnen. En nu zijn ze bijna boven. Maar het jongetje vindt het niet leuk 
meer. Het is te steil en te zwaar. Hij wil terug. Nee, niet lopen, maar 
springen. En hij wil in het ravijn kijken. En naar binnen springen. En hij 
trekt aan vaders hand. En hij zegt: toe vader laat me los, dan kan ik beter 
kijken. Kan ik beter zien hoe diep het is. Dan spring ik erin. Toe, laat los. 
En hij trekt en buigt over de rand. O als vader loslaat, dan… maar vader 
laat niet los. Ook niet als zijn kind erom vraagt. Vader houdt vast. Daarom 
komen pelgrims aan. Daarom komt Jeremia aan en komt hij niet om 
geestelijk. Omdat de HEERE vasthoudt. Daarom komen alle Jeremia’s 
aan. Al bestormt de duivel met verzoeking. Of met aanvechting. Of met 
bestrijding. Of met verleiding. En ik zou loslaten, ik zou me mee laten 
slepen. Kort voor het einde nog. Maar de HEERE houdt vast. Hij zal mij 
hiertoe door Hem bereid opnemen in Zijn heerlijkheid. Hij heeft mijn 
rechterhand gegrepen. Hij zal mij leiden door Zijn raad. Toebereiden. Alle 
dingen laten meewerken ten goede. En daarna mij in heerlijkheid 
opnemen.  
 En de mond die heeft verweten,  zal dan danken. 
De mond die heeft verwenst, zal dan zingen. 
De mond die heeft vervloekt, zal dan grootmaken. 
 Hoe is het mogelijk? Zal het dat niet zijn wat wij allen zullen 
zeggen die daar aankomen? Hoe is het mogelijk? Dat ik hier ben 
aangekomen? Niet onderweg afgehaakt, verongelukt, mezelf in het verderf 
gestort. Hoe is het mogelijk dat ik hier ben, aangekomen ben? 
 Mijn kind, eer Ik u formeerde heb Ik u gekend. Daarom.  
                                                            Amen 
 
   


