
 

                                     Inleiding mannenvereniging/vrouwenvereniging                                                                                                                                                                              

“Lessen uit Jezus’ lijden”                             Aan de hand van ds L. Kievit “Die geleden heeft” 

1 Jezus’ lijden toont ons de ware aard van de mens tegenover God.                                                      

Als het eropaan komt verwijzen we Jezus ter dood om onszelf te kunnen handhaven 

2 Jezus’ lijden toont ons de straf die wij verdiend hebben.                                                                 

We zien hoe hoog God de zonde opneemt en hoe zwaar de zonde weegt.   

3 Jezus’ lijden toont ons de grootte van Zijn liefde.                                                                                

Dít wilde Jezus lijden voor zondaren. Gewillig.                    

4 Jezus’ lijden toont ons waar Hij ons van verlost.                                                                         

Plaatsvervanging (Hij voor mij) is het hart van Jezus’ lijden en sterven.   

5 Jezus’ lijden toont ons wat Hij verworven heeft.                                                                              

“Waar Hij gebonden werd opdat Hij ons zou ontbinden”  

6 Jezus’ lijden toont ons wat wij Hem aandeden.                                                                      

Onze zonden zijn de doornen, de slagen en de spijkers.                                                         

7 Jezus’ lijden toont ons wat Hij nu voor ons doet.                                                                       

Om Zichzelf te verdedigen zweeg Hij, om Zijn Kerk te verlossen spreekt Hij nu.                

8 Jezus’ lijden toont ons welke voetstappen Hij leert drukken                                                  

Zoals Jezus zweeg toen Hij verdrukt werd, leert Hij Zijn volgelingen ook zwijgen. 

Halleluja, lof zij het Lam! 

 


