
                40 jarig jubileum ‘Tryfena’ en ‘Bewaar het pand u toebetrouwd’ 
Schriftlezingen: Psalm 40 en Hebreeen 10:4-10 
 
40 jarig bestaan van de mannen- en vrouwenvereniging. 
In de les bij Psalm 40.                                        Hij heeft  
Drie keer in vers 3, 1 maal in vers 4; in vers 6 ‘Gij hebt….’. 
Laat dat de grondtoon zijn van dit jubileum.  
 
Met name staan we stil bij Psalm 40:7-9. 
1 Woorden van David 
2 Woorden van Christus 
3 Woorden van elke gelovige 
 
1 Woorden van David 
* David had in de put gezeten. Hij heeft het over een kuil met modder in vers 3. Zal wel 
figuurlijk zijn bedoeld. In groot gevaar. In totale uitzichtloosheid. En Hij riep tot God. 
Langdurig, aanhoudend. En God hoorde! Heeft hem weer uitzicht gegeven.   
Dat geldt ook onze verenigingen.  
Dat mag toch ook persoonlijk erkend worden. Wat mooi als op verenigingsavonden daar iets 
van door mag klinken, vermeld mag worden aan elkaar.  
* Geen offers brengen zegt David. Hoe zit dat?   
Kijk, de offers daar waren twee dingen mee: in de eerste plaats waren de offers bedoeld als 
plaatsvervanging.  Daarom waren offers in de tweede plaats een blijk van dankbaarheid. 
Zouden gebracht worden uit liefde. Met de houding van gehoorzaamheid, de intentie van het 
leven nu voor God besteden Ja, dat was de bedoeling, maar dat was zo vaak en makkelijk 
anders. Dan bracht men een offer, voldeed aan zijn verplichting en leefde weer verder. Wat 
een gevaar. Ook voor ónze godsdienst. Plichtmatige godsdienst zonder hart erbij en zonder 
vrucht. Dat hebt U nooit ingezet en voor ogen gehad.  
* Maar ík zal U dienen door te komen en uw welbehagen te doen, Uw wil te doen. Hartelijke 
gehoorzaamheid dus. Daar gaat het U om. Heerlijk, als dat herkenning vindt.  
 
2 woorden van Jezus 
* Dit zijn ook de woorden van Jezus. Gelukig maar, want David heeft het wel gezegd, maar 
dat is hem ook niet gelukt. En wie komt daar niet achter? Dat de praktijk weerbarstiger is dan 
onze belijdenis zelfs onze hartelijke belijdenis. 
* Maar hoor nu zoals de Hebreeenbrief ons het uitlegt dat Jezus deze woorden gesproken 
heeft. Het zijn Jézus woorden toen Hij naar de wereld kwam. Zie Ik kom o God. Dat wist de 
Heere Jezus allemaal. Gehoorzaamheid tot elke prijs. Marteling. Nederdaling ter hel.  
En wat zei Hij: Zie Ik kom, o God! Ik wil het. Mijn liefde en Mijn ijver brandt! Hij is 
geboren omdat Hij wilde komen! Ten diepste al voor de grondlegging der wereld. Toen de 
Vader vroeg:’Wie? Wie zou kunnen, wie zou als hij kan ook willen?’ Zou er niemand zijn? 
En toen al, toen heeft de Zoon gezegd: Vader, Ik ben bereid. Ik zal Priester zijn en Borg voor 
Uw Kerk.  
* Wat krijgt dát een relief! Dat Hij dat wilde! Dat Hij komen wilde voor die weg, voor wat 
geschreven stond als Zijn taak in de Schrift. En knielend bij de kribbe in geloof mag je weten 
en terugzien: o Vader hebt U het toen al bedacht? O Zoon, hebt U het toen al gewild? Ligt 
mijn zaligheid zo diep, zo vast, zo eeuwig in Uw hart? In Uw eeuwige raad o Vader en 
Zoon….. 
 
3 woorden van elke gelovige 
* Zo zijn het worden het ten derde de woorden van de gelovige. Zie Ik kom o God, om uw 
welbehagen te doen, om Uw wil te doen. Vanuit Christus ingegeven in de harten van alle 
gelovigen. Maar: mijn begeerten doorkruisen Gods wil. Maar hoe zijn we daaronder? Zoiets 
van, nou ja, dat zal bij een ieder heus niet anders zijn en God zal het er toch mee moeten 
doen dat ik Zijn wil niet helemaal gedaan heb. 
* Maar die wil van God, die kan en zal nooit veranderen. Alles kan bijgesteld en afgezwakt 
worden, maar Gods wil niet. Is dat onze nood en pijn? En daar is nou precies Jezus voor 
gekomen Die dat invult, opvult.  Zou Hij dat niet willen gemeente? Als Hij zo'n zwaar werk 



heeft willen doen, zou Hij daar dan weinig vrucht op willen zien, hopen dat Hij daar enkelen 
mee zou redden? Zou dat Zijn liefste wens zijn?  
* Wat nodig en rijk om op verenigingsavonden daarnaar te zoeken met elkaar. Die wil van 
God voor ons leven. Dat is een zaak van gebed, van luisteren naar het Woord, van ons 
afvragen ‘brengt het mij, mijn gezin dichter bij de HEERE?’, van de vraag of iets nut heeft  
voor Gods rijk, van de vraag wat onze gaven en beperkingen zijn, en van het zoeken van 
Gods Aangezicht in het gebed. 
* Dat geeft hoop voor de toekomst.  Van onze verenigingen en van ons persoonlijk leven. 
Want als we goed lezen dan is Psalm 40 gedicht in tijd van nood en narigheid. Lees vers 13 
maar. Vers 15, vers 18. Maar in die nood mag David weten Wie de HEERE voor hem is 
geweest. Het is zelfs het eerste wat hij heeft gedaan in nood. Terugdenken aan hoe de 
HEERE heeft uitgeholpen voorheen. En dat mag hoop en moed geven. Voor onze 
verenigingen. Heere, houd hen in het leven. Zegen hun bestaan. Maar ook persoonlijk. In 
elke nieuwe nood. HEERE, vertoef niet, haast U tot mijn hulp. Heere, ik ben wel ellendig en 
nooddruftig maar Gij denkt aan mij. In alle nood en dood. HEERE, gedenk mij.  
 
Enkele citaten:                                     
Calvijn op vers 2: 
Al laat God niet onmiddellijk Zijn hulp verschijnen, maar blijven wij met al onze moeite in 
afwachting en in angst, toch moeten wij niet ophouden; want het geloof wordt slechts 
beproefd bevonden in een langdurige verdraagzaamheid.  
 
Spurgeon op vers 7: 
Hier zijn wij genaderd tot één van de meest wondervolle plaatsen in het gehele Oude 
Testament, waar de vlees geworden Zoon van God gezien wordt, niet op duistere wijze als in 
een spiegel, maar van aangezicht tot aangezicht als het ware. 
 
Calvijn op vers 8: 
Daaruit volgt toch dat alle werken der mensen hoezeer zij ook schitteren mogen, louter 
ijdelheid zijn als zij niet voortkomen uit een levendige aandrang van het hart. 
 
Spurgeon op vers 9: 
Zijn hart was in Zijn werk, heiligheid was Zijn element, des Vaders wil te doen Zijn spijze en 
drank. Wij moeten een ieder van ons de Heere hierin gelijk wezen of het blijk dat wij Zijn 
discipelen zijn zal niet in ons aanwezig zijn. Laat de godvruchtige lezer de Heiland aanbidden 
vanwege de gewillige, hartelijke wijze waarop Hij het grote werk van onze verlossing 
ondernomen heeft. 
 
Gespreksvragen: 
1 Wachten op de HEERE (vers 2)  
    Als de HEERE ons laat wachten wat kan dat met ons doen? 
 
 
2 Rusten in Christus’offer (vers 7)  
   Waarom vinden wij dat zo moeilijk? 
   Hoe kunnen we dat toch (blijven) leren?  
 
 
3 God dienen naar Zijn Woord (vers 9) 
   Wat hindert ons daarbij? 
   Wat kan ons daarbij helpen onder Gods zegen? 
 
 
4 Wat is uw wens/gebed voor de verenigingsavonden van het komende seizoen? 
 
 
 
   


