
                                                  Heid Cat zondag 11 

Zaligmaken 

 

1 het werk   

2 het begin   

3 het einde 

 

Gemeente, 

We zijn aan het nadenken over de verlossing in de catechismus. Over het heil 

van God voor zondaren. We begonnen met het heil van God de Vader. Zijn 

voorzienigheid. Zijn lankmoedigheid. En Zijn Vaderlijke zorg in tegenspoed, in 

voorspoed en voor de toekomst. Wat een rijke verlossing! We zien weer de 

samenhang met ellende en dankbaarheid. Want als je dan tegen deze Vader 

zondigt, is dat wel heel erg en verdrietig. En wat is deze Vader het waard om 

gedankt en gediend te worden. 

1 het werk 

Nu begint de catechismus met de verlossing door God de Zoon. En om te 

beginnen behandelt de catechismus dan enkele namen van God de Zoon. 

Allereerst de Naam Jezus. Jezus betekent Zaligmaker. En Zaligmaker betekent 

Redder. En dat woord kan in de Bijbel betrekking hebben op heel veel dingen. 

Paulus werd gered toen hij schipbreuk leed. Zaliggemaakt staat er dan. 

Iemand kan gered worden van een ziekte, zaliggemaakt. Het woord dat 

aangeeft dat je ergens uit verlost wordt.  

Als we het over Jezus hebben dan wordt dat precies ingevuld. Waarvan redt 

Jezus? Waarvan maakt Hij zalig? Mattheus 1:21 is duidelijk: van onze zonden. 

De catechismus neemt het over: omdat Hij ons zaligmaakt, namelijk: van al 

onze zonden verlost. Zonden zijn dus een verdervende macht. Net zoals water 

of ziekte. Zonde is maar niet zomaar iets. Een foutje, misstap. Zonde is een 

macht die ons meesleurt naar het eeuwig verderf. Doet wegzinken in de 

eeuwige nacht.  

Oei. Is zonde zo erg? Is dat doen van je eigen zin, is dat hebben van zondige 

verlangens, geen zin hebben om te bidden, is het God de eer niet geven, is het 

verkwisten van je tijd, is het kwetsen van een ander zo erg? Ja, dat is zo erg. 

Zonde trekt je weg naar eeuwige Godverlatenheid.  

En nu is de werkelijkheid dat we door die zondemacht wordt overheerst van 

Adam uit. Zo door de zonde worden overheerst van nature dat wij haar 

liefhebben. We hebben lief wat ons verderft, we beminnen wat ons naar de 



hel sleept. We drinken graag uit de fles die ons vergiftigd! We zijn in de 

macht, de greep van de zonde. Bij de één denk je dat is wel te zien ook, bij de 

ander is dat voor ons mensenoog eigenlijk niets van te zien, maar het is zo! Bij 

iedereen. 

Waarom heet Jezus Zaligmaker? Omdat Hij ons zaligmaakt en van al onze 

zonden verlost. Jezus geeft een nieuw hart. Een hart dat verlangt om de zonde 

te haten en God te dienen. Een hart los wil komen uit die overheersing van de 

zonde. Een hart dat berouw kent, verdriet over de zonde, een hart dat zich wil 

ontworstelen aan de zondemacht en voor God wil leven.  

En de Bijbel is duidelijk: dat moet echt gebeuren met ons. Zonder dat komt 

niemand in Gods Koninkrijk, komt niemand in de hemel. Zonder dat berouw 

en zonder dat dat verlangen om God te dienen en de zonde te ontworstelen 

komt niemand in de hemel. 

Maar het Evangelie zegt: er is Iemand Die dat doet en geeft. Jezus is Zijn 

Naam!  

Maar hoe kan dat? Nou, kun je denken Jezus komt naar je toe en geeft je een 

nieuw hart. Nee, dat kan niet, niet zomaar tenminste. Want zondaren zitten 

achter slot en grendel. Onze zonden hebben ons opgesloten in de gevangenis. 

Achter slot en grendel van de vloek der wet. Ja, dat we ons dat niet bewust 

zijn, niet zien, niet voelen dat is juist die zondemacht. Maar het is wel zo. 

Niemand kan zomaar naar ons toekomen om ons te helpen. We zitten achter 

slot en grendel van de vloek der wet.  

Waarom wordt Hij Jezus genoemd? Omdat Hij ons zaligmaakt. Jezus doet het 

toch! Hij is gekomen van de hemel naar de aarde. Kerst. Hij heeft geleden en 

is gekruisigd en gestorven. Goede Vrijdag. Plaatsvervangend de vloek 

gedragen. Hij is opgestaan en heeft alle macht. Pasen. En deze Jezus is de 

Zaligmaker. Hij komt tot je. Hij schuift de grendel weg en doet de deur van het 

slot met de sleutel van Zijn volbrachte werk. En Hij opent je hart met de 

sleutel van Zijn Heilige Geest. En je hart is vernieuwd. Je ziet wat je nog nooit 

zag: verloren, door zonde overheerst. Je ervaart wat je nooit ervoer: berouw, 

verdriet. Je kreeg wat je nog nooit had: verlangen om God te dienen en te 

eren. Omdat Jezus tot je kwam en je met Zijn doorboorde handen meenam. 

Weet u hiervan? Weet je hiervan? Deze hartsverandering. Deze bekering van 

je leven. Zaliggemaakt. Door Hem. Door de Heere Jezus. Dat heeft Hij gedaan! 

Daarvoor, voor mij kwam Hij van de hemel naar de aarde, van kribbe door 

Gethsemané naar het kruis. Van het kruis nederdalend ter hel. Vanuit de hel 

gestorven en begraven. Opgestaan en ten hemel gevaren. En zo mij 

opgezocht. Mijn verzet gesmolten. En mij verlost en omhelst. Wat was ik ver 



van Hem vandaan. Wat heeft Hij niet afgelegd om bij mij te kunnen komen. 

Alles voor mij. Wat een liefde van mijn Zaligmaker! En wat krijg ik Hem lief. 

Wat kan mijn hart Hem beminnen. Die dit voor mij gedaan heeft. Van begin 

tot eind Zijn werk en genade.  

Weet u hiervan? Dat is absoluut noodzakelijk. Zonder dit, zonder deze 

Zaligmaker blijf je in de cel achter slot en grendel. En in de greep van de zonde 

die je verderf ten meesleurt via de achteruitgang naar de eeuwige nacht. 

Omdat je Jezus niet kent als je Zaligmaker.  

2 het begin 

Jezus, Zaligmaker. Van begin tot eind. Nu gaan we op allebei die punten 

inzoomen. Eerst op dat begin. Hoe begint dat, dat Jezus zaligmaakt? Daar zijn 

vragen over. En daar is strijd rondom. Geen wonder, want als de duivel ergens 

alert op is, is het wel daarop. Dat begin. Als Jezus komt en je zou je kunnen 

overgeven aan Hem, dan is dat voor de duivel heel erg. Geen wonder dat de 

duivel juist rond dat punt, dat begin strijd voert en een rookgordijn wil 

optrekken, zodat je het allemaal niet helder kunt zien en het er niet van komt, 

van dat zaligmaken.  

We nemen weer een Bijbeltekst als uitgangspunt. Lucas 19:10 Want de Zoon 

des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Om 

te zoeken. Dat deed Jezus toen Zelf  om zo te zeggen, toen Hij als Mens op 

aarde was zocht Hij letterlijk mensen op, waar ze ook zaten. Levi in zijn 

tolhuis, Zacheus in zijn boom.  

En nu zoekt Jezus zondaren door middel van de prediking, door middel van 

Zijn Woord. Ook nu, als het Woord uitgaat zoekt Jezus je. En door middel van 

ons wil Hij dan weer andere mensen zoeken. Als door middel van ons een 

collega, een buurman, een klasgenoot, over de Bijbel hoort dan zoekt Jezus 

die persoon ook op. Middenin zijn werk, midden in haar leven. Zo zoekt Jezus 

nog steeds. Opdat zij en wij zich overgeven aan de Zaligmaker. Hem alles laten 

doen. 

Wat voor mensen? Die verloren zijn. Zacheus zat in de boom. Hij was overste 

der tollenaren en wilde Jezus wel eens zien. Hij was zo verloren dat hij totaal 

niet het gevoel had dat hij verloren was. Zijn leven beviel hem best.  

Ik weet wel, het wordt ook wel eens zo uitgelegd dat Zacheus in die boom al 

heel wat meegemaakt had. Onvrede, schuldbesef, last van zijn zonden, een 

verbroken hart en hongerig en dorstig naar genade zat hij in de boom. Daar 

lees ik niets van. En bovendien het strijdt ook met de tekst die we in I 

Timotheus lazen. Waar Paulus zegt dat Jezus Christus in de wereld gekomen is 

om zondaren zalig te maken. Zondaren. Daar staat niets voor of tussen: niet 



berouwvolle zondaren, zoekende zondaren, serieuze zondaren, zichzelf 

verbeterende zondaren. Nee, zondaren. Kijk maar naar Paulus. Hoe vond 

Jezus hem, hoe was het begin? Paulus was blazend dreiging en moord tegen 

de discipelen. Hij zat niet op zijn paard te bidden o zou er voor mij nog 

uitkomst zijn? Hij was niet zoekende of zuchtende op zijn paard. Zondaren. 

Die niet eens weten dat ze zondaar zijn en een Zaligmaker nodig hebben. 

Jezus zoekt zondaren. U dus, jou dus. Nu, in deze preek. Geef u over aan de 

volkomen Zaligmaker in Wie u alles hebt en vindt. Geef u over aan Hem en 

laat Hem alles doen.  

Ook dat begin daar zorgt Jezus Zelf voor. Ds C den Boer heeft vaak tegen ons 

als studenten gezegd: alles moet wel, maar niet eerst. Alles moet, alles wat 

met bekering te maken heeft dat moet er zijn: berouw, last van je zonden, 

schuldbesef, zoeken, verlangen naar God dat moet er allemaal zijn in je leven, 

zonder dat komt niemand in de hemel. Maar niet eerst! Niet van tevoren, niet 

vooraf, niet voor Jezus uit al.  

Jezus is Zaligmaker van begin tot eind. Dat betekent dat ik niet een eindje op 

weg moet komen. Dat Jezus me opwacht een eindje bij me vandaan. En ik 

moet zien bij Hem te komen. Een stukje weg af te leggen van ernst of ijver of 

berouw of verlangen en dan ben ik bij Jezus en gaat Hij me zaligmaken. Nee! 

Antwoord 30. Geloven die ook in de Zaligmaker Jezus die hun zaligheid eren 

andere zoeken, voor een stukje dan? Neen! Maar zij verloochenen Hem.  

Het verdraagt zich niet met elkaar. Zelf een stukje op weg en dan Jezus het 

verder laten doen. Zoals stikstof en zuurstof zich niet verdragen met elkaar. 

Wie een vat met stikstof heeft en daar één druppel zuurstof bij laat komen: de 

boel ontploft! Het verdraagt zich niet  met elkaar. Als Jezus werk wordt 

aangevuld met een druppeltje van mijn eigen kant. Dat ontploft!  

Jezus maakt zondaren zalig. Overgave aan de Zaligmaker. Horatius Bonar 

heeft ergens het beeld van een schip. Waar brand op is uitgebroken. En er ligt 

een reddingsboot langszij. En enkele opvarenden hebben een touw langs de 

reling uitgegooid en daar hangen ze aan. En vanaf de reddingsboot die onder 

dat touw ligt roepen ze: laat maar los. Laat dat touw maar los. En één zo’n 

opvarende die aan zo’n touw hangt roept terug: dat kan ik niet, daar ben ik te 

moe voor. Huh? Je kan te moe zijn om vast te blijven houden, maar niet om 

los te laten. Hij bedoelt te zeggen: ik durf niet. Of hij bedoelt te zeggen: ik wil 

niet, dat zou ook kunnen. Maar je kunt niet te moe zijn om los te laten.  

Geef u over aan de Heere Jezus, de Zaligmaker. Heden. Hij zoekt verlorenen 

en zondaren, u, jou en mij. Laat los en laat Hem het doen. Ja het kan zijn dat u 

niet durft. Maar is Zijn woord dan onbetrouwbaar? Is dat niet verzegeld met 



de Heilige Doop? Het kan zijn dat u niet wilt, ja zo is dat van nature. Maar het 

is niet waar dat u niet kunt: want het is juist alles opgeven, alles overlaten aan 

Hem, alles door Hem laten doen. Laat Hem u zaligmaken. 

U mag loslaten, ophouden met proberen en het Hem laten doen. En wart 

brengt je daartoe? Dat kan verschillend zijn. Dat kan zijn door angst voor de 

hel, dat kan zijn door iets van verlangen naar de rijkdom van een kind van 

God, dat kan zijn door voor God willen leven, maat het gaat zo moeilijk, of 

door 2 of 3 van deze door elkaar heen. Weet u eigenlijk doet dat er niet zoveel 

toe wat het is dat er toe brengt tot overgave aan de Zaligmaker. God heeft 

zovele manieren. Als het je maar brengt tot overgave aan de Zaligmaker Jezus 

in Wie je alles vindt.  

Laat nu toch eens los. Laat die gedachte nu toch los: het is niet nodig allemaal 

drukte om niks. Laat los. Laat toch los die gedachte: ik moet toch eerst zelf 

meer dit en minder dat en iets hiervan hebben. Laat los. Laat toch los die 

gedachte: ik wil de zonde vasthouden, laat me toch nog even, later maar nu 

nog even zo kunnen blijven zoals ik ben. Laat los en geef je over aan de 

Zaligmaker. Die alles doet. Van begin tot eind! Laat los en vertrouw je Hem 

toe voordat de reddingsboot doorvaart en zich van je losmaakt in je sterven. 

3 het einde 

En dan zoomen we in op de andere kant. Jezus maakt zalig van begin tot eind. 

Tot eind. We nemen als Bijbeltekst hierbij: Hebreeen 7:25. Waar van Jezus 

gezegd wordt: waarom Hij ook volkomen kan zaligmaken die door Hem tot 

God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te bidden. In tegenstelling tot de 

priesters van het Oude Testament die allemaal maar even dienst konden 

doen, want ze stierven een keer en dan moesten weer andere priesters hun 

taak overnemen. Maar Jezus leeft in eeuwigheid en is in eeuwigheid Priester. 

Daarom kan Hij volkomen zaligmaken want Hij leeft altijd om te bidden.  

Hij maakt zalig tot het einde toe. Die verlossing uit de zondemacht, dat 

schenken van berouw en verlangen daarmee stopt Hij nooit. Tot het einde 

toe. Volkomen zaligmaken. Als je nu gelooft, als je nu dat nieuwe hart hebt 

ontvangen, dan kom je dus ook in de hemel. Dat is ook  het unieke van het 

christendom. Kijk, alle godsdiensten missen deze zekerheid. Ten eerste omdat 

me dan zegt: kijk, je kunt nu wel geloven, maar hou je het ook vol? Dat is nog 

maar de vraag. En ten tweede omdat alle godsdiensten zeggen: als je het dan 

volhoudt tot het einde toe dan is nog de vraag als je voor de godheid komt in 

je sterven: vind die het genoeg, vind die dat je goed genoeg geweest bent?  

Alleen het christelijk geloof in zijn Bijbelse vorm heeft zekerheid.  Want dat 

zegt: ja, als je gelooft in je sterven dan neemt God je aan. Dan ziet Hij je als 



verloste in Christus. Iemand voor wie Jezus stierf en de schuld verzoende en 

de gerechtigheid verdiende. Vast en zeker. En: als je nu gelooft, als je nu deelt 

in dat nieuwe leven van bekering dan zul je dat tot einde toe blijven doen. 

Vast en zeker. 

Dat is een dubbel wonder. Dat is een wonder van Jezus liefde en trouw. Want 

ik straal soms uit dat ik dat helemaal niet op prijs stel. Dan geef ik zo toe aan 

de zonde, dan ga ik terug naar die macht waaruit ik ben verlost. Dan geef ik 

eigenlijk te kennen, Heere Jezus, ik ben helemaal niet blij dat U begonnen 

bent om me te verlossen, ik wil terug. Mijn vlees geeft dat zo te kennen. En 

dan bedroef ik de Heere Jezus en Zijn Geest, ik ben helemaal niet dankbaar, ik 

scherm me af voor Hem, ik trap naar achteren, ik wil me loswringen. Maar Hij 

maakt volkomen zalig. Hij zegt niet: nou goed, je verdient ook niet anders, Ik 

laat je los en Ik laat je terugvallen in de zondemacht. Nee, Hij maakt volkomen 

zalig. Hij houdt het vol tot het einde toe. 

En het is een wonder van Zijn macht en trouw. Want er komt wat tegenin , 

tegen dat verloste leven. Als satan dat begin niet heeft kunnen voorkomen, 

dan probeert hij het later nog. Hij doet dat door me door de zonde, de drukte 

in te laten palmen. En van lieverlee grijpt hij me terug. Hij doet dat door mijn 

bidden te laten opdrogen, uitdrogen. Zodat dat van lieverlee overgaat. Hij 

doet dat door me als ik gezondigd heb te willen overmannen door wanhoop 

en angst. Dat het nooit meer kan, dat het nu over is. Hij probeert dat door me 

zoveel op te leggen aan kruis en ziekte en moeite, of door vervolging dat het 

geloof zou ophouden en zou worden verloochend en afgezworen.  

Maar….maar Hij maakt volkomen zalig. Hij leeft altijd om voor hen te bidden. 

Zijn voorbede houdt vast. Is het koord waaraan mijn geloofsleven hangt. En 

dat koord breekt niet en nooit. Het leven met de Heere, het leven van berouw 

en verlangen houdt nooit op want Zijn voorbidding blijft het nieuwe brandstof 

inblazen. Zijn voorbidding is de navelstreng die het kwetsbare geestelijk leven 

blijft voeden. En die nooit breekt.  

Jezus is de Zaligmaker. Van begin tot eind. Wat een verlossing! Zo volkomen, 

zo volmaakt. Wat een verlossing. Dat verdiept de dankbaarheid: o wat is Hij 

het waard om gediend te worden, wat is Hij mijn leven waard, mij lof, mijn 

dienst, mijn dank. Zou mij ooit iets te veel mogen zijn om Hem te wijden en te 

geven en voor Hem over te hebben?  

En het verdiept  de zondekennis en zondesmart. Tegen deze Zaligmaker 

zondigen, dat vlijmt door je ziel, dat snijdt door je hart. Zondigen tegen 

Iemand Die je zo liefheeft en Die je zo zaligmaakt. Dat ik voor mijn bekering 

zondigde dat was erg, verschrikkelijk. Maar dat ik het na mijn bekering nog 



doe, dat is onnoemelijk erger en schrijnender. Daar schaam ik me dieper en 

dieper voor. 

Jezus, de volkomen Zaligmaker. Wie Hem kent, wie Hem kent, die wordt zalig. 

Volkomen. Die wordt volkomen gered van de zondemacht. Die wordt eens 

helemaal van de zonde bevrijd. Dan neemt Jezus in mijn sterven mijn zondige 

vlees helemaal weg, alle overblijfselen der zonde brandt Hij weg, snijdt Hij 

eruit. De volkomen verlossing van de zonden. En dan is mijn verlangen om 

God te dienen volmaakt. En dan zal ik Hem zien. Mijn Zaligmaker. Die mij 

heeft liefgehad en Zichzelf voor mij gegeven heeft. Die mij verlost heeft. En 

volkomen heeft zaliggemaakt. Dan zal ik mijn Bruidegom zien. En bruid en 

Bruidegom zullen voor eeuwig verenigd zijn.  

                                                       Amen  


