
                                       Heid Cat zondag 12a (profeet) 

1 de Christus    

2 de Profeet    

3 de christen 

 Gemeente, 

 De catechismus behandelt de verlossing die in de Zoon van God is. 

Eerst aan de hand van de namen. Om te beginnen de Naam Jezus, Zaligmaker. 

En dan de Naam Christus, Gezalfde. Wat zegt de Naam Christus over de 

verlossing van zondaren? 

 Christus betekent Gezalfde. En stel je dat zo voor: alsof iemand een 

emmer water over je leeggiet. Van boven af op je hoofd kapt. Je hoofd wordt 

kletsnat, maar natuurlijk niet alleen je hoofd. Als zo’n emmer water over je 

heen leeggegoten wordt, dan druipt het over heel je lichaam, van top tot 

teen. Alles is nat. Je hoofd, maar ook heel je lichaam.   

 Zo zongen we dat van de hogepriester, bv Aaron. Die werd gezalfd. 

Voor hij aan zijn taak begon werd hij met olie gezalfd. Overgoten. Daarmee 

werd Aaron en elke nieuwe hogepriester geinstalleerd, aangewezen tot dat 

ambt. Zodat elke Israeliet wist: Aaron is vanaf nu de wettige hogepriester. Zijn 

hoofd werd nat van olie, maar ook heel zijn lichaam, zo zongen we. En de olie 

was ook verfrissend en verkwikkend. Dat ging natuurlijk weer voorbij, de 

volgende dag was dat over, maar op het moment zelf gaf het wel een 

heleboel frisheid en kracht aan Aaron.  

1 de Christus 

 Nu is de olie een beeld van de Heilige Geest. God de Vader heeft de 

Heere Jezus, Zijn Zoon, gezalfd met de Heilige Geest. Wanneer? Al in de 

eeuwigheid volgens Psalm 45 en Hebreeen 1. Van eeuwigheid gezalfd. 

Geinstalleerd, aangewezen om Zaligmaker te zijn. Maar ook bij de Doop in de 

Jordaan. Toen de heilige Geest als een duif op Hem kwam. Toen werd Jezus 

op aarde aangewezen als de Zaligmaker. En de Heilige Geest is als olie die 

verfrist en kracht geeft. Maar dan niet eventjes, maar voor altijd. De Heilige 

Geest gaf Jezus kracht om Zijn werk als Zaligmaker te kunnen doen. Om als 

profeet te spreken met moed en overtuiging, als priester Zichzelf op te 

kunnen offeren, de last de zonde te dragen, als koning te strijden tegen de 

duivel en die strijd vol te houden.  

 Maar……en dat is nu een wezenlijk punt. Als je iets over het hoofd giet, 

wordt het hele lichaam nat. Nu, Jezus is het Hoofd van Zijn lichaam, de Kerk. 

Alle gelovigen zijn samen het lichaam waarvan Jezus het Hoofd is. Dus als God 



de Vader Zijn Zoon zalft met de Heilige Geest, dan worden alle gelovigen ook 

gezalfd met de Heilige Geest. Om hun taak op aarde te kunnen doen. Om 

Gods wil te doen als christen. Om profetisch de Heere te belijden, om 

priesterlijk te dienen, om koninklijk te strijden tegen de zonde en de duivel. 

De gelovigen delen in de zalving van hun Zaligmaker, hun Hoofd. Zij worden 

Zijn beeld gelijkvormig gemaakt, want de Geest Die in Christus werkt, werkt 

ook in hen. Daar zorgt Jezus als de Christus voor.  

 Het viel met overigens op dat die woorden voor de gelovigen om te 

belijden, te dienen en te strijden precies de woorden zijn die gebruikt worden 

bij de openbare geloofsbelijdenis de tweede vraag. Of gij uw roeping 

aanvaardt om Zijn Naam te belijden, tegen de zonde en de duivel te strijden, 

met blijdschap te dienen in Zijn rijk. Dus daar heeft dat alles mee te maken.  

 En dat gaat zo: de Vader heeft Zijn Zoon gezalfd en vanaf de Zoon 

drupten druipt het op ieder die bij Zijn lichaam hoort. Zo Hoofd, zo lichaam, 

van het Hoofd op het lichaam.  

 Dat houdt dus ten eerste in: om als christen te belijden, te dienen en 

te strijden moet ik in Jezus Christus zijn. Als ik niet bij Hem hoor bij Zijn 

lichaam hoor, blijf ik droog. Buiten Jezus Christus om kan ik wel praten over 

God en de Bijbel, kan ik wel mensen helpen en goed voor anderen zijn, kan ik 

wel mijn leven opknappen en onberispelijk leven, maar ben ik geen christen. 

Zit er niets van de Heilige Geest bij. Ben ik nog dood in zonden en misdaden. 

Want God geeft niets van Zijn Geest buiten het Hoofd Jezus Christus om. God 

giet Zijn Geest niet uit op een zondaar. Op een mens los, op zichzelf genomen. 

Maar altijd alleen via Christus. God goot Zijn Geest op Christus uit en wie 

onder Christus valt en staat, die deelt erin mee. Maar nooit los van Christus. 

Hoe je ook praat en helpt en netjes leeft, buiten Jezus Christus om is het 

geestelijk dood, schijngeloof en schijnbekering. Buiten Jezus om ontvang je de 

Heilige Geest niet!  

 Maar andersom: probeer maar eens je lichaam droog te houden als ze 

een emmer water op het hoofd kappen. Dat lukt je niet. Als je bij Jezus 

Christus hoort dan ontvang je de Heilige Geest en je zult belijden, dienen en 

strijden. Daar zorgt Jezus Christus voor door Zijn Geest, dat kan en zal niet 

uitblijven. Je wordt nat, dat kan niet anders.  

 En hoe wordt ik dan lid van het lichaam van Christus? Hoe word ik deel 

van Zijn lichaam, Hem ingelijfd? Door het geloof. Door alles te zoeken buiten 

mijzelf in Hem. Door te erkennen: belijden, dienen en strijden zitten er niet in 

bij me. Ik durf niet belijden, ik kan niet uit liefde dienen, ik wil niet van harte 

strijden, mijn leven is geestelijk dood. Alleen U Heere Jezus maakt dat anders. 

Alleen uit U ontvang ik leven. Dat is geloof: het leven buiten jezelf in Jezus 



Christus zoeken. Wie gelooft is lidmaat van het lichaam van Christus. Bent u 

dat? Ben je dat? Hoe heb je anders belijdenis kunnen doen, hoe zul je anders 

belijdenis kunnen doen? 

 En dan geldt dat natuurlijk niet maar één keer. Als je tot geloof komt. 

En het leven buiten jezelf in Jezus Christus zoekt. Dat geldt dagelijks, elke dag 

weer. De kracht van het christenleven hangt af van de dagelijkse omgang met 

Christus. Om de verbinding tussen het Hoofd Christus en Zijn lichaamsdeel 

open en wijd te houden. Verstopte bloedbanen, platgedrukte zenuwbanen 

verhinderen de bloedsomloop en zenuwfuncties. Dagelijks de banen vanuit 

Christus open houden. Laten we er ’s morgens mee beginnen, voor we de 

deur uitgaan. Middenin de dood liggend het leven zoeken buiten onszelf. 

Laten er ’s middag ernst mee maken, laten we het ’s avonds weer beoefenen: 

de omgang met Christus. Daar hangt ons christenleven vanaf. 

2 de Profeet 

 Vanavond gaan we dat dan verder bezien met betrekking tot het 

eerste ambt van Christus en dus ook van de christen: dat van profeet. Jezus de 

hoogste Profeet en Leraar zegt de catechismus. En dat heeft Deuteronomium 

18 ook voorzegd. Daar is Israel vlak voor de intocht in Kanaan. In de 

woestijnreis leefde Israel behoorlijk op zichzelf. Maar eenmaal in Kanaan zal 

Israel voortdurend omringd worden door ander volken, heidense volken met 

hun heidens gebruiken. En die volken hebben iets wat alle mensen eigen is: ze 

willen graag weten wat de toekomst brengt. Ja, als je jong bent wil je best 

graag weten hoe je leven er over 5 of 10 jaar uit zal zien. Als je voor een 

moeilijke beslissing staat denk je kon ik maar wat in de toekomst kijken, dan 

wist ik waar ik goed aan deed. Als je voor een onderzoek staat, op uitslag 

wacht wat zou je dan graag alvast willen weten wat het worden zal, juist de 

onzekerheid is zo moeilijk. Als je nadenkt over het hiernamaals, wat is er 

achter de dood? En daar hadden ze wel wat op die heidense volken: allerlei 

manieren van waarzeggerij, vormen van toekomst voorspellen, vragen van de 

geesten van overlevenden.  

 En dan zegt de HEERE namens Mozes niet dat dat allemaal niet kan, 

niet mogelijk is. Dat kan best werken als God dat toelaat. Maar God betuigt 

dat dat niet mag. Sterker nog: dat dat niet hoeft. Want Israel heeft profeten. 

Zoals Mozes, En later vele anderen. En tenslotte een profeet gelijk als Mozes, 

de Heere Jezus.  

 En wat doen de profeten? Wat doet Jezus? De toekomst voorspellen? 

Je laten zien hoe het afloopt met je bedrijf en met dat onderzoek? Nee, dat 

hoeft niet, dat hoeft een christen niet te weten allemaal. Want Gods profe-

ten spreken namens God. Spreken hoe God de dingen ziet. Hoe Hij de dingen 



ziet. Zo vaak totaal anders dan de mensen denken. Ze denken dat alles goed 

gaat, er is welvaart en de tempeldienst is er, maar de profeten zeggen: dit 

volk dient Mij met de lippen, niet met het hart. Zoals God het ziet. En de 

profeten verkondigen zegen aan wie in Gods wegen wandelt en oordeel aan 

wie Hem verlaat. Zo ziet God de dingen, zo kijkt Hij er tegenaan en doorheen.   

Hoort Hem!. En dan hoef je niet te weten wat de toekomst brengen zal, dan 

weet je genoeg! De catechismus zegt het zo: Jezus, de Christus, Die ons de 

verborgen raad en wil Gods over onze verlossing volkomen bekendmaakt. En 

daar hebben we de Bijbel voor gekregen. Hoort Hem.  

 Wat hebben wij dit onderwijs nodig! Dit profetisch ambt van Christus. 

Over zonde, verlossing en dankbaarheid. Want ons gevoel misleidt ons. Ons 

gevoel over zonde is zo oppervlakkig. Och ja, zonde doen we allemaal wel 

eens. Zolang het geen moord en doodslag is liggen we daar niet wakker van. 

En over verlossing geeft ons geweten zulke misleidende gedachten in. 

Verlossing, och dat zal toch wel goedkomen? Of: verlossing: ja dan moet ik 

eerst dit of eerst dat recht zien te zetten. Of: verlossing, dat kan niet meer, 

het is te erg, te slecht, geen hoop meer. Ons geweten is zo van slag. En over 

God dienen vind je soms van heel wat dingen dat het hem daar niet in zit. En 

dat je het voor je gevoel best aardig doet. We doen maar wat ons hart ons 

ingeeft zeggen we dan. Maar ons gevoel ons geweten en ons hart leiden ons 

zo op dwaalsporen. Maar Christus leert het. 

 Bent u ook zo wantrouwend? Als je gevoel je iets zegt? Als je geweten 

je wat influistert? Als je hart je wat ingeeft? Zo verkeerd afgesteld, zo overal 

heenleidend behalve naar de Zaligmaker. Wij hebben Jezus, de Profeet nodig. 

Zijn onderwijs. De woorden van de Bijbel. Hoort Hem! En Hij geeft onderwijs 

op zo’n manier dat je het niet alleen weet, maar ook ervaart. Hij onderwijst 

door Zijn Woord en Geest. Je gaar het weten en ook zo ervaren. Jezus als 

Profeet zeg wat zonde is en hoe erg zonde is en je ziet het en je krijgt er 

verdriet van. Je voelt de eisen van Gods wet en het verdriet, de pijn van echte 

zondekennis. Jezus als Profeet doet je zien op het kruis en laat je vertrouwen. 

Je weet het niet alleen maar je vertrouwt je ook toe, je levert je uit. En Jezus 

als Profeet leert je God dienen naar Zijn Woord. God dienen vanuit Jezus 

offer. Je ervaart dankbaarheid en al de Schrift is zo nuttig. Je voelt het 

verlangen te leven naar Zijn Woord. Hij spreekt zalig wie zo verlangt te leven.   

 Hoort Hem. Deze Profeet. Hij leert en onderwijst. Hebt u Hem nodig 

gekregen? Om te leren hoe groot je zonde en ellende is, hoe je ervan verlost 

wordt, hoe je God dankbaar zult zijn? Hij leert het dwazen, blinden, doden, 

zondaren. Mensen zoals u, jij en ik kunnen bij Hem terecht. Die niets voelen 

van hun zonde, niet vertrouwen durven op Zijn offer, geen verlangen kennen 



God te dienen. Bij Hem mag u en moet u zijn. Hij leert het. Hoort Hem! En wie 

naar Hem niet hoort zal uit het volk worden uitgeroeid. Die wordt uit de 

hemel weggehouden en weggerukt, die hoort daar niet. 

 Laten we eens zien naar de Hoogste Profeet. Hoe Hij dat deed. Hoe 

wijs, hoe eerlijk, hoe heilzaam, hoe Goddelijk. Hoe Jezus sprak tegen Zacheus 

in de boom, Nicodemus in de nacht, de Samaritaanse vrouw bij de waterput, 

de Kananese vrouw, de bloedvloeiende vrouw, de Farizeeen. Hij sprak een 

woord te rechter tijd. Precies op tijd het juiste woord. Dat doet Hij nog: in de 

prediking. Dat je ervaart: dit is voor mij. Dit slaat op mij. Ik ben die man, die 

jongen, ik ben dat meisje, die vrouw. Hij kent mijn hart en weg. En je wordt zo 

vertroost. Zo erbovenuit getild. Zo omvergeslagen en verbrijzeld. Zo 

meegenomen. Maar in elk geval: de hoogste Profeet sprak tot u. Om nooit te 

vergeten. Dat doet Hij. Anders was het niet best afgelopen, was je gebleven in 

je put, op je dwaalweg, in je moedeloosheid, op je luie stoel. Maar Hij sprak! 

Soms plotseling als een inslag, soms geleidelijk dat het toch tot je doordrong.  

Daar mag je om bidden als je naar de kerk gaat, de Bijbel opendoet: spreek tot 

mijn ziel! Profeet Die weet wat ik nodig heb. 

 Jezus de Profeet, Die de waarheid van God openbaart en belijdt. God 

dank! Zo maakt Hij zalig. En daarvoor heeft Hij willen lijden en sterven. Hij is 

erom bespot: Profeteer ons, wie van ons heeft U geslagen? Hij heeft het 

beleden: Ik ben de Christus, Ik zag de hemelen geopend en de Zoon des 

mensen komende op de wolken. Hij heeft de goede belijdenis beleden voor 

Pontius Pilatus. Toen werd Hij veroordeeld. Toen werd Hij ter dood verwezen 

en gekruisigd. Als Profeet. Het met de dood moeten en willen bekopen. En als 

jij Hem kent als Profeet mag je erachteraan zeggen: ook voor mij, ook voor 

mij.  

3 de christen 

 Wat geeft nu de Naam Christus aan? Dat hoorden we: zo Hoofd, zo 

lichaam. De olie die op het hoofd wordt uitgegoten die druipt af op het 

lichaam. De Heilige Geest, Die God de Vader Zijn Zoon gegeven heeft, Die 

druipt van de Zoon af op en in allen die van de Zoon zijn. Zij worden Zijn beeld 

gelijkvormig gemaakt. Dat houdt je niet tegen. En de mate ervan is afhankelijk 

van de verbinding met het Hoofd, van het zoeken van het leven buiten jezelf 

in Christus. 

 Zo gaat elke christen Zijn Naam belijden. Als profeet spreken namens 

God. Zoals God het ziet en in Zijn woord heeft gezegd. Belijdenis letterlijk: 

hetzelfde zeggen als. Hetzelfde zeggen als God in Zijn Woord, en zoals als de 

kerk der eeuwen beleden heeft. Hetzelfde zeggen als Jezus deed of zou doen. 

Dus niet meepraten met wat de anderen zeggen, niet meelachen en 



instemmend knikken met wat degene met de grootste babbel zegt, maar 

zeggen wat God zegt. Dus niet etaleren wat mijn idee is, hoe ik het zie en 

ertegenaan kijk, maar wat God heeft gezegd, Jezus heeft geopenbaard. 

 Dat is geloofsbelijdenis doen op 2e Paasdag. Vanuit die verbondenheid 

met Christus, je zoekt het leven buiten jezelf in Hem, zeggen wat God zegt, 

vinden wat God vindt, naspreken wat God voorzegt. Verbonden aan Christus, 

gebonden aan het Woord. Daar zeg je ‘ja’ op.  

 Biddend: o Christus, help mij. 

 Maar niet alleen dan en in de kerk natuurlijk. Van daaruit ook in je 

gezin, in de gemeente, in het onderwijs, waar dan ook. Belijden: hetzelfde 

zeggen als wat Jezus in Zijn Woord heeft geopenbaard. We blijven bij het 

Woord in de kerk, in de gemeente, in het gezin, in het onderwijs. Om na te 

spreken wat Christus heeft voorgezegd. En als leidinggevende in gezin, 

gemeente en school verdiepen we ons in het Woord. We verkondigen geen 

eigen meningen, we praten niet mee met de meesten in onze tijd, we spreken 

het Woord na, we spreken zoals Jezus sprak over de dingen die Hij van Zijn 

Vader gezien en gehoord had.  

 Bijbelstudie heeft daarom een grote plaats in het leven van een 

christen. Bijbellezen, ja, maar ook echt Bijbelstudie, daarom elke dag mijn 

stille tijd. Om de Bijbel te onderzoeken. Met verklaring erbij van betrouwbare 

mensen. En vaak vind ik ds Den Boer of Calvijn betrouwbaarder dan mezelf. 

En heel de Bijbel. Ja, geen stukken of accenten overslaan, anders ben ik nooit 

een trouwe profeet. Zoals de Heere Jezus in al de Schriften aanwees wat op 

Hem betrekking had, zo dompel ik me ook onder in al de Schriften.  

 Biddend, o Christus, help mij. 

 En dat krijgt zijn toespitsing in het spreken naar anderen toe vaak 

onder 4 ogen. Zoals Jezus tegen de Samaritaanse vrouw, de farizeeer, de 

bloedvloeiende vrouw, Zacheus, Nicodemus sprak. Wetend wie zij waren, 

sprak Hij zo wijs. Tegen elk weer een ander accent. Hij ontkende natuurlijk 

nooit de rest van de waarheid, maar hield dan deze, dan die kant van de 

waarheid het eerst naar voren toe. Zo leert Hij een christen spreken. Tegen de 

één ontdekkend, de ander nodigend, de ander bemoedigend, de volgende 

beproevend, de andere weer waarschuwend, de volgende roepend. Maar niet 

één statement voor iedereen hetzelfde ongeacht de situatie en persoon. Wat 

heb ik daar een wijsheid voor nodig. Op huisbezoek als ouderling, als ouders 

tegenover mijn kinderen, als vriend tegenover je klasgenoot, als man 

tegenover je vrouw. Want daar kun je ontzettend tegenop zien. Vooral als je 

voelt: ik mag dit niet langer laten lopen of onbesproken laten blijven. Maar de 



christen zal spreken en belijden. Mensen opzoeken, onder 4 ogen spreken. De 

christen is daartoe geroepen. En wie bidt er elke ochtend: Heere, wil tu me 

vandaag in elk geval 1 persoon laten tegenkomen met wie ik over U kan 

spreken? Liefst 1 persoon die het nog niet weet en die er vreemd aan is. Mag 

ik vandaag zo iemand ontmoeten?  

 Biddend, o Christus, help mij.     

 Tenslotte heeft belijden, profeet zijn ook in zich dat het openlijk 

gebeurd. Publiekelijk. Temidden van een omgeving die anders denkt en 

anders is. Belijden heeft ook iets te maken met de frontlinie. Waar de vijand 

dichtbij is. Waar het erop aankomt. Belijden of verloochenen. Eén van de 

twee. Je kunt dat ook doen door je gedrag. Meelachen en meegaan doen of 

kijken kan ook verloochenen zijn. Niet meegaan en niet meekijken kan ook 

belijden zijn.  

 Biddend, o Christus, help mij. 

 Met alle gevolgen van dien. Scheve blikken, lelijke woorden, 

minachtend gegrinnik, ontslag, huis in brand steken, maar dan zijn we niet 

meer in Nederland, gevangenisstraf, martelkamp ter dood gebracht. Belijden 

is bereid zijn tot lijden. En dat vraag ik mezelf dan maar af. Wat is mij meer 

waard? Mijn positie, mijn geluk, mijn levensplezier, mijn leven zelf, of het 

belijden van de Naam van Christus.     

 Een christen belijdt. Tenminste, toen Petrus vertrouwde op zichzelf 

toen verloochende hij Jezus. Toen Petrus op een dag het leven niet zocht 

buiten zichzelf, maar het van zichzelf vertrouwde toen verloochende hij voor 

een slavin. Toen Hij later het leven in Christus zocht heeft hij zijn Meester 

beleden en zich laten kruisigen. Zoals zovele christenen na hem. Vanuit 

Christus ook de christen. Zo Hoofd, zo lichaam.  

 Ik las het volgende beeld. Buiten het dorp in de bergen stond de 

krachtcentrale. En het dorp lag op de bergtop. En ’s avonds gingen alle 

lampjes aan in het dorp. Heel de omgeving kan het zien. Daar ligt het dorp, de 

stad. Tenminste, als de verbinding goed was. Tussen alle huisjes van het dorp 

en de centrale. Als de stroomverbinding ergens verbroken was, dan bleef het 

huisje donker, onzichtbaar. En als dat overal gebeurde kon niemand het stadje 

zien. Als er verbinding is van de christen met Christus dan is er licht: Zijn Naam 

belijden. Een stad op een berg. Maar als de omgang met Christus verbroken is, 

verstopt zit, dan blijft het stadje in donker en de christenheid is onzichtbaar, 

onmerkbaar en hoorbaar geworden.  

    Amen  


