Heid Cat zondag 52a
Vr en antw 127
Gebed 1in verzoeking 2 om verlossing 3 met verwachting
Gemeente,

Geef toch, HEERE, dat ik vandaag niemand zal doodslaan, ook
niet in gedachten. Geef toch, HEERE, dat ik vandaag geen overspel zal
doen, ook niet in gedachten. Geef toch HEERE, dat ik vandaag niet
vloeken zal, ook niet in gedachten. Hebben we dit vandaag al gebeden?
Of iets van deze strekking? Nee? Echt niet? Dan hebben we de raad van
de Heere Jezus in de wind geslagen. Dan hebben we aan Zijn woorden
voorbij geleefd. Want Hij reikt het ons aan om dagelijks te bidden: leid
ons niet verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zodat ik niet zal
echtbreken, doodslaan, vloeken enz. Jezus zegt: echt, dat moet je elke
dag bidden. Anders zou het wel eens heel verdrietig af kunnen lopen
vandaag.

De Heere Jezus leert ons dit bidden in vervolg op: vergeef ons
onze schulden. Dus bidden om vergeving en verlossing. Vergeving van
de schuld van de zonde. Verlossing van de macht van de zonde.
Vergeving met het ook op onszelf: zonder vergeving zullen we ons zo
ongelukkig voelen. Verlossing met het oog op God: opdat we tot Zijn eer
zullen leven. En het rijke is, het fundament van dit gebed is: Jezus is de
volkomen Zaligmaker, Die het allebei geeft. Hij is de Zaligmaker Die de
schuld verzoent en Die de levens reinigt en heiligt. Nadat Hij ons met
Zijn bloed gekocht heeft, vernieuwt Hij ons ook door Zijn Geest naar Zijn
evenbeeld. En eigenlijk zegt Hij in dit gebed dus: Neem Mij helemaal!
Neem Mij zoals Ik ben. Zo ben Ik en zo wil Ik zijn voor u, jou. Bidt het
daarom: vergeef ons onze schulden. En ook: leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.

En de kern van dit gebed is dan het middenstuk van antwoord
127: wil ons toch staande houden en sterken. Laat ons nooit in
verzoeking terechtkomen die te sterk is voor ons. Laat ons nooit zo
verzocht worden dat wij eraan toegeven. Kijk, beproeving zal er zijn, dat
kan niet anders. Maar laat ons nooit in zo zware beproeving komen dat
het een verzoeking wordt waarin we vallen. Wil 6f de verzoeking minder
sterk laten zijn, 6f geef ons meer kracht, als U maar wilt zorgen dat wij
niet in zonde vallen door de verzoeking.

1 in verzoeking

En dat bidden we omdat er in elk geval één is die dat wel wil en
die alles op alles zet om ons wel te laten zondigen. De duivel. En de



duivel is net een inktvis. Zo’n eng dier met wel 7 of 8 poten, tentakels,
waarmee zijn prooi zoekt en wil omsluiten en vangen. Hij heeft een
tentakel van verzoeking: je tot zonde trekken, gemakzucht, geef maar
toe, heerlijk om eens van te genieten, van wat niet mag. Hij slaat die
tentakel om je heen. Hij heeft een tentakel van verleiding. Van mooie
praatjes. Och, maar je niet zo druk. Zo erg is zondigen niet. God laat
heus geen nette mensen verloren gaan. Je bent jong, je hebt nog tijd.
Ook zo’n tentakel. Dan de tentakel van verdrukking. Of de angst ervoor:
kijk uit, ze merken het nog. En dan zul je eens zien. Dan krijg je het
zwaar, dan moeten ze je niet meer, dan heb je geen leven meer. Weer
zo’n tentakel. Of het tentakel van aanvechting: zie je wel, het is toch niks
met je. Je komt er toch niet. Wat moet God met jou beginnen, dat kun
je voorlopig wel vergeten. Of het tentakel van verwarring. Hoe zit dat
nou met verkiezing en dat je ook zelf moet strijden? Hoe kan dat nou
met de schepping en evolutie? Hoe kan dat nou: Jezus, God en mens.
Hoe kan dat nou: God wilde de zondeval niet en toch is het gebeurd. En
het tentakel van verstikking. Verstikking door alle drukte, door alle
onrust, door alle prikkels, door alle piepjes, je komt niet meer aan
bidden en aan mediteren toe. Satan slaat dan deze, dan die tentakel om
je heen.

Hoe dan? Nou, daar heeft hij zijn middelen voor. De wereld.
Allerlei kanalen. Waarbij hij zorgt dat hij zelf onzichtbaar blijft. Achter de
schermen. Maar vanachter het gordijn laat hij zijn invloed naar je toe
komen. Via films bijv, via filmpjes, via programma’s, via beelden. Via
mensen in je omgeving. Goddeloze mensen, maar ook christelijke
mensen. Op een keer werd Petrus, kind van God, zelfs satan genoemd
door Jezus. Via folders en reclames. Soms schrik je ervan: lijkt het een
briesende leeuw. De zonde druipt er van af. Soms als een engel des
lichts. Zo vriendelijk en netjes, ja vroom, doet het zich voor.

En dan.....te weten dat ons eigen vlees alles al in zich heeft. Ons
eigen vlees is een lontje, brandbaar. Als het vuur van de verzoeking erbij
komt. Sterker nog: ons vlees wil graag naar dat vuur van verzoeking toe.
Trekt daarheen.

Jezus zegt: bidt, bidt: leid ons niet in verzoeking.

Drie doodsvijanden kringelen om ons heen. Doodsvijanden, die
het op onze dood, onze eeuwige ondergang gemunt hebben.
Doodsvijanden in wier greep wij van nature zijn. Aan wiens regime wij
ons hebben uitgeleverd in het paradijs. Wiens gevangene we zijn.
Opgesloten achter slot en grendel van onze rechtvaardige straf. En
helemaal in onze schik. Gevangen, maar dolgelukkig. Gevangen, maar
heel tevreden. Op weg naar de eeuwige dood. Doodsvijanden die we
onze vrienden beschouwen. Tot dat machtige moment. Ja, dat Jezus de



Overwinnaar, met Zijn bloed de grendel wegschoof. En op je toe kwam
en je met Zijn Geest wederbaarde. En je ging het zien. En schrikken. En
roepen: Red mij, neem mij mee, bevrijd me, wees mij genadig. En zo
nam Hij je mee. En nam Hij je tot Zijn eigendom. Slaaf van Jezus
Christus. Heerlijke slaaf van Hem.

Wat een ramp als je nog nooit ontzet bent. Als je niet weet van
die ontzetting uit de boze. Van Jezus, Die kwam. En je ging schrikken en
roepen, en schreeuwen om overgezet te worden. Je bent nog gevangen.
Je bent nog in handen van doodsvijanden. Die je eeuwige dood zoeken
en zullen lachen van leedvermaak als het ze gelukt is. En als je in hun
greep bent, dan laten ze je verder met rust. Dan heb je geen last van ze.
Vreselijk, angstaanjagend, afschuwelijk: je hebt geen last van de duivel,
de wereld en je eigen vlees want ze hebben je en je denkt dat het je
vrienden zijn.

Zalig, wie ontzet is. Wie ervan weet: Jezus kwam en verloste mij.
Nam mij mee en ik riep tot Hem en klampte me aan Hem vast. Hij is mijn
Zaligmaker. Mijn Ontzetter, Overzetter. Uit de tentakels van de
doodsvijand gered. Maar hoe gaat dat? Als je van een hond, of een
leeuw, of een wolf zijn prooi afpakt, wegrooft? Dan worden ze woest. Ze
willen het zich niet laten afpakken. Ze zetten de achtervolging in, ze
jagen na. De duivel slaat zijn tentakels uit. Hij wil je terug hebben, hij
laat zich zomaar niet ontnemen. Een getergde leeuw is het. De heilige
oorlog noemde Bunyan het christenleven. Lees dat boek maar eens.
Jezus zegt: bidt. Bidt: leid ons niet in verzoeking.

En dan is er nog iets: wij zijn zwak. Jezus zegt: zonder Mij kunt gij
niets doen! Dat is een les! Dat is een les die je door schade en schande
heen leert. Dat ik niet moet denken dat ik wel ontkom aan die tentakels,
en dat ik me niet laat ten val brengen. Maar de Heere Jezus wijst je op
kinderen van God. Noach, die zich dronken dronk. Denk maar niet dat jij
beer bent. Zeg maar niet: mij gebeurt dat niet, ik ken mijn grenzen. Kijk
eens naar David. Die met Bathseba overspel pleegde en Uria liet
vermoorden. Denk maar niet dat u daar te goed voor bent. Zeg maar
niet: je snapt niet hoe mensen ertoe komen. Kijk eens naar Hizkia. Die
zo trots werd op wat God hem gedaan en gegeven had dat Hij Babels
gezanten alles liet zien. Denk maar niet dat je daar te nuchter en te
bescheiden voor bent. Kijk eens naar Petrus, die drie maal
verloochende: denk toch niet dat jij je mannetje wel staat en ik kom wel
voor mening uit en ik laat me niet bangmaken.

Jezus zegt; jij bent niks beter dan zij. Ik verwacht van jou precies
hetzelfde: dat je geen ogenblik kunt staande blijven. Geloof Mij maar!
Want gebed begint waar zelfoverschatting eindigt. Gebed begint waar
eigendunk ophoudt.



2 om verlossing

Jezus reikt het ons: bidt: leid ons niet verzoeking maar verlos ons
van de boze. Laat de verzoeking mij niet erin laten lopen. Bidt: wil ons
toch staande houden en sterken door de kracht van Uw Geest. Dat kunt
U. Want daar zij ook voorbeelden van in de Bijbel. Door de kracht van de
Heilige Geest zie ik Jozef. Niemand ziet het. En zijn bazin vraagt hem en
verleidt hem tot overspel. Maar Jozef rent weg. Rukt zich los, nee, nee
nooit, nooit. Ik zie Job die alles kwijtraakt, zo beproefd wordt, het zo
zwaar heeft. Je zou opstandig worden, boos op God. En ik hoor hem
zeggen: de Naam des HEEREN zij geloofd. Ik zie Petrus, toen hij op het
tempelplein stond, voor duizenden mensen. Je zou wegkruipen en
zwijgen. Maar hij verheft zijn stem en roept het uit: deze Jezus Dien gij
gekruist hebt, is de Zaligmaker. Ik hoor Stefanus, die onrechtvaardig
wordt behandeld en gestenigd wordt. Wat zou je kwaad kunnen
worden, woedend, maar hij bidt: Vader, vergeef het hun. Dat geeft God
door de kracht van de Heilige Geest. Jezus zegt: daar mag ook u om
vragen, daar mag ook jij om vragen, doe dat toch! Bidt! Leidt ons niet
verzoeking, maar verlos ons van de boze.

We maken daarbij 5 Bijbelse opmerkingen.

Ten eerste. Bidt dit ’s morgens. Elke morgen voor je de dag
begint. Besef je dat je doodsvijanden hebt? Hoe listig, hoe sluw. Besef je
dat jezelf zo zwak bent dat je zo naar ze toe zou lopen? Als het je
lichaam betrof, je leven. Als je zou weten dat er in Waarder 3
sluipschutters rondlopen. Die zich overal verschansen kunnen. En die
kerkgangers van de PKN gemeente willen doodschieten. Zou u zomaar
de straat opgaan? Zonder maatregelen te treffen? Natuurlijk niet! Nou,
zulke sluipschutters zijn er voor onze ziel. Zou je dan zo de deur uitgaan
morgenochtend? Bidt dit elke ochtend.

Bidt het ook als je net dicht bij God geweest bent. Dat is het
moment waar de duivel toe wil slaan. Hij gunt het je niet, en je kunt net
een beetje met je hoofd in wolken lopen. Bidt dan! Als je dichtbij de
Heere bent geweest.

Bidt het rond de kerkdienst. Daar is de duivel actief! Daar voelt
hij zich bedreigd. Daar zet hij alles op alles want daar voelt hij zich
aangevallen. Bidt rond de kerkdiensten.

Tweede opmerking. Bidt dit elke keer weer. Leg het elke keer
weer voor Hem neer. Hij wil het weten. Ook boven deze bede staat
weer: Onze Vader. Vader wil Zijn kind alles laten zeggen. Stort voor Hem
uit heel je hart. Vader wordt het niet moe. Vader heeft zo graag dat zijn
kind eerlijk is en echt in zijn hart laat kijken. Zeg maar welke zonden je
het meest vatbaar voor bent. Welke plekken je het zwakste bent. En zeg



het elke keer maar weer. Ja, maar het is steeds hetzelfde. Het schiet
geen millimeter op. Dat wist Hij allang voordat je daar zelf achter kwam.
Al is het honderd keer op één dag. Hij zal je nooit verwijten dat je te
vaak bij Hem bent gekomen om hulp. Wel dat je te weinig bij Hem
kwam en te lang wegbleef.

Derde opmerking. In de Bijbel wordt bidden vaak gecombineerd
met waken. Waakt en bidt horen we Jezus zeggen. Waakt en bidt.
Bidden zonder waken is niet eerlijk, niet oprecht. Als je het meent dat je
van de zonde verlost wilt worden, van het vallen in zonde bevrijd wil
worden, dan zul je ook waken. Waken zodat je de zonde niet zelf
binnenhaalt en niet zelf op je af laat komen. Waken bij de oogpoort, de
oorpoort met name. De toevoerlijnen van de verzoeking afsnijden. In de
oorlog is dat heel belangrijk. Dat je de vijand zijn toevoerlijnen afsnijdt.
Zodat hij geen munitie meer kan krijgen. Zorg de doodsvijanden geen
munitie krijgen om je mee te verzoeken. Als je weet dat doodsvijanden
steeds je mobiel gebruiken: doe internet daarop weg of zet er een filter
op. Of leg hem ’s avonds beneden als je naar boven gaat. Als je weet dat
de tv je steeds de baas is, doe hem de deur uit. Als je weet dat je in die
en die gelegenheid steeds weer zondigt, kom er niet meer en blijf er
vandaan. Waakt en bidt. Bespreek het eerlijk met de HEERE: kan ik U
bidden om kracht als ik zelf de verzoeking opzoek en het middel dat
verzoekt blijf handhaven?

Vierde opmerking. Als de HEERE ons staande houdt door de
kracht van Zijn Heilige Geest, dan betekent dat dat het Woord belangrijk
is. Want de Heilige Geest werkt dmv het Woord. Dus: lees het Woord,
onderzoek het, onthoud het, bewaar het. Omgang met het Woord is als
water. En een nat lont dat vat net makkelijk vlam. Als je je vlees dompelt
in het Woord, dan ontvlamt het zo makkelijk niet.

Dit gebed is de pijpleiding met de hemel. Waardoor Zijn kracht
komt vloeien. Als die pijpleiding verstopt zit of heel dun is, dan kan er
geen kracht zijn om te strijden. Zou daarom de zonde zo vaak weer vat
op me hebben? Zou daardoor de boze me zovaak weer te pakken
hebben? Zou daardoor de verzoeking me toch weer te sterk zijn?

Vijfde opmerking. Bidt: leidt ons niet in verzoeking en verlos ons
van de boze. Ons: dus heel de kerk en heel de christenheid. O Heere,
laat heel de gemeente heilig leven. Laat heel Uw Kerk zoals Jozef, Job,
Petrus en Stefanus waren op die heerlijke momenten. Dat zal toch
heerlijk zijn voor Uw Naam en eer. Laat Uw Kerk waar ook er wereld in
welke omstandigheden ook, toch verlost zijn van de boze, keer op keer.

Als ik nou mijn gebed eens bezie, mijn gebed om heilig te mogen
leven en van zonde bewaard te blijven. En houdt deze 5 spiegels



daarvoor, dan...dan is het Evangelie mij zo welkom. Dat Evangelie van
Jezus, de grote Voorbidder. Als Hij langskomt en vraagt: zal Ik uw
gebeden meenemen? Zal Ik ze overnemen en zuiveren en verzoenen en
heiligen? Zal Ik ze dan zo voor de Vader brengen en Hem vertonen? Ja
Heere Jezus, dat heb ik nodig, want anders is mijn gebed de naam gebed
zowat niet waard. o Heere Jezus, laat het in Uw voorbidding begrepen
zijn.

3 met verwachting

Dat is het christenleven. Een ontzet leven. Een bedreigd leven.
Een biddend leven. En dan staat erachter...totdat. Totdat wij eindelijk
ten enenmale de overhand zullen behouden. Jezus reikt het Zelf aan:
totdat. Dat is zo’n machtig woordje. Totdat. Dat straalt zekerheid en
verlangen uit. Eerst zekerheid. Want het gebed dat Jezus leert zegt niet:
of dat wij eens de overhand zullen behouden. Of dat..... Maar ja, dat is
wel de vraag, of dat zover komen zal. Het kan ook zijn van niet. Dat de
duivel je terughaalt en je toch niet staande blijft. Nee, niet of dat. Niet
de twijfel en de onzekerheid, maar de zekerheid: totdat. Dwz.: wanneer
dat zover zijn zal, dat we alle verzoeking te boven zullen zijn en eeuwig
volmaakt mogen dienen, dat weten we niet. Wanneer dat is onbekend,
maar dat het zover komt, dat is zeker. Want onze Koning heeft de strijd
gewonnen. Jezus heeft gestreden met de duivel. Hij is Mens geworden.
En Hij is verzocht. Satan heeft Hem verzocht. In de woestijn, om te
springen van de tempel, om één keer te knielen ipv de kruisweg te gaan.
Uit de mond van Zijn Eigen discipel die goede raad gaf: dat zal U
geenszins geschieden. In Gethsemané met helse angsten. Aan het kruis
door Hem uit te dagen, te tarten: kom er dan af, als U kunt. Maar, Jezus
bleef altijd staande, Jezus overwon de duivel. Waarop Hem wachtte de
nederdaling ter hel en de God verlatenheid. Maar Hij deed het. En Hij
overwon. Hij kreeg alle macht in hemel en op aarde en.....de duivel ligt
bij Hem aan de ketting. Als je goed kijkt, geestelijk kijkt, zie je dat: de
duivel ligt aan de ketting, Kan geen streep, geen millimeter verder gaan
dan Jezus toelaat en toestaat. En aan de andere kant: Hij weet wat het is
om verzocht te worden. In angst, pijn, lijden, verzoeking, vlees en bloed
dat smacht en hunkert. Hij weet wat verzocht worden is en kan te hulp
komen precies op tijd.

Deze Jezus bewaart Zijn Kerk, Die Hij van Zijn Vader gekregen
heeft voor de grondlegging der wereld. Deze Jezus bewaart Zijn Kerk,
Die Hij heeft verzegeld met de Heilige Geest der heerlijkheid, onderpand
van de zaligheid. Deze Jezus bewaart Zijn Kerk, daar Hij altijd leeft om te
bidden. Deze Jezus heeft de duivel aan de ketting liggen.



Het is zeker. Geestelijke strijd loop goed af. Eindigt in de
overwinning. Zeker weten: totdat.

Dat heeft ook keerzijde. Zonder strijd zal er geen overwinning
zijn. Wie de strijd tegen de duivel, wereld eigen vlees niet kent, die is
nog in satans macht. Wie de zonde te vriend wil houden, zijn vlees, de
wereld, de duivel. Wie zoveel mogelijk de zonde wil vasthouden, die
geeft daarmee bewijs van zijn onbekeerd zijn. Wie de verzoeking
liefheeft kan geen onderdaan van Koning Jezus geworden zijn. Wie de
verzoeking als zijn vriend beschouwt. Die krijgt zijn zin: die zal eeuwig
met de duivel zijn. In de eeuwige greep van de tentakels van de duivel.
Wie de verzoeking bemint kan het hemelrijk niet binnengegaan zijn.
geen strijd, dan nog in satans macht. En dat betekent: eeuwig
uitgelachen door de duivel in de eeuwige nacht. Ons leven gaat wel
ergens om. Blijven slapen of wakker schrikken. Verzoeking liefhebben of
tegen verzoeking strijden. Het maakt een eeuwigheid verschil.

Maar wie hier leert strijden, die zal overwinnen. En dan hoor ik
dat totdat nog iets anders: verlangen. Totdat wij eindelijk. Ja daar horen
we verlangen in. Hoelang zal het nog duren? Dat ik strijd, maar lang niet
genoeg, dat ik bid, maar lang niet vurig genoeg, dat ik toch ook weer in
verzoeking val, hoelang nog? Ik voel me zovaak, of in elk geval soms als
een zwaan die de lucht ingaat. En die een steen aan zijn poten heeft
hangen. Hij komt met moeite de lucht in en los van de grond. En valt
weer terug op de grond. Maar ik zo graag echt willen vliegen, niet meer
omlaag vallen, niet meer in zonde vallen. Verlost te zijn van de boze,
verlost te zijn van de verzoeking, verlost te zijn van mijn eigen vlees.
God kunnen en mogen dien zoals Hij waard is.

Kent u iets van dat verlangen? Zover komt het. Zeker weten. En
tot die tijd bid ik Jezus na: leid ons niet in verzoeking , maar verlos ons
van de boze.

Amen



