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Een	gebed:	1	in	de	strijd				2	voor	de	kerk				3	tegen	de	vijand			4	om																				
de	overwinning	

	 Gemeente,	

Uw	koninkrijk	kome.	Over	dat	koninkrijk	heeft	de	Heere	Jezus	veel	
gesproken.	Vooral	in	gelijkenissen.	Het	koninkrijk	is	als	een	parel,	een	
schat.	Omdat	Hij	er	de	Koning	van	is.	Als	de	Gekruisigde	Die	is	
opgestaan.	Die	de	Koning	is	Die	zoveel	rijkdom	uitdeelt.	Vergeving	en	
vernieuwing,	vrede	en	eeuwig	leven.	Dat	Koninkrijk	heeft	een	vijand.	
Een	overwonnen	vijand,	maar	toch:	de	duivel,	die	ook	zaad	zaait	in	dat	
rijk	van	God	en	Christus.	Dat	Koninkrijk	heeft	ook	een	wapen:	het	zaad	
van	het	Woord.	Dat	Koninkrijk	heeft	ook	de	overwinning	tegoed.	Dan	zal	
de	hemel	en	de	aarde	vol	zijn	van	alleen	maar	onderdanen	van	die	rijk	
en	die	zullen	allen	vol	zijn	van	God.	Dan	is	dat	rijk	voltooid	en	volkomen.	
En	het	gebed:	Uw	koninkrijk	kome	is	het	gebed	dat	de	volledige	
overwinning	van	dat	rijk	zal	doorbreken,	en	dat	het	rijk	van	de	duivel	zal	
worden	weggevaagd	van	de	aarde.	Hoe	langer	hoe	meer,	hoe	eerder	en	
sneller	hoe	liever.			

	 Als	je	echt	bidt,	ben	je	dus	niet	alleen	kind,	kind	van	de	Vader,	
maar	ook	soldaat.	Soldaat,	strijder	van	dit	rijk.	Strijder	in	oorlogstijd.	
Strijder,	dzw.	je	bent	geroepen	om	te	vechten	en	om	waakzaam	te	zijn.	
In	het	gevecht,	één	op	één	met	de	vijand.	Zo	ging	dat	vroeger:	man	
tegen	man.	En	eigenlijk	is	heel	dit	gebed	samen	te	vatten	als	volgt:	Laat	
ons	goede	soldaten	zijn.	Goede	soldaten	in	Uw	rijk.	Strijdend!	

	 We	kunnen	weer	niet	beter	doen	dan	maar	direct	te	bidden:	o	
Heere	Jezus,	leer	ons	bidden.	Want	dat	besef	van	die	strijd	is	zo	vaak	ver	
weg.	Die	waakzaamheid	is	zo	vaak	ver	te	zoeken.	O	leer	ons	zo	bidden.		
	

1	in	de	strijd	

	 Het	eerste	is	dan:	Regeer	ons	alzo	dat	wij	ons	aan	de	
heerschappij	van	Uw	Woord	en	Geest	hoe	langer	hoe	meer	
onderwerpen.	Zodat	het	ons	gaat	om	Uw	koninkrijk.	Zodat	in	ons	leven	
staat	gegraveerd:	zoek	eerst	het	Koninkrijk	van	God,	zoek	eerst	de	
belangen	van	het	Koninkrijk	van	God.		

Laat	ons	zoeken	Uw	rijk	in	de	samenleving.	Dat	onze	beroepskeus	
daarop	afgestemd	zal	zijn.	Dat	onze	tijd	daarvoor	dienen	mag	door	
vrijwilligerswerk.	Dat	onze	stem	daaraan	dienstbaar	mag	zijn.	Strijdend	
tegen	alle	invloeden	van	de	duivel.		



Laat	ons	zoeken	Uw	rijk	in	de	gemeente.	Dat	wij	onze	bijdrage	daaraan	
geven	met	onze	gaven	en	talenten.	Strijdend	tegen	alle	invloeden	van	
de	duivel.		

Laat	ons	zoeken	Uw	rijk	in	ons	huis	of	in	ons	gezin.	De	belangen	van	
Christus	hooghoudend,	voorlevend.	Strijdend	tegen	alle	middelen	die	de	
duivel	aanwendt	en	binnen	wil	brengen.	

Laat	ons	zoeken	Uw	rijk	in	onze	omgeving:	goede	gesprekken	op	gang	
brengen,	goed	voorbeeld	geven,	jaloers	maken	op	het	leven	met	Hem.	
Strijdend	tegen	alle	invloeden	van	de	duivel.			

Laat	ons	zoeken	Uw	rijk	ten	koste	van	mijn	gemak	en	aards	geluk.	Laat	
ons	zoeken	Uw	rijk	ook	al	brengt	dat	verdrukking	met	zich	mee	en	
vervolging.	Laat	Uw	rijk	ons	dat	waard	zijn.	Want	het	mooiste	zou	toch	
zijn	als	ons	leven	middel	mag	zijn	waardoor	anderen	voor	U	gewonnen	
worden,	waardoor	Christus	rechten	worden	hooggehouden	in	huis,	
gemeente,	kerk	en	samenleving.	

Laat	ons	zoeken	Uw	rijk.	Dat	is	het	gebed	om	zelfopoffering.	Dat	we	
onszelf	opofferen	zullen	voor	Uw	rijk	en	de	voortgang	daarvan.	

	 En	dat	hoe	langer	hoe	meer.	Dat	we	ons	steeds	meer	leren	
opofferen.	Meer	dan	tot	nu	toe.	Dat	we	daar	steeds	meer	voor	over	
willen	hebben,	steeds	hartelijker	en	vuriger	in	willen	zijn.		

												Dat	is	het	gebed	van	een	soldaat	van	Gods	Koninkrijk.	Dan	is	het	
wel	een	vraag	waard:	ben	ik	een	soldaat?	Of	onttrek	ik	me	hieraan….	Wil	
ik	mijn	eigen	belangen	dienen,	en	wil	ik	mijn	leven	behouden	voor	
mezelf	en	mijn	belangen?	Dan	ben	je	een	deserteur.	Deserteur?	Ja,	want	
in	de	doop	zijn	we	in	Gods	rijk	geplaatst.	We	dragen	Zijn	veldteken,	Zijn	
uniform.	Het	is	één	van	de	twee:	strijden	als	soldaat	of	deserteren.	
Weet	je	wat	jij	bent?	Weet	u	wat	u	bent?	Strijder	of	deserteur?		

	 Een	strijder	bidt	dat	zijn	of	haar	leven	een	pijl	mag	zijn	in	Gods	
Koninkrijk.	Een	pijl	tegen	het	rijk	van	de	duivel.	Maar:	met	alleen	een	pijl	
redt	je	het	niet.	Bij	een	pijl	hoort	een	boog.	Anders	begin	je	niks	met	een	
losse	pijl.	De	pijl	van	het	leven	dat	Gods	rijk	zoekt	is	pas	krachtig	op	de	
boog	van	het	gebed.	Hoe	inniger,	intenser,	vuriger,	het	gebed,	hoe		
dieper	de	boog	gespannen	wordt,	hoe	meer	kracht	de	pijl	krijgt.	Leg	de	
pijl	van	onze	inzet	voor	Gods	belangen	in	de	politiek,	in	je	bedrijf,	in	je	
gezin,	in	de	gemeente,	leg	die	pijlen	op	de	boog	van	het	gebed.		

	 Anders	vindt	de	duivel	het	prima:	prima	zo,	zet	je	maar	in,	sjouw	
maar	door,	heb	het	er	maar	druk	mee	met	het	kerkenwerk,	zolang	het	
losse	pijlen	hoeft	hij	niet	bang	te	zijn.	Geen	wonder	dat	de	
tegenstander,	de	duivel,	zijn	aanvallen	richt	op	het	gebed.	Als	hij	die	
boog	kan	uitschakelen	of	slap	maken,	dan	hoeft	hij	voor	de	pijlen	ook	



niet	bang	te	zijn.	Dus:	laat	ze	het	maar	druk	hebben	elke	dag,	dat	ze	niet	
bidden	voor	de	opvoeding	en	de	gemeente,	laat	ze	zaterdagavond	maar	
laat	thuis	zijn	van	een	onrustige	avond	dat	ze	niet	bidden	kunnen	voor	
de	zondag,	laat	ze	zondagmorgen	maar	uitslapen	dat	ze	niet	bidden	
kunnen	voor	kerktijd.		

													Maar	pijlen	op	de	boog	van	het	gebed	daar	is	hij	bang	voor.	Mooi	
ook,	dat	zo	die	vrouw,	die	man	op	leeftijd	strijden	kan.	Die	vrouw	op	Urk	
met	de	kerkbode	naast	haar	stoel:	maandag	bidden	voor	de	catechese	
en	het	koor	en	de	Emmauskring,	dinsdag	voor	Bijbelstudiemorgen,	
mannen-	vrouwenvereniging,	woensdag	voor	de	kerk,	donderdag	voor	
kompas	en	jv,	vrijdag	zaterdag	voor	club	en	jos,	wanneer	is	het	
gemeenteraad,	wanneer	debatteert	de	2e	Kamer	over	belangrijke	
kwesties.	dagelijks	strijden	in	de	gebeden	zoals	Paulus	dat	vraagt	in	zijn	
brieven:	strijdt	voor	mij	in	de	gebeden.	

														Zo	bidden:	de	boog	spannen.	Elke	morgen.	Voor	alle	werk	in	
Gods	rijk	en	gemeente.	Naar	de	zondag	toe:	zaterdagavond,	
zondagmorgen,	gebed	opdat	de	pijl	van	het	Woord	kracht	zal	hebben.	
Het	stil	gebed	als	de	voorganger	onder	aan	de	kansel	staat:	dan	spitst	
zich	dat	toe,	o	HEERE,	geef	kracht	aan	Uw	Woord.	Zijn	wij	zulke	strijders	
in	Gods	rijk?	Elke	ochtend	10	minuten?	Zondagmorgen	een	kwartier	of	
langer?	Of	bent	u	een	soldaat	die	zonder	boog	van	gebed	het	strijdperk	
inrent?	Echt,	gemeente	hier	vindt	de	strijd	plaats.	Daarom	reikt	Jezus	
het	aan:	Uw	Koninkrijk	kome.	Laat	Uw	heerschappij	doorbreken.		

	 Wat	we	nodig	hebben?	Hem,	de	Koning,	Die	de	Voorbidder	is.	
Die	gebeden	opneemt	waar	zoveel	aan	mankeert,	bogen	die	zo	slap	
gespannen	zijn,	zo	vaak	ongebruikt	liggen.	O	Heere	Jezus,	neem	mijn	
gebeden	op	en	mee,	wast	U	ze,	reinigt	U	ze,	vult	U	ze	aan	en	breng	ze	zo	
tot	de	Vader.		
	

2	voor	de	kerk		

	 Dan	gaat	het	verder:	bewaar	en	vermeerder	Uw	Kerk.	Uw	Kerk.	
Uw.	Dus	niet	mijn	kerk,	mijn	gemeente.	Als	die	maar	groeit,	en	dan	
kunnen	we	wat	triomfantelijk	kijken	naar	de	overkant	en	naar	de	
herstelden	dat	onze	kerk	groeit.	Uw	Kerk.	In	welke	gemeente	dan	ook.	
Als	Uw	kerk	maar	groeit.	Ook	al	is	dat	een	andere	kerk	dan	de	onze.		

	 En:	Uw	Kerk:	kerk	met	een	hoofdletter.	Dus	niet	zozeer,	niet	
alleen:	dat	de	kerkgangers	toenemen,	maar	dat	de	Kerk	toeneemt,	het	
getal	van	hen	die	zalig	worden.	Uw	Kerk.	Er	kan	in	theorie	een	kerk	zijn	
met	10	leden,	een	hele	kleine	gemeente,	die	alle	tien	horen	bij	de	Kerk	
met	hoofdletter.	En	er	kan	een	gemeente	van	400	leden	zijn,	een	grote	
gemeente,	waar	er	maar	5	van	horen	bij	de	Kerk	met	hoofdletter.	Dan	is	



de	Kerk	met	tien	leden	groter	dan	de	kerk	met	400	leden.	En	om	die	
Kerk	gaat	het:	die	zalig	wordt.		

	 Dat	die	Kerk	bewaard	blijft.	De	tijden	door,	de	generaties	door,	
de	geslachten	door.	Dat	die	Kerk	er	over	20	jaar	nog	is.		

Ook	al	wordt	ze	verzocht.	In	West	Europa	door	welvaart,	door	drukte,	
door	hier	en	nu	gevoel,	door	genotzucht,	door	stress	en	verstrooiing.	
Wel	goed	om	daarvan	op	de	hoogte	te	blijven,	waakzaam	te	zijn.	Een	
goede	krant	of	tijdschrift	te	lezen	die	daarop	wijst	en	aanwijst.	O	bewaar	
Uw	Kerk,	dat	zij	blijven	zal	en	wordt	ingepalmd	door	verzoeking.	Zodat	
kleinkinderen	nauwelijks	meer	weten	van	het	dienen	van	God.		

Ook	al	wordt	ze	verleidt.	Door	dwaalleer.	Dat	de	verkiezing	eigenlijk	niet	
nodig	is	om	te	geloven.	Dat	verloren	gaan	eigenlijk	niet	echt	een	
mogelijkheid	is	om	serieus	mee	te	rekenen	als	kerkganger.	Dat	Gods	
toorn	achterhaald	is	en	niet	meer	te	duchten	is.	Goed	om	daarvan	op	de	
hoogte	blijven	door	een	kerkelijk	blad	te	lezen.	O	bewaar	Uw	Kerk,	dat	
zei	blijven	zal	en	niet	wordt	ingepalmd	door	gerustheid	en	
vanzelfsprekendheid.	

Ook	al	wordt	ze	verdrukt	en	vervolgd.	In	Nederland	misschien	steeds	
meer.	In	andere	landen	verschrikkelijk.	Zal	daar	over	25	jaar	nog	een	
Kerk	zijn?	Goed	om	daarvan	op	de	hoogte	te	zijn,	een	blad	te	lezen	over	
de	Vervolgde	Kerk.	O	bewaar	Uw	Kerk	dat	ze	niet	uitgeroeid	wordt	uit	
een	deel	van	de	wereld.		

	 Waar	maak	ik	me	soms	of	vaak	druk	om?	Om	zoveel.	Om	mijn	
werk,	mijn	studie,	mijn	huis	en	huisinrichting,	mijn	kleding	en	
autoaanschaf.	Tot	in	ons	bidden	toe.	Jezus	leert	ons:	Uw	rijk,	dat	dat	
mag	blijven	en	bewaard	worden.		

	 En	vermeerder	Uw	Kerk.	Vermeerder	Uw	Kerk.	Dat	zij	groeien	
mag,	toe	mag	nemen.	In	Uw	volk	Israël	en	onder	al	de	volkeren.	Door	
het	werk	van	zending.	In	Nederland,	door	het	werk	van	evangelisatie.	
Goed	om	daarover	te	lezen	in	een	blad	over	Messiasbelijdende	Joden,	in	
een	zendingsblad.	Geef	opwekking	en	herleving.	Ook	in	onze	gemeente.	
	 Vermeerder	Uw	Kerk.	Kijk	als	mensen	bij	onze	kerk	komen	dan	is	
maar	verplaatsing	binnen	Gods	leger.	Dat	is	voor	Zijn	rijk	in	die	zin	geen	
winst.	Maar	als	mensen	bij	Gods	Kerk	komen	dat	is	winst,	winst	op	de	
duivel.	Versterking	van	Gods	leger	op	aarde.	Vermeerder	Uw	Kerk.	Als	
iemand	ziek	is	kun	je	vurig	bidden	om	genezing	om	Gods	wonderen.	En	
dat	is	goed.	Dat	gebeurt	dan	ook	wel.	Maar	als	iemand,	een	jongere,	een	
oudere,	de	gemeente	verlaat,	uit	desinteresse	niet	meer	naar	
catechisatie	komt,	de	wereld	intrekt	wat	dan?	Ze	zijn	er	ook	in	onze	
gemeente.	Die	niet	meer	naar	catechisatie	komen,	die	de	kerkgang	los	
aan	het	laten	zijn.	Die	er	nog	zitten	maar	van	plan	zijn	dat	los	te	laten.	



Die	er	wel	zitten,	maar	onbekeerd	zijn.	Heere,	trek	ze	terug!	Vermeerder	
Uw	Kerk.	Onder	ons	nageslacht,		onder	onze	familie,	in	onze	straten	en	
dorpen	,	onder	Uw	volk	Israel,	onder	al	de	volken,	want	zondaren	zijn	als	
schelpen	op	het	strand	van	de	hel.	Als	het	vloed	wordt	en	de	zee	komt	
op	dan	storten	de	golven	zich	op	de	schelpen	en	sleuren	ze	mee	de	zee	
in,	voorgoed.	Zondaren	liggen	op	het	strand	van	de	hel.	En	eens	komt	de	
golf	van	de	dood	en	sleept	ze	voor	eeuwig	mee,	tenzij	tenzij	op	tijd	zijn	
weggehaald,	ingezameld	in	Gods	rijk.	Zo	liggen	mensen	op	de	stranden	
van	de	hel	en….wij	zouden	niet	bidden….?	Wij	zouden	ons	druk	maken	
om	ons	comfort	en	om	ons	bankstel	en	onze	club?	Terwijl	zondaren	
dreigen	weggesleept	te	worden	in	de	eeuwige	afgrond…..!	Vermeerder	
Uw	Kerk!	Laten	zielen	gewonnen	worden	voor	Koning	Jezus!	

	 Dat	is	wel	heel	iets	anders	dan	tevredenheid	omdat	het	
kerkbezoek	niet	slecht	is.	Of	zelfs	trots	omdat	het	bij	ons	nog	wat	beter	
is	dan	op	andere	plaatsen.	En	zelfgenoegzaam	en	trots	leunen	we	
achterover.	In	plaats	van	te	bidden:	vermeerder	Uw	Kerk,	win	hen	voor	
Koning	Jezus.		

	 Wat	we	nodig	hebben?		De	voorbidding	van	de	Koning	Zelf.	O	
Heere	Jezus,	neem	ons	gebedsleven	op	in	Uw	voorbidding.	Zuiver	en	
verzoen,	reinig	en	heilig	ons	gebed	opdat	het	voor	de	Vader	komt.	
	

3	tegen	de	vijand	

	 Bij	strijd	hoort	een	tegenstander.	De	duivel.	Daarom	leert	Jezus	
bidden:	verstoor	de	werken	van	de	boze	en	alle	geweld	dat	zich	tegen	U	
verheft.	Alle	geweld	tegen	God	en	Jezus.	Pogingen	van	satan	om	
Christus’	invloed	te	weren.	Door	geweld	en	aanslagen.	Daar	weren	we	
heel	wat	van	in	onze	tijd.	Geweld	en	aanslagen.	Terreurdreiging.	En	we	
zorgen	wel	dat	we	veiligheidsdiensten	hebben	om	die	dreiging	op	te	
sporen	en	ons	te	verdedigen	tegen	aanslagen	en	geweld	van	terrorisme.		

Maar	beseffen	we	wel	dat	er	ook	andere	aanslagen	zijn	en	ander	
terrorisme	is.	Met	geestelijk	geweld.	Met	geestelijke	aanslagen.	Gericht	
tegen	God	en	Zijn	rijk.	Tegen	Jezus	en	Zijn	heerschappij.	Denk	aan	
wetgeving	in	Nederland	over	winkelopenstelling	op	zondag,	over	
levensbeëindiging.	Alle	geweld	tegen	God	en	Jezus.	Als	mensen	zichzelf	
tot	leider	uitroepen	zonder	God	boven	zich.	Als	andere	godsdiensten	
zich	grootmaken	tegen	God	en	Zijn	Christus.	Aanvallen	genoeg!	Kijk	de	
wereld	maar	rond	en	onze	samenleving.	En	kijk	met	geestelijke	ogen!	

	 Aanvallen	genoeg.	En	ben	jij	een	strijder	aan	Gods	kant?	Een	
bidder?	Verstoor,	vernietig	de	werken	van	de	boze.	Of	ligt	de	boog	op	
de	grond	ongebruikt?	Liggen	we	te	slapen?	En	de	duivel	rukt	maar	op.	
Verstoor	de	werken	van	de	boze.	Niet	de	onderdanen,	maar	de	werken.	



En	laat	de	onderdanen	van	de	boze	nog	tot	inkeer	komen.	Al	kun	je	dan	
ook	erin	komen,	als	je	dicht	bij	Christus	leeft	en	Zijn	rijk	liefhebt	dat	je	
bidt	met	de	wraak-Psalmen:	Heere,	als	zij	tot	de	verworpenen	horen,	als	
zij	de	zonde	tegen	de	Heilige	Geest	hebben	gedaan,	leg	hen	dan	het	
zwijgen	op,	laat	hen	Uw	rijk	niet	langer	weerstaan.		

	 O	Heere	Jezus,	leer	ons	bidden.	Leer	ons	bidden	naar	Uw	
bedoeling.	

	 En	de	duivel	is	vooral	bezig	om	het	wapen	van	Gods	rijk	aan	te	
vallen:	het	Woord.	Het	zaad	is	het	Woord.	Allerlei	aanslagen	om	het	
Woord	terzijde	te	stellen.	Daar	richt	de	duivel	zich	op.		

Tegen	het	gezag	van	Uw	Woord.	Och,	dat	was	voor	toen,	dat	hoeven	we	
nu	niet	meer	zo	over	te	nemen.	Over	de	plaats	van	de	vrouw,	over	
kleding.	Over	de	schepping	in	7	dagen.	Och,	dat	dachten	mensen	toen,	
maar	dat	hoeven	wij	zo	niet	meer	over	te	nemen.	

Tegen	de	zeggingskracht	van	Uw	Woord.	Och,	dat	klinkt	zo	bekend	en	
vertrouwd,	wie	gelooft	wordt	zalig	wie	niet	gelooft,	blijft	verdoemd.	En	
als	ik	geloof	word	ik	er	niet	blij	van,	als	ik	niet	geloof	schrik	ik	er	niet	van.	
Zou	Ajax	gewonnen	of	verloren	hebben,	mijn	bedrijf	die	order	wel	of	
niet	krijgen.	Dat	doet	me	nog	meer	als	ik	eerlijk	ben.	

Tegen	de	plaats	van	het	Woord:	wat	minder	vaak	en	wat	vluchtiger	
lezen	persoonlijk,	ja,	opa	en	oma	deden	dat	nog,	maar	ja	in	onze	tijd	lukt	
me	dat	niet.	wat	minder	tijd	voor	nemen	in	het	gezin,	het	is	nou	
eenmaal	zo	razend	druk	met	alles,	wat	minder	centraal	op	de	clubs,	wat	
minder	aandacht	voor	in	de	kerkdienst,	wat	korter	vooral.		

	 Zien	we	de	aanslagen	van	de	duivel?	Zij	onze	ogen	open	en	
verlicht?	Om	de	eerste	bedreiging	direct	te	signaleren?	

	 Aanvallen	genoeg.	Aanslagen	tegen	Gods	Woord.	Ben	jij	een	
strijder	aan	Gods	kant?	Een	bidder?	Of	ligt	de	boog	ongebruikt	op	de	
grond,	slap	in	je	handen?	Heere,	verijdel	ze!		

													Dat	was	het	gebed	van	die	vrouw	in	Putten.	Toen	ds	L.	Kievit	op	
huisbezoek	kwam	na	de	oorlog.	En	ook	deze	vrouw	had	de	razzia	
meegemaakt	van	1944.	En	ze	vertelde:	dominee,	toen	hadden	ze	mijn	
man	en	mijn	zoon	opgepakt	en	ik	zat	in	de	kelder	onder	ons	huis	te	
bidden.	En	ik	bidden.	Maar	mijn	man	is	niet	teruggekomen.	En	ik	bidden	
tot	God.	En	mijn	zoon	is	nooit	meer	teruggekeerd.	Maar	God	heeft	mijn	
gebed	verhoord	dominee.	Ja,	want	ik	bad	in	die	kelder	toen:	o	HEERE	
wat	en	wie	U	ook	laat	wegnemen,	laat	Uw	Woord	in	Putten	blijven.	Op	
de	kansel,	in	de	huizen.	En	God	heeft	verhoord,	want	het	Woord	wordt	
nog	steeds	bediend	in	Putten.	En	zijn	er	nou	nooit	moment	waarop	je	



denkt:	ja	HEERE,	al	zou	U	mijn	man,	mij	vrouw,	mijn	kind	wegnemen,	als	
Uw	Woord	maar	blijven	zou…..			

	 Wat	we	nodig	hebben	is	de	Voorbidder.	De	Koning,	Die	ook	
Voorbidder	is.	Dat	Hij	onze	gebeden	opneemt	en	meeneemt	en	ze	
verzoent	en	zuivert	en	ze	zo	voor	de	Vader	brengt.	
	

4	om	de	overwinning	

	 Jezus	leert	ons	bidden.	Om	soldaten	te	zijn,	om	de	bewaring	en	
vermeerdering	van	Zijn	Kerk,	om	vernietiging	van	alle	aanvallen	van	de	
duivel.	Soms	zou	je	moedeloos	van	worden.	Moedeloos	als	je	ziet	
hoeveel	aanvallen	er	zijn.	Als	je	ziet	hoe	de	kerk	soms	wordt	
teruggedrongen.	Als	je	weinig	merkt	van	Jezus	heerschappij.	Moedeloos	
als	je	ziet	en	gewaar	wordt	wat	een	slechte	soldaat	je	bent.	Wat	een	
onbeholpen	bidder.	Als	het	daarvan	af	zou	hangen….van	mijn	vurig	en	
op	Zijn	rijk	gericht	gebed…..	

	 Maar	de	catechismus	heeft	nog	iets	gehoord	in	die	bede:	totdat	
de	volkomenheid	van	Uw	rijk	komen	zal	waarin	Gij	alles	zult	zijn	in	allen.	
Totdat.	Daar	spreekt	zekerheid	uit.	Van	Gods	Koninkrijk	is	het	niet	de	
vraag	of	het	komt,	of	dat	het	komt.	Maar	zekerheid	en	verwachting	
totdat	het	komt.	Dat	is	zeker.	Omdat	Christus	Koning	is	en	door	God	aan	
Zijn	rechterhand	is	gezet.	Omdat	de	satan	verloren	heeft	en	geworpen	
zal	worden	in	de	poel	van	vuur	en	sulfer.	En	daarom:	totdat	Uw	rijk	
volmaakt	zal	doorbreken	en	zal	komen.			

	 Ja,	voor	die	tijd	zal	er	nog	heel	wat	gebeuren:	lees	de	rampen	in	
Openbaringen	maar.	Lees	de	tekenen	der	tijden	in	Mattheus	24	maar.	
Alle	volken	zullen	het	Evangelie	horen.	Lees	Romeinen	9-11	maar:	vele	
Israëlieten,	Joden,	zullen	zich	bekeren	tot	de	Jezus,	de	Gekruisigde.	
Vergelijk	het	met	een	schip	dat	voor	de	kust	ligt.	Met	een	touw	eraan	
dat	op	het	strand	ligt.	Dat	schip	moet	om	aan	land	te	komen	nog	een	
eind	door	het	water	heen,	door	de	branding	heen.	Maar:	als	je	zachtjes	
aan	dat	touw	trekt	zal	dat	een	hele	tijd	in	beslag	nemen.	Maar	als	je	
hard	aan	dat	touw	trekt	dan	zal	dat	een	stuk	sneller	gaan.	Dat	schip	is	
Gods	Koninkrijk.	Dat	touw	is	Onze	Vader.	Hoe	hard	trekken	we	aan	dat	
touw?	Uw	Koninkrijk	kome	wil	zeggen,	Heere,	laat	al	die	dingen	haastig	
gebeuren.	Heel	snel	elkaar	opvolgen.	Zodat	het	maar	kort	meer	duurt	
voordat	uw	rijk	aan	land	is	en	is	aangekomen	in	hemel	en	op	aarde.		

	 Bid	u	dat?	Bidden	wij	dat?	Als	het	van	ons	gebed	afhing	hoe	lang	
zo	het	dan	nog	duren?		

	 En	dan	vindt	het	oordeel	plaats.	Zoals	in	de	gelijkenis	van	het	
visnet.	En	dan?	Dan	is	wel	de	vraag:	kun	je	daarom	bidden?	Kun	je	



bidden	dat	die	dag	komen	zal	als	je	zelf	nog	niet	klaar	bent?	Als	je	zelf	
nog	in	het	rijk	van	satan	bent	en	leeft?	Het	komen	van	Jezus’	rijk	
betekent	ook	de	ondergang	van	satans	rijk	en	ieder	die	daarbij	hoort.	
Weet	ik	wel	wat	ik	vraag	als	ik	bid:	Uw	rijk	kome?	Als	ik	dat	bid	terwijl	ik	
zelf	nog	los	van	Christus	leef,	dan	bid	ik	om	mijn	eigen	ondergang.	
Daarom	zet	dit	gebed	zet	Jezus	mij	in	dit	gebed	wel	de	pijl	op	het	hart:	
zorg	dat	je	er	klaar	voor	bent.	Nu	kan	het	nog,	bekeer	je,	wend	je	tot	
Mij,	val	Mij	te	voet.	Staak	je	verzet	tegen	Mij	en	Mijn	Woord.	Laat	je	
maken	tot	onderdaan	van	Mijn	rijk.		

	 En	er	spreekt	verlangen	uit.	Totdat,	Calvijn	bad	vaak:	totdat	wij	
eindelijk.	Eindelijk	Uw	rijk	mogen	zien,	eindelijk	onszelf	U	volkomen	
onderwerpen,	eindelijk	de	strijd	te	boven	zullen	zijn,	eindelijk	satan	niet	
meer	aan	zal	vallen.	Eindelijk	God	alles	en	in	allen.	Heere	Jezus,	kom	,	
kom	haastig	bidt	de	Geest,	bidt	de	bruid.	Dan	mag	ik	U	zien	in	uw	
schoonheid,	de	Koning	zien.	Borg,	Middelaar,	Bruidegom.		

	 Worstelend	voor	allen	die	Hem	nog	niet	kennen.	En	tegelijk	
trekken	dan	dat	touw.	En	als	Gods	rijk	komt,	en	Hij	Zijn	oordeel	heeft	
voltrokken,	dan	zingt	de	hemel,	juicht	de	hemel,	dus	al	de	zaligen:	
rechtvaardig	en	heilig	zijt	Gij	HEERE	in	al	uw	werken	en	oordelen.	
Halleluja.	Dan	wel,	dan	volkomen.	Al	Uw	vijanden	zijn	vergaan	en	ten	
onder	gebracht.	Gij	zijt	nu	alles	en	in	allen.	Uw	rijk	is	volmaakt.	

																																														Amen			

	

	

	

	

	


