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 Gemeente, 

 Wat nut ons Jezus’ lijden en sterven? Daar gaat het over in 

zondag 15 en 16 van de catechismus. En van dat nut zijn al geweldige 

dingen genoemd. Ten eerste in zondag 15 dat Jezus’ kruisdood ons 

verlost van de schuld en Gods oordeel van de verdoemenis. Ten tweede 

in zondag 16 het eerste deel dat Jezus’ kruisdood, Zijn sterven, ons 

verlost van de dood. De dood maakt tot een doorgang naar het eeuwige 

leven. De deurwaarder doet nu ook dienst als bruidsjonker en chirurg. 

Maar dat is nog niet alles. Jezus’ kruisdood heeft nog meer nut. Want 

stel je voor, je zou verlost zijn van de verdoemenis, van de dood. Je zou 

niet verloren gaan, en je zou door het sterven heen altijd blijven leven. 

Maar de zonde zou blijven. Dan kon je nog niet blij zijn en zou je nog 

niet gelukkig zijn. Als de zonde bleef heersen. Maar Jezus’ dood verlost 

ten derde ook van de zonde.  

 Dat maakt de Bijbel duidelijk met de uitdrukking: ‘met Hem’. De 

catechismus noemt dat de oude mens door Zijn kracht met Hem 

gekruisigd, gedood en begraven wordt. Dat is een samensmelting van 

verschillende uitdrukkingen in het Nieuwe Testament die dat ‘met Hem’ 

hebben. Oa Romeinen 6, maar ook Collossenzen 2 en 3 en Efeze 2.  

 Met Hem. Vreemd natuurlijk. Met Jezus gekruisigd en gestorven 

zijn. Want dat werden er maar 2. Tegelijk met Jezus werden twee 

moordenaars gekruisigd. Eén ter rechter- en één ter linkerzijde. Maar 

dat waren wij niet. Dat kan natuurlijk ook niet meer. Toch: de gelovigen 

zijn met Jezus gekruisigd en gestorven. Namelijk niet: tegelijk met Hem, 

maar hetzelfde als Hem. Wat van Hem geldt, geldt van ons.  

1 de vastheid 

 Wat geldt er dan van Jezus toen Hij stierf en werd begraven? 

Wel. Zolang Jezus leefde voor Zijn dood stortten de zonde en de duivel 

zich onophoudelijk op Hem. Daarvoor was Jezus ook gekomen. Dat de 

duivel en de zonde zich op Hem zouden uitleven. Hem verzoekend, 

bespringend. Ze hadden eigenlijk vrij spel op Jezus. Tot op het kruis toe, 

ook daar verzocht de duivel en de zonde Hem nog. Maar toen Jezus 

stierf en begraven werd, was dat afgelopen! Toen moest de duivel, de 

zonde Hem met rust laten. Die moesten Hem laten gaan. En toen Jezus 



opstond uit de dood, toen waren de duivel en de zonde nergens meer te 

bekennen. Toen leefde Jezus in het gebied van God. Onder Zijn gunst. 

Onder een open hemel en op weg naar de hemel. In vrede met God. 

Niet meer in het gebied waar de zonde heerst.  

 Wat van Jezus geldt, geldt ook van de gelovigen. Van nature, net 

als alle mensen, zijn ook de gelovigen onder de greep van de duivel en 

de zonde. Ja, uitgeleverd aan duivel en zonde. Die daarom altijd maar 

me beheersen, ik ben er slaaf van, zij zijn mijn eigenaren moet je 

zeggen. Door God ben ik uitgeleverd aan zonde en duivel. Maar met 

Jezus gestorven en begraven betekent: wat van Jezus geldt, geldt ook 

van mij. Ik ben aan de duivel onttrokken, aan de zonde ontnomen. Ik 

leef in het Koninkrijk van God. De zonde mag niet meer mij beheersen. 

De duivel heeft me moeten laten gaan, ik ben verlost, bevrijd. Ik ben 

met Jezus gestorven en begraven. Aan duivel en zonde onttrokken. En 

met Hem opgewekt. Wat van Jezus geldt, geldt ook van mij. Ik hoor bij 

God. leef onder de vrede van God, onder een open hemel en op weg 

naar de hemel. God is mijn Eigenaar. Ik ben van eigenaar veranderd: niet 

meer van duivel en zonde, maar van God. Levend in vrede met God.  

 Hoe kan dat, dat de duivel, de zonde is afgezet, en mij heeft 

moeten laten gaan? Omdat mijn oude mens met Hem gekruisigd is. Mijn 

oude mens. Dat is kun je zeggen: de zonde. Dat is mijn bestaan vanuit 

Adam. Vol van zonde. Maar toen Jezus werd gekruisigd, werd mijn oude 

mens met Hem gekruisigd. Jezus werd gekruisigd. Dwz. Jezus werd 

vervloekt, verbannen. Onder Gods toorn gelegd. Eigenlijk zei God tegen 

Jezus toen: ga weg, ga voor eeuwig weg. Ga weg en Ik wil je nooit meer 

zien. Mijn oude mens is met Hem gekruisigd. Wat van Jezus geldt, geldt 

van mijn oude mens. God zei tegen hem: ga weg, ga voor eeuwig weg. Ik 

wil je nooit meer zien. De zonde is toen door God afgezet, weggejaagd 

uit mijn leven. Ga weg, vervloekt en verbannen.  

 En daarom ben ik nu van een Ander: van God. Niet meer van de 

zonde, van de oude mens, maar van God.  

 Misschien denkt u, jij: best moeilijk. Onze denkwereld staat een 

eind van de klassiek Oosterse af. Daarom met een voorbeeld. Denk aan 

een schip. Een schip is van een reder, een eigenaar. Nu heeft die 

eigenaar kapiteins en stuurmannen in dienst. En die hebben een aantal 

mensen gegijzeld om mee te nemen. Om als slaaf aan boord te werken. 

Dat schip vaart over de oceaan van Afrika naar de kust van Zuid-

Amerika. En daar willen zij het schip te pletter laten slaan op de rotsen. 

Maar er is een ander schip. Dat vaart precies de andere kant op. Terug 

naar Afrika, het thuisland. En dat schip kruist het eerste schip en koopt 

slaven op en neemt ze mee. En zo varen ze terug naar huis.  



 Nu, wij varen allemaal van nature op het schip van de duivel. En 

de zonden hebben mij gegijzeld om hun slaaf te zijn. Ik doe dat 

overigens graag. De zonden dienen. En dat schip vaart naar de afgrond. 

Dan laat de duivel het met de zonden en alle opvarenden neerstorten in 

de hel. Maar er is nog een schip. Het schip van God. Waarvan Jezus de 

kapitein is geworden door Zijn lijden en sterven. En hij kruist dat schip 

van de duivel en koopt slaven op en neemt ze over. Wat van Jezus geld, 

geldt van mij. Ik vaar op datzelfde schip. In dezelfde omstandigheden als 

Hij. Onttrokken aan de gijzelnemers. Dan vaar ik de andere kant op, 

terug naar huis, naar het Vaderland. Veranderd van eigenaar, veranderd 

van schip. Dat noemt de Bijbel leven. Dan leef ik, overgenomen, 

overgekocht, van Eigenaar veranderd. Al word ik ziek, of zwak, al struikel 

ik en val ik op dat schip, al val ik slaap, dat is allemaal niet de bedoeling, 

maar: ik vaar nog steeds de goede kant op, dat blijft zo, en ik kom aan. 

Met Hem!  

 Nu komt Jezus elke keer langsgevaren. Om slaven over te kopen. 

Over te zetten van het schip van de duivel op het schip van God. En dat 

doet Hij door het geloof. Het geloof dat zegt, roept, smeekt: Heere 

Jezus, neem mij over, verlos mij.  

 Want….ik vaar de verkeerde kant op. Ik ben onder duivelse 

machten. Wat een ontdekking in je leven. Ik vaar naar de afgrond. Ik 

dien de zonden en de duivel. Als je dat ontdekt…. En, en wat helpt 

eraan? Kijk, ik kan op dat schip stoppen met werken voor de zonde. 

Helpt dat? Nee, het schip vaart door naar de afgrond. Ik kan ongerust 

heen en weer lopen, helpt dat? Nee, het schip vaart door naar de 

afgrond. Ik kan op het schip terug gaan lopen en aan de achtersteven 

gaan staan en richting Afrika kijken, helpt dat? Nee. Het schip vaart 

door. Zolang ik op dat schip blijf, blijft het de verkeerde kant opgaan. I 

kan proberen een muiterij te plegen en de stuurmannen en de kapitein 

te overwinnen en zelf het roer in handen te nemen. Probeer maar, dat 

lukt je niet. Je wint het niet van de zonden. Ze blijven aan het roer. Niets 

helpt. Niets helpt, dan alleen: Jezus, Die mij overneemt. Overzet. 

Loskoopt van de duivel, overgeeft aan God. En ik vaar mee met Hem. 

Net als Hij, richting de hemel en de heerlijkheid.  

 Vaart u op dit schip? Dat is de beslissende vraag: zijn wij van 

eigenaar veranderd? 

 Veranderd van eigenaar: nu ben ik van God. En wat van Jezus 

geldt, geldt van mij. Met Hem gestorven en met Hem opgewekt. Varend 

op het schip naar de heerlijkheid. Met Hem levendgemaakt en mede 

opgewekt. Een ieder die gelooft! Die zich laat overzetten door Jezus. En 

daarvoor komt Hij langs, ook vanavond. Laat Mij je overzetten. 

Ontzetten aan duivel en zonden. Overzetten met Christus op het schip 



van Mijn Koninkrijk. Wie gelooft die leeft en verlangt naar gerechtigheid, 

heeft de Heere lief, schreeuwt om God. Tekenen van leven. 

 Dat moet je nooit omdraaien. Dat je eerst wil verlangen naar 

gerechtigheid, en de Heere liefhebben, en schreeuwen om Gods gunst. 

Dan wil je tekenen van leven hebben voor je leeft. Dan wil je eerst 

berouw hebben, en echte ijver, en verlangen naar de gerechtigheid en 

dan in Jezus geloven. Dan wil je leven voordat je leeft. Ademen en 

huilen en verlangen naar vader voor je leeft. Dat kan natuurlijk niet. 

Eerst leven, leven met Christus en dan zul je ademen en verlangen en 

huilen. Dan zul je schreeuwen naar God, verlangen naar de Vader en 

hongeren naar de gerechtigheid. En één ademhaling, één schreeuw, is 

bewijs van leven.  

2 het verlangen 

 Dat is één: overgezet zijn. Met Christus gestorven en begraven 

en opgewekt. Van eigenaar, van schip veranderd. En nu met Christus 

meevarend naar de hemelse heerlijkheid. En zo, en dan het volgende: 

Romeinen 6 noemt dat: dat dan de zonde niet heerse over uw sterfelijk 

lichaam. Efeze 4 noemt het: legt af de oude mens en trekt aan de 

nieuwe mens. Collossenzen 3 noemt het: doodt dan uw leven die op de 

aarde zijn. De Catechismus gebruikt woorden uit Romeinen 6 dat door 

Zijn kracht de oude mens met Hem gekruisigd wordt, opdat de boze 

lusten van ons vlees teniet gedaan worden.  

 Want wat is het geval? Die reder van het eerste schip, de duivel 

hoort en ziet dat hij me is kwijtgeraakt. En hij geeft de stuurmannen 

orders om erachteraan te gaan. Haal ze terug. En de boze lusten van het 

vlees komen me achterna en klimmen aan boord van Gods Koninkrijk en 

staan weer voor mijn neus. Om me mee te nemen. Nee, niet met 

wapens en geweld. Maar me verzoekingen en verlokkingen, mooie 

aanbiedingen van snoepgoed en lekkere dingen.  

 Dat is natuurlijk ongehoord. Ongeoorloofd. Want ik ben 

losgekocht en overgezet en ze hebben niks meer te vertellen. En ik zou 

daar maar op één manier op horen te reageren: ga weg. Heere Jezus 

help. Help, daar zijn ze weer. Natuurlijk mogen die boze lusten van het 

vlees me niet meer regeren. Maar….laten we eens kijken. Hoe gaat dat? 

Als die boze lusten van het vlees je komen verleiden en teruglokken om 

weer hen te dienen. Eén van die boze lusten is hoogmoed. Die komt 

naar me toe en vertelt dat andere mensen je waarderen en je goed 

vinden. En ik….ik zou moeten zeggen: ga weg, ik wil niks met je te 

maken hebben. Maar ik zeg zo vaak: o ja, nou vertel eens verder. 

 Nog zo’n vroegere gijzelnemer: drift. Je hoort dat een ander over 

jouw zegt dat je niet te vertrouwen bent, dat die kwaad is op je. En  drift 



zegt: kom mee, we zullen daar eens goed op ingaan en terugpakken. En 

ik….ik zou moeten zeggen: ga weg, ik wil niks met je te maken hebben. 

Maar ik zeg zo vaak: ja, dat is goed, laten we eens verder denken in dat 

spoor.  

Nog zo’n boze lust is gemakzucht. Je hoort dat het niet nodig is om te 

vasten, dat bidden best veel inspanning vergt, dat bekering een strijd is, 

dat ze op het werk weinig ophebben met vroom gedoe en gemakzucht 

zegt: ik zou maar niet teveel moeite doen, ik zou het maar erbij laten 

zitten. En ik….ik zou moeten zeggen: ga weg, ik wil niks met je te maken 

hebben. Maar ik zeg zo vaak: ja, dat is goed, dat lijkt me ook wel, laat ik 

me maar stil houden.  

Nog zo’n boze lust: hebzucht. je ziet iets wat je heel niet nodig hebt, 

maar het is wel heel gaaf en populair. Eigenlijk heb je er al mee dan 

genoeg van. En hebzucht zegt: dat zou ik maar doen. Ik zou het er voor 

over hebben. En ik….ik zou moeten zeggen: ga weg, ik wil niks met je te 

maken hebben. Maar ik zeg zo vaak: ja, dat is goed, dat lijkt me ook wel, 

dat moet ik echt hebben ja. 

Nog zo’n boze lust: onkuisheid. Je ziet beelden of aankondigingen van 

beelden van erotiek. En onkuisheid zegt: geniet ervan, ga er even langs, 

blijf even kijken, nu niet uitzetten niet je hoofd omdraaien. En ik….ik zou 

moeten zeggen: ga weg, ik wil niks met je te maken hebben. Maar ik zeg 

zo vaak: ja, dat is goed, ik doe mee, ik ga toch verder. 

Nog zo’n boze lust, gijzelnemer van vroeger. Jaloezie. Je oog ziet dat een 

ander me toch wat heeft gekocht en heeft bereikt. Die steekt iedereen 

de ogen uit. En jaloezie zegt: dat vind ik niet eerlijk, waarom zij wel en ik 

niet. En ik….ik zou moeten zeggen: ga weg, ik wil niks met je te maken 

hebben. Maar ik zeg zo vaak: ja, dat vind ik ook wel ja, dat lijkt me ook 

wel, waarom heb ik het zovele minder en moeilijker?  

Nog zo’n boze lust; onmatigheid. Er is zoveel te bereiken. Er is zoveel te 

eten en te drinken.  Onmatigheid zegt: niet stoppen, je moet meer, 

meer hebben, meer nemen. Meer een, meer drinken, meer hebben. En 

ik….ik zou moeten zeggen: ga weg, ik wil niks met je te maken hebben. 

Maar ik zeg zo vaak: ja, neem me maar mee, ik ga mee, nog meer nog 

meer.  

 Denk nou eens na! Dan ben je gekocht door Jezus bloed. Met 

Hem overgezet het schip van het Koninkrijk van God. Verlost van die 

vreselijke gijzelnemers die je wilden laten neerstorten in de hel. Heeft 

Jezus dat gedaan om je weer te laten meenemen door die boze lusten? 

Om je weer te laten terughalen door die gijzelnemers? Je schaamt je 

diep. Je roept om Jezus. Om vergeving, om genade, om kracht om nee te 

zeggen. Om die boze lusten niet te laten regeren, teniet te doen. Steeds 



meer krijg ik last van mijzelf, mijn zondige aard die toch weer mee wil, 

wil toegeven. Verlangen om net meer te zondigen.  

 En zo leert Christus het me. Hij laat me zien hoe duur Hij mij 

heeft gekocht. Voor welke prijs. Hij laat me zien waarvan Hij me heeft 

verlost: van slavernij met de eeuwige dood aan het eind. Hij laat me zien 

waartoe Hij mij heeft verlost: een verzoend leven, een gered leven, een 

leven onder de gunst van God, op weg naar de heerlijkheid. En zo leert 

Hij ons om onszelf tot een levend dankoffer Hem te offeren. Mij zelf 

Hem op te offeren. Als dankoffer. Dwz. ik dien Hem niet om zalig te 

worden, maar omdat ik zalig geworden ben. Niet om vrede met God te 

krijgen, maar omdat ik het heb. Niet om niet verloren te gaan, maar 

omdat ik niet verloren zal gaan. Dat is: God dienen. Niet mezelf, maar 

God. omdat ik zalig ben, in de hemel kom, verlost ben. Dat is echt God 

dienen. Dan mag het ook een offer zijn. Iets wat je echt wat kost. Aan 

tijd en geld. Aan zelfverloochening en kruisdragen. Tot en met in 

vervolging toe. Werk, huis, familie, vrijheid en leven. Als dankoffer hem 

offeren. Hoe kan ik zeggen dat het mij teveel is? Als ik zie wat Hij gaf 

voor een vijand, hoe kan ik dan ooit teveel moeten geven voor mijn 

Heiland. Teveel vragen kunt U nooit! Uit dankbaarheid en wederliefde. 

Wie God nog nooit gediend heeft uit wederliefde, heeft Hem nooit 

gediend. Wie God nog nooit gediend heeft uit dankbaarheid, heeft Hem 

nog nooit gediend.   

 Dat is het doel van Jezus’ dood. Met Hem gestorven en begraven 

en opgewekt. Overgezet. En met Hem op het schip van Gods rijk op weg 

naar de heerlijkheid, naar het Vaderland. Met verlangen dat de boze 

lusten niet meer regeren maar dat mijn leven één dankoffer zal zijn. Dat 

verlangen geeft Jezus erbij. Kent u dat? Ken jij dat? Zonder dat 

verlangen is het geen leven maar de dood.  

 Wat zegt Romeinen 6 dan? Houd het daarvoor dat gij de zonde 

dood zijt maar Gode levende zijt. Houd het ervoor. Want het lijkt er 

soms niet op. Dan probeert de zonde toch zo sterk om zich te laten 

gelden en invloed te blijven uitoefenen. Sterker nog dan eerst lijkt het 

wel. Maar houdt ervoor dat gij de zonde dood zijt. En Gode levend. Ook 

al merk je daar niet zo veel van altijd. Van die gunst van God, en Zijn 

verzoend Vader zijn. Houd het ervoor. 

 Dat is wat anders dan: houd het erop. Dat is een dus-geloof. Dan 

zeg je, redeneer je, ik leef best fatsoenlijk, ik doe geen grote zonden, dus 

ik houd er op dat ik wel naar de hemel zal gaan en dat het goed met me 

zit. Ik houd het erop. Want ik ben gedoopt, ik deed belijdenis, ik ga naar 

de kerk, dus het zal wel goed zitten met me. Ik houd het er maar op. Dat 

is levensgevaarlijk! Daarmee misleid je jezelf. Bedrieg je jezelf voor de 

eeuwigheid.  



 Maar ik houd het ervoor dat is een nochtans geloof, toch geloof. 

Tegen alles in, al is de zonde sterk, al doet de zonde zich gelden, al voel 

ik soms zo weinig leven, zo weinig genade, nochtans, en toch ik houd 

het ervoor dat ik de zonde dood ben en Gode levend in Christus Jezus. 

En nu is mijn leven zegt Colossenzen 3 met Hem verborgen. Wat van 

Jezus geldt, geldt ook van mij. Jezus leeft, maar in de hemel. En op aarde 

zie je niet altijd dat Hij leeft. Ook mijn leven is soms verborgen. Je ziet 

het niet altijd overal aan. Het zijn tekenen en sporen. Sporen van 

verlangen, flarden van haat tegen de zonde, vlammen van liefde die 

soms oplaaien. Dan hier, dan daar. Mijn leven is met Christus verborgen 

in God. In de hemel. Niemand kan erbij. De grond en de bron van mijn 

leven zijn verborgen in God. Als in de hemelse brandkast. Daar kan geen 

duivel bij. Mijn toegangsbewijs tot de hemel is verborgen in God. met 

Christus.  

           Totdat wij met Hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. 

Dan zullen wij Jezus in al Zijn glorie. Zijn macht gemanifesteerd en in 

volle luister. En wij met Hem. In volle glorie met Hem geopenbaard. In 

een verheerlijkt lichaam, een zondeloze gedachtenwereld. Dan ben ik 

zichtbaar volmaakt en heilig en rechtvaardig. Met Hem geopenbaard.  

                                                      Amen    

 


