
                                               Heid Cat zondag 14 

Gods Zoon werd 1 Zelf mens   2 echt mens  3 heilig mens 

 Gemeente, 

 Drie namen van de Zoon van God kwamen voorbij. Dat Hij is 

Jezus, dat Hij is Christus, dat Hij is onze Heere. En na deze namen komt 

Zijn levens geschiedenis aan ons voorbij. Van geboorte tot sterven, van 

opstanding tot wederkomst. En vanavond is dan het eerste moment van 

Zijn leven aan de orde. Dat Hij is geboren uit de maagd Maria. Kerst dus. 

Midden in de lijdenstijd. Het is de 4
e
 lijdenszondag. Dat kan een verschil 

lijken. Want bij geboorte denk je aan vreugde en een fijne sfeer, 

eigenlijk een feest. En bij de lijdenstijd denk je natuurlijk aan lijden, 

smart, pijn, vernedering.  

 Maar dat is een misvatting. Voor Jezus liggen Zijn geboorte en 

Zijn lijden in elkaars verlengde. Sterker nog: Zijn geboorte is het begin 

van Zijn vernedering. Daarom mag je daar ook echt wel rekening mee 

houden als het kerst is. En je afvragen, bij alle gezelligheid als familie, 

past daar al te veel versiering bij, past daar een kerstboom bij? Bij 

vernedering en lijden, smart en pijn.  

 Dat komt allemaal omdat Jezus’ geboorte een totaal andere is 

dan de onze. Want Jezus was er al! Voor Zijn geboorte, voor Zijn 

ontvangenis in Maria’s schoot was Hij er al. De Zoon van God. Want als 

zondag 13 het heeft over Gods eniggeboren Zoon dan gaat het niet over 

kerst. Niet over de kribbe en de stal van Bethlehem. Nee, Zijn 

eniggeboren Zoon gaat terug naar de eeuwigheid. Toen, voor de wereld 

geschapen was, in de eeuwigheid, is de Zoon geboren uit de Vader. En 

toch zijn ze er altijd allebei eeuwig geweest. Onbegrijpelijk! Van 

eeuwigheid was er de Vader, was er de Zoon, ook de Heilige Geest, en 

was de Zoon bij de Vader in de hemelse heerlijkheid. Gekoesterd in de 

nabijheid van de Vader. In de hemel van vreugde en heiligheid. Van pure 

gemeenschap met de Vader en van ongestoorde volmaaktheid. Van 

eeuwigheid af totdat….. De Vader Zijn Zoon naar de wereld zond en de 

Heilige Geest Hem verwekte als mens in Maria’s schoot.  

1 Gods Zoon werd Zelf mens.  

            Hij verliet de hemel, liet de heerlijkheid achter Zich en kwam als 

mens op aarde. Ver van de Vader vandaan, in een sfeer van onheiligheid 

en zonde die hier heerst, in een stal, huilend. In pijn naar lichaam, geest 

en ziel. In de stank van zonde en dood. Waar Zijn ziel en geest onder 

beefde en ineenkromp.  

           Jezus’ geboorte. Welke vergelijking kun je maken? Iemand die in 

een paleis woont, met al zijn liefste mensen om zich heen, waar het 



heerlijk ruikt, die verhuist naar een mijnschacht, helemaal alleen, waar 

het vreselijk stinkt.  Jezus’ geboorte is lijden, vernedering.  

 Ja, goed om over na te denken: hoe vier je dat? In elk geval door 

alle diensten in de kerk te zijn om dit wonder te bezingen en te 

beluisteren en te aanbidden. En dat te meer als je bedenkt waarom Hij 

is geboren. Omdat ik hier op de wereld ben, ongelukkig en ellendig. 

Weggelopen van God. En nu als in een ingestorte mijnschacht gevangen. 

Waar ik vastzit en niet en nooit meer uit kan. Wachtend op mijn dood, 

mijn eeuwige ondergang. En God had nog zo gezegd: ga er nou niet in, 

ga nou niet van mij weg, blijf bij Mij. Maar ik wilde niet horen en ging 

toch. En toen stortte het in achter mij en nu zit ik gevangen.  

 Maar daar komt Hij! Hij daalt neer in mijn gevangenschap, in de 

onderaardse kerker van mijn mens en zondaar zijn. Om mij te halen. Om 

mij mee te nemen. Om mij te verlossen. Hij vindt mij daar. En ontfermt 

Zich en neemt mij mee. En mij terug te brengen bij God. Te laten delen 

in Zijn heerlijkheid die Hij had eer Hij naar de aarde kwam.  

 Zou je je niet mee laten nemen? Als Hij van zo ver komt en zo 

diep daalt om je te zoeken? Wat moet een mens dwaas zijn die liever in 

de ondergrondse ruimte blijft wachten op de dood, dan zich mee te 

laten nemen door deze Jezus. Zou je je niet mee laten nemen? In diepe 

verwondering en stille aanbidding: dat U van zo ver kwam. En zoveel 

achterliet. En zo U vernederde. Zo diep afdaalde, zo diep als waar ik 

gezonken was. Als ik bij de kribbe sta dan kniel ik, dan buig ik. Dankbaar 

en vol aanbidding. Wat had U voor mij over! Wat gaf U voor mij op! 

Waar deed U afstand van! Om mijnentwil. 

 En ik vraag me af: wat geef ik eigenlijk op voor Gods Koninkrijk? 

Waar zie ik vanaf om mijn naaste te helpen? Heel concreet. Wat geef ik 

op om anderen te dienen? En tegelijk schaam ik mij voor mezelf: wat 

geef ik moeilijk iets op. Om een ander te helpen, of om Gods Gemeente 

en Koninkrijk te dienen. Wat houd ik graag vast wat ik heb, vast aan wat 

ik me voorgenomen heb. En als Gods rijk iemand nodig heeft, als mijn 

naaste hulp nodig heeft, hoe vaak dacht ik niet: nee, hoor, geen tijd, ik 

had al wat anders in gedachten waar ik me op verheugd had, dat zeg ik 

er niet voor af. Om me diep voor te schamen. Als de Zoon van God nou 

had gedacht: wat is voor Mij het makkelijkste en wat komt Mij het beste 

uit, dan was hij nooit gekomen, mij nooit achterna gekomen, maar had 

Hij gezegd: je bent zelf weggegaan, eigen schuld, je ziet er ook zelf maar 

uit te komen en terug te komen. Maar Jezus deed dat niet! Hij hield Zijn 

hemelse positie niet krampachtig vast maar ontledigde Zichzelf, nam de 

gestaltenis van een dienstknecht aan. En ik hoor het zeggen: laat die 

gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Heere, hier ben ik 

zend mij, waarheen Gij wilt. Doordeweeks uw Gemeente dienen, ’s 

avonds de buurvrouw helpen, zaterdag ’s avonds evangeliseren, een 



deel van leven naar Afrika voor hulpverlening. Heere, waarheen U wilt, 

zend mij.  

2 Hij wed echt mens 

 Gods Zoon werd Zelf mens. En Gods Zoon werd echt mens. Hij 

werd namelijk Zijn broederen in alles gelijk. Menselijk lichaam, 

menselijke ziel. Met alle menselijke behoeften. Ingeschapen verlangens. 

Die God niet heeft, maar een mens wel: eten en drinken, slapen en 

werken, gezelschap en gezelligheid om zich heen, sexualiteit, 

gezondheid, leven. En dus ook de pijn als die behoeften niet vervuld 

worden. Pijn van honger, dorst, eenzaamheid, verlatenheid, ziekte, 

sterven. Zoals Adam die had. Jezus is als Mens de 2
e
 Adam. Adam die als 

mens verzocht werd in het paradijs. En we weten hoe dat afliep. Adam 

en wij, we vielen, we geven toe aan de verzoeking. We geven toe aan de 

duivel. En de dood sloeg toe. We moeten sterven. We gaan de dood 

tegemoet. Dat is zeker. We dragen de last van onze zonde mee. Onze 

schuld. En soms maakt ons dat bang en angstig. Sterven. Totdat de 

eeuwige dood zich over ons uitstrekt en ons meeneemt. Mens zijn. 

Adam zijn. En in Adam begrepen zijn.  

 Maar nu is de Zoon van God echt Mens geworden. Hij is de 2
e
 

Adam. Hij doet het opnieuw wat Adam deed. Hij doet het over. Onder 

de wet. Hij wordt verzocht, dat kan omdat Hij Mens is. En honger heeft 

na 40 dagen in de woestijn. En terugdeinst voor pijn in Gethsemané. 

Maar Hij blijft staande. Hij weerstaat de duivel. Hij overwint. En als 

Mens draagt Hij de schuld van ons. Draagt Hij de zonde der wereld. En 

wordt Hij beangst. Benauwd. Als Hij de toorn Gods voor Zich ziet. Als hij 

de nederdaling ter hel aan ziet en voelt komen. Hij wordt beangst. En Hij 

sterft. Echt Mens als Hij is, kan Hij sterven. De dood ingaan. Maar dan 

als Overwinnaar. En Hij staat weer op en ontvangt het eeuwige leven. 

De vrede met God, de gunst van God en eeuwig leven.  

 De 2
e
 Adam. Die het leven verwerft. Het leven verdient. Voor 

allen die bij Hem horen. Wie bij Adam hoort, die deelt in de dood, de 

eeuwige dood. Maar wie bij de 2
e
 Adam hoort, die deelt in het leven, 

het eeuwige leven. Wat wij nooit zouden kunnen volbrengen: de duivel 

weerstaan, het leven verwerven, de wet vervullen. Dat is een loopbaan, 

die wij nooit tot een goed eind brengen. De duivel weerstaan altijd, de 

wet vervullen en volmaakt gehoorzaam zijn en de straf dragen. De 

loopbaan uitlopen en daar het leven verwerven. Komt u er? Haalt u het? 

De duivel verslaan, de wet vervullen? Nee, niet en nooit. Niemand. Dan 

haalt niemand het eeuwige leven, dan haalt niemand de verlossing uit 

satans macht. Maar daar is Hij! Dat doet Hij voor ons.  Hij loopt het hele 

traject. En Hij blijft staande. Weerstaat de duivel, vervult de wet, 

verdient het leven! Schenkt het mij. Ik zou het aannemen, ik zou het in 



ontvangst nemen, me laten geven. Want als u het zelf moet doen, lukt 

het nooit, u niet en niemand niet. Hij deed het voor mij.   

 Omdat Hij het wilde. Want er is nog een tweede verschil tussen 

Zijn geboorte en mijn geboorte. Namelijk Hij wilde dat. Hij koos ervoor. 

Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Dat is een daad, een keuze, 

een actie van Hem. Mijn geboorte overkomt me. Daar kies ik zelf niets 

in, en ik kies er niet voor en ik doe er niets aan. Maar Jezus nam de 

menselijke natuur aan. Hij wilde dat. Hij wilde die vernedering! Hij wilde 

echt Mens zijn, 2
e
 Adam om voor mij het leven te verwerven. Hij voor 

mij. Dat begint al in Bethlehem.  

 En zo is het ook Hij met mij. Als ik word verzocht. En pijn lijd. 

Lichamelijk, psychisch en geestelijk. Lichamelijk onvervulde verlangens 

ken: honger en dorst, pijn. Psychisch onvervulde verlangens: 

eenzaamheid, verlatenheid van mensen, geen huwelijk, angst. 

Geestelijke pijn: verzoeking van de duivel, God ver weg, aanvechting. 

Daar hoor ik de Hebreenbrief zeggen: Hij is in alle dingen verzocht 

geweest. Hij is de mede-lijdende Hogepriester. Hij weet wat het is. 

Lichamelijke pijn: wat dacht u van Jezus? Psychische pijn, je verraden 

voelen en verlaten? Wat dacht je van Jezus. Geestelijke pijn: angst der 

hel, pijn aan zonden om je heen, verlatenheid van God. Wat dacht je van 

Jezus? Hij weet wat het is. Onbegrepen ben je nooit, want Hij voelt mee 

en aan. En Hij weet wat dat voor een mens betekent en wat je nodig 

hebt. Ga daarom met vrijmoedigheid tot de troon der genade, met 

vrijmoedigheid, Hij zegt niet: je stelt je aan, doe niet zo kinderachtig, Hij 

weet het Zelf, en Hij zal helpen ter bekwamer tijd. Op Zijn tijd. Door 

lijden tot heerlijkheid, door beproeving tot verheerlijking, door strijd 

naar overwinning.      

3 Hij werd heilig mens 

 En de Zoon van God werd rechtvaardig Mens. Hij is namelijk 

geboren uit de maagd Maria en ontvangen door de Heilige Geest. De 

Heilige Geest overschaduwde Maria en zo werd zij zwanger gemaakt van 

Gods Zoon. Nou kun je natuurlijk zeggen, en dat gebeurt steeds meer 

vandaag de dag: hier kun je niet meer mee aankomen in onze tijd. Die 

maagdelijke geboorte en dat de Heilige Geest Hem heeft verwekt, 

daarmee plaats je je als kerk, als christen helemaal buiten deze tijd. Dan 

maak je het zo ongeloofwaardig. Laat dat toch vallen, dat geeft niks, dan 

kom je makkelijker over bij hedendaagse mensen.  

 Maar dan raken we het Evangelie in het hart! Tasten we het 

Evangelie in het wezen aan. Want dit is nu juist het 3
e
 verschil tussen 

onze geboorte en de geboorte van de Zoon van God. Want wij worden 

allen in zonden ontvangen en geboren. Wij zijn al zondig vanaf onze 

ontvangenis, in de schoot van onze moeder. Het zondig hart is al in ons 



voor onze geboorte. Elke doopdienst belijden we dat wij met onze 

kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn.  

 Maar Jezus niet. Omdat Hij uit de Heilige Geest is daarom is Hij 

heilig ontvangen en geboren. Hij heeft vanaf het allereerste begin in 

Maria’s schoot een heilig hart, een zondeloos bestaan. Dus die twee zijn 

elkaars keerzijde: onze ontvangenis in zonde, Zijn ontvangenis in 

heiligheid en zondeloosheid. En daarom kan Hij onze Middelaar zijn. 

Middelaar, dat woord kennen we nog uit zondag 5 en 6. Geen 

bemiddelaar, maar iemand die de plaats inneemt. Die ruilt, die voor ons 

gaat staan. Daarom kan Hij onze Middelaar zijn Die met Zijn volmaakte 

heiligheid, de zonde waarin ik ontvangen ben volkomen bedekt. Bedekt. 

Laten we dat woord maar wat ontleden.  

 Bedekken. Dat doe je bijv. als je in de kamer gemorst hebt, een 

enorme vlek van modder uit een plantenbak. Maar er komt zo direct 

visite. En dan wil je toch dat er niks meer van te zien is. Dan neem je een 

kleed en dat leg je erover heen. Dat kan heel goed, als dat kleed maar 

niet doorzichtig is, want dan zie het nog, en als het kleed maar lang 

genoeg is, net zo lang als die vlek lang is.  

 Om mijn zonden te bedekken voor God! Voor God, Die zonden 

ziet met toorn. Die zonden ziet en zondaren aangrijpt om te straffen. En 

Mijn leven is bevlekt met zonde, vanaf mijn geboorte, nee al daarvoor, 

vanaf mijn ontvangenis. Mijn zonden bedekken. Dan moet het niet zijn 

met iets doorzichtigs. Waarmee zal ik mijn zonden bedekken voor God? 

Al mijn verontschuldigingen en goede voornemens daar kijkt God dwars 

doorheen. Verontschuldigingen ontmaskert Hij. Als ik wijs naar de tijd 

en de situatie. Naar die en die die ook zo deed of die begon. God kijkt er 

dwars doorheen. Tot in mijn zondige aard toe. Daar zit het hem in, daar 

kwam het uit op. Omdat het erin zit. God kijkt dwars door alle 

verontschuldigingen heen. En al mijn goede voornemens kijkt Hij dwars 

doorheen: het is niet zuiver en volmaakt. Het is niet volmaakt op Hem 

gericht, volmaakt uit liefde, volmaak tin hartelijkheid en vurigheid. God 

kijkt er dwars doorheen: zondaar ben je.    

 En alles waarmee ik me zou bedekken is tekort, niet groot 

genoeg. Het zit zondig vanaf mijn eerste levensbegin, daar kan ik niet 

naar terug Gesteld, gesteld dat ik nooit meer zou zondigen, dat ik als 

kind volmaakt heilig zou leven, dan nog… niet groot genoeg die 

bedekking: mijn eerste levensbegin kan ik niet over doen, dat steekt er 

altijd nog buitenuit.  

 Daar is Hij, rechtvaardig Mens, heilig ontvangen en geboren. Zijn 

leven is niet doorzichtig, maar volmaakt en perfect. In alle delen 

overeenkomstig Gods wet. Motief, vurigheid, bedoeling, alles compleet 

en volmaakt. Daar kijkt God niet doorheen. Dan ziet Hij geen zonde in 



Zijn Jakob en geen overtreding in Zijn Israel. Dan ziet Hij mij aan alsof ik 

zonder zonde ben als had ik zelf alles volbracht wat Hij voor mij 

volbracht heeft.  En dat is groot, lang genoeg. Zijn zondeloze heiligheid 

van Zijn ontvangenis bedekt mijn zondige ontvangenis en geboorte. Dat 

is groot genoeg. Ik val helemaal weg achter Hem. Ook dat allereerste 

begin wordt door Hem bedekt. God ziet mij niet meer. Mijn zondaar zijn 

ziet Hij niet meer. Hij ziet Christus, die mij bedekt.  

 Kent u Hem zo? Als deze uw Middelaar? Hij is groot genoeg om 

zondaren te bedekken, er is plaats om achter Hem te schuilen. Alleen 

achter Christus. Rechtvaardig Mens, ben je veilig. Volkomen en 

helemaal. Bedekt. Hem heb ik nodig. En in Hem ben ik veilig en 

vlekkeloos voor God. Als had ik nooit zonde gehad of gedaan!  

 En zo is Hij ook het ware zaad van David. Deze Middelaar is ook 

Davids ware, beloofde Nageslacht. En nog veel meer. Want Hij is Eva’s 

zaad. Dat de kop van de slang vermorzelen zou. Dat heeft Hij gedaan. 

Satan verslagen. Overwonnen. Satan zal het niet van mij winnen en mij 

niet kunnen terughalen of meesleuren.  

 En Hij is Abrahams’ zaad. Waarin al de volken der aarde 

gezegend zullen worden. Hij is Abrahams zaad en in Hem zullen de 

heidenen gezaligd worden. In Hem wordt Gods rijk uitgebreid onder alle 

volken en talen. 

 En Hij is Davids zaad. Koning die zal regeren in heerlijkheid en tot 

in eeuwigheid. Davids koninkrijk was gebrekkig. David probeerde Gods 

dienst te bevorderen, maar hij kreeg het volk niet echt mee. David wilde 

een huis bouwen voor de Heere, maar hij mocht het niet. David viel 

uiteindelijk zelf in gruwelijke zonden. Davids rijk viel tenslotte uiteen en 

vond een einde. Maar Jezus is het zaad van David, dat was niet Salomo. 

Maar Jezus. Hij krijgt Zijn volk mee. Bewerkt hun hart door Zijn Geest en 

zij gaan de HEERE dienen van ganser harte. Hij bouwt een huis voor de 

Heere, het huis van Zijn gemeente Die zalig wordt. Hij heeft een eeuwig 

Koninkrijk dat nooit ten onder zal gaan, maar dat eeuwig blijft. Hij is 

Middelaar. En als Middelaar is Hij Koning. Koning Die het al regeert. En 

allen die Hij bedekt met Zijn volkomen gehoorzaamheid, Die brengt Hij 

als Koning in Zijn Koninkrijk. Daar zullen wij Hem zien: Gods Zoon met 

menselijk lichaam. God en mens. Onze oudste Broeder. Ons gegeven 

door de Vader. En Hem eeuwig danken voor Zijn menswording. Voor 

Zijn vernedering. Voor Zijn geboorte. 

                                                    Amen    

 

 

 


