
                                         Heid Cat zondag 12a 

Jezus de Christus 

1 aangeprezen door Zijn Kerk 

2 aangewezen door Zijn Vader 

 Gemeente, 

 Het gaat over Gods Zoon in de catechismus. Die als Jezus redt. 

Vorige week keken we hoe diep de put is waar we inzitten. Tot op de 

bodem. En we zagen hoe hoog Hij redt: tot in de hemel bij God en 

volmaakte zondeloosheid. De Naam Jezus zegt het: Hij maak zalig, Hij redt 

van zo diep naar zo hoog. Hij verlost van het grootste kwaad en brengt tot 

het hoogste goed. 

 Wat voegt de Naam Christus daaraan toe? Nou, laten we zeggen 

de breedte van het reddingswerk. Wat doet Jezus allemaal als Hij 

zondaren redt? Hoe veelomvattend is dat? Dat geeft de Naam ‘Christus’ 

aan. Wat moet er allemaal gebeuren wil een zondaar gered worden?  

 Heel veel. Want zondaren, wij, zijn totaal verloren en verdorven. 

Je zou dan het beeld van een put moeten vervangen door dat van een 

gevangenis. De mensheid zit in de gevangenis door de zonde. Wachtend 

op de dood: de eeuwige dood. Door die achterdeur gaan we er eens uit. 

Maar: onze verlorenheid is zo erg, wij zijn blind, we zien dat niet. We 

beseffen dat niet. We verkeren in het waandenkbeeld dat wij in een mooi 

vrijstaand huis zitten waar het goed toeven is en waar we altijd kunnen 

blijven. We weten niet dat we in de gevangenis zitten. Ten tweede al 

zouden we het weten: we kunnen er toch niet uit. De gevangenis zit op 

slot. De deur van de schuld en de toorn van God zit dicht. En de bewaker 

van de wet staat erbij. Daar komen we nooit uit: dat kunnen we niet. En 

om het nog erger te maken: al zouden de deuren van de gevangenis wijd 

open staan en we zouden zo weg mogen lopen, we willen niet weg. Want 

dat leven in de gevangenis bevalt ons veel te goed. Buiten de gevangenis 

moet je God danken en eren, dienen en met Hem leven. Voor geen goud 

willen we dat. Liever in de gevangenis onze gang kunnen blijven gaan, dan 

buiten de gevangenis God moeten eren en dienen. Alles liever dan dat, 

zelfs liever in de gevangenis op weg naar de eeuwige dood, dan God gaan 

dienen en eren. Zo verloren zijn mensen. Niet weten, niet kunnen en 

willen.  

 Gemeente, als je de Heere hebt leren kennen, heb je ook dit 

geleerd. Dan is dit licht over jezelf opgegaan. Vaak geleidelijk aan. Maar 

als je terugkijkt zie je het steeds duidelijker. Ik was blind, ik was 

onmachtig, ik was onwillig. Ik was vijandig tegenover zalig worden. Ik kon 

het ook niet, het was verloren en naar recht onbestaanbaar. Ik wist het 



niet en voelde het niet. Hoe heeft het toch kunnen gebeuren…? Hoe is 

het toch mogelijk dat ik zalig geworden ben? Dat ik nu met God leef en 

het eeuwige leven in het vizier heb? Hoe is het mogelijk….? Je kunt er niet 

over uit. En je begrijpt iets van die uitspraak: we zullen er de eeuwigheid 

voor nodig hebben om dit wonder te bewonderen. Het wonder dat ik 

zalig word. Hoe dat heeft gekund. 

1 aangeprezen door Zijn Kerk 

 Hoe dat heeft gekund? Door Jezus, Die de Christus is. Want het 

woord ‘Christus’ wil zeggen dat Jezus drie ambten heeft. Drie taken. 

Allereerst het ambt van Profeet. Hij heeft ons de verborgen raad en wil 

Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard. Hoe zit dat? 

 Nu, dan denken we eerst aan Mozes. Mozes, dé profeet van het 

Oude Testament. Hij gaf namens God aan het volk de tien geboden door, 

de wet. Hij gaf namens God aan het volk de tabernakeldienst door. De 

instelling van de offers. Wet en Evangelie. Te zien al vanuit de verte. Maar 

Jezus is de hoogst Profeet. Hij bracht het vlakbij. Hij legde uit in de 

Bergrede dat de wet gaat tot in je gedachten. Dat de wet het volmaakte 

eist. Alles. Altijd. Helemaal. En anders: vervloekt. En Jezus legde uit: Ik 

ben de goede Herder, Die Zijn leven stelt. Ik ben gekomen om Mijn leven 

te geven tot losprijs voor velen. Het Evangelie geeft alles. Volmaakt, om 

niet en voor eeuwig. Wet en Evangelie. In de Bijbel geopenbaard uit 

Jezus’ mond. Dat heeft mijn ogen geopend. Ik dacht en voelde het anders. 

De wet zwakte ik wat af. Het Evangelie zag ik meer als afgezwakte wet. 

God neemt met iets minder ook wel genoegen. Of ik dacht: het Evangelie 

komt pas als ik eerst een begin heb. In feite was ik net zo bezig als 

mensen die nooit van de Bijbel hebben gehoord. Ze proberen op één of 

andere manier de godheid aan hun kant te krijgen. Maar Jezus 

openbaarde mij dat de wet me niets, niets overlaat, en dat het Evangelie 

alles, alles schenkt. Wat een openbaring was dat! En wat moet Hij het me 

steeds weer leren, want ik raak zo weer verstrikt in wat ik denk en ik voel. 

Maar Hij heeft het geopenbaard. Verlossing door genade alleen. 

 Jezus’ tweede ambt, taak, is die van Hogepriester. Dan denken we 

aan de hogepriester in het Oude Testament op de grote verzoendag. Dan 

slachtte de hogepriester een bok als offer. Als offer voor de zonden van 

het volk. En een andere bok werd in de woestijn gestuurd met de 

zonden.Weg. En dan ging de Hogepriester de tempel in en ging in het 

heilige der heiligen waar God woonde en liet daar het bloed zien van het 

offer. Dat heeft Jezus vervuld. Hij is het offer, de enige offerande. Ik 

moest de vloek dragen, maar Hij heeft het gedaan. Hij voor mij anders 

had ik de eeuwige dood moeten sterven. De zonden zijn weg. Voorgoed. 

Dat heeft Hij gedaan, Hij heeft verlost. Uit de gevangenis gezet. En Hij 

treedt nog elke dag tussen bij de Vader met Zijn voorbidding. Dat duurt 



nog steeds voort. Elke dag. Hij bidt voor mij. Als ik zondig en afdwaal. Hij 

bidt voor mij. Als ik bid, maar mijn gebed is onzuiver, zelfs dwaas. Hij bidt 

voor mij. Als ik niet bid, ik vergeet het, ik loop blindelings de duivel 

tegemoet. Hij bidt voor mij. Als ik niet bidt, ik word vergeetachtig, ik word 

dement, Hij bidt voor mij. Vader bewaar ze in Uw Naam. Vader vergeef 

hun. Vader, Ik wil dat zij zijn zullen waar Ik ben. Hij heeft mij verlost, uit 

de gevangenis gehaald, én Hij bidt elke dag voor mij om mij te bewaren. 

 Jezus’ 3
e
 ambt, taak, is koning. Dan denk je aan koningen als David 

en Salomo. Josia en Hizkia. Koningen die het volk wilden laten leven in de 

dienst van God. Koningen die de offerdienst plaats lieten vinden, die een 

tempel bouwden. Koningen die het volk in de dienst van de Heere mee 

wilden krijgen. Die de wetboeken voor lieten lezen aan het volk. Alleen, 

daar bleef altijd een groot punt. Die koningen konden de offerdienst wel 

bevorderen en de wetten voor laten lezen, maar ze kregen het volk er 

niet in mee. Soms voor een tijd voor het oog wel, maar niet echt. Maar 

Jezus heeft dat vervuld en vervult dat. Hij is de Koning Die door Zijn 

Woord en Geest regeert. In het hart. Hij brengt niet alleen uit de 

gevangenis, Hij zorgt ook dat ik met God verlang te leven. Hij schrijft door 

Zijn Geest de wet in mijn hart en ik ga verlangen. Ik krijg lust en liefde om 

God te dienen en een hekel om te zondigen. Wat ik me vroeger niet voor 

kon stellen: ik graag naar de kerk, ik zomaar de Bijbel pakken, ik graag 

bidden, dat is gebeurd. Wat ik me niet voor kon stellen: ik hekel aan de 

zonde, ik de zonde willen ontwijken, ik strijden tegen mijn verlangens, 

nooit. Maar het gebeurt!   

            En tegelijk koningen die oorlog voerden om het volk te 

beschermen. Teen vijandige volkeren. Jezus beschermt mij tegen de 

vijanden: de duivel met zijn verzoekingen, verleidingen, vervolgingen. 

Waar ik zo voor val en zo me door laat meeslepen. Maar Koning Jezus 

bewaart me en beschermt me. Satan krijgt me nooit meer terug in de 

gevangenis. Jezus bewaart me tot het einde toe.  

 Dat doet Jezus als de Christus. Hij opende mijn ogen en ik zag dat 

ik in de gevangenis zat en dat alleen genade me redden kon. Hij verloste 

mij en maakte de celdeur open door de schuld te dragen en de vloek voor 

mij weg te nemen. Hij maakte me gewillig om eruit gehaald te worden en 

God te gaan dienen. Ik zag dat ik in de gevangenis was, Hij kwam en 

haalde eruit, en ik wilde eruit blijven ook.  

 Ja, zo is het gegaan. Zo word ik zalig. Herkent u dat, herken je dat? 

Deze elementen. Deze lijnen van het zalig maken? Zo maakt Jezus als de 

Christus zalig. En zo word je Hem zo dankbaar, zo word Hij je zo dierbaar. 

Zo word je zo zeker van je zaligheid. Want Hij bidt nu nog voor me, Hij 

regeert me dagelijks weer, brengt me tot schuldbelijdenis en leidt me 

weer tot vergeving, Hij bewaart me ten einde toe wat er ook gebeurt en 



hoe dwaas en zwak ik ook ben. Zo word ik zalig. Zeker weten! Dankzij 

Jezus, de Christus! 

2 aangewezen door Zijn Vader  

Nu naar het begin van antwoord 31. Waarom wordt Gods Zoon, word 

Jezus, de Christus genoemd? Gezalfde. Omdat Hij door de Vader is 

verordineerd en door de Geest is gezalfd. Dat geeft de achtergronden 

aan. Die aangeven dat HIJ dit werk mag doen, ja moet doen, en ook kan 

doen.  

 Vergelijk het met iemand die aan de deur komt en die zich 

aandient als politie agent en uw huis wil onderzoeken. Ja, ja dat kan 

iedereen wel zeggen. En tegenwoordig gebeuren er zoveel inbraken, wie 

zegt dat dit niet iemand is die zich uitgeeft voor agent maar het helemaal 

niet is? Nou, dan heeft zo’n agent, als hij het echt is, papieren bij zich. Van 

zijn opleiding, van zijn beediging. Ja, ze zijn echt, die papieren. Ja, dan 

moet hij het mogen en kunnen, je huis doorzoeken.  

 Nu, Jezus. Hij komt voor de deur met sirene. Om te redden. Hij 

zegt dat Hij zondaren zalig kan maken. Maar nu zegt de naam Christus. Hij 

mag en Hij kan dat ook. Kijk maar, Hij is aangesteld door Zijn Vader. 

Allereerst in de eeuwigheid. Toen heeft de Vader gezegd: Mijn Zoon, ga 

naar de wereld verloren in schuld. Ik draag het U op. Ik geef U Mijn 

Heilige Geest om U toe te rusten voor dat zware werk. In de eeuwigheid is 

het al gebeurd. Maar het is zichtbaar voor ons openlijk gebeurd bij de 

doop in de Jordaan. Toen zei de Vader: Deze is Mijn Zoon in Wie Ik Mijn 

welbehagen heb. Aangesteld door de Vader. Hij is het! En: toen daalde de 

Geest in gedaante van een duif op Hem neer. Om Hem te bekwamen, te  

versterken. En als zichtbaar bewijs voor wie erbij stonden: Hij is 

aangesteld als Zaligmaker. De Vader gaf Hem opdracht, de Geest is Hem 

gegeven. Hij mag en Hij kan zaligmaken. Hij moet het zelfs van Zijn Vader: 

profeet zijn, priester zijn, koning zijn. Alles daarover vervullen wat in het 

Oude Testament geschreven staat.  

 Maar: Hij is verworpen! Verstoten. Dan met Hij dus aangeboden 

zijn. Want je kunt iets alleen verwerpen als het je aangeboden is. De 

Vader gaf Hem aan Zijn volk Israel. En de Vader geeft Hem in het verbond 

na Pinksteren aan alle volken. In het verbond geeft de Vader Zijn Zoon als 

de Christus aan ons. De Vader geeft Hem. Dus Hij mag zaligmaken, Hij kan 

het ook. Touwen die uit de hemel neerdalen. Hij mag en Hij kan u 

zaligmaken. Maar wat hebben we gezien? Van nature willen wij Hem niet! 

Verwerpen wij Hem. Willen wij Hem niet. Proberen wij onder Hem uit te 

komen. Gods Gezalfde te doden. Gods toorn op te wekken. Zijn Gezalfde 

versmaden! Verwerpen. Dat is de ergste zonde en die neemt God het 

hoogste op.  



 Dat kan ook gebeuren onder een schijn van geloof. Namelijk dat 

wij een deel van Christus zouden willen hebben. Bijv je wilt Hem wel als 

Priester. Want  ja verloren gaan, vervloekt worden voor eeuwig, dat niet. 

Maar God dienen, nee dat wil ik niet, ik wil niet mijn zonden loslaten. Je 

wilt je eigen leven blijven leiden en niet alles opgeven. Of: je wilt wel gaan 

voor God, Hem dienen, voor Hem leven, maar je wilt niet erkennen dat je 

schuldig bent en verloren. Totaal ongeschikt om God te dienen, dat God 

het recht heeft je te verstoten en te verwerpen. Dat wil ik niet erkennen. 

Ik wil kortom om mijn manier zalig worden. Zoals ik denk en zoals ik me 

leven kan en me goed bij voel. Ik wil Hem niet als Profeet die het uitmaakt 

wat er moet gebeuren. Want ik wil zelf  Hem dienen, ik kan zelf nog wat, 

ik weet zelf nog hoe het moet. Zo ben ik, en ik verwerp de Christus.     

 Kijk, Jezus stelen kan niet, want Hij wordt me aangeboden, maar 

wat wel kan is dat ik een Jezus neem, die niet de ware is. Niet de Christus 

der Schriften is. Maar een deel ervan. En ik denk met een eigengemaakte 

Jezus zalig te worden. Met enkele stukjes van Hem. Maar dat vertoornt 

de Vader evenzeer. Jezus verwerpen of Jezus vervormen krenkt de Vader 

op het diepst.  

 Daarom zegt Jezus: he is een blijde boodschap voro de armen en 

verslagenen. Jezus de Christus. De Vader biedt Hem u aan. Hij mag en kan 

volkomen Zaligmaker. U mag Hem hebben. Helemaal. Of niet. Hij doet 

alles, of Hij doet niks. Dat is erg voor hoogmoedigen. Wat een troost voor 

ootmoedigen, verbrokenen van hart. Wat dat voor mensen zijn? Zulke: o, 

ik wil God niet dienen, ik zit zo vast aan mijn zonden. Ik pas niet in de 

hemel en in Gods rijk, want mijn hart is helemaal verkeerd. Zie, hier is 

Christus als Koning: Hij regeert en maakt gewillig. Ja, maar ik heb schuld, 

ik kan toch niet zomaar Gods rijk inkomen en vrede met God hebben. Zie, 

hier is Christus als Priester. Hij verlost en Hij heeft het offer gebracht. Ja, 

maar ik zie dat niet, ik voel dat niet. Ik zou daar toch last van moeten 

hebben en daar geloof in hebben, maar ik weet niet hoe. En ik voel er niks 

van van binnen. Zie hier is Christus als Profeet. Hij openbaart het u. Hij 

maakt het u bekend. Hij leert het u. Ja, maar ik kan dat niet geloven. Hier 

is Hij als Koning, Hij regeert en Hij geeft een nieuw hart enz. enz. In 

Christus vindt u alles! Hij opent ogen en je ziet dat je in de gevangenis zit, 

Hij doet de deur open en zet je uit de gevangenis, Hij leert je leven met en 

voor God buiten de gevangenis. Wat hebt u nog meer nodig? Meer dan 

open ogen, verzoende schuld en een gewillig hart? Meer dan wat Christus 

doet en is. 

             De Vader biedt Hem u aan: Hij mag u zaligmaken en Hij kan het. 

Echt. Opdat u gelooft, opdat u Hem aanroept, zich Hem toevertrouwt. 

Opdat u zegt: Vader, ik ben het helemaal met U eens geworden. U zei van 



Uw Zoon. Ik heb Mijn welbehagen in Hem. Heere, ik ook. Helemaal met U 

eens. Hij is het.  

 Weet u waar het dan om gaat? Om dagelijks gebruik van Hem te 

maken. Want kijk, je kunt een waterput van jewelste op je terrein hebben 

in Afrika, maar als je er niet elke dag water uit put, dan leef je uitge- 

droogd en verzwakt en strompelend. Niet omdat die waterput niet 

genoeg water heeft, niet omdat je die niet hebben zou, maar omdat je er 

geen gebruik van maakt. Maak gebruik van Christus! Dagelijks. Maak 

gebruik van Hem als Profeet. Van Zijn onderwijs in het Woord. En 

onderzoek het Woord. Laat je onderwijzen. In Zijn dienst. Laat je 

onderwijzen, minstens drie maal daags. Om God beter te leren kennen. 

Om beter te leren kennen Wie God is. Hoe heilig en hoe barmhartig. Om 

te leren kennen wat God wil. Steeds meer en meer en fijngevoeliger. Om 

te leren kennen wie je zelf bent. Steeds grondiger en grondiger tot in je 

zondige aard toe. En je leert Jezus steeds beter kennen en steeds meer 

liefhebben. Als die liefde ontbreekt en flauw is bij je, dan heb je het  

onderwijs verzaakt. Put dagelijks uit Christus als Profeet. 

 Maak dagelijks gebruik van hem als Priester. Hij heeft je verlost! 

Dat is éénmaal voor eeuwig gebeurd, maar maak daar gebruik van. 

Overdenk dat. Steeds weer en meer. Wat Hij daarvoor moest en wilde 

doen. Zichzelf geven ten offer. Maak dagelijks gebruik van Hem als 

Priester. Heere Jezus, Hogepriester, bid voor mij. Weer heb ik gezondigd 

en gedaan wat kwaad is in Uw oog. Neem het voor mij op bij Uw Vader. 

Neem mijn gebed aan en zuivert U het. Haal eruit wat dwaas is, vul het 

aan met wat ik vergeet, zuiver het opdat het komt tot Uw Vader. Maak 

dagelijks gebruik van Christus als Priester. En je zult verwonderd zijn en              

vertrouwend. Verwonderd over Zijn offer, vertrouwend vanwege Zijn 

voorbidding. Als die verwondering ontbreekt, als dat vertrouwen tanende 

is, dan heb je de omgang met de Hogepriester verzaakt. Put dagelijks uit 

Christus als Priester.  

 En maak dagelijks gebruik van Christus als Koning. O Christus, leer 

me als Koning God dienen en heilig leven, regeer mij door Uw Woord en 

door Uw Geest. Geef mij wijsheid, verlangen en kracht om zonden te 

bestrijden en uw geboden te doen. Te jagen naar de volmaaktheid. Want 

anders dwaal ik, val ik, geef ik toe. O Christus, Koning, bewaar me bij de 

verlossing. Houd me vast. Houd satan terug. Want ik zou afvallen en 

wegdwalen, ik zou me laten inpalmen, ik zou U verloochenen en verlaten. 

O Christus, Koning bewaar me.  Gebruik makend van hem als Koning zal ik 

heilig en verzekerd leven. Als die heiliging en verzekerdheid ontbreekt, 

dan heb ik mijn omgang met de Koning verzaakt. Put dagelijks uit Christus 

als Koning. 



 Maak dageliiks gebruik van Christus en u zult en je zult 

liefhebbend, verwonderd, vertrouwend, geheiligd en verzekerd leven. 

Alles uit Hem. Ga toch elke morgen eerst naar de waterput toe. Elke 

middag, elke avond. Een christen hoeft niet arm en lauw en traag en 

angstig en wankelend te leven. Maak gebruik van Christus elke dag! 

Verwacht alles van Hem. 

 Alles? Ja, maar dat moeten we goed opvatten. Daar kreeg 

Johannes de Doper het ooit eens heel moeilijk mee. Hij was 

vooruitgezonden om de Christus aan te kondigen. De Messias, de 

Gezalfde Die gekomen was en komen zou. En toen kwam hij in de 

gevangenis. In de kerker. En wie er ook kwam en wat er ook gebeurde: 

Jezus kwam niet en hij werd niet uit die gevangenis gehaald. Toen werd je 

ziek of je verloor je werk, of je psyche werd zwak, of je huwelijk viel 

uiteen. En wat er ook gebeurde: het bleef zo. Toen stormde het in 

Johannes hart. Zijt Gij degene Die komen zou, of, of verwachten we een 

ander, heb ik me vergist. Dan stormt het in je hart: weet Hij nu van me af 

of niet? Toen moest Johannes leren, zo moeten al Zijn volgelingen leren: 

ik ben de Christus. Dwz.: Ik ben niet gekomen om uw wensen te 

vervullen, maar Vaders wil. Vader heeft Mij aangesteld en Mijn lastbrief 

gegeven en bepaald. Zijn wil doe Ik. En uw wensen alleen als zij daarmee 

in overeenstemming zijn. En anders niet. En later, later heeft Johannes 

gezegd en eeuwig geloofd: Zo is het toch goed. Zo is het beter. Niet mijn 

wensen, maar Vaders wil. Later leer je dat, later zie je dat, later zul je dat 

zien: U deed Vaders wil en dat was toch het beste. 

                                                  Amen  

  

 


