
                                              Heid Cat zondag 11 

Jezus is de Zaligmaker/Redder 

1 de echte   2 de enige  3 volkomen 

 Gemeente, 

 Het woord voor Zaligmaker betekent eigenlijk redden. Dus Jezus 

is de Redder.  Dat woord kwam en komt ook in het gewone 

spraakgebruik voor. Wij kunnen zeggen dat mijnwerkers gered zijn uit 

hun benarde positie als ze onder in een mijnschacht vast waren 

gekomen. Of een man wordt gered uit het water als zijn boot is 

omgeslagen. Of gijzelaars worden gered door een bevrijdingsactie. Dan 

zien we dat het woord redden aangeeft dat mensen in een echt benarde 

situatie waren gekomen. In gevaar. Zeg maar levensgevaar. Dan spreken 

wij van redden.  

 Als nu dat woord gebruikt wordt om het werk van Jezus aan te 

duiden geeft dat dus aan dat er ook van gevaar sprake is, van 

levensgevaar. In de diepste zin van het woord. Mensen, de mensheid, zit 

in een ontzaglijke put. Doordat we lossneden van God in Adam zijn wij in 

een schacht gekomen. Met een bodem van modder van de zonde. En 

die bodem is al moeras, die zuigt ons verder en verder naar beneden. 

Niet dat we proberen eruit te komen, want we vinden het best en zijn 

blind, maar we zakken dieper en dieper weg. Totdat we er helemaal in 

wegzinken en ondergaan in de toorn van God. Gods heilige gekrenktheid 

en toorn over de zonde. Inderdaad: levensgevaar en nog erger dan dat. 

Zielsgevaar voor eeuwig. Om door onze zonden om te komen in de 

eeuwige toorn van God.  

1 de echte Zaligmaker 

 Waarom wordt Jezus Zaligmaker, Redder genoemd? Omdat Hij 

ons zaligmaakt en, namelijk, van al onze zonde verlost. Die een mens 

zou wegzuigen en laten verstikken. En dus ook van de toorn Gods. Van 

de eeuwige straf. Daarom mag Hij zo heten, omdat Hij ons zaligmaakt. 

Hij redt uit de zonde en van de toorn Gods. En Hij brengt in de hemel. 

Hij brengt je daar waar vrede met God is, geen toorn meer, maar vrede 

met God, Zijn gunst straalt. En daar ben je Hem gelijk gemaakt: heilig 

zoals Hij, zuiver, rein, vol van liefde tot God en lof aan God. Dat is een 

heel proces geweest, om je zondeloos te maken, om je uit de zuigkracht 

van de zonde te krijgen en de zonde uit ons te krijgen. Door Zijn Heilige 

Geest. Dat begon met een nieuw hart zodat we een hekel aan de zonde 

kregen en gingen verlangen naar heiligheid. Dat was een geloofsleven 

lang strijd en werk. Maar na ons sterven is het voltooid. In de hemel met 

God en heilig als Hij. Dat blijft dan eeuwig zo, eeuwige vreugde, liefde, 



vrede en leven. En verlost van de zonde en de toorn Gods. Vroeger 

zeiden ze wel: zaligmaken, redden, is verlossen van het grootste kwaad 

(zonde en hel) en brengen tot het hoogste goed (de hemel en 

zondeloosheid).  

               Daarom kun je maar op twee manieren luisteren naar deze 

zondag. Of: je mag luisteren als iemand die weet: ja, Jezus heeft mij 

verlost van mijn zonden en van de toorn Gods. Wat een wonder. Je kijkt 

in die put en je ziet waaruit je bent gered. Je ziet de afschuwelijke 

vreselijke situatie van gevaar waar je uitgehaald bent. Zou Jezus mij niet 

gered hebben dan zou ik eeuwig wegzinken in de toorn Gods omwille 

van mijn zonden. Hoe is het mogelijk! Wat wonderlijk en als je 

terugdenkt huiveringwekkend: daarvan ben ik gered. Door Jezus. Wie 

Jezus kent als Zaligmaker die weet waarvan hij is gered. Daar weet je 

iets van. En als je daaraan denkt, dan ril je van verwondering. Daarvan 

gered! Goed om dat steeds weer te beseffen, anders ga ik het gewoon 

vinden. Nodig om dat steeds dieper te beseffen, dan wordt mijn 

dankbaarheid steeds groter!  

 En….je voelt bij tijden een nameloze bewogenheid met al die 

mensen die niet gered zijn. O, als het je kinderen zijn, of je ouders, als 

heet je klasgenoten of collega’s zijn die je elke dag ziet, als je eens in 

drukke winkelstraat bent en je ziet als die mensen: hoeveel zouden er 

niet gered zijn? Maar bezig weg te zinken en eens te verstikken in de 

toorn Gods? Toen Jezus Jeruzalem zag, weende Hij…… en soms merken 

je kinderen het, soms merkt je vader het, soms merken je vrienden het, 

dat je daar zo mee loopt en worstelt. Je geeft aan de zending en draagt 

het in je gebed en vraagt: Heere, waar hebt U voor mij een taak?  

 Of je luistert naar deze zondag als iemand die weet: ik ben niet 

gered. Ik ken Jezus niet. Hoe luister je dan? Nou, dat kan verschil maken. 

Net als bij medicijnen tegen een vorm van kanker. En je ziet de kop van 

dat artikel in de krant en je slaat et gauw om en zoekt wat anders. 

Totdat je te horen hebt gekregen dat jij kanker hebt, die vorm. Dan lees 

je die bladzijde van a tot z en je spelt ieder woord of dat medicijn ook 

voor jou zou kunnen helpen. Als je denkt dat er niks aan de hand is, 

luister je wat verveeld: och ja, weer een preek over zalig worden, nou ja 

we zitten het wel uit. En als je zo luistert, dan besef je het niet welk 

gevaar je bent. Maar als je weet en beseft en gelooft dat je in gevaar 

bent weg te zinken in je zonden onder Gods toorn, dan luister je….reken 

maar: hoe kan ik gered worden?  

 Ja hoe? Er is redding nodig. Mensen moeten gered worden. Dan 

is er meestal eerst beraad. Hoe is er te redden. Bij een gijzelingsactie, bij 

een mijn ramp. Het moet wel deugdelijk zijn en kans van slagen hebben. 

Een mislukte reddingsactie kun je je niet permitteren, want dan is het 



over en uit. Dus er moet wel goed overleg zijn en men met weten hoe 

de situatie precies is om een goed reddingsplan op te zetten. Hoe 

kunnen ze gered worden? Nou, hoe kunnen mensen, zondaren gered 

worden van de toorn van God en van hun zonden? Nou, daar is wat over 

afgetwist in de kerkgeschiedenis. Denk maar de conflicten tussen de 

rooms katholieke kerk en de reformatoren. Hoe worden mensen gered, 

zaliggemaakt? Denk maar aan het conflict tussen de contra remonstran- 

ten en de remonstranten, Gomarus en Arminius, Dordtse Leerregels. 

Hele debatten en veroordelingen over en weer.  

  Dat is in onze tijd wel een beetje voorbij. Gelukkig, denkt iemand 

misschien, maar daar zit ook een andere kant aan. Hoe komt het dat de 

kerken zich daar niet zo druk meer om maken? Is het niet omdat de 

hoofdgedachte is geworden, och, zalig worden we toch wel. Toorn Gods 

vanwege onze zonden is ouderwets en eigenlijk gepasseerd station.  

Kerkmensen in elk geval, die zijn gered of worden gered. Of je  nou 

rooms katholiek of protestants denkt, gered ben je toch wel. En 

uiteindelijk de gedachte: och, of je nou christen bent of goedaardige 

moslim of hindoeist of nette atheist, zalig zullen we toch wel worden. 

Want och, zonde en toorn Gods. Maar: Jezus is de enige Zaligmaker. 

2 de enige Zaligmaker 

 Door Jezus, de enige Zaligmaker. Niet vergelijken met wie dan 

ook. Er is het verhaal van die man die in de put zat, op de bodem, en 

verschillende mensen komen voorbij. Mohammed komt voorbij en zegt: 

doe je plichten bid in de richting van Mekka en misschien haalt Allah je 

eruit. Bhoedda komt voorbij en zegt: mediteer in jezelf en richt je op 

jezelf en je voelt je toch gelukkig en merkt niks meer van de put. Nog 

een ander komt voorbij en geeft raad. Dan komt Jezus voorbij en Hij ziet 

de man in de put. En Jezus zegt niets, maar springt Zelf in de put en tilt 

er dan die man uit. Redder, Zaligmaker.  

Maar: kan Jezus dat nu zomaar doen? Naar een mens toekomen en die 

redden? Nee! Want op die put waar we  in zitten ligt een deksel. Een 

loodzwaar deksel als een deur die op slot zit. Het deksel van onze 

schuld. Van de schuld van al onze zonden. De vloek der wet. De straf op 

de zonde. Ik zit nog gevangen, opgesloten ook.  

 Net als iemand  die 30 jaar in de gevangenis moet zitten. Die mag 

ik niet zomaar eruit halen om hem een cursus te geven. Hij zal eerst zijn 

straf uitgezeten moeten hebben. Ik mag hem niet zomaar uit die cel 

komen halen. 

 Maar Jezus heeft Zelf de schuld op zich genomen. De vloek der 

wet neemt Hij op Zich. Daarvoor kwam Hij naar de aarde in Bethlehems 

stal. En die schuld heeft Hij gedragen en die vloek op Zich gehouden. 



Toen die zwaarder en zwaarder ging drukken. In zijn volle last en 

gewicht. In Gethsemane deed kruipen en zweten, op Golgotha liet 

kruisigen en nederdalen ter hel, van God verlaten. Hij droeg de straf en 

nam die op Zich. Wat een liefde, wat een Zelfopoffering. Dat te doen 

voor zondaren. Om Zaligmaker Redder te kunnen zijn. En als de 

Opgestane komt Hij naar die put toe en met de sleutel van Zijn volbracht 

werk kan Hij en mag Hij die deur opendoen, dat deksel openslaan en 

zaligmaken. Door Zijn offer, Zijn bloed. Verlossen van de zonde en de 

toorn Gods en brengen tot de hemel en tot de zondeloze heiligheid. 

Door Zijn Geest. Hij is de enige Zaligmaker.  

 En in de prediking komt Hij tot ons. De Redder komt tot ons. Als 

Zaligmaker, Redder stelt Hij zich aan u en jullie voor. Zie, hier ben Ik. Ik 

redt, Ik maak zalig. Je zou die prediking kunnen vergelijken met een 

sirene. Dat er een sirene komt aangereden en stopt voor je huis. Dan 

vliegt het door je heen. Er is wat aan de hand! Want kijk, ze doen dat 

niet maar voor hun plezier. Er is wat, er is gevaar! En: je mag ok weten: 

ze willen er wat aan doen. Ze komen niet voorrijden om vervolgens met 

hun handen in hun zakken te blijven staan kijken hoe je huis afbrandt.  

 Jezus komt voor in de prediking. De sirene gaat voor uw deur en 

jouw deur. Er is dus wat aan de hand! Echt wat aan de hand. Je bent in 

de put van de zonde en je ligt onder de vloek der wet en je zult 

wegzinken in de eeuwige toorn van God. Echt waar! Jezus komt niet 

zomaar naar je toe. Geloof dat gerust! En: als Jezus zo naar je toekomt 

dan is Hij ook gewillig er wat, er alles aan te doen. Hij komt niet naar je 

toe om daarna toe te kijken hoe jij tobt en vraagt en smeekt maar 

werkeloos te blijven toekijken. Nee, Hij is gekomen omdat Hij gewillig is. 

Omdat Hij gewillig is u, jou zalig te maken, te redden. Nu. Hier. Op dit 

moment.  

 Wat is daarop uw antwoord? Verwerping of omhelzing? 

Verachting of aanroeping? Verwerp, veracht je deze Zaligmaker? Je laat 

Hem weer voorbijgaan en weggaan. Je maakt er geen ernst mee. Je stelt 

het uit, je wilt het niet, je wilt die modder van de zonde niet loslaten. Je 

blijft liever onder de vloek in je zonde, dan gered te worden…..en een is 

het de laatste keer dat Jezus naar je toekwam. En zink je eeuwig weg 

onder Gods toorn. Brandend van spijt en wroeging in je hart. Tenzij je 

vandaag het niet meer uit kunt houden: Jezus, ontferm U mijner. Red 

mij! 

 Of: omhelsde u Hem al eerder? Heere Jezus, ontferm U mijner, 

red mij. Geef mij Jezus of ik sterf, buiten Hem geen leven maar eeuwig 

zielsverderf. Jezus redt! Jezus maakt zalig. Hij is mijn Zaligmaker. Hij is 

mijn Borg, mijn Middelaar, mijn Redder. Hij is voor mij gestorven, Hij 

heeft voor mij de vloek gedragen, de straf betaald, de Geest verworven. 



Hij leerde mij roepen tot Hem en opende mijn ogen en mijn hart zodat 

ik Hem omhelsde en aanriep.  

 Jezus komt tot u. Als de Redder met sirene. En is Hij nu de uwe, 

de jouwe of niet? Is Hij jouw Zaligmaker geworden? Of niet? Daar moet 

antwoord op komen! Is Hij mijn Zaligmaker? Ben ik nog in de put, onder 

de vloek der wet, wegzinkend in Gods toorn. Of ben ik verlost van de 

vloek en de zonde en wandel ik op weg naar de hemel?  

 De vraag komt tot u: heb jij, hebt u Mij aangegrepen, 

aangeroepen om uw Zaligmaker, Redder te zijn?  

 Ja, kan iemand denken, als ik nu eerlijk ben vind ik dat nog niet 

zo makkelijk. Vraag me wel eens af: wie maakt Jezus zalig. En hoor ik 

daar dan ook bij? Goeie vraag, je kan minderw vragen hebben waar je je 

druk om maakt. Wie maakt Jezus zalig?  

3 de volkomen Zaligmaker. 

 We hebben het gelezen: De Zoon des mensen is gekomen om te 

zoeken en zalig te maken dat verloren was. En: want Jezus Christus is in 

de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Dus wie maakt Jezus 

zalig? Ja, zegt u, daar staat mijn naam niet bij, dus ik weet het nog niet. 

Ja, maar wat voor mensen maakt Jezus zalig? Die verloren zijn. 

Zondaren. Zulk soort mensen!  

 Let erop dat er niet staat: om zalig te maken dat zich verloren 

voelt. Of om berouwvolle zondaren zalig te maken, of verkoren 

zondaren, of schuldbewuste zondaren of zoekende zondaren, of 

angstige, ernstige zondaren. Maw: zondaren die al een beetje uit de 

modder zijn geklommen, die niet meer op de bodem van de put zijn, 

maar een eindje omhoog geklommen en gewerkt. Nee! Zondaren. Dat 

verloren is. Mensen op de bodem van de put. In de zonde. Zondaren 

zonder onderscheiding van welk bijvoeglijk naamwoord dan ook 

(ernstig, zoekend oid).  

                  Gemeente, dat is afsnijdend. Als ik denk dat ik een eindje op 

weg ben, als ik probeer me op te werken, dan verwijder ik me van Jezus. 

Ga ik Juist van Hem weg. Hij is op de bodem van de put en ik verlaat die 

bodem juist. Doordat ik denk dat ik dit of dat kan en moet en doe. Maar 

dat telt niet! Want dat is niet op God gericht. Ik doe het niet voor God, 

maar voor mezelf, om mezelf in aanmerking te laten komen, ik lijk God 

te dienen, maar ik dien mezelf. Allemaal op mezelf gericht: hoe kom ik 

dichter bij de kans van mijn zaligheid? En stel dat ik bovenaan de put 

zou kunnen komen, dat ik me helemaal op zou kunnen werken tot een 

echte Godzoeker, dan stoot ik op dat deksel, tegen die deur die dicht zit 

en ik kom er niet uit. Allemaal vergeefse moeite! Weg ermee! Dat 



opwerken en dat mezelf verbeteren. Dat mezelf in aanmerking willen 

brengen en mezelf dienen. Daarmee behaag ik God niet integendeel, 

daarmee kom ik niet dichterbij Jezus, integendeel.   

 Maar het is zo troostvol. Jezus maakt zalig dat verloren is, 

zondaren. Jezus daalt neer op de bodem. Daar vindt Hij mij. Als iemand 

die niet kan zoeken, die niet schuldbewust kan zijn, die niet op God 

gericht kan zijn, die de zonde niet kan haten, die er niet wakker van kan 

liggen. Maar Jezus maakt zalig: helemaal, volkomen. Van begin tot eind. 

Zoeken, bezorgd zijn voor je ziel, je zonde zien dat hoort er allemaal bij, 

dat zit er allemaal bij inbegrepen in wat Hij komt doen. Zaligmaken. Dat 

omvat zicht op je zonden krijgen, ernst maken met de zaligheid, zoeken 

en bidden tot God. Dat brengt Hij allemaal mee. Hij vindt je waar je 

bent: dood in zonden en misdaden. Hij maakt je wat je wezen moet: 

levend en zoekend buiten jezelf, berouwvol en ernstig.  

 Zou het voor u kunnen? Jazeker! Alles is erbij inbegrepen. 

Geloven is niet: iets doen, iets kunnen, iets hebben, toch nog iets, maar 

geloven is: alles laten doen. Geloven is niet: iets doen, maar alles laten 

doen. Door Jezus, de Zaligmaker. Je Hem overgeven: je moet het  want 

je bent op de bodem en komt er nooit vandaan zo. Je mag het, want 

Jezus is gewillig en machtig om zalig te maken. Kent u de Zaligmaker? 

Kreeg Hij u in handen, won Hij u in voor Zichzelf?  

 Kijk, en dan, dan komt het. Dan ga je zoeken, echt zoeken, dan ga 

je smeken, echt smeken, dan ga je de zonde haten, dan ga je berouw 

krijgen, dan ga je verlangen naar God en Zijn eer. Enzovoort enzovoort. 

Al die dingen die je eerst zelf wilde doen en bewerken, die komen vanuit 

de gemeenschap met Christus. Leven van bekering.  

 Jezus, de volkomen Zaligmaker, van begin tot eind. Dat is dan 

ook zeker: dat einde komt er ook! Jezus maakt volkomen zalig! Hij doet 

volharden in leven van bekering. Door verdrukking heen, door 

beproeving en kruisdragen heen. Door vallen en opstaan heen. Door 

wegdwalen en weer teruggetroken worden heen. Door vervolging heen. 

O ja, de duivel loert erop, de wereld verzoekt, en mijn eigen vlees is zo 

zwak,  zo dwaalziek, zo dwaas, zo traag, zo averechts. Maar: Jezus maakt 

volkomen zalig. Hij voleindigt het ook. En Zijn redding breekt nooit af, bij 

niemand. Daarom kunnen mensen zeggen: Jezus, Die ons heeft 

zaliggemaakt. We zijn het al op aarde. Want we zullen het zeker 

worden. Jezus doet het helemaal en volkomen, van begin tot einde toe. 

 Daarom hebben allen die geloven Jezus lief. U dan die gelooft is 

Jezus dierbaar. Hij is mijn Zaligmaker. Uit louter genade. Waarom ik wel 

en een ander niet? Ik was ook op de bodem van de put. Blind, onwillig, 

onmachtig. Net als ieder ander. Waarom hebt U mij zaliggemaakt? Naar 



het welbehagen van de Vader. Uit eeuwige, verkiezende liefde. Van 

waaruit Hij voor mij is gekomen, is gestorven, heeft gedragen en mij 

heeft opgezocht door Zijn Geest levend heeft gemaakt. O Jezus, mijn 

Zaligmaker!  

                                            Amen     

     

 


