
                                        Handelingen 4:29 

“En nu dan Heere, zie op hun dreigingen en                                                          

geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te 

spreken” 

1 dreiging   2 smeking  3 verhoring 

 Gemeente, 

 Waar vuur is, daar komen leeuwen af. Zo is dat in de natuur. In 

onbewoonde streken. Als een groep reizigers ’s nachts vuur aansteekt, 

dan komen de leeuwen, roofdieren, erop af. Want waar vuur is, daar zijn 

mensen, en waar mensen zijn daar is iets te halen. Dus daar moet je op 

je hoede zijn. En zorgen dat die leeuwen geen opening zien of 

onbewaakt plek waardoor ze binnen kunnen vallen. 

 Dat is in de herschepping ook zo. Waar God werkt, waar de 

Heilige Geest werk, die als vuur is hoorden we gisteren, daar komt de 

duivel af. De briesende leeuw die rondgaat om te verslinden. Die komt 

af op de plaatsen waar hij vuur van de Heilige Geest ziet. Want waar 

God werkt, waar Gods Geest werkt, daar komt de duivel op af.  

1 dreiging 

 Dat zien we in Handelingen na Pinksteren. Gods Geest is 

uitgestort. Krachtig als de storm, werkend als het vuur. Handelingen 2. 

In Handelingen 3 wordt een kreupele genezen en preekt Petrus 

vrijmoedig tot het volk dat Jezus de Christus is. En in hoofdstuk 4 vers 4 

lezen we dat er al 5000 mannen geloofden. En opnieuw preekt Petrus 

vrijmoedig, nu voor het Sanhedrin. Het vuur van de Geest is ontstoken 

en brandt.  

 Daar komen leeuwen op af. Daar komt de duivel op af. In 

hoofdstuk 4 vers 3 worden de apostelen gevangen gezet en daarna 

streng verhoord. In 4 vers 18 wordt hen gezegd dat ze niet meer mogen 

spreken in de Naam van Jezus. En in 4 vers 21 dreigen ze nog meer, ze 

zouden hen graag voorgoed gevangen willen zetten of nog erger, maar 

het volk zou dat wel eens te ver kunnen gaan, maar anders zouden ze 

wel zorgen dat ze nooit meer zouden kunnen spreken over Jezus.  

 Waar God, waar Gods Geest werkt, daar wordt satan actief. Dat 

is in die zin geen wonder, want dat was bij de Heere Jezus Zelf ook zo. 

Toen Hij Zijn werk begon, toen werd de duivel ook actief. Direct na de 

doop met de Heilige Geest kwamen de verzoekingen in de woestijn, op 

de rand van de tempel en om één keer voor satan te buigen. Dus op die 

manier kan het ook. Dat de duivel loert om ons te willen verzoeken. Om 

te zondigen, om toe te geven aan eerzucht, aan gemakzucht. Bij Job zie 



je weer een andere manier: daar komt satan om allerhande rampspoed 

over zijn leven, zijn gezin, zijn bedrijf te brengen. In hoofdstuk 5 van 

Handelingen zien we dat de duivel infiltreert en na-aapt. En Ananias en 

Saffira die echte discipelen leken te zijn, blijken eerzuchtige geldjagers 

te zijn. er vallen er af, die er echt bij leken te horen. En hier doet satan 

het met dreiging van vervolging en verdrukking. In I Corinthe door 

verdeeldheid te zaaien en de gemeente in groepen uit elkaar te laten 

vallen. 

 De leeuwen komen op het vuur af. Op het vuur in de gemeente, 

op het vuur in je eigen leven. Vaak komt satan tot ons via mensen. 

Mensen die iets voorstellen, mensen die je wat aandoen of aan willen 

doen. Om je te laten vallen in zonde, mee te trekken in afglijden, 

opstandig en wanhopig te maken, af te schrikken en moedeloos te 

maken, bang te maken en te dreigen. Daarmee heeft de duivel het 

gericht op Gods Koninkrijk, in Zijn gemeente, en in ons leven persoonlijk.  

 Herkennen we dat? Dat de duivel op ons afkomt? Want er is een 

andere mogelijkheid. Dat satan dat niet doet. Wie nog prooi van satan 

is, die laat hij wel met rust. Zijn prooi die hij bewusteloos gebeten heeft, 

laat hij rustig achter in zijn hol, die is toch bewusteloos, die loopt niet 

weg, hij kan er wel op uit om anderen te verslinden. Wie bewusteloos in 

de greep van de duivel is, die merkt niks van hem. Want die heeft de 

duivel al, en die is bewusteloos, dus die merkt het niet. Als je nooit wat 

van de duivel merkt……dan lig je bewusteloos in zijn hol. Waar we 

allemaal geboren worden van nature. En als je daar nog steeds bent, 

gebleven bent, is onze toestand rampzalig. Juist omdat we er niks van 

beseffen!  

 Denk daar eens over na. En overdenk eerlijk: ben ik verlost? Ben 

ik door Jezus Christus weggehaald uit satans heerschappij? Ontwaakt, 

gevlucht, gesmeekt om vergeving. Zo verlost Jezus. Zo werkt God, zo 

werkt Gods Geest. En waar Gods Geest werkt, vuur, daar komt de satan 

weer op me af. Waakt! Stel je voor dat er drie leeuwen rond zouden 

lopen in Waarder. Hoe waakzaam zouden we de kerk uitgaan. Nu, er 

lopen wel 10 leeuwen rond, onzichtbaar, loerend op onze ziel.  

              Waakt en bidt! Dat is het devies. Waakt en bidt. Waakt, let op en 

probeer te achterhalen, te doorzien: waar zit de duivel allemaal achter? 

Waarin zit zijn invloed? Wat heeft als gevolg dat het me van God 

aftrekt? Waakt en let goed op. Doorzie programma’s en muziek, doorzie 

tijdverdrijf en tijdbestedingen, doorzie voorstellen en aanbiedingen die  

mensen doen. Waakt: zit er soms de duivel achter die me van God af wil 

trekken, in zonde wil laten vallen, bang wil maken?       

  



2 smeking 

 Waakt en bidt! Want het eerst wapen in de geestelijke strijd is: 

gebed. Hulp zoeken bij God in Jezus Christus. Geestelijk strijden begint 

altijd met de terugtocht. Geestelijke strijd is nooit dat je rechtstreeks de 

vijand tegemoet gaat. Maar altijd dat je eerst teruggaat, teruggaat naar 

de Heere. Smeekt om hulp, en om Zijn kracht. Als een kind bedreigd 

wordt wat doet het dan? Het zoekt eerst waar papa is. Papa moet mee, 

anders durft het niet. Maar als papa meegaat is het sterk. Geestelijk 

strijden: eerst naar de Heere toe. Als je dat vergeet dan lacht de duivel 

al. Dat win ik wel. Kom maar op. Met heel je wapenrusting, met al je 

inzet en al je voornemens, ik kan je toch wel aan. Zonder Jezus erbij kan 

ik met je doen wat ik wil. Eerst naar de Heere toe.  

 Soms kan dat alleen in een schietgebed. Iemand vraagt wat aan 

je, iemand treitert je en haalt het bloed onder je nagels vandaan, je rijdt 

langs een erotische poster dan kun je niet eerst 5 minuten stilstaan en 

een rustig plekje zoeken. Maar wel naar de Heere toe. Heere, help me. 

Herkent u dat? Je moet de Heere aanroepen, anders gaat het fout en 

laat je je gaan.  

 De discipelen hebben hier nog wat meer tijd. Ze zoeken Gods 

Aangezicht, ze smeken met elkaar. Dat kan ook nog, dat je anderen 

vraagt: willen jullie met me meebidden, ook voor me bidden. Vraag je 

dat wel eens aan je man of vrouw, vrienden, vriendinnengroep, je 

ouders, uw kinderen? Wil je met mij meebidden opdat ik niet ten prooi 

val aan de duivel? Daar hadden we het in de belijdenisdienst over.   

 Wat smeken ze dan? Allereerst richten zij zich op God. Voor hun 

eigenlijke smeking in vers 29 richten zij zich eerst op God. Ze roepen 

God aan en pleiten op Zijn macht en op Zijn raad. Gij zijt de God, Die 

gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en alle dingen, alle 

levende wezens. U riep en ze waren er, U roept en ze zijn niet meer. Gij 

hebt alle macht over al wat leeft. Wat zal een mens kunnen beginnen?   

 En ten tweede Gods raad. Alles wat er is gebeurd de laatste tijd. 

Dat Uw vijanden, Sanhedrin, overpriesters enz Jezus hebben gevangen 

genomen en gedood. Daarmee is gebeurd wat Uw raad tevoren bepaald 

had. Niets anders en meer hebben ze kunnen doen. Uw Raad Die 

inhoudt dat Zijn sterven aan het kruis het offer voor de zonde moest 

zijn, dat alle uitverkorenen en gelovigen in dat werk zullen delen en dat 

wij door verdrukkingen gelouterd zullen worden om daarna in te gaan in 

Uw heerlijkheid. Dat is Uw raad en tot nog toe hebben Uw vijanden 

niets kunnen doen wat daar een spaak in het wiel heeft gestoken. Alles 

diende tot uitvoering van Uw raad. Dat was zo, dat is zo, dat zal zo zijn. 

Alles wat gebeurt dient om Uw raad te volvoeren.  



 Uw macht en Uw raad. En wat er ook gebeurt, die wordt 

volvoerd, daar zorgt Uw macht voor. Kijk, ze bidden niet allereerst om 

God tot ingrijpen te bewegen, om God dingen te laten veranderen, maar 

om hun harten rust te laten vinden in Gods macht en Gods raad. Om 

zichzelf rust te laten vinden in Gods macht en raad. Rust vinden in Gods 

macht en raad.  

             Daarom bidden ze. Laten we daarom bidden. Dat leert de Heilige 

Geest. Om te zien Wie God is. En rust te vinden in Hem. Niet allereerst 

bidden om God iets te laten doen, te laten geven, te laten veranderen, 

maar om mijzelf rust te laten vinden in Zijn macht en raad. Hoeveel 

gebeden missen het belangrijkste? Slaan dit over, en lopen hieraan 

voorbij?  

 En dan komt hun smeking. Ze zijn bedreigd: je houdt je mond 

over Jezus. En anders dan halen we je nog een keer voor ons en dan 

loopt het niet met een sisser af. Dan zullen we laten merken dat wij dit 

niet tolereren en dat we onze middelen hebben. Gevangenisstraf, 

marteling, opsluiting, doodstraf. Wat zou u bidden? Het is moeilijk voor 

te stellen, maar toch. Als dat op school of werk tegen je gezegd is. Of 

iets anders situatie, als je naar dokter moet voor uitslag en dat kan echt 

alle kanten op, meevallen en bericht van ongeneeslijke ziekte zijn. Wat 

zouden wij bidden en smeken? 

 HEERE, geef dat de dreiging mee mag vallen, dat ze me toch met 

rust laten. HEERE, geef dat U ze aan banden legt, zodat ze niet kunnen 

doen wat ze dreigen. HEERE, geef dat de uitslag mee mag vallen, geef 

dat het niet is waar we bang voor zijn.  

 Wat bidden de apostelen? Geef Uw dienstknechten met alle 

vrijmoedigheid Uw Woord te spreken. Dat smeken ze. Dat allereerst! 

Geef dat die dreiging ons niet zal afhouden van onze roeping van 

Uwentwege. Dat zou het ergste zijn, als wij nu zouden gaan zwijgen. Als 

wij hierdoor tot zonde gebracht zouden worden. Geef dat wij met alle 

vrijmoedigheid Uw Woord zullen spreken.  

 Hier zien we wat Jezus door Zijn Geest geeft en werkt. Het 

hoofddoel van je leven wordt: Zijn wil doen, naar Zijn roeping leven, niet 

te zondigen. Dat is bekering. Dat Zijn wil en roeping en gehoorzaamheid 

boven alles gaat. Stel je voor dat de dreiging meevalt, dat de uitslag 

goed is, maar dat ik van U afga en over U ga zwijgen en ongehoorzaam 

ga worden. Laat het dreigen van de duivel toch niet tot zonde brengen. 

Zonde is erger, bitterder, dan tegenspoed en verdrukking. Dat geeft de 

Heere door Zijn Geest. Aan zondaren die van nature helemaal gericht 

zijn op zichzelf, op hun wensen van vlees en bloed, op hun gemak en 

hun voorspoed en het ontlopen van tegenslag en narigheid. Jezus 



schenkt dit door Zijn Geest. Hoor hoe Hij zelf bad: Vader niet Mijn wil, 

maar Uw wil geschiede. Alles ongeschikt aan Uw wil met Mijn leven. 

Daar leer je dat. In Gethsemané, op Golgotha.  

 De smeking: geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw 

Woord te spreken. Vrijmoedigheid. Dat betekent drie dingen, drie lagen. 

Allereerst geef gelegenheden. Geef me gelegenheden om iets van U te 

kunnen en mogen vertellen. Wilt U hen iets laten vragen, laat mijn 

bidden en danken na het eten, of mijn kleding, of mijn behulpzaamheid 

wat oproepen, wilt U het gesprek zo leiden dat er gelegenheden zijn. 

Vandaag, morgen, elke dag. Bidden we dat? 

 De tweede laag is: geef me innerlijke volheid en drang om wat te 

willen zeggen, om over te lopen van U. Om graag te willen spreken over 

iets van U. Dat mijn hart brandt en ik er zo vol van ben dat het moeilijker 

is om te zwijgen dan om te spreken.  

 En de derde laag is: geef me innerlijke onbevreesdheid, dat ik 

niet bang ben voor gevolgen. Dat ik die ervoor over heb. Dat ik die aan U 

overlaat wat ze me doen zullen. Maar ik getuig en wat ze mij aandoen is 

aan U en laat ik aan U over.  

 Moet ons gebed niet veel leren? Niet veel bijgeschaafd worden? 

Wanneer bad u voor het laatst zo? Smekend? In de hoofdlijn: HEERE, 

geef dat externe factoren mij niet ongehoorzaam aan U maken. Door te 

gaan frauderen, of te gaan liegen, of te gaan zwijgen, of te gaan 

zondigen op andere manier. Dan is Gods roeping met mijn leven het 

eerste en al het andere is daaraan ondergeschikt: gemak, voorspoed, 

carriere, ja mijn eigen leven. En in de grond van de zaak is het één van 

beiden: of God en Zijn roeping staan voorop en het andere is 

ondergeschikt, voorzover het erbij past. Of Mijn leven staat voorop en 

de dienst aan God is me goed voorzover die daarbij past.  

 Twee levensprincipes, levensbeginselen: mijn leven moet passen 

bij de roeping van God. Of Gods roeping moet maar passen bij mij leven. 

Ik geniet van het leven voorzover het past bij Gods roeping, of ik doe 

Gods roeping voorzover die past bij mijn genieten van het leven. In de 

grond van de zaak is het één van beiden. Ligt één van beide lijnen ten 

grondslag aan ons leven. Als dat nog steeds is: God dienen voorzover 

dat mij past en bij mij past, dan leven we op de brede weg naar de hel. 

Of is dat door genade geworden: mijn leven leef ik voorzover dat bij 

Gods roeping past? De weg naar de hemel.  Eén van beide is de grondlijn 

van ons leven. Welke van de twee is dat? Hier scharniert de deur van 

het hemelrijk in zijn hengsels. Open of dicht.  

 



3 verhoring 

 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en spraken het 

Woord Gods met vrijmoedigheid. Twee dingen vallen op. Ten eerste: 

hun gebed is verhoord. Waar zij om smeekten dat wordt hun gegeven. 

Ja, of zij gevangen genomen zullen worden in de toekomst weten we 

nog niet, maar hun gebed is verhoord. Ze spreken nu, en ook verderop 

in Handelingen vrijmoedig Gods Woord. Er komen gelegenheden, ze 

stromen over, en ze nemen de gevolgen op de koop toe. Jacobus zal 

onthoofd worden, Petrus weer in de gevangenis komen, maar hun 

gebed is verhoord. Dat wil de satan juist verhinderen, maar het is hem 

niet gelukt.  

 Gebedsverhoring. Kunt u daar ook van vertellen van noemen? 

Dat God gebeden verhoorde? Ja als we maar bidden om wat God 

beloofd heeft. Als we maar bidden en smeken om de Heilige Geest. 

Hoeveel temeer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen 

die Hem bidden? Wie smeekt om de Heilige Geest tot bekering, om tot 

geloof te komen, die zal ontvangen! Bidden om wat God, om Wie God 

beloofd heeft. Ik zal Mijn Geest op uw nakomelingen gieten, Ik zal Mijn 

Geest geven op uw nageslacht. Wij zijn zulke nakomelingen, misschien 

hebben wij ook nakomelingen. Als wij bidden om Wie beloofd is, zal het 

verhoord worden. Als je God niet kent, niet weet van vergeving en 

bekering, bid smeek om de Heilige Geest en je zult verhoord worden.  

 En wie bidt om vervulling met de Heilige Geest, om hemelse 

vreugde en liefde en vrijmoedigheid, die zal verhoord worden. De HEERE 

doet en geeft niet liever dan Zijn Geest, Die doet spreken met 

vrijmoedigheid. En je houdt je karakter, de één spreekt door een heel 

betoog, de ander met twee woorden en bevende lippen, maar God 

verhoort!     

 Bidden we wel om wat God beloofd heeft? Bidden we wel om 

wat, Wie God wil geven? 

 En het tweede dat opvalt is: je kan denken, ze werden vervuld 

met de Heilige Geest. Dat was toch al gebeurd? In Handelingen 2:4. En 

ze spraken met vrijmoedigheid, dat hadden ze toch al gedaan? In 

hoofdstuk 2 en in 4 vers 13. Ja, maar blijkbaar moet hen dat hier weer 

geschonken worden. Je kunt niet zeggen: eens vervuld, altijd vervuld. 

Vandaag vervuld, morgen dus nog steeds. Nee, we hebben wel vaker 

gezegd. Als de Geest water is, wat is ons hart dan? Nee, geen glas. Dat 

giet je vol en het staat morgen nog vol. Dan zou één keer vullen genoeg 

zijn. Maar ons hart is geen glas, eerder een vergiet. Die vul je met water, 

en die loopt direct weer leeg. Die moet steeds gevuld worden.  

 Wij houden het niet vast, wij verliezen het steeds weer.  



 Daarom is het gebed steeds weer nodig. Dat voelden de 

discipelen aan. Ze zeiden niet: o, spreken met vrijmoedigheid, dat deden 

we in 2:4 al, en in 4:13, dat hebben we nu, dat is ons eigen. Nee, ze 

bidden er weer om. Dat is Pinksterleven: steeds weer bidden. Steeds 

weer smeken, want dat ik gisteren staande bleef zegt niets voor 

vandaag, dat ik gisteren getuigde, zegt niets over vandaag. Heere, geef 

het opnieuw.  

 En anders leven we onder de maat. Is het de duivel gelukt om 

ons aan banden te leggen. Ingezonken geestelijk leven, dat het kenmerk 

heeft dat het tevreden is, gezapig, biddeloos, dat het het wel goed vindt 

zo en wat drijft op eerdere gevoelens en gebeurtenissen, zonder 

smeking. En de vergiet is al lang weer leeg. Moet Jezus zeggen: Ik heb 

tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten? Zo bekeert u dan! 

 Terwijl de Heere zo gereed is om te verhoren. Om te vervullen, 

eens en steeds weer, elke dag opnieuw. Je kunt nooit teveel en nooit te 

vaak smeken om de Heilige Geest. Wel te weinig, wel te laks. Hij wil ons 

dagelijks aan Zijn voeten zien, als lege vergieten, smekend dat Hij ze 

opnieuw vervult!  

                                                    Amen  


