
                                                  Hand 2:37a en 41a 

“En als zij dit hoorden werden zij verslagen in het hart…..                              

Die dan zijn woord gaarne aannamen……” 

Hoe de Geest werkt 

1 verkondiging en verslagenheid 

2 verkondiging en vertrouwen 

 

 Gemeente, 

 Dat er op één dag 3000 mensen tot geloof komen. Dat er door 

één preek 3000 mensen belijdenis willen gaan doen. We zullen het er 

wel over eens zijn: dat is werk van de Heilige Geest. Dat krijgt geen 

apostel, geen dominee, geen kerkenraad voor elkaar. Dat is werk van de 

Heilige Geest, Die Heere is en levend maakt.  

 Hoe doet de Heilige Geest dat? Op welke manier zijn er zoveel 

mensen tegelijk tot bekering gekomen? En we kunnen het ook anders 

vragen: hoe kom ik tot geloof? Dat ik ook één van velen zal zijn? Hoe 

gaat dat, wat doet de Heilige Geest dan? En om misverstand te 

voorkomen: als we daar zicht op krijgen dan leren we tegelijk ook hoe je 

geloof versterkt wordt en geoefend wordt. Want geloof is geen motortje 

dat aangezet wordt en dan wel vanzelf verder blijft draaien. Het is 

dagelijkse oefening. Dus tussen tot geloof komen en in het geloof blijven 

liggen heel wat overeenkomsten. 

 Hoe doet de Heilige Geest dat? 3000 mensen tot geloof brengen 

en 1 mens, jou, u, tot geloof brengen? 

1 verkondiging en verslagenheid 

 Om te beginnen zien we dat de Heilige Geest dat doet door…..de 

prediking. Ook toen. Dat geweldige van die 3000 daarvoor gebruikte de 

Heilige Geest de prediking. In begin waren er die tekenen en die 

verschillende talen. Om het te onderstrepen en de aandacht te vestigen, 

maar het ging om de prediking. In vers 11 staat dat de hoorders zeggen: 

wij horen hen de grote werken Gods verkondigen. Gods grote werken. 

En als dat spot en vragen oproept dan horen we in vers 17-36 Petrus 

nog een keer Gods grote werken verkondigen. Dat Jezus, die door u 

gedood is, door God is opgewekt. En dat die Jezus de beloofde Christus 

is. De grote Zoon van David, lees Psalm 16 en Psalm 110 maar. Jezus van 

Nazareth, die gij gedood hebt, is door God verhoogd en aangesteld als 

Heere. En als dat de vraag oproept: wat zullen we doen mannen 

broeders? Dan zegt Petrus in vers 38-40 nog een keer dat in Jezus 



Christus de vergeving van zonden en de Heilige Geest is. Tot drie keer 

toe laat de Heilige Geest het verkondigen. Gods grote werken in Jezus 

Christus. Zo werkt dus de Heilige Geest.  

 Het is waar dat je wel eens getuigenissen hoort vooral van ex-

moslims dat zij door een droom of visioen Jezus ontmoet hebben, maar 

dan gaat het over gebieden waar het Woord niet bekend is en niet 

komen kan. En daar mogen we nooit op gaan rekenen of het op aan 

laten komen. De Heilige Geest gebruikt het Woord. Daarom mag je zo 

vol verwachting naar de kerk gaan, vol gebed: Heilige Geest, het Woord 

is er, dat is toch Uw middel, Uw wapen? Gebruik het toch voor mij, voor 

mijn gezin, voor de hele gemeente. Daarom mogen we ons ook 

afvragen: wat doe ik eigenlijk om dat Woord anderen bekend te laten 

maken? Als ik ervan uit moet gaan dat waar het Woord niet is en niet 

komt, ook geen geloof zal en kan komen, hoeveel doe ik, hoeveel geef ik 

voor Bijbelvertaalwerk, voor evangelisatiefolders? Als ik niets doe om 

mensen met het Woord in aanraking te laten komen, moet ik ervan 

uitgaan dat ze voor eeuwige verloren zullen gaan. Dat ik dat laat 

gebeuren zonder er iets aan te doen….. 

 De Heilige Geest brengt tot geloof, 3000 op één dag en ook die 

éne, jou of u. Door het Woord. Maar hoe gaat dat dan? Hoe werkt de 

Heilige Geest dan? 

 In vers 37 lezen we dat? En als zij dit hoorden werden zij 

verslagen in het hart. De Heilige Geest werkt verslagenheid. Letterlijk 

staat er: hun werd doorgestoken, doorboord. Een pijl of zwaard door 

hun hart. Dat doet zeer, pijn. Dat geeft dat woord dan ook aan: pijn, 

angst, schrik en dat kan in allerlei situaties zijn en vormen. Dat je schrikt 

en bang wordt, enorm geschokt bent. Door een bericht van een 

ongeluk, van overlijden. Door iets wat er is gebeurd. Maar hier is het 

door iets wat ze gedaan hebben. Het is gebeurd omdat zij het gedaan 

hebben? Wat dan? Ja, wat? 

 Ze hebben gezondigd. Maar wat is dat? Wanneer heb je 

gezondigd? Nou, als je gevloekt hebt, al is het binnensmonds. Als je 

iemand boos geslagen hebt. Als je iets gestolen hebt, als je sexbeelden 

hebt gekeken op You Tube. Ja, dat is zonde. Alleen, het kan zijn dat 

iemand zegt: dat heb ik eerlijk nooit gedaan. Ik heb altijd keurig 

opgepast en netjes geleefd. Dan kun je zeggen: en hoe zit het dan in je 

gedachten en verlangens? Wat je denkt en wenst is ook zonde. Maar 

tegen mensen zoals wij die kerkmensen zijn zou Petrus wat anders 

zeggen. Weet je wat zonde is? Je hebt Jezus omzeild. Je hebt Jezus niet 

nodig. Je veracht Jezus. Dat is zonde. Zijn preek eindigde in vers 36 met 

de woorden: deze Jezus, door God verhoogd, Die gij gekruisigd hebt. Dat 

is zonde: je maakt je van Jezus af. Je vindt jezelf zo goed dat je Jezus niet 



nodig hebt. En dat betekent dat ik actief Hem verwerp, Hem wegstoot. 

Want Hij wordt me aangeboden, dus als ik Hem niet nodig heb, dan 

stoot ik Hem weg. Jezelf zo goed of vroom of netjes of godsdienstig 

achten dat je Jezus niet hoeft te hebben. Dat is het farizeersbestaan. Ja, 

dat zal ik niet zeggen van mezelf: ik ben een farizeeer. Dat klinkt zo 

negatief. Maar wat is het anders: als ik vind dat anderen slechter zijn 

dan ik, als ik vind dat ik beter ben dan anderen, als ik vind dat anderen 

verder naar voren staan op weg naar de hel dan ik, wat ben ik dan 

anders dan een farizeeer? Die te goed is om verloren te gaan, die te 

vroom is om met zondaren op één hoop geveegd te worden. En vooral: 

een mens die Jezus veracht en verstoot.  

 En als de Heilige Geest werkt dan raakt je dat! Steekt je dat, 

doorsteekt je dat. Je schrikt, je wordt angstig. Wat staat me niet te 

wachten als ik Degene Die God heeft verhoogd, verwerp. Als ik Gods 

Gezalfde en Geliefde, veracht? Heb helpen kruisigen, heb helpen uit de 

weg ruimen. Je schrikt. Je word beangst.  

 Zoals je kunt schrikken als je een brief krijgt op de deurmat: 

Centraal Justitieel Incassobureau. € 350,--. Door rood gereden. 

Mensenlief, heb ik dat gedaan? Zoals je zou schrikken als je bericht 

krijgt: u voelde vanmorgen in de auto zeker een bobbel onder uw 

wielen? Ja, dat is waar ook….. Nou, dat was een kind door u overreden. 

Je schrikt je wezenloos. Zoals je schrikt: u hebt Gods Zoon, Gods Kind, 

helpen doden en laten kruisigen. Als dat binnenkomt. Als de Heilige 

Geest dat binnenbrengt, dan schrik je je naar. Je kunt niet gerust gaan 

slapen. Je kan niet kalm te denken aan sterven en Gods rechterstoel. 

Wat moet ik doen om zalig te worden? Help!!  

 De Heilige Geest doorbreekt je zorgeloosheid. Je goedkope 

gerustheid. Je achteloosheid waarmee je niet aan sterven denkt of je er 

geen zorgen om maakt. Doorbreekt je makkelijke houding van och, er 

zijn er wel die gekker doen als ik. Je uitstellerige houding van: ja weet ik 

best, komt heus wel goed later. Want, zegt Calvijn, zolang mensen 

zorgeloos zijn is het onmogelijk dat zij hun zielen met ernst bepalen bij 

de zaligheid. En die dodelijke zorgeloosheid doorbreekt de Heilige 

Geest.   

 Is dat gebeurd? Heel eerlijk: is dat gebeurd? Of leef je nog 

zorgeloos, dus als een farizeeer, dus als iemand die Gods Zoon veracht 

en vertrapt?  

 Dat doet de Heilige Geest. Dat is Evangelie. Dat bewerkt de 

Heilige Geest. Dat bewerk je zelf niet bij jezelf. Dat bewerk je zelf niet bij 

je kinderen, bij je ouders, bij je vrienden, man of vrouw. Dat lukt je niet. 

Dat krijg je echt niet aangepraat. Bij jezelf niet, bij anderen niet, en 



zeker niet bij 3000 mensen tegelijk. Maar wat ons onmogelijk is dat doet 

de Heilige Geest! Hij verbreekt zorgeloosheid en farizeisme en 

uitstellen! Dat doet Hij. Bij u, bij jou, bij uw gezin, bij zovelen! Opdat wij 

zullen bidden: o Heere Jezus, laat Uw Geest werken. Laat Uw Geest 

werken en ik, en wij, en zij zullen U gaan aanroepen, om hulp roepen.  

2 verkondiging en vertrouwen 

 Maar al te graag geeft Petrus antwoord. Wat zullen wij doen 

mannen broeders? Bekeert u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus 

Christus tot vergeving van zonden en gij zult de gave van de Heilige 

Geest ontvangen. Bekeert u, ja keer om, keer je af van wat je hebt 

gedaan en wendt u tot Jezus. Veracht Hem niet, maar kus Hem. Want in 

Hem is vergeving van zonden en de gave van de Heilige Geest. Daaruit 

blijkt bekering dus allereerst. Je houding tav de Heere Jezus verandert. 

In plaats van Jezus verachten, Jezus omhelzen. Dat is bekering. Niet 

maar van één of twee slechte dingen in je leven, al komt er dat wel uit 

voort, maar allereerst: tot Jezus komen. Want in Hem is vergeving van 

zonden. Dan is mijn zonde bedekt. Helemaal weg. Dan is mijn zwarte 

verleden en hart en heden gewassen in Jezus’ bloed en overdekt met 

Jezus’ gerechtigheid en gehoorzaamheid. In Jezus is vergeving. Geen 

schuld meer, geen straf meer, geen oordeel meer. En in Jezus is de 

Heilige Geest. Dan geeft Hij mij de Heilige Geest in mijn hart. De Heilige 

Geest, bewijs van mijn kindschap. Die kinderlijke trekken in mij 

aanbrengt: vertrouwen, aanhankelijkheid, gehoorzaamheid. De Heilige 

Geest, Die eeuwig leven geeft en garandeert. Die al vreugde, vrede en 

liefde geeft als garantie dat ik die eens ten volle eeuwig zal beerven in 

de hemelen. In Jezus is vergeving en nieuw, eeuwig leven.  

 En Petrus, het Woord, de prediking, zegt: die belofte komt u toe. 

Deze Jezus mag u hebben, wordt u aangeboden. Van God uit wordt Hij u 

aangeboden. En Petrus, het Woord, de prediking zegt: wordt behouden. 

Laat u behouden, laat u redden. Bevel van geloof en bekering. De 

prediking belooft: u mag Jezus hebben. De prediking beveelt: u moet 

Jezus hebben. De Heilige Geest werkt dmv de prediking. Laten we 

scherp blijven dat dát de prediking is, dat is het instrument: Jezus wordt 

aangeboden, beloofd je wordt bevolen tot Hem te komen. Zo moet het 

instrument van de prediking klinken. Aanbod van genade en bevel van 

geloof en bekering. Een kerkenraad dient erop te letten dat die tonen 

zuiver blijven klinken. En u mag er ook, voor uzelf en voor de toekomst, 

op letten: hoor ik die toon in de prediking: aanbod van genade en bevel 

om te komen. Als dat aanbod wegvalt, hoe kan ik dan ooit zeker weten 

dat ik komen mag? Dan moet ik in mezelf wat vinden, zoeken, hebben, 

maken. Maar als dat bevel wegvalt, dan kan het lijken dat het 



vrijblijvend is: geloven kan, maar als je het niet doet, och, ja. Dat zij dan 

maar zo. Alsof er geen eeuwige verdoemenis op volgt.  

 Petrus verkondigt Jezus. In Hem vergeving en nieuw, eeuwig 

leven. Hij biedt Jezus aan en beveelt zich te laten behouden door Hem. 

En waar zorgt de Heilige Geest voor? Wat bewerkt de Heilige Geest? We 

lezen het in vers 41 a. Die dan zijn woord gaarne aannamen. De Heilige 

Geest bewerkt dat je dit woord van harte aanneemt.  

 Je zou misschien verwachten dat er stond: die dan Jezus van 

harte aannamen. Het gaat toch om Hem, dat je Jezus kent en hebt? 

Jazeker! Alleen Jezus komt niet in Levend lichaam Zelf tot ons. Hij is 

lichamelijk opgevaren ten hemel. Maar Hij komt tot ons in het Woord. 

Geloof richt zich op het Woord. Want waar vind ik Jezus? Hoe weet ik 

dat Jezus tot mij komt, Zichzelf mij aanbiedt? Soms kun je iemand horen 

zeggen of denken: als ik een visioen zou krijgen. Ja, dan zou ik geloven 

en me aan Hem toevertrouwen. Jezus in een visioen. Vaker nog denk je 

bij jezelf: als ik eens heel sterk zou voelen dat Jezus me zoekt. Als ik eens 

heel sterk het gevoel zou hebben van vreugde, dan zou ik geloven en me 

aan Hem toevertrouwen. Jezus in je gevoel. Maar nee. De gewone weg 

is dat Jezus komt in het Woord. Het Woord is de doos waar de parel 

inzit. Het Woord is het kopje waar het levende water inzit. Jezus wordt 

aangenomen in het Woord. In het Woord biedt Hij Zich aan, komt Hij tot 

ons. U mag Mij hebben, u moet Mij hebben. En: wat doet u met dat 

Woord?  

 En dan staat er dat de Heilige  Geest zorgt dat zij het Woord 

gaarne aannemen. Dat woord aannemen wordt eigenlijk altijd gebruikt 

voor bezoek. Bezoek ontvangen. Als gemeenten de apostelen ontvangen 

bijv. Dus in het Woord komt Jezus op bezoek bij je. Klopt Hij aan. En nu 

weten we dat we daarop heel verschillend reageren. Als er aangeklopt, 

aangebeld word. Soms als je hebt zien aangekomen wie het is, slaak je 

een diepe zucht. O nee. Misschien als Jehova getuigen zag aankomen. O 

nee. En je bent blij als ze weer weggaan. Maar totaal anders reageer je 

als je de dokter hebt gebeld, of de HAP. En je wacht en wacht en 

minuten duren uren en daar wordt gebeld. Dan ontvang je ze gaarne, 

graag van harte.  

 Nou kan het met gewoon bezoek vaak zijn dat het ergens 

tussenin zit. Maar ten aanzien van het bezoek dat Jezus brengt in het 

Woord is het één van de twee: of je zit ermee in je maag, óf: je ontvangt 

Hem graag, van harte. Of je zit ermee in je maag, je vindt het lastig en 

vervelend. Heb je Jezus alweer, weer een preek, weer een aanbod, weer 

een bevel tot geloof en bekering. Niet nodig, niet gewenst, in elk geval 

nu niet, nog niet. Of je zat op Hem te wachten. Met een doorstoken 

hart, met een verwonde ziel, geschrokken en ontzet als je denkt aan 



oordeel en gericht. En Jezus komt in het Woord en klopt. O Heere Jezus, 

welkom. Welkom. U heb ik nodig, U alleen stilt mijn angst, mijn schrik, 

mijn onrust. Welkom Heere Jezus, zonder U verga ik en sterf ik een 

eeuwige straf. 

 Wees maar eerlijk: hebt u Jezus in het Woord ontvangen? Graag 

aangenomen? Dat is bekering en geloof. In plaats van Jezus verachten 

en overbodig achten, Jezus in het Woord ontvangen. Hebt u geloof? Dit 

geloof maakt zalig. Door dit geloof ben je rechtvaardig voor God en 

erfgenaam van het eeuwige leven. Zeker weten! 

 Kijk aan de ene kant verbreekt de Heilige Geest de 

zorgeloosheid. Maar aan de andere kant verbreekt de Heilige Geest de 

hopeloosheid. Want die schrik, die angst als je iets gaat beseffen van het 

oordeel, van wat je gedaan en verdiend hebt, die kan op zich ook leiden 

tot hopeloosheid. Calvijn zegt: bij de doorstokenheid moet zich voegen 

een gewilligheid om te gehoorzamen, om Jezus te ontvangen. Want Kain 

en Judas werden doorstoken, maar de wanhoop verhinderde hen om 

zich aan God te onderwerpen. Want een hart dat alleen met schrik 

vervuld is kan niet anders dan van God wegvluchten en Hem willen 

ontvluchten. Er is een verslagenheid van hart die je wanhopig maakt tav 

God. Die je van Hem doet wegvluchten. Als ik maar van God weg kan 

blijven, en je kunt God gaan haten en willen ontlopen omdat je denkt 

dat God toch maar je verder zoekt en je toch niet wil behouden.  

 Maar de Heilige Geest doorbreekt dat, liever nog: voorkomt dat. 

De heilige Geest laat je zien dat de Heere juist je behoud zoekt, dat Hij 

juist Zelf Jezus aanbiedt en je schenken wil. 

  Dat doet de Heilige Geest. Dat is het Evangelie. Dit geloof dat 

werkt de Heilige Geest. Dat bewerkt de Heilige Geest. Dat bewerk je zelf 

niet bij jezelf. Dat bewerk je zelf niet bij je kinderen, bij je ouders, bij je 

vrienden, man of vrouw. Dat lukt je niet. Dat krijg je echt niet 

aangepraat. Bij jezelf niet, bij anderen niet, en zeker niet bij 3000 

mensen tegelijk. Maar wat ons onmogelijk is dat doet de Heilige Geest! 

Hij maakt gewillig en vrijmoedig om in het Woord Jezus te ontvangen. 

Hij doorbreekt hopeloosheid en afkeer van God! Dat doet Hij. Bij u, bij 

jou, bij uw gezin, bij zovelen! En dan kom je, dan durf je, en dan wil je. 

Dan neem je Jezus in ontvangst! Van harte, gewillig, vrijmoedig. Daar 

zorgt de Heilige Geest voor. Opdat wij zullen bidden: o Heere Jezus, laat 

Uw Geest werken. Laat Uw Geest werken en ik, en wij, en zij zullen U 

gaan aanroepen, om hulp roepen. 

 En het leven des geloofs is een constante oefening om te varen 

tussen de klip van zorgeloosheid en van hopeloosheid door. Er staat zo’n 

stroming van mijn vlees steeds weer naar dat farizeisme, dat ik me 



zovele beter voel dan anderen en dat zalig worden zo gewoon wordt. En 

er staat een dag later weer zo’n sterke stroming naar de andere kant 

van hopeloosheid, dat het toch wel niet voor mij zal kunnen en toch wel 

niet voor mij bedoeld zal zijn. En de Heilige Geest is het die meetrekt en 

terugtrekt naar die vaargeul: volstrekt besef van onwaardigheid, van 

vervloeking en verdiend oordeel om wat ik deed, doe en ben. Als Gij in 

het recht zou treden….. En tegelijkertijd een gewillig, vrijmoedig 

aannemen, ontvangen van Jezus in het Woord mij aangeboden. Zeker 

van Zijn gewilligheid en van vergeving en nieuw en eeuwig leven in Hem, 

ook voor mij. Dat leert de Heilige Geest. Dat geeft de Heilige Geest, door 

het Woord! 

 En we bidden: O verhoogde Christus, geeft Uw Geest, laat Hem 

wonen en werken, Bij wel 3000 op één dag in onze dorpen, bij zovelen 

in de gemeente…en bij mij. 

                                                     Amen   

   

 


