
                                       Handelingen 2:2,3,4b 
 
De Pinkstertekenen: 
1 wind 
2 vuur 
3 talen 
 
 Gemeente, 
 Als het over Pinksteren gaat, en over de Heilige Geest, is al gauw 
de reactie: dat is zo vaag, zo moeilijk voor te stellen. Ongrijpbaar. Met 
kerst zie je een Kindje in een kribbe voor je, met Goede Vrijdag een Man 
van smarten aan het kruis, maar bij Pinksteren weet je eigenlijk niet wat je 
je erbij voor moet stellen.  
 Aan één kant is dat te begrijpen. We zullen nog zien dat de Heilige 
Geest vergeleken wordt met de wind, met storm. En de wind kun je ook 
niet vast grijpen en in je handen houden. Maar aan de andere kant: je 
merkt het wel. Je ziet het: aan de bomen kun je zien dat het waait. En soms 
zeg je: ”Nou, het waait hard zo te zien.” En als je zelf buiten loopt merk je 
het wel als het waait. Als het stormt vraag je je echt niet af:”Waait het nou 
eigenlijk of niet?” Je merkt het wel. Nou, dat is inderdaad met de Heilige 
Geest niet anders. Aan de ene kant ongrijpbaar, moeilijk voor te stellen, 
maar aan de andere kant: je merkt Hem wel. Als je naar anderen kijkt, als 
Hij in jezelf werkt. Kijk maar met Pinksteren: de discipelen spreken de 
grote werken Gods. Petrus, staande, verheft zijn stem en verkondigt het 
Evangelie van Christus. Gedreven en vrijmoedig. En drieduizend van het 
volk blijven na de preek achter, willen niet naar huis en vragen dan met 
een verslagen hart: wat zullen wij doen, mannen broeders? En zij bekeren 
zich. Dus je merkt het wel als de Heilige Geest werkt! Aan onbekeerden, 
aan bekeerden. Dan gebeurt er echt wat, en dat valt nog op ook!  
 
1 Wind 
 En deze uitstorting van de Heilige Geest, waardoor dat allemaal 
gebeurde, ging gepaard met drie tekenen. Allereerst was daar het geluid 
als van een geweldige gedreven wind. Een geweldige, gedreven wind, zeg 
maar storm. En dat vervulde heel het huis, horen en zien verging ze. Denk 
maar aan een orkaan. En dat moet wel wijzen op één ding. Op kracht. Zo 
was het ook voorzegd door de Heere Jezus. Gij zult worden aangedaan 
met kracht uit de hoogte. Kracht die alles wegblaast wat ertegenin komt. 
Als het echt stormt, orkaan is, dan knakken bomen om, tenten worden 
losgerukt, daken van huizen, hekwerken en schuttingen worden 
omvergetrokken. Een spoor waarlangs te zien dat de orkaan doorheen is 
gegaan. Zo sterk is de wind, geweldige gedreven wind.  
 Kijk maar bij de discipelen, bij hen die de Heere Jezus kennen. 
Petrus had niet durven praten toen een slavinnetje hem vroeg of hij bij  
 
 
 
 
 
 



Jezus hoorde. Zo schaamde hij zich, zo bang voor de gevolgen. Maar de 
Heilige Geest is zo sterk, die blaast alle barrières weg. Alle schaamte, alle 
angst voor de gevolgen en de Heilige Geest blaast Petrus ahw naar voren 
toe om zijn stem te verheffen. Niet voor één slavinnetje, maar voor 
duizenden mensen. Midden in het gevaar dat hij opgepakt gearresteerd, 
ondervraagd, gemarteld zal worden. Dat is de kracht van de Heilige Geest. 
Eerst schaamde je je alleen maar. En nu getuig je. Eerst dacht je altijd na 
over wat ze zouden zeggen en reageren en nu ben je vrijmoedig en 
onbevreesd. Eerst was je degene van wie ze wisten: als je wilt weten hoe 
er gisteren gevoetbald is, moet je bij hem zijn, die weet er altijd alles van 
te vertellen. En nu praat je zo graag over de preek van zondag en over de 
dingen van de HEERE.  
 Dat merken anderen, dat merk jezelf als de Heilige Geest 
gelovigen vervult. Hij blaast als de storm, waar naartoe, welke kant op? 
Naar de plaats waar God wil dat je getuigen zult. 
 En kijk maar naar de schare die in Jeruzalem is. Daarvan hadden er 
een tijdje geleden, een kleine twee maanden, geroepen: Weg met Jezus, 
kruist Hem, kruist Hem. Muren van verzet en haat tegen Jezus. En nu, nu 
worden zij doorstoken in hun hart, ze zien wat ze gedaan hebben, en 
roepen: wat zullen we doen mannen broeders? En zij omarmen Hem die 
zij eerst weggeschreeuwd hadden. Door de kracht van de Heilige Geest. 
Als een orkaan blaast Hij alle verzet weg. Van het niet willen buigen voor 
je schuld en de ernst van je zonde. Van het niet willen erkennen dat je 
misdadiger voor God bent. Van het niet willen loslaten en opgeven van je 
zondige gewoontes. Maar de Heilige Geest werpt het allemaal omver en 
brengt tot inkeer, tot schuldbesef en de schreeuw om genade en de 
overgave aan Christus.  
 Dat merken anderen, dat merk je zelf als de Heilige Geest je 
bekeert. Hij blaast als de storm, waarnaartoe, welke kant op? Naar de voet 
van het kruis. In de armen van Christus. 
 Wat hiervan is in ons midden, in ons leven, dat is aan Hem te 
danken! Vrijmoedigheid en gedrevenheid van Gods kinderen om te 
getuigen: dat is van Hem. Bekering en schreeuw om genade van 
onbekeerden: dat is van Hem. Aan de Heilige Geest te danken! Bij 
anderen, bij jezelf. 
 En aan de andere kant, en dat komt met Pinksteren toch wel op je 
af vind ik, als er dit niet is. Als we dit niet gewaar worden om ons heen, 
niet gewaar worden in ons eigen leven. Terwijl de Heilige Geest is 
uitgestort, aan de Gemeente gegeven is….hoe komt dat dan? 
Verootmoedigen we ons. Zover onder de maat. Beproeven we ons: Heere,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



waarmee bedroeven we U?  
 Wat er over blijft? Smeking. Heere, wil dit geven! Zo zoals toen en 
daar. Dat die U kennen zo vervuld van U zijn! Die nooit denken te durven 
spreken van U. Dat die U niet kennen zich bekeren. Die pertinent niet 
willen en dat uitstralen tot nu toe. Maar Uw Geest is toch krachtig. Die 
werkt het, Die waait weg wat blokkeert en Die stuwt heen waar Hij wil. 
Heere, geef dat! Vandaag. En dan morgen weer. Want dat het er vandaag 
is betekent niet dat ik het morgen weer wel voel en doe. Alleen wanneer 
Uw Geest waait en werkt.  
 En waar komt die wind vandaan? Noord of oost, of zuidwest? Nee, 
uit de hemel. Vanuit de hemel, van Boven dus. Daar waar de verhoogde 
Christus is, zittende aan de rechterhand van Zijn Vader. Van Hem 
vandaan. Uit Zijn doorboorde handen. Die alle macht hebben over de 
hemelse voorraadschuren. Om daaruit te nemen en uit te delen. Haastig. 
Voor ons volkomen onverwachts, of waar wij het niet verwachten zouden. 
De verhoogde Christus schenkt het!    
 
2 Vuur 
 Vuur is het tweede teken. En van hen werden gezien verdeelde 
tongen als van vuur. Dat was overigens ook al voorzegd door Johannes de 
Doper: Die na mij komt Die zal u dopen met de Heilige Geest en met 
vuur. Dat doet allereerst denken aan God Zelf. De Heilige Geest is God. 
En God openbaart Zich in vuur. Lees het Oude Testament maar door: de 
brandende braambos bij Mozes, de verschijning op de Sinai, Psalmen die 
zingen van een vuurgloed. Vuur is teken van heiligheid.  
 En dat blijkt ook want vuur is bij uitstek het middel in de Bijbel 
om te zuiveren. Allerlei ertsen die gedolven werden, werden gelouterd in 
vuurovens. Ovens met temperaturen tot zo’n 1000 graden. Daar werd het 
erts van ijzer of zilver dat in een mijn gedolven was ingegooid en dan 
smolt alle rommel weg. Die werden er als slakken afgeschept en het pure 
ijzer of zilver bleef over. Daarom is vuur in de Bijbel beeld van louteren, 
zuiveren. Louteren gelijk men het zilver loutert. Psalm 66. En in I Petrus 
1:7 de beproeving van het geloof dat veel kostbaarder is dan goud dat door 
het vuur beproefd wordt. De Heilige Geest is als vuur dat loutert, zuivert.  
Zodat het pure zilver overblijft.  
 Want kijk, daar is het zilver van je gebed, van je kerkgang, van je 
dienst aan God, van je geloven, hopen en liefhebben. Zilver. Maar de 
Heilige Geest loutert het zoals vuur het zilvererts loutert. Er zit rommel 
tussen, ondeugdelijkheid. In je gebed zit traagheid, en gerichtheid op je 
eigen belangen, meer dan op Gods eer. In je kerkgang zit onachtzaamheid, 
oneerbiedigheid, slordigheid. In je dienen van God zit gemakzucht en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ontlopen van strijd, eerzucht en hoogmoed. In je geloven zit valse 
schaamte en vertrouwen op je eigen kracht en wantrouwen aan Gods 
macht. In je hopen zit aardsgezindheid en opgaan in hier en nu. In je liefde 
zit lauwheid en ongeduld. Wie kan zeggen dat hij of zij de Heere puur 
vreest, dat dat helemaal zuiver, puur en volmaakt is? Niemand toch! De 
Heilige Geest is als vuur dat loutert en zuivert. Daar kan de Heilige Geest 
juist ook beproeving voor gebruiken, tegenspoed. En die onzuiverheden 
komen boven drijven, je ziet ze, je krijgt er oog voor. In elk geval smelt je 
zelfvoldaanheid helemaal weg. Als boven komt drijven wat er allemaal 
aan onzuiverheid in blijkt te zitten. Vreemde elementen, onzuivere 
motieven, onheilige bedoelingen. En de Heilige Geest zuivert het uit zoals 
vuur het zilvererts loutert. En het wordt zuiverder, puurder. De vreze Gods 
wordt meer op God gericht, zuiverder, intenser, vuriger, strijdender, 
oprechter, zelfverloochenender, gerichter op de eeuwigheid.  
 Wat daarvan te merken is om ons heen en bij onszelf, dat is dankzij 
de Heilige Geest. Hij is het Die zuivert en loutert, Die door beproevingen 
heen het geloof doet oplichten en glanzen als nooit tevoren. 
 Tegelijk weer datzelfde gemeente, wat moet er reden zijn tot 
verootmoediging. Het is Pinksteren geweest en dan zoveel onzuiverheid, 
onedele elementen in het gemeenteleven en geloofsleven. Lauwheid, 
traagheid, aardsgezindheid, gebrek aan zelfverloochening, eerzucht, 
hoogmoed. Heere, waarmee bedroeven we U dat Uw Geest zo weinig 
werkzaam lijkt te zijn? Het vuur zo gedoofd lijkt waardoor er niet echt 
zuivering plaatsvindt. 
 En wat blijft er over dan smeking? Heere, geef Uw Geest. Die 
zuivert en loutert. Als vuur. Laat Hem branden in ons leven, ons gezin, 
onze gemeente, onze kerk en de christenheid. Uw Geest kan dat 
veranderen, laat Uw Geest wonen en werken. Eens zal dat zo zijn: dat 
zuivert de Heilige Geest  het zilvererts van de liefde en de is dan 
volmaakt. Eindelijk volmaakt liefhebben en dienen en loven. Door het 
vuur van het gericht heen helemaal gelouterd.  
 Of; of zal dan blijken dat er geen zilver inzit? In onze godsdienst, 
onze kerkgang, ons bidden, ons dienen. Zal dan blijken dat alles verbrandt 
en smelt? Het was enkel vorm, enkel menselijke goede bedoeling, 
menselijk enthousiasme. En er blijkt dan geen zilver in te zitten. Bid het 
dan hier en nu maar: beproef mij en toets mij.      
 Hoe dan? Nu dat blijkt ook wel: dat vuur heeft de gestalte van 
tongen. En met tongen praat je. Dat zal Petrus ook doen straks. Spreken, 
het Woord nemen en uitspreken. Daarmee doet de Heilige Geest dat: met 
het Woord. Dat gebruikt de Heilige Geest om te louteren: het Woord. Als 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



een scherp tweesnijdend zwaard dat uiteenlegt alle bedoelingen motieven 
en daden en gedachten. Het Woord moet zuiveren. Aanwijzen de 
onzuiverheden, de zonden en verkeerdheden. Uiteenrafelend tot in je 
bedoelingen en motieven toe. Hoogmoed aanwijzend en eerzucht. Als de 
prediking dat niet meer doet is het geen prediking meer. Is het niet 
verantwoord meer. Is het gevaarlijk en misleidend.  
 Wat een roeping, om het Woord zo te brengen: ontmaskerend, 
ontdekkend, het onzuivere aanwijzend. Als dienaar van het Woord, 
ambtsdrager, maar ook als clubleiding, als ouders in gesprekken. Met 
grote liefde, met grote eerlijkheid en wijsheid.    
 
3 Talen 
 Het derde teken: de andere talen waarin de apostelen spreken, 
zodat mensen van vele volken die in Jeruzalem verblijven het kunnen 
verstaan. Om aan te geven; zo zal het gaan: het Woord zal in alle talen 
gaan komen, alle volken zullen het Evangelie gaan horen, welke taal ze 
ook spreken. Ook dat was al voorzegd door Jezus: en gij zult Mijn 
getuigen zijn te Jeruzalem, Galilea, Samaria tot aan het uiterste der aarde.  
Dat heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad. Want het was zo 
vastgeroest dat alleen Israel het woord mocht ontvangen. De HEERE heeft 
Petrus nog dmv dat visioen van dat laken  erbij moeten bepalen en voor 
inwinnen dat nu ook echt de heidenen, niet Joden, het Woord mochten 
horen. Dat was ook beloofd in het Oude Testament. Profeten en Psalmen 
hebben gesproken van de heidenen en al de volken die het Woord zullen 
horen. Dat Gods Koninkrijk zou heersen over al het heidendom en onder 
al de volken.  
 Dat moest dus gebeuren. Want zonder het Evangelie is er geen 
zaligheid. Wij moeten en moeten er niet van uitgaan dat mensen die het 
woord niet hebben toch ook wel in de hemel zullen komen, via een 
achterdeurtje. Heel de mensheid is in Adam gevallen en onder de vloek. 
Heel de mensheid is zondig en openbaart dat in het leven. Opdat de ganse 
wereld voor God verdoemelijk zij. Het Woord moet gehoord worden 
anders is er geen zaligheid.  
 En dat zal gebeuren. Het teken van de talen geeft het aan: alle 
volken zullen het Woord gaan horen. En wij mogen zeggen: dat is aan het 
Nederlandse volk vervuld. Al eeuwen geleden tot op deze dag. 
 Daarvoor komt de Heilige Geest de dank toe. Hij is het die ervoor 
zorgt dat mensen het Woord hier gebracht hebben. In onze eigen taal 
hebben laten schrijven en drukken. Andere volken is Hij nog voorbij 
gegaan, maar ons niet. Wij hoeven niet blind en in het duister verloren te 
gaan. En dat is niet omdat wij beter zijn als volk dan die andere volken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daarvoor komt de Heilige Geest de dank toe. Een dank die we niet beter 
kunnen uiten dan door het Woord lief te hebben en de verkondiging van 
het Woord. De verkondiging van het Woord lief te hebben, wanneer het 
maar verkondigd wordt er dankbaar te zijn, het te bewaren, te koesteren, te 
overdenken. Het Woord lief te hebben, dagelijks te lezen als een schat. 
Minsten driemaal daags kostbaar en zorgvuldig te gebruiken. 
 Wat is verootmoediging op zijn plaats. Verootmoediging over hoe 
wij met het Woord omgaan. Met het feit dat de Evangeliedienst ook onder 
ons is en nog steeds is. Maar we verzuimen de tweede dienst nog wel eens 
omdat we geen zin hebben. Dat is een zorgelijk teken, ontzettend 
zorgelijk, als zich dat in je leven af gaat tekenen mogen aller alarmbellen 
wel gaan rinkelen. Of we zijn er wel, maar we waarderen het niet. 
Kinderen en jongeren merken geen verwondering en verlangen. Maar een 
sleur en een onoplettendheid. En in ons huis en persoonlijk leven heeft de 
Bijbel Zijn glans verloren voor ons. Een keer het nieuws niet kunnen 
horen zou een ramp zijn, een keer de Bijbel niet lezen komen we wel 
overheen. Het is niet de eerste greep in de morgen, naar dat Boek, het is 
niet de laatste greep van de avond: de Bijbel.  
 Wat blijft er over: smeking. Smeking dat de Heilige Geest het 
Woord doet waarderen. Dat de Heilige Geest ons leert de verkondiging 
lief te hebben, de Bijbel lief te hebben. Zo lief dat wij er mede zorg voor 
dragen dat de Bijbel weer verder komt de volken door. Dat nog meer 
volkeren met het Woord in aanraking komen. Dat zij gered worden. Dat 
zij de ene Naam horen waardoor ook zij moeten zalig worden. Bidden we 
daarvoor? Je mag bidden dat je je examen haalt, zeker, maar de voortgang 
van het zendingswerk en Bijbelvertaalwerk, is die niet belangrijker? Je 
mag bidden dat je gezond mag worden of blijven, je mag bidden dat je een 
baan zult krijgen of mag behouden, maar is dat het belangrijkste? Of is de 
voortgang van het Woord onder de volken belangrijker?  
 En wat is onze inbreng daarin? In hoeverre verlangen wij dat ons 
leven ter beschikking zal staan voor de voortgang van het Woord? 
Folderen in Hoorn of uitgezonden worden voor de zending, het ligt in 
dezelfde lijn. Heere, waarvoor zou U mij willen gebruiken? Wilt U mij 
gebruiken? En wat mag onze gave daarvoor zijn? Wat mag het ons waard 
zijn? De voortgang van het Woord in onze gemeente en in de wereld? 
Zomaar een vraag: geven we in een jaar meer geld uit aan vakantie of aan 
de voortgang van het Woord? Komen we daarmee voor Gods Aangezicht? 
 Wat was deze week het mooiste bericht in de krant? Nou dat zou 
wel eens kunnen zijn dat afgelopen voor het eerst heel de Bijbel is vertaald 
en beschikbaar gekomen voor de Canadese Inuit, Eskimo’s. De HEERE 
vervult Zijn Woord! Weer een volk met het Woord bereikt, van het Woord  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



voorzien. Hebt u het gelezen? Leest u dat nieuws wel in uw krant? En was 
u er dankbaar voor? Maakte dat de week goed?  
 Het Woord zal de wereld doorgaan. En het Evangelie des 
Koninkrijks zal alle volken gepredikt worden en dan zal het einde zijn 
heeft Jezus gezegd. Op weg naar de wederkomst. Stuwt de Heilige Geest 
het Woord de volkenwereld door. En dan zal Jezus wederkomen. Eerder 
zal dat niet. Dat is niet om te gaan rekenen, maar om te arbeiden. Voor de 
voortgang van het Woord. Dán zal Jezus komen, eerder niet. Voor de Kerk 
om naar uit te zien. Voor de Bruidskerk om naar uit te zien. Zou juist op 
dat punt het vuur niet nodig zijn? Dat de Geest als vuur door het 
geloofsleven heengaat en het ontdoet van alles waardoor de wederkomst 
niet verlangd wordt? Totdat er harten overblijven die branden van 
verlangen naar Zijn komst. Dan zal er ook ijver zijn voor de voortgang van 
het Woord onder de volken. En dat voegt zich dan bij die andere lijn: 
mensen moeten het Woord horen anders zullen zij niet zalig worden. 
anders blijven ze in het donker en duister, blind en zondig. Wat zou dat 
ons hart moeten hebben: de voortgang van het Woord. Opdat zondaren 
worden gered, opdat Jezus zal wederkomen.  
 Wij bidden: o Heilige Geest wees als vuur in ons midden in ons 
hart en leven opdat dat leven op zal glanzen. Vergeef dat dat en waar 
dat en wanneer dat ingezonken is, tanende is, slapende is, ondergesneeuwd 
is. En geef, geef door uw kracht leven, leven dat uitziet naar Uw komst en 
dat ijvert voor Uw Woord.  
                                             Amen  
    
          


