Handelingen 2:2-4

2. En er geschiedde haastig uit den hemel een geluid, gelijk als van een
geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij
zaten.

3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat
op een ieder van hen.

4. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te
spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

1a wind 1b wind 2 vuur 3 talen
Gemeente,

Pinksteren. Op Pinksteren heeft de kerk een cadeau, een
geschenk gekregen. En dat geschenk is de gave van de Heilige Geest. En
de Heilige Geest zorgt voor twee dingen. Ten eerste dat de gelovigen vol
worden van het heil. Zo vol, dat ze overlopen. Dat zij van God en Zijn
grote werken gaan getuigen en belijden. Zo vol van liefde en van geloof,
dat waar het hart vol van is, de mond van spreken gaat. Dat zien wij in
vers 4 en verder in vers 14-36. En ten tweede zorgt de Heilige Geest
ervoor dat vele anderen, Israelieten en heidenen die nog niet geloven, ja
die hebben geroepen naar Jezus “Weg met Hem”, dat velen tot bekering
komen. Tot geloof komen in Hem, Die zij hebben laten kruisigen. Dat is
wat er met Pinksteren gebeurd is. Toen God, toen de verhoogde
Christus Zijn Heilige Geest gaf aan Zijn Kerk op aarde.

Waar we vanmorgen op willen gaan letten is dit: als je iemand
een cadeau geeft dan pak je dat meestal mooi in. Als jij een cadeau
krijgt omdat je jarig bent, hebben je vader en moeder dat mooi
ingepakt. En dan zie je vaak dat dat papier al iets zegt over het cadeau.
Als jij een tractor krijgt zit die niet in roze poppenpapier ingepakt. Maar
waarschijnlijk in papier met iets van een boerderij erop. De verpakking
zegt al iets over het cadeau.

Als God Zijn Heilige Geest geeft aan Zijn Kerk dan met eerbied
gesproken verpakt Hij Zijn geschenk ook. Hij heeft dat geschenk
ingepakt in drie tekenen. Drie bijzondere dingen die gebeuren. Om dat
geschenk van de Heilige Geest heen komen we het geluid tegen van een
enorme windvlaag. En zien we tongen als van vuur. En we horen de
apostelen spreken in de talen van alle volken die aanwezig zijn. Daarin is
ahw de gave van de Heilige Geest verpakt. En die verpakking zegt ook
iets over de inhoud. Die tekenen maken ook iets duidelijk over de
Heilige Geest.

Wat zeggen wind, tongen van vuur, allerlei talen over de Heilige
Geest? Nu, om te beginnen blijkt daaruit dat de Heilige Geest echt God



is. Wind en vuur waren de verschijnselen als God verscheen. In Exodus
19 bijvoorbeeld. Als God neerdaalt om de wet te geven aan Mozes, dan
is de berg omhuld met storm en vuur. Psalmen als 18 en 97 zingen
ervan, dat waar God komt, daar is vuur en wind om Hem heen. De
Heilige Geest is God Zelf.)

1a wind

Dat komt nog duidelijker naar voren toe in dat eerste teken van
het geluid van een geweldige aangewakkerde wind. Zeg maar een
storm, een orkaan. Terwijl het buiten bladstil is, is heel het huis vol van
geluid van een orkaanwind. En wat is het bijzondere van wind, storm?
Dat is ongrijpbaar. Voor ons mensen ongrijpbaar, onbeinvloedbaar ook.
Vuur kun je aansteken, wind kun je niet opwekken. Als ik wil dat er
brand komt, kan ik hout aansteken, als ik wil dat het gaat waaien, ja, wat
kan ik doen? Niets, wachten totdat het gaat waaien, meer niet. Als ik
vuur zie kan ik dat blussen, of de brandweer bellen die komt blussen. Als
het stormt kan ik de wind niet stilleggen, en ik kan KNMI of de
brandweer bellen, maar die kunnen de wind ook niet laten ophouden.
Daar hebben wij niets over te vertellen. Kunnen wij niets aan doen. De
wind. We zijn afhankelijk. Probeer maar eens vol te worden van God.
Van Hem te getuigen. Probeer maar eens jezelf tot geloof te krijgen.

Een ander tot geloof te brengen. Dat lukt je niet, dat is niet in onze
macht. Daar beschikken wij niet over. Machteloos. Dat laat de Heere je
soms ook merken. Een tijdje, of een tijdlang. Dat ik machteloos sta.

Dat blijkt nog sterker uit iets wat er tussen staat; er geschiedde
uit de hemel dat geluid. Uit de hemel. Wind uit de hemel. Dat is vreemd.
Wind komt uit het noorden, oosten, zuiden of westen, maar altijd
horizontaal. Nog nooit heeft het KNMI wind uit de hemel voorspeld,
verticaal. Dat gebeurt hier. De Heilige Geest komt niet van het noorden,
of oosten, westen, zuiden, maar de Heilige Geest komt van Boven. Uit
de hemel. En Wie is daar sinds Hemelvaart? De Heere Jezus. Die de
Heilige Geest verworven heeft. Hij beschikt over de Heilige Geest. Wij
zijn machteloos, maar Christus beschikt over de Heilige Geest. Verlang je
vol te worden van God, verlang je Jezus te kennen, dat anderen Jezus
leren kennen? Smeek de Heere Jezus. En dat is dan niet iets wat wij dan
toch nog doen, nee, bidden om de Geest is erkennen: Heere Jezus, wij
kunnen niets, niets opwekken of teweegbrengen, Gij alleen kunt het.
Dat is bidden: erkennen van onze machteloosheid e afhankelijkheid, en
geloven dat de Heere Jezus alle macht heeft over de Heilige Geest.

1b wind

Nu dan dat eerste teken: het geluid als van een geweldige
gedreven wind. Geweldige wind, orkaan, storm dus. En wat doet een



storm, een orkaan? Alles omver blazen. Er blijft niets overeind. Er blijft
een kaal landschap over. Zeker met de behuizing van die dagen. Alles
wordt de lucht in gezogen, omvergeworpen. En de verpakking zegt wat
over het geschenk.

Die windkracht zegt iets over de Heilige Geest: Die blaast alles
omver. Alle bouwsels van eigen makelij. Alle bouwsels waar ik me veilig
in voel. Alle verhogingen waar ik me veilig op waan. Alle bouwsels van
mijn eigen gerechtigheid. Waarop ik me beter denk te zijn dan anderen.
Waarin ik me verschuil en veilig voel. Waardoor ik gerust ben, er wel
gerust op ben voor God. Zo slecht voel ik me niet, en zo zondig ben ik
nou ook weer niet, ik voel me aardig veilig.

Maar de Heilige Geest blaast alles omver. Er blijft niets van over.
De Heilige Geest laat zien dat het allemaal niet is naar Gods heiligheid
en recht. Dat het alles onvolmaakt en dus zondig is. Dat ik er niet mee
uitsteek boven anderen, en ik val neer. Dat ik er niet veilig in ben in
Gods gericht en ik houd niks over. Er blijft over een kaal landschap
waarop een zondaar ligt die de donkere wolken van Gods gericht en
onweer aan ziet komen en geen enkele bedekking heeft. Wat moet ik
doen om zalig te worden? Is er een middel om de toekomende straf te
ontgaan en weer tot genade te komen? Geesteswerk van de wet!

En diezelfde Geest blaast alles weg wat er tussen in staat. Wat
tussen mij en Christus instaat. Wat me van Jezus vandaan houdt. De
hindernissen en blokkades. De hindernis: je bent te slecht, te zondig. De
blokkade: je kent te weinig schuld, je hebt te weinig zondebesef. De
hindernis: je moet eerst beter en vromer leven, je moet er eerst zelf wat
aan doen om te laten zien dat het je ernst is. De blokkade: Jezus zal je
aan zien komen, Hij hoeft jouw niet, Hij kan u niet gebruiken.
Hindernissen waar je niet doorheen komt of overheen komt. En ik krijg
het niet weg en ik kom er niet doorheen. Je probeert het en je zegt: nou
ga ik geloven, me toevertrouwen en niet meer aarzelen. Maar je krijgt
het niet weg, je komt er niet doorheen.

Maar de Heilige Geest blaast alles omver. Alle blokkades en
hindernissen werpt Hij omver, blaast Hij weg. En niets staat er meer
tussen Jezus en mijn overgave aan Hem in. De Geest drijft me in de
armen van Christus. Tot overgave in vertrouwen, tot overgave in geloof.

Het Geesteswerk van het Evangelie.

Dat zegt de wind over de Heilige Geest. Zijn kracht. Zijn
omverwerpende kracht. Hij maakt schreeuwend om genade, om een
Borg, een Schuilplaats. Hij drijft tot Jezus, neemt alles weg wat me van
Hem vandaan houdt. Daarin is Hij onweerstaanbaar in kracht.



En de Heere Jezus beschikt over Hem. Uit de hemel. O Heere
Jezus, laat Uw Geest werken. In mij en de gemeente en zovele anderen.
Als Christus Zijn Geest inhoudt, dan staat alles stil. Gaat er niets omver,
blijft iedereen zitten waar hij zit, gerust en kalm, of wanhopig en
twijfelend. Wij maken onszelf en een ander niet schreeuwend om
genade en niet vertrouwend op Jezus. Zouden we niet bidden en
smeken? Dat Christus vanuit de hemel het doet! Zijn Geest schenkt. Als
een orkaan zo sterk.

2 vuur

Het tweede teken is vuur. Maar niet zomaar vuur. Tongen als van
vuur. Op het hoofd van elke apostel één. Een vlam van vuur in de vorm
van een tong. Tongen als van vuur. Dat heeft ook nog heel wat te
zeggen. De Geest, dat reinigende vuur, werkt door middel van tongen.
Op de hoofden van de apostelen zijn geen zwaarden als van vuur. Geen
vuisten als van vuur. Geen toneelpodia als van vuur. Maar tongen. De
Geest werkt dmv tongen, dmv woorden. Dmv het Woord.

En wat doet Hij dan, wat is dat werk? Vuur. En die verpakking
zegt iets over de inhoud. Dat vuur dat zegt iets over de Heilige Geest.
Dat had Johannes de Doper al gezegd: na mij komt Hij, Die zal u dopen
met de Heilige Geest en met vuur. Geest en vuur. En vuur dat werd
gebruikt in de oudheid, ook in de Bijbel om te reinigen. | Petrus 7 heeft
het over goud dat door vuur beproefd wordt. Gelouterd, gezuiverd.
Vuur brandt weg. Dat gebeurde vooral bij gouderts of zilvererts. Dat
werd in vuur gelegd en dan schroeide alle zand, steen, rommel weg, dat
verbrandde, en het goud of zilver bleef over. Vuur reinigt.

Vuur zegt iets over het werk van de Heilige Geest. Die reinigt.
Zuivert. Alles wat onrein is brandt Hij weg. En wat is onrein? Wat is
onzuiver? Leg er maar de lineaal van de tien geboden langs. De mal van
de tien geboden. En wat er buiten uitsteekt is zonde, onrein. Alle
afgoderij, dat iets of iemand belangrijker voor me is dan God en Zijn
dienst. Al mijn slechte gewoontes in bijv. roken, kleding, uitgaan, teveel
drinken. Mijn taalgebruik waarin God niet voorkomt of ten onrechte of
gedachteloos voorkomt. Mijn zondagsbesteding in zoverre die niet
maximaal gericht is op God en Zijn werken. Mijn houding tov mijn
ouders of de politie. Mijn drift, haat en verbittering. Mijn hang naar
erotiek. Hebzucht en verlangen naar mooier en meer. Het luisteren of
kijken naar zulke zonden met plezier, in films, video’s, popmuziek. Mijn
eerzucht waardoor ik zelf gezien wil worden.

Wat doet de Heilige Geest? Die schroeit dat weg. Johannes de
Doper zei: Jezus doopt met, in de Heilige Geest. Hij dompelt je onder in
het vuur van de Geest. Heel je leven onderdompelen in het reinigende



vuur van de Geest. En dan gebeurt er iets, dan merk je iets. Wat dan?
Dan is het alsof er een deken van je leven wordt getrokken. Een deken
van het vuurtje van het verlangen naar God, van vreugde in Hem, van
getuigen van Hem. Waar een deken op lag, het brak maar niet door, het
bleef zo bedekt, zo onmerkbaar, zo verscholen. Maar als de Heilige
Geest als vuur je reinigt van je zonden, dan is het alsof er een deken
wordt weggetrokken en het vuur van liefde en verlangen en getuigen
krijgt zuurstof en laait op. Dat kon ook voor die tijd niet oplaaien, want
zonden doven het vuur van liefde en verlangen. Zonden zijn als een
deken op het vuur van geloof en verlangen. Maar als de Heilige Geest als
vuur je leven zuivert, dan laait het vuur van liefde en verlangen en
getuigen op.

Dat doet de Geest Die van Boven komt. Vanuit de hemel, van
Christus vandaan. Zouden we niet smeken om deze Geest? Jezus te voet
vallen? Machteloos, hulpeloos. Want ik krijg mijn leven niet gezuiverd,
verkeerde gewoontes, slecht kijkgedrag en slechte tijdbesteding, ik krijg
het niet weg, ik krijg het er niet uit. Misschien al zo vaak geprobeerd
ergens mee te stoppen, maar het liep op niks uit en nu laat je het maar
zo. O Heere Jezus, dompel mijn leven in het vuur van Uw Geest. Zouden
we dat niet bidden? O Heere Jezus. Laat Uw Geest werken.

Bid je dat, bidt u dat? Mag Jezus je leven nemen en in het vuur
van de Geest dompelen. Helemaal. Zodat alle zonden worden aangepakt
en gereinigd? Of zeg je: nou, als ik daarover nadenk, laat maar, dat hoeft
niet, dat gaat me te ver. Wie weet wat eraan gaat. Laat me dan maar
onrein blijven. Dat is een huiveringwekkende keus. Je zonden liever
hebben dan Christus. Je zonden vast willen houden en Jezus prijs willen
geven. Een koord aan de sleepboot van de duivel vast laten zitten, die je
meetrekt naar de ondergang. Wie zijn zonden vast wil houden, laat
Christus los, laat de hemel los.

4 talen

En het derde teken. Zij begonnen te spreken in andere talen. En
ook die verpakking zegt iets, veel over de inhoud. Tegelijk is het als met
inpakpapier. Dat doe je weg als je het hebt uitgepakt. Dat blijft niet. Zo

ook hier: die talen die de apostelen spraken, alle talen van de aanwezige
mensen, dat is weggegaan. Maar de roeping die ervan uitging is
gebleven: De Geest wil onder alle volken werken. Alle volken moeten
bereikt worden met het Evangelie.

Dat is de roeping van de kerk. Dat vraagt om Bijbelvertaalwerk in
alle talen van de wereld. Maar niet alleen dat, ook om Bijbeluitleg. Denk



maar aan de kamerling uit Morenland. Die had een Bijbel, boekrol in zijn
taal, maar blijkbaar is het Gods bedoeling dat die Bijbel wordt toegelicht
door mensenmonden. God zegt niet: die kamerling moet maar snappen
wat er staat, hij heeft nu een Bijbel en dan moet hij het daarmee
kunnen doen. God stuurt ook geen engel naar hem toe, maar een mens,
Filippus.

De Kerk heeft dan ook altijd twee dingen gedaan: Bijbels vertaald
in alle talen én dan niet die Bijbels met een helikopter droppen in het
betreffende gebied, maar mensen uitzenden die die Bijbel gaan
overhandigen en toelichten en verkondigen.

En zo is het Evangelie ook in Nederland gekomen. In onze taal. En
toegelicht door zendelingen en door predikers. Zo wil God Zijn Kerk
uitbreiden. Zo wil Hij zondaren tot geloof brengen. Zo wil Hij zondaren
overtuigen van zonde en schuld, alles wegblazen waarin we ons
verschuilen en uitdrijven tot Jezus Christus. Daar gebruikt de Geest het
vertaalde en verkondigde Woord voor. Dat is het bewijs dat God ook
ons roept en tot Zich nodigt. Dat is het zaad, en zonder zaad groeit er
niks.

Wat een verantwoordelijk naar twee kanten toe: allereerst dat
wij dat zaad niet laten wegpikken of verdorren. Wat doen we met de
Bijbel die we lezen, weten we nog waarover we hebben gelezen? Wat
doen we met de prediking die wij ontvangen, weten we ‘s avonds nog
waar ’s morgens de preek over ging? Of laten we het zaad wegpikken?
Door allerlei gesprekken, programma’s, berichtjes die we erover heen
gooien en de preek wordt overspoeld en vergeten. Dat lijkt zo
onschuldig. Doodslaan, dat is vreselijk, dat is zonde, een preek laten
wegsijpelen, och ja dat kan gebeuren denken we dan, nee dat is ook
zonde.

Want de Geest werkt door het Woord in onze taal. Zouden we
niet bidden dat Christus zorgt dat dat Woord kracht doet? Dat dat
Woord instrument in de hand van de Geest is om te bekeren en te
reinigen?

En naar de andere kant toe: we hebben de roeping om het
Woord verder te laten vertalen en verkondigen. Dat in alle talen het
Woord vertaald wordt en verkondigd zal worden. Dat staat centraal in
de roeping die de kerk heeft. Uw rijk kome! Door de verbreiding van het
Woord.

Welke rol speelt dat in ons leven? in hoeverre heeft dat onze
belangstelling? Speelt dat mee in onze gebeden? Heeft dat een plaats in



onze geldbesteding? Dat Zijn rijk kome door middel van vertaling en
verkondiging in alle talen.

Wat heeft onze belangstelling? Wat houden we bij?
Sportuitslagen, bedrijfsnoteringen, technische ontwikkelingen, of: de
verbreiding van het Evangelie, organisaties die daarvoor werkzaam zijn:
TWR, Wycliffe Bijbelvertaling, zendingsorganisaties.

Wat speelt mee in onze gebeden? Wat staat centraal? Mijn
gezondheid, mijn vooruitgang, mijn toekomst, of: mag ik iets betekenen
in Bijbelverspreiding? Mogen onze kinderen of kleinkinderen daarvoor
iets betekenen? Zendingsarbeiders waarover ik wat lees en die ik in mijn
gebed opneem.

Wat heeft een plaats in onze geldbesteding? Ons eten, drinken,
kleren, onze extra’s, en onze luxe, en: de verbreiding van het Woord in
alle talen en onder alle volken? Hoe grote plaats neemt dat in?

Opdat het Evangelie alle volken en stammen zal bereiken! En zo
ook weer zal zijn tot zegen van Israel. Als de volheid der heidenen zal
zijn ingegaan dan zal ook Israel haar Verlosser zien en tot Hem komen.

Zouden we niet bidden tot de Heere Jezus? O Heere Jezus, laat
Uw Geest werken zodat onze harten branden om Uw Woord te
verbreiden. Dat dat brandt in onze harten. Het laat ons zo koud, het laat
ons zo onverschillig van nature, we vinden andere dingen veel
belangrijker. Geef ons Uw Heilige Geest. Opdat het teken van die talen
vervolg vindt in het leven van Uw Kerk.

O Heere Jezus, laat Uw Geest werken: als wind, die wegblaast en
voortdrijft, als vuur dat reinigt en loutert, opdat in alle talen lof en
aanbidding wordt gebracht aan het Lam. O Heere Jezus, geef het, geef
het, vanuit de hemel, van U uit. En Uw Kerk zal leven.

Amen



