
                                                      Genesis 4:17-26 

1 de lijn van Kain   2 de lijn van Seth 

 Gemeente, 

 Die vrouw van Kain, waar komt die toch vandaan? Da’s een 

eeuwenoude vraag. Waarom wordt zij niet eerder genoemd? Wat niet 

kan is dat zij van andere voorouders zou afstammen dan Adam en Eva. 

Want Hand 17:26 zegt dat God uit één bloed het hele menselijke geslacht 

heeft geformeerd. En de Bijbel zegt dat wij allen kinderen van Adam zijn. 

Afstammelingen van Adam, niet van een ander mens. Maar waarom lezen 

we dan niet eerder over die vrouw van Kain? 

 Omdat we in het oog moeten hebben waar het de Bijbelschrijver, 

en dus de Heilige Geest om gaat. In Genesis 4 en 5 wil de Bijbel twee 

lijnen schetsen. Twee geslachtslijnen. De éne die uitkomt bij Lamech, de 

wraaknemer, de opschepper, de veroorzaker van de zondvloed. De 

andere lijn die uitkomt bij Henoch en dan bij Noach, de redder van de 

zondvloed. Daar werken Genesis 4 en 5 naar toe. En van Lamech en 

Noach uit wordt teruggezocht waar hun wortels liggen. Alle andere 

geboortes en familietakken blijven buiten beeld. En die zijn er wat 

geweest. Als wij in Genesis 5:3 lezen dat Adam 130 was toen Seth 

geboren werd. En we bedenken dat Adam niet als baby geboren, maar als 

volwassene geformeerd is, dus dat Adam in zijn 1e levensjaar Abel heeft 

kunnen verwekken. Als je dan zou nemen dat Adam en Eva elke 5 jaar een 

kind kregen, dan zijn er dat voor Seth nog 25 geweest. Zonen en dochters 

zoals Genesis 5 steeds noemt. Waarvan in de regel alleen de oudst 

geboren zoon genoemd wordt. Dus Kain was hoogstwaarschijnlijk al lang 

voor het gebeuren van Genesis 4 getrouwd. Met familie, logisch, dat kon 

toen niet anders, dat wordt later pas strafbaar gesteld. Maar in elk geval 

mogelijkheden genoeg voor Kain om een vrouw te hebben kunnen 

nemen. En om, na zijn moord op Abel, met zijn vrouw weg te trekken, 

verder naar het oosten. 

1 de lijn van Kain  

 Dan gaat de Bijbel in Genesis 4 eerst die lijn verder na. De lijn van 

Kain. De lijn van de mensheid die weggaat van het Aangezicht des 

Heeren. Kain, die, we hoorden het vorige keer, Gods roepstemmen 

weerstaat, door alle rode stoplichten heenrijdt. En met onbeleden schuld 

weggaat van God. Met een open en angstig geweten. Zonder God te voet 

te vallen: ik laat U niet gaan tenzij Gij mij zegent. Kain gaat weg, van de 

HEERE weg. Contact verbroken. Verhouding verstoord. De duisternis 

tegemoet, de eeuwige dood tegemoet, tenzij……  



 Maar Kain leeft verder. Het leven gaat door, ook zonder God. Hij 

geniet het huwelijksleven en het gezinsleven en krijgt een zoon. Henoch. 

(natuurlijk een andere dan die in Genesis 5) Hij bouwt een stad om zich te 

vestigen. Of dat mocht? Hij moest immers zwerven en dolen op aarde had 

God gezegd. Maar hij wil daar wel eens van af en rust hebben voor 

zichzelf: een stad dus. En die noemt hij….. Godsgeschenk, Eben Haezer? 

Welnee, Henoch, de naam van zijn zoon. Ter ere van zijn zoon en dus van 

hem. Eerzucht laat hem zijn nageslacht vereeuwigen in de naam van een 

stad. Kain is druk: Huwelijk, gezin, stad, naamsbekendheid. Dat kan 

allemaal zonder God. Dat kun je allemaal bereiken ver van God. Zodat je 

haast zou zeggen: wat zijn we toch gezegend. Met kinderen, huis, bedrijf, 

groei. Maar het ligt allemaal onder de vloek die God had uitgesproken. 

Kain, mens, kun je je niet beter druk maken om iets anders? Om je slechte 

geweten, of is dat niet eens slecht meer, zwijgt dat al van lieverlee? Kun 

je je niet beter druk maken om God en je onbeleden schuld? Wat baat het 

een mens zo hij de wereld wint maar lijdt schade aan zijn ziel? Weet je 

niet hoe het elk vergaat die zichzelf schatten vergadert maar die niet rijk 

is in God? O, de mens die dat vergeet, wegschuift, voor zich uitschuift. En 

het doet met huwelijk, gezin, huis, bedrijf, naamsbekendheid en meer 

niet. Onder Gods vloek……  Hoeveel Kains leven er vandaag de dag…in het 

midden van de gemeente…..? Steeds verder van God weg, in plaats van 

terug te keren….. 

 Dan neemt Genesis 4 een grote sprong in vers 18. Er worden 5 

geslachten genoemd in één vers. Want de Bijbel wil ergens heen. Wil naar 

Lamech toe. En die Lamech is de zevende van Adam af. De zesde van Kain 

af.  Zijn achterachterachterkleinzoon. De 7e van Adam af. In hoofdstuk 5 

komen we ook een zevende van Adam af tegen. Henoch. En van hem 

staat geschreven: Henoch wandelde met God. Dus twee mannen die het 

7e geslacht zijn van Adam af.  Henoch, die met God wandelt, en Lamech 

die…. 

              Om te beginnen twee vrouwen neemt. Ada en Zilla. Duidelijk 

afwijkend van God in de schepping Zelf had ingezet en Adam had 

gegeven: één vrouw. Ondertussen bereikt hij veel. Zijn zoons worden 

uitvinder, zijn innovatief zouden we vandaag de dag zeggen 

grensverleggend naar nieuwe methodes. De één begint met het wonen in 

tenten en houden van kudden kamelen en ander grootvee. De tweede 

begint met het maken van muziekinstrumenten. Dat zullen geen harpen 

en orgels zijn zoals wij die kennen, maar soort fluiten. En de derde is de 

uitvinder van de metaalbewerking. De economie en cultuur neemt een 

grote vlucht in die dagen. God geeft Zijn gaven ook aan ongelovigen. Zijn 

algemene genade strooit Hij breed uit. Als je die dan maar goed gebruikt 

en als je daaruit maar niet afleidt dat je dus in Gods gunst deelt. En dan 

komt Lamech tot zijn toppunt. Hij maakt een lied ter ere van zichzelf. Dat 



hij niet op zijn kop laat zitten en terugslaat. En goed ook. Als iemand hem 

verwond of een bult slaat, dan slaat hij die ander dood. Want hij zal 

zichzelf 70 maal wreken, het 70 keer betaald zetten. 70 keer zo hard 

terugschelden, terugslaan als zij hem doen. Blijkbaar heeft hij 

doorgekregen wat van Kain was gezegd: God zou hem 7 maal wreken, 

maar hij zal zichzelf 70 maal wreken. Wraakzucht en trots. We zijn dan in 

tijd genaderd tot de tijd voor de zondvloed. Waarvan God zegt: de aarde 

was vervuld met wrevel: haat, misdaad. Van mensen als Lamech.  

 Gemeente, de lessen voor ons? Allereerst dat zonde nooit 

stilstaat, zonde gaat door en verder en groeit. Wat begon in Kain als een 

jaloezie op Abel, wat begon met jaloersheid eindigt hier in 70 voudige 

wraak en trotsheid daarop. Luther zei al: de zonde is net een sneeuwbal: 

hoe langer je hem rolt hoe groter hij wordt. In je eigen leven, in de loop 

van de geslachten. Daarom is zonde nooit onschuldig, ook geen kleine 

zonde. Want ook de wraak van Lamech is klein begonnen in zijn 

voorvader. Zonde is zo gevaarlijk, zonde moet je haten, bestrijden, 

belijden en bevechten. Anders ontsnapt hij en breidt zich uit en dijt maar 

uit.  

 Wat heeft Kains levenskeus gevolgen gehad. Heel zijn nageslacht 

leeft zonder God. Kain heeft heel zijn nageslacht meegesleept van God af. 

Als je rekent, en ik weet kinderen krijgen is geen kwestie van rekenen, 

maar even om een indruk te krijgen. Als een man en vrouw 4 kinderen 

krijgen, en die krijgen elk ook 4 kinderen, en die ook weer enz, dan zijn 

dat na 6 geslachten, van Kain tot Lamech 2730 personen. Eén Kain en zijn 

vruw hebben tot met Lamech ruim 2500 zielen losgerukt van God en 

meegesleept naar het verderf. Of het ook belangrijk is, wie je man of 

vrouw wordt, de vader of moeder van je kinderen. Of het ook belangrijk is 

hoe je je gezin opvoedt. Of het ook van belang is of je ze voorgaat in Gods 

vreze en gebed. Wat je niet aanricht en op je haalt als je je gezin losweekt 

van God. En verantwoordelijk bent voor 1000-en zielen die verloren gaan. 

Dan heb je het zwaar in het laatste gericht. Dan wordt je in de hel door 

duizenden achternagezeten die je verwijten dat je hebt losgeweekt van 

God….. 

 Lamech: vreselijk. En toch het is niet anders dan een puist die 

openbarst. Er komt uit wat erin zit: wie heeft nooit meer dan één vrouw 

aangekeken om te begeren? Een ander dan zijn eigen vrouw begeerd? 

Wie heeft nooit teruggeslagen of gescholden in gedachten, of in het echt, 

als ze jou te grazen namen? Iemand in gedachten de huid vol gescholden 

of afgeranseld die je kwaad had gedaan ipv voor hem te bidden? Wie is 

nooit trots geweest op zijn eigen kunnen en zijn eigen stoerheid? Naar 

meisjes, vrouwen toe, naar leeftijdgenoten toe; ik dit en ik dit. Ja, dat doe 

ik gewoon even. In Lamech barst de mensheid open, het mensenhart 



open. Waaruit voortkomen overspelen, kwade bedenkingen, trotsheden. 

Ongeschikt voor het Koninkrijk Gods. Onbekwaam om in te gaan in het 

Koninkrijk der hemelen. Totdat je leerde roepen: Heere, red mij, verlos 

mij. Je leerde smeken om genade. Of leerde u dat niet?  

 Behalve die Ene. Die als Hij gescholden werd niet terugschold, als 

Hij leed niet dreigde. Jezus Christus. Die Zich ter slachting liet leiden als 

een lam. Die bidt voor wie Hem kruisigen. Die liefheeft die Hem 

kwaaddoen. Liefheeft tot in de dood, de dood des kruises. En Hij vraagt 

om de ander te vergeven, niet 70 maal, wat Petrus dacht, maar 70 maal 7 

maal. Onmogelijk, ja, tenzij, tenzij…… ik leer wat Hij mij vergeeft. Hoevaak 

per dag. Hoeveel goed ik met kwaad vergolden heb en vergeldt. Hoeveel 

zonden Hij vergeeft van mij, als ik Hem steek en sla. Onnoemelijk veel. 

Maar Hij vergeeft mij. En Hij leert mij vergeven. Zo vernieuwt Hij mij en 

maakt mij burger van Zijn Koninkrijk. Burger volgens Zijn grondwet: 

zegent die u vervolgen, bidt voor die u vervloeken, doet wel degenen die 

u haten. Zijn liefde maakt haters en wrekers tot burgers van het 

Koninkrijk der hemelen. Één druppel van Zijn bloed begint mijn haat te 

veranderen en te versmelten. Hij maakt Lamech’s harten anders. Hij 

schenkt en schept een nieuw hart en een nieuwe geest. Door Zijn liefde 

en genade! 

2 de lijn van Seth 

                 Dat is één lijn. De lijn van Adam en Eva, via Kain naar Lamech. 

De lijn van godloosheid van kwaad tot erger. Van schepping naar 

zondvloed. Als dat toch het enige zou zijn….. Abel is gestorven, de man 

die offerde door geloof. Is er dan geen vreze Gods meer op aarde? Alles 

uitgeroeid door de duivel? De goddeloze Kain vermenigvuldigt, en de 

gelovige Abel is doodgeslagen. Wat blijft er dan over op aarde?  

 En dan komt die uitzondering. Want we zeiden al, doorgaans 

wordt alleen de eerstgeboren zoon genoemd in de geslachtslijnen. Maar 

nu niet. Adam bekende wederom zijn vrouw en zij baarde een zoon en zij 

noemde zijn naam Seth. Nee, hij is niet de eerstgeborene, dat waren Kain 

en Abel. Maar zijn geboorte wordt wel vermeld, want in hem ziet Eva een 

ander zaad voor Abel. Een vervanger van Abel. Seth betekent ook zoveel 

als: gesteld, geplaatst. Nl: in plaats van Abel.  

 Daarbij moeten we twee dingen bedenken: allereerst, er waren 

voor Seth geboorte wel andere dochters en zonen geboren zagen we al, 

want Adam is al 130 als Seth geboren wordt. En ten tweede, dat weten 

sommigen onder ons, helaas, een volgend kind komt nooit in plaats van 

een vorig kind dat overleed. Zo werkt dat niet, zo beleef je dat niet. Toch 

wordt Seths geboorte vermeld en zegt Eva: deze is in plaats van Abel. Zij 

bedoelt dus: deze zal in Abels plaats de HEERE vrezen op aarde. In deze 



Seth wordt de lijn van godsvrucht doorgetrokken die met Abels dood was 

afgesneden. In Seth zal het geloof in de HEERE toch weer voortgang 

vinden op aarde als wij er niet meer zijn. Wat Kain niet deed, waar Abel 

vermoord was, waar onze andere kinderen niet in het spoor gingen, daar 

zal Seth het zijn die de lamp brandende houdt van Gods dienst en lof op 

aarde.  

 Dat verlangt Eva en dat gelooft Eva. De vreze Gods zal in Seth 

worden voortgeplant. Is dat ook ons verlangen? Verlangen we daarom 

naar kinderen? Opdat Gods vreze zal worden voortgeplant door de 

generaties heen? Wat verlangen we voor ons kind? Kijk, van Seth lezen 

we niet dat hij een stad bouwt, dat hij iets uitvindt, dat hij een naam krijgt 

omdat hij ergens in uitblinkt. Wat willen we en hopen we voor onze 

kinderen en kleinkinderen? Trotsheid op wat ze kunnen, op wat ze 

presteren? Of: dankbaarheid als ze de HEERE mogen kennen. Is dat ons 

verlangen? Ons hoogst verlangen? Heere, als U ons kinderen geeft, als ze 

dan maar U mogen vrezen. En anders, liever geen kinderen, dan kinderen 

die U niet zouden vrezen. Is dat onze verwachting op grond van Gods 

verbond?  Dagelijks gebed: om Uws Naams wil, laat onze kinderen U 

vrezen!   

 Seth in plaats van Abel. En na Seth weer anderen. Totdat 

uiteindelijk de Echte kwam: Jezus Christus. In plaats van Abel, om de 

HEERE te vrezen op aarde. Maar dan volkomen, smetteloos, volmaakt. 

Gehoorzaam tot de dood toe. Maar dan in eeuwigheid. Om na Zijn 

opstanding de HEERE eeuwig te dienen en eeuwig met Hem te leven. En 

zo als Bron voor alle anderen die de HEERE vrezen. God kennen, dienen 

en Hem vrezen komt uit Hem. Dat mensen in zonden ontvangen en                        

geboren God leren vrezen. Dat mensen, leeg aan verlangen naar God, 

liefde tot God, gehoorzaamheid aan God, Hem leren vrezen is uit Hem. Hij 

is de Bron, zo vol, zo overlopend. Je hart kan zo leeg niet zijn of Hij vult 

het. De tijd kan zo donker niet zijn, de wereld zo verdrukkend niet zijn of 

Hij geeft er die Hem vrezen. Houd je lege hart eronder en Hij vult het. En 

de lege harten van je kinderen. 

 En Seth kreeg ook een zoon. Seth noemde hem Enos. Dat betekent 

zoveel als: broze mens. Mens in zijn kwetsbaarheid. Dat besef was in de 

lijn van Kain allang zoekgeraakt en ondergesneeuwd. Maar Seth wil zijn 

zoon eraan herinneren. Je bent broos en kwetsbaar, stof van jongs af 

geweest. Goed om dat besef zelf te hebben en je kinderen over te 

dragen. Besef van vergankelijkheid opdat we zoeken wat eeuwig blijft. 

Besef van kwetsbaarheid opdat we zoeken de hulp van de HEERE. Maar 

dan gebeurt er iets. Toen begon men de Naam des HEEREN aan te 

roepen. Dus dat gebeurde voor die tijd nog niet. Dus het aanroepen 

betekent hier niet: bidden. Want deden Adam en Eva ook al en had Seth 



ook al eerder gedaan. Het ziet hier op het publiekelijk dienen van de 

HEERE is gezinsverband. We lezen het van Abraham en Izak als zij in het 

land Kanaan ergens een woonplaats vinden. Dan bouwen ze een altaar en 

zij roepen de Naam des HEEREN aan. Dus er wordt een altaar gebouwd: 

openlijk zichtbaar is dat. Er worden offers gebracht. De HEERE wordt 

gediend. De vergeving verzoening wordt afgebeeld. Er wordt gebeden 

door de stamvader namens heel zijn huis. Er wordt gezongen ter ere van 

God. Dus: Gods Naam wordt uitgeroepen. Grootgemaakt. In het offer, in 

de bediening van de verzoening die plaatsvindt, ziende op Christus. Zijn 

Naam wordt uitgeroepen in zingen en verkondigen. Zijn Naam wordt 

aangeroepen in gebed en smeking. Later is hieruit de tempeldienst 

ontstaan, is dit vervuld in Christus, en wordt dat verkondigd in de 

kerkdiensten in de gemeente.  

 Dit hebben we niet gelezen bij Kain, bij zijn zoon Henoch of bij die 

Lamech en zijn gezin. Dat ontbrak er. God uitroepen en aanroepen in 

Christus. Maar bij Seth begint het. Huisgodsdienstoefening. In/bij de tent 

wordt het offer bediend, wordt Gods naam uitgeroepen en aangeroepen. 

Daar draait het om. En in ons huis, in onze gezinnen? Wordt daar de 

Naam des HEEREN aangeroepen? Wordt rondom de open Bijbel, het 

Psalmboek en met gevouwen handen de Naam des HEEREN 

aangeroepen? De waarde van Jezus’ offer echt beleefd en verteld? Wordt 

de glorie van Jezus’ Naam geprezen en onder woorden gebracht? Wordt 

Gods Naam bezongen en Zijn Naam aangeroepen voor heel het 

huisgezin? Vaders, moeders, is dat uw eerste taak en roeping niet in huis? 

Om te zorgen dat het altaar blijft branden? Branden van liefde, van 

grootmaking van Jezus, van psalmgezang, van gezamenlijk gebed? Als u 

dat laat wegroven uit uw huis, dan is ons gezin en nageslacht aan het 

heidendom prijsgegeven. Als de duivel het ergens op heeft voorzien is het 

wel hierop. Dit is het hart van de christelijke opvoeding.  En u weet hoe 

erg een hartinfarct is, dan is heel het lichaam minder fit en aan 

beperkingen gebonden. Als het Bijbellezen, bidden en zingen gedeeltelijk 

wordt weggesneden uit het gezin, is dat een geestelijk hartinfarct. Alles 

lijdt eronder en verzwakt. U weet hoe dat onder druk staat. Iemand is laat 

thuis, de telefoon ging onder het eten en een ander moet vroeg weg. Of 

vader wil nieuws luisteren en moeder wil de krant lezen. Nou, jongens 

opschieten dan, gauw lezen en gelijk danken dan kan het nog net. 

Hartinfarct. Het hart dichtgeknepen. Dan maar geen nieuws luisteren, of 

een dag niet mijn krantje lezen, dan maar een dag een toetje, maar de 

huisgodsdienstoefening mag niet aangetast worden. Satan loert erop, 

maar de HEERE vraagt: roep de Naam des HEEREN aan in uw huis. 

 Wat een vreugde voor Adam en Eva. Abel is niet meer. Verdriet, 

rouw. Kain verlaat God en Zijn dienst. Verdriet voor ouders. Maar in het 

huis van Seth wordt de Naam des HEEREN aangeroepen. Vreugde. Geen 



groter vreugde dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid 

wandelen. Wat een vreugde als u dat ziet bij uw kinderen, kleinkinderen. 

Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Die lijn loopt door tot in de 

hemel. Want zij zijn voor de troon en dienen Hem dag en nacht. Dienen: 

Zijn Naam uitroepen: verkondigen, verheerlijken. Daar komt geen eind 

aan. Dat ontplooit zich in de heerlijkheid voor eeuwig en altijd.  

 Twee lijnen in Genesis 4 vers 17-26. De lijn van Adam en Eva over 

Kain naar Lamech. Vreselijke lijn, van God af, zonder stilstand, almaar 

door, duizenden na duizenden van God af. En de lijn van Adam en Eva via 

Seth waarin de Naam des HEEREN wordt aangeroepen. Uitmondend in 

Henoch en Noach. In welke lijn wandelen wij, persoonlijk, als huwelijk en 

als gezin? 

                                                   Amen       

 


