Genesis 3:1-6a
De verzoeking van de duivel

1satan 2 Eva 3 wij 4 Jezus

Gemeente,

De schepping is voltooid. Genesis 1 en 2 beschreven het ons. En
er blijft één conclusie over, één uitroep: wat is God goed! Wat maakte
Hij alles als een prachtig huis voor de mens. Het plafond van het
uitspansel, de vloer van het droge, het voedsel van vruchten en groente,
de lampen van zon, maan en sterren, de dieren als sieraad om naar te
kijken en voor te zorgen. Daarin de hof van Eden. Een huis om in te
wonen, een paleis. Dan de mens zelf, naar Gods beeld en gelijkenis. Om
te genieten van al wat God geschapen heeft. En een vrouw als hulp
tegenover hem. Geschapen tot dienst aan elkaar en vreugde in en met
elkaar. De mens: om op en top gelukkig te zijn. De Heere verheugt Zich
en de mensen verheugt zich. Alleen door ongehoorzaamheid kan de
mens alles bederven. En ten overvloede zet God nog een hek voor de
afgrond van ongehoorzaamheid. De boom van kennis van goed en
kwaad. Het hek voor de afgrond. Niet doen, niet doorheen breken. Wat
is God goed. Wat gunt God de mens geluk, vreugde. God is goed!
Onthoud dat: God is goed, God zoekt het levensgeluk van de mens.

1 satan

De slang nu was listiger dan al het gedierte dat de HEERE God
gemaakt had. Niet in de verkeerde zin van het woord, maar pienterder,
begaafder. En er lijkt niet zo veel aan de hand als Eva wandelend door
de hof de slang tegenkomt. Maar schijn bedriegt. In deze slang verhult
de duivel zich. Openbaringen 12 en 20 geven het aan: de oude slang, de
satan. Satan vermomt zich in dit dier. Satan, de duivel, die een engel is.
Goed geschapen door God. Maar die zijn goede beginsel niet bewaard
heeft, die gezondigd heeft. Waarom God dat zover heeft laten komen?
Die vraag bewaren we tot de volgende preek over Genesis. Judas vers 6
en Il Petrus 2 vers 4. En daarom heeft God hem overgegeven om met
banden, kettingen gebonden te worden in het voorportaal van de hel,
om na het laatste oordeel in de hel geworpen te worden. En nu is hij uit
op ‘s mensen verderf. Is het enige wat zijn leed nog wat verzachten kan
dat hij zoveel mogelijk mensen ook bij zich krijgt in de hel. Probeert hij
mensen met zich mee te krijgen. Zijn enige vermaak is leedvermaak. Hij



is de mensenmoordenaar van den beginne. Johannes 8:44. Maar: zo
komt hij niet over! Hij vermomt zich, verhult zich in allerlei vriendelijke,
onschuldig ogende verschijningsvormen. Hier verhult hij zich in een dier,
vaak verhult hij zich in een mens, zelfs in een kind van God. Ooit in
Petrus zelfs, één van de twaalven, en moest Jezus zeggen: ga weg satan
achter mij. In een kind van God vermomt hij zich, door een knecht van
God spreekt hij graag. Dan komt het vertrouwenwekkend over, maar
ondertussen: hij wil vermoorden, zielen sleuren naar de hel. De mens
wiens geluk hangt aan de draad van verbinding met God. Zoals een
parachutist hangt aan de draden die hem verbinden met de parachute.
Dat is zijn leven en behoud. Zo hangt het geluk van een mens aan de
draad die hem met God verbindt. Satan wil je die draden door laten
snijden. De parachutist die de draden doorsnijdt, een mens die de draad
met God doorsnijdt, die valt, valt in handen van de duivel. Om te
verderven. Altijd loerend om mensen te verderven.

Stel je voor dat we zouden weten: als we de kerk uitkomen loert
een terreurbeweging op ons leven. Kan achter elke boom, elke struik,
elk huis een terrorist komen met vuurwapens. Je zou niet naar buiten
durven, niet huis durven. Je zou in elk geval begeleiding willen hebben.
Begeleiding van bewaking, cordon van bescherming. Nu, zo is het mbt
onze ziel. Satan loert op ons om onze ziel te verderven. Wie dat beseft,
als je dat beseft, dan zeg je: ik durf geen stap te zetten, zonder
begeleiding, zonder bewaking door de Heere. ik durf niet verder, als hij
mij niet behoedt en beschermt, als Hij niet voor mij strijdt. Indien Uw
Aangezicht niet meegaan zal doe ons van hier niet optrekken. Heere,
spreek tot mij: Ik ben met u, anders durf ik niet verder.

Stel dat je niet tot geloof gekomen bent. Dan ben je nog inde greep van
deze mensen moordenaar die zal lachten om je verderf. Ontwaak. Schrik
wakker. Roep om genade: 'Heere Jezus, verlos mij”.

2 Eva

Daar komt hij, op de nietsvermoedende Eva af. Laten we letten
op zijn methode. Hij richt zich op het verbod van God. Van alle boom
van de hof zult gij eten, maar van de boom van kennis van goed en
kwaad zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet zult gij de
dood sterven. Satan komt af op het verbod. is het echt zo dat jullie niet
van alle bomen mogen eten? Is dat echt zo? Denk eens na, is dat echt zo
waarom eigenlijk, is dat wel redelijk en eerlijk, waarom niet? Is het echt
zo dat jullie christenen niet mogen luisteren naar popmuziek, niet
mogen zwart werken, niet mogen aanzien om te begeren? Is dat echt
zo? Waarom eigenlijk, je doet er toch niemand kwaad mee, waarom
mag dat eigenlijk niet? Calvijn zegt: zeer gevaarlijk is de verzoeking om
God alleen te gehoorzamen als de reden ons duidelijk is. Te willen



weten waarom, en als het mij niet duidelijk is waarom... ja dan hoeft het
toch ook niet....? Hoe makkelijk komt dat binnen. En: snijden we de
draad los....

En vervolgens zegt de duivel: welnee, je zult de dood niet
sterven. Dat zou toch te gek zijn voor woorden: zo’n zware straf voor
één keertje eten? Je kunt je toch ook niet voorstellen dat God één zonde
zo zwaar straft? Als je nou één keer wel zwart werkt, één keer wel kijkt
naar erotiek, één keer wel uit je slof schiet, nou dat straft Hij heus niet
zo erg. Dat zou toch wel erg overdreven zijn, dat past toch eigenlijk niet.
Satan wil de straf ter discussie stellen. Uit onze gedachten bannen,
onredelijk voor laten komen. Hoe makkelijk komt dat binnen....en we
snijden de draad los.

Maar: ten dage dat gij daarvan eet zult gij als God zijn, kennende
het goed en het kwaad. Bepalende, zelf uitmakende wat goed en kwaad
is. En dat wil God niet, dat gunt God je niet. Van mij zou je het wel
mogen, ik gun het je wel. Satan doet altijd voorkomen alsof hij je meer
gunt dan God. Alsof hij je meer geluk gunt, meer gemak, meer fijne
dingen. Van mij mag het wel, ik zou er geen punt van maken, maar
ja...die God van jou, die wil het niet, die wil je kort houden en gunt je
minder dan ik. Hoe makkelijk komt dat binnen, en: wij snijden de draad
los.

En de reactie van Eva. Allereerst merken we dat Eva ingaat op
wat de duivel zegt. Op de insinuatie: is het echt zo, is het werkelijk waar
dat God gezegd heeft.....? En als ze erop ingaat dan zegt ze wat de Heere
heeft gezegd, tenminste: ongeveer. Het lijken maar kleinigheden. Maar
ze noemt niet de naam van de boom. Ze verzwijgt die. Ze zegt erbij dat
ze die boom ook niet mag aanraken. En ze zegt: op- dat gij niet sterft. En
dat kan een mogelijkheid uitdrukken in plaats van het vaste: ten dage
dat gij daarvan eet zo zult gij de dood sterven. Ze haalt het Woord van
de Heere aan, ongeveer. Om en nabij. En dat is levensgevaarlijk.
Ongeveer de Bijbel aanhalen. Dan maak je het zwaard van de Geest
stomp maken, je buigt het wat. En het verliest zijn scherpte en zijn
vermogen om te treffen.

Eva, ze stuurt de duivel niet weg. Ze gaat met de duivel in
gesprek. En waar leidt dat toe? Dat ze moet aanhoren wat satan
terugzegt: gij zult de dood niet sterven, maar God weet dat u dan hem
gelijk zult zijn, kennende het goed en het kwaad. En ze kijkt. Ze kijkt naar
de boom. Ze zag dat die boom goed was tot spijze, een lust voor de
ogen, en begeerlijk. Als je eenmaal gaat kijken naar wat verboden is.....
in plaats van horen naar het Woord, kijken naar de boom. En je hoort ze
denken: ja, waarom ook eigenlijk niet? Wat voor verschil is er nou
tussen deze boom en anderen waarom we hier niet van zouden mogen



eten. En waarom zou het eigenlijk niet mogen? De vruchten zijn toch
goed en zien er prima uit? Wat voor kwaad kan er dan in zitten? In
plaats van het verbod van de Heere, gaan eigen gedachten de grens
bepalen. De oogpoort is een zwakke plek, een invloedrijke plek in ons
leven. Door de oogpoort komt er vuur binnen. En vuur steekt in brand.
Vuur steekt je gedachten in brand.

Als Eva al inging op de duivel, wat zullen wij dan? Eva, rein en
zuiver van hart, in paradijs, als zij al bezweek voor de duivel, wat zullen
wij dan zonder hulp van de Heere?

En zo knipt ze de draad door, zo snijdt ze de verbinding met God
door, en ze valt...ze valt in de klauwen van satan. Hoe vaak deden wij
hetzelfde? En vielen we in de klauwen van de satan. Als dat nou het
enige is wat er te zeggen valt van ons....als dat nou alles is.

3 onszelf

Als je dit nou op je in laat werken, dan zie je er een rode draad
doorheen lopen. Een rode draad van satans bedoeling, tactiek,
methode. Satan wil God verdacht maken, Gods goedheid in twijfel laten
trekken. Dus we zagen twee dingen: God is goed. En: satan wil Gods
goedheid in twijfel laten trekken. En beiden zijn niet veranderd. God
niet en de duivel ook niet. Daarom zegt Paulus in Il Corinthe 11: ik vrees
dat gelijk de slang Eva bedrogen heeft, alzo ook uw zinnen bedorven om
af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Satan is ook nog
steeds niet veranderd. Hij wil af lagen wijken, lostrekken van de
eenvoudigheid. Eenvoudig betekent niet simpel, makkelijk te begrijpen,
maar één ongedeelde houding. Dat je hart één is in overgave, in
toewijding aan God, één in ongereserveerde overgave. Daar wil satan
ons vanaf trekken.

God is goed. God zoekt ons geluk, ons leven in de volle, eeuwige
zin van het woord. God gunt ons het leven. Zoals Hij tot ons in Zijn
verbond, nota bene aan velen verzegeld in de doop. Zoals Hij tot ons
komt in Jezus Christus. En schenkt leven. Leven van bekering, leven van
wedergeboorte. Leven van vergeving van verzoening, van vrede met
God. God bedoelt het goed. Echt, ten volle. Ik zoek jouw behoud en
leven. Vertrouw je aan Mij toe. Niet zoals je zou moeten zijn, maar zoals
je bent. God is goed. En Hij biedt ons eeuwig leven aan in Zijn Zoon. Wie
zich aan Hem toevertrouwt heeft de vrede en het leven. God is goed,
God bedoelt het goed, God gunt u het beste.

Maar de duivel is nog niet veranderd. Is dat ook echt zo? Zou dat
werkelijk zo zijn? Kun je je dat wel voorstellen? Zou dat echt zo werken,
zo aflopen, of, of..... moet je toch daar voorzichtig mee zijn, niet
helemaal je aan overgeven. Zorgen dat je eerst wat bent zoals je zou



moeten zijn? Eerst wat vromer, ernstiger, serieuzer, berouwvoller. Dat is
eigenlijk aannemelijker. Om je af te laten wijken van de eenvoudigheid
die in Christus is. Van de eenvoudige overgave aan de Heere in Zijn
verbond en Zoon. Wiens gedachten raken er nooit in verstrikt? Worden
er nooit door gaande gemaakt? Door aan het twijfelen gebracht?

God is goed. God zoekt ons geluk en bedoelt altijd het goede. We
luisteren weer naar het verbond. Dat Hij alle dingen laat medewerken
ten goede, alle kwaad weert of ten onze beste keert. Welke wegen Hij
ons ook laat gaan, hoe Hij ook kastijdt, hoe je ook tegenspoed
meemaakt, keer op keer, hoe je je ook verlaten van God kunt voelen, in
je gebed geen opening voelt en ervaart. God is goed. God doet alle
dingen tot ons best, opdat we Zijn heiligheid deelachtig worden. God is
goed! Hoe zwaar het ook valt, hoe donker het ook is: God is goed en
bedoelt het beste voor ons.

Maar de duivel is niet veranderd. Is dat echt zo? Zou God
werkelijk alle goeds met je voor hebben? Kun je dat eigenlijk je wel
voorstellen? Is dat eigenlijk wel redelijk dat Hij je zo veel mee laat
maken? Zie je daar het nut en billijke wel van in? Zou God werkelijk
enkel goedheid voor je zijn? Om je af te laten wijken van de
eenvoudigheid die in Christus is. Van de eenvoudige overgave aan de
Heere in Zijn verbond en Zoon. Wiens gedachten raken er nooit in
verstrikt? Worden er nooit door gaande gemaakt? Door aan het
twijfelen gebracht?

God is goed. God zoekt ons geluk en heeft altijd het goede met
ons voor. We luisteren naar Jezus: wie achter Mij wil komen die nemen
zijn kruis op en verloochene zichzelf. Ja, dat vraagt Hij: kruisdragen: er
komt verdrukking, onbegrip, lijden. In Nederland, in andere landen. En
jezelf verloochenen: strijd tegen je zondige natuur, tegen je
gemakzucht, je eigen vlees. Strijd tegen je hang en begeerten naar het
kwaad, naar wat goed voelt en lekker in het gehoor ligt. En zo: door
lijden tot heerlijkheid, door de strijd naar de overwinning. God bedoelt
de heerlijkheid, de overwinning.

Maar de duivel is niet veranderd? Is dat echt zo? Moet dat
werkelijk zo? Met zoveel inleveren en zoveel achterstelling? Met zo’n
steil christendom dat van geen wankelen of verzwijgen weet. Van mij
mag je heus wel eens met je hart belijden en hoef je dat niet te laten
blijken of te laten merken. Is dat echt zo? Moet je echt zo vechten tegen
jezelf, tegen je zondige natuur? Tegen wat zo lekker in het gehoor ligt en
zo’n goed gevoel geeft? Van mij mag het als het niemand merkt en
niemand anders er last van heeft, gun ik je dat plezier wel. Om je af te
laten wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Van de eenvoudige
overgave aan de Heere in Zijn verbond en Zoon. Wiens gedachten raken



er nooit in verstrikt? Worden er nooit door gaande gemaakt? Door aan
het twijfelen gebracht?

Hoe vaak snijdt een mens de draad niet door die met God
verbond? Als elke keer dat je ingaat in gedachten van de duivel de band
met God doorsnijdt, hoe vaak vallen we dan niet in handen van de
satan? Als je toch geen Zaligmaker hebt, als je toch geen Heiland hebt,
dan ben je zo diep in handen van de satan. Eens en telkens weer. Wie
durft te leven zonder de roep om genade? Zonder de roep om hulp?
Wie leert niet bidden: o Heere, leer mij U voor waarachtig te houden,
leer mij eenvoudig U geheel te vertrouwen, me aan U geheel toe te
vertrouwen en uit te leveren? Leer mij geloven dat Gij goed zijt! Altijd
en te allen tijd. Mijn geloofshand laat zo makkelijk los, trekt U mij op Uw
woord, grijpt U mijn hand en leg die op Uw Woord. En daarvoor is de
Heere Jezus nu juist gekomen!

4 Jezus

Want Hij is gekomen om voor Zijn Kerk de duivel te overwinnen. Hij
draagt Zijn Kerk in handen en houdt Zijn Kerk vast. En hij is ggkomen om
door de duivel verzocht te worden. Maar wel in heel andere situatie. Hij
werd door de Geest geleid naar de woestijn. En na 40 dagen en 40
dagen hongerde Hem ten laatste. Schreeuwde Zijn lichaam om eten. En
in die schrijnende honger, die erbarmelijke omstandigheden kwam de
duivel: indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Je
proeft het weer: van mij mag het, van mij hoeft U deze honger niet
langer te lijden. Ik gun u eten. Voor mij hoeft u het niet te laten. En Eva
had alles, kwam niets tekort, maar zij ging in op de woorden van de
duivel. Jezus had niets, al 40 dagen en 40 nachten niet en Hij zei: Er
staat geschreven. Zo ging het één keer, twee keer, drie keer.

En toen later door de mond van Zijn discipel de satan kwam en
zei: U hoeft niet te lijden. Laat dat geenszins geschieden. Van mij hoeft
U niet zo iets ergs mee te maken, ik gun U een makkelijke manier, toen
zei Hij: ga weg, satan, achter Mij.

En toen later, hangend aan het kruis, de satan verzocht: indien
Gij Gods Zoon zijt, verlos Uzelf en kom af. Van mij hoeft het zo erg niet,
ik gun U de verlossing van het lijden. Toen zweeg Hij en antwoordde niet
en week geen millimeter van Zijn Vader.

Hij heeft overwonnen. Hij houdt de Zijnen vast en laat ze nooit
los. Niemand zal ze uit Zijn hand rukken. Ze zijn gezekerd in Hem. Dat
komt voor bij beklimmingen. Dat je met een touw gezekerd wordt aan
iemand anders. Als jij dan valt dan vangt die ander je op. Gezekerd aan
Christus. Hoe vaak ik ook val, hoe vaak ik mijn verbinding ook doorsnijd,



gezekerd aan Hem. Hij houdt vast. Hij laat niet toe dat ik in de klauwen
van de duivel val. Aan Hem gezekerd!

Als dat toch niet waar is..... als je toch voor eigen rekening leeft
en door de duivel verzocht wordt. Je hebt de verbinding allang
doorgesneden en je doet het telkens weer. Als je toch niet gezekerd
bent in Hem. Dan val je en blijf je in de klauwen van de satan. De
mensenmoordenaar, leedvermaak over je verderf, meesleurder naar
zijn verderf om je dan uit te lachen.....

Jezus komt tot ons in Zijn Woord. Hij biedt Zich aan om zondaren
vast te leggen aan Zichzelf. Hoort Hij u roepen? Hem aanroepen? Hij legt
je vast aan Zichzelf. En hij laat je nooit, nooit meer los. Hoe satan ook
trekt, hoe zwak ik ook ben, Hij houdt vast en laat je pas los als je in de
hemel bent. Amen



